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BU KEZ DUNYA 


Komutan George Lincoln Rockwell tarafı ndan 


Önsöz 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


Önsöz. 
TEŞEKKÜRLER 


Yazar, siyasi kariyerinde üç büyük kişiden aldı ğı ilhamı minnetleanı yor. 
Amerikalı lar: 


Senatör Joseph McCarthy, General Charles Lindbergh, General Douglas MacArthur. (Burada bu adamları n Amerikan Nazi 
Partisi'nin üyesi oldukları na veya üye oldukları na dair hiçbir ima amaçlanmamaktadı r.) 


Ayrı ca, yalnı zca yazar değil, tüm Beyaz Irk ve Amerika Cumhuriyeti, Enternasyonal'e açı kça karşı çı kan tek gerçek 
karşı gücün yaratı lması na gerçekten yardı mcı olan üç adama hesaplanamaz bir borçludur. 
Siyonist-Bolşevik, ı rkları karı ştı ran suç komplosu, Amerikan Nazi Partisi: 


Hayatı nı ve güvenliğini riske atan Floyd Fleming; teröristlere karşı sayı sı z kanlı savaşta sadakatle yanı mda 
olan Komutan Yardı mcı m Binbaşı JV Kenneth Morgan; ve bana düşmanı n kurnazlı ğı nı ve şeytani 
yolları nı ilk kez öğreten DeWest Hooker. 


İTHAF; ADOLF HİTLER! 


Sizden önceki ruhsal devler gibi, yeni ve yaşamsal bir gerçeği savunmaya cesaret ettiğiniz için ruhsal pigmeler tarafı ndan 
lanetlendiniz ve ölüme sürüldünüz. Kahraman halkı nı z, altı n zincirlerle bağlı ve Bolşevikler ve Siyonistlerden oluşan iki 
suç çetesi arası nda parçalanmı ş halde sessizce yatı yor. 


Milyonlarca cesur gencinizin bombalanması na ve yakı lması na yardı m ettim. Mavi gözlü genç anneleriniz Sovyet ve 
zenci vahşiler tarafı ndan tecavüze uğradı ve öldürüldü. Çok sevdiğiniz milyonlarca küçük sarı şı nerkekvekıi Z, 
dönümlerce yı kı mveyı kı m içinde çürüyor. 


Bir zamanlar benim kadar cahil olan milyonlarca Amerikalı , İngiliz, Fransı z ve diğerı rksal yoldaşları mı z, aynı 
iki pis Siyonist ve Bolşevik çetesi adı na savaşı rken katledildi ve sakatlandı 


Weltfeind, haç işareti karşı sı nda Şeytan gibi siniyor. Güçlü ruhunuz milyonlarca kişiye Kutsal Hakikat konusunda ilham 
verdi. Dünyanı n dört bir yanı ndan, ilk başta zayı f bir şekilde yürüyen çizmelerin sesi geliyor; giderek daha da gürültülü 
oluyorlar! Dinlemek! Şarkı o söylüyorlar! 


"Die Fahne Hoch! Die Reihen fest geschlossen!" 


Yalanları n çamuru ve balçı ğı ndan, kutsal kı rmı zı , beyaz ve siyah Swastika'nı z Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia 
eyaletinde göklere fı rlatı Idı ve size hayatı mı zı n sözünü veriyoruz, Adolf Hitler, bu tarihe kadar bayrağı kaldı rmayacağı z 


veya başarı sı z olmayacağı z. Marksizmin güçlerini ve karanlı ğı tamamen yok ettik. 
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HELL HİTLER! 


"Halkı m için ölmem gerekiyor; ama ruhum mezardan çı kacak ve dünya haklı olduğumu anlayacak." 


ÖNSÖZ 


Birisi Lincoln Rockwell kadar tartı şmalı hale geldiğinde, otobiyografik bir kitap yazmak, diğer yazarları n çoğunun 

karşı karşı ya kalamayacağı devasa sorunlar ortaya çı karı r. Milyonlarca dolarlı k Yahudi örgütlerinin bir araya gelerek 
1938'de Brown Üniversitesi'ndeki üniversite yı Iları ma kadar uzanan materyali ortaya çı karması ve beni "gözlem için" bir 
akı | hastanesine göndermesiyle özgürlüğüme yönelik büyük bir saldı rı yı zaten deneyimledim. 

Yahudi bası nı nda birbirlerine benim bir deli olarak kalı cı olarak hapsedileceğimi sevgiyle umut ediyorlardı ve neşeyle 
söylüyorlardı . Sadeceakı Isağlı ğı mı değil, aynı zamanda eylemlerimin ve fikirlerimin rasyonelliğini de göstererek, 
diğer pek çok kişiyle birlikte bir Yahudi psikiyatristi bile kazanmayı başardı m ve gözlem hapsine alı nmam 

emredilmesine rağmen yalnı zca on gün içinde serbest bı rakı ldı m. otuz gün boyunca mahkemede! 


Ama bu işin sonunun bu olacağı nı düşünecek kadar saf değilim. Aynı grupları n hâlâ benim iddiaları ma ve fikirlerime 
cevap veremeyen veya durduramayan milyonlarca ve nefretçı Igı nı fanatikleri var ve bu nedenle beni kişisel olarak durdurmak 
zorundalar, aksi takdirde kötü niyetli oldukları | için ifşa edilip ihraç edilecekler. 


Bu kitabı aç akbabalar gibi ele geçirecekler ve bana karşı kanı tlayacakları ya da kendilerini mahkum edecekleri deliliğin 
yeni kanı tları nı bulmak için onu tarayacaklar. 


Bu koşullar altı nda, eğer eser iğrenç bir eser değilse, bir otobiyografi yazarı nı n okuyucuları na borçlu olduğuna inandı ğı m, insanı n 

zaafları ve hataları hakkı ndaki küçük dürüst itiraflarla ne yapabileceklerini veya yapmaya çalı şacakları nı düşünmek korkutucu. kendini övmek. Aynı 
zamanda samimi ve bazen kahramanlı ktan da uzak olan aptalca eylemlerin ve hatta kötü eylemlerin (HERHANGİ BİR insan tarafı ndan 

gerçekleştirilen, ancak genellikle göz ardı edilen ve gizlenen eylemler) açı ğa çı kması nı n, daha sonra siyasi efsane oluşturmayı daha da 

zorlaştı racağı nı ndafarkı ndayı m. Beyaz Batı uygarlı ğı nı n hayatta kalması için Beyazı rka sahip olması gereken güçlü liderliği sağlamak için 


gerekli olacak şahsı m hakkı nda. 


Liderlik yeteneğine sahip usta bir baba imajı nı n bu bilinçli inşası , burada ve diğer yerlerdeki sı radan insan kitleleri için her 
zaman hayati öneme sahip olmuştur. 


Bununla birlikte, samimi dürüstlüğümün düşmanları m tarafı ndan akı Isağlı ğı ma yönelik yeni bir girişimde bulunma 
ihtimaline rağmen ve ulusal bir lider olarak onurumu tehdit etmelerine rağmen, kişisel geçmişimdeki biraz utanç verici olayları 
bile açı ğa vurmak niyetindeyim. Kaotik bir dünyada etrafı mda dolaşan insanlar ve olaylar tarafı ndan şekillendirildiği ve 
şekillendirildiği için, inanı yorum ki, kendi doğamı gerçekten açı ğa vuruyor. 


Bu kitap, Yahudiler için gaz odaları nı n temsilcisi olduğumu bilen sı radan insan kitlelerinden çok, şu anda tüm kolejlerimizi 
ve üniversitelerimizi sular altı nda bı rakan Marksizm okyanusları nda boğulan entelektüel çevrelere yöneliktir. ve diğer tüm) 
Komünist hainler felsefemin anlaşı lması yeterlidir. Bu nedenle, açı ğaçı kardı ğı mzaafları mı nvezayı flı kları mın 
olası sömürüsüyle pek ilgilenmiyorum, çünkü düşmanları m zaten yazdı kları mla yetinseler gösterebileceklerinden çok daha 
büyük bir ustalı kla benim hakkı mda yalan söyleyerek bir gün geçiriyorlar. Burada. Kitleler bu kitabı o okumayacak, 
okuyamayacak. Zihniyetlerine rağmen aydı nlar bunu anlayacak ve belki de samimiyetini kabul edeceklerdir. 
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ve inandı rı cı lı k. Bu nedenle bu "sulu" öğeleri bu ilk baskı ya dahil ettim ve daha geniş bir çevreye ulaştı kça bunları n gözden 
kaybolduğunu göreceğim. 


Ancak bu çalı şmanı n, politikanı n vahşi ve yünlü canavarı olarak şu anki kötü şöhretim nedeniyle başka bir zorlu zorluğu daha var. 


İyisiyle kötüsüyle, övgüyle ya da lanetle andı ğı m her isim, ortalama bir insanı n hakkı nda çok az şey bildiği ya da hiçbir şey 
bilmediği muazzam güçlerin hedefi haline geliyor. Yahudileri saldı rı lardan "korumak" ve "Yahudi karşı tları nı " yok etmek için 

yı Ili kaltı milyon dolarlı k bütçesi olan B'nai B'rith'in İftirayla Mücadele Birliği, bu cildi keskin pençelerle kavrayacak ve 
parçalayacak. Benim ya da benimle bağlantı lı olanları n ya da benimle bağlantı lı olanları n ulaşabileceği, pompalanabileceği ya 


da saldı rı ya uğrayabileceği her zayı f noktayı kelime kelime araştı rı yorum. 


Bir cilt fiyatı karşı lı ğı nda, ücretli ajanları nı n tozlu dosyalardan arama yapması nı nyı Ilar alabileceği şeyi elde edecekler 
ve başka hiçbir şekilde asla elde edemeyecekleri gerçekleri burada benden alacaklar. Böylece kitap, yalnı zca bubi ambarı na olası 
bir başka yolculuk için beni yönlendirecek bir materyal olarak değil, aynı zamanda kendime ve sevdiğim insanlara, yani aileme, 
arkadaşları ma, iş arkadaşları ma ve Partime karşı hertürlü acı verici kişisel saldı rı nı n materyali olarak üzerimde 


bumerang etkisi yaratacak. yoldaşlar. 


Ama yine de bu olmalı . Diğer tüm faaliyetlerim gibi bu da hesaplanmı ş bir risk. Swastika'yı astı ğı mdaolası lı kları n 

farkı ndaydı m amayine de yaptı m, çünkü kazançları nacı dan ve kaçı nı lmaz kayı plardan daha ağı r basacağı nı 
hesaplamı ştı m ki bunu da çok tatmin edici bir şekilde yaptı lar. Bu cildin şüphe götürmez dürüstlüğü ve samimiyetinin bana şu 
anda ihtiyaç duyduğum güçlü genç entelektüelleri kazandı racağı nı umuyorum. Ve eğer tüm zayı f yönlerimi veya hataları mı 


gizleyip başarı ları mı yüceltseydim, bu samimiyet imkansı z olurdu. 


Son olarak, sevdiğim insanları , yani ailemi incitmeden bu kitabı yazmak kesinlikle imkansı z. Siyasi kariyerim boyunca şu ana 
kadar onları , maruz kalacağı m türden haksı zsaldı rı lara karşı elimden geldiğince korudum. Kariyerim bu kadar imkansı z 
veçıi İgi n bir kumar olduğu sürece onları tehlikeye atmaya hakkı m yoktu. Bu hala bir kumar ama artı k vahşi ya da 

imkansı z değil. Şimdi, ne tür hayalperestler ya da cahiller bağı rsa da, 1973'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, 
planları mdaki diğer hedeflere adı madı mulaştı ğı m gibi, liderliğe ulaşmam oldukça muhtemel. ya zamanı nda, ya da 
vaktinden önce. Bana ve kitaba karşı uygulanan milyonlarca dolarlı k güce rağmen bu kitabı n yayı nlanması , öngörülen ve 


uygulanan ilerlemenin sadece bir örneğidir. 


Dolayı sı yla Yahudilerin ve komünistlerin bizim mantı ğı mı zave argümanları mı za verdikleri tek cevap olan aleniyet ve hain 
saldı rı larayakı nları mı neryada geç maruz kalması kaçı nı Ilmazdı r. Akrabaları m, çocukları m ve yakı nları m 
kaçı nı lmaz olarak hayatı mı n bir parçası ve onları skandal dergilerin sayfaları na sı çratmaktan ve karalamaktansa, 


onları dürüstçe ve sevgiyle kamuoyuna sunmayı tercih ettim. 


Beni veya faaliyetlerimi henüz diğer insanları n çoğundan daha fazla anlayamadı ğı ndan emin olduğum aileme, yalnı zca bu kitabı yazmak için 
elimden gelenin en iyisini yaptı ğı mı söyleyebilirim, çünkü bu kitap benim savunduğum bir amaç için yazı lmalı dı r. Kendi hayatı mdan daha 
değerliyim ve yine de şu an olduğum ve gelecekte olacağı m kişi olmamda büyük payı olan iyi insanları bağı şlayı n. İnsanlı ğı n hayatta kalması 

için çok önemli olduğuna inandı ğı m bir fikir ve amaç uğruna üç yı | süren umutsuz bir mücadeleden sonra ve iki yı | süren bir mücadelenin ardı ndan, 
yakı nda bir gün bunun karşı lı ğı nı fazlası yla ödeyeceğimi söylerken boş bir övünme yapmadı ğı mainanı yorum. Benden ve bu kitaptan 


nefret eden ama entelektüel özgürlüğün aşı ğı gibi davranan ikiyüzlülerin zulmü yüzünden aileme her ne acı çektiriliyorsa onu yaşatı yorum. 
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Ayrı ca okuyucuya kendime karşı tavrı m konusunda da bir açı klama borçluyum. 


Alçakgönüllülüğün ya sahibinin gerçekten mütevazı bir zihinsel yapı ya sahip olması nedeniyle tamamen gerekli hale 
getirilen bir erdem olduğuna ya da en iğrenç türden iğrenç bir ikiyüzlülük olduğuna inanı yorum. Evrendeki en güçlü 
gerçekleri ve fikirleri -milyonlarca ve milyarlarca insan için düşünülemez olan gerçekleri- kavrayabilen gerçekten üstün 
bir akı |, bu moral bozucu milyarlarca boş kafayla kendi ilişkisini kesinlikle algı layabilir. 

Böyle büyük bir akı |, hayatı n çamurunda milyarlarca kı vranan, sürünen solucan benzeri akı Ilar karşı sı nda kendi 
yüksekliğini mutlaka fark edebilir. Ve böyle bir zihin, Doğanı n kendisine bahşettiği armağanı ntamamen farkı na 
vardı ğı nda, ordunun gözüne girmek için "aptal sürüden sadece biri" gibi boşağı zlı bir iddiada bulunmak büyük bir 
onursuzluk eylemidir. Aptallar arası nda yer alan ve alçakgönüllü bir şekilde gözlerini indirebilen, organize budalalı k 
güçleri kişinin dehası nı yücelten bir insandı r. Elbette kişinin yetenekleri hakkı nda övünmesi ve bağı rması 

gerekli değildir, ancak kişi seçtiği alanda ustaca bir üstünlük keşfedip kanı tladı ğı nda, bu üstünlüğün bilincinde ve gurur 
duymanı n doğru ve onurlu olduğuna inanı yorum.tı pkı Viking ataları mı zı n savaştaki kendi hünerleri ve 
cesaretleriyle ilgili hikayelerini erkekçe anlatmaktan utanmamaları gibi. 


O halde tam da bu anlamda, iyiyle kötüyü hikayemi anlatmaya hazı rı m. Ne hataları mı kabul etmekten korkuyorum, 
ne de kendi dehamı ortaya koymaktan korkuyorum. Dünyanı n henüz kabul etmeye hazı rolmadı ğı şeyi, savaşta 
basit bir gösteriyle söküp alacağı m. 


Lincoln Rockwell, Komutan 


Dünya Nasyonal Sosyalistler Birliği'nin Amerikan Nazi Partisi. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜMİ. 


İlk başta isyanı n iptal edildiğini düşündük. 3 Temmuz 1960yı lı nı nsı cak bir Pazar öğleden sonrası ydı . 


Bir hafta önce, yani 26 Haziran'da, İçişleri Bakanlı ğı Ulusal Başkent Parkları Müdürü beni aradı ve özel haberci aracı lı ğı yla 
resmi bir acil uyarı mektubu gönderdi. Kendisi bize, Bakanlı ğı n bize karşı şiddet ve isyan planladı ğı na dair o kadar çok bilgi 
sahibi olduğunu ve polis gücüyle bizi koruyabileceğinden "emin olmadı ğı nı " söyledi. Konuşmayı bı rakmamı zı ya da şehir 
dı şı naçı kmamı zı önerdi. Kesin ama saygı lı bir şekilde reddettiğimde, kalabalı ğı n isyankar ve tehlikeli bir kalabalı ğa 


dönüşmesini engellemek için kalabalı ğı n içinde tuttuğum Askerleri geri çekmemi istedi. 


Biz de bu sefer "bizi yenecekleri" vb. yönünde her zamanki miktardan daha fazla pis telefon tehditleri alı yorduk. "Gruplar bizim 
konuşmaları mı za son vermek için isyan çı karmayı planlı yorlardı . Polisin, polisin tüm makul taleplerine her zaman 


uyduğumuz için, Askerlerimizi kalabalı ğı n arası ndan çekmemiz yönündeki talebine uymuştum. 


Ama ayı n yirmi altı sı nda herhangi bir isyan çı kmamı ştı . Elimizde yirmi beş adamı mı zvardı , hepsi de halatlarla çevrili 
alanı narkası ndaydı ve kaç tane ya da ne kadar sert olursa olsun, halatları n üzerinden bize doğru atı lı rlarsa onlara karşı 


fazlası yla hazı rdı k. 


Bu mitinge geldiler, tamam! Kimse Yahudilerin hastalı klı tefecilerden ve zayı f kâtiplerden başka birı rkolmadı ğı nı söylemesin. 
Küfürler yağdı ran ve ortalı kta dolanan iki ya da üç yüz iri, boğuk, kötü görünüşlü Yahudi vardı .Bazı ları bize tükürdü ama 
saldı rmadı lar. Neredeyse iki saat boyunca onları nbağı rı şları nı bastı rmayı başardı m ve konuşmamı tamamen irade 


gücüm ve ses gücümle tamamladı m. 


3 Temmuz'un bu haftası nda en büyük tehlikenin sona erdiğini hissettik. Bir hafta önce onları n serseri ve zorba çetesiyle 


karşı laşmı ş ve sahadan galip ayrı Imı ştı k. bu kadarkı sa sürede tekrar deneyecekleri şüpheli görünüyordu. 


Araba ve kamyonlardan oluşan konvoyumuz, birliklerimiz ve teçhizatı mı zla birlikte yaklaşı rken, ABD Kongre Binası ile Washington 
Anı tı arası ndaki hareketli alı şveriş merkezi sı cak Temmuz güneşinde sı cak ve parlak yeşildi. Polis, her zamanki gibi binanı n 
arkası na saklanmı şatlı adamları yla birlikte oradaydı ; polis köpekleri özel küçük minibüslerine kilitlenmişti ve ekip arabaları 

ve devriye arabaları Smithsonian Müzesi'nin yanı ndası raya dizilmişti. Ancak tellerle kapatı Imı ş konuşmaalanı mı zı n 


önünde yalnı zca birkaç düzine insan vardı . 


Kenardaki bir ağacı n altı na oturdum ve adamları mı nağı rstandı konvoydan indirişini, kurup bayrakları ve pankartları 

takı şı nı izledim. Hayranları mı zdan birkaçı yanı ma gelip benimle konuştu ya da bana soğuk içecekler ikram etti. Her 

şey huzurlu görünüyordu. Aslı nda fazlası yla huzurluydu. Deneyimli ve son derece yetenekli bir Fı rtı na Lideri olarak güvendiğim 
Komutan Yardı mcı m Binbaşı Morgan, bir gün izin istemişti ve hatta hamile karı sı yla birlikte bir kez olsun olay yerine gelmek 


için olay yerine gelmişti. seyirci. Bir hafta önce gösterilen yoğun çabanı nardı ndan bu mitinge yalnı zca on biradamı mı zkatı labildi. 


Ama şimdi farklı bir şeyin, yanlı ş bir şeyin olduğunu hissedebiliyordum. Kalabalı k toplanmaya başladı ğı nda polis tuhaf bir şey 


yaptı : hepsi ortadan kayboldu. Kalabalı ğı n yüz metre kadar ötesine çekildiler ve 
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muhafazanı n çalı şma mesafesinde herhangi bir yerde yalnı zca bir veya iki üniformalı adam! 


Çocuklar hazı r olduğunda platforma çı ktı m. Sonra neler olduğunu anladı m. Geçen haftanı n iki yüzden fazla iri yapı lı 
Yahudi serseri ve kabadayı , neredeyse askeri düzende bir çekirge sürüsü gibi standı mı zı n etrafı na doluştu ve açı kça organize 
edilmiş "Hasta! Hasta! Hasta!" sloganı nı atmaya başladı . Bu çok şaşı rtı cı değildi ama sonrası nda yaşananlar dehşet vericiydi. 


Yahudiler ipleri itip asmaya ve adamları mı za saldı rmaya başladı ve polis kolları nı kavuşturarak daha da uzağa çekildi! 


Bunun dehşet verici olduğunu söylerken, Yahudilerin yaptı ğı nı n dehşet verici olduğunu kastetmiyorum. Eğer yapabileceklerini 
düşünürlerse bizi öldürmeye çalı şacakları nı bekliyorduk ve onlara bu yöntemin hatası nı öğretmeye hazı rdı k. Ancak 

hayatta kalabilmek için yasal olabilmek için geri adı m atmamı z gerektiği unutulmamalı dı r. Yahudiler kanunu ihlal ettiğimizi veya 
hatta kanunu ihlal ediyormuş gibi göründüğümüzü gösterdikleri anda, bizi bir kenara atı p susturmak için gereğinden fazla baskı 
uygulayabilirler. Kendimizi adil bir şekilde, şiddet kullanarak bile savunmamı z yasak olduğundan, bazen yapmaya can attı ğı mı z 


halde, kanunun uygulanması için polise güvenmek zorundayı Zz. 


Polis birdenbire bize yönelik en kaba saldı rı ları 'göremediğinde', dürüst bir polis teşkilatı nı n sonunda dayanı Imaz Yahudi 
baskı sı na yenik düştüğünü biliyorduk ve Yahudilerin cesaretlerini toplayabilecekleri her şeye hazı rdı k. Bir buçuk saatten fazla bir 
süre boyunca uluyan, tüküren kalabalı ğı kibirle ve psikolojik olarak ezici sayı ları na yönelik hesaplı küçümsemeyle tutmayı 
başardı m.Korkmadı ğı mı zı söylemek yalan olurdu, çünkü biz sadece on bir yaşı ndaydı k ve onlar iki yüz ellinin üzerindeydi; 
üstelik iki yı lı aşkı n süredirtüm geleceğimiz, tüm mücadelelerimiz ve fedakarlı kları mı z tehlikedeydi. Bu gün isyan 

çı karmaya kararlı oldukları , sonra da böyle bir kargaşaya 'neden olduğumuz' gerekçesiyle bastı rı Imamı z gerektiğini iddia 


ettikleri açı ktı . 


Yine de, Yahudilerin bize hücum etme cesaretini toplamaları bir buçuk saatten fazla zaman aldı ve o zaman bile, ilk önce büyük bir 
Askerin askeri polise denizci olduğunu yanlı ş bir şekilde söyleyerek çağrı lması nı sağlayarak sayı mı zı azalttı lar ve böylece 


sayı mı zı azalttı lar. ona kadar. 


Vahşi hayvanlardan oluşan bir çı ğ gibi, bağı rarak ve bağı rarak bağı ra çağı ra içeri daldı lar! Yahudiler saldı rı rken tribün uçtu 
ve ben mücadele eden savaşçı kitlesinin arası na düştüm. Bağı ran iki Yahudi beni yakaladı . Zaten yerde olan ve çaresizce savaşan 
adamları mdan biri ayakları nı tuttu ve yere düştü. Ama diğer Yahudi kası kları ma bir darbe indirdi. Kafası na vurdum ve 
düşerken başka bir polis ona saldı rdı . Oğulları mnası | da devreye girdi! Ama Yahudi yine de bana aynı saldı rı yı sürdürdü. 


Bu sefer ben de aynı şekilde karşı lı k verdim ve o Yahudiye kendi ilacı ndan bir doz verdim! 


Kavga sadece 4-5 dakika sürdü, ardı ndan polis saklandı kları yerden gelerek kavgayı dağı ttı . Binbaşı Morgan baygı n halde 
boğulmuştu, çok kanı yordu ve yedi veya sekiz Yahudiden oluşan bir yı ğı nı n altı ndaykenaldı ğı birkaç tekme nedeniyle 

sağ dizi kalı cı olarak hasar görmüştü. 

O zamanı n Parti Ulusal Sekreteri Teğmen Warner'ı n sol kulağı nı nüstkı smı neredeyse sı rı Imı şti ve hepimiz 
yaralanmı ştı k.Dahasonra, kı sasüre öncearamı za katı lanvenası | dövüşeceğiyle yüksek sesle övünen iri yapı lı 
adamlardan birinin - ismiyle Fred Hockett'in - dövüş başladı ğı nda dehşet içinde ringden kaçtı ğı nı ve böylece sadece dokuz 


adamı mi zı nkaldı ğı nı keşfettik. O katil çeteyle savaşmak için oradaydı k. 


Ve polis kavgayı ayı rdı ğı nda Yahudilere bu dokuz adamı n yeteneklerini gösterdik; çünkü hemen standı mı zı kurduk ve 
konuşmaya hazı rlandı k.Kı rı Imı şve harap bir halde platforma tekrar çı ktı m ve konuşacaktı m ama polis beni aşağı 
çağı rdı ve "kamu düzenine aykı rı davranı ştan" tutuklandı m. Hayatı mda ilk kez kendimi hapse sürüklenirken buldum ve bir 


hücrede kefaleti beklerken, geçmişi düşünmemek imkansı zdı . 
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Beni buraya, Washington DC'nin Birinci Bölge'sindeki çirkin, idrar kokulu hücre bloğuna yerleştiren koşullar zinciri hakkı nda 


2. Dünya Savaşı 'nda Nazilere karşı savaşan, üniversite eğitimi almı ş ve kendini tamamen ülkesine adamı ş bir Amerikalı , 

bir Yahudi çetesinin saldı rı sı na uğradı ktan sonra nası | hapse girer? Yı Ilarca sadece 'iyi bir adam' olarak görülen bir 

adam, nası | olur da kamuoyu önünde ayağa kalkan, Yahudiler ya da diğer türden hainler için gaz odaları nı savunan ve 
yetişkinlerin yaklaşı k 9680'inin olduğunu tahmin ettiğini kabul eden fanatik bir Nazi olur? Yahudiler vatana ihanetten suçlu bulunup 
gazlamı öldürülecekler? Neden ben? Hemcinslerimin çok azı varken ya da hiç biri yokken olaylar beni nası | böyle birine 


dönüştürmüştü? Gerçekten Yahudilerin hararetle ı srar ettiği gibi 'deli' ve 'nasta'mı ydı m? 


Bir şekilde arkadaşları mı n çoğundan farklı olduğum açı k görünüyordu, ama nası |? Ben gerçekten 'normal' Yahudiler 

tarafı ndan suçlandı ğı gibi patolojik nefretle dolu bir ahlaki yı lanmı ydı m, yoksa her ilerici fikre ve Doğa'nı n binlerce yı | içinde 
ürettiği her gerçekten büyük insana karşı görünüşte kaçı nı lmaz olan zulme karşı geçerli bir iddiada bulunabilir miydim? 
Öldürülebileceğimi, yaralanabileceğimi veya tutuklanabileceğimi bile bile, birkaç "tuhaf" arkadaşı mdı şı nda hiçbir para 
kazanamayacağı mı , hatta övgü bile kazanamayacağı mı bilerek neden konuşmak için o alı şveriş merkezine gitmiştim? 

Kardeşim güzel bir evim ve yatı m olsa bunları yapmayacağı mı söylerken haklı mı ydı ? Parklarda gördüğüm, tütün suyuyla 
lekelenmiş bı yı kları nı narası ndan sonsuza kadar bir idee fixe diye bağı ran , hiçbir şeye ateş açmak için sabı rsı zlı kla 

sadece sı rası nı bekleyenaynı zavallı yaratı klardan daha fazlası na bağı ran iğrenç çı kmaz fanatiklerden biri 


miydim? Freudcuları n iddia ettiği gibi, çocukluğumda yaşadı ğı m bilinmeyen travmatik bir deneyimi mi telafi ediyordum? 


Pis küçük hücrede tek başı ma otururken, hayatı mı düşündüm ve bir kalı p keşfetmeye çalı ştı m; kaybedilmiş gibi görünen bir 
dava adı na ve şiddetli muhalefet gibi görünen bir şey karşı sı nda konuşmak için o alı şveriş merkezine gitme motivasyonuma dair 


bir ipucu bulmaya çalı ştı m.tüm dünyanı n. 


1928'de, on yaşı mdayken, Atlantic City'nin hemen güneyinde, Ventnor, New Jersey'de, annem ve onun kı z kardeşiyle birlikte 

yaşadı ğı m bir deneyimi hatı rladı m. Kardeşime ve benim "serseriler" olarak adlandı rdı ğı m sert bir çocuk çetesi, soğuk bir 
smaç için beni okyanusa atmaya geldi - oğlanları n okulda 'yeni çocuklar' olarak sı klı kla gördükleri bir muamele. Daha arkadaş 

canlı sı birkaç çocuk tarafı ndan "rahatlamam" ve işin içine atı lı p bu işin bitmesi yönünde tavsiyeler aldı ğı mı hatı rladı m. 
Direnmenin "imkansı 72" olduğunu söylediler, çünkü okulun yarı sı eğlencenin içindeydi ve hiç kimse seçilen kurbanı n rolünü 
üstlenmemişti. Ama herhangi birinin ya da herhangi bir sayı da insanı n bana şiddet uygulaması na ve bana bir şeyler dayatması na 
sakince izin verme düşüncesi, içimde isimsiz bir karşı gücün uyanması na neden oldu. Bu sadece öfke değildi çünkü ölesiye 
korktuğumu ve daha sonra ağladı ğı mı hatı rlı yorum. Ama bana direnmenin "imkansı 72" olduğunu söyledikleri için tüm 


gücümle direnmeye kararlı ydı m ve öyle de yaptı m. 


İki savaş deneyiminden sonra Ventnor'un ı ssı z sahilindeki o savaşı hâlâ hatı rlı yorum. Kolları mı ve bacakları mı çı Igı nca 
ve insanüstü bir güçle etrafı mda savuruyordum; bu 'serserileri' ve en az yirmi ya da otuz kişi olması na rağmen bana yaklaşabilecek 
kadar yaklaşabilenleri kesinlikle şaşı rtti . Canı mı acı ttı ğı ndanemin olduğum bazı darbeler ve yaralar aldı m.Isı rdı m, 
pençeledim, tekmeledim, yı rttı m ve saçları mı çektim. Düşünmeden elimden gelen her taktiği uyguladı m ve deli gibi savaştı m. 
'Serseri' generallerin 'birliklerine' küfrettiklerini hala hatı rlayabiliyorum: "Bacağı nı tutun! Boynunu çekin! Dikkat edin! ©t&Y0**! 

Şu kola dikkat edin" vb. Beni boğmaya çalı şan birinin koluna çenem kapanı rken dişlerimin arası ndaki tatmin edici et hissi ve 

onun daha da tatmin edici acı uluması . Sonra birkaç tekme yediğimi, kumsala bı rakı Idı ğı mı , ağlayarak ve bitkin bir şekilde 
kumda yattı ğı mı hatı rladı m. Ama 'serseriler' tarafı ndan dalgaya atı lmadı m. Ertesi gün okula gittiğimi ve hâlâ kumsaldaki 
yenilginin acı sı nı çeken sert adamlardan biriyle düzenli olarak yumruk yumruğa kavga ederken dövüldüğümü biraz utançla 


hatı rladı m. Ağlayarak eve koştum. 


Bu iki bölümü inceledim ve otuz yı lı aşkı n bir süre önce yaşanan bu olaylardan bu yana ilk kez, neden tüm bu çocuklarla 


dövüşüp kazanmayı başardı ğı mı , sonrada ertesi gün sadece bir tanesi tarafı ndan yenildiğimi merak ettim. 
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gün. Cevabı mı n hayatı mda yaptı ğı m her şeyin anahtarı olduğuna inanı yorum. 


Sı radan, olağan ve hepsinden önemlisi dünyanı n'mümkün'saydı ğı şeylere pek ilgi duymuyorum. Ancak çok büyük 

bir zorlukla karşı laştı ğı mda, yalnı zca derinden ilgilenmekle kalmı yorum, aynı zamanda gücüm kendi güçlerimin 
ötesinde artı yor gibi görünüyor. Bu tür her durumda, sözde 'imkansı z'olanı yendim. Yaşamı n özel bir irade ya da 

zeka gerektirmeyen sı radan meselelerinde çoğu zaman tembel ve beceriksizim. Akrabaları m ve eşlerim, sadece benim için 
değil, benimle yaşamak zorunda olanlar için de günlük yaşamda son derece kişisel rahatsı zlı k yaratan bu sefil karakteri 
fazlası yla doğrulayacaklardı r. 


Okulda öğretmenlerimi alt etmenin ve kandı rmanı n benim için son derece kolay olduğunu fark ettim, böylece 
neredeyse hiç çalı şmadan idare edebiliyordum. Bana doğrudan bir meydan okuma, bir cesaret sunmayan konulara 

ve etkinliklere ilgi duyamı yordum. Bu nedenle, normalde erkek çocukları okulda başarı lı olmaya zorlayan güçlerle 
beni çok büyük bir çatı şmadan uzak tutacak kadar az iş yaptı m ve tüm enerjimi yalnı zca ustaları mı n 

"Olası lı klar" dediğisı nı rları aşmaya adadı m.'. Cebirde, iki bilinmeyenli tek bir denklemi çözmenin bir yolunu 
bulmak için saatlerce çalı ştı m. Başarı sı z olduğumu söylememe gerek yok. Ama geometride bana iki üçgenin bir 
kenarı veikiaçı sı aynı ysa eş oldukları nı söylediler. Ben de öğretmene durumun her zaman böyle olmadı ğı nı 
kanı tladı m.'İmkansı zı 'bu şekilde başarmanı n derin hazzı nı yaşadı m. 

Yürüyüşte eğitimin ayakkabı sı nda ne kadar çakı ltaşı ydı m! 


Daha sonra babamla birlikte Maine'deki Boothbay Harbor'da spor ve eğlence etkinliklerimde de aynı modeli 

keşfettim. Eski bir kayı ktan kendi yelkenlimi yapmak zorunda kalmama rağmen yelkencilik tutkunu oldum. Ama çoğu kişi 
gibi yelken açmaktan hoşlanmı yordum. Hava güzel olduğunda, rüzgar sert ama kuwvetli olmadı ğı nda ve her şey 
'normal' olduğunda hepsi teknelerine koştu. Ve çoğunlukla limanı nsı nı rları içinde kaldı lar. Bir süre sonra bundan pek 
zevk alamadı m. Rüzgar 'çok kuwetli' olduğu için sadece diğerleri geldiğinde dı şarı çı kmayı tercih ettim. 
Elementleri yenmek hoşuma gitti, daha da kötüye gittiler. Southport Adası çevresinde, isteksiz bir yolcu olan kardeşimin, 
küçük teknenin sintinesinin çalkalanan suyunda çömeldiği ve üzerine duman ve yeşil su dökülürken hararetle ve sefil bir 
şekilde dua ettiği tüyler ürpertici bir geziyi hatı rlı yorum. Elbette korkuyordum ama vahşi unsurlarla savaşmanı n saf 
neşesi, bana şarkı söylememi ve hatta vahşi rüzgara hayvan enerjisiyle karşı lı k vermemi sağladı . Kardeşim bana 
merhamet diledi, bunu şimdi üzülsem de anlayamadı m. Benim deli olduğumu ve benden nefret ettiğimi düşünmüş 
olmalı ki öyle olduğuna dair bana güvence verdi. 


Bu aktivite bile biraz sönük kaldı ğı nda, benzer zevklere sahip başka bir genç adamla, bu kadar küçük bir tekne için 
denizin çok açı kları nda bulunan Pemaguid'e bir gezi yapmayı denedim. Bu yolculukta, geceleri, rüzgara ve 
korkunç bir akı ntı ya karşı , Hayatı n İpliklerini (işkenceli bir kaya geçidi) aşarak tarih yazdı k. 


Arkadaşı m Eden Lewis ve ben, rüzgârı n bize karşı uğuldaması ve gelgitin bizi mürekkep renginde korkunç bir şekilde 
döndürmesiyle, sivri kayalardan sadece birkaç santim uzakta, ileri geri takla atarken, savrulan geminin pruvası ndan 

sı rayla felaketi savuşturduk. siyahlı k. Eğer aceleci gençler olmasaydı k, yüzümüze soğuk, karanlı k suları n sürekli 

sı çraması genel dehşet etkisini daha da artı rı rdı . İkimiz de bundan ne kadar keyif aldı k! Ve dahası ,sı rı Isı klam, 
bitkin, ama 'imkânsı z' zaferimizin sevinciyle sı cak ateş başları mı zaulaştı ğı mı zda, başarı nı nveustalı ğı n 

sı cak duygusunun tadı nı nası Idaçı kardı k! 


Duygusal yaşamı mda da hemen hemen aynı modeli keşfediyorum. Tahmin edilebileceği gibi, özellikle çok gençken, 
serviste tuhaf bir top haline gelmeme neden olan "toplamalara" veya "kolay kadı nlara" tahammül edemiyorum. Sadece 
fiziksel olarak aşı rı güçlü olmaktan daha incelikli bir şeye ihtiyaç duyan istisnai kadı nlar ilgimi çekiyor. 
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Kı sacası ,artı k hayatı mdaki itici gücün, yapmak istediklerimi zorlayacak gibi görünen her türlü ezici engele 

karşı koymanı n verdiği derin tatmin olduğundan artı k oldukça eminim. Sı radan olaylarda böyle bir zorluk 

olmadı ğı nda sadece başarı lı olamı yorum, aynı zamanda olumlu bir fiyaskoyum. Örneğin Güney Podunk'taki en iyi 

kaya bahçesine sahip olmak konusunda gerçek bir ilgi duyamı yorum ve kaya bahçeleri konusunda kendini adamı ş bir 

çiftçi olmaya veya benzer normal başarı lara bağlı olan hayattaki şeyler beni mutlu bir şekilde arka planda takip ederken buluyor. 


Öte yandan, faaliyetlerime yönelik bu olumlu motivasyona ek olarak, olumsuz bir nefret de var; beni öfkeye sürükleyen yakı cı 
bir nefret, neredeyse hiç yapmadı ğı m bir şey. Zorbalı k - masum ya da çaresiz bir yaratı ğı n,aşı rı güçlü bir yaratı kya 
da yaratı k grubu tarafı ndan,sı rfzorbalı k ve işkence zevki için dövülmesi ya da işkence edilmesi, beni öyle bir çı Igı nlı ğa 


sürükler ki, kendimi kontrol etmem zor olur. 


İçimin derinliklerinden gelen bu iki güçlü dürtünün birleşiminin, beni postaya gönderen, Swastika kol bandı takan, 
gerekirse ölmeye hazı r olan ve o an için beni pis kokulu o küçük yere bı rakan temel motivasyonlar olduğuna 

inanı yorum. Washington DC Polis Merkezi'nin bodrumundaki hücre. Tarihin bu önemli ve kesin zamanı nda 

uygulanan aynı iki özelliğin beni ve Nazi hareketimizi o hapishane hücresinden Pennsylvania Bulvarı 'ndaki Beyaz Saray'a 
taşı yacağı nainanı yorum. Dünyanı nen uzun yarı m mili! 


-ENDEKS- 


Machine Translated by Google 


BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM! 


Mary MacPherson, Pugwash, Nova Scotia'nı nen sağlı klı ve en güzel genç köylü kı zı ydı . İskoç göçmen ailesinin Kı zı Iderililerle 
toprakları için savaşması na yardı m etmişti. Ailesinin küçük koyun sürüsünü kı rkarak, yünü tarayarak ve eğirmekle, dokumaktan 
ve sonra da bundan tüm aile için kı yafet dikerek bir öncünün kaba ve çetin yaşamı nda büyümüştü. Pugwash'taki hayata dair hiçbir 
saçmalı k yoktu ve 1884 baharı nı n başları nda Providence, Rhode Island'daki akrabaları nı ziyaret etmek için yola çı kan genç 


Mary MacPherson hakkı nda da hiçbir saçmalı k yoktu. 


Providence'dayken, karı sı nı kaybetmeden önce bir emlak ofisi açmı ş ve zaten evlenip küçük bir aile yetiştirmiş, İskoç-İngiliz 
kökenli, olgun ve onurlu bir İç Savaş gazisi olan John Rockwell ile tanı ştı . Mary MacPherson, John Rockwell ile evlendi ve Providence'ı n 


Mount Pleasant bölgesindeki Pemberton Caddesi'nde büyük bir ipotek ile bir ev satı naldı lar. 


1889yı lı ndabuevdeçoksı radı şı biradam doğdu: Babam. Bu enağı rbaşlı koşullardan, Amerika'yı daha önce hiç gülmediği 
şekilde güldürmeye yardı mcı olacak ve Amerika'yı gözyaşları içinde bulacak ve bu gözyaşları nı bir kez daha değiştirmek için 
mücadeleye liderlik edecek bir GM yaratacak bir insan mutasyonu, bir dahi ortaya çı ktı . sağlı klı kahkahalara - ama şakalarla 


değil. 


George Lovejoy Rockwell, sert ve ağı rbaşlı babası na ya da sağlam, mantı klı annesine hiç benzemiyordu. 

Anlayabildiğim kadarı yla o daha çok Peck'in Kötü Çocuğu ile yaramaz, küstah bir maymunun birleşimine benziyordu. 

Tatlı küçükkı z kardeşlerine sayı sı zacı verici oyunlar oynadı , ancak bu masumlar gözyaşları içinde annelerine 

başvurdukları nda her zaman bir melek gibi görünmeyi başardı . Her şeyi ve herkesi araştı rdı , her şeyin içine girdi, uzman bir genç 
sihirbaz oldu, eşit sayı da şeytani amaçlar için binlerce şeytani küçük cihaz icat etti, düdüğü çalmayı kendisinden önceki 

herkesten daha iyi öğrendi, bir sanatçı , karikatürist ve karikatürist oldu. tabela ressamı , mahzen duvarları nı çeşitli sabunlar 


vb. için hala kalan tabelalarla cömertçe sı vadı . 


Kendisine herhangi bir eğitim ödülü verildiğini duymadı m, ancak lisenin bir bölümünde eşek arı ları nı dikkatlice okul 
müdürünün beslenme çantası na koyarak ve diğer psikolojik deneyler yaparak eğlenerek geçmeyi başardı ğı nı anlı yorum. 


Ancak bir okul odası nda moralini uzun süre bastı ramadı . 


Bir sihirbaz olarak başlayarak vodvilin coşkulu yeni dünyası na girdi. Ancak şakayla birlikte sunulan pı tı rtı , kı sa sürede sihir 
gösterisinden daha başarı lı olduğunu kanı tladı ve Al Wood ve Al Fox gibi adamları n da araları nda bulunduğu çeşitli 


ortaklarla bir komedi parçası nda bir araya geldi. 


Yı larca açlı ktan öldü. Bir keresinde, o ve partnerinin araları nda sadece bir çift pantolonu vardı , içlerinden biri sahip olduğu tek 
pantolonu yı rtti ğı nda işsiz ve parası zkaldı lar. Kiranı n vadesi geçmiş olması na rağmen bir odayı tutmayı başarmı şlardı , 
bu yüzden biri odada yatakta kalı rken diğeri bir tür iş veya gelir arı yordu. 

Babam parodiler (iyi bilinen şarkı lara esprili ve saygı sı z sözler) yazma konusunda ustaydı ve ortağı , bu alandaki hizmetleri 

için birkaç vodvilci müşteri daha kazanmayı başardı . Ortak müşteriyi odaya getiriyor, kapı da izin isteyip içeri koşuyor, pantolonu 


babama veriyor, yatağa atlı yor ve babam parodiyi hemen pantolonun içine yazarken uyuyormuş gibi yapı yordu. 
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Ama yoksulluk, babamı n bastı rı lamaz moralini bozacak bir şey değildi. Bu odanı n bitişiğinde, kağı t inceliğinde duvarları n 

arkası nda bir kardeş sahne vardı ve sesler bir odadan diğerine net bir şekilde duyuluyordu. O günlerde ve orada her yatağı naltı nda 
çok güzel olmayan ama kullanı şlı bir porselen parçası vardı . Babam, çalı şma masası nı n üzerinde duran devasa su sürahisini 
doldurup yan odadaki genç hanı mlara düşünecek bir şeyler verme fikrini ortaya attı . Bir sandalyenin üzerinde durdu, yan tarafta 
oldukları ndan emin oldu, sonra dikkatli ve yavaş bir şekilde sürahiden lazı mlı ğa ince bir miktar su döktü. Bu yaklaşı k on dakika 
kadar sürdü ve şeytani dehası , birkaç dakika sonra şakacı lar masum bir şekilde odaları ndan çı ktı kları nda ve arkaları na 


gizlice baktı kları nda,ağı zları ardı na kadar açı kbir şekildedı şarı bakan iki güzel kafa gördüklerinde ödüllendirildi. 


Babamı n sahnede ve sahne dı şı nda vodvilde yaptı ğı tuhaflı kları anlatan bitmek bilmeyen ve sürükleyici hikayelerinde harika bir kitap için 


malzeme var ve ben onu defalarca bu işi kendi başı na yapması konusunda teşvik ettim ama başarı lı olamadı m. 


Bir zamanlar Illinois'in bir kasabası nda hesabı n geri kalanı yla, tutuklanmadan sokağa çı kı p sakince bir polise vurabileceğine 
dair bahse girmişti. Koyu renkli gözlüklerini taktı , şapkası nı kurşun kalemlerle doldurdu ve bir polisin kaval kemiğine sağlam bir 
kemer takana kadar bastonla kuwvetli bir şekilde "dokunarak" oraya buraya vurarak dolaştı . Polis irkildi ama zavallı "kör adama" 
yardı m etti ve babam kazandı . Ya da Chicago'da yavru ördekleri aldı ğı ve tüm oyuncu kadrosunun onları otelin küvetinde 
yüzmesini izlediği zaman, ta ki babamı naklı naonları n"ı rak sularda" yüzüp yüzemeyeceklerini görme fikri gelene kadar. Ördekler 


klozette test edildi ve büyük bir neşeyle, sifonu yenebilecek kadar umutsuzca yüzebildikleri keşfedildi! 


Mary MacPherson, Nova Scotia'da öncü olarak büyürken, Augustus Schade adlı genç bir Alman genç, servet kazanmak için Amerika'ya 
göç ediyordu ve sonunda Bloomington, Illinois'de bir tiyatroda çalı şmaya başladı ve sonunda yönetici oldu. Her şeyden önce, 
Corrine Boudreau adı nda ateşli bir Fransı zkı zla evlendi; her açı danonazı ttı ve 1914'ten itibaren, Almanlar Fransı zlara karşı , 


minyatür bir Birinci Dünya Savaşı yaşadı lar. 


Claire ve Arline adı ndaikikı zları vardı . Claire zarif, kadı nsı ydı ve Fransı z annesine benziyordu. 

Arline iri yarı , otoriter biriydi ve Alman babası na benziyordu. Küçük kı zlar henüz çok küçükken, gelişen vodvil sektörü için dansçı ve 
oyuncu olarak eğitildiler ve tüm aile "Dört Schades" olarak yola çı ktı . Küçük Claire, zamanı nı n bir nevi Shirley Temple'ı olarak 
izleyiciler tarafı ndan çok sevildi ve parmak dansçı sı olarak sahneye çı ktı . Babamlatanı şı p evlendiği 1915 yı lı na 

kadar tiyatro işine devam etti. 


Bana söylendiğine göre, evliliğe bile uygun bir nezaketle yaklaşamayan, bastı rı lamaz babam, o zamanlar büyük bir Bloomington 
tiyatrosunun sahibi ve yöneticisi olan yeni kayı npederine kendisinin kı smen siyahi olduğunu söylemeyi planlı yordu. Hiç esprili 
olmayan Alman büyükbabamı n'onu hemen vurarak öldüreceğini'ı srarla söyleyen annem ve onun annesi onu zar zor vazgeçirdi. 
Bu öngörü daha sonra bizzat Augustus tarafı ndan doğrulandı ; Augustus, 'şaka' planı nı duyduğunda büyük bir çaba göstererek 


infazı gerçekleştirmekten alı konuldu. 


Bu sı ralarda babam ortakları nı bançoları ve dekorları yla birlikte bir kenara atmı ş ve monolog olarak açı Imı ştı . Sahte"Dr." 
unvanı nı aldı . Rockwell - vak, vak, vak! -- ve harika bir kiropraktör gibi davrandı . Tek desteği, insan omurgası olarak gösterdiği 
bir muz sapı ydı . Daha önce hiçbir monoloğun yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yaptı : Sahnenin ortası ndaki koltuğa oturdu 


ve sadece konuştu. 


Ama bunu o kadar başarı lı bir şekilde yaptı ki, çok çok küçük bir çocukken seyirciler arası nda olduğumu ve en çok etrafı mdaki 
şişman adam ve kadı nlara tam anlamı yla koltukları ndan düştüklerini, boğuldukları nı ve kahkahaları n coşkusuyla nefes 


nefese kaldı kları nı hatı rlayabiliyorum. Babam zamanlama konusunda ustaydı ve polise düdük çalarak onu durdurmaya çalı şı rdı . 
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Devam edebilsin diye kahkahaları söndürdü ama bu, uluyan seyirciyi yeni kontrol edilemeyen neşe krizlerine sürüklemekten başka 
bir işe yaramadı . 


Eminim her yerleri ağrı yana ve acı yana kadar güldüler. Bu başarı nı n zirvesinde, depresyonun ortası nda babama haftada 
3.500 dolar ödeniyordu; o zaman için muhteşem bir maaştı ve o bu maaşı n her kuruşuna değdi. Sahnede ve sahne di şı nda 


Amerika'yı neredeyse kelimenin tam anlamı yla diken diken etti. 


Siyasi açı dan masum, tasası z,aşı rı bayat Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm bu kahkahalar sürerken, Batı Medeniyeti'nin 
daha olgun kı smı olan Avrupa'da kahkahalar sönmüştü. Almanya ve Rusya'da, yeryüzünde ortaya çı kan en devasa siyasi 

canavar, kendi ayakları üzerinde durmaya çabalı yordu. Mürted Yahudi Karl Marx, Yahudi Komünist liderlerin önderliğinde, dünyadaki 
biyolojik olarak aşağı durumdaki milyonlarca insanı organize eden doktrini, seçkinlere, yani biyolojik olarak en iyi insan 
malzemesine karşı , tek başı na uygarlı k ve liderlik verebilecek seçkinlere karşı acı ması z bir yok etme savaşı na 
dönüştürmüştü. kitleler. Aynı zamanda, Siyonist bir Yahudi olan Theodore Herzl, Filistin'i iki bin yı Idı r orada yaşayan Araplardan 
Yahudilere geri alma planları nı mükemmelleştirmişti. Eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Warburg'lar, Kuhn 

Loeb & Company ve New York City'deki diğer multimilyoner Yahudiler, cumhuriyetimizi yok etmek için ekonomik güçlerini 

kullanı yorlardı . 1913'te bu güçler, B'nai B'rith'in İftiraya Karşı Birlik'i veya 'Gestapo'yu kurdular ve Senatörlerin Eyalet Yasama 
Meclisleri yerine doğrudan seçilmesini sağlayarak demagojiye karşı Anayasal güvenceden kurtuldular ve yasadı şı Federal Yasama 
Meclisini kurdular. Rezerv Sistemi, paramı z ve bankacı lı ğı mı z üzerinde hakimiyet kazanmak için, devasa solcu Rockefeller 


Vakfı 'nı kurdu ve en kötüsü, Amerika'yı | iflas ettirmek için Gelir Vergisi'ni kurdu. 


Sonraki üç yı lI içinde aynı güçler, şeytani bir şekilde ve kası tlı olarak bizi Britanya'nı n yanı nda Avrupa Savaşı 'na sokarak güçlü 
cumhuriyetimizi nihai olarak yı kmayı başardı lar; çünkü İngiltere, Yahudilerin Amerika'yı alma vaadi karşı lı ğı nda Yahudilere 
vicdansı zca Filistin'i teklif etti. İngiltere'nin yanı nda savaşa girdi. Sonuç olarak, Siyonizm adı na Filistin'i Balfour Deklarasyonu'ndan 


çı karan Yahudiler ve Komünizm adı na Rusya'yı çı karan Yahudiler dı şı nda herkes savaşı kaybetti. 


Rusya'nı n ilk Komünist hükümeti, Winston Churchill'in 8 Şubat 1920 tarihli London Illustrated Sunday Herald'da yayı nlanan 
"Komünizm Siyonizm'e Karşı - Yahudi Halkı nı n Ruhu İçin Bir Mücadele" başlı klı makalesinde tanı k olduğu gibi ezici 
çoğunlukla Yahudiydi. kı smı bir sonraki sayfada. (Altı ndaj 


RESİMLİ PAZAR HERALD, 8 ŞUBAT 1920 SİYONİZM BOLŞEVİZM'e karşı . 
YAHUDİ HALKIN RUHU İÇİN MÜCADELE. 


Rt TARAFINDAN. Tatlı m. WINSTON S. CHURCHILL 


Ulusal Rus Yahudileri, çektikleri engellere rağmen, Rusya'nı n bile ulusal yaşamı nda onurlu ve yararlı birrol oynamayı başardı lar. 
Bankacı lar ve sanayiciler olarak Rusya'nı n ekonomik kaynakları nı n geliştirilmesini gayretle desteklediler ve Rusya 
Kooperatif Toplulukları gibi olağanüstü kuruluşları n yaratı Ilması nda en önde yer aldı lar. Siyasette destekleri çoğunlukla liberal 


ve ilerici hareketlere verildi ve Fransa ve Büyük Britanya ile dostluğun en sadı k savunucuları arası nda yeraldı lar. 


Uluslararası Yahudiler 


Yahudi çabaları nı ntüm bu alanı na şiddetli bir muhalefetle Uluslararası Yahudilerin planları yükseliyor. (Rockwell'in vurgusu) 


Bu uğursuz konfederasyonun taraftarları çoğunlukla mutsuz toplumlar arası nda yetişmiş erkeklerdir. 
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Yahudilerin ı rkları ndan dolayı zulme uğradı ğı ülkeler. Hepsi olmasa da çoğu, ataları nı ninancı nı terk etmiş ve 
ahiretle ilgili tüm manevi umutları  zihinlerinden uzaklaştı rmı ştı r. Yahudiler arası ndaki bu hareket yeni değil. Spartacus- 
Weishaupt'un günlerinden Karl Marx'ı n günlerine, Troçki'ye (Rusya), Bela Kun'a (Macaristan), Rosa Lüksemburg'a 

(Almanya) ve Emma Goldman'a (Amerika Birleşik Devletleri) kadar, bu dünya çapı ndaki komplo, uygarlı k ve toplumun 
durdurulmuş gelişme, kı skançlı k ve olanaksı z eşitlik temelinde yeniden inşası yönündeki çabalar sürekli olarak 
büyümektedir. Modern yazar Bayan Webster'ı n ustaca gösterdiği gibi, Fransı z Devrimi trajedisinde kesinlikle fark edilebilir 
bir rol oynadı . 

Ondokuzuncu Yüzyı | boyunca heryı kı cı hareketin ana kaynağı olmuştur; ve şimdi nihayet Avrupa ve Amerika'nı n 
büyük şehirlerinin yeraltı dünyası ndan gelen bu olağanüstü kişilikler grubu, Rus halkı nı saçları ndan yakaladı ve 
neredeyse bu muazzam imparatorluğun tartı şması z efendileri haline geldi. 


Terörist Yahudiler. 


Bolşevizmin yaratı lması nda ve Rus Devrimi'nin fiilen gerçekleşmesinde bu uluslararası ve çoğunlukla ateist Yahudilerin 
oynadı ğı rolü abartmaya gerek yok. Kesinlikle çok harika bir şey; muhtemelen diğerlerinden daha ağı r basmaktadı r. 
Lenin hariç önde gelen isimlerin çoğunluğu Yahudilerden oluşuyor. Üstelik ası | ilham ve itici güç Yahudi liderlerden geliyor. 
Böylece, saf bir Rus olan Tchitcherin, sözde astı Litvinoff tarafı ndan gölgede bı rakı lı rve Buharin veya 

Lunaçarski gibi Rusları n etkisi, Troçki'nin, Kı zı | Kale'nin (Petrograd) Diktatörü Zinovieff'in veya Krassin veya Krassin'in 
gücüyle karşı laştı rı lamaz. Rade - tüm Yahudiler. Sovyet kurumları nda Yahudilerin ağı rlı ğı dahadaşaşı rtı cı dı r. 
Ve Karşı -Devrimle Mücadele için Olağanüstü Komisyonlar tarafı ndan uygulanan terörizm sisteminde ası | olmasa da 

önde gelen rol Yahudiler ve bazı önemli durumlarda Yahudiler tarafı ndan üstlenilmiştir. Aynı kötü şöhret, Bela Kun'un 
Macaristan'da hüküm sürdüğü kı sa terör döneminde Yahudiler tarafı ndan da elde edildi. Aynı olgu, bu 

çı Igı nlı ğı nAlman halkı nı n geçici bitkinliğine zarar vermesine izin verildiği sürece Almanya'da da (özellikle Bavyera'da) 
ortayaçı kmı ştı r. 


Her ne kadar tüm bu ülkelerde Yahudi devrimcilerin en kötüsü kadar kötü, Yahudi olmayan pek çok kişi bulunsa 
da, nüfustaki sayı ları na oranla ikincilerin oynadı ğı rolşaşı rti cı dı r. 


"Yahudilerin koruyucusu." 


Rus halkı nı n göğüslerinde en yoğun intikam tutkuları nı n uyandı ğı nı söylemeye gerek yok. 

General Denikin'in yetkisinin ulaştı ğı her yerde, koruma her zaman Yahudi halkı na veriliyordu ve memurları 

misillemeleri önlemek ve suçluları ocezalandı rmak için yoğun çaba gösteriyordu. Durum o kadar fazlaydı ki, General Denikin'e 
karşı Petlurist propaganda onu Yahudilerin Koruyucusu olarak suçladı ...Jalı ntı nı n sonuj 


Bu, 'Rus' devriminin Rus değil, Yahudi devrimi olduğunu gösteren devasa kanı tyı ğı nı nı nyalnı zca son derece 
küçük birkı smı dı r. Belgeler arası nda ABD Senatosu'na sunulan Overman Raporu, 1919, Petrograd'daki Eski 
Smolny Enstitüsü'nde oturan ilk Sovyet Hükümetinin 388 üyesinden 371'inin Yahudi olduğunu ve bu Yahudilerin 265'inin 
Yahudi olduğunu gösteren Senato Belgesi 88 yer alı yor. New York City'nin aşağı Doğu Yakası | 


Mart 1918'de hem Rusya hem de Almanya, Bolşevik devriminin ileri sancı ları içindeydi. Lenin, dünyadaki ilk Bolşevik 
hükümetini kurmak için 417'den fazla sürgündeki Yahudi Marksistle birlikte mühürlü bir trenle Rusya'ya gidiyordu. 

Bela Kun'un (Cohen) Yahudi komünistler adı na Macaristan'ı ele geçirmesi ve her ikisi de Yahudi olan Rosa Luxemburg 
ile Karl Liebknecht'in Almanya'daki Bolşevik ayaklanması na önderlik etmesiyle, Yahudi devrimciler kaosun hakim olduğu 
diğer tüm Avrupa ülkelerinde iş başı ndaydı . 
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Bu arada, kimliği bilinmeyen bir Alman onbaşı , Berlin'in dı şı ndaki Pasewalk'ta hastanede yatı yordu, gözleri bir gaz saldı rı sı ndan 
neredeyse yanmı ştı . Mein Kampf'ta, Donanma'dan kaçan bir çete, Almanya'yı ateşkes davası açmaya zorlayan Kı zı | devrimi 

ilan etmek için acele ettiğinde yüzünden dökülen sı cak gözyaşları nı dokunaklı bir şekilde yazı yor. Asker kaçakları nı n, kendisinin 
Demir Haç yiğitliğini kazandı ğı ön saflardaki savaşçı lar değil, arka kademelerdeki Yahudiler olduğunu öğrendiğinde duyduğu 


tiksinti ve çaresiz öfkeyi daha da dokunaklı bir şekilde yazı yor! 


Claire Schade Rockwell, Atlantik Okyanusu'nun beş bin mil ötesinde, Bloomington, Illinois'de, 9 Mart 1918 gecesi ilk çocuğunu 


doğurmak için aynı anda Kelso Hastanesi'ne girdi. İnsanlı k tarihinin en büyük maraton yarı şı başlatı Idı .. 


Marx, anı tsal yarı şa 1848'de başlamı ştı .Lenin, bayrağı zayı flayan ellerinden alı p 1918'de ilk turda zafere taşı mı ştı . Ancak 
aynı andaKı rmı zı takı m, sonunda onu yok edecek tepkiyi başlattı . Adolf Hitler benim doğduğum yı |, Marksizmin Rusya'yı 

ele geçirdiği yı | başladı . Tarihe mucizevi bir koşu yaptı , neredeyse Kı zı Iları geridebi raktı ama insanüstü çabası nı n 

acı sı yla kendini tüketti. Asası düşmüş, diğer tarafı n gaddarlı ğı yüzünden yere çakı Imı ş gibiydi. On beş yı Idı rgömülü olarak 
yatı yor. Dünyanı n her yerinde çarmı ha gerilmiş gibi görünüyor. Ama şimdi, sonunda yeni eller tarafı ndan ele geçirildi! Doğa 
kanunları nı n en güçlü ve en iyinin nihai zaferini emretmesi gibi kaçı nı Imaz olarak zafere taşı nacaktı r. Yahudi Komünistlerin 

ve Siyonistlerin en parlak taktikleri tarafı ndan bile yönlendirilen, dünyadaki aşağı lı kları n ölü kitlesi, sonunda bu gezegendeki 


yaşamı n doğuştan efendisi olan Beyaz Adam'a doğal teslimiyet yerlerine dönmekten kaçı namaz. 


Her şeyden önce bu sopayı zaferetaşı mayı hayattaki görevim haline getirdim! Ne kadar uzun sürerse sürsün, ne kadar acı verici 
olursa olsun ya da ebediyen kör bir dünya onu ne kadar küçümseyip nefret etse de, Adolf Hitler'in asil ı rksal idealizm vizyonu yine de 
günümüzün kaosuna hakim olacak ve babamı n düzeni, nezaketi ve masum eğlencesini ve kahkahası nı getirecek. acı lara, tökezleyen 


insanlı ğa, hatta belki de mutsuz, paranoyak Yahudilere geri dönelim. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM LI. 


Neyse ki çocukluk ve gençlik hiçbir şey bilmiyor ve ciddi siyasi ve sosyal meselelerle daha az ilgileniyor. Büyümeye başladı ğı mda ve 
dünyanı n bilincine vardı ğı mda, Batı Medeniyeti'nin 1920'lerdeki kaos uçurumuna çı Igı ncaakı nı nı gözlemleyemeyecek ya 


da önemseyemeyecek kadar, etrafı mı saran insan sefaletinin ani seline fazlası yla dalmı ştı m. 


Daha sonra uygarlı ğı mı zı öldürdüğünü ve öldürmekte olduğunu öğrendiğim hastalı k aile çevremde eksik değildi. 


Altı yaşı ma geldiğimde annemle babam boşanmı ştı , evimiz şerif tarafı ndan açı kartı rmayaçı karı Imı ştı veanneminkı z 
kardeşi Arlene'in babamı n kokuşmuşluğu ve alçaklı ğı üzerine saatlerce verdiği dersleri dinlemeye zorlanmaya başlamı ştı m. 
Arlene Teyze, tanı dı ğı mı zbukadı nzorba, kendisini büyük bir uzman ve her şeyin ustası olarak görüyordu. 

Bu fikrin başka hiç kimse tarafı ndan paylaşı Imaması , bu 'gerçeği' zayı f iradeli anneme, erkek kardeşime, kı z kardeşime ve 

bana etkileme çabası nı daha da sert hale getirdi. Küçük kı z kardeşim bu tür olaylardan rahatsı z olamayacak kadar küçüktü ve 
Arlene buranı n patronu olurken annem kenara çekildi. Kardeşim çok genç yaşta diplomat olarak dehası nı ortayaçı kardı ; 

Arlene onun 'konferansları ndan' birini dinlemek için onu oturttuğunda, onun tüm ifadelerine yürekten katı Idı , onun derin 


bilgeliğini vb. haykı rdı ve şişman 'galip' tarafı ndan mutlu gülümsemelerle hemen affedildi. 


Ben ise tam tersi şekilde kendi doğamı ortaya çı kardı m. Arlene bir ders için beni kuşattı ğı nda, ilk başta onun telaffuzları na 
katı larak kardeşimin taktikleriyle kaçmaya çalı şı rdı m. Ama sonra babama karşı bana mantı ksı z gelen iğrenç bir suçlamada 
bulunacağı zaman en ufak bir tartı şmaya bile engel olamadı m. En ufak bir muhalefet, bu insan zeplin isyanı bastı rmak için 
şiddetli bir kararlı lı ğa sahip olması nı sağlayacaktı r. Vebuda, altı ya da yedi yaşı mda olmama rağmen, makul görünen 


nedenlerle zorbalı ğa maruz kalmamak konusunda bende daha da şiddetli bir kararlı lı k uyandı rdı . 


Çoğu zaman bu 'dersleri' gece geç saatlere kadar dinlemek zorunda kalı yordum. Zavallı , sabı rlı vezayı fannem, kendisinin ve 
diğerlerinin yaptı ğı gibi - pes edip sürünerek çı kmamı - sağlayarak beni kurtarmaya çalı şı rdı ama ben bunu yapamazdı m. 
Freud'cu beyin yı kayı cı ları n burada bu malzemeye nası | bir neşeyle dalacakları nı hayal edebiliyorum, sonunda ister istemez 
benim "nevrozum" ya da daha kötüsü olarak açı klamaya çalı şacakları şeyin kaynağı nı öğrendiklerinden eminler. Ancak bu 
kaşiflere, kardeşimin de aynı tür bir şeye maruz kaldı ğı nı ve dört ya da beş yaşı ndayken bile tepkisinin benimkinin tam tersi 
olduğunu gösteren, kendilerinin yerleştirdikleri kanı tları hatı rlatacağı m. Hayı r beyler, benim bu olaylara olan tepkim Arlene 
Teyze'nin zulmünden kaynaklanmadı ; kardeşimin bugüne kadar sergilediği diplomatik kı vranma konusundaki yerli dehası yla tepki 


vermesi, içimdeki derin bir güç dalgası ydı . 


Zamanı nyarı sı nda erkek kardeşim ve ben Arlene'le birlikte cezaevi görevine gidiyorduk, diğer yarı sı nda ise Maine'de babam 
ve onun nikahsı z eşi Madeline ile birlikte olmak üzere özgürdük. Çocukluğumda çektiğim acı lar, mücadeleler ve eğlenceler, gece 


yarı sı dersleridi şı nda, annem ve 'Büyük Arlene' ile birlikteyken sanı rı m nispeten normaldi. 


Ancak babamla geçirdiğim zamanlar hem kardeşime hem de bana hayata dair bir bakı şaçı sı ve ikimizin de değer verdiği bir 


entelektüel eğilim kazandı rdı . Bize gösterdiği ve aktardı ğı uyumsuz yaklaşı mı n, 
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yaratı cı lı kta çoğu zaman diğerlerinin önüne geçmemizi sağladı . Her şeyi inanı lmaz derecede merak ediyordu. 

Sı hhi tesisat işine baktı k, Sears'tan aletler aldı k ve sı rf eğlence olsun diye insanlar için sı hhi tesisat yapmaya 
başladı k. Fotoğrafları araştı rdı k ve büyütücü yaptı k. Ne yediklerini görmek için balı klara otopsi yaptı k ve köpek 
balı kları nı n midelerinde inanı lmaz şeyler bulduk. Aptallı ğı hakkı nda hiçbir şey bilmeyen bir domuzun bir 
insandan daha mutlu olup olmadı ğı konusunda mutlu ve sonsuz bir şekilde tartı ştı k. Uzun tartı şmalar ve öğle 
yemeği için eve organ öğütücü işinde çalı şan bir adam ve bir maymun getirdik. 


Diğer bir konuk, bacakları nı zı kı saltabileceğini veya uzatabileceğini iddia eden bir akı | doktoruydu ve Fred Allen gibi ünlüler ve diğer eğlence 
dünyası nı nyı Idı zları da dahil olmak üzere bir oda dolusu insanı n bacakları nı n büyüyüp büyümeyeceğini görmek için yere uzandı ğı nı 

hatı rlı yorum. Hepimiz satranç oynamayı öğrendik ve birkaç kez tüm ekibin oyunun derinliklerine indiği zamanlar oldu; babamı n kendisi için köşe 
yazı sı yazdı ğı McNaught Sendikası , en son parça için ardı ardı na çağrı lar gönderdi ve sonunda bir adam göndermek zorunda kaldı . Onu 
heyecanlandı rmak için Maine'e kadar yol katettik. Sabah saat üçte ve dörtte derin deniz balı kçı lı ğı yapmak için Atlantik'e doğru yirmi mil kadar yol 
kat ederken, ben sadece sekiz ya da dokuz yaşı ndayken spor ayakkabı ları m ve uçuşan gömlekimle hiç durmadan siyasetin, tarihin ince noktaları nı 
tartı şı rdı k. büyü, sanat ve genellikle üniversite ve yetişkinlik dönemine ayrı lan birçok konu. Akşamları ağabeyim ve ben yatakları mı zda Maine 
kı yı sı ndakimartı ları ntizçı ğlı kları nı dinler, deniztarağı düzlüklerinin ve defne meyvesi tarlaları nı n kokusunu alı rdı k ve babam büyülü 
bir saat kadar aşağı ya doğru eğilirdi. bu sı rada asla unutamayacağı m orijinal hikayeler anlattı . Elinden gelenin en iyisini, inanı Imaz derecede 

sert ve usta bir Hintli savaşçı olan "Eski İzci" hakkı ndaydı . Çocukluğunda MacPherson'ları n Nova Scotia'daki evlerine yaptı ğı ziyaretlerden birkaç 
kez bahsetti ve burada Kı zı Iderililerle yapı lan savaşları gerçekten gördüğünü söyledi. Bu konuda şüphelerim var, ama o zaman yaşlı beyefendiyi, 


eğer kullanmı şsa, biraz şiirsel özgürlük için özgürce ve mutlulukla affetmedim; buna değdi. 


Şimdi bile, bu muhteşem hayal gücünü dinlerken piposunun kokusunu, kı sı k sesini ve Maine akşam karanlı ğı nı n 
büyüsünü hatı rladı ğı mda tüylerim diken diken oluyor. Genellikle hikayeler hepimizin uykuya dalması yla biterdi, 

yaşlı adam bizden sadece birkaç dakika sonra. Ama bazen ilk önce o düşüyor, son birkaç kelimeyi yarı bilinçli olarak 

mı rı İdanı yor ve bizi imkansı z bir belirsizlik içinde bı rakı yordu. O zaman tiz genç seslerimiz kulakları nı delecekti. 
"Baba! Baba! Uyan! Yaşlı İzci Kı zı Iderili yangı nı ndan nası | kurtuldu ve bufalo izdihamı nı n önünden nası | kurtuldu? Baba! Uyan!" O zaman hayal 
gücü o kadar da sı cak değildi ve Yaşlı İzci aniden kendisini ve yaşlı adamı kurtaran gizli bir arkadaşı nı keşfedecekti. Ancak bu kadar kolay 


kandı rı Imamalı ydı k ve bu başyapı tları n yorgun tedarikçisi affedilmeden önce genellikle başka bir versiyon talep ediyorduk. 


Her şeyden önce babam bana her şeyi sorgulamayı öğretti. Hiçbir gerçek tek başı na incelenip yargı lanamayacak 
kadar kutsal değildi. Hiçbir otorite dürüstlük açı sı ndan araştı rı Imayacak kadar kutsal değildi. Aksine, bize 
şüphenin ötesinde olması gereken her şeyden düpedüz şüphe duymamı z öğretildi; ben zaten bu yapı daydı m ve 
babamı n eğitimi bu zihin ve kişilik niteliğini muazzam derecede güçlendirdi. 


Ama aynı zamanda erkek ebeveynimden pek de yardı mcı olmayan başka talimatlar da aldı m. "Gülmek için her şey" 
politikası ne yazı k ki gündelik hayata da yayı Idı ve ben daha bebekken, soyunurken babamı n benden kahkaha 
ulumaları çı kardı ğı nı hatı rlı yorum. Giysilerim, ayakkabı ları m vb., "Yere at, BANG! BANG!" savaş şarkı sı 
eşliğinde her parçanı n şiddetli bir şekilde yere fı rlatı Idı ğı bir tür oyunla şiddetle çı karı Idı . Bu elbette beni 
çok sevindirdi ama hayatı mı n belaları ndan biri olan dağı nı klı ğı da besledi. Sonra küçük kardeşimle benim, 
sesimizi geliştirmek için "kükreyen" pratik yapmak üzere duvara yaslandı ğı mı z seanslar vardı . Bize "Ayı gibi 
kükreyin" emri verildi ve biz de buna uymaya çalı ştı k. Konuşmamı duyanlar ya da beni dinleyecek olanlar bu "ayı 
eğitiminin etkililiğine tanı klı k edeceklerdir; ancak Nazi Partisi Komutanı olmadan önce bunun pek bir avantajı yoktu. 


Machine Translated by Google 


Babamı n arkadaşları da pek çok eğitimin kaynağı ydı . Fred Allen, Benny Goodman, Walter Winchell, Groucho Marx ve 
diğer pek çok kişinin sı raları misafir oldu ve her birini çok ilginç buldum. Allen yakı n olmaktan büyük mutluluk duyuyordu 
ve babam ve Allen hikayeler ve saçma sapan anekdotlar anlatarak birbirlerine laf atmaya ve şakalaşmaya başladı kları nda, 
hayatı n 6100 pozitif eğlence olduğu, küçük ya da büyük şeylerden arı nmı ş olduğu o değerli ve ender zamanlardan biriydi. 
çoğu zaman yaşadı ğı mı zeniyizamanları bile mahvedensı kı ntı lar. 


Ancak Allen'ı n karı sı Portland, oturma odamı zda, müstehcen bir söz söylediğini duyduğum ilk kadı n olduğu zaman bana 
on dört yada on beşyı lı mı n şokunu yaşattı . Şu ya da bu fikirden hoşlanmadı ğı nı ifade etmek için Anglo-Sakson dilinde 
vücutatı ğı anlamı na gelen kelimeyi kullandı ve bu deneyimi asla unutmayacağı m. Bunca gençlik yı Iları mda asla bir 
kadı nı n böyle bir kelime söylediğini duymamı ştı m ve onu hemen inanı Imaz bir tiksinti nesnesi olarak düşündüm. 

Daha sonra babamla konuyu tartı şti ğı mı zda onun Yahudi olduğunu öğrendim. Ona Yahudiliğin bununla bir ilgisi olup 
olmadı ğı nı sordumveoda onları n çok "bilgili insanlar" oldukları nı ve bundan zarar vermek istemediklerini söyledi. 
Ama aynı zamanda Henry Ford'un Yahudilere yönelik suçlamaları nı ve kendisini nası | özür dilemeye zorladı kları nı da 
anlattı ve Yahudilerin gücünden kaçmanı n mümkün olmadı ğı nı söyledi, "Çokakı lı lar." 


Ailemizin oturma odası ndaki bir bayandan duyduğum o berbat sözü duyduğumda yaşadı ğı mşokunkalı cı anı sı 

dı şı nda, bunun üzerinde daha fazla düşünmedim ve Portland'ı kendisi için korkunç, kaba bir kelime söyleyen bir kadı ndan 
başka bir şey olarak düşündüğümü bile hatı rlamı yorum. ilk kez huzurumdayı m. Yahudilerin, "liberallerin' ve Freudçuları n 
burada bir kez daha alabalı k gibi uçacakları nı biliyorum ve benim Yahudilere karşı 'nefretimin' kaynağı nı ndabu 
olduğundan emin olun. Ama bu kesinlikle doğru değil. Bu deneyimi milyonlarca kişiyle birlikte özümsedim ve dört yı | boyunca 
gittiğim Atlantic City Lisesi'ndeki ve çoğu en iyi arkadaşı m olan yüzlerce Yahudi'nin Yahudi mi yoksa Hotantot mu olduğunu bile 
fark etmedim. Bu talihsiz bir kelime seçimi olabilir çünkü Atlantic City'deki yüzlerce okul arkadaşı m Hotantot'tu! Ve ben 

de bunu özellikle fark etmedim veya umursamadı m. Yahudiler elbette bunu kabul edemezler ve beyinleri yı kanmı ş olanlar da 
bunu kabul etmeyecektir, ancak örgütlü Yahudiliğe olan nefretim doğrudan ve yalnı zca Yahudilerin çoğunun - ama hepsinin 
değil - Millete ve İnsanlara ne yaptı ğı nı keşfetmemden kaynaklanı yor. Aşk. Yetiştirilme tarzı mda bazı ufak önyargı izleri 
olmuş olabilir, ancak bu, Hitler hareketlerine liderlik etmeyen milyonlarca Amerikalı çocuğun yetiştirilmesinde olduğundan 

daha fazla değil. 


Bunun bir örneği, bir zamanlar babamla birlikte Pennsylvania Demiryolu treninin misafir odası nda Atlantic City'den New York'a 
birlikte gittiğimiz Walter Winchell'dir. Hı zlı konuşan, genizden tı ngı rdayan adama ve birbirlerine anlattı kları hikayelere 
hayran kaldı m. Ona karşı hiçbir nefretim yoktu; yalnı zca oldukça sı cak bir sevgi ve hayranlı k duyuyordum. 


Amaası ladı nı n Isadore Lipshitz olduğunu öğrendiğim Walter'ı bir dahaki sefere gördüğümde, iki yı | önce, Eichmann'ı n 
İsrail'in uluslararası haydutları tarafı ndan kaçı rı lması nakarşı grevyaptı ğı mı zBeyazSaray'ı n önündeydi. 

Walter bir grup polisle birlikte durmuş bizi izliyordu. Fotoğrafı nı çekmek için yanı na gittim. Daha sonra kendisinin de köşe 
yazı sı nda övündüğü gibi, var gücüyle bana lakapları n en pisini haykı rdı , hem bir kez değil, birkaç kez. En temel 

belediye yasaları nı n ihlalinden bahsettiğimde polisler bunu duymadı kları nı söylediler. Ve Walter, köşesinde, mücadele 
ettiğimiz kirli baskı ve terör grubuyla olan yakı n bağı nı , B'nai B'nin kötü Hakaretle Mücadele Birliği'nin hazı rladı ğı 

St. Elizabeth's projesine muhtemelen bağlı kalacağı mı duyurarak sürdürdü. Rith daha sonra işe koyuldu ve birkaç hafta sonra 
bana saldı rdı , gerçi o zamanlar bilmiyordum. Ama Walter biliyordu. Bu tür korkakça ve sinsi taktiklerden ve bunları 
uygulayanlardan nefret ediyorum. Walter Winchell'den, 'din'i nedeniyle değil, yalanları ndan ve insanları fikirlerinden 
uzaklaştı rmaya çalı ştı ğı ve gerçeklerin açı k bir şekilde tartı şı lması naçalı ştı ğı için nefret ediyorum. Sinagogunda 
ne yaptı ğı kimin umurunda! Bu onun ve onun gibilerin karalama, ekonomik zulüm ve benim kesinlikle nefret ettiğim 

ve nefret etmekten gurur duyduğum gerçeklerin bastı rı Iması yoluyla masum Amerikalı lara yaptı kları dı r. 


Benny Goodman kendisinden bir şeyler öğrendiğim başka bir Yahudi. Zarif yaşam ve uçsuz bucaksı z doğa arası nda 
mükemmel bir dengenin olduğu Maine'in çam ormanları ndaki cennet gibi evimize geldi. Yapması gerekiyordu 
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birkaç gün tatil yaptı ama yalnı zca bir akşam dayanabildi. İnsanları n kalabalı ğı ndan uzak olmak dayanamayacağı bir şeydi ve milyonlarca Yahudi 


arkadaşı yla birlikte New York City'nin ruhları yok eden sera yaşamı nahı zla geri döndü. 


O zamandan beri, Catskills'deki "Grossingers"ı ziyaret ettim; burada zengin Yahudiler "her şeyden uzaklaşmak" için bu güzel 
ülkeye gidiyorlar ve sonra da bir sürü eşekarı sı sürüsü gibi nakledilmiş bir New York taklidi içinde birbirlerinin üzerinde 
sürünüyorlar. . 


Ancak o günlerde bunları n hiçbirini bilmiyordum ve bilseydim muhtemelen umursamazdı m. Daha önce de belirttiğim 

gibi Atlantic City Lisesi'ne dört yı | devam ettim ve en iyi arkadaşları mdan biri Lennie adı nda bir Yahudi'ydi. Hiçbir 

önyargı molmadı ğı gibi, Yahudi arkadaşları mı da parlak zekaları ve keskin konuşmaları nedeniyle son derece 
seviyordum. Bunları n beni şok eden ve dehşete düşüren bir özelliği vardı , ancak bunu, o zamandan beri üzülerek öğrendiğim 
gibi, tüm grubun tipik bir özelliği olarak değil, sadece birkaç kişinin bir özelliği olarak kabul ettim. Bu onları n zihniyetinin 
kötülüğüydü. Okuyucuyu temin ederim ki bunu propaganda amacı yla uydurmuyorum, içtenlikle her şeyi olduğu gibi 

hatı rlatı yorum. 


Tabii ki tüm oğlanlar cinsel ilişki ve benzeri konuları olabildiğince kaba ve sı k bir şekilde düşünüp konuşurlarken, şimdi fark ettiğim Yahudi 

olmayanları ntamamı yla seks düşkünü olduğu söylenebilir, ama garip ya da ahlaksı z değillerdi. Yahudiler -özellikle şahin burunlu bir insanı 

hatı rlı yorum- seksle ilgili sapkı n fikirlerden anlayamadı ğı m bir zevk alı yordu. Şahin-burun özellikle cesetlerle cinsel ilişki fikri üzerinde 

durmuştu ve bir zamanlar başka bir Yahudi, Şahin-burun ve iki gulyabani arkadaşı nı n kendi iğrenç amaçları için Rockwell'i kazmak üzere bir mezarlı ğa 
gelip bu meseleden inanı lmaz bir iğrençlikle bahsettikleri küçük bir oyun yazmı ştı . İşin pisliği karşı sı nda dehşete düştüğümü hatı rli yorum ama 
aynı zamanda yazı nı nustalı ğı na o kadar hayran kaldı m ki bu yaratı cı eserin doğası nı görmezden geldim. Lise yı Iları mdan kalma 

dosyaları mda hâlâ bu iğrenç şey var ve Yahudi olmayan en kaba ve en pis kafalı insanlarda bile bulunabilecek farklı bir zihin türünü keşfetmek için 


sadece onu okumak yeterli. 


Aynı zamanda,ağı rlı klı olarak Zenci ve Yahudi olan bu lisedeki son yı lı mda, ilk küçük ölçekli siyasi mücadelemi 
veriyordum ve bunun farkı na varmamı ştı m. Schwabadı nda yaşlı bir aptalı n öğrettiği "Amerikan Demokrasisinin 
Sorunları " konulu bir ders vardı . Onun öğretim yöntemi büyük ölçüde ders kitabı sayfaları nı n büyük bölümlerini tahtaya 
vermek ve bunları n öğrencilerin not defterlerine kelimesi kelimesine yazı lması nı istemekten ibaretti; bu sı rada kendisi 
masası nda özel olarak diğer konularla meşguldü. Her halükarda, insanı n kafası nı bir kovayı doldurur gibi, bir not defterini 
doldurarak doldurabileceği gibi aptalca fikirlerden nefret ediyordum. Bu, her türlü mantı ğa aykı rı birsaldı rı ydı vebende 
bir zamanlar Arlene Teyzemin mantı ğaaykı rı saldı rı ları na isyan ettiğim gibi isyan ettim. 


Lisedeki son yı lı mdı venotları m iyi olmasa da çok da kötü değildi. 4-5 ay sonra mezun olacaktı m. Ancak Arlene'le olan 
derslerde ve tartı şmalarda olduğu gibi, zalimce budalalı k olarak gördüğüm şeye boyun eğmeye cesaret edemedim. O günlerde 
grevin "Yeni Düzeni" hakkı nda çok şey duymuştum - bu yüzden 'vurdum'.Sı nı fa ucuz Batı hikayeleri getirdim, 

ayakları mı sı ranı n üzerine koydum ve sı nı f şişkin defterler arası nda mekanik görevinin üzerine eğilirken bunları 
gösterişli bir şekilde okudum. Bay Schwab elbette ne yaptı ğı mı sordu, Oliver Hardy'nin Stanley'e benzer bir soru sorması 

gibi. Grevde olduğum konusunda toplayabildiğim tüm soğukkanlı lı kla , prensip olarak ders kitabı nı n daha fazlası nı not 
defterine kopyalamayı kesinlikle reddettiğimi söyledim . 


İlk başta, görünüşe göre bu devasa kibir onu eğlendirmişti ve her gün geldiğimde bana hâlâ grevde olup olmadı ğı mı 

soruyordu. Daha sonra ayakları mı uzatı r ve kendimi Western dergimin en son silahlı o çatı şma bölümüne gömerdim. 

Diğer çocuklar tüm bunlardan bir şekilde dehşete düşmüşlerdi ve kı zlar 'her şeye kadir'in karşı sı nda böylesine bir 

küstahlı k karşı sı nda neredeyse dehşete düşmüşlerdi. Ancak görünürdeki başarı mı gören çocuklardan birkaçı bana 

katı Idı ve buda başardı . Okulda erkekler arası nda işten kaçı nmaya yönelik görünüşte başarı lı bir plan kadar hiçbir şey yayı Imı 


Machine Translated by Google 


Bu yüzden, not defterimin eksik sayfaları nı hemenyazı psı nı ftaki kopyalama rutinine geri dönmediğim sürece mezun olamayacağı m 
konusunda bilgilendirildim. Pazarlı k yapmayı reddettim ve başka bir satı rı kopyalamayacağı m konusunda! srar ettim. Tehdit edildim, 
gerekçelendirildim ve yalvardı m ama geri adı m atmadı m. Yani mezun olamadı m. Ancak Bay Schwab konferansa çağrı Idı ve ertesiyı | 


ders kitabı kopyalama işi kurstan çı karı Idı . 


Derste bunlar olup biterken özel hayatı m oldukça normal bir çizgide ilerliyordu. Diğer adamlarla -zenciler de dahil- kötü ama coşkulu bir şekilde 


futbol ve hokey oynadı m, radyo amatörü oldum, okul gazetesi için karikatürler yaptı m ve'aşı k oldum". 


'Sı nı fodamda'jJean adı nda tatlı bir genç vardı ve onun bunu bilmesine izin vermeden ölecek olsam da, neredeyse kelimenin tam 
anlamı yla ona tapı yordum. Ama bu konuda ne kadar sefil, iğrenç bir korkaktı m! Etrafı mdaki diğer genç erkekler hoşlandıkları 

kı zlara yaklaşma konusunda oldukça küstahça davranı yorlardı ve şu ya da bu çiftin gerçekten birlikte yattı ğı na dair pek çok söylenti vardı . 
Ama bu meleğe randevu istemem neredeyse bir yı lı mı aldı . 

Ondan önce patenle onun yaşadı ğı sokağı n dört ya da beş mil kadar ucuna kadar giderdim, onu bir anlı ğı na görebilmek için köşeden 
bakardı m ve sonra da kanı m pompalanarak eve dönerken dört ya da beş mil boyunca patenle kayardı m. o kadar sert ki boğazı mda 


hissedebiliyordum! 


Sonunda hiç unutamayacağı m bir utançla, onu sirke götürüp götüremeyeceğimi sordum. Yüzü kı zararak kabul etti ve 'randevum' 

cennetsel bir neşe ile korkunç bir kabusun imkansı z bir birleşimiydi. Eski üstü açı k yazlı k tramvaylardan birine bindik; o güzel beyaz bir elbise 
giymişti, ben de bol pantolonlar giymiştim ve hayalimde gösterişli beyaz bir spor ceket vardı . Dikkatli bir centilmen olmak için elimden geleni 
yaptı m, tramvaya binip inerken ona yardı m ettim ve gördüğüm sinemaseverler gibi davranarak, büyük bir çekicilik ve rahatlı kla hareket 
ettim. Ama ona çelme takmayı başardı m, tramvaydan indim ve sonra onu sokakta dağı nı k bir halde yakaladı m. Utanç ve mahcubiyetin 

ı zdı rabı ndan nefes alamı yordum ama ona dokunmuştum! Balon satı cı ları nı n velimonata tezgahları nı n yanı ndan büyük 


çadı ra doğru yürürken kı pkı rmi zı ydı m. 


Çadı rı n içine girmeyi başardı k ve tribün tahtaları nı iple yürüyerek koltukları mı za kadar götürdük. Bana yeterince yakı n oturdu, 
böylece onun kadı nsı sı caklı ğı nı hissedebildim! Fiziksel varlı ğı mda ve ruhumda olup bitenlerin kükreyen dalgası elbette tarif 
edilemez, ancak sonuçlar öyle değildi! Ona pembe bir limonata almaya çalı ştı m ve onu güzel beyaz elbisesinin her yerine döktüm. Mümkünse 
gerçekten ölmeyi ve ortadan kaybolmayı diledim. Bir şekilde hayatta kalmayı başardı m ve onu paten yapmaya ve birkaç basketbol maçı na 
götürmeyi başardı m. Çok sayı da teksir makinesiyle bası Imı ş dedikodu sayfaları nda isimlerimizin bağlantı lı olduğunu gördüğümde 
oldukça gurur duydum. Ama bu tür konulardaki zavallı korkaklı ğı ma yönelik zarif azarlamalar olduğundan artı k emin olduğum sözler 


söylemesine rağmen, onu asla öpmeye çalı şmadı m. 


Kadı nlara karşı bu süper-Viktorya tarzı tutum, hayatı m boyunca beni uzun süre takip etti ve sı radan standartlara göre pek çok 'iyi şeyi 
kaçı rmı ş olabilirim. Ancak insan 'aşkı nı ' daha fazla gördükten ve kadı nlarla elde edilen pek çok küstah başarı nı n başı na gelenleri 
gördükten sonra, fiziksel olarak tatmin edici olmasa da, bu kadar cennet gibi aşka dair sakladı ğı m tatlı , hikaye kitabı anı ları nın 
uzun vadede, eskisinden çok daha hoş olduğundan şüpheleniyorum. daha sofistike olanları n zevkleri. Hayatı mı n erken dönemlerinde 

kı zlarla 'daha ileri gitme' konusundaki başarı sı zlı ğı mı n büyük ölçüde kı zlar söz konusu olduğunda düpedüz korkaklı ktan 
kaynaklandı ğı nı inkar edebileceğime inanmı yorum. Ama aynı zamanda günümüzde çoğu insanı naşı rı incelik ve sabi rsı zlı k 
nedeniyle aşkı n ve seksin tadı nı kaybettiğini de düşünüyorum. Kaliteli bir şarabı ntamamı nı bir anda yudumlayarak keyif almak 


mümkün değildir ve şarap konusunda uzman biri bile ilk kez şarabı denediğinde onun leziz yudumları nı ntadı na varamaz. 


Bir organizma ne kadar mükemmel ve karmaşı ksa, dolayı sı yla doğa düzeni içinde ne kadar üstünse, olgunlaşması nı nda o kadar uzun 
süreceğine inanı yorum. Zenciler, cinsel olgunluk ve başarı açı sı ndan Beyaz erkekleri her gün alt edebilirler ve deneyimler, zihinsel 
kapasite konusunda da aynı durumun geçerli olduğunu göstermektedir. Aptal adam maksimum performansı na on beş ya da on altı 


yaşı ndayken ulaşı r. Daha sonra yapabileceği her şeyi yapabilir 
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yap o zaman. Ancak zihinsel kapasite ve yetenek daha fazla olduğunda, böyle bir yeteneğin, sahibi ve dünya için bir değere 
sahip olabilmesi için, giderek daha fazla yı I süren, dünya üzerinde pratik laboratuvar deneyimine ihtiyaç duyulur. Deha 
noktası naulaşı Idı ğı nda, yetenek ve olası lı klararalı ğı o kadar büyüktür ki, böylesine ilham veren bir adamı n 
yeteneğini akı Ilı eyleme dönüştürmesi ancak orta yaşta mümkündür. O zamandan önce, entelektüel çı kmaz sokaklardan 
hı zla geçip aptalca teğetlere sapı lması aptal adama göre daha olası dı r. 


Liseden mezun olmadı ğı m için bir yı | daha lisede okumak zorunda kaldı m ve babaannem Mary MacPherson Rockwell 
ile çocukluğumuzda "Margie" dediğimiz kı zı Marguerite Teyzem'in bana sunduğu fı rsatı değerlendirmeye karar 
verdim. Providence'ta okula gitmek ve onlarla yaşamak. 


Bu hayatı mı nen muhteşem yı ları ndan biriydi. Büyükannem ve teyzem bana çok düşkündü ve evdeki 

atmosfer gerçekten mutluydu. Providence'daki Central Lisesi'ne gittim ve neredeyse her şeyde başarı lı oldum. Okul 
gazetesinin editörüydüm, Providence Bülteni ve dergi için yazı lar yazı yordum ve genel olarak keyif alı yordum. Sadece 
birkaç blok ötede yaşayan ve kendisi de Merkez Lisesi'ne devam eden çok güzel bir kı z olan Hazel Johnson'la tanı ştı m. 
İsveçli Lüteriyen ebeveynleri çok katı ydı ve onu ziyaret etmek ve onunla kanepede oturmak için bir bahaneye sahip olmak 
için bana örgü örmeyi öğretti! Yı Ilardı r gururla giydiğim bol, şekilsiz bir kazak ördüm aslı nda! 


Birlikte kiliseye gittik ve ben de bu sevimli İsveçliyle koroda uzun siyah cüppenin altı nda el ele tutuşarak şarkı söyledim. 
Ailesini sevdim, onlar da beni sevdiler ve sonunda aileye dahil edilecek gibi görünüyordum. Babası , benimle kaba ama iyi 
huylu bir şekilde dalga geçen harika bir yaşlı adamdı ve bir gün, bir ayda İsveççe öğrenebileceğim yönündeki açı klamamla 
alay etti. Böylece İsveççe'yi konuşarak değil ama aklı mda olanı söyleyebilecek kadar iyi öğrendim. Ayı n sonunda, Hazel 

ve annesi parı Idayan gözlerle ortalı kta otururken bana küçümseyerek 'testi' yaptı . İsveççe "Bana ata binmem için bir at 
ver" demem gerekiyordu ve yaşlı adam "ata binmek" konusunda bana bilgi verdiğini anladı . Elbette bunun kelimesini 
bilmiyordum ama "at", "istiyorum" ve "git" kelimelerini öğrenmiştim. Binicilikle ilgili kı sı m beni biraz şaşı rtti ama arkadan 
olduğunu düşündüğüm et kesimi için öğrendiğim bir kelimeyi hatı rladı m ama daha sonra bunun başka bir 

anlama geldiğini keşfettim. Sonuç olarak İsveççe şöyle dedim: "Bir atı nkı çı na binmesini istiyorum." 


Bütün aile gülerek ve uluyarak koltukları ndan düştü, bu beklediğim tepkiden biraz farklı ydı ama yine de büyük bir 
başarı ydı . O gece ilk öpücüğümü denedim. 


Paltomu almak için küçük koridora çı ktı m ve Hazel bana yardı m etti. Cesaretimi toplayı p onu en beceriksizce 

yakaladı m - vals pozisyonunda, kolum dı şarı da ve parmakları mı z birbirine kenetlenmiş halde - ve onu öptüm! 

Sı radan standartlara göre son derece berbat bir öpücüktü. Ama kükreyen bir duygu ve dürtüfi rı nı yla beni neredeyse 
öldürüyordu. Bir şekilde kapı dan çı ktı m ve - buna inanmak zor olabilir ama doğru -ı ssı z, karanlı k sokakları n 

ortası nda bir mil kadar geyik gibi koştum. Duramadı m. Şiddetli bir enerjiyle patlı yordum ve koşmam kötüydü. Bu kadar 
enerji için doğanı naklı nda ne olduğunu anlamak zor değil ama ben bunu hissedemeyecek kadar heyecanlı ydı m ve 

kafam karı şmı ştı . Sadece koştum, daha önce ve o zamandan beri hiç koşmadı ğı m kadar koştum. On sekiz yaşı ndaydı m! 


Providence'da geçirdiğim yı | boyunca Central Lisesi'nden ve ardı ndan Hope Lisesi'nden başarı lı bir şekilde mezun 
oldum, çünkü boş bir yarı myı lı mvardı ve üniversite için İngilizce kursuna ihtiyacı m vardı . Babam Harvard'a gitmemi 
istedi ve ben de gerektiği gibi başvurdum. Bir sürü yazı şma, artı giriş sı navları vs. vardı ama sonbahar 

yaklaştı ğı nda ve kabul belgeleri gelmeyince sorunun ne olduğunu görmek için Cambridge'e gittik ve Atlantic City'deki okul 
kayı tları mı niletilmediğini ya da gönderilmediğini öğrendik. kaybolmuştu. 


Böylece bir kez daha bütün bir yı | boyunca 'müsaittim' ve babam yatı lı erkek okulunun disiplinine karar verdi 
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yardı mcı olur. Bundan o kadar emin değildim ama yine de Lewiston yakı nları ndaki Maine'in merkezindeki ormanı n çok 
uzağı nda bulunan Hebron Akademisi'ne girdim. 


Hayat zorlu ve çetindi ama okul iyiydi. İlk kez Boston'dan oldukça zorlu bir çeteyle yaşayarak, hayat hakkı nda çok şey öğrendim. 
Oğlanları n pek çoğu,ı slah okulundan önce son çare olarak aileleri tarafı ndan El Halil'e gönderilmişti ve onlar benim bu tür 


karakterlerle ilk yakı 'n ilişkilerimdi. 


Ama daha da önemlisi, ormanda geçirdiğim uzun saatler ve günler boyunca ilk kez ciddi ve derin düşünceler düşünmeye 

başladı m. Will Durant'ı n Felsefe Hikayesi'ni elime aldı m ve beni ateşe verdi. Çağlar boyunca büyük adamları n düşüncelerinin 
saf, sert güzelliği Durant tarafı ndan yakalanmı ş,damı tı Imı şve benim gibi boş kafalı bir genç tarafı ndan bile 

anlaşı labilecek, karşı laştı rı labilecek ve tartı labilecek kadar net bir şekilde ortaya konmuştu. 

Özellikle Schopenhauer'in acı ması zmantı ğı nı ve her ne olursa olsun gerçeğe olan sarsı lmaz bağlı lı ğı nı 

sevdim. Bir bavul gibi 'bilgi' ve 'kültür'le dolu olduğu için kendini doğayı fethedebileceğini ve ütopyalar kurabileceğini sanan 
kibirli, 'liberal' zihin olarak tanı dı ğı m şeyi ilk kez görmeye başladı m.', ama temel ilişkiler konusunda hiçbir anlayı şa sahip 


olmayan ve kesinlikle bilinemez olana karşı hiçbir alçakgönüllülüğü olmayan. 


Çoğunlukla ormandaki bir kütüğün üzerinde oturarak Sinclair Lewis'in Arrowsmith'ini okudum ve kendimi bu işe o kadar kaptı rdı m 
ki, bu beni endişelendirdi. Bunları n hepsi bana o kadar gerçek geldi ve zihnimde o kadar büyük bir etki bı raktı ki, böyle bir romanı 
okumanı n değerini merak etmeye başladı m. Tamamen kaçı şçı edebiyatı okumanı nsorun olmadı ğı , ancak insan, 

insan ilişkilerinde ölüm kalı m meselesi olan gerçekleri araştı rmak ve tartmak istediğinde, bir romancı tarafı ndan gönüllü 

olarak hipnotize edilmeye izin veren kişinin deli olduğu sonucuna vardı m. eleştirel yetilerinden uzaklaştı rı lı r ve böylece zihninin, 
başka bir insanı n icat ettiği cihazlardan başka bir şey olmayan neredeyse gerçek 'deneyimler' tarafı ndan güçlü bir şekilde 
koşullandı rı lması naizin verilir. Milyonlarca insanı mı z tarafı ndan yutulan 'toplumsal açı dan önemli' romanları n sonsuz 
geçit töreninden biri olduğunda, okuyucu, sonuçları doğru ya da yanlı ş olabilecek yetenekli bir romancı nı n toplumsal 

sonuçları nı tartmak ve bilinçli olarak kabul etmek ya da reddetmek konusunda çaresiz kalı r.. Romancı sadece hatalı 

olmakla kalmayı p, gerçeklere rağmen belirli bir fikrin savunuculuğunu yapmak istiyorsa, büyüsü altı ndayken zihnimize silinmez 
bir şekilde damgaladı ğı zekice çizilmiş resimlerin güçlü gerçekçiliği ve duygusal etkisi bizi bir çı kmaza sokar. Milyonlarca yı | 
geçse de soğuk muhakeme yetilerimize sunulan çı plak bir öneri olarak asla kabul edemeyeceğimiz bir şeyi bilinçsizce ve duygusal 
olarak kabul etmenin ciddi tehlikesi. 


Bu romanlardan -Gazap Üzümleri- ve diğer dört beş romanı daha okudum ve hepsinde, zihnim düşüncelerim tarafı ndan hipnotize 
edilmişken, beni akı Ila değil, duygusal manipülasyonlarla toplumsal fikirlere ikna etme girişimini hissettim. duygular. Tam olarak 


farkı na varmamı ştı mama sol ve komünist propagandayı keşfetmiştim. Ne olduğunu bilmeden ondan nefret ediyordum! 


Karakteristik olarak, bu kitaplarda vatanseverlik küçümseniyordu ve ahlak göğüslere göre bir şeydi; halk ise çürüktü - genellikle 
acı ması Z, aptal ve iğrenç Beyaz Hı ristiyan Güney Protestanlar tarafı ndan sefil bir şekilde zulme uğrayan, özellikle değerli 


insanlar olan Yahudiler ve Zenciler hariç. 


Ama bunları n hepsini net bir kalı p haline getirmedim. Yalnı zcaromanı nbağı msı z bir zihin sürdürmek isteyen adam için 
tehlikeli olduğu gerçeğini gördüm. Ve her geçen gün zihinden daha bağı msı z hale geliyordum. Kı smen babamı nsı rf başkası 
öyle söyledi diye herhangi bir ifadeye saygı göstermemeyi öğretmesi sayesinde, kı smen de doğuştan gelen inatçı lı k, 

inatçı lı k ve artan zihinsel özgüvenim sayesinde, her şeyi ve herkesi yeni bir ı şı kla incelemeye başladı m: yapabileceğimin en 


iyisinin i Şı ğı . kendi nedenimle. Dini düşünmeye başladı m. 


O zamana kadar son derece dindardı m. Çocukluğumda harçlı ğı mı sı ksı ktoplama tabağı na koyardı m ve 
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fedakarlı ğı yaparken kişisel bir Tanrı 'nı nsı cak gülümsemesini hayal ederek büyük bir sevinç dalgası yaşadı m. Ama şimdi 


dünyada keşfettiğim kötülüklerin arttı ğı nı vekHı ristiyan dinimde bunun mantı ksı zaçı klamaları nı merak etmeye başladı m. 


Kutsal Kitabı daha önce yapmadı ğı m şekilde baştan sona okudum ve tekrar okudum. Eski Ahit'e göre, Tanrı 'nı n insan kurban 
etme talebi, Rab'bin insan vücudunun atı kları nı yemesi, Rab'bin talep ettiği korkunç zulümler ve zulümler karşı sı nda 
dehşete düşmüştüm; Rab'bin, hiçbir erdemi olmaksı zı n "seçtiği" İbraniler için milyonlarca insanı köle olarak yarattı ğı , diğer 
yaratı kları nı ise İbranilerin özel zevki için toptan yok ettiği ve onlara bunu yapabileceklerini vaat ettiği doktrini ile. 


ayakları nı diğertüm halkları n boynuna koymak. Vaizlerin bu iğrenç ve iğrenç ayetlerden hiç vaaz etmediklerini merak ettim. 


Benim bilmediğim gibi, onlar da İncil'de bu tür canavarlı kları nyeraldı ğı nı bilmiyorlarmı ydı ?Yoksası rfiş hayatı nda 

kalmak için biliyorlardı ve yanlı şlı kla bunları atlı yorlarmı ydı ? Böylesine vahşi ve kanlı bir intikamla övünen bir 

Tanrı 'nı n"AşkTanrı sı "olduğuna inanabilir miydim? Neden tüm açı klamalar? Sayfalarca okumak çok kolaydı . Tanrı , iki 

masum yaratı ğı yoktan yaratmı ş, onları bir bahçeye koymuştu, onları n çok kusurlu oldukları nı ve ayartı Imaya karşı 
koyamayacak kadar zayı f oldukları nı ve önceden bilgisi yanlı ş olmadı ğı sürece - ki bu imkansı zdı -ayartı Imaya 

düşeceklerini ve günaha düşeceklerini bilerek onları bir bahçeye yerleştirmişti. masum çocukları yla birlikte sonsuz sefalete mahkum 
edilecekler. Ve sonra bu "Sevgi dolu Baba", çocukları nı n önüne, duyulmamı ş zehirlerle dolu en karşı konulmaz ayartmayı 

koymuştu! Zayı f insan babam, biz çocukları bir bahçeye yerleştirip, etrafa dondurma külahları , lolipoplar ve oyuncaklar assa, 

bizi bu karşı konulamaz zevklere dokunmamamı z konusunda uyarsa ve sonra da her şeyin içine akı | almaz derecede ölümcül 

zehir koysaydı hakkı nda ne düşünürdüm diye düşündüm. bu ayartmalar - sonsuza kadar zehirleneceğimizi ve şeytani bir şekilde işkence 


göreceğimizi her zaman bilerek! 


Hepsinden önemlisi, burada ve gelecekte sonsuz yaşamı n ve mutluluğun tadı nı çı karmak için anlaşı lması gereken birkaç 
basit fikir ve gerçek varsa ve Tanrı her şeye gücü yetiyorsa, benim buna inanmamı imkansı zkı Idı ğı fikrine hayran kaldı m.bu 
fikirler ve gerçekler onun bana verdiği akı | sayesinde oldu! Ve sonra inanamadı ğı m bir şeye inanmadı ğı m için sonsuz lanetle 


tehdit edileceğim! İlk tepkim ateizm oldu. 


Çok pişman olduğum ve bir daha asla yapmayacağı m bir şey yaptı m. Kendi ikna gücümü keşfetmeye başlamı ştı m ve bir erkek 
okulunun bitmek bilmeyen boğa toplantı ları nda din de bir konu olarak muaf tutulmuyordu. HI ristiyanlı ğa olan inancı mı 
kaybettiğim için gerçekten üzüldüm, çünkü Hı ristiyanlı k, sı kı ntı zamanları nda insanı ayakta tutmak ve ona yardı m etmek 
için gerçekten muhteşem bir güce sahiptir. Bütün kalbi ve gücüyle hatamı görmemi sağlamaya çalı şan dindar bir Katolik çocukla 
konuyu tartı şmaya başladı m. Beni düzeltebileceğini söylediği bir rahibi görmek için kilisesine doğru beş mil kayak yaptı k ve eğer 


hataysa, hatamı n gösterilmesini gerçekten sabı rsi zlı kla bekliyordum. 


Ancak olay farklı çı ktı . Soğukkanlı ve bilimsel bir şekilde rahiple tartı ştı m, onun beni kaçı nı lmaz işlere, işten çı karmalara vs. yönlendirmesine 
izin vermedim ve acı ması zca mantı ğasadı kkaldı m. Sonunda, "Sadece inanmalı sı n.İnanmalı sı n!" Ona inanamadı ğı mı söyledim 
ve yapmam gerektiğini söylediği şeyi yapmama yardı m edip edemeyeceğini sordum. Üzüntüyle başı nı salladı , hiç şüphesiz anlamamakta kararlı 


olduğumdan emindi. 


Arkadaşı m üzerindeki etkisi, hesaba katmadı ğı m bir şeydi. Okula dönene kadar sessizce kayak yaptı k. 

Geri döndüğümüzde tek kelime etmedi ve günlerce benden uzak durdu. Nedenini göremediğim gizli bir utanç duydum. Sonunda 
benimle aynı fikirde olmak zorunda kaldı ğı nı veinancı nı kaybettiğini söyledi. Kendi inancı mı kaybetmeme rağmen onun bu 
konuda benden daha mutlu olmadı ğı açı ktı . Aslı ndaodaha da çok üzülmüştü. Sonuç, beni ne yaptı ğı m ve bunun doğru olup 


olmadı ğı konusunda düşünmeye sevk etmekti. 
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O zaman tüm büyük din öğretmenlerinin bildiğine inandı ğı m ama söyleyemedikleri ve söyleyemedikleri şeyi gördüm. Sı radan 
insan, hayatı n dönen girdabı nda, çı plak insani iradesi ve soğuk insani mantı ğı yla ayakta kalamayacak kadar zayı fve 
çaresizdir. İnsanlı k kitleleri ancak her şeye gücü yeten büyülü bir varlı ğa duyulan derin inançla sosyal ve makul derecede 
değerli yaşamlar sürdürebilir. Böyle bir inanç olmadan, en hayvani ve acil arzuları na hemen kapı Ilmamak için hiçbir neden 
göremezler ve daha ilerisini hayal edemedikçe ölüm karşı sı nda umutsuzluğa düşerler. 


İnsanlar bu kadar cahil ve zayı f fikirli oldukları sürece, böyle manevi desteklere sahip olmaları gerekir. Dolayı sı yla din, bir 
"afyon" olmak şöyle dursun, gerçekten de halk kitlelerinin ayakta durması nı sağlayan şeydir. İnsanlı k bugünkü ilkel 
entelektüel durumunun çok ötesine geçmeden dini yok eden, medeniyetin yok olması na yardı m ediyor demektir. 


O zamandan bu yana, ateizmin dindar fanatiğin bağı rı şları kadar kötü olduğunu anlama ve anlama yolunda daha da ilerledim. İkincisi şöyle diyor: 
"Ben dünyadaki en şanslı insanlardan biriydim ve tek gerçek dinin içinde doğdum. Geri kalan hepiniz lanet olası günahkarlarsı nı 7." Ateist de aynı 


derecede kibirli bir açı klama yapar: "Tüm evreni ve içindeki her şeyi inceledim ve bilemeyeceğim hiçbir şey olmadı ğı ndan eminim!" 


Mantı klı bir adam için bunları n hem inanı lmaz derecede kibirli hem de aptalca sonuçlar olduğunu düşünüyorum. 

Milyarlarca şı kyı lı uzunluğundaki bir evrende gülünç çaresizliğimiz ve mikroskobik hiçliğimiz karşı sı nda, bilinmeyen 

ve bilinemez bir tür gücün var olmadı ğı nı , tüm kavramları mı za o kadar yabancı ki, bunu başaramayacağı mı zı iddia 
etmek deliliktir. "O" veya "o" açı sı ndan düşünme. İnanı yorum ki, hem hayatı ninişli çi kı şlı durumları nda hayatta 
kalabilmek için din masalları na sahip olması gereken kitlelere karşı üstünlüğünü, hem de toplam zekanı n olası lı kları 

karşı sı nda tarif edilemez derecede aşağı düzeyde olduğunu kabul etmek, zeki insanı n bir parçası dı r. Bu koşullar altı nda, 
en yakı nyı Idı za bile roketlerle ulaşmamı z yüzyı Ilar alacak kadar sonsuz ve muazzam olan, henüz keşfedilmemiş 

bir evren hakkı nda görkemli ve olumlu açı klamalar yapma hakkı ndan alçakgönüllü bir şekilde vazgeçmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Ateistlerin yaptı ğı gibi, "Dünyada maddi olmayan herhangi bir şeyin veya sonuçta bilinebilecek gibi görünmeyen 
herhangi bir gücün olduğuna dair hiçbir kanı tı mı z yok" diyenlere, "Doğru ama nası | olabilirsin?" diye cevap veriyorum. Bu tür 
güçlerin ve gücün başka bir yerde var olmadı ğı ndan emin misiniz? Evrenin efendisi olan ve asla keşfedemeyeceğiniz dev bir 
varlı ğı nolmadı ğı ndannası | emin olabiliyorsunuz? 


Şu anda içinde bulunduğum tarihsel savaşta defalarca krizlerle karşı laştı m ve daha sonra tesadüfen bulduğumuz çözümün, 
hatta o zamanlar bir talihsizlik gibi görünen şeyin, hayatta kalmamı zı n tek mümkün yolu olduğunu öğrendim. 

kavrayı şı mı zı n ötesindeki kuwvetlerin iş başı nda olduğuna dair bilimsel kanı tları n bulunduğuna inanı yorum. Belki de 
bu sadece bilinçsiz problem çözme vb.nin sonucudur, ama kim söyleyebilir? Benim cevabı m bu tür konularda alçakgönüllü 
olmamı z gerektiğidir, çünkü en iyilerimiz Evrenin devasa gizemleri konusunda korkunç derecede cahildir. 


Ben bir agnostikim, bu da yaşamı n ve sonsuzluğun gizemlerine ilişkin tüm öneri ve açı klamalara "Bilmiyorum ve sizin ya da başka 
herhangi bir insanı n da bildiğine inanmı yorum" derim. 


Aynı zamanda, ne olursa olsun pozitif, etik dinlerin arkası nda duruyorum ve bu küçük gezegende insanlı ğı n sefaletinin 

korkunç yükünü azaltmak için korunmaları ve ellerinden geleni yapmaları için onlara en büyük özgürlüğün verilmesi gerektiğine 

inanı yorum. Dinin "sapkı nlı ğı "ortadan kaldı rmak için anlatı Imamı ş işkence ve acı lara neden olduğunu söyleyen birçok 

entelektüel olacaktı r, ancak günümüzün son derece hayal kı rı klı ğı yaratan dünyası nda insanı n duygusal 

katarsis ihtiyacı göz önünealı ndı ğı nda ve Pavlov'un deneyleri göz önüne alı ndı ğı nda, dinin fakir olduğuna inanı yorum. 

insanı n 'psikiyatrisi', toplumun dayanı Ilmaz baskı ları ndan tek 'kaçı şı '. Maine'deki rahibe yaptı ğı m kayak gezisinden 

bu yana, hiçbir zaman kimseyi dini konusunda tartı şmaya çalı şmadı m ve Amerikan Nazi Partisi'ne, dinin din olduğu yönünde katı emirler 
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kimsenin tartı şma konusu olması na izin verilmez. Üyelerimiz arası nda Protestanlar, Katolikler, ateistler ve agnostikler var ve hepsi eşit derecede 
memnuniyetle karşı lanı yor ve değerli. Biz bu dünyada daha iyi şeyler için mücadele ediyoruz ve din meseleleri tartı şmaları nı ,dahaiyi kanı tları n 


elde edileceği bir sonraki döneme (eğer öyle olursa) kadar bı rakacağı z. 


El Halil'de ilk küçük siyasi örgütümü kurdum ve amacı na ulaştı m. Foster adı nda küçük bir tiran olan bir kimya profesörü vardı : 
hatta yurtları n koridorları nda çoraplı ayakları yla gizlice dolaşı p kuralları çiğneyen çocukları yakalardı , böylece onlara 
çok sayı da ceza verebilirdi. Ed Lewis ve ben ve Sturtevant Hall'dan üst kattaki birkaç adam, Profesör Foster hakkı nda 
hissettiklerimize gönderme yapan Phi Phi'leri (Yunancada FF anlamı na gelir) düzenledik. Talihsiz kurbanı kukla olarak yaktı k, 
meşaleler ve tabelalarla kampüste yürüdük, zavallı adamı küstah notlarla rahatsı z ettik ve onu devam ettirdiğimiz için genel 


olarak onu ve yönetimi perişan ettik. Ve işe yaradı . Ertesi yı I, Bay Foster başka bir yerde işaradı . 


Bu süreçte El Halil'de de eğlendim. Zeminde gerçek, on dört karatlı k, blok kafalı , aptallı ğı n simgesi olan bir 'rube' vardı ve ben 

de eğlencenin bu kadar iyi hedeflerinin hassasiyetlerinden diğer çocuklardan daha az kaçı nmı yordum. Ama ben Eİ Halil'deki herkesin 
standart uğraşı olan, bu tür karakterlerin hayatı nı perişan edecek yöntemleri mükemmelleştirme konusunda daha 

akı Ili ydı m. Bu saman tohumunu Foster'dan nası | kurtulacağı mı zı görmek için 'süper gizli' bir toplantı ya davet ettik. 

"Danny Boone"adı nı verdiğimiz rube, bu şekilde 'aramı za katı lmaktan' çok memnun oldu. Korkunç bir ciddiyetle Foster hakkı nda 
neler yapı labileceğini tartı ştı k ve sonunda onun ortadan kaldı rı lması gerektiğine 'karar verdik'. Onun kimya dersinde nitrogliserin 


yapmayı - şiirsel adalet - öğrenmiştik ve komplocular böylece Foster'ı ödülüne göndermeye karar verdiler. 


Artan gerilim ve kı sı k seslerle, 'nitroyu' kimin taşı yacağı nı ve onu Foster'ı n odası na atacağı nı görmekiçin pipet 

çekmeye karar verdik. Adamlardan biri ölümcül şeylerden bazı ları nı yaptı ğı nı vebunları odası ndaki minderlerin üzerinde 
bulundurduğunu açı kladı . Gidip küçük bir şişeyi saç yağı yla doldurdu ve hepimiz onu kapı nı naralı ğı ndan korkunç şeyi 

yastı ğa geri getirirken, büyük bir dikkatle adı m atarken, gözleri şişmiş ve nefesini tutarken izledik. Onu odanı n ortası nabı raktı . 
Gizlice hepimiz gözümüzün ucuyla rubumuzu izledik. O şeyin büyüsüne kapı Imı ş, hipnotize edilmiş ve çaresizce büyülenmişti. Ölümcül 


kamı ş çekme işi korkunç bir ciddiyetle gerçekleştirildi. 


'Garip bir tesadüf' sonucu meme kı sa pipeti aldı ve dehşetten donmuş halde ona baktı . Hepimiz onu tarihin yaratı cı sı 
olarak şansı ndan dolayı tebrik ettik, sı rti nı sı vazladı k, gelecek nesil Hebronlu erkeklerden kazanacağı övgüleri anlattı k 


vs. zaman - onunla kapı yı itip Foster'ı n odası nı hedefaldı . 


Ama hareket edemiyordu. Biz ikna ettik, yalvardı k ve yalvardı k ama o hareket edemiyordu. Sonunda bir fikri varmı ş gibi görünüyordu. 
"Bir dakika bekle" dedi ve ölümcül şişeyi çocuklardan birine uzattı . Sonra var gücüyle bağı rarak koridordan aşağı koştu: "Bay 

Foster, Bay Foster! Sizi havaya uçuracaklar!" -- ve arka merdivenlerde gözden kayboldu. Foster odası ndanfı rladı ama 

sorunun ne olduğunu asla öğrenemedi. Koridor bir mezar kadar sessizdi ve her şey El Halil'de olması gerektiği gibiydi. Yalnı zca 

bir düzine karyoladaki battaniyelerin ve yastı kları n altı ndaki şeytani neşenin boğucu inlemeleri olup bitenlere dair ipuçları ydı . 


Ama Bay Foster bunları duyamadı . 


1936 yazı nı ,yı İlar önce yaptı ğı m gibi Maine'deı stakoz yiyerek, felsefe ve müzikten yeni bulduğum zevkleri bebekliğimden 
beri hissettiğim doğa takdiriyle birleştirerek geçirdim. Ayrı ca Boothbay Limanı 'nda çoğunlukla okul öğretmenlerinin uğrak 

yeri olan küçük bir yazlı k otel olan 'Me Green Shutters'ta garson olarak çalı ştı m ve dünya hakkı ndabazı yeni gerçekler 
öğrendim. Kadı nlar hakkı nda daha çok şey öğrendim. 
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-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM IV. 


Orada Franny adı nda baş garson olarak çalı şan bir kı z vardı . Benden 24 yaş ve beş yaş büyüktü. Özel bir yanı yoktu ama kötü de 
değildi. Ve o bir kı zdı . Çoğunlukla garajlara el sabunu satarak 1936 model küçük bir Ford Coupe kazanmı ştı m ve durmadan 
üzerinde çalı ştı ğı m bu modern makine parçası yla ve Franny ile Doğanı n amaçladı ğı süreçlerle ilgili bazı başka deneyler 
yaptı m. çoğumuz. 

Daha sonra, daha fazla deneyime sahip olsaydı m, sürecin kendisini keşfetmekte ve denemekte hiçbir sorun yaşamazdı m, ancak 
Viktorya dönemindeki yetiştirilme tarzı m ve fikirlerim ve bu konudaki mutlak beceriksizliğim nedeniyle, Franny'nin deneyleri ön 


araştı rmalara tabi tutması na izin verdim ve siz ne düşünüyorsunuz? 'kostümlü prova' diyebilir. 


Yine de bu oturumlar o kadar heyecan vericiydi ki, kı şkı rtti kları düşünce ve görüntüler müziğe, sanata, edebiyata ve felsefeye olan 
artan ilgimi ciddi şekilde sekteye uğrattı . Kriton'u okurken kendimi Sokrates'in de benzer deneyimler yaşayı p yaşamadı ğı nı 
merak ederken buldum. Daha sonra, Xantippe'yi ve onun bir terörist olarak ününü hatı rlayarak, eğer onlar bu tür deneyimleri 


paylaşmı şlarsa, Sokrates'in bu konuda usta olmadı ğı na ya da çok erken pes etmiş olduğuna karar verdim. 


Yeşil Panjurlar'da yaşlı kadı nlar hakkı nda da bilgi edindim ve onlarla başa çı kmanı nbazı etkili yöntemlerini keşfettim. 

Bitmek bilmeyen boş gevezelikleri beni tiksindiriyordu. Çay dükkânları , hediyelik eşya dükkânları , diğer yaşlı kadı nlarla yaşanan 
sorunlar, diğer yaşlı kadı nlar ve arkadaşları hakkı nda kurnaz sözlerden başka bir şey yok. Fikirlerin, seksin, müziğin, felsefenin vb. 
inanı lmaz derecede ilginç dünyası nı yeni keşfetmiş olan canlı bir genç için bu durum moral bozucuydu. Bu korseli zeplinler 
birbirlerinin yı larca, yı larca, yı Ilarca hiçbir şey hakkı nda boş konuşmaları ndan nası I sağ çı kabildiler? Bu benim için bir 


gizemdi ve hâlâ da öyle. 


Ama onları n eğilimleriyle ilgili hiçbir gizem yoktu. Birkaç tane tatlı olanı vardı , ama ilkokul ve lisedeki bu eski savaş atları 
çoğunlukla kibirli, buyurgan zorbalar ve biz garsonlarla birlikteydi. 

Hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey onlar için tam olarak doğru değildi. Hiçbir şey onları tam anlamı yla tatmin etmedi. Sahip olduğum ve 
masum intikam yöntemleri için aklı mda dolaşmaya başladı ğı mtümaynı türdeki öğretmenleri hatı rlı yorum. Varolmayan 
"topaklar"dan şikayet ederken şiltelerini ormanı n içinden bir kulübeden diğerine taşı mamı istiyorlar ve sonra beni buyurgan bir 
şekilde - bahşiş vermeden - işten çı karı yorlardı . Yiyecek porsiyonları ndaki küçük farklı lı klardan veya diğer adaletsizliklerden ve 
fazlası yla onurlu kişilerine yapı lan hakaretlerden şikayet etmek için beni aralı ksı z olarak masadan masaya çağı rı yorlardı . 


Ama onları çı Igı na çeviren bir şeyin olduğunu keşfettim: kahvaltı da gözleme şurubu kavanozları nı n yapı şkan 

sapları . Onlar titiz, yaşlı bir gruptu ve yapı şkan parmaklar onlar için dayanı lmazdı . Bu yüzden yanı mda yapı şkan bir bez 

taşı dı mvekapı tokmakları nı , cüzdan kulpları nı , elektrik anahtarları nı ve bu pisliğe bulaşabilecekleri bulabildiğim her şeyi 
kestim. Etki tamamen, nefis bir şekilde tatmin ediciydi. Elbette günün her saatinde çağrı Idı m ve restoran sahibi ile oğlu, gizemli 
yapı şkanlı k vebası nedeniyle sonu gelmez azarlarla karşı laştı lar, ama kimse bunu anlayamadı - biz garsonlar ve garsonlar 


dı şı nda ve bizim tüm bu eğlenceyi bozmaya niyetimiz yoktu. . 


Özellikle bizi masada çı Idı rtan şişman, yaşlı bir katil balina vardı . Her zaman top dondurmaları nda hava kabarcı kları olduğunu 
keşfediyor ve bu korkunç eksikliğin telafi edilmesi konusunda Iı srar ediyordu. Bir akşam dondurması nı n ona yetecek kadar zengin 
olduğundan emin olmaya karar verdim. Dondurmayla aynı dondurucuda saklanan bir kare tereyağı nı aldı m veetrafı na güzel 

bir dondurma topu yaptı m. Daha sonra harika bir tarzla ona servis ettim. Hepimiz küçük bir ekranı n arkası ndan izledik, çatlakları n 


arası ndandı şarı baktı kve ellerimizi tuttuk. 
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tereyağı na gelinceye kadar nefes alı r. Bunun bir kaza olduğunu, tereyağı nı n dondurmanı n içine düşmüş olabileceğini 
açı klayacaktı m ki o da ciyakladı . Ama ciyaklamadı . Bunun yerine, tabağa baktı ğı nı , eğildiğini ve kaşı ğı yla birkaç kez kestiğini 


gördük. Sonra tereyağı ndan büyük biri sı rı kaldı ve yüzüne neredeyse şehvetli bir gülümseme yayı Idı . Çok sevdi! 


Hemen çağrı Idı m ve görev bilinciyle onun yanı nda dikkatleri üzerine çektim. "Genç adam," diye emretti, "bu şimdiye kadar tattı ğı men 
güzel ve en zengin dondurma. Ne tür bu?" 


"Turner Center," dedim ona dürüstçe. 


"Eh, hemen bir porsiyon daha istiyorum ve her gece bu türden biraz yiyeceğim. Bayan Clayton'ı n gelecekte bu türden sipariş vermesine 


dikkat edin, bizim aldı ğı mı zo sulu şeyleri değil." 


Ona bir porsiyon daha getirdim ve bu sefer tereyağı nı neredeyse katı hale getirdim. Personel boğuluyor ve ölüyordu, kapı 


sı kı şmaları na tutunuyor ve daha fazla dayanamayı p kahkahaları nacı sı yla mutfağa çekiliyorlardı . 


Belki Freudçular bunun için de beni bubi ambarı na attı rı rlar. Eğer öyleyse, buna değmiş olacak! Bunu yazarken, o aptal insan zeplinin 
masası ndan paytak paytak paytak paytak yürüdüğünü, açgözlü gı rtlağı natı kabileceği her şeyin efendisi olduğunu hayal ettiğini 


hatı rladı ğı mda son derece tatmin edici biri şı Itı yla doluyorum. O zaman bile insanları n nası I çalı ştı ğı nı öğreniyordum! 


Yazı n Brown Üniversitesi'ne, diğer insanlardan farklı olabileceğime dair ilk ipucumu veren kabul müdürü Bruce Bigelow tarafı ndan kabul 
edilmiştim. Açı kça bana, lisede geçirdiğim altı yı I ve öğrenci kariyerimin diğer değişkenlikleri göz önüne alı ndı ğı nda, Brown'a 

kabul edilenler arası nda en kötü eğitim notuna sahip olduğumu, ancak zekayı gösteren Üniversite Yetenek Testinde en yüksek notu 

aldı ğı mı söyledi. şimdiye kadar test edilen tüm öğrenciler arası nda. Akademik başarı ya olan isteksizliğimin değişmez nesnesi, bir 
üniversite atmosferinde doğuştan gelen zekamı n karşı konulamaz gücüne karşı yerleştirildiğinde ne olacağı nı görmek için 


kesinlikle bir deney olarak kabul edilmem gerektiği konusunda beni uyardı . 


Brown'a 1938 sonbaharı nda, kelimenin tam anlamı yla bir kası rgada girdim. Bu, New England'ı n saatte yüz mili aşan rüzgarları n korkuyla 
vurduğu ve binlerce kişinin enkaz yı ğı nları nda öldüğü yı Idı .Fı rtiı na vurduğunda teyzem ve 80 yaşı ndaki büyükannem Narragansett 
Körfezi'ndeki Barrington adlı plajdaydı ve ben Margie Teyzemle birlikte Providence'taydı m. Olayı n ne kadar korkunç olduğunu 

anlar anlamaz sahile indim; orada ölüm ve yı kı ma dair tüyler ürpertici söylentiler duymuştuk ve söylentilerin abartı olmadı ğı nı 

keşfettik. 

Bütün kulübeler sakinleriyle birlikte süpürüldü ve büyükannemin kaldı ğı Helen Teyzemin evinin enkazı nı görene kadar kalbim durdu. 
Parçalanmı ş kereste, çatı , yatak vb.yı ğı nları nı n üzerinden kulübeye doğru yürürken cesetler sahilde yüzüyordu. İçeride, ailemi 


rahatsı z olsalar bile hayatta ve iyi durumda bulduğumda büyük bir rahatlama yaşadı m. 


İlk eşimle tanı şmak üzereydim. 


Enkaz üzerinde çalı şmaya başlamı ştı m ki, arkamdaki yı ğı nı n üzerinde bir yerde küçük bir genç kı z sonsuz bir küstahlı kla 
bağı rdı : "Hey, sen: Kahverengi Pantolon! Şunun diğer ucunu tut!" ve bana bir miktar molozfı rlattı . Bu küçük karakter konuştuğu 


kadar taze görünüyordu; at kuyruğu takı yordu ve bir alakarga kuşu gibi konuşarak flört ediyordu ve iki kat dahaşı marı ktı . 


Machine Translated by Google 


Daha önce hiç görmediğim bir şeydi. Onun taze sağlı klı lı ğı beni karşı konulmaz bir şekilde cezbetti ve otoriter 

tavı rları da neredeyse aynı derecede iticiydi. Ancak burada, kası rganı nenkazı arası nda, onun aşı rı neşeli 

rahatlı ğı ve "Haydi, başlayalı m çocuklar!" trajedi ve ölüm atmosferinin silinmesine yardı mcı oldu. Ona karşı lı k 

vermeye çalı ştı m ama buna eşit değildim. Bu küstah genç bayanı susturmak mümkün değildi. Onu unutamadı m. 

Oradaki bazı kişiler onunadı nı n yakı nlarda yaşayan Judy Aultman olduğunu söyledi ve bir yı | boyunca öğrendiğim tek şey bu. 


Üniversiteye girdiğimde zihnimi meşgul edecek pek çok şey vardı . Hangi derslere ihtiyacı mı z olduğunu görmek için 
sayı sı ztestyapı İdı ve hayatı mı nen büyük sürprizlerinden ve şokları ndan biri, Nispeten nadir görülen bir durum 
olan Birinci Sı nı fİngilizce ve Birinci Sı nı fFransı zca için oldukça zor testleri geçtiğimi keşfetmem oldu. Lise ve 

hazı rlı k okulları nda çektiğim acı ları düşününce buna inanamı yordum ama bu olay bana okul işlerinden kaçı nma 
mücadelesinde yeni bir teknik keşfettiğimi gösterdi; bu sisteme o zamandan beri "toplam durum" yaklaşı mı adı nı 
verdim. Bu İngilizce ve Fransı zca testleri yazarken teknik açı dan zor problemlerle karşı karşı ya kalmı ştı m, ancak 
bunları ezber hafı zama ve kuralları ma güvenerek değil, sı navlara hazı rlananları n,sı nava girecek olanları n 
zihinlerini derinlemesine kavrayarak çözmüştüm. sı navlara not veriyorum - ve not verene yeteneğimi inandı racak genel 
bir ustalı k izlenimi yaratı yorum. Buna ek olarak, tı pkı kuralları n ilk etapta dili ayrı ştı ranlar tarafı ndan geliştirilmesi 
gibi, ihtiyaç duyduğumda kurallar bulmak için mantı ğı vemantı ğı kullanmı ştı m. Her şeyden önce yazı ları mı , 
not verenlerin alı şı k olduğu ve aradı ğı standart hatalar olduğundan emin olduğum şeylerden kaçı nacak şekilde 
hazı rladı m. 


O zamandan bu yana defalarca, başarı lı olmak ve hatta testlerdeki performansta veya bilginin kullanı mı nda başarı lı 
olmak için çoğu konunun olağan ezber hafı za bölümlerini çalı şmam gerekmediğini keşfettim. Konunun en temel 

mantı ksal gelişimini öğrenerek, genellikle ihtiyaç duyduğumda konunun başka bir bölümünü geliştirebiliyorum; tı pkı bir 
Donanma gemisinin, her parça için yedek parça taşı ması na gerek olmadı ğı gibi. gemidir, ancak daha ziyade makine 
atölyesinde istenilen herhangi bir parça için ihtiyaç duyulduğu şekilde işlenebilecek planları ve hammaddeleri taşı r. 


Genç beyinlerin milyonlarca ilgisiz gerçekle ve değerlendirilmemiş fikirlerle doldurulması veya "ilerlemeci eğitim" adı 
verilen kişisel kaprislerin ve önyargı ları n kaotik gelişimi yerine, bu tekniğin gençliğimizin eğitiminin en temel 

parçası olması gerektiğine inanı yorum. . Bir konunun prensibi öğrenildikten sonra çoğu durumda ayrı ntı lar istenildiği 
gibi geliştirilebilir. Bu zihinsel disiplin sisteminin güzelliği, zihni milyarlarca kafa karı şti rı cı ayrı gerçekle doldurmak 
yerine, yaratı cı işler yapması için özgür bı rakması dı r. Benim görüşüme göre, bugün genç beyinlere tüm mantı ksal 
gelişimin ilkelerini öğretmedeki başarı sı zlı k, ilkeler söz konusu olduğunda her şeyin siyah ve beyaz yerine 

"göreceli" ve "gri" olduğu yönündeki çı Igı n fikrin pozitif vurgusuyla birlikte, gençliğimizde düşünme yeteneğini öldürür. 
İlkeleri örnekleyen olaylar aslı nda "griler" arası nda değişen bir ölçekte olabilir ve aslı nda her zaman öyledir. Ancak 
gücün zayı flı ğa üstün gelmesi gibi ilkelerin kendisi göreceli değil, boş bir evrende bile geçerli olacak sonsuz mantı k 
yasaları dı r. 


Zihinsel bir disiplini yöneten kendi içinde tutarlı | ilkeler bütünü öğrenildikten ve ardı ndan mantı ksal yapı oluşturarak 
ayrı ntı ları türetme sistemi öğrenildikten sonra kişi, genellikle zamanı n gülünç bir kı smı nda bunları başarı lı 

bir şekilde kullanacak kadar iyi bir şekilde konularda ustalaşabilir. okullarda ve üniversitelerde öğretilen derslerde 

boşa harcanı yor. Bu, örneğin, bir günlük hukuk eğitimi almadan kendi avukatı m olarak kendimi ayakta tutabildiğim ve 
hatta mahkemelerde pek çok zafer kazanabildiğim yöntemdir. Hukukun, genel olarak, birkaç temel ve basit ilkeye dayanan, 
en azı ndan Yüksek Mahkememiz konuyu ele alana kadar, ortak, sı radan bir mantı k sistemi olduğunu keşfettim. Ancak 
sı radan mahkemelerimizde, temel ilkelere ilişkin bilgi, başarı lı olma isteği ve beyin gücünün ilkelere uygulanması , 
her insanı kendi avukatı haline getirecek ve sizin gibi motivasyona sahip olmayan, mahkeme tarafı ndan atanan birçok 
avukattan daha başarı lı olacaktı r. 
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Bu, eğitimli, uzman ve yüksek maaşlı bir avukatı niyi bir yatı rı molmadı ğı anlamı na gelmediği gibi, gücüm yettiğinde böyle bir 
hukuk dehası ndan yararlanmayacağı m anlamı na da gelmez. Ancak bir avukata ihtiyacı nı z varsa ve bir Nazi olarak benim başı ma 
geldiği gibi kımse davanı zı almı yorsa - ve onlara ayrı ca para ödeyemezsiniz - o zaman bir konuyu onu kullanacak kadar iyi bir şekilde 


nası | öğreneceğinize dair bilgi sahibi olmanı z gerekir. Birkaç gün içinde ilkelerin kullanı lması veayrı ntı ları n mantı ksal olarak 
oluşturulması paha biçilmezdir. 


Bu arada, bu konunun üzerindeyken, hukuk gibi görkemli konuları n bile bu dünyada bulduğum her şey kadar insan motivasyon 
araştı rmaları na açı k olduğunu da öğrendim. Avukatlar, hakimler ve diğer görevliler insandı r. En iyilerinin bile, cübbeleri ve/veya 
perukları yla bile korkunç hatalar, ihmaller ve gaflar yaptı ğı nı keşfettim. Sadece kanunu değil, onları n duyguları nı ve olası düşünce 


süreçlerini de hesaplayarak, kanunları n ve gerçeklerin sade kullanı mı nı nyanı sı ra bir çok kez zaferler kazandı m. 


Brown'daki ilk yı lı m belki de hayatı mı nenmutluyı lı ydı . Daha sonraki yaşamla karşı laştı rı Idı ğı nda hiçbir sorumluluk yoktu; 
bunun yerine, her yönde gelişen yetenekler, her şeye ve herkese karşı ilgi çekici bir ilgi, bira içmek, kadı nlarla deneyler yapmak ve 

diğer genç 'her şeyin ustası ' olan diğer gençlerle bir 'usta' olarak tüm dünyayı tartı şmak için her türlü fı rsatvardı . kardeşlik evi. Henüz 
birinci sı nı f öğrencisi olmama rağmen, Brown'daki en iyi arkadaşları m olan ikinci sı nı f öğrencilerim Vic Hillary ve Bob Grabb ile 
birlikte uzun süredir ölü olan üniversite mizah dergisini çı kardı m. Ben sanat editörüydüm ve Grabb da editördü. Hillary, üniversite 
gazetesi The Brown Daily Herald'ı n editörüydü. Her iki yayı n için de sonsuz bir yaratı cı zevkle çalı ştı m ve coşkum nedeniyle birçok 
kez Dekan'ı n ofisine çağrı Idı m. Charles Adams'tan yı Ilar önce korku tarzı bir karikatür geliştirdim ve bunlar The Annapolis Log 

gibi diğer üniversite gazetelerinde sı ksı k yeniden bası Idı . Ayrı ca 26 Temmuz 1960'da Columbia Bölgesi Belediye Mahkemesinde 

deli olarak yargı landı ğı m bu çocuk koleji mizah çalı şmaları ndan oluşan yı ğı nları da görecektim. Yirmi yı lı aşkı n bir süre 
öncesine ait bu coşkulu çalı şmalar, B'nai B'rith'in İftirayla Mücadele Birliği tarafı ndan özenle bir araya getirildi, fotoğraflarla sergilendi ve 
"tüm fotostatları n nereden geldiğini bilmediğini" ifade eden Savcı ya sunuldu. Bu karikatürler benim sadist bir canavar olduğumu 

'kanı tlamak' için kullanı Idı , ancak onları ürettiğimden bu yana geçen yirmi iki yı | içinde askere alı nmı ş bir adamdan Donanmada 
komutanlı ğa yükseldim; üç filoya komuta etmek üzere seçildi; Başarı lı bir şekilde üç işletme kurdu ve hiçbir zaman tek bir bebek 


yememiş ya da bir eş kesmemişti. 


Komünizme ilk kez 1939'da Brown'da rastladı m, her ne kadar bundan haberim olmasa ve hatta bundan şüphelenmesem de. Bunu 
Hindistan'daki Thugeeizm veya Mormonizm'den daha fazla düşündüğümü bile hatı rlamı yorum. Komünizmden, Yahudilerden, 
Zencilerden ve usta melezlerin -Yahudilerin- önderlik ettiği dünya kitlelerinin Beyaz Irk'a ve onun elitlerine karşı saldı rı ları ndan hâlâ 
mutlulukla ve tamamen habersizdim. Bir bakı ma, bu uzun süredir sürdürülen cehaletten memnunum, çünkü bugün, toplumsal 

sorunları mı zailişkin 'bilgileri', 'liberalizmleri' ve 'anlayı şları 'konusunda kendini beğenmiş genç üniversiteli erkek ve kadı nlarla 

tanı ştı ğı mda, bunu anlayabiliyorum. onlara karşı sabı rlı ol. Bana bir Yahudi ya da başka türden bir dünya komplosunun 

olduğu söylense nası | tepki vereceğimi hayal edebiliyorum. O zamanlar, bilginin derinliklerine dair 'derin' araştı rmaları mı n böylesine 
korkunç bir komployu uzun zaman önce ortaya çı karacağı ndan ve olmasa bile profesörlerimin ve bilginlerimin kesinlikle bundan haberi 
olacağı ndan emindim. Böyle bir küstahlı ğa kı zardı m,tı pkı bugüntanı ştı ğı m üniversiteli genç göğüslerin ilk başta öfkeli olması 
gibi - ta ki onları iğrençveanı tsal kibirlerinden kurtarmak için mantı ğı mı kullanarak birbiri ardı na içeri girene kadar. neden bu tür 


gerçeklerle hiç karşı laşmadı kları na dair açı klamalar. 


Ama sonra 1939'da "Sosyoloji 1" dersine girdim ve tüm bunlardan bir anlam çı karmak için elimden geleni yaptı m. Sosyoloji okuma 
şansı na sahip olduğum için mutluydum; çünkü incelediğim diğer meselelerin basit temel ilkelerini keşfettiğim gibi, hayattaki 

toplumsal ilişkilerin gelişiminin bazı temel ilkelerinin olması gerektiği bana mantı klı geliyordu. Çevremdeki olayları o anlayabilmem 
ve hatta belki bana öğretilecek ilkelere uygun olarak sosyolojik olayları tahmin edebilmem için insan toplumunun işleyişinin bu temel 


ilkelerini öğrenmeye çok hevesliydim. O zamandan beri bu tür ilkelerin olduğunu öğrendim, özellikle 
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Adam'ı n TheLaw of Civilization and Decay'inde ve daha da iyisi, LeBon'un The Crowd kitabı nda. 


Ancak toplumsal yaşamı n gerçeklerinin bu kadar basit, temel ve mantı klı sunumları nı n entelektüel güneşi şı ğı na 

çı kması için mücadele etmem çok çok uzun yı Ilar alacaktı . Profesör Bucklin'in toplumla ilgili sı nı fı nda her şey son derece moral 
bozucu bir karanlı k ve kafa karı şı klı ğı içindeydi. Elbette bunları n hepsi kulağa çok aydı nlatı cı geliyordu. Pek çok cesur yeni 
kelime, etnik grup vb. vardı , ama ne kadar çabalarsam çabalayayı m, elde edebileceğim herhangi bir fikir veya ilkeyi bulmak için 
hepsinin özüne inemedim. Her şey "genel olarak" ve "çoğu durumda" ve "diğer taraftan" ve "Filanca söylüyor, ancak Dr. Falanca 
kesinlikle hayı r diyor." Zihnin bulanı klı ğı esefle karşı lanmadı , aksine yüceltildi. Kendimi sosyoloji kitapları ma gömdüm, 
konunun özünü neden kaçı rdı ğı mı bulmaya kesinlikle kararlı ydı m. 


Aklı ma gelen en iyi şey, insanları n çevrenin çaresiz araçları olduğuydu; hepimizin katı bir şekilde eşit yı ğı nlar halinde 
doğduğumuzu ve başarı ları mı z ve konumları mı zarası ndaki eşitsizliğin tamamen çevre güçlerinin sonucu olduğunu, 
dolayı sı yla eğer herkesin çevresini yeterince iyileştirebilseydik teorik olarak herkesin usta, dahiler ve kral olabileceğini. . Profesör 
Bucklin'e fikrin bu olup olmadı ğı nı sorma cesaretini gösterdim ve o öfkeden kı pkı rmı zı oldu. Bana herhangi bir genelleme 


yapmanı n"imkansı 2" olduğu söylendi, oysa tek istediğim sosyolojinin temel fikriydi, eğer varsa. 


Sosyolojinin aldı ğı m diğer derslerden farklı olduğunu görmeye başladı m.Bazı fikirler öğretmende felce neden oldu, 

özellikle de bazı insanları n doğdukları günden itibaren iyi bir biyolojik salak olmadı kları fikri. Diğer bazı fikirler, her ne 

kadar hiçbir zaman formüle edilmemiş ya da açı kça ifade edilmemiş olsa da, teşvik edildi ve teşvik edildi; bunlar her zaman çevrenin 
toplam gücü etrafı nda dönen fikirlerdi. 

Yavaş yavaş bu fikir aklı ma geldi. İlk başta bunu sadece daha iyi notlar almak için kullandı m. Sı navlarda makale 

cevapları mı yazarken, ne kadar siyah olurlarsa olsunlar, binlerce yı | boyunca en iyi arkadaşları nı nası | yerlerse yesinler, söz 
konusu medeniyetteki tüm ellerin potansiyel Leonardo da Vinci olduğunu yoğun bir şekilde dile getirdim; ve ortamdaki hı zlı değişimle 
birlikte bu yamyamlar da aryalar yazı yor, Parthenon'lar inşa ediyor ve başyapı tlar çiziyor olacak. 


Ama sonra "nası | oldu" diye merak etmeye başladı m. Elbette çevre önemliydi. Bunu herkes görebilirdi. Ama açı kça olumsuzdu. 
Doğuştan bir dahiyi karanlı k bir dolapta büyüterek onu çaresiz bir meme haline getirebilirsiniz, ancak salyaları akan bir aptalı Brown'a 
gönderseniz bile onu bir dahi yapamazsı nı z. Çevre konusunda deli olan sadece yaşlı adam Bucklin miydi? Yoksa konunun tamamı 

bu muydu? Kütüphaneye gittim ve daha fazla sosyoloji kitabı okudum. Evrensel olarak aynı fikri savunuyorlardı . 


Üniversitedeki köşe yazı mda sosyolojiyle dalga geçmeye başladı m ve başı m daha da belaya girdi. Sütunlardan bazı ları 

ı şı k görülmeden 'öldürüldü". Hala Lysenko ve Marx'la ve tüm entelektüellerimizi ele geçiren, hipnotize eden veya terörize eden tüm 
Sovyet çevrecilik teorisiyle savaştı ğı mı bilmeyecek kadar cahildim ve sadece bir aptal üniversite dersiyle savaştı ğı mı hayal 
ediyordum! 


Brown'daki ikinci yı lı mda, ilk başta bana neredeyse cennet gibi görünen bu üniversitede giderek daha fazla entelektüel sahtekarlı k 
keşfettiğimde dünyaya dair resmim karardı . Komünizm ya da onun pezevenk küçük kardeşi 'liberalizm' hakkı nda hâlâ çok az şey 
biliyordum ya da hiçbir şey bilmiyordum, ama üniversitenin her yerinde, kitlesel insan eşitliği ve çevrenin üstünlüğü fikrini kabul etme 
yönündeki sürekli baskı dan kaçı namadı m. Her derste fakültenin herhangi bir doktrini savunmakta başarı sı z olan entelektüel 
korkaklı ğı beni tiksindiriyordu. 


Felsefe alanı nda uzmanlaştı m ve profesörlerimin, özellikle de Profesörlerin entelektüel dehaları na hayran kaldı m. 
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Ducasse, herhangi bir konunun nesnel gerçeğine ilişkin kendi fikirleri sorulduğunda tüm fakültenin ani bir şekilde geri çekilmesi beni 
büyük hayal kı rı klı ğı na uğrattı . Bana "sonsuz arayı şı n" bilgiye giden yol olduğu söylendi ve bunu inkar etmek mümkün 
değil, ancak canlı tartı şma da bilginin ilerlemesi için hayati öneme sahiptir ve karşı tlı ğı nvarolmadı ğı veya eriyip gittiği yerde 


canlı bir tartı şma yapamazsı nı z. onu ele geçirmek istediğinde bir hayalet. 


Modern yaşamı mı zı n hastalı ğı yla karşı karşı yaydı m: korkaklı k ve güçlü bir kişiliğe veya güçlü fikirlere karşı patolojik 

korku. Dale Carnegie, bu sürünen hastalı ğı "arkadaş kazanma ve insanları etkileme" şeklinde kodladı ve ticarileştirdi; bu, hiçbir 
kişiliğe veya güçlü duygu veya fikirlere sahip olmamak ve "diğer arkadaşı n" sergileyebilmesi için pasif ve boş olmak temel ilkesine 
indirgeniyor. fikirleri ve kişiliği. Ama o da pasif ve tarafsı z kalarak popüler olmaya çalı şı yor, böylece sonuç iki ölü pili birbirine 
bağlamak gibi oluyor: akı m yok. Bu tür insan robotlar, 1984 tipi bir toplum tarafı ndan köleleştirilmeye uygundur, ancak cesur, 

özgür bir insan toplumunda yaşama uygun değildir. Belki de kadı nları n olması gereken yol budur, ama bizim erkeklerimiz ve özellikle 


de liderlerimiz değil. 


Fen bilimleri dı şı nda her konuda aynı zayı fkadı nsı yaklaşı mı buldum ve sonuncusu için çok minnettardı m. Jeoloji ve 
psikolojide, onları kavramak için uzandı ğı mda orada kalan birkaç ilke ve yasa bulabildim ve böylece bu konulardan zevk aldı m 
ve diğerlerinde kapasitemin sı nı rı na kadar isyan ettim. Sosyolojide neredeyse beni Brown'dan attı racak kadar küstah bir 


sı nav ödevi yazacak kadar ileri gittim. Bizden suçluluğa ve suçluluğa yol açan faktörler hakkı nda bir makale yazmamı z istendi. 


Karı ncaları n karı nca gibi davranması na neyin yol açtı ğı nı görmek için Afrika'ya yola çı kan bir grup bilim dehası hakkı nda 
bir masaldan başka bir şey yazmadı m. Çok sayı da karı nca yuvası bulana kadar etrafı araştı rdı lar,yı Ilarca gözlemlediler ve 
sonunda karı nca yumurtaları nı n Afrika'da belli bir tepedeki tünellerde yumurtadan çı ktı kları nda ve"karı ncalar"adı verilen 
altı bacaklı canlı lar arası nda büyüdüklerini keşfettiler. "Onlar da bu güçlü ortamdan o kadar etkilendiler ki, kendileri de karı nca 


olup antenlerini karı nca gibi salladı lar, karı ncalar gibi amaçsı zca koşturdular, karı nca gibi göründüler ve karı nca oldular! 


Bu küstahlı ğı mdan dolayı bir kez daha yönetimin önüne çı karı Idı m ve neredeyse atı Idı m. Ancak bana sı nava yazmam 

için bir fi rsat daha verildi ve sevgili büyükannem ve hastam, sevgi dolu Margie Teyzem adı na oturdum ve onları n istediklerini bildiğim 
şeyi yazdı m - bebeklerin ne kadar talihsiz ve mükemmel olduğunu gösteren bir yazı . her zaman ebeveynlerinden, akrabaları ndan 

ve arkadaşları ndan çalmaya, yabancı ları silah zoruyla soymaya ve sonunda çaresizlik içinde birilerini kötü ortamları na 


baltalamaya sürükleniyorlar. Bu bir Cartı ile geçildi. 


Bu arada, sürekli yoldaşları m olan Vic Hillary ve Bob Grabb ile yaptı ğı m bitmek bilmeyen 'boğa seansları ndan' çok şey 
öğreniyordum. İkisi de hakim 'liberalizm'den çok etkilenmişti, ancak ben hâlâ bunun ne olduğunu bilmiyordum. Neredeyse tüm 
fikirlerimin onları nkilerle şiddetli bir şekilde çatı ştı ğı nı keşfettim. Toplumsal açı dan önemli romanları n tehlikeli olduğu, çünkü 
hipnotize edilirken fikirlerin zihne gizlice girmesine izin verdiği yönündeki fikirlerim, romancı lar ve büyük yazarlar olarak hepimiz 
yaratı cı kariyerleri arzuladı ğı mı z için her ikisi için de özellikle ağı rlaştı ri cı ydı . Yazmayı amaçladı kları sosyal romanlara 
yönelik saldı rı macı vericiydi ve onları n, özellikle de Hillary'nin tepkileri son derece tutkuluydu. Gecenin ilerleyen saatlerine 

kadar bu konu üzerinde tartı şı rdı k ve her zamanki sonuçlarla karşı laşı rdı k: ilerleme yok. Ancak bu süreçte tartı şma sanatı nı 


öğrendim. 


İlk başta, rakibimin konumumun gerçekliğini son derece güç ve samimiyetle görmesini sağlamaya çalı şmaktan başka bir şey 
yapamayacak kadar samimi ve açı k sözlüydüm. Ama sonra en pis hilelerin kurbanı olacağı mı fark ettim. Konumum aşı rı ve 
gülünç bir şekilde abartı lı r ve sonra dinleyicilerin veya katı lı mcı ları n büyük kahkahaları arası nda zaferle yüzüme 


fı rlatı lı rdı . nezaman olduğunu bile anlayamadı m 
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bunu bana saygı değer arkadaşları m yaptı . Bu tür taktikler yüzünden kendimi savunamayacak kadar çok kez incindim. 


Ancak hayatı mdaki her şeyde olduğu gibi, bu tür mantı ksı z kurnazlı kları n kaçı nı lmazlı ğı nı keşfettiğimde, kendimi bu 
konuda eğittim ve bir gün durumu 'liberal' arkadaşları mı n aleyhine çevirdim. Genellikle 'muhafazakar' konumumda yalnı z 
olduğumdan, etrafı m konuşkan ve düşmanca 'liberaller' tarafı ndan kuşatı ldı ğı ndan, böyle bir savaşta mümkün olan tek 

zafer olan sahte 'zaferlerden' birini kazanmakta her zamankinden daha fazla zorluk yaşadı m. burada hakikat hiçbir şey ifade etmez. Hem 
dinleyicilerin hem de karşı tları n düşmanca davrandı ğı böylesi koşullar altı nda, kişi onları duygusal olarak, kendilerine rağmen, 

yı Idı rı m gibi, beklenmedik bir darbeyle, genellikle karşı konulmaz bir mizah veya alaycı lı kla yakalamak zorundadı r; 

böylece rakibinize gülerler ve hatta rakibinize gülerler. kendilerine rağmen. O zaman onlar toparlanamadan gösterişli bir şekilde 

ama aceleyle kaçmalı ve yüksek sesle zafer iddiası nda bulunmalı sı nı z. Bu tür uygulamalar, o zamandan bu yana, siyasi 

çatı şmalarda, özellikle de savcı ları n hatip oldukları ve kendilerini fazla büyüttükleri mahkeme salonları nda bana pek çok kez çok 
yararlı oldu. Bu gibi durumlarda, yargı ç, jüri ve seyirci nezdinde haksı zsaldı rı sı nı kendine yöneltmek için adamı nzayı f 


noktası nı bulmak yeterlidir. 


Brown'da, hakim 'liberalizm'le giderek daha fazla temel çatı şmaya girdim, ama hâlâ bunun ne anlama geldiğini anlamamı ştı m. 
Arkadaşları m, derslerim, profesörlerim, en son "bilgili" kitaplar: her şey bana delilikten etkilenmiş gibi geldi. Bununla şiddetle ve 
bilgisizliğimden dolayı güçlü bir şekilde ama çoğunlukla içgüdüsel olarak savaştı m. Komünizmin yurtdı şı ndaki birkaç fanatik 
tarafı ndan benimsenen şeytani ve çı Igı n bir doktrin dı şı nda bir şey olduğunu hiç duymamı ştı m. Brown Üniversitesi'nin 
kampüsü, yurtları , kardeşlik evleri ve dersliklerinin bu pis şeyle dolu olduğuna asla inanmazdı m ve bana böyle 'harika' bir şey 


anlatmaya çalı şan herhangi birini küçümsemek için gülerdim - o zaman. 


Brown'daki ikinci yı lı mda, Faunce House'daki ilk sonbahar dansı nda, Brown'un kı zlar bölümü Pembroke'tan birinci sı nı ftaki 

kı zlardan birini - gelecekteki eşim - tanı dı m. Kası rgadan sonra Barrington'da karşı laştı ğı maynı şı marı k küçük 

alakargayı gördüm. Ancak bu sefer parti elbisesi giymişti. Hâlâ gördüğüm tüm kı zlardan daha taze ve daha sağlı klı görünüyordu, 

ama birbirlerini kesen bir dizi partnerle yerde gezinirken güzel elbisenin içinde sağlı klı olmaktan çok daha fazlası görünüyordu. 

Ben de birkaç kadı nı kovalamakla meşguldüm ama onun birisiyle birlikte dı şarı da, karanlı ğı n içinde kaybolduğunu fark ettim. 
Kampüse doğru yürüdüm ve yeniden düzenlenmekte olan bir çitin arkası nda bulunan Üniversite Binası nı n yanı ndan geçtim. Onun 
eskortuyla birlikte çitin kapı sı ndançı ktı ğı nı gördüm ve hemen sinirlendim, ama kontrolü korudum, umursamaz bir şekilde yürüdüm 


ve ona "merhaba" dedim. Beni tanı dı vebendeonaı ssı z koridorda ne yaptı ğı nı sormaktan kendimi alamadı m. 


“Zili çalı yor" dedi, ben bunu çift anlamlı olarak almakta srar ettim ama bu onu hiç utandı rmadı . Ben ikincisi nı f öğrencisiydim, 
birinci sı nı ftaki aptal küçük kı zları n çok üstündeydim ama görünüşe göre o, sosyal konumları mı zarası ndaki bu büyük farkı kabul 


etmeyi reddetmişti. Ondan bir randevu istemeye karar verdim ve bir sonraki fı rsatta bunu yaptı m. 


O andan itibaren hayatı m muhteşem bir umut ve sefil bir umutsuzluk cehennemi oldu. Benim ona olduğum kadar o da bana umutsuzca 
aşı k gibi görünüyordu ama beni duyulmamı ş bir zulümle parçalara ayı rmı ştı . Birincisi nı ftakien popüler kı zdı ve sahada 
hesaplı kurnazlı k ve soğuk manipülasyonlarla oynuyordu. İlk karı m olacak kı zı n peşinden koşmanı nacı sı bunlardı . 


Sevgi ve hatta tutku izleri taşı yan kardeşlik rozetimi alı p birkaç gün sonra hiçbir özel neden olmaksı zı n bana gerifı rlatı rdı . Daha 
sonra annesini tanı dı m ve bu tür ilişkilerde onun hassas parmağı ndan şüphelendim. Ama o bende en temel özelliğim olan meydan 
okumayı ölümcül bir şekilde kabullenme duygusunu uyandı rmı şti . Onu evcilleştirmek ya da elde etmek imkansı z 
göründüğünden, ona sahip olmak zorundaydı m ve bu amaçla çabaları mı ikiye katladı m. Kimin kimi aldı ğı nı hâlâ bilmiyorum 
ve onun da bildiğini sanmı yorum. Her zaman, kuşatmaya çalı ştı ğı mbuşı marı kgenç şey tarafı ndan cennetten cehenneme 


fi rlatı lı yordum. 
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Ancak bu kadar duygusal badminton politik olarak gelişimimi durdurmadı . Roosevelt üçüncü dönemi için yeniden seçilmek için 
kampanya yürütüyordu ve ben sadece geleneğin bu kibirli gösterişine öfkelenmekle kalmadı m, aynı zamanda Roosevelt'in ustaca 
ama bariz demagojisi beni dayanı lmaz derecede itti. Onun farklı konuşmaları nı nsı rayla çalı ndı ğı bir Cumhuriyetçi programı 
dinlediğimde, bu Makyavelist "halk adamı "ndan sert bir dersaldı ğı mı hatı rlı yorum, böylece adamı n küstah yalanları dehşet 
verici derecede açı ktı .Biralı ntı da bu siyasiyı lanı n tek bir ilkeye ölümsüz bağlı lı ğı nı ilan ettiğini duyarsı nı z, ancak bir 
sonraki anda aynı şeyi tutkulu ve kendini beğenmiş bir öfkeyle kı nadı ğı nı duyarsı nı z. Cumhuriyetçilerin bu dehası na 
sevindim ve hiçbir siyasi liderin, tam bir ilke yoksunluğu ve tam bir karakter bozukluğunun bu yı kı cı teşhirinden sağ 

çı kamayacağı ndan emindim. Roosevelt ölmüştü; Ben olumluydum! Onun ardı ndan gelen ezici seçim zaferi bana bir kez daha 


halkı n bilme, tartma ve gerçekleri yargı lama yeteneğinin neredeyse sı fı r olduğunu öğretti. 


FDR dalgalı , hesaplı bir şekilde büyüleyici sesiyle yayı nlara çı ktı ğı nda, kadı nlar onun "usta" liderliğine hayran kalacak ve 
erkekler bu büyük "liberal"e saygı göstermek için birbirleriyle yarı şacaklardı . Üniversite arkadaşları m bu iğrenç yalancı ve 
hilekarlı ğa karşı körlükleriyle beni kesinlikle şaşı rttiı lar. Grabb ve Hillary, Roosevelt'in yeniden seçilmesini sağlamak için komiteler 
kurdular ve kampüs, Roosevelt'e olan tutkuyla canlanı yordu. Adamı n sözlerindeki ve eylemlerindeki vahşi yalanlara ve 

tutarsı zlı klara, her eşeğin anlaması gereken demagojisine ve son derece samimiyetsiz ve iyi düşünülmüş kitlesel manipülasyon 
tekniklerine dikkat çekmeye çalı ştı ğı mda, o zamandan beri öğrendiğim bir tepkiyle karşı laştı m. 'Liberalizmleri' ile 

övünen bu sahte 'entelektüellerin' tipik bir örneği: hakaret! Bana "gerici", "muhafazakâr", hatta "faşist" deniyordu; o zamanlar 

hakkı nda hiçbir şey bilmediğim bir kelimeydi bu. İddiaları mı n ya da suçlamaları mı n yanlı ş ya da temelsiz olduğunu göstermeye 
yönelik hiçbir girişimde bulunulmadı ; sadece alaylar, alaylar, küfürler ve lakaplar takı Imı şti . 


Hitler hakkı ndaki nefret propagandası giderek daha büyük dozlarda bize dayatı Imaya başladı ğı nda, hepsini yuttum ve birisinin 
tüm bunlarla çı karı olabileceğinden şüphelenmem, o dönemdeki politik saflı ğı mı n tipik bir örneğidir. bu ABD'nin ya da 


halkı mı zı nçı karı na olmayabilir. 


Charlie Chaplin benim favorilerimden biriydi (ve hâlâ da öyle) ve onun "Büyük Diktatör"ünü gördüğümde sadece komik 

kı sı mları ndan dolayı gözyaşları na boğulmakla kalmadı m, aynı zamanda sonunda yaptı ğı ateşli konuşması yla da 
büyük bir öfke patlaması yaşadı m. diktatörlüğe karşı ("halk düşmanları nı n" katledilmesi de dahil olmak üzere, halkı na 
hayı rsever bir sevgi olarak tasvir edilen Stalin'in acı ması z diktatörlüğü hariç). Bay Trump'ı n saldı rdı ğı tek diktatörler. 
Chaplin, Hitler'di, Mussolini'ydi ve Tojo'ydu; Charlie'nin o kadar kı rmı zı olduğunu, hatta pembe saçlı Dı şişleri 

Bakanlı ğı mı zı n bile onu ABD'ye girmesini yasakladı ğı nı öğrendiğimizde bunu daha kolay anladı m - ve bu, milyonlar 


kazanan bir kapitalist için daha da önemli bir gerçek. burada, bizim misafirperver toprakları mı zda Chaplin'in gerçek adı Israel 
Thonstein'dı r. 


Ancak 1940 yı lı nda tüm bunlar benden gizlenmişti, tı pkı bir süre daha halkı mı zdan gizlendiği gibi. Ve böylece ben de bu "kötü 
canavar" Adolf Hitler'den ülkedeki herkes kadar nefret etmeye başladı m."Amerika'yı fethetmeyi planlayan" bu "korkunç canavarı " 


durdurmak için bir savaşa girmemiz gerektiği açı kça ortaya çı ktı , bize böyle söylendi ve ben de öyle olduğuna inandı m. 


Üniversitede hayatı mı nen güzel zamanları nı geçiriyordum ama sevgili ülkemin köleleştirilme, öldürülme ve yok edilme 
tehlikesiyle karşı karşı ya olduğuna içtenlikle inandı ğı m sürece idealizmim bundan keyif almama izin vermiyordu. Donanmaya 
yazı lma konusunda ön araştı rmalar yaptı m. 


Brown'ı n başkanı Henry Merrit Bilekon, itirazı mı dile getirmek için beni kutsal odası na çağı rdı . 


"Üniversiteyi bitirmezsen önemli bir adam olmayı nası | beklersin?" O sordu. 
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Bu büyük insana hayranlı k duyarak sandalyemin ucuna oturarak, Amerika yok edilecekse önemli bir adam olmaya çalı şmanı n 

hiçbir faydası olmadı ğı nı söyledim. Ülkemin herhangi bir şekilde fethedilmesini durdurmak için elimden geleni derhal 

yapmayı görevim olarak hissettiğimi söyledim ve herhangi birinin nası | farklı odavranabileceğini merak ettim. Bu, cesaretine ve 
vatanseverliğine kişisel bir hakaret olarak algı ladı ğı için onu yarı yoldabı raktı . Büyük bir kağı t destesini bana doğru sallayarak 
oldukça bağı rdı : "Bütün bu kağı tları görüyor musun? Az önce imzaladı m! Günde yüz defadan fazla adı mı imzalı yorum! Önemli 


olmak budur! Kimse senin bunu yapmanı istemeyecek." Eğer üniversiteyi bitiremezsen imzanı at!" 


Bu bana o zaman da üniversiteyi bitirmek ya da başarı lı olmak için oldukça üzücü bir argüman gibi göründü ve şimdi de öyle 
görünüyor, özelliklede Dı ş Hizmetlerimizi yeniden düzenlemesi istenen ve bir fikir babası olarak görülen bir adam için. Onunla 
genç bir fı şkı rtma olarak karşı karşı ya kaldı ğı mda, onun bir Sokrates'ten, hatta iyi bir İzci Liderinden daha az bir şey 
olduğunu buldum ve böylesine kibirli ve nispeten boş kafalı "liderlerin' Yahudileri fethedene kadar bizim kaderimiz olduğunu ve öyle 
olacağı nı anlı yorum. Ancak liderlerimiz ya bilinçli olarak bu kirli kı rmı zı planı n içinde oldukları sürece ya da benim şimdiki 


durumda düşündüğüm gibi, ne tür bir yardakçı oldukları nı göremeyecek kadar geri zekalı oldukları sürece hayatta kalabilecek parasal güç. 


Böylece başka bir öğrenciyle birlikte Boston'daki Birinci Donanma Bölgesi karargahı na kaydolduk. O zaman hayatı m nası | değişti! 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM V. 


Hayatı mda ilk kez biraz düzen ve saygı nlı k buldum! Askere alı nmı ş bir adam olarak zorlu gidişat elbette katlanması zor bir 
şeydi, ama ruhum ordunun gururu ve gücüyle seviniyordu. Sivil yaşam yumuşak, zayı fve kadı nsı görünüyordu ve disiplin ve cezaya 
karşı ayakta durma yeteneğimin gelişmesinden derin bir tatmin duydum. Geçit töreninde durup bayrağı n askeri bandoya ve 
davullara geçişini izlerken, ilk kez 'zafer'den başka adı olmayan tüyler ürpertici duyguları yaşadı m. Amerikalı ve denizci olmaktan 
ne kadar tarif edilemez derecede gurur duyuyordum! Az önce terk ettiğim tüyler ürpertici hayatı nası | da küçümsemiştim 


ve o günlerde Birleşik Devletler Donanması benim için ne kadar değerliydi! 


Subaylar ağı rbaşlı , kaba ve talepkardı ; selam vermekte ve ayrı calı klardaı srar etmekten korkmuyorlardı . Onlara nası | taptı m! 
Kadı rgadı şı nda hiç Zenci yoktu ve üzerimdeki şefler ve astsubaylar kültür örneği olmayabilir, ama Tanrı m, onlar güçlüydü! Acı , 
şiddetli soğuk sabahlarda, bazen sabahı n ikisinde ve üçte, uğultulu rüzgar ve kar altı nda bizi kı şladan kaçı rı p, kaynar su dolu 
kovalarda uçakları çı plak ellerimizle yı karlardı . İşkenceydi ama hayatta kalmanı n erkeksi bir gururu vardı . Acı lararamı zda 
nası | bir dostluk yarattı ! Annelerin oğulları , bayan subayları ve bugünkü hizmetteki zenci subaylar Donanmanı n 

nası | bir şey olduğunu anlamayacaklar, ancak eski eller neden bahsettiğimi anlayacaklar. Ve belki de bugün hizmetlerimize 

olanlar konusunda ne kadar haklı olduğumu düşünürlerse, bir zamanlar gururlu savaş güçlerimiz ve kötülükle savaşan kişinin kim 
olduğunu bu kadar alaya alan kişiyi keşfettiğim için bana karşı biraz daha az sert davranacaklar. İsmim ne olursa olsun ya da nası | 
nefret edilirse edilsin, varlı ğı mı n her bir parçası yla. Komünist-Siyonist Yahudi komplosu, gururlu, savaşan bir Donanmaya veya 
başka herhangi bir zorlu hizmete sahip olmayı kaldı ramaz, çünkü gerçek savaşçı lar, şu anda manevra yapmakta oldukları ele 
geçirmeyi asla tolere edemezler. Bu yüzden bilinçli ve acı ması zca hizmetlerimizi 'demokrasi' ve ölümcül yumuşaklı kla doldurdular; 


bu, eğer baştan çı karı cı ları ilk önce kovmazsak, bir gün Fransı z servislerinin yok edilmesi gibi bizi de yok edecek. 


Beni Donanma pilotu yapı p yapamayacakları nı görmek için Sguantum, Massachusetts'e 'eleme' uçuş eğitimine gönderildim. 
Pisuvarları lastik bir eldivenle yı kadı m; Durmaksı zı n yürüdüm ve her zamanki askeri rahatsı zlı klara katlandı m 
ama pilot olacaktı m! Bu kelime bugün çekiciliğini büyük ölçüde yitirdi, ancak 1940'ta bir pilot ve bir Donanma pilotu, sı cakkanlı 


bir genç adam için tanrı nı nyalnı zca birkaç kademe altı ndaydı . 


McCollough adı nda İrlandalı genç, sert bir teğmen bize birkaç hafta boyunca 'yer okulu'nda eğitim verdi ve ben onunsı nı fı nda, ilk 
birkaç kez indiğimizde hepimizin sı çrayacağı nı söylediğinde alay ederek uçma konusunda kendimi öne çı kardı m. Kitapta bu 
prosedürü birçok kez tekrarlamı ştı m ve geri dönmeyeceğimden emindim. 

McCollough, gözlerinde mutlu bir parı Itı yla, beni uçakla ilk uçuşuma bizzat götüreceğini ve nası | yaptı ğı mı göreceğini 

söyledi! 


Kı şgününde beni küçük açı k N2S sarı Donanma çift kanatlı uçağı yla götürdü ve Boston Körfezi üzerindeki sert, parlak güneş 
ı şı ğı nda, o hükümet mülkünün kanatları nı koparmak için elinden gelen her şeyi yaptı . Başarı sı z oldu ama içimdeki tüm 
küstahlı ğı ve kibri almayı başardı . Yukarı aşağı hareket konusunda tamamen emin olamadı ğı m ve gözlerimin 


yuvaları ndan beş santimdı şarı çı ktı ğı nı hissettiğimde bana sopayı verdi ve ellerini havaya kaldı rdı . 


Nazik okuyucudan bu küçük olayı n sonucunun açı klaması nı benden esirgemesini isteyeceğim. Ama eminim ki McCollough o 


gece subaylar kulübünde hikayeyi anlatmaktan keyif almı ştı . öğrenci arkadaşları mı bulamadı m 
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benim yanı mda da aşı rı saygı lı . Daha sonra Pasifik'teki Wasp'tayken 'Mac'le tanı ştı m ve o ilk uçuşta çok güldük ama o 
zamanlar pek de komik değildi. Öğrendiğim gibi İrlandalı lar çekicidir ama biraz çı Igı ndı rlar. 


Yürümek, uçakları yı kamak, donmak, Boston'daki kadı nlara bakmak, boş hangarlarda görünüşte bitmek bilmeyen soğuk 
nöbetler yapmak, astsubaylar tarafı ndan çiğnenmek, kı şlada kavga etmek, birbirlerini yataklardan çı karmak ve başkaları na 

kı sa çarşaf giymek, her biri biraz uçmak gün - sekiz saatlik ikili eğitime girdim - ve ardı ndan harika gün: geçtim! Bana tek 

başı ma bir uçak verildi ve amaç onu kaldı rı psahanı n etrafı ndan dolaşmak ve tekrar aşağı indirmekti. 

Kokpitte oturduğunuzda, güvenli, güvenilir eğitmen aşağı inip sizi bu kükreyen canavarı n içinde yapayalnı z bı raktı ğı nda, 
bu unutulmaz bir duygudur. Güvenli bir şekilde yerden iniyorsunuz ve sonra karaya inme konusunda endişeleniyorsunuz. Ben, 
tabii ki, kibirli olmak adı na, Donanma pilotları nı ntaşı yı cı hassasinişleri için kullandı ğı 30 metrelik badanalı bir daireye 
inerek mükemmel bir 'daire atı şı 'yapacağı mı söyleyerek arkadaşları ma övünmüştüm. İlk başta hedefi tutturamadı m 

ve oraya ulaşmak için daha fazla güç harcamak zorunda kaldı m; yalpalayı p savrulurken, oyalanı p çembere doğru çabalarken 
neredeyse tüm filonun kalp yetmezliğine neden oluyordum - ve sonraı skaladı m! Ama boşverin, hayatta kaldı mveyalnı z 
kaldı m ve gereken tek şey buydu. Bizden geçenler, çemberi kaçı rdı ğı mlailgili uğultulara dikkat edemeyecek kadar mutluyduk, 
hatta solo yaparken buzlu suya yaptı ğı mı zsmaçları bile umursamayacak kadar mutluyduk. 


Bu eleme eğitimi sı rası nda, Pembroke'taki kı zJudy'yi görüyordum ve yeni cazibem bazı ları na yardı mcı olsada, 
oyunun çantada olduğunu düşünmekle başka bir avcı nı n kaçak avlandı ğı nı keşfetmek arası nda hâlâ çok acı 
verici bir şekilde gidip geliyordum. 


Jacksonville, Florida'daki yeni Donanma eğitim üssüne ilk birkaç sı nı ftan biri olarak gönderildik ve kum, güneş ve kumları 

her yere sürükleyen sonsuz sı cak rüzgardan başka pek bir şey bulamadı k. Tesislerde eksiklik vardı , bu nedenle eğitime 
başlamamı z gerekse de, birkaç hafta boyunca kapı cı , uçak iticisi, nöbetçi vb. olarak en düşük kölelik kapasiteleriyle 

hizmet etmek zorunda kaldı k. Ama sonunda uçmaya başladı k ve bunun hayal ettiğimiz kadar muhteşem olmadı ğı nı kı sa 
sürede öğrendim. 'Yakalanma' korkusu, hayatta kalma mücadelesi bir yana, müthiş bir baskı ydı . Kazalar ve ölümler düzenliydi. 


Ölümle ilgili ilk deneyimim koridorun karşı sı ndaki bir adamı n kaza yapması ve eşyaları nı toparlamak zorunda 

kalmamı zdı .'Dublör'de art arda iki kontrolü bozdum ve 'filo zamanı ' almak zorunda kaldı m, sonra tekrar dönmek, 

durmak, döngü yapmak, Immelmann, mükemmelliğe doğru kanatlar yapmak ve son olarak son nokta: ters dönüşler 

yapmak zorunda kaldı m. Ekstra 'filo zamanı nı 'aldı ktan sonra, üçte ikisini almanı z gerekir. İlk kontrolüm bir 'yukarı 'ydı 

ve kontrol pilotumun gelmesini beklerken bir tane daha için dua ettim, ancak onun diğer pilotlardan daha fazla öğrenciyi eve 
gönderen taş yüzlü bir terörist olan "Downcheck" Graham olduğunu keşfettim. Titreyerek ve terleyerek onu kaldı rdı m ve 
gökyüzüne düştüm, sonunda inişte neredeyse yere düşüyordum. Artı k bir hava kahramanı olarak kariyerim bir sonraki 

adamı n söylediklerine bağlı ydı . Bu son kontrol için birkaç gün beklemek zorunda kaldı m ama sonunda kontrol pilotu 

olarak şansı mı bekleyerek sı raya girdim. Bir Yahudi çizdim - Blenman! Ben onu öyle ya da böyle mükemmel bir şekilde gezdirdim 
ve oda bana son derece önemli olan 'yukarı 'yı verdi. 


İşte o günlerde, savaşa girmeden hemen önce, kadı nlara yönelik ebedi 'özgürlük' arayı şı nda ne kadar beceriksiz olduğumu 
keşfettim. Eteklerindeki herhangi bir şey ortaya çı ktı ğı anda diğer çocuklar harekete geçtiler ve bu kı srakları yakalamak için 
pirinçle ve 'ip' ile donatı Imı şlardı . İlk etapta bu kadı nları n çoğu tarafı ndan itildim. Ucuzlardı ve çoğu zaman 

arkadaşları mdan daha pirinçliydiler. 


Karşı laşmanı n kaçı nı lmaz şakaları nda dünyevi terimler kullandı kları nda midem bulandı ve yarı şmadan çekildim. Bu 
zamanlarda çoğu akşam, arkadaşları m daha sonra duyduğuma göre en şehvetli alemlerden keyif alı rken kütüphanelerde ya 
da filmlerde otururdum. 
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Ancak bu tamamen gizli bir menekşe olduğum anlamı na gelmiyor. Jacksonville'deki Roosevelt Otel'de bir gece bir dansta, büyüleyici, 
kadı nsı küçük bir yaratı ğı n etrafta bir sürü güzelle birlikte döndüğünü gördüm ve bu zarif kı z tarafı ndan hemen 
büyülendim. İlgilendiğimde, en cesur arkadaşları m kadar yı kı cı bir şekilde, ancak daha incelikli bir şekilde 'işleyebiliyordum'". 
Adı nı n Elsie olduğunu öğrendiğim bu küçük hanı mı kaçı racak olanlardan oluşan bir güruhu yok ettim; Onu dansa getiren 
zavallı pislikten de kurtuldum. Kendimi son derece erkeksi ve sahiplenici hissederek onu ayakları ndan kaldı rdı m ve oradan 


uzaklaştı rdı m. 


Georgia'da zengin aileleri vardı ,avı mı nençı Igı n hayallerimin çok çok ötesinde olduğunu keşfettim ve öğrendim: üstü açı kbir 
Cadillac'ı vardı veonudahaiyitanı dı kçabenisı ksı k Georgia'daki evine götürürdü. bir doğu hükümdarı gibi lükse 

kavuşmuştu. Elsie'nin kendisi de sevimli, sevimli ve kucaklaşmaya istekliydi. Çok geçmeden, sokaklarda benim geri kalmı şlı ğı mla alay 
eden herkes, Elsie Caddy'yle kı şlaları mı za doğru giderken ve o ve ben biraz abartmaya gerek olmayan sevinç yolculukları na 

doğru uçarken, kı skançlı ktan kı vranmaya başladı . Ama tüm bu harikaları n saf olmadı ğı nı keşfettim. Elsieşı marı ktı . 
Hizmette gösterişle, hatta saygı yla en fazlası nı talep ediyordu. Saygı duruşunda bulunmayı sabı rsi zlı kla bekliyordum 

ama emir üzerine değil. Pek çok küçük ve hatta birkaç büyük çatı şma yaşandı , ancak genel olarak Elsie ile olan ilişki çoğu erkeğin hayalini 


kurduğu şeydi. Ona benimle evlenmesini teklif ettim ve o da evet dedi. Ancak daha sonra bir tartı şmaçı ktı venişanı bozdu. 


Ben uzak durdum ama o elçiler gönderdi ve resmi bir anlaşma olmaması na rağmen sonunda yeniden bir araya gelmeye başladı k. 


Bu arada ben de ardı ardı na kontrollerden geçerek son filo eğitimi aşaması na gelmiştim. Burada ciddi bir hayal kı rı klı ğı 

yaşadı m. Üçolası lı kvardı : Taşı yı cı savaş uçakları , bir savaş vagonundan veya kruvazörden fı rlatı lan keşif uçakları ve devriye 
uçan tekneleri veya 'P-botları ' olarak adlandı rı lanlar. Siz seçenekleri sı rayla listelemeye davet edildiniz ve ben de "1. Savaşçı lar, 

2. Savaşçı lar ve 3. Savaşçı lar"ı listeledim. Ama dövüşçü alamadı m. Alçakları n en düşüğü sayı lan şeyi aldı m: Mancı nı k pilotu. 
Nası Ida inledim. Ama hiçbir işe yaramadı . Deniz uçağı filosuna gönderildim ve önce yüzer araçlarda Steerman'ları , ardı ndan da 

OS 2U'ları  (filodaki en berbat uçak olduğunu hepimiz hissettik) uçurmayı öğrendim. Yetersiz güce sahip ve hantal yüzer uçaklar 

yalnı zca gözlem yapmak üzere tasarlanmı ştı veazamihı zları yalnı zca 110 deniz miliydi ve yalnı zca birkaç otuz kalibrelik makineli 
tüfek vardı . Ne küvet! Zafere uçmak için ne kadar sefil bir araç! Ancak Jacksonville'deki iskeleden atı lan bir mancı nı kda dahil olmak 
üzere bu konularda eğitimimi tamamladı m; sancak olarak görevlendirildi ve eski bir Birinci Dünya Savaşı kruvazörü olan USS 


Omaha'ya atandı . 


Teyzemin bana gönderdiği, üniversitedeyken aldı ğı m küçük arabamla kuzeye doğru gittim ve Atlantic City'den gelen ilk kı zı m 

Jean'i görmek için Newark, New Jersey'de durdum. Gösterişli Donanma üniformam ve kanatları m onu büyüledi ve o da beni büyüledi. Onu 
hatı rladı ğı m kadartatlı ydı , ancak şimdi onu öpecek cesaretim ve bilgi birikimim vardı ki bunu da yaptı m. Bir akşam, ben bu 
konuda hiçbir şey söylememe rağmen, nişanlandı ğı mı za ikna oldu. Ama ailemi görmek için kuzeye, Providence'a olan 


yolculuğuma devam etmek zorunda kaldı m. 


Providence'a vardı ğı mda elbette Pembroke'ta Judy'yi görmeye gittim. Üniformam ve kanatları m (çok sayı da üniformalı olmadı ğı 
için henüz çok nadir görülen) Bayan Aultman üzerinde diğerleri kadar etkiliydi ve bu sefer soruyu sorarak nişanlandı m. Kalan işlerimi 
kapattı mvebenikalı cı görev için Omaha'ya bineceğim gizli limana götürecek bir gemiye binmek üzere trene binip Norfolk'a gittim. 


Judy beni uğurladı , bence hiçbiri diğer daha az 'şanslı 'kı zlar gibi ağlamaklı bir şekilde. 


Norfolk'ta, bir tedarik gemisi olan USS Pastores'ta, denizde dolaşan gerçek eski tuzlu Donanmanı n tadı nailk kez vardı m. Adı nı 
unuttuğum ama karakterini asla unutmayacağı m küçük bir patron arkadaşları vardı . Her zaman yalı nayak dolaşı yordu ve bir 
adamı çizmeyle olduğu kadar nası rlı ayak parmakları yla da etkili bir şekilde tekmeleyebiliyordu ve yaptı da. Her tarafı 

dövmelerle kaplı ydı ve bir kaplan köpekbalı ğı kadar dayanı klı olduğu belliydi. Memurlar, onun yöntemlerini ve taktiklerini açı kça 


onaylamı yormuş gibi görünmelerine rağmen onu seviyorlardı . 
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Sonunda Pastore'lar yelken açmaya hazı rdı ve songün oltayı sallamak için Hampton Roads'a doğru yola çı ktı k. Bir subay 
olarak gemiyi yönetiyordum ve büyük bir askeri gemiyi idare etmenin işleri hakkı nda neler öğrenebileceğimi öğrenmek için 
köprünün etrafı nda dolaşı yordum. 


Limanı ndı şı naçı kmadan yaklaşı k bir saat önce, kı yı daki bayrak karargahı ndan flaşörle hafif bir mesaj aldı k: 
"Tekneyi memurlara gönderin" - ve balina botu yola çı ktı . Geri döndüğünde dümenci kulaktan kulağa sı rı tı yordu ve gemiyi 
durduran önemli subaylarla buluşmak için dı şarı çı kan kaptan "subayları n" bira dolu bos'n'lardan oluştuğunu keşfetti. ve 
gemiyi kaçı rmaktan kurtulmuş olmanı n verdiği büyük tatmin, ciddi bir suçlama. Bayrağı nsinyalı şı ğı nı vb. kullanmaişi 
nispeten 'küçük'tü ve "Tekneler" bunu yine yapmı ştı . Memurlar koğuş odası nda bu 'suç'a günlerce güldüler. 


'Irk önyargı sı 'ile ilgili ilk deneyimimi Pastore'larda yaşadı m. Zencilerle birlikte okula gittiğimi ve onları hiç fark etmediğimi 
unutmamak gerekir. Bir yolcu memuru olarak yönetici. beni, yine yolcu olan iki ya da üç yüz adamı n yanaştı ğı ambarlardan 
birinin başı na getirmişti. Emredildiği gibi depoya vardı ğı mda, bir isyanı n yaklaşmakta olduğunu gördüm. Yolcuları n yarı sı 
Siyah, diğer yarı sı Beyazdı ve bunlar sadece sı radan Beyaz adamlar değil, aynı zamanda Gürcistanlı erkeklerdi! Bu, 
Eleanor ve Anna Rosenberg'in silahlı kuvvetlere entegre olması ndan önceydi. Siyahlar her zaman dağı nı k çocuklardı 

ve hiçbir zaman Beyaz adamları n yanı nda yer almadı lar. 

Şimdi buradaydı m, patlayı cı biryarı ş durumundan sorumlu yepyeni, balı k yeşili bir sancaktardı m! 


Siyahları hemen oradan çı kardı m, onları güverteye topladı m ve safları tutmaları nı sağladı m, buarada ne yapacağı mı buldum. Ama yönetici. 
yola çı kmakla meşguldüm ve bana bunu kendim çözmem söylendi, diğer ambarı kontrol ettim ve aynı sorunu yaşayan başka bir yolcu memuru 
buldum. Yarı sı beyaz, yarı sı da siyahi vardı , biz de takas yaptı k. İkimiz de Beyazları istiyorduk ama biz vazgeçtik ve o kazandı , ben de iki yüz 


Afrikalı yı aldı mveotüm Beyazları aldı . 


Trinidad'da Omaha'ya bindim ve Donanma hayatı m gerçekten başladı . Bugünkü donanmadan o kadar farklı ydı ki, şimdiki 
teçhizat başka bir ülkeninkine, çok daha az erkeksi bir ülkeninkine benziyordu. 


Amerika Birleşik Devletleri Donanması 'nı n görkemli kuruluşundan, 'hı zlı 'subayları nakı nı nı n düzgün bir şekilde 
eğitilemeyecek kadar büyük olduğu 1944 veya 1945'e kadar, eski Donanma deyimini kullanı rsak, 'ahşap gemilerde demir 
adamları mı z'vardı . 1946'da, Komünistlerin 'çocukları eve getirme' fiyaskosunun ardı ndan, iki yüz yı | boyunca millete 
kesintisiz zaferler kazandı ran büyük savaşçı ları n ve subayları n tuzlu safları ndakı yamet koptu. İşe karı şan siviller ve 
komünist yol arkadaşları , artı k tek olası düşmanı n Sovyetler Birliği olduğu göz önüne alı ndı ğı nda, bizi zayı flatmaya 
yönelik bilinçli planı n bir parçası olarak silahlı o kuwvetlerimizi yok etme yetkisine sahip oldular. Savaşçı ları mi zı , entegre 
birimlerimizi 'demokratikleştirdiler', "lüksleştirdiler' ve neredeyse yok ettiler. Servisteki her üst düzey subay, bugün yapı cı bir şey 
yapmaya çalı şmanı n umutsuzluğunu biliyor ve Silahlı  Kuwvetler'deki moralin, sahip olduğumuz silah ne olursa olsun, artı k 
yeterli silaha sahip olmadı ğı noktaya kadar bozulduğunu söylediğimde otoriteyle konuşuyorum. erkekler ve ustalar gerçek 

bir dövüş takı mı oluşturacak. Eski Donanma dönemine dönersek, artı k'çelik gemilerde kağı ttan adamları mı z'var. 
Cesareti ve girişkenliği olan, sahte atmosfere dayanamayan subaylar ve askerler dı şarı çı kı pdı şarı da'başarı yorlar'. Hala 
silahlı kuvvetlerimizin omurgası nı korumaya çalı şan acı nası azsayı da eski rütbeli subay ve kariyere kayı tlı 

erkekler, Deniz Piyadeleri'nin şimdiye kadar sahip olduğu en büyük lider olan ölümsüz "Chesty" Puller gibi genellikle zamanı ndan 
önce 'emekliye çı karı lı r'. ve'esmer burunlular' üst komuta kademelerine alı nı r ve burada kokteyl bardakları ve kağı t 
yağmurları yla savaşı rlar. 


Askere alı nan ve daha sonra Zencilerin arası nası kı şan ve hiçbir zaman "onları selamlayı p saygı gösterme" veya 
kuyrukları na tekme atma cesaretini gösteren bir subaya veya çavuşa gösterilmeyen milyonlarca adam, son derece uygun bir 
şekilde, mümkün olan en kı sa sürede di şarı çı kı yorlar. Üniforma, dövüşen bir adamı n işaretiydi. Artı k kancalı kurtlar 
için, boynuz çerçeveli gözlüklü, hanı mefendiler ve hatta Afrikalı lar için eski ve kutsal dövüş üniformaları var. 
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Bunları n çoğu, kaleminin bir darbesiyle Milliyetçi Çin'i nası | yok ettiği ve Çin'i can düşmanları mı zanası | verdiğiyle övünen ilk Komünizm 
yanlı sı Savunma Bakanı George Catlett Marshall tarafı ndan gerçekleştirildi; ve ilk yardı mcı sı olarak ve insan gücünden sorumlu olarak 
atadı ğı Macar Yahudisi Anna M. Rosenberg tarafı ndan. Anna M., ABD Senatosu önünde yeminli olarak New York Şehri Komünist John Reed 
Kulübü'nün bir üyesi ve Komünist New Masses dergisinde makale yazarı olarak tanı mlandı . Kongre Kütüphanesi'nde yaptı ğı mbu 

Kı rmı zı makalelerin fotostatları da bende var, onun resmiyle birlikte, böylece 'yanlı ş kimlik' uğultuları olması n. Joe McCarthy onun 
yoluna çı ktı ğı nda Komünist Yahudi Peress'i destekleyen kişi bu komünist Macar Yahudisiydi ve bir zamanlar zorlu savaş güçlerimizi 


'zencileştiren' de bu komünist Yahudiydi. 


Silahlı kuwvetlerimizin yı kı mı narahatsı z edilmeden devam etmek için, bu ağza alı nmaz hainler, adamları mı zı n 

beyinlerini hesaplı veacı ması zca 'demokrasi' (Komünizm anlamı na gelir - herhangi bir Sovyet propagandası na bakı nı z2)'oryantasyon' 
kursları yla yı kadı lar, ta ki onlara yardı m etmeye yönelik herhangi bir girişim artı k sonuçsuz kalana kadar. onlara yönelik bir saldı rı 
olarak karşı landı . Bugün neler olduğunu görmesi gereken subaylar bana McCarthy'nin ne kadar pis bir köpek olduğunu söylediğinde ve 


bir zamanlar elit savaş güçlerimizin 'demokratikleştirilmesinde' ne gibi 'ilerleme' kaydedildiğini açı kladı ğı nda midem bulanı yor ve kalbim kı rı lı yor. 


Ordu en kötüsünü yaşadı , çünkü Ki zı lları n yönetimi ele geçirme anı nda korktuğu tek şey Ordu'ydu. Eğer Ordu, kişisel misillemelerden 
korkmayan ve yemin ettikleri gibi Anayasaya sadı k vatansever Amerikalı lar tarafı ndan yönetiliyorsa, hiçbir Kı zı | darbe başarı lı olamaz. 
Ama eğer yüksek makamları dalkavuklarla, Yahudilerle, serserilerle ve göğüslerle doldurabilirlerse, çaresiz ve kendini ifade edemeyen insan 
kitleleri de buna katlanmak ve Little Rock'ta olduğu gibi kendi büyük Amerikan Cumhuriyetini yok etmek için kullanı Imak zorunda kalacaklar. 


NOT: Bu yazı Idı ğı ndan beri "General Walker Davası " bu suçlamaları tamamen doğrulamı ştı r. 


Ancak 1941'de benim gibi askeri asteğmenler hâlâ JG'nin emirlerine uyuyordu; zenciler sadece zencilerdi; şefler sert insanlardı ve artı k 
askeri mahkemelerin önüne gelen meseleleri, iyi yerleştirilmiş bir botun ucuyla ve koşullar ne olursa olsun, her gece akşam yemeği için 


tam resmi üniforma giymiş subaylarla çözebilirlerdi. 


O eski O-Boat'ta öğrendiğim ve sevmeyi öğrendiğim şeyler üzerine koca bir kitap yazmak isterdim ama bu ilk kitabı mı n sayfaları nı 

ayı ramı yorum. Belki daha sonra silahlı o kuwetler hakkı nda bir kitap yazacağı m, ancak şimdilik söyleyebileceğim tek şey, Omaha'da bir 
savaş gücünün nası | olması gerektiğini ve subayları mı za izin vermediğimiz her dakika Amerikalı ları n korku ve dehşet içinde titremesi 
gerektiğini öğrendiğim. tamam, subay gibi davranmanı nayrı calı ğı ve görevi ve adamları mı zı eski Omaha'da olduğu gibi 
yönlendirdikleri çelik ve elektronik canavarlar kadar dayanı klı kı Imak. Sovyet silahlı kuvvetlerinde "demokratik" hiçbir saçmalı k yoktur 
ve eğer bir gün bu sert, eski moda savaş güçleriyle yüzleşmek zorunda kalı rsak, teknik üstünlüğümüz ne olursa olsun - Fransı zları n 
Maginot Hattı 'nı narkası na saklanması gibi - biz demokratik olmayan Sovyet düşmanı nı nsı cakbı çağı karşı sı ndatereyağı gibi 


dilimlendi. 


Savaşı ntadı nı ilk kez Omaha'da aldı m ama tuhaf koşullar altı nda. Martinik Fransı zdı ve Fransa Hitler'in eline geçmişti. Bu adanı n 

açı kları nda devriye gezdik ve bir gece, rapor edilen bir kişiyi aramak için fı rlatı Idı ğı mda bir denizaltı nı n izlerini buldum. Telsizden 
buna devam etme emri aldı m ve telsizci dahili telefonu arayı p bana "kı vi Icı mları n"ne olduğunu sorduğunda buna konsantre 

oldum. Arkama baktı m, takip edenlerin geçtiğini gördüm ve Donanma SNJ'si olduğunu düşündüğüm bir şey tarafı ndan takip edildiğimi 
keşfettim -- ama bu muhtemelen Fransı zlara daha önce verdiğimiz hediyelerden biriydi. Eski bir SOC, açı k kokpitli çift kanatlı doksan deniz 
mili hı zla uçuyordum ve SNJ, benimle kı yaslandı ğı nda 'ateşli' idi. Aşağı danhı zla geçti ve bize çarpmadan ortadan kayboldu. Daha sonra 
gemiye döndüğümde bir sürü şakayla karşı laştı m ve 'hayal gücüm' vb. hakkı nda pek çok yorum yapı Idı , ancak telsizci bu tuhaf 


saldı rı yı doğruladı . 
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Daha sonra birkaç denizaltı ya derinlik yüklemesi yaptı m, karşı lı k ateşi aldı m, ancak herhangi bir 'öldürme' için takdir almadı m 
çünkü derinlik yüklerimizin patlamayacağı nı keşfettik. Bunlardan beş veya altı sı nı test ettik ve bunları n sabote edildiğini veya 
kötü yapı Idı ğı nı öğrendik. Daha sonra, Afrika açı kları nda işgal konvoyunda, taşı yı cı katil gruplarla çalı şı rken iki Mihver 


denizaltı sı nı n batı rı lması nayardı m ettiğimi söylediğim için üzgünüm. 


Ancak her gün yapı lan uçuş operasyonları , nispeten nadir görülen savaş olayları ndan çok daha fazla külfet içeriyordu. Güney Atlantik'te 
çalı şı yorduk, akı ncı lar ve denizaltı lararı yorduk ve Trinidad'a girip çı karken her zaman torpidolar ve batı rmalar oluyordu. Giriş 
Chaca Chacari herkes tarafı ndan "Torpido kavşağı " olarak adlandı rı Idı . 

Denizaltı lar, limandan çı ktı kları nda konvoy gemilerini ördekler gibi, dipte yelpaze gibi açarak duruyorlardı . Bir keresinde kahve yüklü 
bir Brezilya gemisini havaya uçurdukları nı ve okyanusun kilometrelerce siyah kahveye dönüştüğünü hatı rlı yorum. Balı kları uyanı k 
tutup tutmadı ğı nı merakettim.Sı ksı kgemi parçaları nı n (bir kez, tam bir yarı sı ) amaçsı zca yüzdüğünü gördük ve onları 


batı rmak zorunda kaldı k. 


Her sabah şafaktan önce "genel kamaralar" çalı yor, hemen ardı ndan da "uçuş kamaraları " geliyor ve biz pilotlar sendeleyerek 

ranzaları mı zdan mancı nı klara doğru tökezliyor, eski SOC çift kanatlı uçakları natı rmanı yor, eski buharı mı zlası rti mı zdan 
vuruluyorduk. - mancı nı klara çarptı k ve kendimizi Atlantik'in üzerinde, dalgaları n üzerinde iki veya üç fit 'yükseklikte', karanlı kta 

ve yataktan sadece birkaç dakika uzakta bulduk. Bu tüyler ürpertici bir iki dakikaydı ama başı mı zı n arkası ndaki kemer beynimizdeki 
uykuyu ve örümcek ağları nı temizlemeye yarı yordu ve çok geçmeden şafağa doğru kükreyerek çı kı yorduk -- beni her zaman derinden 


etkileyen duygusal bir deneyim . 


Gökyüzünün gri ve pembe panoraması na doğru yükselirken, arkanı zdabı raktı ğı nı z önemsiz küçük geminin yarattı ğı müthiş 
kontrast, denizin uçsuz bucaksı z heybeti ve tarif edilemez enginliği bin kat artı yor. 

Tropikal gün doğumu başladı ğı nda ve siz sonsuz, inişli çı kı şlı gri okyanus ve çok renkli bulutlardan oluşan yükselen dağlar 

arası ndaası lı kaldı ğı nı zda, çok aşağı larda, neredeyse görünmez, küçük siyah 'kürdan' - az önceayrı Idı ğı nı zgemi- size bir 


his verir. her şeyin şaşı rti cı genişliği. Yalnı zca bir domuz ya da taş derinden hareket ettirilemez. 


Ama sonra antik Curtis çift kanatlı Uçağı nı n o boş okyanusun 500 mil üzerinde 500 mil ötesinden gemiye geri döndüğünü - onu 

bı raktı ğı m yerde değil ama yeni bir yerde - o beş saatte zikzak çizdiği kesin hesaplama sorunuyla karşı laşacaktı m. saat. O 

günlerde radarı mı z yoktu ve radyo sessizliğini sı kı bir şekilde korumamı z gerekiyordu. 

Hedef bulma cihazı ya da başka yardı mcı lar yoktu; yalnı zca harita tahtaları mı z, kalemlerimiz, hesap makinelerimiz, pusulamı z ve aletlerimiz vardı . 
Gün boyunca mümkün olduğu kadar çok bölgeyi keşfetmek için genellikle her iki tarafta birer uçakla tek başı mı za uçardı k. Desen, 

geminin dı şı nda ve arkası nda, her şeyi görüşsi nı rı na kadar kapsayacak şekilde devasa bir 'U' şeklindeydi. Bu süre zarfı nda, 

yalnı zca aşağı daki denizin görünümüne göre tahmin edilmesi gereken rüzgar, uçağı bazen bir saatte bir tarafa veya diğer tarafa 

otuz mil kadar sürüklemekteydi; beş yönde yüz elli mil. 1 saatlik uçuş ve gemi de hareket ediyordu. Hiçbir otomatik pilotumuz ya da mekanik 
yardı mı mı z yoktu. Her şeyi vektörlere, pusula rotası na,hı za, mesafeye, zamana ve gaza göre hesapladı nı z ve uçuşun sonunda 

sizin ve geminizin yakı n çevrede bir yere varması için hararetle dua ettiniz. Manyetik varyasyonu çı karmak yerine ekleme hatası 

yaptı ysanı z veya tek bir rüzgar rakamı nı unuttuysanı z ya da normalde hafif bir matematik hatası yaptı ysanı z, bu perdeydi. Bu şekilde 
birkaç pilotu kaybettik. Paniğe kapı lan bir pilot, gemiyi kaçı rı nca telsiz sessizliğini bozdu, benzini bitti ve okyanusun ortası nda 


bir yere oturdu. Onu bulmaya çalı ştı kama bulamadı k. 


Benim gibi matematikte dikkatsiz hatalar yapma eğiliminde olanlara bu sistemi öneriyorum. Bu şerbetçiotları nda mükemmel olabileceğimi 


keşfettim. 


Bütün bu kalem itişlerini yaparken, aynı zamanda bir periskopun ya da başka herhangi bir şeyin haber veren tüyünü bulmak için deniz 


yüzeyini yakı yordunuz, hassas pusula rotanı zı sopa ve dümenlerle tutuyordunuz ve 
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Gaz tankları nı n geçişlerine, karı şı m kontrolüne ve sizi aşağı daki sulu mezardan uzak tutan tek başı na makine parçası na 


ilişkin diğer her şeye dikkat etmek. Meşakkatli, yorucu bir işti ama çok sevdim. 


Beş saatin sonunda, 'görüş'ten ter dökmeye başladı nı z ve evinizde olduğunu bildiğiniz o küçük zerreyi, daha canlı görmenin 
mutluluğunu hayal etmek hiç de zor değil. Ama bazen bunu göremezsiniz. Gazı nı z neredeyse bitti; hiçbir 'yardı m' yok ve onu görmek 
veya kendinizi daha iyi bir dünyaya hazı rlamak için yalnı zca birkaç dakikanı z var. İşin püf noktası çoğu zaman alçaktan dalmak 

ve ufku taramaktı . Karanlı k denize karşı göremediğiniz şey, bazen ufukta gökyüzüne karşı fark edilemeyen küçük bir çalkantı 


olarak görülebiliyordu. İşte orada olurdu! Her şey ardı na kadar açı kken, bunun için uğraşı rdı n. 


Nihayet tanı dı k, yuvarlanan şekle ulaştı ğı nı zda, onlar 'alç kurtarma' için hazı rlanı rken alçaktan daire çiziyordunuz. Hem 

uçak gemilerinde hem de kruvazörlerde bulunmuş biri olarak, pilot arkadaşları ma, uçak gemisi inişlerinin, yuvarlanan bir kruvazörün 
yanı na yirmi veya otuz fitlik dalgalarda iniş yapmanı n ve kör edici serpinti bulutları içinde yukarı ya doğru ilerlemenin gerçek "kı Il " 
olayı nı n soluk bir taklidi olduğu konusunda güvence verebilirim. Kanat uçları nı z,hı zla hareket eden geminin çelik yanları ndan 


sadece birkaç santim uzakta olacak şekilde 'mat'ı n üzerine! 


Geminin doksan derece dönerek oluşturduğu kaygan zeminin çok gerisine hiç inmedik, çünkü gemiye yüz metre kadar yaklaşmaya 

çalı ştı ğı nı zda, tuzlu suya çarparak pervaneyi çok fazla yı rtı yordu. 

Kı demli havacı m"Moe" Lenny, bize ustalı kla ve titizlikle yaklaşı k altı metredı ştan ve kuyruk kuyruğunun (kı ç) yan yana inmeyi 
öğretti, böylece son vahşi ve yünlü sı çramadaçı Igı nca sallanarak iki veya üç dalgaya çarptı ktan sonra Çarpmayı önlemek için 
sopa ve dümenleri kullanarak, şamandı ra'mat'adı verilen halatağı nda dururken ve kancanı z sizi yedekte tutmak için takı lı yken 


düzgün bir şekilde dururdunuz. 


Daha sonra sizi kaldı ran vinç ve bom düzeneğinden sallanan demir topu yakalama işi geldi. Pek çok kişi kokpitte otururken bu küçük 
oyunu oynarken baygı nlı k geçirdi ve denize düştü. Ve yakaladı ğı nı zda, büyük çelik kancayı , ellerinizi kancanı n altı na 
sokmadan kokpitte başı nı zı narkası ndançı kardı ğı nı ztelaskı nı n içine kaydı rmanı z gerekiyordu, çünkü dalgalar 
kancayı gergin bir şekilde çektiğinde, Kablo uçağı sudan kaldı rdı ğı için elini kaybetmek kolaydı . Sonunda kendinizi havada 
ası lı , bomun üzerinde sallanı rken ve beş uzun saatin ardı ndan ilk kez tamamen sorumluluktan arı nmı ş halde bulacaksı nı z. 


Terli paraşüt koşum takı mı nı n içinde yere çöktün ve tüm bunları n minnettarlı ğı nı ntadı nı çı kardı n. 


Birkaç dakika sonra, siz kahvenizi yudumluyor ve gardiyan odası nda güzel bir kahvaltı servisi yapı yor olacaksı nı z; siz ise 'siyah 
ayakkabı lı 'Donanma'ya, yuvarlanan güvertelere hapsolmuş ve size alçakgönüllülükle sormak zorunda kalan zavallı serserilere 
hükmediyordunuz. şerbetçiotu hikayesi için - gördükleriniz, herhangi bir hareket vb. Son derece tatmin ediciydi ve biz pilotlar, 'daha az 
kahraman olan güverte maymunları na'mümkün olduğunca iğrenç davranmafı rsatı ndan kaçı nmı yorduk. Günlerce gemideki tek 
heyecan genellikle bir mancı nı kfı rlatma veya kurtarmaydı ve bu nedenle biz pilotlar, performansları mı zla tüm gözlerin 
merkezindeydik. Özellikle geri kazanı mlarda yarı ştı k ve ekip favorilerinin arkası nda bölündü. Bir uçak gemisine ve daha fazla savaşa 
sahip, dahası cak bir uçağı n özlemini çekiyordum ama Omaha'daki hayatta keyif alacak çok şey vardı ve bundan keyif alı yordum. 


Afrika'ya ve Güney Amerika'nı n her yerine gittik. 


Ancak çoğu zaman kı yı devriyesine atandı m ve çok şey öğrenmeme rağmen bu hiç eğlenceli değildi. Keyifli bir işti. Sert bir ifadeyle 
etrafta dolaşmak, barlarda buhar üfleyen adamları izlemek ve onları nı slak gözlerinin ucuyla sana nefretle baktı kları nı 


görmek zorundaydı n. Bu nahoş görevi ilk aldı ğı mda, kaba ve sert adamlara liderlik etmenin sorunları na oldukça acı ması z bir 


giriş yapı Idı . 


Böyle bir görevi tamamen yeşil bir teğmene vermenin yanlı ş olduğunu düşünüyorum, ancak ben Rio'da, aylardı r denizde mahsur 


kalan kalı n sakallı adamlardan oluşan bir kı yı partisini kı yı ya götürmekle görevlendirildim. Onları sı raya dizmem emredildi 
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iskeleye gidip onlara VD'nin tehlikeleri hakkı nda bir ders verdim - ben, bu tür konularda hiçbir şey bilmeyen tüylü yanaklı birfı şkı rtma. 
Elimden gelenin en iyisini yaptı m ve adamlar gülmemeye çalı ştı ama bu son derece acı vericiydi ve kendimi tam bir kı ç gibi hissettim 
- ki öyleydim! Görünüşe bakı lı rsa ders büyük bir başarı sı zlı kla sonuçlandı , çünkü o çok övülen ama kirli limanda birkaç gün içinde 


düzinelerce adam VD listesine girdi. 


Özgür olduğumda, yeni beyazlar, kanatlar ve kurdeleler taktı m ve bu egzotik topraklarda özgürlüğün tadı nı çı kardı m,ancak 
genellikle her şeyin pisliği ve kabalı ğı ve hatta arkadaşları mı n bile kaba faaliyetleri benim için bu özgürlüğü bir şekilde şı marttı . 
Rio'da her zamanki İngiliz Kulübü vardı ve biz subaylar davet edilmiştik. Orada gerçekten çok çekici İngiliz genç bayanlarla tanı ştı k ve 
onları gemide akşam yemeğine davet ettik, ama bunun bir hata olduğu ortaya çı ktı , çünkü beyaz peçeteli tertemiz koğuş odası nda 


bile, iyi yemekler ve henüz kalkmamı ş bulaşı kçı ları n mükemmel servisi var. pisliğin, pisliğin etkisinden kurtulamadı k. 


Eski Omaha'nı n genel seslendirme sistemi yoktu. 'Söz', Donanma'nı n eski moda yöntemiyle, ana güvertedeki üç ambar kapağı nı n her 
birinde sı rayla kükreyen, deri hamleli patronları n arkadaşları tarafı ndan aktarı lı yordu. Genç hanı mları akşam yemeğine 

davet ettiğimiz akşam çok sı caktı . Gardı rop odası birnumaralı ambarı ntam altı ndaydı ve yemek servisi yapan çocuklar 

tarafı ndan yerlerine oturmaları na yardı m edilirken, patron elinde piposuyla ambar kapı sı na geldi ve bir anonsla gitti: "EEEEEE-eeeeee- 
EEEEEEE! (Düdük) .) ŞİMDİ ZÜHRÜN HASTALIKLARI OLAN TÜM ERKEKLER TEDAVİ İÇİN REVİZE YATILIN!" 


Merdivenlerden inip çı karken büyük bir koşu ve ayak vuruşu sesi duyuldu ve genç hanı mları n beti benzi attı . Biz de öyle. 


Güney Atlantik'te neredeyse bir yı | geçirdikten sonra Omaha, Brooklyn Donanma Tersanesi'nde onarı m için New York'a doğru yola çı ktı . 


Bu bizim için cennete bir yolculuk gibiydi ama ben bir kez daha Providence'ta bulunması zor ve sadakatsiz Judy'nin peşine düştüm. 


Telefonda bana her türlü sı kı ntı yı yaşattı ama ben Pembroke'taki yatakhanesinin yemek odası nda parlak beyaz elbisemle 

göründüğümde ve diğer kı zları n ah-ah diye seslendiğini görünce ikna oldu ve gelmeyi kabul etti. Gemi limandayken bir haftalı ğı na 
New York'a gitti ama o biz evlenmeden önce üniversiteyi bitirmek konusunda! srar etti. Bundan fena halde rahatsı z oldum ama daha 
sonra "yüksek komuta"dan gelen emirlere bir kez daha boyun eğdim; o, bende Judy'nin çekici, kültürlü, sevimli, ama kolayca hükmedilen 
yaşlı adam. Ancak, şimdi Statler olan lüks Pennsylvania Oteli'nde benimle aynı odayı paylaşmayı kabul etmesini sağladı m ve bazı 


şeyleri yaptı rdı ğı mı hayal ettim. 


Haftayı onunla otel odası nda geçirdim ama bunu yaptı rmadı ğı mı öğrendim. Tüm ikna etme, zorlama, kaba kuwvet, sinsilik ve 
diğer tekniklerim işe yaramadı ve hayatı mı neninanı Imaz haftaları ndan birini geçirdim, bir haftayı , herhangi birinin çift kişilik 
yataklı bir odada olabileceğine ikna etmekte zorlandı ğı m bir hafta geçirdim. . Korkunç derecede sinir bozucu olduğu kadar, aynı 
zamanda pastoral ve çok harikaydı . Pembe bir romantizm bulutu içinde denize geri döndüm ve bir an önce geri dönmenin planları nı 


yapmaya başladı m. 


Ancak Donanma, aşka yönelik özel planlarla ilgilenmiyor ve acı ması zca savaşı benim planları mı n önüne koyuyor ki bu da boşaçı ktı . 
Güney Atlantik'te gezinmenin eski rutinine geri döndük ve ben hâlâ Güney Atlantik'in boş enginliğinde, bir uçakta hantal bir şekilde 

dolaşı rken, savaş başka yerlerde, özellikle de Pasifik'te dahadakı zı ştı ğı ndan fena halde rahatsı z olmaya başladı m. Görünüş 

olarak Wright Kardeşlerinkinden çok da uzak değildi. O zamanlar havadaki en sı cak ve en ölümcül şey olan yepyeni F4U Corsair'leri 


uçurmayı çok istiyordum. 


Machine Translated by Google 


'İntihar' foto pilotları ndan, düşman sahilleri üzerinde soyulmuş P-38'leri uçurmak için gönüllü olmaları istendiğine dair söylentiler 
duydum, bu yüzden foto pilot olarak eğitim almak için resmi bir talep yazdı m ve CO'mdan olumlu bir onay aldı m. Görevimi iyi bir 
şekilde yerine getirme konusunda en iyi şartlarda olduğum kişi. Öyle olsa bile, umut etmek için çok fazla görünüyordu, bu yüzden gemiye 
bu konuda öncelikli bir gönderi geldiğinde neredeyse sevinçten yere yı ğı lı yordum. Otuz günlük izinle Pensacola'daki Uçuş Fotoğraf 


Okulu'na gitmem emredildi! 


Bir kez daha, gelir gelmez Bayan Aultman'la evlenebileceğimi ve New York'ta geçirdiğim bir haftadan çok daha iyi bir ay geçirebileceğimi hayal ettim ama 
bir kez daha, müstakbel kayı nvalidemin güçlü iradesini hesaba katmadı m. İznimin bitiminden iki gün öncesine kadar Judy ile evlenemeyeceğime karar 
verildi, bu da bana balayı için bir gün ve ardı ndan Pensacola'ya gitmem için bir gün verdi! Bu imparatorluk emirlerinin hiçbir itirazı olmadı ğı nı 


keşfettim, bu yüzden etkinliğin planlandı ğı 24 Nisan'a kadar günlerimi ve gecelerimi boşa harcamak zorunda kaldı m. 


Planlanan düğünden birkaç gün önce, Judy'nin davetleri ele alması na yardı m etme görevi bana verilmişti ve annesinin nası | ameliyat 
ettiğini ilk kez gerçek anlamda gördüğümde bu görev üzerinde birlikte çalı şı yorduk. Kalemimin mürekkebi bitti ve Judy ayağa fı rladı 


ve "Ben yukarı çı kı p biraz mürekkep alacağı m" dedi. 


Annesi güneşlenme odası ndanfı rladı vebağı rdı : "Durun! Bir dakika! O yukarı çı kı p mürekkebi alı yor. 
Onun ayak işlerini yapmı yorsun!" 


24 Nisan 1943'te Barrington Piskoposluk Kilisesi'nde, son derece hoşlanmadı ğı mtüm süslemelere rağmen evlendim. Ancak bu 
kolaylı klar, bu kadar kutsal ve özel olması gereken ve hayatları büyük ölçüde etkilenen gençlere ayrı lması gereken bir zamanda, 


bu kadar acı verici, kamusal formalitelerden keyif alı yor gibi görünen hanı mlara ödenmesi gereken bir bedeldir. 


Sonunda tüm oelsı kı şmalardan,kı kı rdamalardan, pasta kesmelerden, kurnaz şakalardan ve genel saçma yaygaralardan kurtulduk ve 
bir taksiye binip tren istasyonuna doğru yola çı ktı k. Ben çok heyecanlı ydı mvetüm bunları n romantizminin içinde yüzüyordum, 
ama yepyeni karı m değildi. Trene bindiğimizde hı zlı bir şekilde bana döndü ve 'karargahtan' son emirlerini öğrendiğime göre 


şunları söyledi: "Artı k bu evlilikte patron olmayacak, bebek olmayacak, en azı ndan Şimdi!" 


Bebeklerle ilgili kı sı m mantı klı olması narağmen bu beni neredeyse dondurdu. Ancak 'mantı klı 'olmak her zaman iyi bir evlilik 
yapmanı n yolu değildir ve böyle bir zamanda bu kadar sert duyurular balayı nı nolması gerektiği gibi olması na yardı mcı olmaz. 
Boston'daki Statler Oteli'ne vardı ğı mı zda daha kötü bir şokla karşı laştı m. Bavulu açı Idı vekı yafetlerini yerleştirdi. Daha sonra 
yatağa, daha sonra "eczane"adı nı vereceğim, hiçbir şeyi şansa ya da hayal gücüne bı rakmayan, eksiksiz bir ekipman 

yelpazesi olan bir yer koydu! Annem her şeyi düşünmüştü! 

Kendiliğinden ve mümkün olduğu kadar sı cak olması gereken bir şeyin böylesine soğuk bir şekilde ürpermesinin kaçı nı lmaz 
sonucu, onun ağlaması oldu ve ben de öyle. dünyayla ilgili yanlı ş. Son dakika düğünü nedeniyle ben ayrı Imadan önce işleri düzeltme 


şansı mı zolmadı . Annem gerçekten her şeyi düşünmüştü! 


Pensacola'ya giden trende, Yahudilerin bile "kikes" dediği iğrenç tiplerden biriyle ilk kişisel karşı laşmamı yaşadı m. Bir aydan fazla 

bir süredir yataklı rezervasyonları m vardı vetümağı r hizmet bagajları m ve üniformaları mla ve 'evliliğim' hakkı ndaki daha da 

ağı r düşüncelerimle istasyona sendeleyerek yürürken, en azı ndan bu uzun süre dinlenebildiğim için minnettardı m. seyahat. Ama trene 
bindiğimde ve yerimi aradı ğı mda, 300 kiloluk, sarı tenli, şişman bir İbrani'nin taşı nmaya hazı rlandı ğı nı gördüm. Ona biletimi 

ve bir aylı k rezervasyonumu gösterdim ve o da bunları bir kenara itip bana şunu söyledi: bu konaklama için acenteye yüklü miktarda para 


ödemişti ve hiçbir parası yoktu. 
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Zenci kapı cı yı aradı m ve rezervasyonları mı n onaylanması nı istedim. Kapı cı kondüktörü aradı , üzgün bir şekilde 

başı nı salladı , bir hata olduğunu söyledi, dı şarı çı kmamı istedi ve ardı ndan bana konaklama yerimin ne yazı kki 

iki kez satı Idı ğı nı vediğeradamı n "daha erken" rezervasyon yaptı rdı ğı nı söyledi. Şimdiki gibi bu tür bir alçaklı kla 

nası | başaçı kacağı mı bilemeyecek kadar genç ve masumdum, ama çoğu insan gibi ben de bu canavarca adaletsizliğe boyun 
eğdim çünkü bu aşağı lı k Yahudi tüccara güzel bir kemer yumruklamak dı şı nda yapacak başka bir şey bilmiyordum. dişlerde ki bu 
da yardı mcı olmazdı . Bu yüzden, Hitler'in bu "seçilmiş" savaşçı sı (muhtemelen büyük kişisel fedakarlı klarla savaş tahvilleri 

satı nalmak için her şeyini veriyordu) yatağı mdaşı k bir şekilde ilerlerken, ben de bütün gece çantaları mı n üzerinde bir 
koridorda oturdum. Hayatı mda ilk kez bir Yahudi'den bir Yahudi olarak nefret ettiğimi hatı rlayabiliyorum, ancak şunu da belirtmek 


isterim ki herhangi biri ondan nefret ederdi - şimdi bana hoşgörü ve sevgiyi öğütleyen dindar Yahudi olmayan kardeşlerim bile. 


Mutlu bir coşkuyla fotoğraf okuluna ve Pensacola'ya uçmaya başladı m; sonunda gerçekten istediğim işe ve uçmaya doğru yola 


çı kmı şolmanı n büyük mutluluğunu yaşı yordum. Günün yarı sı nı uçtuk, teori okuduk veya diğer yarı sı nda karanlı k 
odada çalı ştı k. Çok çalı ştı m ve başarı lı oldum. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 
Bölüm VI. 


Bir günlük eşim, Haziran ayı nda Pembroke'tan mezun olduktan ve ben de üssün yakı nı nda küçük bir kulübe hazı rladı ktan sonra 
nihayet geldi. Evlilik hayatı mı z, insanı n hayal edebileceği, daha doğrusu olması gereken tutkulu ilişkiden çok uzaktı . Annesinin 
ömür boyu aldı ğı eğitimden sonra Judy rahatlayamadı ve kadı nolmanı ntadı nı çı karamadı .'Hakları nı ' koruyabildiğinden 
emin olmak için her dakika tetikte olması gerekiyordu, bunu da yaptı ama bu arada bir insan olarak doğuştan gelen en büyük 


hakkı nı kaybetti: gerçek sevgi. 


Çok fazla gözyaşı ve sahne vardı , ancak bir süre sonra karşı lı klı şaşkı nlı ğı mı zda birtür yaşamtarzı na ve hatta biraz 
eşcinsel dostluğa ulaştı k. O zamandan beri, bir erkeğin evlenmeden önce hayat hakkı nda daha fazla bilgi edinmesinin sadece 

yanlı ş değil, aynı zamanda görevi olduğu sonucuna vardı m. Artı keminim ki, eğer şimdi bildiklerimi o zaman bilseydim, zavallı , 
çarpı k küçük karı mı ve evliliğimizi kurtarabilirdim, çünkü on yı | sonra doruğa ulaşacak olan çatlak çoktan başlamı ştı .Amao 
zamanlar bu konuda gerçekten masum bir aptaldı m ve bu tür durumları n üstesinden gelmek için doğanı n erkeklere verdiği erkeksi 


gücü ve gücü kullanamayacak kadar cahil ve korkmuştum. 


Judy'nin bugünkü eğitimimizin ortak çı Igı nlı ğı dı şı nda hiçbir sorunu yoktu. Çoğukı zı mı zı nhayatı gibi onundatüm 
hayatı gerçekçi olmayan bir hedefe adanmı ştı . Kimseçı kı p söylemeden, çı gı n'demokrasi' mücadelesi cinsiyetlere, 

erkeğin doğal egemenliğine ve her iki doğa için de temel olan ve mutlulukları için kesinlikle gerekli olan kadı nı n pasif itaatine 
kadar genişletildi. hayvan doğamı zdan gelen şeytani şeyler olarak küçümsendiler. 'Modern' bir kı z, 'sadece bir kadı n'ya da 
'sadece bir evkadı nı veanne'olmanı n bir şekilde 'aşağı ' olduğu izleniminden ve dolayı sı yla buna karşı lı k gelen 'birisi' ya da 
'birisi olmaya' çalı şması gerektiği fikrinden kaçı namaz. bir 'kariyer' sahibi olarak değerli bir şey yapı n. Özellikle 

üniversitede her türlü 'eğitim' alı yor; bu eğitim, yalnı zca eş ve anne olduğunda yararsı z olmakla kalmı yor, aynı zamanda 

doğal yeteneklerini rahatsı z ediyor ve boşa çı karı yor. Uzman bir avukat olarak eğitilmiş bir kadı nı n, böylesine kadı nsı bir 
yaşamı n kişi olarak kendi mutluluğu ve toplum için son derece önemli olduğu gerçeğine rağmen, eşinin ve annesinin tekdüze 

hayatı ndannası |rahatsı z olabileceğini anlamak zor değil. Üniversite eğitimi almı ş karı m zaman zaman büyük bir hayal 

kı rı klı ğı içinde mutfaktanfı rlı yor ve ben uçakla ve karanlı k oda işleriyle geçen bir günün ardı ndan eve yorgun döndüğümde 
neden bulaşı kları yı kamak zorunda olduğuna dair bir açı klama talep ediyordu. "Üniversiteye gittim!" diye bağı rı rdı .""Neden 


bulaşı kları yı kamam gerekiyor?" 


Milyonlarca erkeğe de aynı şeyi yapı yoruz. Bir çocukta açı kça beyin çalı ştı rma kapasitesi olmadı ğı nda, onu 'beyaz yakalı | işçi' 
olmaya hazı rlamak amacı yla onu okula sürüklemek ve dövmek suçtur. Okuma ve yazma konusunda yeterli asgari eğitim 

almı ş olsa, elleriyle çalı şmaktan mutluluk duyardı . Büyük bir beyin olduğu zannedilip kürekle kanalizasyonlara, hendeklere 
sürüldüğünde, mutsuz kurbanı n milyonlarla çarpı Idı ğı nda hüsrana uğraması ve toplum için tehlike oluşturması anlaşı lı r 
bir durumdur. 


Bu 'üstün' ya da 'aşağı ' meselesi değil, olası lı klar meselesidir. Bir kı z çocuğu, aldı ğı eğitim, idealler, fikirler ve eğitim ne olursa 
olsun büyüyünce kadı n, kadı n olacaktı r. Fiziksel olarak zayı f, daha az muhakeme yeteneği olan, üreme sisteminin amansı Z 
döngüsel işleyişinin soğuk yükü altı nda ezilen ve tasarlanan makinenin yumuşak, sı cak, duygusal, anlayı şlı ve sabi rlı 


doğası yla kutsanmı ş bir kadı n olarak doğması belki de 'haksı zlı ktı r'. Doğa tarafı ndan her şeyden önce annelik için. 


Feministlerin ve liberallerin Doğa'nı n hükmettiğini 'düzeltme' çabası , bu çaba ister 'iyi' ister 'kötü' olsun, 
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Soğuk ve acı ması z Doğa karşı sı nda kaçmaya çalı şanlar için yalnı zca sefalete, sı cak ve itaatkar kadı n ve annelerden yoksun bir 


dünya için toplumsalı zdı raba yol açar. 


Bireyin gerçeği göz ardı etmesi, olmadı ğı bir şeymiş gibi davranması delilik belirtisidir. Kadı nları n, kadı nsı doğaları nı n var 
olmadı ğı nı , sadece erkeklerle "eşit" oldukları nı değil, aynı zamanda küçük bir fizyolojik farklı lı kdı şı nda erkeklerle aynı 
oldukları nı iddia etmeleri de daha az çı Igı nca değil. Her ne kadar içlerinden birkaçı mühendis, çelik işçisi, savaş pilotu ve şirket 
yöneticisi pozları nda başarı lı olmayı başarsa da, bugün kadı nlar bir grup olarak temelde çı Igı nlar gibi davranı yorlar: gerçekliğe 
meydan okuyor ve gerçeği görmezden geliyorlar. Sonuçlar tüm uygarlı ğı mı zda korkunç bir şekilde görülüyor. Kadı nlar 

erkekleşirken erkekler de kadı nlaşı yor. İşlerin nası | gittiğini görmek için gençlerimizden oluşan bir kalabalı ğa bakmak yeterlidir. 

Aynı dar pantolonları , aynı ceketleri ve aynı şapkaları , hatta aynı ördek kuyruklu saç modellerini giyiyorlar. Heyecanlı , zenci, 


kı sı rlaştı rı İmı ş eşcinsellerden oluşan bir nesil yetiştiriyor ve eğitiyoruz. 


Bugün kadı nlara yaklaşı mı mı z, sosyal tutumları mı zı n çoğunda olduğu gibi, orduda kadı nları n da olduğu, sokaklarda 


ve hatta idam mangaları ndatı pkı erkekler gibi çalı şan Sovyetlerin yaklaşı mı dı r. Allah bizi böyle kadı nlardan korusun! 


Kadı nlar gerçekten de grup olarak erkeklerle eşittirler, ancak Doğanı n onları donattı ğı ve yarattı ğı görevi, yani anneliği yerine 
getirdikleri takdirde. Erkek, yaratı cı sürecin kendisinde bile yaşamı nkı vi Ici mı nı ,dürtüsünü ve saldı rgan itişini sağlamak üzere 
tasarlanmı şken, kadı n yeni yaşamı n temel yapı malzemesini sağlamak üzere tasarlanmı ştı r; kendi yaşamı nı sürdürebilene 


kadar onu besleyin, değer verin, ı sı tı n ve yönlendirin. Kötü olsa bile, ki öyle değil, bu kaderden kaçı ş yok. 


Eğer bir adam, bizim büyük iş adamları mı z gibi puro yaptı ğı , köprü kurduğu veya bira yaptı ğı için onurlandı rı lacaksa,o 

zaman bizde halkı mı zı yaratanları mutlaka onurlandı rmalı yı z! Ancak sorun şu ki, annelik ve ev işlerine yönelik çı Igı n 
'liberal'tavrı mı z, kadı nlaraimkansı z bir aşağı lı k kompleksi ve hayattaki olası ve gerçek başarı ları konusunda hayal kı rı klı ğı 
yaşatı yor. Milyonlarcakı zı mı zı başarı lı eşlerveannelerdi şı nda her şey olmaları için eğitiyoruz, onları bir 'erkek 

dünyası nı n''eşit' bir parçası olmaları gerektiğine inandı rı yoruz, oysa gerçek şu ki bu sadece Doğa'nı n dünyası ve erkeğin payı . 
mutlu insanlardan oluşan bir aile üreten, yetiştiren ve topluma kazandı ran, kadı n odaklı bir kadı nı nkinden daha büyük veya daha 


görkemli değildir. 


Eğer kı zları mı zilk bilinçlerinden itibaren hayattaki misyonları nı n mutlak ve mutlak kaçı nı lmazlı ğı nı nfarkı na 

varacak, ama her şeyden önce bu misyonla gurur duyacak şekilde yetiştirilmişlerse; için antrenman yapı p sonra bunu sevinçle yerine 
getirirsek, artı k eşitliği 'naşarmak'tan söz edilmeyecekti. Eğer kabul ederlerse, Doğanı n onlara zaten cömert ölçülerde eşitlik 

verdiğini göreceklerdir. Pildeki negatif ya da pozitif elektriğin üstünlüğünü tartı şmanı n hiçbir anlamı olamaz; bunlar yalnı zca aynı 
şeyin farklı biçimleridir, ancak herhangi bir akı m olacaksa araları ndaki fark hayati önem taşı r. Erkek ve dişi potansiyel veya gerilimlerin 


'eşit' olması na izin verildiğinde, bunları n güçlü bir şekilde zı tolması gerekir, aksi takdirde akı m duracaktı r. 


Parçalanmı ş ailelerimiz ve evliliklerimizin gösterdiği gibi akı ntı duruyor. Benim durumumda, ilk partnerim, başlangı çta iyi, 
temel ve doğal olduğundan emin olduğum içgüdülerden sefil bir şekilde sapkı ndı . Ama daha da önemlisi, kendi vahşi erkeksi güç ve 
tahakküm içgüdülerim sayesinde 'uygarlaştı m' ve 'liberalleştim'; eğer doğru şekilde kontrol edilirse hem karı mı hem de evliliğimizi 


kurtarabilirdi. 


Ailemizin artan çı Igı nlı ğı nda ve cinsel hayal kı rı klı ğı mı zda suçlu olan kadı nlar değil, buna izin veren erkeklerdir. Kadı nlar 
hala pasif ve itaatkar doğuyorlar ve eğer babaları mı z ve büyükbabaları mı zonları grup olarak başarı sı zlı ğa uğratmasaydı , 


benim ilk karı mı bireysel olarak hayal kı rı klı ğı na uğratmam gibi, onlar da grup olarak eğleniyor olacaklardı . 
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Dünyanı n en yüce imalatçı ları ve yöneticileri, Halkı mı zı n imalatçı ları olmaları ndan dolayı doğuştan hakları 
ve toplumun onlara borçlu olduğu onur! 


İktidara geldiğimizde ilk görevlerimizden biri, tüm nüfusumuzun (erkek ve kadı n) 'anneliğin' bugün yapı lan 
aptalca, baştan savma bir şey olmadı ğı nı görmelerine yardı mcı olmak için topyekün bir halkla ilişkiler çabası 
olacaktı r. 'çiçekçiler ve tebrik kartı yayı ncı ları nı nyararı na; Philip Wylie'nin tanı mladı ğı 'momizm", 
toplumumuzda pek çok 'anne çocuğu'veşı marı k velet yaratan, ama her bakı mdan hukuk, tı p veya eğitim kadar 
titiz, bilimsel ve onurlu bir meslek. Bu sonuncu meslekler sadece annelik mesleğinin sonuçları na yardı mcı 
olmaktadı r. İnsanları mutlu ve yetenekli vatandaşlar yapmak için disiplin ve sevginin doğru birleşimine sahip 
insanları üretip topluma vermek kadı nları n görevidir. 


Bir doktorun veya bir avukatı nişi için yı Ilar yı Ilar süren hazı rlı klar ve daha sonra da daha uzun yı Ilar 

çı raklı kyaptı ğı yerde, bugün annelerimizin çoğu yı lları nı yazar, sanatçı , yönetici veya başka tür 'kariyer 

kı zları 'olmayahazı rlanarak geçiriyor. hayattaki gerçek meslekleri için aldı kları tek eğitim belki de lisede birkaç süslü 
salata ve karton kapaklı 'romantizm' yapmayı öğreten 'Ev Ec' kursundan ibaretken, bunlardan çok azı gerçekten 

de öyle oluyor. Çocukluk hastalı kları , bilimsel aile bütçelemesi, çocukları n (ve kocaları n) psikolojisi ya da evliliğin ilk 

yı lları nı bu kadar zorlu hale getirecek diğer hayati mesleki konular hakkı nda hiçbir şey bilmeden, dünyanı nen 
önemli, en onurlu ve en titiz mesleğine dalarlar. Bebeğin başı na 'bir şey' geldiğinde ortaya çı kan çı lgı nca kaotik 
karmaşa yerine, nispeten düzenli ve hoş bir deneyim ve anne ya bu konuda hiçbir şey bilmiyor ya da sadece kocakarı 
masalları nı biliyor. 


Eğer bir avukat ya da doktor, birkaç ilaç ya da hukuk kitabı satı nalı ralmaz uygulamaya kalkı şı rsa, 

kadı nları mı zı n insan ve mutlu aile yaratma işine girişmesi gibi, tutuklanı rdı . Hukukvetı pimkansı z bir kaos 
olurdu; bu, hı zla artan çocuk suçluluğu ve milyonlarca harap olmuş aile ve parçalanmı ş yuvanı n gösterdiği gibi, 
'modern' aile sistemimizin tam olarak durumudur. Medeniyetimiz artı kataları mı zı n öncü toplumu kadar basit değil 
ve eğer aile hayatı hayatta kalacaksa -ki hayatta kalması gerekiyorsa, eğerı rkı mı z hayatta kalacaksa- o 

zaman bir anne ve ev kadı nı olarak düşünme şeklindeki çı Igı nişibı rakmalı yı z. işi için özel bir eğitime 

ihtiyacı olmayan 'sadece bir ev kadı nı '.Kı zları mı za öncelikle ası | ve kaçı nı Ilmaz meslekleri için gerekli beceri 
ve bilgiyi vermeliyiz, sonra eğer zaman, para ve eğilim varsa, onlara 'liberal' bir eğitim ya da başka bir eğitim vermeliyiz, 
yeter ki bu onlara bir şey kazandı rması n. mühendis, oyuncu, savaş pilotu vb. olmaları gerektiği yönündeki sinir 
bozucu fikir onlara 


Son olarak ve en önemlisi, şimdi doktorları ve avukatları onurlandı rdı ğı mı zgibionları da onurlandı rmalı yı z. 
'Ev ekonomisine' değil, yüce Aile Bilimi mesleğine adanmı ş profesyonel kadı n okulları ve üniversiteleri kurmalı yı z. 
'Ev işleri' ile toz paspası , bulaşı k bezi ve kirli bebek bezleri arası ndaki iğrenç bağlantı dan kurtulmalı ve ofisi 
süpürmenin varoluşun özü olduğu gibi bu görevlerin de Aile Biliminin özü olmadı ğı nı insanları mı zaaçı kça 
anlatmalı yı z. bir avukat, bir avukatı n bunu kendisi yapması gerekse bile. 


Tüm halkı mı za, kadı nları n gerçek "eşitliği" konusunda bu yeni anlayı ş verildiğinde ve onlar, saygı n insanları n 

akı Ili üretimi için bir fabrikanı n organizasyonu, bakı mı ve yönetimi gibi çok önemli bir bilim dalı nda profesyonel 
derecelerle onurlandı rı Idı ğı nda, gençlik günlerinde Cinderella'nı n 'daha iyi şeyler' hayalini kurduktan sonra kendini 
bulaşı k makinesi veya bebek bezi kovası yla bulan kı zları mı zı n çoğunun derinlerinde yatan sefalet daha az 

olacak. 


Judith'ime hayatı boyunca bir evhanı mı olarak işe yaramaz bir adamla birlikte kilitli kalmaktan daha kötü tek şeyin 
"bağlanacak" çocuklar sahibi olmak olduğu söylenmişti. Üniversitedeki kelebek hayatı nı ve 'daha iyi şeylere' dair 
hayalleri çamaşı rleğenine uyarlamanı n ve bir erkeğe boyun eğmenin katı gerçekleri, kendisinden önceki pek çok 
kişi için olduğu gibi onun için de çok fazlaydı . Bu zorluğun dı şı nda bir sorun daha vardı . 
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Kadı nları n, gülünç olduğunda çok hoş, aile kavgası na neden olduğunda veya çocukları  incittiğinde çok trajik olabilen mutlak, 


fantastik mantı ksı zlı ğı nı keşfettim. 


Ona elimi sürdüğüm tek zaman, şehirde alı şverişe gittiğimizde ona büyük bir bifteğe ya da bir parça ete açlı ktan öldüğümü 
söylediğim zamandı . Küçük maaşı mı zı kurtarmak konusunda övgüye değer bir şekilde endişeliydi ve evdeki dondurucuda bir 
parça jambon olduğu için artı k satı nalmamamı zı söyledi. Bunu gördüğümü hatı rladı m ve bunun ikimize de yetmediğini 
söyledim. Benim için bile çok azdı . Hiçbir şey istemediğini söyledi; Her şeye sahip olabilirdim. Mağazanı n yanı ndayken biraz daha 
alabileceğimiz halde bunun aptalca olduğunu belirttim, ama o jambon istemediği konusunda! srar etti. O kadar yaygara kopardı 

ki, başka bir şey yemesine izin verdim ve küçük bir parça jambonla yetindim. Böylece etsiz eve gittik ve o mutfakta akşam 

yemeğini hazı rlarken ben de bir bira içtim. Beni yemek yemeye çağı rdı ğı nda tabaklara baktı m ve her tabakta bir tane olmak 


üzere iki küçük et parçası olduğunu gördüm. Cemaat gofretlerine benziyorlardı ! 


Tabağı ndaki etin ne olduğunu sorduğumda sinir krizi geçirdi ve benim domuz olduğum konusunda! srar etti, her şeyi 

yutmaya ve onu onsuz bı rakmaya kararlı ydı ! Bundan sonraki tartı şmayı hayal gücüne bı rakı yorum. Erkek okurları m, 

sanı rı m, bu kadar küçük bir meselede bile bir anlaşmaya ilişkin bu kadar hainliğin kabul edilmesinin zor olduğu konusunda hemfikir 
olacaklardı r; öte yandan kadı nları n bu kurnaz manevrayı paradan tasarruf etmenin akı Ilı ca bir yolu ve çok övgüye değer 

bir yol olarak değerlendireceğini gördüm. . Şunu söylemem yeterli, onun ilgili prensibi tam olarak anlamaması ndan dolayı 


yaşadı ğı mhayalkı rı klı ğı nı kontrol edemedim ve zavallı şeyi omuzları ndan yakalayı p sarstı m! 


Sı nı f birincisi olarak mezun olduğum fotoğraf okulunu tamamladı ktan sonra bize hangi görevi istediğimiz soruldu. Fotoğraf 
pilotları na çok talep olduğunu anladı m, yani istediğini aldı n! Ama hayatı mı n en aptalca hataları ndan birini yaptı m. Savaş 
pilotları nı ntaşı yı cı laraatanmadı ğı nı , daha sonra birim olarak taşı yı cı lara sipariş edilen filolara atandı ğı nı 

unuttum. Filodaki en ateşli şeyleri savaş görevlerinde uçurmak istedim, bu yüzden "herhangi bir savaş gemisini" bı raktı m. USS Wasp 
göreviyle eve geldiğimde ne güzel bir öğleden sonraydı ve kutladı k! Kendimi zaten düşman sahillerinin üzerinden hı zla geçerken 
ve Tojo'nun kendisini küçümseyerek fotoğraflarken, yanı mdan geçerken güçsüz yumruğunu bana doğru açı kça görülemeyecek 


kadar hı zlı sallarken gördüm. 


Ama büyük gemiye vardı ğı mda, 'gemi bölüğü' olduğumu, bir nevi yüceltilmiş hademe olduğumu, cesur hava kahramanları na, 
pilotlara özlem duyduğumu, savaş görevleri dı şı nda gemiye hiç gelmeyen ve ben çalı şı rken tüm uçuşları yapan biri olduğumu 
keşfettim. Ara sı ra yapabildiğim birkaç uçuş dı şı nda tüm izlemeyi ben yaptı m. Ben V-3 Bölüm Subayı ydı m ve uçmayan bir 
subayı n görevi olan görevlerimden tamamen nefret ediyordum. Buna ek olarak, filodaki çocuklar gökyüzünde hı zla dolaşı rken, 
ateş ederken, palyaçoluk yaparken ve tadı nı hissedebildiğim kadar yapmayı özlediğim şeyi yaparken, solungaçları ma kadar 


kı skançlı kla izlemek zorunda kaldı m. 


Bu durumdan kurtulmak ve havaya geri dönmek için düşünebildiğim her şeyi yaptı m; transfer talepleriyle kendimi iğrenç 
hale getirmek ve sonunda "herhangi bir gemi veya istasyonu" istemenin nihai çaresizliğine varmak da dahil. Yönetici sonunda bana 
acı dı ve eniyi dövüşçü kı yafetlerinin hazı rlandı ğı San Diego'daki pilot havuzuna gitmemi emretti! Bir kez daha çok sevindim 


ama bu çok uzun sürmedi. 


Bu sefer havuzdaki adamlar birbiri ardı na Corsair ve Hellcat filoları na giderken, sonunda SAC - Hava Destek Komutanlı ğı 'na 

emir aldı m! Küçük telsizim ve yer kontrol ekibimle birlikte istilalara karşı sahile doğru koşacak ve hava kahramanları nı bir siperden 
yönlendirecektim! Sanki birisi bunu bana bilerek yapı yormuş gibiydi. Bir adam nası | bir savaş uçağı yla savaşa girecek, önce bir 
kruvazöre binecek, sonra bir gemiye binecek ve son olarak da bu: bir siper aracı ve bir radyo - benim silahları m - ben bir korku 

içinde sinerken nası | bu kadar çı Igı n olabilir? tilki deliği! Coronado'daki sahilde LCVP'lerle ve tankları mı z siperlerimizin 


üzerinden geçerken filolar mavi gökyüzünde parı ldayarak eğitim alı rken neredeyse umutsuzluğa kapı Idı m. 


Machine Translated by Google 


Oradan Guadalcanal'a gittik, burada aksiyonun ya da 'paspası n' kuyruğuna girdim ve birkaç hopla uçarak Henderson Field'ı ndı şı na 


çı kmayı başardı m. Ondan sonra Pearl Harbor ve ardı ndan Guam. 


Bütün bunlarla ilgili deneyimlerim bir kitap haline gelebilir, ancak çok daha heyecan verici ve okunabilir deneyimlere sahip olan 

diğerleri, bu tür şeyleri herkesin okuması için zaten ortaya koydular. Benim görevim, kendi karakterimi ve siyasi kariyerimi şekillendirmede özel 
öneme sahip olan deneyimleri seçmektir. Bu tür tek deneyim, iki denizcinin, her gece kampa el bombası atan bir Japon'u çı plak elleriyle 
öldüresiye dövdüğünü izlediğim zamandı - ve bu manzaradan son derece keyif aldı m - bu beni şimdi dehşete düşürüyor. Acı bir savaşı n 


doğurduğu nefret böyledir. 


Geceleri Japonları n Roosevelt hakkı nda müstehcen şeyler bağı rması olayı vardı . Benim de dayanamadı ğı maynı şarlatanı 
küçümseyen bu adamları öldürmeye çalı şmanı n tuhaflı ğı nı çok merak ettim. Şans eseri, o zamanlar bu Roosevelt'in dünya Marksizmi 

ve onun Yahudi efendileri adı na Japonya'yı savaşa sokmayı nası | planladı ğı nı veplanladı ğı nı bilmiyordum; Pearl Harbor'da binlerce 
gencimizi feda ettik, bunları n hepsi halkı mı zı izolasyoncu duruşları nı tersine çevirecek ve Almanya'yı ve Hitler'i ezmek için savaşa 
girecek kadar kı zdı rmak için - Amerika'nı n düşmanları farelerin parlakı şı ktan nefret ettiği gibi nefret ediyor. Ama sonra aklı mdan 


geçen tek düşünce bunun mizahiliği ve böyle bir savaşı n tuhaflı ğı ydı . 


Pearl Harbor'daki Filonun Pasifik Karargahı na döndüğümde, sevdiğim havaya geri dönmek için bir tür anlaşma yapmak üzere bir kez daha 
boynumu kı rdı m. AirPac Assignment'ta tanı dı ğı m bir memuru buldum ve ona uçan bir kütük elde etmek için vatana ihanet veya cinayet 
dı şı nda her şeyi yapacağı mı söyledim. Ne yapabileceğine bakacağı nı söyledi ve öyle de yaptı . Bana USS'e, Mobile'a ve başka bir kruvazöre 


gitmemi emretti! 


Ama en kötüsü bu değildi. O zamanlar Donanma subayları , kruvazörlerdeki ve savaş gemilerindeki mancı nı k uçakları na aşı ktı çünkü 
bunlar, kendilerinin de uzun yı llardı r bildikleri ve sevdikleri şeylerdi. Ancak saatte üç ila dört yüz mil hı za ulaşabilen savaşçı ları n herhangi 
bir görev kuvwveti üzerinde havada ustalaşması ve hiçbir geminin böyle bir savaşçı koruması şemsiyesini terk etmeye cesaret edememesi 
nedeniyle, 100 knot'luk kruvazör deniz uçakları mı z boyun ağrı sı ndan daha beterdi. Donanma. Gemide istiflenen 3.000 galonluk yüksek 
oktanlı benzin, savaşta herkesin güvenliği için korkunç ve yararsı z bir tehlike oluşturuyordu. Neredeyse hiç uçmadı kvetaşı yı cı lardan 
gelen çocuklar gökyüzünün her yerinde birbirine dolanı rken, uçakları mı z vurulmuş halde mancı nı kları n (savaş istasyonum) 

yanı nda çaresiz, işe yaramaz ve aslı nda yolumda durmak benim için en büyük işkenceydi. gemilerimize inanı lmaz bir gaddarlı kla düşen 


Japon Kamikaze ya da intihar uçakları ! 


Pearl'deki ilk şansı m, kruvazörün Kı demli Havacı sı olarak, ComAirPac'tan Amiral Sherman'la bir görüşme yaptı m ve uçakları geminin 
operasyonları na yakı n bir yerde ileri adada tutabilir miyiz ve böylece uçuş eğitimine ve muharebe muharebesine devam edebilir miyiz diye 
sordum. düzeltin. Nadiren de uçabildiğimiz zamanlarda, zorlu şartlarda inemedikleri için iki uçağı mı ve bir pilotumu kaybettim ve hiçbir zaman 
keskin kalabilecek kadar uçma şansı mı z olmadı . Mobile'ı n CO'su, kendisine hiçbir faydası olmayan ve gemisiyle savaşmada ölümcül 

bir yangı n tehdidi oluşturan uçaklardan ve havacı lı k gazı ndan nefret ettiği için bu fikri benimsedi. Ama üst düzey yetkililer tarafı ndan sert 
bir şekilde reddedildim. Bana uçakları n "vagonlar ve taşı yı cı lar" konusunda her zaman yardı mcı olduğu ve her zaman da öyle 

olacağı söylendi. Yaşlı çocuklar, özellikle savaş koşulları ndahı zlı birtaşı yı cı görev gücüyle, filodaki deniz uçakları nı n gününün 
bittiğini göremediler. Daha sonra, bu tür gemilere mükemmel yardı mlar sağladı ğı kanı tlanmı ş olan helikopterleri önerdim. Amiral 
bundan bahsettiğimde bana inanamayarak baktı . Böyle bir aptallı ğa inanmadı ve bana öyle söyledi! Örneğin otojiro gibi bunları n hiçbir 


zaman bir işe yaramayacağı nı söyledi. 


Çaresizlik içinde görev masası ndaki arkadaşı mı nyanı na gittim ve en sonunda, çok ama çok sonunda havaya uçmayı başardı m.BT 
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İstediğim dövüş bu değildi ama ondan sonraki en iyisiydi. Mükemmel geçmişim ve deneyimim nedeniyle, filonun değiştirilmesi ve 
eğitimi için bana büyük bir keşif ve gözlem uçağı filosunun ve pilotları n komutası verildi. 

En iyi savaşçı lara, torpido bombardı man uçakları na, gözcülere ve en yeni deniz uçağı SC'ye ve bol miktarda otoriteye, adama 
ve ekipmana sahiptim. Deli bir adam gibi uçtum, Omaha'dan bu yana ilk kez gerçek zamanı mı biriktirdim ve havaya her 

çı ktı ğı mdainanı Imaz derecede mutlu oldum. Wheeler'da Ordu'dan gelen bir P-47 filosu buldum ve her yakaladı ğı mda 
onlara havada çı lgı nca vakit yaşattı m. F6F'lerimiz vardı ve daha ağı r 47'lerden daha manevra kabiliyetine sahiptiler. 


Donanma eğitimimiz sayesinde çocukları mı zo Ordu jokeylerini gökyüzünün her yerine sürmekte çok az zorluk yaşadı lar ve biz de 
buna bayı İdı k! 


Donanma sicilimdeki tek kara lekeyi Pearl'de SOSU-1'e komuta ederken aldı m. Herkes sinema salonları kurmak için Pasifik'in dört bir 
yanı nda dolanı yordu ve ben de ABD Donanması 'ndaki en iyi dolandı rı cı şeflerden ve emirlerden bazı ları na sahiptim. Bir 
şekilde en üst düzey lüksü ürettiler: iki büyük, 35 mm. On altı milimetrelik küçük kı yafetler ve onları n eski filmleri yerine bölgedeki 

en iyi filmleri çekmemizi sağlayan sı radan projektörler. Ancak bilmediğim şey, 35 milimetrelik filmin tehlikeli derecede yanı cı 

olduğu, 16 mm'lik filmin ise tehlikeli derecede yanı cı olduğuydu. değildi ve yangı na karşı korunmaya yönelik çok sayı da 
düzenleme vardı . Bunu bilmek ya da araştı rmak benim görevimdi, ama aklı ma gelmedi. Bir gün Pearl Harbor'ı n üzerinde bir 

alev ve duman bulutu görmek için gece yolculuğumdan döndüğümde, bunun benim ana binam olduğunu fark ettiğimde kalbimin 

çarptı ğı nı hissettim. Film alevaldı veüstkatı ntamamı yandı . Böyle bir felakete karşı önlem almadı ğı m için amiralden bana 


özel bir uyarı mektubu verilmesi çok yerindeydi. 


Oyı lı n Ağustos 1945'inde, bir akşam çatı da gecikmiş bir uçağı n dönüşünü beklerken destroyer üssüne bağlanmı ş teneke 


kutuları n üzerinde yı Idı z mermilerinin patladı ğı nı gördüm.Dahasonraı slı klar çalmaya başladı ,ardı ndan bağı rı şlarve 
haykı rı şlar. Savaş bitmişti! 


Aşağı ya inmeye başladı m ve astsubayları m tarafı ndan gözetlendiğimde sı rtı ma vurup deli aptallar gibi davranmaya başladı lar. 
Bütün bunları n ruhunu yakalamam da çok uzun sürmedi. Ben de aptal gibi davrandı m. Vahşi neşenin mafya ruhu yayı Idı kça 

ve patlayan halk tutkusunun kükreyen fı rti nası na dönüşürken, insanlar Pearl Harbor'ı n ortası ndaki Ford Adası 'nı n 

sokakları nda dans etti ve takla attı . Denizciler WAVE kı şlası na daldı lar, öpüşüp kucaklaştı lar ve görevli yaşlı hizmetçi 

teğmen itiraz ettiğinde o da öpüldü. Üniformamı n büyük bir kı smı yı rti lmı ştı ve kendimi adamları mı nomuzları nda 
neredeyse çı plak halde buldum! Binlerce tuvalet kağı dı rulosu kalabalı ğı narası nakarı şmı ştı ve görmek zordu. Viski 

ortaya çı ktı ve isyankar kalabalı ktümsı nı rları aşmaya başladı . Bir süre sonra midem bulandı ve Subaylar Odası 


bölümündeki kendi küçük kulübemin göreceli sessizliğine kaçtı m. 


Daha sonra V/J Day'e dair hatı rladı ğı m her şeyin yoğunluğunu aşan duygusal bir deneyim yaşadı m. Ulumaları n,çı ğlı kları n, 
patlayan roketlerin ve yı Idı z mermilerinin ortası nda, çı Igı n kutlamacı kalabalı ğı ndan sadece birkaç yüz metre uzakta, 
dünyadaki en huzurlu ama dokunaklı sesi duydum. Arka planda kalabalı ğı n gürültüsü varken, bizim zenci 

hizmetkarları mı zdan oluşan bir grup yemekhane çocuğumuz, yı Idı zları naltı ndaki bir binanı n arkası nda durmuş, ilahiler 
ve ilahiler söylüyorlardı . Kocaman bir zenci, Tanrı 'nı nı şı ğı yüzünde parlası n diye başı geriyeatı Imı ş halde duruyordu 
veayı şı ğı ndalTanrı 'yaşükranları nı haykı rı rken siyah yüzünden akı p akan gözyaşları nı görebiliyordum. savaş! Ben de 


ağladı m. 


Kimse dinin "halkı n afyonu" olduğunu söylemesin. Bana ait hiçbir şey yoktu ama onları n o güzel, güçlü sı caklı ğı nı kalbimin 
derinliklerinde hissedebiliyordum. Ve hiç kimse ben böyle insanları incitmek, zulmetmek istediğimi söylemesin. Kalbim onlarla 

nası Idayandı ve hâlâ da öyle! Onlar biyolojik olarak olgunlaşmamı ş biri rk ve ben insanları mı zı herhangi bir şekilde onlara 
karı şmaktan kurtarmak için ölümüne savaşacağı m. Çocukları m da benim astları mdı rve onları n benimle bir iş konferansı na 
katı lmaları na izin vermem, ama çocukları mı kesinlikle seviyorum ve benzer şekilde, beni zorlamaya veya incitmeye 


çalı şmadı kları sürece zenci insanları da seviyorum. ya da sevdiklerim. 
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Gidip o çocuklara bir şişe şarap aldı m ve onlara verdim ve onlara basit bağlı lı kları ndan ve bunaltı cı olaylara karşı çocuksu 


tepkilerinden ne kadar derinden etkilendiğimi gösterebilmeyi diledim, ancak görgü kuralları na uygun olarak yapabileceğim çok az 
şey vardı . 


'Çı kmak' için fazlası yla'puan'ı m vardı ki bu hemen büyük bir telaştı vetı pkı savaştanbı kmı ş diğer bir milyon Amerikalı 
gibi ben de Amerika'da gök kaleleri için planlar yapmaya başladı m. Eşimin San Diego'da çalı ştı ğı Batı Yakası 'ndan ihtiyaç 
fazlası bir Piper Cub uçağı satı nalmayı ve birlikte ABD'nin her yerine uçmayı hayal ettim. Ne harika, muhteşem bir macera 
olurdu! Ancak, amaçlanan 'yardı mcı pilot'tan benimle herhangi bir 'turuncu sandı kta' uçmayı kabul etmeyeceğini belirten bir 


mektup aldı ğı mda umutları m sefil bir şekilde suya düştü! 


Bir muhrip eskortuyla San Diego'ya döndüm ve iki yı Ilı k evliliğimin yalnı zca birkaç ayı nda birlikte yaşadı ğı m, geri kalan 

zamanı nı denizde geçirdiğim henüz yeni olan karı mdan bir doz daha soğuk su aldı m. Güney Pasifik. Judy küpelerden, ağı r 

rujdan ve en önemlisi ojeden nefret ettiğimi ve hâlâ da nefret ettiğimi biliyordu. Bunun kişisel bir özellik olduğunun farkı ndayı m, ama 
bana öyle geliyor ki, bu durum gösterişten ve vahşi dekorasyondan nefret etmeye kadar uzanı yor. Her halükarda, evde kaldı ğı m 
birkaç ay boyunca eşim genellikle bu isteği kabul etti, ancak şimdi, yurt dı şı nda neredeyse iki yı | geçirdikten sonra limana 

vardı ğı mda, onu bilinçli olarak bu şeylerle donatı Imı ş ve boyanmı ş halde buldum. Ev sahibesinin bizi aldı ğı arabanı narka 
koltuğunda onu öpüp kucaklamaya çalı ştı ğı mda beni itti ve bunun ev sahibine uygunsuz ve utanç verici olduğunu söyledi. Geri 

dönen her denizcinin anlayacağı gibi, ev sahibesinin canı cehenneme, diye düşündüm! Ama Judy kararlı ydı . Ev sahibi kadı nla 

boş boş şeyler hakkı nda sohbet etmek zorunda kaldı k, bu da beni hiç mutlu etmedi. Bu, altı yı | ve 6000 mil sonra aynı San Diego'da 
son günlerini görecek olan evliliğin uzun, aşağı ya doğru çöküşünün başlangı cı ydı ; mutsuz karmaşaya üç masum küçük çocuk da 


eklenmişti. 


Trenle Doğu Yakası 'na geri döndük ve ailelerimizle mutlu buluşmalar yaşadı k. Sonra Maine'e ve sivil hayata doğru yola çı ktı k! 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM VIL. 


Savaşı n'başarı lı 'olduğunu düşündüğüm sona doğru yaklaştı ğı açı kça ortayaçı kı nca, bir sanatçı olarak hayatı mı , 
liseden beri hayalini kurduğum hayatı planlamaya başladı m. Ticari sanat için hangi okulun en iyi olduğunu öğrenmek için her yere 


sorular gönderdim. Genel fikir birliği Brooklyn, New York'taki Pratt Enstitüsü gibi görünüyordu. 


Bu nedenle, Doğu Yakası 'nda bir aşağı bir yukarı yapı lan aile toplantı ları ndan sonra Brooklyn'deki ünlü eski okulda durdum 

ve sert bir şokla karşı laştı m. Mesele sadece hangi okula gideceğime karar vermek değildi, aynı zamanda hangi okula girmek 

için mücadele edebileceğim meselesiydi. Milyonlarca gazi hizmetlerden akı n ederken ve ''GI Tasarı sı kapsamı ndaki ücretsiz 
eğitimden yararlanmak için akı n ederken, ben Pratt'a girmeye çalı şan binlerce kişiden yalnı zca biriydim. Okuldaki bazı 

öğrencilerin panolara ası lan çalı şmaları na baktı ğı mda, kendi amatörlüğüm karşı sı nda dehşete düştüm. Aslası nı fa 
giremeyeceğimden korkuyordum. Yine de testleri yaptı m, numuneleri aldı m ve sonuçları beklemek için Maine'e gittim. Eşim ve ben, 


Doğu Boothbay'da eski bir denizcinin evinin alt katı nı kiralamı ştı k. 


Zaten kabul edilsem bile 1945-1946 dönemine giremeyeceğimi öğrendiğimden, bir sonraki sonbahara kadar elimden geldiğince işe 
gidip evde ders çalı şmaya hazı rlandı m. Tabela boyamayla ilgili birkaç kitap, birkaç fı rça ve ekipman satı n aldı m ve pis kokulu 


sardunyalarla dolu bir pencere kutusuna yaslanmı ş eski bir ekmek tahtası üzerinde uzun saatler pratik yaptı m. 


Okunabilir bir tabela çizebileceğimi düşündüğümde evin ön camı na "Tablolar, tatbikat yapmak isteyen geri dönen askerler 

tarafı ndan ücretsiz olarak boyandı " yazan bir poster astı m. Uzun bir süre bu pazarlı ğı nbilealı cı sı olmadı . Amaaynı 
zamanda şehir etrafı nda bir kuruş karşı lı ğı nda herhangi bir tuhaf fotoğrafçı lı kişi yapmayı teklif ediyordum ve bu şekilde 
birkaç iş buldum. 


Bu fotoğrafçı lı k işlerinden biri neredeyse beni şehirden kovacaktı . Yerel Doğu Yı Idı zı ,bazı iyi arkadaşları m 

aracı lı ğı yla bana oldukça gizli bir törenin fotoğrafları nı çekme şerefini teklif etti. Görünüşe göre bu olay çok nadir görülen bir 
olaydı ve önemli hanı mları n ve tören kı yafetlerinin fotoğrafları nı istiyorlardı . 

Gereken şekilde ortaya çı ktı m ve ciddi törenlerin flaş fotoğrafları nı çektim, arka planda kalmak için elimden geleni yaptı m, ama 
bir şekilde son derece anlamlı bir düzen içinde etrafta dolaşan iri yapı lı hanı mları n yoluna çı kmayı başardı m. Eylem 
tamamlandı ğı nda, galip gelen katı lı mcı lar, grup fotoğrafı için kı dem ve diplomatik protokolü dikkatle gözlemleyerek büyük 
zorluklarla sı raya girdiler. Oradaki atmosferin tarihsel aciliyeti konusunda yanı Igı ya yer yoktu. Muhteşem Geçmiş Üstatlar, 

Geçmiş Büyük Matronlar, Şimdiki Büyük Matronlar, Büyük Büyük Geçmiş Matronlar, Büyük Yüksek Geçmiş Sekreterler vb.'den 


oluşan bu kadar ünlü bir grup, tüm tüyleriyle, görkemli rozetleriyle ve yüksek makam kurdeleleriyle bir daha asla bir araya gelmeyecekti. 


Işı kları mı doğru şekilde bağlamayı , kamera setimi ve flaşları mı düzenlemeyi başardı m ve hatta kameranı n karanlı k 
slaytı nı çı karmayı bile hatı rladı m. Bir daha asla yakalanamayacak bu tarihi anı yakaladı m ve çantamda olduğunu hissettim. 


Orada bulunanları n çoğundan bana baskı başı na bir dolar sözü verildi ve operasyon harika görünüyordu. 


başarı . 


Karanlı k odam, eski dairemizdeki eski moda zincirli tuvaletin bulunduğu bir dolaptan ve inanı lmaz derecede kaba, ev 


yapı mı ve derme çatma ekipmanlardan oluşuyordu. Eve koştum ve bu 'laboratuvar'a gittim ve hazı rlanmaya başladı m. 
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Daha önce onlarca kez başarı lı bir şekilde yaptı ğı m gibi filmleri geliştirdim. Ben zifiri karanlı kta değerli kesilmiş filmlerle uğraşı p 
onları geliştirici tepsisine yerleştirmeye çalı şı rken eşim görev bilinciyle laboratuvar asistanı rolünü oynamaya çalı ştı . Bir şekilde 
ı şı kkabloları natakı Idı m yada tökezledim ve dengemi yeniden kazanma çabası yla, filmleri tutan elimi rafı n köşesine 


vurdum. Acı , değerli negatifleri düşürmeme neden oldu ve onlar ben dua ederken yere değil, tuvalete düştüler! 


Su onlara zarar vermeyeceği için bu çok felaket olmazdı , ama onları çı karmak için aşağı ya uzandı ğı moda, parlak bir şekilde yanan 
ve kutsal negatifleri tamamen mahveden vidası z ampule çarptı m! Organizasyonun yetkililerini elimden geldiğince oyaladı m, onlara 
korkunç gerçeği söylemekten korktum ama onlar sonsuza kadar beklemediler. Sonunda, onyı lı n tarihi olayı nı n hiçbir fotoğrafı nı n 


bulunmadı ğı nı kabul etmek zorunda kaldı m ve sonra saklandı m! 


Ancak East Boothbay'ı n iyi Down Maine halkı , müstakbel genç sanatçı , tabela ressamı ve fotoğrafçı ya karşı nazik ve anlayı şlı 
davrandı lar ve benim beceriksizliğimi şefkatle bağı şladı lar. Aslı nda, emekli bir deniz kaptanı , tabelaları ücretsiz boyama 
teklifime sonunda yanı t verdi ve tekne dükkanı için kendiadı nı nyazı lı olduğu küçük bir beyaz tahta yapmamı istedi, hatta 
bana ödeme yapmakta! srar etti. Bunaldı m ve sanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı içinmiş gibi o küçük beyaz tahta üzerinde 


çalı şmaya başladı m. 


Bu iş bugün benim ya da herhangi bir tabela ressamı nı n yirmi dakikadan fazla zamanı nı almazdı ama o zamanlar, şimdi 
olduğu gibi, kamu tüketimi için üretimin sı rri nı bilmiyordum. Halkı n gözü, kalbi ve aklı , teknik detaylar konusunda 

inanı Imaz derecede basit ve saftı r. Vahşiler ya da çocuklar gibi halk da, bütünün onları mutlu etmesi ya da hoş bir etki yaratması 
koşuluyla, bir uzmana ciddi bir kusur gibi görünen şeylerden habersizdir. Bir Noel Baba'nı n en büyük ve en bariz sahtekarlı ğı , 
eğer oyuncaklarla doğru bir atmosferde, uygun şekilde yüklenirse, Noel Baba'nı n mutlu çocuklara yönelik yapması olacaktı r; her 
ne kadar sakalı yarı m kalmı ş olsada, yastı kları görünse ve saçları gümüş renkli perdenin altı nda açı kça görülse de. bir 


yetişkine cam çevirdi. 


Sanatçı nı n eniyi arkadaşı bakanı n gözleridir; eğer sanatçı , bakanı n görmek istediğini nası | önereceğini biliyorsa. Aynı zamanda halk, yani 
mafya, korkuyu ve çekingenliği fark eden ve haklı olarak bundan nefret eden şaşmaz bir içgüdüye sahiptir. İyi bir teknik ustanı n bile tereddütle, korku 
ve titreyerek yaptı ğı bir çizim, bir poster ya da bir konuşma, ayrı ntı lar ne kadar mükemmel olursa olsun, kalabalı ğı n her zaman itilmesini sağlar. 
Öğrendim ki, bir tabela ya da poster titrek, kötü çizilmiş harflerden, çürümüş eskizlerden ve en kaba tasarı m öğelerinden oluşabilir, ancak ustaca bir 


bütün olarak tasarlanı rsa, bütünün sanatçı nı n tek eseri olması etkisi sağlanı rsa. rehber, halkı n büyüsüne kapı lacak. 


Bu nedenle yeni başlayan birinin figür çizimi neredeyse her zaman çok tuhaf ve çirkin görünür. Önce göze, belki de iyi yapana, sonra da 
burnuna yoğunlaşı yor; sonra şeklin aşağı sı nda birağı z, bir araba, biraz saç vb. Ama ince çizilmiş göz, buruna göre çok büyük, o 

da ağza göre çok küçük; bunları n hepsi araba için yanlı ş yerde, belki de çenenin olması gereken yerde görünüyor. Öte yandan, daha 
deneyimli bir sanatçı , gözler, burun, ağı z, kulaklar ve saç vb. için yapı lan birkaç çizgi ve lekenin, doğru şekilde yerleştirildiği sürece 
ince çizilmiş gözler, burun, dudaklar vb. gibi görüneceğini öğrenmiştir. biraz cesaretle doğru yerlerde. Görenin gözü sanatçı nı n eniyi 


dostudur. İzleyiciye, her şeyin iyi göründüğünü ve kendisine de güzel görüneceğini hayal etmesi için adil bir şans verin. 


Ama 1945'te bunları n hiçbirini bilmiyordum. Ben sadece her harfi mükemmel yapmaya kararlı ydı m, butamamen yanlı ş bir 
yaklaşı m. O küçük işareti tekrar tekrar yaptı m, bütün gece ayakta kaldı m ve kelimenin tam anlamı yla çaresiz kaldı m. 
Ne kadar denersem deneyeyim, her zaman bir yerlerde bir kı pı rti ya da damlama oluyordu. Sonunda cesaretim kı rı Imı şve 


bitkin bir halde yatağa çöktüm! Öğleden hemen önce bir kez daha saldı rdi mveenazı ndan okunabilir görünmesini sağladı m. 


Machine Translated by Google 


Onu adama verdim ve o memnun görünüp bana bir dolar teklif etmesine rağmen para almayı reddettim. Keşke onu alsaydı m, 


çünkü üç ya da dört yı | önce Maine'deki evime en son gittiğimde gidip o tabelaya bakmı ştı m. Hala orada ve iyi görünüyor! 


Sonbaharı n sonları na doğru Pratt'tan gelecek yı lı nsı nı fı nda yeralmayı başardı ğı m haberini aldı m. Zaten dünyanı n 


yarı sı nı fethetmiş olduğumu hissettim. 


Böylesine büyük bir 'zafer' ile Judy'yi bebek sahibi olmamı z gerektiğine ikna edebildim! İkimiz de bebek sahibi olmanı n bazen eşi 
'i sı ndı rdı ğı nı "duymuştuk ve ben yine de çocuk sahibi olmak istiyordum. Üstelik birlikte uzun yürüyüşlere çı kı piki çocuk 
gibi oynayarak oldukça güzel vakit geçirmeye başlamı ştı k. Pratt'ta bir yerin güvence altı naalı nması ve evliliğimizin yaşam 


belirtileri göstermesi nedeniyle kendimi oldukça iyi hissettim. 


Biraz tabela boyama ve fotoğrafçı lı k işi almaya başladı m ve Boothbay Limanı 'nda kendime küçük bir dükkan kurmaya karar 
verdim. Babam bir zamanlar orada Tinker Tavern adı nda bir otel işletmişti ve otel yandı ktan sonra Yat Kulübü'nün yakı nı nda 
güzel bir yerde boş bir arsaya sahipti. Orada dükkanı mı kurmak için izin aldı m ve Martayı nı n başları nda sert donlar ortadan 
kalktı ğı andadükkanı mı inşa etmeye başladı m. Daha önce hiç bir şey inşa etmemiştim ama dikkatlice izlemiştim ve 


yapabileceğimden emindim. Birkaç aletim vardı ama yer yalnı zca 22'ye 12 fit olacaktı vezamanı mvardı . 


En büyük hatam her şeyi çok büyük ve çok ağı r yapmaktı . Altı nda 12'ye 12'lik kirişler kullandı m ve köşeleri sı rtı mda tutarken 
ve ardı ndan her şeyi yamaçta düz bir şekilde sallarken, onları tek başı ma konumları na kaldı rmak, çivilemek veya daha doğrusu 
çivilemek için büyük bir mücadele yaşadı m. Binanı n ölçülerini hesaplarken tahtaları n kalı nlı ğı nı da hesaba katmayı 
unutarak bir hata daha yaptı m ve böylece çatı yı kurmaya geldiğimde binanı n bir ucunun diğer ucundan sekiz inç daha geniş 


olduğunu gördüm. Daha sonra parçaları boyutları na göre yerleştirmem, çivilemem ve görmem gerekiyordu. 


1946yı lı nı nmayı syada haziran ayı nda "Maine Fotoğraf-Sanat Servisi" olarak küçük dükkânı açtı m; sekiz saatlik fotoğraf 
sonlandı rma, tabela boyama, reklam sanatı ve diğer ilgili hizmetleri sunuyordum. Judy sadakatle yardı m etti, hatta çatı nı n 
katranlanması na yardı m etti ve daha sonra binanı n mağazakı smı nı yönetti. Bir kaplan gibi çalı ştı m, işimi sürdürmek ve 
gerçek deneyimi olmayan bir 'profesyonel' olarak kendi hataları mı kurtarmak için 'imkansı z' krizleri birbiri ardı na çözdüm. 


Yine de geçimimizi sağlamayı ve güvenilir işler yapmayı başardı k. 


Sonbaharda küçük dükkânı kapatı p New York'a doğru yola çı ktı k. Pratt'ta GI konutları müsait olana kadar Helen Teyzem ve 


kocası Roscoe Smythe ile Mount Vernon'da kalmayı ayarlamı ştı m. 


Vernon Dağı 'ndayken Judy bana ilk bebeğimizi sundu; adı ilk başta "Judith Mitchell" idi, ancak daha sonra Judy'nin isteği 


üzerine "Bonnie" olarak değiştirildi. 


'Modern' toplumun ve hastanelerin emzirmeye yönelik tutumu konusundaki ilk dersimi Bonnie'nin doğduğu Bronxville 

Hastanesi'nde aldı m. Annelerin göğüslerini bağlamaları , hap almaları ve Tanrı 'nı n verdiği mucizevi yaşam pı narı nı 
kurutmak için her şeyi yapmaları yönündeki baskı müthişti! En çaresiz hallerinde anneleriyle doğrudan, sı cak, hayvansal temastan 
mahrum bı rakı lan günümüz çocukları mı zı n çoğunun, Freudcuları n deyimiyle 'güvensiz' olmaları benim için pek 

şaşı rti cı değil. Bebekler elbette hislerine tanı klı k edemezler ve bunları hatı rlayamazlar, ama eminim ki eğer yapabilseydiler, 
biberonla beslenen bir bebek, eşinin kendisine uyuması için bir çeşit plastik manken uzattı ğı adam gibi hissederdi. . Böyle bir 
cihaz, bir insan eşinin mekanik performansı na eşit ve belki de onu aşacak şekilde üretilebilir, ancak gerekli olan tek şey mekanik 


uyarı m değildir; paha biçilmez bileşen olan kişinin tarif edilemez sı caklı ğı ve sevgisidir ve bunun ne kadarı mümkündür? 
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dahası , başka hiçbir tatmini olmayan küçücük, çaresiz bir şey için de böyle olmalı dı r. Bir bebek tamamen annesinin teması ve 
beslenmesi için yaşar. Bu sı cakteması bilerek ve isteyerek reddedip, bir inek-annenin bebeği için hazı rlanmı ş sütle dolu bir 

cam şişeyi avucuna aldı ğı nda - ne kadar "bilimsel" olarak hazı rlanmı ş olursa olsun - o bebeği, beslenmesinin temel unsurundan 
yoksun bı rakmaktadı r. hayat: Aşk. Vebunutam dası caklı k ve sevgiyle doldurulması , doldurulması ve taşması gerektiği bir 
zamanda yapı yor. Eğer anne ne kadar çabalarsa çabalası n çocuğunu besleyemiyorsa elbette ki tek çözüm biberondur. Ancak pek çok 


durumda mevcut norm yerine son çare olmalı ve nispeten nadir olmalı dı r. 


Bütün bunlar, kadı n olmanı n, bebek sahibi olmanı n, onları emzirmenin ve bir kadı nı n hayvani işlevlerini yerine getirmenin 
bir şekilde 'aşağı layı cı ' olduğu yönündeki 'modernlerin' yı pratı cı ve sapkı n fikrinin bir başka tezahürüdür. Çocukları mı n iyiliği 
için, söylemekten mutluyum ki, annesinin Judy'ye karşı verdiği söze galip gelebildim ve o tüm çocukları sevgiyle emzirdi - en küçükleri 


Phoebe-ean'le birlikte bu dayanı lmaz bir acı ve göğüs anlamı na gelse bile. -pompa. 


Pratt'a girdiğimde, büyük şehirlerimizi, özellikle de New York ve Brooklyn'i giderek daha fazla rahatsı z eden insan pisliğine ilk kez 

yakı ndan baktı m.'Erime potası 'nı n daha çok bir çöp kovası na dönüştüğü ortaya çı ktı .Sı nı farkadaşları mdanbirikı zı | 
saçlı Çinli bir Yahudi zenciydi! -- ve çiller! Dundee'li genç adamı n bir ağaçta bir maymunla buluşması yla ilgili şiir aklı ma geliyor. 
Atlantic City etrafı mı zencilerle ve Yahudilerle çevrelemişti ama bunda bir düzen vardı . Bakarsanı z kimin kim olduğunu veya 

neyin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak Brooklyn'de sokakları n kimliklerini tespit etmeye meydan okuyan yaratı klarla dolu olduğunu 
gördüm. Milyonlarca benim "eşitlerim" her yerde paternalist bir hükümetin kı rı ntı ları nı bulmak için çabalı yordu - iterek, iterek, 
kavga ederek, bı çaklayarak, çı ğlı k atarak - ormandaki pigmeler veya yamyam kabileleriyle akrabalı kları nı n her türlü 

kanı tı nı gösteriyorlardı . Uzun cüppeli, kasketli ve siyah bukleli Yahudiler, koku dayanı Imaz hale gelene kadar sokaklara çöp ve 


sakatat atan Rab'bin "seçilmişlerinin" kalabalı k cemaatleri arası nda sokakları karı ştı rdı lar. 


Bu insanları n hiçbirinden, tı rti Ilardan, çekirgelerden, solucanlardan veya Avustralyalı orman adamları ndan nefret ettiğim kadar 
nefret etmiyorum. Komünist-Siyonist Yahudilerin ve onları n çoğu bize yakı n hiçbir yerde yaşamamı ş milyonlarca yumuşak kafalı 
ajanı nı n teşvik edici himayesi altı nda şehirlerimize, kültürümüze, Beyaz çocukları mı za ve ulusal hayatı mı zayaptı kları ndan 
nefret ediyorum. bu insan pisliği. Ancak o günlerde rk, Yahudiler ve Komünizm konusunda hala inanı lmaz derecede cahildim. 

Yalnı zca 'kendini yarattı ğı nı 'vekaçı nı lmaz olduğunu hayal ettiğim bir karmaşa gördüm. Masum insanlardan nefret 


etmeden, onlara eziyet etmeden, adaletle ve edeple buna sebep olunabileceğini ya da düzeltilebileceğini hiç düşünmedim. 


Benim sanatsal eğitimim, patlayan uygarlı ğı mı zı n karakteristik özelliği olan şizofrenik değerler ikilemi içinde başlatı Idı . 
Eğitmenlerimin yarı sı bana değerli dersler veren gerçek sanatçı lar ve zanaatkarlardı . Diğer yarı sı 'modern sanatı ' öğreten 
iğrenç şarlatanlardı . Brown'da sosyolojide olduğu gibi, 'modern sanat' öğretmenlerinin hepsinin bir fikir ve teknik modelini 

zorladı ğı nı nfarkı navardı m ve sosyolojiyle keşfettiğim gibi, bu 'Boeotia'nı n bilge adamları nı n'temel modeli şuydu: 


sı radanlı ğı n, kaosun, düzensizliğin ve sahtekarlı ğı n kutsallaştı rı Iması . 


'Modern' müritlerin derslerinde zihninizi herhangi bir ilke veya fikre sı kı sı kı ya sarmak imkansı zdı . Tek amaç ne pahası na 
olursa olsun farklı olmak gibi görünüyordu! Çizim, renk, duyarlı lı k, drama, fikir ve hatta sanatı n kendisi ile pencerenin 

dı şı nda.Amaşaşı rti cı derecede farklı olun! Bu dahiyane bir fikirdi! Bu, bı kkı n serserilerin, doygun sapı kları n felsefesiydi. 
Bütün 'eski' değerler gericiydi, hiç iyi değil! Yeni bir şeye, heyecan verici bir şeye, çı Igı n bir şeye ve sonra daha da vahşi bir 


şeye! Şaşı rtı cı derecedefarklı olduğu sürece, yaptı ğı nı z şeyin çirkin olup olmadı ğı naaldı rmayı n! 


Kariyerimde ilk kez ve tamamen içgüdüsel olarak, yukarı da ifade ettiğim fikirleri anlamadan, bu sanat türüne "Komünizm" 


adı nı vermeye başladı m. Komünizmin bir şey olduğunu biliyordum 
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yabancı ve kötü ve çirkin olması gerekiyordu. Bu tür canavarca 'sanat' bunları n hepsiydi. 


O zamandan beri birçok kez yapmayı öğrendiğim gibi, bu teorilerimin laboratuvar deneylerini yaptı m. Grafik çı Igı nlı ğı ve kaos 
dersleri anlamı na gelen bir tasarı m'dersimiz vardı .Buyı lı n projesi 'işçileri, endüstriyel çekişmeleri vb.' gösteren bir 'duvar 
resmi'ydi; tanı dı k geldi mi? Sonsuz eskizler, karakalemler, renk fikirleri ve benzeri şeyler yapmak zorundaydı kama bunları n 
hepsinin aptallı ğı nı görebiliyordum ve Atlantic City Lisesi'nde olduğu gibi, "Amerikan Demokrasisinin Sorunları "nda olduğu gibi 
isyan ettim. Ancak bu sefer bunu açı kça yapmaya cesaret edemedim, çünkü okula gitmek için aldı ğı maylı k 90 dolarla eşim ve 
yeni bebeğimiz Bonnie ile birlikte yaşı yordum. Böylece, başka bir gerçek sanatçı olan George Olsen ve ben, birkaç kişiyle 

birlikte, giriş yaptı ktan sonra kapı dançı kı p yangı n merdivenine gidebileceğimizi ve boğa seansları ve kahve içmek için benim 


evime gidebileceğimizi keşfettik. Yani bunu neredeyse tüm yı | boyunca yaptı k. 


'Ana eskiz'in derecelendirme zamanı geldiğinde, bir gece oturdum ve bu organize çı Igı nlı ğa karşı mutlak küçümsememi 
gösterdim. Ayağı mı bir resim panosunun üzerine çizdim, bebeğin üzerine karalama yapması na izin verdim ve sonra 

komünist görünümlü farklı 'işçileri' hangi şekilde olursa olsun sı ğacakları yere karı ştı rdı m. Ayak biraz gizlenene kadar leke 
sürdüm ve renk sürdüm, ancak yine de görebiliyordunuz. Korkunçtu, berbattı ! 

Sonra onu aldı m ve bu 'konuyu' öğreten zavallı memeye gururla sundum. Ölesiye heyecanlandı ve bunun tartı şması z'farklı ' 
olduğunu söyledi! Bunu sı nı fa kaldı rdı , bebeğin karalamaları nı n, ayağı mı n velekelerin 'önemi' hakkı nda bir ders verdi. 
Sonra bana 'B' verdi! George Olsen ve ben yüzümüzü düz tutmakta zorlanı yorduk ama bunu başardı k,ta ki sokağı n 


karşı sı ndaki benim küçük daireme gelinceye kadar, saatlerce bu aptallı ğa gülüp uluduk. 


Pratt'taki ilk yı lı mı n sonunda Yahudi'nin 'infaz ekibiyle' tanı ştı m, ancak o zamanlar böyle bir şeyin varlı ğı ndan haberim yoktu. 


Önceki yaz dükkânı mda o kadar çok işim vardı ki, gelecek yı | başka bir öğrencinin bana yardı m etmesini istedim, bu yüzden 
Pratt'taki ilan panosuna bu yönde bir tabela astı m. Kimse bundan bahsetmese de,enazı ndan o zamanlar Boothbay Limanı 
oldukça kı sı tlı bir topluluktu. Bu yüzden, bir tabela ressamı veyardı mcı sanatçı nı n benimle Maine'e gelmesi için ilan 


verdiğimde bu gerçeği tabelaya eklemiştim. Örneğin bir zenci orada yaşamı n kesinlikle imkânsı z olduğunu düşünürdü. 


Birkaç gün sonra daireme üç huysuz Yahudi geldi ve tabelayı asanı n siz olup olmadı ğı nı sordu. 
Ben "evet" dediğimde bana kesin bir dille ve çok da nazik olmayan bir şekilde bu tür şeylere tolerans gösterilmeyeceğini ve okul 
yetkililerine başvurdukları nı söylediler. Daha sonra yı rtti kları küçük notumu bana verdiler. Bana 'demokrasi' ve 'kardeşlik' dersi 


verdiler, sonra da neredeyse askeri düzende gittiler. 


Ama bu küçük duyuru yine de işe yaramı ştı ve hoş bir genç adam, Jack Myers (Alman) ve onun çekici karı sı Miki, yaz için Judy 
ve benimle birlikte Boothbay Limanı 'na gelip "Fotoğraf Sanatı "nda çalı şmaya karar verdiler. Mağaza". Jack ve ben o yaz çok 

iyi bir iş çı kardı k. Çocukluğumda tanı dı ğı m sevimli küçük balı kçı köyünün her yerine tabelalar çizdik. Hatta bazı devasa 
çatı ları alüminyum boyayla kapladı k, denizcilik hizmetlerinin ve kı yı yemeklerinin reklamı nı yaptı k- şimdi geriye 


dönüp baktı ğı mda tam bir vahşet! 


Binlerce tatilcinin filmini geliştirdik ve daha önce bir fotoğraf makinesi tarafı ndan görüldüğünü hiç fark etmediğim her türlü özel 


sı rrı öğrendik. Daha fazla fotoğraf bitiricinin şantaj planları na kapı Imaması benim için şaşı rtı cı ydı . 


Serigrafi resimler yaptı k ve başarı yla sattı k. Fuarlarda karikatürler çiziyordum, bir ara neredeyse 
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Espri anlayı şı olmayan bir müşteri tarafı ndan dövüldü. Hem Jack hem de ben eğlenmek için resim yapı yorduk ve uzun bira ve boğa 
seansları düzenliyorduk. 


Sonbaharda Pratt'a döndüm ve zorlu çalı şma programı na ve Gaziler İdaresi'nden aldı ğı mı zaylı k 90 dolardan geçimimi sağlamak için 


alabileceğim tüm serbest sanat çalı şmaları na daldı m. 


Bazı derslerde öğrendiğim gerçek sanat ile bazı derslerde yapı yormuş gibi yapmak zorunda kaldı ğı m Marksist sahtekarlı k ve 

saçmalı karası ndaki uçurum beni içten içe parçalamaya başlı yordu. Bunun çok kolay olduğunu öğrendiğimde, öğretmenlere bu 

çı gı nlı ğı nvesahtekarlı ğı n'şakaları nı 'yapmaktan çabuk yoruldum. Dürer, DaVinci, David ve diğer gerçek ustalar gibi ölümsüzlerin 
yanı sı ra, bu sahtekarlı klara verilen saygı nlı k ve ayrı calı ktanrahatsı z olmaya başladı m. Böyle korkunç bir dolandı rı cı lı ktan 
nası | kurtulabildiklerini keşfetmek için beynimi durmadan zorladı m. Bu çok açı ktı ! Bu tür 'sanatsal' saçmalı kları yazanları n, bu 
saçmalı kları destekleyenlerin ve en önemlisi bası nda kamuoyunu dolandı ranları n, buinanı Imaz sahtekarlı ğa inandı rı cı 


'eleştirmenlerin' olduğunu henüz öğrenmemiştim. çoğunlukla Yahudilerdi! 


Batı sanatı ve kültürünün bu vahşi sapkı nlı ğı nı n büyükbabası Pablo Picasso'nun sandı ğı m gibi bir İspanyol değil, bir Yahudi olduğunu 
öğrendim! O zamandan beri öğrendiğime göre (Kremlin için 'barı ş güvercini' yapmı ştı ) onun aynı zamanda bir komünist olduğunu hâlâ 


bilmiyordum ya da bundan şüphelenmiyordum. 


Bu sahtekarlı ğı anlamak için verdiğim zihinsel çaba beni neredeyse dikkatimi dağı tmaya yöneltti ve insan anatomisinin parçalandı ğı , 
parçalandı ğı , tasvirlere bölündüğü bu grafik felaketlerin 'güzelliğini' algı layamayan ve çizgiyi aşan kişinin ben miyim diye merak etmeye 
başladı m. bana korkunç göründü. Modern mimarinin ve reklamcı lı ğı n güzelliğini görebiliyordum, ancak modern resimdeki canavarca 
çirkinliğin çı Igı nca ve kası tlı olarak zorlanması nda hiçbir güzellik göremiyordum. Bu şeylerden nefret ediyordum. Okul yönetimi beni, 
içimde yalnı zca tiksinti ve küçümseme doğuran şeye boyun eğmeye giderek daha fazla itiyordu. Duyguları mı tamamen saklamam 
imkansı zdı veaçı kça isyan etmememe rağmen, muhaliflerden ve iyi çizim, tasarı m vb. sevenlerden oluşan küçük bir zümrenin 


lideriydim; bu da benim için bir dikendi. okul. Talep edilen 'modern sanata' duyulan 'takdir'e uymak için giderek daha fazla baskı yaptı lar. 


Sonunda çatı şma işimi etkiledi ve yardı maradı m. VA'nı n Brooklyn ofisine gittim ve bir sanatçı dan daha iyi bir kasap veya doktor olup 
olamayacağı mı görmek için yetenek testlerine girmemi istedim. Bana sonuçları n sanatçı olmak için mümkün olan en iyi niteliklere sahip 
olduğumu gösterdiğini söylediler. Böylece 'modern' resimden duyduğum tiksintiye rağmen, mükemmel bir çaba göstererek başarı ya ulaşmaya 


karar verdim. 


Norman Rockwell, At Dorn, Fred Ludekins, Al Parker ve diğerleri gibi büyük isimlerin yer aldı ğı New York'taki Ulusal İllüstratörler Derneği, 1948'in en iyi 
ticari illüstrasyonu için 1000 dolarlı k ulusal bir ödül teklif etmişti. New York Times'ta Amerikan Kanser Derneği'nin reklamı nı gösteren karalama 
tahtası çizimi. 'Modern' sanatı nçı Igı n kavramları na hiç dikkat etmedim, ancak çalı şmamı temel insan duyguları üzerinde en üst düzeyde dramatik 


etki yarattı m. 


Başvurular isimsiz olduğundan jüri Pratt'te karalama tahtası çalı şmamı birincilik ödülüne layı k gördüklerinde çalı şmamı seçtiklerini 
bilmiyorlardı . Ancak kazananı n eski moda 'çirkin ördek yavrusu' olduğunu öğrendiklerinde, bana dayattı kları şeyleri - bilinçli ve 
kası tlı olarak kullandı ğı m şeyleri - aslı nda nası | kullandı ğı mı - çok fazla'açı klama' yaptı lar. aklı mdançı karı Idı .Daha sonra 


ABD'nin dört bir yanı ndan sanat New York'a gitti ve ben de ultra modern Pratt'i temsil eden genç gericiyle birlikte! 


Bir kez daha sade, eski moda prensipler ve işçilik, en çı Igı n ve en yeni 'modern'e galip geldi. 
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Dahiler, ulusta birincilik ödülünü aldı m ve gazetelere bunu Pratt'a 'modern' şeyler itildiği için değil, buna rağmen yaptı ğı mı açı klayan bir balo 
düzenledim. Okul müdürü Dean James Boudreaux beni aradı ve yorum yapmamamı istedi; açı klaması onun için çok zor olmaya başlamı şti . 
1000 dolarlı k çekini, New York'un illüstrasyon ve sanatı n büyük isimlerinin katı Idı ğı büyük bir resepsiyonda aldı m ve bu başarı , eşimle 


birlikte iki numaralı bebeği tanı tmamı sağladı . 


Ödül olarak 1000 doları ma ek olarak bana küçük bir Rockwell daha vermeyi kabul etti. Evliliğimiz hâlâ kayda değer bir şey değildi ama bir evlilikti, 
sanki bir kuruma yerleşiyor gibiydi. İlk bebek Bonnie yardı mcı olmuştu. İkimiz de onu çok seviyorduk ve bir başkası nı n, özellikle de o bir 


oğulsa, mutlu bir âile için ihtiyacı mı z olan türden bir çimento olacağı ndan emindim. 


Pratt'taki ikinci yı li mdaçı plak kadı nları da öğrendim. İkinci yı | figür derslerinde çı plak model üzerinden çalı şı lı rken,ilkyı Ibuakı lalmaz 
ve şehvetli deneyim karşı sı nda dilimiz tutuldu. Güzel çı plak modeller, bakı lmak için önümüzde geçit töreni yapı yor! Ne büyük bir ihtimal! 
Her ne kadar eski modeller 'hoş' olmaktan uzak olsa da, ilk kez bir grup giyinik insanla birlikte oturduğunuzda ve bir bayanı n hep birlikte sahneye 


çı kması biraz heyecan vericidir. Ancak iki saatin ardı ndan heyecan sona eriyor; sonsuza kadar! 


Çı plaklı ğı n bu kadar hayal edilemeyecek kadar heyecan verici görünmesini sağlayan şeyin gerçeklik değil, insanı n hayal gücü olduğunu 
öğreniyorsunuz vesı kı çalı şmaya, boyamaya ve değerlerinizi, renklerinizi ve düzlemlerinizi düşünmeye başladı ğı nı zda modelin 
sürahilerden, elmalardan başka bir şey olmadı ğı nı öğreniyorsunuz. , bir yı | önce boyadı ğı mı z perdeler ve şişeler. Büyükbabaları mı Z, 
pek çok şeyde olduğu gibi, seks konusunda da bugün bizden çok daha fazla anlayı şa sahipti. Kadı nları o kadar eksiksiz giydirdiler ve sonra o 
kadar çok şeyyı ğdı larki, çı plaklı ğa ulaştı kları nda hayal güçleri, artı k bikinili kadı nları n göründüğü bir şeyi hayal etme şansı olmayan 
bizlerden esirgenmiş olanı ntadı nı çı karmı ştı .Birkadı nı n ayak bileğinin şans eseri görülmesi onlar için bir zevkti. Bugün aynı 


gizli heyecanı yaşayabilmemiz için bir kadı nı n tamamen ifşa olması için tutuklanması gerekir. 


Çı plak kadı nlar, Schopenhauer'in dediği gibi tombul görünüşlüdür ve hayal ettiğimiz hece benzeri yaratı klardan o kadar uzaktı rki,çı plak 
modellerin sürekli görülmesinin heyecan verici olacağı nı yalnı zca deneyimsiz kişiler hayal edebilir. Meyveli eğilimlerle suçlanma riskini göze alarak, 
heteroseksüel bir sanat eseri olarak iyi kaslı erkek figürünün ağlak görünüşlü kadı n figüründen çok daha üstün olduğu konusunda srar etmeliyim. 
Yalnı zca seks içgüdüsü bir kadı nı nanlamlı kı vri mları nı n daha güzel görünmesini sağlar; çünkü bunlar kesinlikle cinsel açı dan 


daha heyecan vericidir. 


Ticari sanat çalı şmaları mda serbest olarak kayda değer bir başarı elde etmeye başlamı ştı m ve şu anda Yahudi 'sessiz muamelesini' veya 


kağı t perdeyi kı rma konusunda bana çok iyi hizmet eden Madison Bulvarı ormanı ndaki büyük ölçüde Yahudi reklamcı lı k tekniklerini 
öğrendim. 

Maine'de sanat alanı ndaki iki yı Ilı k deneyimimden Maine'de bir reklam ajansı na ihtiyaç olduğunu keşfetmiştim. Ajans hizmetlerine 

ihtiyaç duyan tüm büyük şirketler Boston'a gidiyordu ve aynı zamanda reklamcı lı kalanı nda yetenek ve yeteneğe sahip genç Maine'li erkekler 


de Maine'de iş bulamayı nca Boston'a gitmek zorunda kaldı lar. Hizmet isteyen Maine müşterilerinin ve bu hizmetleri sağlamak isteyen Maine 


sanatçı ları nı n, yazarları nı n vb. her ikisinin de bir araya gelmek için Boston'a gitmesi bana saçma geldi. 


Böyle bir reklam ajansı kurmanı n mümkün olup olmadı ğı nı sorduğumda tecrübeli adamlar tarafı ndan onlarca kez denendiğini ve bunun 


mümkün olmadı ğı söylendi. Bu yapı lamadı . 


Bunun yapı lması mümkün olmadı ğı ndan, yapmaya karar verdim. Pratt'ta 'modern' sanat böcekleriyle mücadele etmenin daha fazla manası nı 


göremiyordum ve iş dünyası nda kendi başı ma daha fazlası nı öğrenebileceğimi, en azı ndan kendimi tatmin edecek şekilde kanı tlamı ştı m. 


Machine Translated by Google 


Bu beatnik bohemlerden sanata daha çok ilgim vardı , bu yüzden Pratt'tan ayrı Idı m ve oradaki kursun son yı lı nı atladı m. 


Maine'e geri döndüm ve Portland'da bir reklam ajansı kurmak için çalı şmaya başladı m. 


İlkadı m, mevcutalanı araştı rmak ve hangi materyalle çalı şı labileceğini görmekti. Büyük bir Boston ajansı olan Sullivan 
Company'nin Portland ofislerini aradı m ve burada William Bonney'nin uzak akrabası olan ve diğer adı yla "Billy the Kid" olarak da 
bilinen Al Bonney adı nda büyüleyici bir tı rmı k buldum. Al, kendi ajansı mı zı kurma fikrinden büyülenmişti ve çok sayı da 
yerel müşteriyle oradan ayrı labileceğinden emindi. Kumsalda bir kulübesi vardı ; burada 'yumurtadan çı kardı k've soğuk havaya 
rağmen büyük fikirler ve planlar hazı rlarken ve böylesine vahşi ve 'savaşlı bir ortamda hayatta kalabilmek için gerekli fanatik coşku 
durumunu elde etmek için kendimizi çalı ştı rı rken onu iyice zorluyorduk. Maine iş dünyası nı nağı rbaşlı ve havası z 

dünyası na imkansı zbir saldı rı . Bu girişimin bileşenlerinden biri olarak biraz paraya sahip olmanı n iyi olabileceğini düşündük ve 


Al'ı n yerel birahanelerden tanı dı ğı ve babası 'dolu' olan genç bir playboy'u tuzağa düşürmeyi planladı k. 


Maine'deki ailelerden birinin çocuğu olan genç beyefendi Norton-Payson, bira içmek, konuşmak ve ikna etme seansları için kulübeye 
davet edildi. Geceler boyu, onu dehası nı n ve yeteneklerinin (ve bahsetmediğimiz paranı n) bulunacağı yerin bir reklam ajansı 
olduğuna ikna etmeye çalı ştı k, ama galonlarca birayla bile bu yavaş bir işti. Üstü açı k ve rahat bir hayatı vardı ; ve ailesinin ve 
genel olarak Maine'in katı muhafazakarlı ğı nedeniyle, ayakkabı bağı yla - ayakkabı bağı yla - başlamak için 

özetlediğimiz tüyler ürpertici planlarda pek bir anlam göremedi. Sessiz, son derece sevimli bir adamdı ama taştan bir Buda kadar 
kayı tsı zdı .Onu'yakalamamı z' haftalar sürdü ama sonunda başardı k. Tek sorun, daha sonra öğrendiğimiz gibi, bizi 


yakalaması ydı ! 


Şirket "Maine Publishing, Inc." olarak kuruldu. 53 Exchange Caddesi, Portland, Maine'de. Sermaye Payson tarafı ndan sağlandı ve 
üçümüze eşit hisseler verildi - Al ve ben, hisselerimiz için Norton'a kârdan geri ödenecek senetler imzaladı k. Payson'ı n amcası New 
York'taki Jock Whitney malikanesini yönetiyordu ve babası nı n avukatları anlaşmayı çok nazik bir şekilde ayarladı . Ben 


başkandı m, Al Bonney sekreterdi ve Norton da 
sayman. 


Al ve ben etrafta koşturduk ve çoğunlukla benim çizdiğim yaratı cı reklamlardan ve müşterilerin sahip oldukları reklamlardan daha 
çok hoşuna gittiğinden deli gibi satı ş yapı yorduk. İyi bir hesapyı ğı nı oluşturduk ve hatta Maine merkezli bir ajans 

için duyulmamı ş bir zafer olan Newsweek'te müşteri alanı bile sattı k. Ancak daha sonra ciddi bir sorunla karşı laştı k. 

Müşteriler bize ödeme yaptı ğı nda ödeme yapacağı mı za söz vermemize rağmen dergiler ve radyo istasyonları bize güvenmedi. 


İstedikleri nakit paraydı , bizde olmayan ise nakitti. Ama Norton bunu yaptı . 


Birkaç hafta içinde Norton'un avukatları başka bir anlaşma ayarladı . Norton ajansı n başı na geçti, benimle Sanat Yönetmeni oldu - 
arka odada maaşlı olarak - ve Al da satı cı olarak görevdeydi! Yahudiler bunu benim 'başarı sı zlı kları mdan' biri olarak anmayı 
seviyorlar ama bu, şu anda sahip olduğum işteki çı raklı ğı mı n bir parçası ydı ve zorlu bir okuldu. Finansal olarak hiçbir şey elde 
edemediğim sürece başarı sı z oldum, ancak Maine'de başarı lı bir ajans kurdum - ki bu "yapı lamazdı ." Bath Iron Works gibi 


büyük müşterileri olan, Maine'deki en büyük şirket olan Simonds Payson Company olarak artı k oradayı z. 


Benim 'başarı sı zlı ğı m' nedeniyle, daha önce yeteneklerini, kazançları nı ve vergilerini Massachusetts'e veren 
Maine'li genç erkekler artı k eyaletlerinin büyümesine yardı mcı olmak ve ailelerini harika bir eyalette yetiştirmek için harika bir 
fı rsata sahipken, müşterilere deanı nda hizmet veriliyor. en iyi yeteneklere göre nokta. Eğer bu bir 'başarı sı zlı k'sa, kişisel 


olarak 'bundan bir sonuç elde edip etmememden bağı msı z olarak, Nazi Partisinin de böyle bir 'başarı sı zlı k'olacağı nı umuyorum. 


Payson, çok fazla reklam tecrübesine sahip olması gereken başka bir adamla işe girdi: Doug 


Machine Translated by Google 


Lewistonlu Fosdick. Sanat Yönetmeni olarak benim de dahil olduğum üretim departmanı oraya taşı ndı . Eşim, Bonnie ve ben 
Fransa'nı n Kanada şehri Lewiston'da küçük bir daire tuttuk ve reklam ajansı işlerinin günlük işlerine daldı k. Bu arada 
illüstrasyon yarı şması nı kazandı ğı m için 'tamamlayı cı ödülüm' ortaya çı ktı . Küçük Nancy Rockwell bir 

Lewiston hastanesinde doğdu ve bir kez daha göğüs bağlayı cı lar ve hap iticilerle mücadele etme rutinini yaşadı k. 


'Ofis siyaseti' ile ilk kez bu dönemde tanı ştı m. Payson ve Fosdick sı ksı k kavga halindeydi ve finansı n bu iki 

devi biz köylüleri, bir sonraki adı mı n güvensizliği nedeniyle sı ksı k üzüyordu. 

Bu tür koşullar kaçı nı Imaz olarak büyüyen personel arası nda entrika ve işbirlikçilik yarattı - ve bundan ne kadar da 
nefret ediyordum! Kendimi reklamları n yaratı lması na ve prodüksiyonuna adamayı arzuluyordum ve patlama geldiğinde 
bunda oldukça başarı lı ydı m. Fosdick ayrı Idı . Hepimiz Portland'a geri gönderildik. 


Ofisteki atmosfer artı k benim için çok farklı ydı . Payson önemli bir yönetici ve işadamı olmuştu. Ona nası | 

başladı ğı nı hatı rlatamayacak kadar yakı nı mdayken mutsuzdu. Bundan elbette bahsetmedim ama bunu kendisinin 
hissetmesi kaçı nı Imazdı . Al Bonney'in görevi hafifletildi ve benim de kalmanı n çok zor olduğunu düşünmemin sadece bir 
zaman meselesi olduğunu görebiliyordum. Şirket daha da zenginleştikçe 75 dolardan zam talebim Norton tarafı ndan 
reddedildi. 


Bir kez daha iş dünyası na kişisel bir saldı rı başlatmaya karar verdim, bu sefer ailemin ve kendimin yararı na. Maine'e her 

yı Il milyonlarca turist geliyor ama bu insanlar için neler olduğu, nerede, ne zaman olduğu gibi genel ve güvenilir bir rehber 
yoktu. Bu ihtiyacı karşı lamak için Olde Maine Rehberi'ni tasarladı m ve bunu herkese ulaştı rmak için çalı şmaya başladı m. 
yaz. Bu arada aileyi doyurmak için, o zamanlar yeni bir fikir olan, programları türlere göre ayı ran What Next? adlı küçük 

bir radyo rehberi başlattı m. 


Küçük reklamları mı başarı yla sattı mvesSı rada Ne Var? çok iyi gidiyor, insanlar para için abone oluyor, bu da 
beklemediğim bir tepkiydi. Daha sonra Rehber için reklamlar sattı m ve onu tüm yaz boyunca yayı nlamayı başardı m, 
hatta Maine Eyaleti Küçük Ticaret Odası 'nı nonayı nı bile kazandı m. Ancak hayatta kalma mücadelesi ölümcüldü ve 
ailem Falmouth Foreside'da küçük bir kulübede çok yürek parçalayı cı bir yoksulluk ve sefalet içinde yaşı yordu. 


Sonunda şimdiki siyasi kariyerime yön veren sesi ve sözleri ilk kez o küçük kulübede duydum. Bir gece radyoda bir adamı n 
Amerika Dı şişleri Bakanlı ğı 'nda ve hükümetimizin her yerinde komünistlerin bulunduğunu söylediğini duydum; 
burada, Amerika'da Komünist Komplonun yı kı lma tehlikesi çok büyüktü! Bunu öğrenmemiz ve onunla savaşmamı Z 
gerektiğini söyledi! 


Büyülenmiş bir şekilde dinledim. Hükümetimizde böyle bir adamı n kaldı ğı na inanamadı m. Sesinde cesaret ve sakinlik 
vardı . Daha önce Washington'dan duyduğum hafif İngiliz aksanlı (sahte) hercai menekşelere benzemiyordu. Bir adam ve 
bir lider gibi konuştu! 


O kimdi? Adı nı duymayı sabı rsi zlı kla bekledim. Sonra şunu duyurdular: Wisconsin Senatörü Joseph R. McCarthy! Joe 
McCarthy için bağı rdı mvebağı rdı m! Başka bir gezegenden gelen bir sese benziyordu - harika, vatansever, 
Amerikan sesi - neredeyse benim içimden geliyormuş gibi görünen bir ses. 


Ancak duydukları m her ne kadar hoşuma gitse de o zamanlar çok heyecan verici geçici bir düşünceden başka bir şey değildi. 
Hayatta kalma işinin derinliklerindeydim. Kariyerimde her zamanki gibi, yapı lması çok gereken bir şeyi başarı yordum ve 
kalabalı ğı n takdirini kazanı yordum ama paraları nı kazanmı yordum. Maddi durumum neredeyse imkansı zdı ve eşim 
korkulu koşullar altı nda mücadele ediyordu. Çoğunlukla bağı şlanan bir kutu fasulyeden başka yiyecek hiçbir şeyimiz olmazdı . 
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Benim için çalı şan ama aynı zamanda yakı nlarda küçük bir yazlı k oteli olan Russ Edwards tarafı ndan yazı Idı . 


Yine de Rehber o kadar iyi gidiyordu ki, Boston'daki işadamları benden oraya bir Rehber koymamı istediler. Donanmanı n Kore Savaşı 
nedeniyle beni aktif göreve çağı rdı ğı haberi geldiğinde Boston'da bu olası lı ğı tartı şı yordum. On gün içinde rapor vermem için 


San Diego'ya gitmem emredildi! 


Buaynı anda hem bir lütuf hem de bir lanetti. Bu, korkunç yoksulluğun sonu anlamı na geliyordu ama aynı zamanda uğruna çok çabaladı ğı m ve bana 
karşı lı ğı nı vermek üzere olan işimin de sonu anlamı na geliyordu. Sanı rı m, çoğunlukla Kore Savaşı 'nda zor durumdaki kara birliklerinin hava 
desteğine muazzam bir ihtiyaç olduğu için geri çağrı Imı ştı m. Bu, İkinci Dünya Savaşı 'ndaki uzmanlı kları mdan biriydi. Açlı ktan ölmek üzereyken 
uçan bir Teğmen Komutan maaşı na geçiş, başka bir şey olmasa bile mali bir rahatlamaydı , bu yüzden başka bir savaş için Donanmaya rapor vermeye 


hazı rlandı m. 


Son birkaç aydaki korkunç yaşam koşulları ve yoksulluk, ilk evliliğimden geriye kalanları neredeyse mahvetmişti. Eşim çocukları 
Connecticut'taki Hadiyme'deki büyükannesinin evine götürmüştü, ben de tek başı ma San Diego'ya gittim ki bunun bir hata olduğunu 
düşündüm. Böylece 1950'de neredeyse yeni bir Nash'le yola çı ktı m ve Portland, Maine'den San Diego, California'ya doğru yola çı ktı m. 
Bunu yaptı ğı mda,sı radan bir Amerikan vatandaşı olarak yerimi sonsuza kadar arkamda bı raktı m. San Diego'da ikna olmuş bir Nazi 
olmak ve beni dünyanı n dört bir yanı nda savaş halindeki kötü şöhrete ulaştı ran ve bir gün beni, şimdi benden nefret ettiklerini sanan 


milyonlarca Amerikalı nı n başı na yerleştirecek olan kariyere başlamak üzereydim. savunduğum tek şey. 


Cebimde nakit varken aniden yeniden subay ve beyefendi olmanı n şoku çok büyüktü. 
Ancak bu, beş yı | boyunca neredeyse hiç uçak görmedikten sonra kendimi yeniden ateşli, küçük bir Donanma savaş uçağı nı n içinde 


bulmanı n yarattı ğı sarsı ntı yla karşı laştı rı Idı ğı nda hiçbir şeydi. Oraya varı r varmaz bana en ateşli şey olan bir pervane 
verildi - bir F8F Bearcat - ve kontrol etmem söylendi. 


Şimdiye kadar uçtuğum her şey arası nda F8 tüm zamanları n favorimdir. Havalanacak ve bir roket gibi dümdüz yukarı ya gidecek. 

Tamamı motordur. Aslı nda kanatlar motorun kendisinden daha küçüktür! Bacakları nı z minik hidrolik çubuğa ve motora dolanmı ş 
halde, küçük kokpitin zemininde oturuyorsunuz. O kadar çok güce sahip ki, uçuş sı rası ndaarası ra bu gücü boşaltmanı z gerekiyor, aksi 
takdirde motor arı zalanı r.Biryı Idı rı ma binmek gibidir. Gaza bastı ğı nı zda gider! Gökyüzündeki en hı zlı jet, o küçük yaban 

arı sı nı nhı zı navehi zı na sahip değildir. 

Jetler çok dahahı zlı gidiyor ama asla o kadar hı zlı yadası cak görünmüyorlar. F8 gökyüzünün 'sı cak çubuğu' ve onu ne kadar sevdim! 
Onu kendi etrafı nda döndürebilir, neredeyse dümdüz yukarı ya doğru ilerleyebilir ve bir kaplan gibi gökyüzünü parçalayabilirsiniz. 


O kadarhı zlı ve o kadar sevimli manevralar yapı yor ki, jetler dahil, havada sizinle birlikte kalmaya çalı şan her şeyi yenebilirsiniz. 


Bu ölümcül küçük eşekarı sı ları , birliklerin yakı n hava desteği konusunda Deniz ve Donanma pilotları nı eğitmek için kullandı k. 
Teknikleri o kadar iyi geliştirmiştik ki savaş birliklerinin elli ya da yüz metre yakı nı nda çalı şabiliyorduk. Bunu yapmak için pilotları mı za 
harita okumaya, arazi tanı mlamaya ve etkili iletişime odaklanmaları talimatı nı verdik. Zamanı mı zı nyarı sı nı onlara Coronado'daki 
yer okulları nda ders verdik, diğer yarı sı nı isetüm gün çölde roket atı p bombaladı ğı mı z El Centro'da öğrettik. Uzmanlı ğı m 

vizyon eğitimi ve arama taktikleriydi. Pasifik Filosu Uçağı nı n komutanı , yüzlerce Donanma ve Deniz pilotunun Kore'deki Kı zı lları alt 


etmesine yardı mcı olan yöntemlerim için bana özel bir övgü yazdı . 


Bir ev bulup döşeyebildiğimde eşim Bonnie ve Nancy bana katı lmak için uçtular. Aile hayatı nispeten mutlu bir şekilde devam etti. San 
Diego'da hava neredeyse mükemmel olduğundan, arka bahçemizdeki portakal ağacı mı zı naltı ndasayı sı z piknik, gezi ve günlük 
barbekülerin tadı nı çı kardı k. Ayrı ca kendi tavukları mı zı yetiştirerek paradan tasarruf etmeye karar verdim ve kı zartmak için 


bir sürü yumurtacı ve yumurtadan çı kan civciv satı naldı m. 


Machine Translated by Google 


Ancak bu aynı zamanda General Douglas MacArthur'un tarihin cücesi Harry Truman tarafı ndan en aşağı layı cı bir şekilde derhal kovulduğu 
zamandı ; Senatör Joe McCarthy ise generalin görevden alı nması ndan temel olarak sorumlu olan Washington'daki kı rmı zı lar, eşcinseller ve 
pembelerden oluşan zümreye bağı rı yordu. Boş zamanları mda bunun neyle ilgili olduğuna dikkat etmeye başladı m. McCarthy'nin 
konuşmaları nı ve broşürlerini okudum ve gazetelerin iddia ettiği gibi aşı rı saçma değil, gerçeklere dayalı olduğunu gördüm. Bütün 


gazetelerde Joe McCarthy'ye karşı müthiş bir eğilimin farkı na vardı m, ama nedenini hâlâ anlayamadı m. 


Douglas MacArthur'u tanı yordum ve ona saygı duyuyordum ve o zamandan beri yazı ştı k. Onun Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 
başkanı olacağı nı düşündüm. 1950'de Cumhuriyetçilerin adaylı ğı nı alması için bir kampanya başlatı ldı ğı nda, yardı m etmek için 
elimden geleni yapmak istedim. The San Diego Union'da, MacArthur mitinginin düzenlenmesine kimsenin yardı m edemeyeceğinden yakı nan bir 
kadı nı n mektubunu okudum, bu yüzden adı nı unuttuğum bayanı aradı m ve yapabileceğim yardı mı teklif ettim. Çok minnettardı ve 
beni kocası yla birlikte emeklilikte yaşadı ğı küçük kulübesine davet etti. Yapı labileceğini düşündüğüm her şeyi ona anlatmaya başladı m 


ama o sabı rlı , hüzünlü bir gülümsemeyle gülümsedi ve beni durdurdu. 


"Hayı r" dedi, "paranı ödesen bile o kadar kolay bir salon alamazsı n. Kiralamazlar!" 


"Ne demek istiyorsun?" Bulanı klaştı rdı m."Kim kiralamaz ki?" 


Kocası na tuhaf ve sorgulayı cı bir şekilde baktı , gözleriyle açı kça ona bir şey sordu. Sadece başı nı salladı . 


"Kim sana bir salon kiralamaz ki?" Bir ondan bir ona bakarak tekrarladı m. 


Acı çekiyormuş gibi derin bir nefes aldı ve "Yahudiler" dedi. 


"Yahudiler!" diye bağı rdı m. "Yahudilerin bununla ne ilgisi var? Senin bir salona sahip olup olmaman onları n ne umurunda?" 


"MacArthur'dan nefret ediyorlar!" dedi ve sözünü kestiğimde başka bir şey söylemeye başladı . 


"Ondan nefret mi ediyorsun? Bu aptalca! Sanı rı mbazı ları öyle, ama kesinlikle hepsi değil ve kesinlikle hiçbiri ondan seni MacArthur mitingi 


için bir salon kiralamaktan alı koyacak kadar nefret etmiyor!" 


Acı çekiyormuş gibi derin bir nefes daha aldı . "Bu doğru" dedi. "Hepsi ondan nefret ediyor! Şuna bak mesela." 
Bana Kaliforniya Yahudi Sesi'nin bir kopyası nı verdi. Oradaydı : "MacArthur Yaklaşı yor: Hitler Şansölye'ye Giriyor!" Gazete, General MacArthur'un nası | 


bir tehdit, başka bir potansiyel Hitler olduğu konusunda övgüler yağdı rmaya devam etti! İnanamadı m. 


"Bu yalnı zca bir kağı t!" Karşı çı ktı m."Muhtemelen sadece aşı rı lı kyanlı sı bir gazetedir. Eminim Yahudiler MacArthur'un gerçekten 


başka bir Hitler olduğunu düşünmüyorlardı r!" 


Bana başka bir Yahudi gazetesi gösterdi. Ses tonu daha ağı rbaşlı ydı amaaynı mesaj oradaydı . Bana başka Yahudi gazetelerini de gösterdi. 


Çoğunda Joe McCarthy'nin iğrenç resimleri, ona ve MacArthur'a yönelik korkunç suçlamalar ve her iki adama da şüphe götürmez bir kin vardı . 


Machine Translated by Google 


Bu, her dürüst Amerikalı yı bekleyen bir deneyimdir, ancak tahmin edilebileceği gibi genellikle elde edilmesi zordur. 

Bir anda ortalama bir Amerikalı nı n asla hayal bile edemeyeceği ve asla göremeyeceği gizli bir dünyayla karşı 

karşı ya kalmı ştı m: Yahudilerin dünyası . Aynı Yahudi Sesi'nde editör Sammy Gach'ı n manşetlerini gördüm: "Tanrı ya 
şükür!" -- Sovyetler Birliği'nin atom bombası nı aldı ğı gün! 


Buna benzer ihanet niteliğinde yüzlerce haber gördüm, ama insanları mı z bu Yahudi bası nı na bakamayacak kadar 

yalı tı Imı ş ve rahatlar. Ortalama bir Amerikalı , ne kadar uzun süre karanlı kta kalı rsa kalsı n, ülkesine ve halkı na 
karşı yapı lan ihaneti keşfetmenin 'bağnazlı k' olduğunu zannederek kendini karanlı kta bı raksa da, er ya da geç bu birlik, 
yabancı , fanatikliğin çı plak kanı tı nı bulacaktı r. Yahudi dünyası , kendi halkı nı n ortası nda; amansı z, nefret 

dolu, kinci, acı ve yalnı zca zulüm gören bir dini grup gibi görünme konusunda şeytani derecede akı llı . 


Ancak her şey hala bana kayı tolmadı . Fazla fantastikti. Bir şekilde yanlı ş beyan olduğuna emindim. Ama hanı m 
bana eve çalı şmam için götürmem için bazı kitaplar ve kağı tlar verdi ve ben de oradan ayrı Idı m. 


Eve geldiğimde ilk gazeteye baktı m. Adı Sağduyu idi ve manşeti "1954'te Kı zı | Diktatörlük!" idi. Hanı mı n bana 
bahsettiği bu korkunç 'Yahudi korkusunun' kaynağı nı bulduğumu hemen anladı m. Hikâye tamamen Yahudi dünyası nı n 
bir komplosuyla ilgiliydi ve okumayı bitiremedim. Zeki bir adamı nzamanı nı boşa harcaması fazlası yla aptalca 

ve iğrenç görünüyordu. Ancak okuduğum birkaç satı rda Common Sense, Komünizmin Yahudiliği ve 'Rus' Devrimi 

hakkı nda şaşı rti cı "gerçekler" olduğunu iddia ettiği şeyleri aktardı . Buinanı Imaz gerçeklerden bazı ları nı 'n 
kaynakları olarak Evrensel Yahudi Ansiklopedisi'ni ve çeşitli resmi ABD Hükümeti belgelerini sı raladı . 


Bu, Komünizmin Yahudi olduğu gibi fantastik bir fikri öne çı karmak için mükemmel bir fı rsat gibi göründü ve ben de bu sözde 
"gerçekleri" kontrol etmeye karar verdim. Balboa Park'taki San Diego Halk Kütüphanesi'ne gittim ve Common Sense'de 
bahsedilen ciltleri araştı rdı m. Orada, kütüphanenin karanlı k rafları nda, otuzyı lı k aptal siyasi uykudan uyandı m; aynı 
ölümcül uyku şimdi halkı mı zı n gözlerini kapatı yor ve onları kendiyı kı mları içindüşmanları yla işbirliği yapmaya 
zorluyor - hepsi adı na. 'iyi vatandaşlı k', 'kardeşlik' ve diğer tüm 'iyi' insanlara dair sloganlar - hesaplı ve dramatik Nazi 
taktiklerimizle böldüğümüz hipnotik uykunun aynı sı | 


Komünizmin sadece Yahudi olmadı ğı nı , Yahudilerin kendi kitapları nda ve gazetelerinde onun Yahudiliğiyle övündüklerini 
gördüm! Örneğin, Amerikan Yahudiliğinin uzun yı Ilardı rtanı nmı şlideri olan Haham Stephen Wise, Yahudi diniyle ilgili 
olarak sı ksı k tekrarladı ğı ifadesiyle açı kça ve kibirli bir şekilde Komünist doktrinlerin Yahudi niteliğini iddia etmiştir: 
"Bazı ları buna Komünizm diyor; ben buna Komünizm diyorlar; buna Yahudilik deyin!" 


Kendi ABD Hükümetimizin yaptı ğı şüphe götürmez belgelerde ve istihbarat araştı rmaları nda, Rus Devrimi'nin kesinlikle 
'Rus' olmadı ğı nı , neredeyse tamamen Yahudiler tarafı ndan yönetildiğini buldum! Örneğin Başkan Wilson'a sunulan 
Overman Raporunda şöyle deniyordu: "...Petrograd'daki Eski Smolny Enstitüsünde oturan ilk Sovyet Hükümetinin 388 üyesinden 
371'i Yahudiydi ve bu Yahudilerin 267'si Aşağı Doğu'dandı . New York Şehri Yakası "! Rus Yahudileri bile değil, New York 
Yahudileri! 


Yahudiler tarafı ndan yayı nlanan Evrensel Yahudi Ansiklopedisi'ndeki "Hazarlar" başlı klı makaleden, çoğu Yahudi'nin Sami 

bile olmadı ğı nı veya Filistin'deki İbrani halkı nı n, dolayı sı yla İsa'nı n halkı nı ntorunları olmadı ğı nı , 

çoğunlukla yarı -yarı bir halkı n torunları olduğunu öğrendim. Orta Rusya'da "Hazarlar" veya "Hazarlar" olarak 

adlandı rı lan, kralı Bulaban'ı n İsa'dan sonraki altı ncı yüzyı Ida halkı na topluca "Yahudi" olmaları nı emrettiği doğulu 

bir kabile. "Ticaret'te 'Aşkenazim' olarak adlandı rı lan bu 'Yahudilerin', 'Sefardim' adı verilen gerçek Semitik 

Yahudilerden farklı olarak, "Yahudi" dediğimiz halkı n çoğunluğunu ve liderliğini oluşturduğunu keşfettim. Bu 'Hazarlar'ı n sürüleri, onl. 
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Bizi itip kakan, bizi entegrasyona zorlayan, pis kaos ve pornografi 'sanatları ' ile kültürümüzü aşağı layan ve hepsinden kötüsü 


komünizm hastalı ğı nı yayan, bir yandan da Yahudi cübbesi altı nda saklanan doğu mirası .'din'. 


Daha sonra, The New York Journal American'ı n eski nüshaları nda, o zamanlar "Kuhn, Loeb & Company" adlı devasa finans 
imparatorluğunun başkanı ve şu anda süper solcu New York'un sahibi olan kadı nı n büyükbabası olan Jacob Schiff'in olduğunu 
buldum. York Post, "...Rus Devrimi'nde yirmi milyon dolardan fazla battı ",Hı ristiyan ve anti-komünist Beyaz Rus kitlelerinin 


öldürülmesinde başka bir Yahudi olan Bronstein'ı , diğer adı yla Troçki'yi finanse etti! 


Hepsinden daha şaşı rti cı veaçı klayı cı olanı , görünüşte saf Yahudi olmayan bir Komünist ile hemen arkası nda gizlenen 
kaçı nı lmaz Yahudi arası ndaki çoğu zaman görünmez bağlantı ydı . Yahudi olmayan Lenin, bir Yahudi olan Krupskaya ile evliydi. 
Kendisi de Yahudi olmayan Stalin, Lazar Kaganovitch'in kı z kardeşi Rose ile evliydi. Stalin'in oğlu başka bir Yahudi kadı nla evlendi 


ve ortaya çı ktı ki Kruşçevaynı Yahudi'nin himayesi altı ndaydı ve Kaganovitch ailesinden başka bir Yahudi kadı nla evlendi! 


Amerika Birleşik Devletleri'nde de durum aynı ydı : Yahudi olmayan Alger Hiss, elbette Yahudi olan Felix Frankfurter'in himayesi 
altı ndaydı . Elizabeth Bentley, sözde 'Rus' olan ama aslı nda başka bir Yahudi olan Jacob Golos'un metresiydi. Yahudi olmayan 
milyoner komünist Fredrick Vanderbilt Field yine bir Yahudi kadı nla evliydi. 

Whittaker Chambers, başka bir Yahudi olmayan komünist (kendisinden vazgeçti), yine başka bir Yahudi kadı nla evlendi! 


Uydu ülkelerde de durum aynı ydı . Daha fazla Yahudi! Hatta o kutsal 'Amerika'nı n dostu' Tito bile, çalı mlı Bay Tito'ya 'önerme' 


görevini üstlenen bir başka Hazar Yahudisi olan Moise Pijade'nin himayesi altı ndadı r. 


ABD'de FBI çok sayı da Yahudi casusu yakalı yordu: Rosenberg, Greenglas, Soble, Coplin, Moskowitz, Weinbaum, Fuchs, Golos - 
sadece isimler - John Gates vakası nda olduğu gibi bazı ları değiştirilmiş olsa da tek başı na bile şüphe götürmezdi. , gerçekadı nı n 
Israel Regenstreif olduğu ortaya çı kan The Daily Worker'ı n editörü! Ancak bu deve benzeri yüzlerin resimleri, bu Yahudi 


casusları tanı mlamak için fazlası yla yeterliydi! 


Fort Monmouth'taki gizli radar laboratuvarları mı zda Komünist kayı tları bulunan kı rk bir işçiden otuz dokuzunun Yahudi olduğu 
ortaya çı ktı ! 1946'dan bu yana Sovyetler Birliği adı na casusluk yapmaktan suçlu bulunan on beş Amerikalı dan on üçü 

Yahudiydi. ABD Hükümeti'ni yasa dı şı güç ve şiddet kullanarak yok etmeye yönelik komünist komplodan hüküm giymiş yirmi bir 
kişiden on sekizi Yahudiydi. FBI on yedi kişiden oluşan "İkinci Sı radaki Politbüro"yu yakaladı ğı nda, hainlerden on dördünün 
Yahudi olduğu belirlendi! Komünist olup olmadı kları sorulduğunda Beşinci Değişiklik'i kabul eden "Hollywood Onlusu"ndan 

dokuzu Yahudiydi! 


The Daily Worker'a baktı m ve atmosferin kesinlikle 'kaşer' olduğunu gördüm. Bernie, Abie, Izzy ve Nathan Ginzberg'den 'Sevgili 


Annemiz'inanı sı na dokunaklı reklamlar vardı ; "Weinbaum'un güzel Korusu"ndaki piknik duyuruları vb. 


Antisemitizmin yaygı nlaştı ğı nı anladı ğı m Rusya'da, Yahudilerin Sovyet propagandası nı nbaşı nı n bir Yahudi olduğunu 
söyleyerek övündüğünü gördüm: Ilya Ehrenburg! Bütün Yahudiler Kı zı | casus olarak suçüstü yakalanı rken, Sowet propagandası nı n 


başı olan Yahudi Ehrenburg'un Komünistlerin "Yahudi karşı tı " olduğu fikrini yaymak istemesi şaşı rti cı mı ? 


Japonya ve Çin'de bile komünist tohumları ilk ekenlerin Yahudi olduğunu gördüm. Japonya'da Anna Rosenberg vardı ve tahmin edin 


Çin'de Sun Yat Sen'in danı şmanı olarak kim ortaya çı ktı ? Sevgili George Sokolsky, 'muhafazakar' köşe yazarı mı z! 
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Zeki bir adam için gerçekler inkar edilemezdi. Açı klanabilir olabilirler ama kesinlikle inkar edilemezlerdi. 

Komünizm Yahudiydi! Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudiler, bu gerçeği soran herkese karşı nefret dolu nefret ve baskı 
yapma konusunda neredeyse hemfikirdi. Yahudi komünistlerin veı rkları karı ştı ranları nsayı sı nı fark etmek bile 
talihsiz kurbanı n ona karşı "nefret taciri" olarak histerik bir kampanya başlatması na neden oldu! Komünizmi vaaz etmek için 
'akademik özgürlük' için en yüksek sesle çı ğlı katanaynı kişiler, Yahudileri en iğrenç ve iğrenç övgüler dı şı nda herhangi bir 
şekilde tartı şmak isteyen herkese karşı bastı rma kampanyaları ndaenacı ması zolanlardı . Yahudiler, bir veya iki önemsiz 
istisna dı şı nda McCarthy ve MacArthur'dan nefret etme konusunda hemfikirdi - daha sonra bunları n)Joe McCarthy'nin 


"Haham" Shultz'u gibi istisnalar olacak şekilde planlandı ğı nı keşfettim. 


Bunu heyecan verici, ilginç ve korkutucu ama aynı zamanda çok moral bozucu buldum. Ruhumun derinliklerinde, olup bitenler 
oluyormuş gibi görünse de, kaderimizin soğuk korkusunu ayak uydurabiliyordum, ben de asla "Yahudi" kelimesini doğrudan söylememek 
yerine her zaman "Yahudi kişi" diye yetiştirilmiştim. " veya "Yahudi inancı na sahip kişi", çünkü İncil'de "Yahudi korkusu" deniyor. 
Ülkeme ve halkı ma karşı gerçekten bir Yahudi komplosunun olduğunu öğrenirsem, kendi mizacı mı n ve bir meydan okuma 


karşı sı nda vereceğim tepkinin sonucunu hayal edebiliyordum! 


Hanı mı n bana verdiği gazetelere ve kitaplara geridöndüm ve onları dikkatle okudum. Çoğu durumda makalelerin tonu beni 
tiksindirdi. Suçlamaları nda gevşeklerdi, zayı f bir şekilde ayağa kalktı lar ve aşı rı sansasyonellikle doluydular, ancak kontrol 
ettiğim yeni gerçekleri açı ğa çı karmaya devam ettiler. Ve tüm gerçekleri elimden geldiğince bir araya getirdiğimde, bu konuda hiçbir 


şüphe yoktu: Şu ya da bu tür bir Yahudi komplosu vardı ve bu kesinlikle Komünizmi ve ahlaki çöküntüyü içeriyordu. 


Hanı mı nyanı na döndüm ve biraz daha konuştuk, bu sefer ben dinliyordum. Birçok yönden kafası karı şı ktı ve kafası 

karı şmı ştı ama ülkesini ve Beyaz insanları mı zı yok etmek için karanlı k güçlerin iş başı nda olduğunu biliyordu ve temel 
fikirleri doğruydu. Bana Gerald LK adı nda bir adamı dinlemek isteyip istemediğimi sordu. 

Smith. İsmi belli belirsiz hatı rladı m, bir tür korkunç radikal ya da başka bir şey olarak. Ama onun büyük bir Amerikan yurtseveri ve 


harika bir konuşmacı olduğunu söyledi ve bana Los Angeles'ta yapacağı bir konuşmaya bilet verdi. 


Donanmada olduğum için gitmekten korkuyordum ve her şey çok çı Igı n, radikal ve tehlikeli görünüyordu. FBI ofisine gittim ve bir 
ajanla görüşmek istedim. Küçük, özel bir odaya alı ndı mveyakı şı klı , Kuzeyli görünüşlü bir adamı n karşı sı na oturdum. 


Ona Smith'ten bahsettim ve dersine gitmemin uygun olup olmayacağı nı sordum. 


"Evet, eğer katı lmazsanı 7" dedi. 


Ben de konuşmaya gittim ve bu nası | bir şeydi! Bugün çok az Amerikalı bir hatip duymuştur. Belki konuşmalar, konuşmalar, hatta 
saçmalı klar duymuşlardı rama eski moda, çatı ları kaldı ran, yeri sarsan, ruhları parçalayan bir nutuk duydukları 

şüphelidir. Gerald Smith, insan sesinin tüm ustaları na son verecek bir ustadı r. 

Her ne olursa olsun sizi ruhunuzun yakası ndan yakalayabilir, sizi koltuğunuzdan kaldı rabilir ve istediği kadar çaresiz ve büyülenmiş 
halde tutabilir. Sadece kükreyip böğürmüyor. Fı sı ldar, iç çeker,hı rı Idar,mı rı Idanı r; sonra tünelde kükreyen bir 

lokomotifin gücüyle patlama yapı yor. Gülüyor, ağlı yor, uluyor, kandı rı yor, taklit ediyor, çı ğlı katı yor, yalvarı yor, tekrar 

fı sı Idamaya başlı yor, alay ediyor, alay ediyor, bağı rı yor, histerik bir kahkaha atı yor, sonra sizi topallayan yürek parçalayı cı bir 


şeyler söylüyor. 


Balkonda oturdum, kelimenin tam anlamı yla koltuğumun kenarı na. Smith aniden "Zı pla!" deseydi -- Sanı rı mbunu yapardı m. 
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Neredeyse on yı Idı ronu duymadı m ve belki de heyecanı nı kaybediyordur. Artı k benimle hiçbir ilgisi kalmayacak 
ve Washington DC'ye geldiğinde Kongre Oteli'nde sahte bir isim altı nda saklanacak. Ama o bugün hala konuşulan sözün 
yaşayan en büyük ustası ve onu duymak için yirmi mil yürürüm. Tekrar. 


Ama beni büyüleyen sadece konuşma şekli değildi, söyledikleriydi. Konuşması ndaki tüm duygusal tonları bir kenara 
bı raktı ğı nı zdaveası | meseleye indiğinizde, tanı nabilir gerçeğin temel öğelerini, sonunda Yahudilerin ne yapmaya 
çalı ştı ğı nı naçı k modelini göstermek için güzel bir şekilde bir araya getirilmiş buldunuz. onları n komplosuyla yapı n. 


Araları nda Siyon'un Bilgili Büyüklerinin Protokolleri'nin de bulunduğu satı lı k kitapları vardı . Bunları dikkatle inceledim. Yahudiler bunları n sahte 
olduğunu acı bir şekilde haykı rı rlar, ancak bu, bir adamı n belirli bir bı çakla değil, tamamen başka bir bı çakla cinayet işlediğini iddia etmek 

kadar yersizdir. Hangi bı çağı n kullanı Idı ğı önemli değil. Gerçek şu ki birisi cinayet işledi. İlk olarak yüzyı lı n başı nda, Birinci veya İkinci Dünya 
Savaşı 'ndan çok önce British Museum'a konulan Protokoller, korkunç bir açı klı kla, bazı grupları n dünya savaşları , enflasyonlar, bunalı mlar 


ve ahlaki çöküntüler yoluyla neler yaratacağı nı tam olarak ortaya koyuyordu; bunu nası | yapacaklardı ve kime yapacaklardı . 


Altmı şyı | sonra, Protokollerde belirtildiği gibi yerine getirilmeyen tek bir kelime bile olmadı . eğer "sahte" iseler, 

bu, dünyadaki Yahudilerin altmı şyı | boyunca ne yapacağı nı kı smi değil, mükemmel bir doğrulukla tam olarak bilen 
bir dahi tarafı ndan yapı Imı ştı r. Bu dünyadaki tüm bilgiler arası nda yalnı zca Protokoller, insana, benim onları 
incelediğimden beri yapabildiğim gibi, tarihsel olayları başarı lı bir şekilde tahmin etme gücünü veriyor. Bilimsel, 
hesaplanmı ş öngörüyü mümkün kı lan bir teori bir sahtekarlı ğı n işareti değil, her zaman gerçekçi bir teorinin işaretidir. 


Henry Ford Sr., otuz yı | önce Protokoller hakkı nda bunları nacı ması zca yerine getirildiğini söylemişti ve bu onun 

için bunları n gerçekliğinin yeterli kanı tı ydı . Adolf Hitler on yı I sonra aynı şeyi söyledi. Bu şaşı rti cı belgeleri okuma 
zahmetine giren herkes aynı şeyi bulacaktı r. Eğer bir Yahudi tarafı ndan yazı Ilmadı ysa, Yahudiler hakkı nda şeytani bir 
doğrulukla yazı Imı şlardı . İnsanlı ğı nilk kez daha önce imkansı z görünen kaosu anlaması nı sağladı lar. Bütün 
kaos, çı gı n'sanat', Komünizm, ahlaki pislik, bası n ve eğlencenin kontrolü, dünya savaşları nı n gelişimi, emeğin 
sermayeye karşı çı Igı nca konumlandı rı lması ve bunun tersi; tüm bunlar, hesaplanmı ş unsurlar haline geliyor. 

Bir milletin veya i rkı n, bu korkunç yı kı mişini 'dini hoşgörü' kisvesi altı nda gerçekleştirmek için tüm dünyaya 'din' 
maskesi takarak, istikrarlı bir şekilde ilerleyen bir planı dı r. 


Tarih incelendiğinde, bu milletin, dünyayı sessizce fethetmeye ve "Siyon Kralı "nı n kanlı , eski vasiyet despotizmine boyun 
eğdirmeye mahkum olan "Tanrı 'nı n Seçilmiş Halkı " olma hedefine doğru istikrarlı ve emin adı mlarla ilerlediğini 
görüyoruz. 


Siyonizm konusunu araştı rdı ğı mda Yahudilerin bu dünya hakimiyeti hedefini örtbas etmeye bile tenezzül etmediklerini 
gördüm. Goyim (Yahudi olmayanlar) adı nı verdikleri göğüslere karşı devasa bir küçümsemeyle, Yahudilere Filistin'den 
çok daha iyi ulusal "evler" tekliflerini reddettiklerini açı kça ilan ediyorlar; Bir milyon çaresiz Arap'ı sürgüne gönderip evsiz 
bı rakmanı n gerekmediği, Yahudilerin kibirli bir şekilde Filistin'i "dünyanı n merkezi olduğu için" talep ettiği yerler! 
Bunun İncil'deki bir vaat olması nedeniyle değil, tüm dünyanı n üçkı ta arası ndaki kavşak noktası olması veonları n 
nihai dünya gücü için seçtikleri yer olması nedeniyle. 


Bunu yazarken bu tür ifadelerin neden olduğu öfkenin farkı ndayı m. Bu fikirleri ilk düşündüğümde ya da duyduğumda 
ben de bu öfkeye maruz kaldı m. Ancak okuyucuyu temin ederim ki, bunları burada hafifçe ortaya koymayacağı m. 
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Kitap gibi kalı cı bir şey, eğer anlamsı zsam ya da hatalı ysam uzun süre aklı mdan çı kmayacak. Protokolleri 
okuduğumdan bu yana on yı ldı r, dünyanı n kendi isteğiyle ilerlemediğini, aksine yarı m yüzyı Idan fazla bir süre 
önce yazı lan bu sözde "sahteciliklerde" belirtilen yollara istikrarlı ve amansı z bir şekilde itildiğini gözlemledim. Ben 
bunu yazarken, Kennedy'nin seçileceği artı k neredeyse kesin olduğundan, Protokoller hı zla tam ve nihai olarak 
yerine getirilmeye yaklaşı yor. 


Artı ktamamen uyanı k, okuyabildiğim kadar okuyup araştı rdı ktan sonra, bebekliğimden beri eğitildiğim sloganlar 
yerine hayatı mda ilk kez gerçekçi düşünmeye başladı m; "İnsanları gruplara göre değil, yalnı zca bireyler olarak 
yargı lamalı sı nı z" gibi sorgulamayı hiç düşünmediğim sloganlar. 


Düşündüğünüzde ikincisi delilik! Savaş sı rası nda mürettebattan hangisinin Nazi, Militarist veya Faşist olduğunu 
sormadan Alman, Japon ve İtalyan denizaltı ları nı batı rdı k. Hepsini batı rdı k. Roosevelt'ten nefret ediyordum ama 
Japonlar ve Almanlar, savaşa girmek için can atan New Dealer'ları n yanı sı ra bana ateş etme konusunda pek de 
dikkatli değillerdi. 


Bir rahibe gördüğünüzde, çocukları nı n sağlı k durumunu sormuyorsunuz ya da 86 yaşı ndaki erkekleri paraşütle 
atlama partisine davet etmiyorsunuz; her ne kadar Bernard MacFadden gibi bu yaştaki birkaç kişi bazen bunu yapsa 

da. şeyler. Küçük bir kasabadaki bir Çinlinin çamaşı rhane veya restoran işinde olması nı ve Sicilyalı bir Mafya 

üyesinin bir tür suça bulaşması nı bekleyebilirsiniz. İskoçyalı lar da etek giyiyor diye, eteklerin kadı n belirtisi 

olmadı ğı ndaı sraretmekde mantı klı değil. 

Ku Klux Klan'ı n bir üyesinin ı rkçı olduğunu veya Demokratik Hareket için Amerikalı lar'ı n bir üyesinin Klan'dan nefret 
ettiğini varsaydı ğı için hiç kimse deli sayı lmaz. Aynı şekilde, sı rf görüşlerimizi önceki kanı tları nağı rlı ğı na 
dayandı rdı ğı mı z için, bilinmeyen herhangi bir Yahudi'nin Siyonist ya da Komünist olduğunu 

varsaydı ğı mı zda deli ya da 'nefret tacirleri' değiliz. Onun iki kişiden biri olması ve en azı ndan Komünizme sempati 
duyması ihtimali çok yüksek. 


İnsanları son derece iyi tanı yana kadar yargı layabilmemizin ve yargı lamamı zı n tek yolu, ait oldukları gruba 
göre yargı lamaktı r. Eğer bu grup uzun bir süre boyunca eylemleriyle bize düşman olduğunu kanı tlamı şsa, o grubun 
bilinmeyen üyelerini de düşman olarak görmek, hakkı nda farklı bir şey öğrenmediğimiz sürece 'nefret' veya 

'bağnazlı k' değildir. kuralı n istisnası olan belirli üye. 


Yahudiler, günlük yaşamı n bu son derece gerekli kuralı nı hesaplı bir şekilde reddettiler ve yamyam, Sicilyalı , İrlandalı ya da İrlandalı olduğuna 
dair kanı t ne olursa olsun, her bireyin 'boş' olduğunu varsaymamı z gerektiği şeklindeki tam tersi, çı Igı nca fikri geliştirdiler. İsveçli, bunları n hepsi 


insanları n, çok sayı da Yahudinin komünist ve dolayı sı yla hain olduğunu fark etmelerini engellemek için! 


Yahudilerin "sadece dini bir grup" ve acı nası , zulme uğrayan bir grup değil, aynı zamanda aramı zdakiı rksal ve 
milliyetçi bir grup olduğu anlaşı Idı ğı nda, o zaman Yahudilerin bireysel üyelerinin çoğunun bu grubun belirli 
şeylerden, yani Komünistlerden, Siyonistlerden ve! rkları karı ştı ranlardan oluşması beklenebilir. 


Elbette bu, tüm Almanları n Nazi ve tüm İtalyanları n Katolik olması gibi, tüm grubun da belirli bir şey olması gerektiği anlamı na gelmez. 


Yahudi-Komünist-Siyonist-hain durumu da mafyanı n durumuna çok benziyor. Herkes mafyanı n çoğunlukla İtalyanlardan 

ve çoğunlukla gangsterlerden oluştuğunu bilir, ancak bu, tüm İtalyanları n gangster olduğu veya tüm gangsterlerin 

İtalyan olduğu anlamı na gelmez. Öte yandan Yahudilerin bastı rmak istediği prensip, mafya üyesinin muhtemelen bir 
İtalyan ve muhtemelen bir gangster olduğudur. Sadece deliler "Mafya" adlı grubun bir üyesini kendi polis 

departmanı nı n başı na getirirler. Ancak ABD'nin ölümcül atom bombası yla "tuhaf bir şekilde" yaptı ğı datam olarak bu. 
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ve hidrojen bombası . Lillienthal'dan Strauss'a kadar, atom silahları ve programları ndan başka kimseyi Yahudilerden sorumlu 
kı Imadı k; buna rağmen Yahudiler atom casusları mı zı n ve Komünistlerimizin 9680'inden fazlası nı oluşturuyor! 
Lillienthal, Oppenheimer, Teller, Strauss, Rickover, LeMay, Isadore Rabi, vb. -- her zaman aynı ölümcül modelin daha fazlası . 


Her ne kadar kilit noktalar her zaman Yahudilerin kontrolünde olsa da, Yahudileri bir grup olarak yargı lamamalı yı z! 


Winston Churchill'in işaret ettiği gibi, Marksist güçlerin itici gücü ve liderliği Yahudi'dir ve çoğu Yahudi, en azı ndan şu veya bu şekilde 
Komünizme sempati duymaktadı r ve gerçek anti-komünistlere "nefret tacirliği" diye bağı rarak Komünistlerin üstünü 
örtmektedirler. -Komünistler. Ancak hiçbir şekilde tüm Yahudiler Komünist değildir ve tüm Komünistler de Yahudi değildir. 

Bilimsel gerçek basitçe şu ki, inkar edilemez istatistiklere dayanarak, bilinmeyen bir Yahudi, ister Komünist, ister Troçkist, ister sadece 


ı rkları karı ştı ran birliberal olsun, muhtemelen ama kesinlikle değil, Marksist yanlı sı dı r. 


Ulusal deliliğimizin kaosu üzerinde daha fazla araştı rma yapı p düşünürken, yüzyı dı r bizi güç ve şiddet kullanarak yok etme 
planları yla açı kça övünen Bolşeviklerin tarafı nda neden savaşa girdiğimizi merak etmeye başladı m. yalanlar ve yı kı cı lı k; 
ülkemizde hiçbir zaman üst düzey bir casusu olmayan ve yapmaya çalı ştı kları nainandı ğı m gibi dünyayı fethetme şansı 
olmayan Hı ristiyan Almanya'yı tamamen mahvettik. Adolf Hitler'i ve Nazileri merak ettim. Yahudiler konusunda haklı olduğunu 
öğrenmiştim. 


Başka bir şeyin doğru olup olmadı ğı nı görmek için kitabı nı okumak faydalı olabilir. 


San Diego'daki kitapçı larda dolaştı m ve sonunda Mein Kampf'ı n arka tarafta saklanmı ş bir kopyası nı buldum. Onu aldı m, eve 
götürdüm ve okumak için oturdum. Ve bu, 'iyi adam', aptal 'Goy' olarak Lincoln Rockwell'in sonu ve tamamen farklı birinsanı n 


başlangı cı ydı . 


Mein Kampf benim bir parçamı bulmak gibiydi. Kaos, düzensizlik ve zihinsel 'grilik' benim için son derece sinir bozucu ve dünyadaki 
dipsiz felsefi, sosyal ve politik karı şı klı ğı ve dinler ve sosyoloji tarafı ndan sunulan daha da karmaşı kaçı klamaları anlamaya 
çalı şı rkenyı Ilarcaacı çektim. Kendi kendime defalarca şunu söylemiştim: "Sosyal ve politik gerçekler arası nda nası | bu hale 
geldiklerine dair bir anlam, mantı ksal bir nedensel ilişki olmalı !" Ama ne bir insan, ne bir kitap, ne de benim zihnim bu şeylerin 

başı nı veya sonunu keşfedememişti. Tam olarak nası | olduğunu ve 'hastalı ğı 've nedenlerini teşhis etmenin ve bu 'yanlı ş bir şeyi' 
düzeltmek için akı Ilı , organize çabalar göstermenin bir yolu olması gerektiğini bilmeden, işlerin 'yanlı ş' olduğuna dair belirsiz, 


mutsuz duygudan acı çekiyordum.. 


Mein Kampf'ta, tüm gri dünyayı birdenbire aklı n ve anlayı şı nberrakı şı ğı yla aydı nlatan bol miktarda 'zihinsel güneş 
ı şı ği ' buldum. Kelime kelime, cümle cümle vahiy şimşekleri gibi karanlı ğa saplandı ,otuzyı lı aşkı nkaranlı ğı n örümcek 


ağları nı yı rtı pattı ; Dünyadaki deliliğin şimdiye kadar bilinmeyen nedenlerini parlak bir şekilde aydı nlatı yor. 


Ben büyülenmiştim, hipnotize edilmiştim. Ona geri dönmek için sabı rsı zlı k çekmeden kitabı elimden bı rakamazdı m. Bunu 
filoya doğru yürürken okudum, havaya kaldı rdı m ve okudum, haritaya yaslandı m, bu arada çölün üzerinde dönen diğer 

uçaklara otomatik olarak talimatlar verdim. Bunu Coronado Feribotu'nda okudum. Gece boyunca okudum ve ertesi sabah devam ettim. 
Bitirdiğimde yeniden başladı m ve her kelimeyi yeniden okudum, özellikle muhteşem pasajları naltı nı çizip işaretledim. Onu 


inceledim, düşündüm ve onun mutlak, tarif edilemez dehası na hayran kaldı m. 


Dünya nası | böyle bir kitabı görmezden gelmekle kalmayı p, onu lanetleyebilir, lanetleyebilir ve ondan nefret edebilir ve bu, dünyayı 
kurtarmak için en açı kveenakı Icı plan iken, nası | olur da bu, dünyayı 'fethetmek' için bir planmı ş gibi davranabilirdi? hiç 


yazı Idı mı ? Kimse okumasaydı , insanları n bunun bir delinin işi olduğunu söyleyerek dolaştı ğı nı merak ettim. 
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"halı çiğneyen" mi? Aklı başı nda insanlar bu kadar canavarca entelektüel sahtekarlı ktan nası | kurtulabilirler? Neden bu kadar nefret 


edildi ve lanetlendi? Yahudilerin neden ondan nefret ettiğini ve lanetlediğini anlayabiliyordum ama neden kendi halkı m? 


Tekrar okudum ve biraz daha inceledim. Yavaş yavaş anlamaya başladı m. Adolf Hitler'in ikonoklastik dünya görüşü olan Nasyonal Sosyalizmin 
bilimsel, ı rksal idealizmin öğretisi, aslı nda zamanı mı z için yeni bir 'din' olduğunu fark ettim. Yeni bir dünya görüşü çağı nda 
yaşadı ğı mı gördüm. İki bin yı löncede'din'adı verilen yeni bir yaklaşı m veya dünya görüşünde benzer bir yükseliş yaşanmı şti ; 


dünyayı sonsuza kadar sarsan ve değiştiren bir dünya görüşü. 


Bu yeni ve harika bilimsel hakikat doktrininin, doğaya ve cansı z maddeye olduğu kadar insana da acı ması zca uygulandı ğı nı veinsanı 
lüks içinde kendi kendini aşağı lama ve bencil dar görüşlülükten kurtarabilecek tek şeyin bu olduğunu fark ettim. ve ı rksal yozlaşma. Adolf 
Hitler doktrini çağı mı zı nyeni'Hı ristiyanlı ğı 'ydı ve Adolf Hitler'in kendisi de, gizemli İlahi Takdir tarafı ndan, çökmekte olan 


insanlı ğı kurtarmak için tekrar tekrar gönderilen yeni 'kurtarı cı 'ydı . 


Hitler'in ve Almanya'nı n'çarmı ha gerilmesi' tamamen bu meçhul Senarist'in kaçı nı Imaz işleyişine göreydi. 

Nürnburg'da ası lan on bir öğrenci bile önemsiz değildi! İki bin yı | önce en nefret edilen ve en çok korkulan fikir Hı ristiyanlı ktı ve 
yeryüzündeki en nefret edilen ve en lanetli insan da İsa Mesih'ti. Onun takipçileri, aklı başı nda herkesin Roma'yı ve İmparatorluğu 

sağlam, maddi gerçeklik olarak kabul ettiğini görebilen 'iyi', 'duyarlı ' insanlar tarafı ndan acı bir şekilde zulme uğradı ve öldürüldü. 
Günümüzün Marksist-Demokratik dünyası nı n genişleyen bir başka 'Roma İmparatorluğu' olduğunu ve günümüzün Nazilerinin de ilk 

'Hı ristiyanlar' olduğunu fark ettim. Olan biten, mevcut sosyal ve politik durumda siyasi üstünlük mücadelesinden çok daha fazlası dı r. yavaş 
yavaş büyüyen ve yerini alacak Nazi toplumundan nefret ettiği, küçümsediği ve korktuğu gibi, kendi Marksist yı kı cı ları na da tahammül 


edecek, hatta sevecek kadar çürümüş bir toplumun topyekün parçalanması ve yok edilmesidir. 


Böylesine kudretli, müthiş düşünceler bir insanı n aklı na gelir ama eğer gelirse, ömürde bir kez gelir ve bu geldiğinde o adam sonsuza 


kadar değişir. 


Bir anda ruhumdan büyük bir ağı rlı k kalktı . Sonunda güneşe giden yolu bulduğumu ve zihinsel karanlı k, arayı ş ve sonsuz hayal 
kı rı klı ğı günlerinin sona erdiğini biliyordum. Ama aynı zamanda onun yerini son derece ağı r bir yük aldı , ama farklı , hatta tatmin edici 
bir şekilde. Yeni ve harika fikri yaymak ve çökmekte olan dünyada zaferini güvence altı na almak için yapmam gerektiğini, elimden geleni 


yapmam gerektiğini biliyordum; bana neye mal olursa olsun, hatta bu konuda bir 'başarı sı zlı k'a dönüşecek olsam bile. 'Kolezyum'da' 
aslanlara yem edilecek". 


Bunun yapı lacağı ndan şimdi olduğu kadar o zaman da emindim. Artı k tarihsel bir gereklilik haline gelen ve kontrolümüz dı şı ndaki 
olaylar tarafı ndan belirlenen zaferi hiçbir şey durduramaz. Marksistler kendilerinin de tarihsel olarak belirlendiğini iddia ettiler ama zaman 
aşı mı nı ndı şı ndalar. Zirveyeçı kmaları kaderlerinde vardı ve öyle de oldu. Zaferlerini elde ettiler. Güçleri ve 'Roma İmparatorluğu! 


ne kadar güçlü ve dehşet verici görünürse görünsün, artı k her şey bitti. 


Bugün Kremlin'de ve Beyaz Saray'dalar, elbette farklı maskeler takı yorlar, ancak yine de tüm dünyayı Marksist "kitle" ve "eşitlik" 
doktrinlerinin ve ı rksal kirliliğin acı ması z topukları altı nda eziyorlar. Benim de uzun zamandı r bir parçası olduğum 'Roma 
Lejyonları ' yürüyor ve onlara karşı çı kmaya cesaret eden her şeyi yok ediyor. Onun dehası hakkı nda tek bir kelime söylediklerinde 
bütün Alman Milletini ve Büyük Adam'ı n cesur havarilerini 'çarmı ha geriyorlar'. Ama Marksistlerin kendileri cenaze konuşması nı 
yaparak her şeyin kendi içinde kendi yı kı mı nı ntohumları nı taşı dı ğı nı söylediler. Onlar da bu son derece geçerli yasanı n 
kurbanları dı rveonları nyı kı mı artı k şiddetli bir felaketle kendi içlerinden patlamaya hazı rdı r. Onları n'lejyonları ' bile kendi 


Marksistı rk karı ştı rma doktrinleri altı ndadağı lı yor. 
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BİZ, onları n nefret ve zulmünün ateşinde demir gibi sertleşen yeni 'barbarları 7'. Dünyanı n her yerinde, 
Marksizmin kibirli, gösterişli 'imparatorları ' kendilerini biraz daha fazla genişlettiklerinde onlara saldı rmayı 
bekliyoruz. Kendilerine olan güvenlerini, Nasyonal Sosyalizmin 'öldüğü', nihai 'dünya devrimi'ne doğru yürüdükleri ve 
Siyon Kralları 'nı n yönetimi altı nda -ona "Komiser" deseler de- Yahudilerin dünya üzerindeki hakimiyetine doğru 
ilerledikleri inancı yla destekleyebilirler. "BM Genel Sekreteri" veya "İsrail Başbakanı ". Bugün her yerde milyonlarca 
olduğumuzu biliyorum. Hiçbir şey bizi durduramaz! 


Ama 1951'de Kitabı mla veilhamı mla yalnı z hissettim. Bı rakı n Nazileri, 'muhafazakârları ' bile tanı mı yordum. 
Ve bu konuyu kimseye açı kça anlatmaya cesaret edemedim. Gerçeği karı ma bile ihanet etmedim: İki bin yı lı nen 
büyük aklı na, ADOLF HİTLER'e tapan topyekun bir Nazi olmuştum! 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM VII. 


Devasa bir fikirle alevler içinde kaldı ğı n günden güne yaşamak sadece senin için değil, seninle yaşamak zorunda olanlar için de 
zor. San Diego'da geçirdiğim zamanı n geri kalanı nda sevgi dolu ama anlaşı lması zor bir kocaydı m. Donanma setinin ebedi 
kokteyl partilerine hiç aldı rı ş etmedim ve katı Idı ğı m partileri McCarthy mitinglerine dönüştürerek mahvettim. Her 

boş dakikamda okuyup çalı ştı m ve eşim birkaç akşamı yemeğe vb. davet etmekte zorlandı . Yazma ve çizim 

yeteneklerimi Fikri zorlamak için sinsi girişimlere uygulamaya çalı ştı m ve The Ducks and the Hens'i ortaya çı kardı m.O 
günlerde onu geri teklif ettiğimde onu küçümseyen bazı insanlar tarafı ndan toptan çalı ndı ve dünyanı n her yerinde 
yeniden bası Idı . Bu kişilerden biri de benim komünist bir ajan-provokatör olduğumu vaaz eden Kanadalı Ron Gostick'tir. 


Politikayla meşgul olmama rağmen filoda çok seviliyordum ve bira ve gevezelik seansları olarak adlandı rı lan birçok 'iyi 
zamanlar' yaşadı k.Tanı ştı ğı m herkesi 'McCarthyleştirme' arzumu güçlü bir şekilde kontrol etmeye çalı ştı m, ancak 
eminim ki, bu kokteyl partilerini kaplayan alkolik sisin içinde benimle karşı laşan birçok memur ve onları n eşlerine oldukça 
tuhaf görünüyordum. 


'En bilgili insanları n' bile etrafları nda süregelen müthiş ideolojik mücadeleye (içinde yaşadı kları Batı vekHı ristiyan 
Medeniyetinin ölüm kalı m mücadelesine) ilişkin ezici cehaleti beni kelimelerle anlatı lamayacak kadar dehşete düşürdü. 
Amirallerden başkanlara, bankacı lardan kasaplara; hepsinin, tı pkı Protokollerin soğukkanlı lı kla hesapladı ğı gibi, 
gerçeklerin yerine sözcükleri ve sloganları kabul ettiğini keşfettim! The New York Times, Harpers, Life gibi 'saygı n kaynaklarda' 
veya Edward R. 

Murrow sadece BT'ydi. 


'Demokrasi' ve 'Kardeşlik' gibi 'kutsal dogmaları ' sorgulamaya yönelik herhangi bir girişim, argümanlar veya gerçekler ne 
kadar baskı n olursa olsun, Amerika'ya karşı ihanet olarak karşı landı . Her ne kadar önemli erkeklerin 

"özgürleşmiş" ve "liberal" eşlerinin kokteyl partilerinde müstehcen bir dil kullandı kları nı sı ksı k duymuş olsam da, aynı 
kadı nlar"ı rk" veya "McCarthy" kelimeleri karşı sı nda dehşet içinde geri çekilirlerdi! Ve buna rağmen. Liberallerin, 
pembelerin ve Yahudilerin dayattı ğı gibi, Ulusumuzun Demokrasi değil Cumhuriyet olması gerektiği düşünüldüğünde, 
Amerika'daki sözde "Demokrasi" ile Komünist ülkelerdeki aynı isimdeki aynı ürün arası ndaki benzerliği gösteren her türlü 
gösteri saldı rı ya uğradı .tüm silahları alev alev yanan bu 'ileri düşünürler' tarafı ndan! Zeki ve açı k fikirli olduğunu 
düşündüğüm adamları n, 'en iyi kaynaklardan' çı kan basmakalı p sloganlardan biri olan 'erkeklerin zihinleri için verilen 
savaş' hakkı nda bilerek konuşmaları na rağmen, bu yasak konuları tartı şmaları na bile izin veremedim. . 


Hemcinslerimden umudumu kesmeye başladı m! Kendimi mezbahaya sürülmekte olan ve birdenbire ileride ne olacağı nı 
keşfeden ve çaresizce ve nafile bir şekilde koyun dostları mı n neler olduğunu ve Rusya'da, Macaristan'da, Çekoslovakya'da, 
Polonya'da koyun dostları mı zı n başı nanegeldiğini anlaması nı sağlamaya çalı şan bir koyun gibi hissettim. Doğu 
Almanya ve bir düzine Sovyet mezbahası ! Ama ya çayı rdaki bereketli otları kemirmekle meşguldüler ya da arkaları na 
gelen entelektüel çoban köpeklerinden hiç dikkat edemeyecek kadar korkuyorlardı . Böyle iğrenç, 'tartı şmalı ' bir konu 
hakkı nda düşünmeye zorlanmak onları kı zdı rdı . 


İçimdeki duygusal ve entelektüel felakete rağmen, bir şekilde yaşama işini biraz başarı yla yürütmeyi başardı m ve aile 
hayatı mdan büyük keyif aldı m. Küçük Phoebe Jean Rockwell, San Diego Deniz Hastanesi'nde doğdu ve beşimiz oldukça 
'normal' bir aile olduk. Çoğu 'modern' evlilikte 'olağan' olduğunu düşündüğüm evlilik kavgaları vardı . Bir kez Bekar Subaylar 
Dairesi'ne taşı ndı mvehazı rlandı m. 
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boşanmak üzereydik ama bir şekilde işleri düzeltmeye devam ettik. Boşanma fikrinden dünyadaki hemen hemen her şey kadar nefret 
ediyordum, boşanmanı n ortası nda büyümüştüm ve hala bu kelimeden bile nefret ediyordum. Çocukları mı çok sevdim ve seviyorum. 
Onlar da bana tapı yorlardı ve aileyi bir arada tutmak için neredeyse her şeye katlanmaya hazı rdı m, ancak 1952'de daha fazla görev için 


Norfolk, Virginia'ya gitme emri aldı m, bu yüzden ailenin yerlerinden edilmesi gerekti. 


Kı talararası yolculuğumuzu yataklı koltuklarla Nash'imizde yaptı k. Beşimiz de arabada uyuduk, bebek önde yerde yatı yordu. 
Amerika Birleşik Devletleri'ni dolaşı rken, muhteşem Ulusal Parklarda kamp yaparken, her yeri gezerken ve bu sevgili Amerika'nı n tarif 
edilemez ihtişamı nı yerken, tüm aile bundan büyük keyif aldı . Joe McCarthy'nin memleketi Appleton, Wisconsin'e gitmeyi bir noktaya 


getirdim ve bu büyük Amerikalı nı n büyüdüğü ve yaşadı ğı yere adeta taptı m. 


Norfolk'a vardı ğı mı zda, eşim ve çocukları m 'kaderimizi' öğrenmek için dı şarı da arabada beklerken ben Donanma görev ofisine girdim. 
Bir sonraki görevim nerede olurdu? 'Cümlem' ölümcül geliyordu: İzlanda! Buranı nadı nı pekduymamı ştı m, çoğu insan gibi ben 

de buranı n kutup ayı ları , buzlar ve Eskimolar ülkesi olduğunu hayal ediyordum. Hepsinden kötüsü, bunun zaten çatı rdayan evliliğimiz 
üzerinde imkansı z bir gerginlik yaratacağı nı biliyordum. Ailelerin İzlanda'ya girmesine izin verilmiyordu ve bu karakola verilecek asgari 


'ceza'bir yı İdi ! 


Her ne kadar zayı f bir şekilde itiraz etsem de Judy, Barrington, Rhode Island'da annesinin yanı na taşı nmaya karar verdi, ben de onu ve 
çocukları nı usulüne uygun olarak annesinin yanı na bı raktı m. Daha sonra İzlanda'ya - dünyanı n sonuna - giden bir uçağa binmek 


için Massachusetts'teki Westover Hava Kuwvetleri Üssü'ne gittim! 


Geldiğimde, Keflavik'teki üssün ("f" harfine rağmen "kep-la-veek" olarak telaffuz edilir) hayal ettiğimden biraz daha uygar ve biraz 

daha az buzlu olduğunu buldum, ama çok fazla değil. Tüm İzlanda'da birkaç düzine bodur ağaç var ama hiçbiri devasa ve tamamen çorak ABD 
hava üssünün otuz mil yakı nı nda değil. Körfez Akı ntı sı adanı n bir ucundan geçiyor ve buzlu Kuzey Kutbu akı ntı ları diğer 
ucundan geçiyor, böylece sı caklı klardaki aşı rı fark düzenli olarak saatte yüz milden fazla rüzgar üretiyor. Bufı rtı nalar, Keflavik'in 


volkanik külleri ve çı plak zemini boyunca Atlantik Okyanusu'ndan karşı çı kmaksı zı n uğulduyor. 


Devriye bombardı man uçakları yla donatı Imı ş bir filo uçak servis filosunun icra subayı olarak görevlendirildim. Çalı şma filosu 

alanı mı z birkaç Ouonset kulübesinden ve mümkün olan en kaba tesislerden oluşuyordu. Uçakları mı zda çalı şabileceğimiz eski bir 2. 
Dünya Savaşı hangarı nı nyalnı zcayarı sı vardı ,diğeryarı sı eski cipler ve kamyonlarla tı ka basa doluydu, bu yüzden 

adamlar çoğu zaman sert arktik havalarda çalı şmak ve yaşamak zorundaydı . Neredeyse tüm kı ş boyunca hava karanlı ktı r ve şiddetli 
rüzgar, esen, yakı cı , dondurucu yağmur ve sonsuz karanlı k sonsuz derecede bunaltı cı dı r. Soğuk değil ama Gulf Stream 

nedeniyle ortalama olarak Norfolk'tan daha sı cak; ancak Keflavik'teki görev duvarları ndı şı naçı kabildiğiniz kadar hapis 

cezası na yakı n. Ancak teselli de vardı . İçki inanı Imaz derecede ucuzdu -en iyi şeyin litresi bir veya iki dolar- ve kadı nlar bambaşka bir 
şeydi. Çok güzellerdi ve çok güzeller! Onlar mükemmel derecede yakı şı klı yüzleri, hoş figürleri ve büyüleyici mizaçları yla İskandinavları n 
en safları dı r. İzlanda'nı n sosyal gelenekleri, bu açı dan ziyaret eden erkekler için özellikle büyüleyici; çünkü seks, diğer her yerde 

olduğu gibi katı bir şekilde düzenlenen bir mesele değil. İzlanda'daki tutum, seksin açlı k ya da susuzluk gibi olduğu yönünde. 


Acı ktı ğı nı zda yemekyersiniz. İzlanda'da susadı ğı nı zda içki içersiniz, seks yapmak istediğinizde bu ihtiyacı nı zı dakarşı larsı nı z. 


Pek çok çift, bir çocuk ortaya çı kmadı kça formalitelerle uğraşmadan birlikte yaşamaya başlar. O zaman bile kadı n kocası nı nadı nı 
almaz ve çocuklar yalnı zca babaları nı nadı nı nyanı sı ra"oğul" veya "dottir" (kı z)adı nı alı rlar. Formalitelerden sonra bile 

karşı lı klı rı zaileanı nda boşanma mümkündür. Dahası , taraflardan herhangi biri diğerini sadece talep üzerine, herhangi bir dava 
olmaksı zı n ve herhangi bir sebep olmaksı zı n'bir kenarabı rakabilir'; bu, sevgi dolu bir eş ve ebeveyn için korkunç bir durum, kendi 


ı sti rabı mla öğrendiğim gibi. 
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Havaalanı nda çok az müsait olmayan kı z vardı . Çoğu şu ya da bu şekilde idare için çalı şı yordu ama hiçbiri başka 
yollardan para kazanabileceklerinin farkı na varmadı . Cömert olmaktan çok keyif alı yorlardı . Aslı nda, ne kadar inanı lmaz 
olsa da, memurları mdan biri, çok güzel bir küçük kı z tarafı ndan, onu yatağı ndanattı ğı için neredeyse öldürülüyordu. 


Karda kaybolmadan önce onunla uzun saatler geçirmişti; böylece sabah biraz dinlenebilecekti. Uzaklara gönderilmekten 
hoşlanmı yordu, bu yüzden gitti ve başka bir kı şlada 'tanı dı ğı 'bir çavuştan 'ödünç' 45'lik silah aldı , teğmenin odası nı n 
penceresinden içeri soktu ve ateş etmeye başladı . O ve kulübedeki diğer iki memur, önce yoldan çekilmek, sonra da onu 
yakalayı p silahsı zlandı rmak için çı Igı nca çabaladı lar. Bu arada, bir Yahudi olan filo dişçisi, bu 'yangı nla mücadele" 

sı rası nda dolaba saklandı ve çocuklar daha sonra Yahudi'nin pahası na sonsuz eğlendiler - haksı z yere değil. 

Teğmenin uygunluk raporunda, Washington DC'de kaşları kaldı ran "savaş koşulları " ve "şiddetli ateş" altı nda 

soğukkanlı ve cesur olduğunu bildirmeden duramadı m. 


Kı zları n, milletin gizli bilgisi ve anlayı şı yla erkek arkadaşları nı eve ve üst kata götürmeleri hiç de alı şı Imadı kbir 
durum değildi. Hatta bir asteğmen aylarca kı zı ve ailesiyle birlikte yaşadı , ancak hamile kalı nca oradan ayrı dı . 


Üssündeki partiler daha çok bedava içkilerin ve hatta daha özgür kı zları n olduğu alemlere benziyordu. Üst düzey 

subayları mı zı n çoğunun, tüm bunları n muazzam cazibesine yenik düştüğünü ve kendilerini en utanç verici ve 

subaylara yakı şmayan bir şekilde idare ettiklerini söylemekten üzüntü duyuyorum. Mesela bir Ordu komutanı üsteki ucuz 

kı zlardan birini değil, İzlanda'nı n en iyi ailelerinden birinin kı zı nı en utanç verici ve onursuz bir şekilde baştan çı kardı 

ve ihanet etti. Bir Donanma kaptanı ,boşanmı ş bir kişiyle kendi kamarası nda herkesin önünde 'birlikte yaşadı ' ve onu büyük 
Donanma sedanı yla gezdirdi. Keflavik Uluslararası Havalimanı 'ndaki atmosfer kötü ve sağlı ksı zdı , moral bozucu ve 
iğrençti. 


Neredeyse tam bir çilecilikle tepki verdim. Çevremden de anlaşı lacağı üzere ortada bir yarı mlı k yoktu. Bir damla içkiye 
dokunmayı reddettim. Yalnı zca filodaki konumumun gerektirdiği partilere gittim. Günde bir milden fazla koştum ve formumu 
korumak için egzersiz yaptı m ve kendimi tamamen çalı şmaya, düşünmeye ve yazmaya adadı m. 


Yaklaşı kiki ay sonra, Donanma beni, işimizi geliştirmek için bazı fikirler almak üzere büyük bir 'Fasron'u ziyaret etmek üzere 
Amerika'ya geri göndermeye karar verdi. İki haftalı ğı na ailemden sadece birkaç kilometre uzaktaki Rhode Island'daki Ouonset 
Point'e gitmem emredilmişti. 


Geldiğimde korktuğum şeyi buldum. Eşim beni Westover'daki havaalanı ndan aldı ve hemen "bağı msi 2" olmayı 

öğrendiğini bildirdi ki bu kesinlikle doğruydu. Her yönüyle Pasifik'ten geri dönüyormuş gibiydi. Beni aldı ğı sevimli küçük daireye 
götürdü ve ben 'evde' olmanı n güzel olduğunu hayal etmeye çalı ştı mama Judy'nin yeni'bağı msı zlı ğı nı n' üstesinden 
gelmenin hiçbir yolu yoktu. 


Kendi çocukları ma emir verdiğim sahneler vardı . Pencerelerin açı lı p açı lmayacağı na dair sahneler vardı . O "işleri 
halletmeye" çalı şı rken benim onu öpücüklerle "rahatsı z etmemem" gerektiğine dair sahneler vardı . Artı k arabayı 
kullandı ğı vearabayaalı ştı ğı için arabayı Ouonset'te işe götürmem konusunda iniltiler vardı . Genel olarak rahatsı z 
edici, zor ve mutsuz bir ziyaretti. Benim 'merhem içindeki bir sinek' olduğumu sonsuz bir şekilde açı kça ortaya koydu. Burayı 
tek başı na yönetmek istiyordu. Onun deyimiyle "her şeyi mahvettim". 


San Diego'da düşünceli bir koca olmadı ğı mveiyi bir bakı cı olmadı ğı m için elbette 'kredi'almalı yı m. 
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bundan önce. Ancak bu ziyaretteki eylemlerinin pek bir anlamı yoktu. O sadece, 'ayak altı nda' bir kocası olmadan, evin 
reisi ve arabanı n sahibi olma statüsünün tadı nı çı karmı ştı ve orada benden memnun değildi. Kanepede uyudum. 
İzlanda'ya geri uçmak için Westover'a rapor verme zamanı m geldiğinde, onun rahatladı ğı acı verici derecede açı ktı 
ve uçuşun ertelendiği ve birkaç gün daha gitmeyeceği haberini aldı ğı mda tepkisi şöyle oldu: "Tanrı m! Daha fazla?" 


Çok incindim, derinden ve perişan bir halde. Daha sonra Polly Teyzesi ve teyzesinin birlikte yaşadı ğı bir kovboyun 
ziyaretini ayarladı ğı sı rada hâlâ kendi 'evimde' olduğum için banada kı zdı ğı nı öğrendim.Dı şarı çı ktı m 

ve karı mdan ve sevgili küçük çocukları mdan sadece birkaç mil uzakta, kı şlada üç dört gün boyunca tam bir yalnı zlı k 
ve sefalet çektiğim Westover'a gittim. Hiç aramadı . 


İzlanda'ya döndüğümde çileciliğe, çalı şmaları ma ve yazı ları ma olan bağlı lı ğı mı ikikatı naçı kardı m. 
Başka hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Ailemi kaybetmenin acı sı nı en zorlu zihinsel ve fiziksel egzersizle 
uzaklaştı rdı m. İzlanda'nı n kültürü ve tarihiyle, özellikle de İzlanda halkı nı nı rksal saflı ğı yla ilgilenmeye 
başladı m. 


Koğuşlarda yaşayan memurlar bir araya gelerek İzlandalı kı zları temizlik, yatak ve temizlik işleri için tutarlardı ; benim 
görevlendirildiğim kamaradaki kı z da küçük erkek ve kı z kardeşlerinden oluşan bir ekip getirirdi ve bazen de ona 

yardı m edecek bir kı z arkadaş. Sadece diğer İzlandalı lara İzlandaca emir vermekle kalmı yor, aynı zamanda genel 
olarak Amerikalı lar ve canı istediğinde özel olarak da benim hakkı mda her türlü yorumu yaptı ğı ndan emin 
olduğum şeyleri yapı yordu. Babamı n bana öğrettiği merak ve bunun sonucunda ortaya çı kan her şeye olan ilgiyle, en 
azı ndan birgünbuşı marı kgençizlandalı hizmetçiyi şaşı rtacak kadar İzlandaca öğrenmeye karar verdim. 


Uzun zaman önce, lisede Fransı zca öğrenmeye zorlandı ğı mda, okulda öğretilme şekli nedeniyle dillerin yetişkinler için öğrenilmesinin 'zor' olduğu 
sonucuna vardı m - çoğunlukla sadece dille ilgilenmediğiniz için, İngilizce konuşmayı öğrendiğiniz gibi - konuşarak - ama aynı zamanda "gramer" adı 
verilen bir sürü yapay çöp ve kuralları da öğrenmeniz gerekir. Bir dilin temel amacı olan iletişim kurmayı hı zlı bir şekilde öğrenebildiğim sürece, ne 
kadar hata yaptı ğı mı n hiçbir önemi olmadı ğı nı düşündüm; Önce küçük bir temel kelime dağarcı ğı öğrenerek ve sonra benim aptalca hataları ma 


ne kadar gülerlerse gülsünler, İzlandalı larla konuşarak. 


Üssündeki küçük İzlanda bakkalı nası ksı kuğradı mveimkansı z İzlandacamla onlarla 'esintiyi yakalamaya' 
başladı m. Önemli bir Amerikalı komutanı n bu kadar dilbilimsel bir saçmalı k yaptı ğı nı duymanı n son derece 
komik olduğunu düşündüler, ama ben bir gün, bir Yunan restoranı sahibinin Amerika'da İngilizce kullanması gibi, 
anlayabilene ve kendimi anlatabilene kadar buna devam ettim: şiir değil ama işe yarı yor. 


Bir sabah dairede masum bir şekilde şı marı k hizmetçiyi ve ekibini bekledim, sonra dikkatle dinledim. Çok geçmeden 
İzlanda esprilerine başladı lar. Onun İzlandaca şöyle dediğini duyunca aniden arkamı döndüm: "O tembel ve bugün evde 
kalacak." Ben de şöyle cevap verdim: "Nej, thu sem er latur og Vill ekki vinni! (Hayı r, tembel serseri olan sensin - kim işe 
yaramaz!)" 


Elektrik etkisi tüm çabalara değdi. Tabii daha önce kı z arkadaşı yla benim hakkı mda konuştuğunda ve yüzü 

kı zarı pkı zardı ğı nda ne kadar çok şeyi anlamı ş olabileceğim hakkı nda hiçbir fikri yoktu! O andan itibaren daha 
dikkatli olmaya başladı ama aynı zamanda İzlandaca konuşabilme yeteneğimle de gurur duymaya başladı . Ne kadar 
mücadele etsem ve tökezlesem de benimle diğer memurlarla yaptı ğı gibi İngilizce konuşmuyordu. Noel'de ona verdiğim 
ikramiye karşı lı ğı nda verdiği küçük bir hediyeyle beni büyüledi - reverans yaptı ! Genç kı zlar için ne kadar sevimli, 

ne hoş bir gelenek bu. 
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Artı k Reykjavik'te İzlandalı larla sohbet etmekten keyif almaya başladı m. En Amerikan karşı tı olanlar bile, bugün dünyada iki yüz binden az insan 
tarafı ndan konuşulan eski Vikinglerin dilini öğrenme zahmetine katlanacak bir "Ami" komutanı ndan etkilenmişti. Ama bu benim tek ödülüm değildi. 
Uzak kuzeydeki güçlü, ayı postuna bürünmüş ataları mı zdan antik İskandinav mirası mı z hakkı nda harika şeyler öğrendim. Örneğin, İzlandaca bir 
Alman kelimesinin "Halkı n Savunucuları "anlamı na gelen "Thodthverdthur" olduğunu öğrendim; bu, Avrupalı beyaz adamlarla vahşiler arası nda 
yalnı zca Almanları n durduğu zamanları n kabile anı ları ndan kaynaklanı yordu. Cengiz Han'ı n orduları yüzyı Ilardı r bizimle aynı vahşi 


orduları n arası nda duruyor. 


Mein Kampf'ı bir düzine kez yeniden okudum, ona açı klamalar ekledim ve ana fikirleri indeksledim. Organizasyonlar için sonsuz yorum ve planlar 

yazdı m. Yahudiler hakkı nda öğrendiğim gerçekleri aktarmak için, kitlesel tüketime yönelik, bir paragraftan fazlası nı okumayan ve fikirlerini çizgi 
roman şeklinde almak zorunda kalan milyonlarca meme için tasarlanmı ş karikatürler çizdim. Yahudi çizgi romanları nı , televizyon programları nı , 
gazetelerini, filmlerini ve şu anda 'kamuoyunu bilgilendirme ve eğlence' olarak kabul edilen diğer propaganda medyası nı yalayı p yutarken aynı 
göğüsler için çizim yaptı m. The American Mercury ve Common Sense gibi muhafazakar yayı nlarda isimlerini bulduğum insanlarla yazı şmaya başladı m. 


Hatta Conde McGinley ve Binbaşı o Williams'la yazı ştı m. 


Hemen hemen tüm bilgilerin - üniversite eğitimimin dı şı nda kalan bilgilerin - yaşam ve Doğa bilgisinin ve toplumun ve insan ilişkilerinin gerçek 
yasaları nı n bir özeti olacak "büyük bir kitap" yazmaya başladı m. Ancak bu iddialı projeye hiçbir zaman başlayamayacağı mı , yalnı zcagirişkı smı na 
başlayabileceğimi fark ettim. Konu, zihnimde konunun 'etine' girmeme izin vermeyecek kadar geniş ve dağı nı ktı . Hiç durmadan giriş bölümlerini yazdı m 


ve yeniden yazdı m. 


Birkaç ay süren bu keşiş varoluşundan sonra, İzlanda'nı n başkenti Reykjavik'te, üsten en kötü toprak yoldan otuz mil uzakta bir diplomatik partiye davet 
edildim. İzlanda'daki Norveç Büyükelçiliği'nin birinci sekreteri Cathy Amalie'nin Amerikalı karı sı yla, boş zaman programı nı n bir parçası olarak 
serigrafi dersinde ona talimatlar verdiğim sı radatanı şmı ştı m. Kocası , Norveçli birinci sekreter Egil Amalie ile arkadaş olmuştuk. O benim 


sevdiğim ve hayran olduğum, kültürle ve kaba erkeksi çekicilikle dolu küçük bir dinamoydu. 


Güzel evindeki partide her türden Alman, Hollandalı , Norveçli, Amerikalı ve askeri ve diplomatik çevredeki diğer insanlar çeşitli dillerde şarkı söylüyor 
ve konuşuyorlardı . Bir grubun şarkı söylemesini izliyordum ve kapı da uzun boylu, kusursuz giyimli bir adamı n, yanı nda şimdiye kadar gördüğüm 
en güzel kı zlardan biriyle belirdiğini gördüm. Kendisi bana Alman Büyükelçiliği Birinci Sekreteri olarak tanı tı Idı . Bir şekildeki zı nonunkarı sı 
olduğu fikrine kapı Idı m ve bu beni hemen üzdü. Beni anı nda ve tamamen büyüledi, bu yüzden daha sonra onun Alman'ı n karı sı değil, Thora 


Haligrimsson adı nda İzlandalı bir kı z olduğunu öğrendiğimde çok rahatladı m ve mutlu oldum. 


Uzun boylu, sarı şı n, görünüşü ve duruşu aristokrattı ; bir meleğin yüzüne ve bir Fransı z modelin vücuduna sahipti. Mükemmel bir heyecanla dans 
etmesini istedim. Dans ederken bana eridi ve ruhumda, hayatı mda O kadı nlatanı şti ğı mi biliyordum. Konuştuk ve mükemmel İngilizce konuştuğunu 
gördüm, oysa sadece on sekiz yaşı na kadar, yani sadece beş yı | öncesine kadar İzlandaca konuşmuştu. İngiltere'de eğitim görmüş, kı tayı dolaşmı ş 

ve hatta Hackettstown, New Jersey'de okula gitmişti. İncelikli ve zekiydi ama şimdiye kadar tanı dı ğı mtümkadı nları n ötesinde kadı nsı ydı .O 


zamanlar bu güzel Thora'ya umutsuzca aşı k olduğumdan şüphem yok! 
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Ona bozulan evliliğimden ve çocukları mdan ama çoğunlukla kitabı mdan, inançları mdan vehı rsları mdan bahsettim. Elbette 
ona henüz Nazi olduğumu söylemedim amaı rkçı lı ğı mı ve diğer Nazi fikirlerimi daha ilk akşamdan itibaren açı kça 
ortaya koydum. Oldukça havalı görünüyordu ve onu evine götürdüğümde bana kazı nmı şkartı nı verdivekapı sı nda"İyi 


geceler" dedim. 


Üsse döndüğümde kader olaya el attı . Hastalandı mvekı rmı zı lekelerleçi ktı m. Doktor bunun, tekerlekli patenler ve misketlerimle geride 
bı raktı ğı mı düşündüğüm bir hastalı k olan suçiçeği teşhisini koydu! Bu özel ve ihtimal dı şı zamanda gelen bu ihtimal dı şı hastalı ğı n, 
artı k neredeyse beklemeye başladı ğı maçı klanamaz kader darbelerinden biri olmadı ğı nı hayal etmem imkansı z. Thora'nı n da ilgisini 


çekmişti ve bunca zaman onu aramadaki başarı sı zlı ğı mı anlayamamı ştı . Daha sonra öğrendiğime göre harekete geçti. 


İzlanda'daki Amerikan Elçiliği'nin siyasi memurunun eşi Bayan Roland Beyer'den beni Reykjavik'teki evinde bir Noel partisine 

davet eden bir telefon aldı m. Bayanı pektanı mı yordum ve ilk başta şaşı rmı ştı m. 

Thora daha sonra bana kendisinin ve Ruth Beyer'in partiyi çoğunlukla benim yararı m için ayarladı kları nı söyledi! Partiye 

vardı ğı mdayine Thora vardı ; o kadar güzeldi ki gözlerimi ondan alamadı m. Noel haftası ydı ve hi-fi'de "Mesih" çalı yorlardı 
ama bunu duymadı m bile, en sevdiğim şarkı lardan biri. Elimle yüzümü kapattı m, görünüşte müziğe dalmı ştı mamaaslı nda 
uzun boylu sarı şı na bakı yordum. Daha sonra bunun bile komplocular tarafı ndan fark edildiğini ve hesapları na eklendiğini 


öğrendim. 


Biraz daha konuştuk ve daha önce sarhoş ve en kötü çapkı n olduğunu söylediği bir adamla evli olduğunu öğrendim. Ayrı ca küçük bir oğlu olduğunu 


söyledi ve ben de onun için evinde oğlunun birkaç fotoğrafı nı çekmek üzere ayarlamalar yapmayı başardı m. Küçük oğlu Fridthrik en hafif tabirle bir 
sorundu! Neredeyse hiçbir disiplin olmadan ve 'müsamahakar' ve hoşgörülü sevgiden başka hiçbir şey olmadan İzlanda tarzı nda yetiştirilmişti. Evde 


çı Igı nca koşuyor, masaları devirip düşürüyor ve genel olarak şı marı k bir velet gibi davranı yordu. 


Ama ne kadar yakı şı klı , sevimli bir küçük velet! O bir bebek Viking'di; İzlanda buzulları ndaki karlar kadar sarı şı ndı ; cesur, belli 
bir Kuzeyli vakarı ve kürklü ataları nı anı msatan bir kibirle. O, kahrolası 'eşitlik' yalanı nı bir bakı şta ortadan kaldı rmak 

için yarı maymun Afrikalı siyah bir çocuğun yanı na yerleştirilecek mükemmel, bilimsel bir örnekti. 

Daha iki yaşı nda olması na rağmen duruşundaki asil duruş ve gök mavisi gözlerinden parlayan kı rı Ilmazirade, aşağı 1 rklarda 
bulunamayacağı gibi, salt 'soğuk havanı n'sonucu olarak da açı klanamaz. 'şans' veya 'Dördüncü Nokta Programı ". Bu iğrenç 


davranı şı na rağmen bu küçük veleti seviyordum. 


Keflavik ile Reykjavik arası ndaki otuz millik toprak ve buzlu yollarda cipimi sürebildiğimde Thora'yı düzenli olarak ziyaret etmeye 

başladı m. Onunla özel çizim odası nda yalnı z başı ma pek çok büyüleyici, şefkatli saat geçirdim. O sadece çekici, zeki ve sevimli 
değildi, aynı zamanda nası | sevecen olunacağı nı da biliyordu. 

İlk kez bir evliliğin nası | olması gerektiğini anladı m ve Judy'yi dinleyerek ağlayan çocukları n üzerine korkunç bir bulut düşüren 
sallantı lı bir iş ortaklı ğı ndan başka bir şey olmayan 'evliliğe' son vermeye karar verdim. ve ben savaştayı m; 'ayak altı nda' olduğum 


için kovulduğum bir 'evlilik". 


Yazdı m ve Judy'den boşanması nı istedim. Derhal ve sert bir şekilde, "sadece" kendisine düzenli ve bol miktarda nafaka 


sağlanması koşuluyla bunu bana vereceğini söyledi: Talep ettiği şey ayda dört yüz dolardı ! 


Duyguları mı n ne kadar ciddi olduğunu anlar anlamaz Thora'ya dünyada ne yapmayı planladı ğı mı daanlattı m. Onaya serseri 
ya da harika bir adam olacağı mı söyledim ve açı kçası hangisi olduğunu bilmiyordum. Ona 'normal' bir insan olmadı ğı ma ve ona 
asla 'normal' bir hayat vermeyeceğime dair güvence verdim. Tereddüt etmeden ve son derece sı cak bir tavı rla, ne yaptı ğı mı 
umursamadı ğı nı söyledi; Medeniyetten ve onun kuralları ndan bir 'muz teknesinde' kaçmak zorunda kalsak bile beni takip eder 


ve severdi! Yı İlar boyunca 'muz teknesi' her şey çok kötü göründüğünde bizde gizli kod sözcükleriydi 
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zordu ki çoğu zaman öyleydi. 


Aramı zdaki yanan ateşi hiçbir şey söndüremezdi ve yalnı zca beş aylı k tutkulu ve harika bir flörtün ardı ndan 3 Ekim 1953'te, 


amcası nı n İzlanda Piskoposu olduğu Reykjavik'teki Ulusal Katedral'de İzlanda'da evlendik. 


Balayı mı z için Almanya'nı n ABD rekreasyon alanı haline getirilen Berchtesgaden'e gittik. Burası aynı zamanda Bavyera Alpleri'nin 
masalsı ortamı nda Führer'in evi olan "Obersalzberg"in de bulunduğu yerdir. Yetkililerin, Adolf Hitler'in azizliğe yükselişinden 

-kaçı nı maz olan ve benim iyi başladı ğı m bir yükseliş- o kadar korktukları nı , "Obersalzberg"i yerle bir ettiklerini ve her gün 
buldozerleri çalı ştı rdı kları nı keşfettiğimde dehşete düştüm ve tiksindim. Hitlercilerin bir gün kutsal emanetler 

oluşturacağı ndan korktukları küçük parçaları tekrar tekrar toz haline getirmek için siteyi dolaşı yorlar! 


Thora ve ben birlikte çok mutluyduk, ancak birbirimizi daha iyi tanı dı ktan ve birbirimizi daha sonra olduğu kadar derinden sevdikten 


sonra böyle bir yolculuktan keyif alabilseydik olacağı mı z kadar mutlu olamazdı k. 


Bavwyera'nı n masalsı manzaraları nda dolaşı rken eşimle son derece gurur duyuyordum. O balayı nda çocuklar gibi oynayarak 
günler ve geceler geçirdik. Toplum içinde aramı zda İzlandaca konuşuyorduk, bu da her şeyi duydukları nı sanan rehberlerin 
kafası nı oldukça karı ştı rı yordu. Bu bizim özel, gizli dilimizdi ve çevremizdeki herkes hakkı nda iki yaramaz çocuk gibi 


tartı şabiliyor, aşağı layı cı sözler söyleyebiliyor, onlara cehaletleriyle tatlı o bir şekilde gülümsüyorduk. 


Ancak bu katı ksı z bir lütuf değildi, çünkü bir şey hakkı nda tartı ştı ğı mı zda, bunu özel tutmak için İzlandaca tartı şı rdı k.O 
zamanlar bana karşı müthiş bir avantajı vardı , çünkü kelime dağarcı ğı m çok gelişmemişti ve o, benim duraksayan 
tartı şmaları mı n üzerinde hı zla ilerlerken ben de sözcükleri bulmakta kayboluyordum. Ancak bu nadir ve küçük kavgalar bile 


"makyaj" nedeniyle eğlenceliydi. Bunlar hayatı mı nen hassasanı ları ndanbazı ları ydı . 


Thora kadı n olmaktan keyif alı yordu; Onunla gurur duydum, içinde yüzdüm ve Doğa'nı n amaçladı ğı gibi içimdeki en iyiyi ortaya 
çı kardı . Sonunda bir kadı nı nnası lolması gerektiğini öğrendim ve bu beni ilk karı m Judith için çok üzdü. Bunu Thora'ya 
söyleme hatası nı yaptı m ve böylece onun tek gerçek hatası nı nkı skançlı k olduğunu keşfettim. Başka herhangi bir dişi 

hakkı nda, hatta küçük olanlar hakkı nda sempatik sözler duymaya dayanamı yordu! Daha sonra, eşim bu konuda açı klamalarda 
bulunmadan ve neden okşanmadı ğı nı sormadan sokakta sevimli küçük bir kı zı nyanı ndan geçip küçük kafası nı 
okşayamayacağı mı fark ettim. 


Balayı mı zdan sonra İzlanda'ya döndüğümde, üste bir yı | daha görev talep ettim ve kabul edildim. Orada kalmak isteyen birini 
buldukları için heyecanlandı lar, bu yüzden üstteki bir aile dairesi gibi nadir görevlerden birini aldı m. Ben filonun komutanı 


olmuştum ve dairemiz komutanı n evinin hemen altı ndaydı . Lüks olmasa da çok rahattı . 


Thora ve ben, tüm çiftlerin evliliğin ilk yı lı nda karşı laştı ğı bir görev olan aşkilişkisini yürüten bir evlilik yapmaya karar verdik. 
Genellikle zordur, hatta genellikle beklenmedik olduğundan daha da zordur. Onu ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar güzel olduğunu 
söylemeye asla doyamadı ğı nı öğrenmem gerekiyordu; oysa o, ben uyurken anideni şı kları açı nca, oldukça şiddetli bir şekilde, 
savaşmaya hazı r bir şekilde uyandı ğı mı kaba bir deneyimle öğrenmek zorunda kaldı . Bualı şkanlı k Donanma 

kı şlası ndakiçı Igı n gecelerden doğdu. Birbirimiz hakkı nda öğrenmemiz gereken milyonlarca küçük şey daha vardı , çoğu da zor 


yoldan, dolayı sı yla evliliğin ilk yı lı bir şiir olmaktan çok uzaktı . 
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ya da bir rüya. 


Her zamanki ufak tefek sı kı ntı lararağmen böylesine eksiksiz ve sevgi dolu bir kadı nla evlenmek zengin ve ödüllendirici bir deneyimdi. Bana kadı nlarla 
nası | bir erkek gibi hissedeceğimi ve davranacağı mı öğretti, erkeklere yönelik Amerikan tarzı eğitimimin üstesinden gelerek, ki bu her zaman kocalar 
ve babalar için bir aşağı lı k kompleksi içeriyor gibi görünüyor. İkincisi, filmlerde, televizyonda ve çizgi romanlarda her zaman tökezleyen, alçakgönüllü 
palavracı lar olarak tasvir edilir; bunlar o kadar beceriksizdir ki, hayatta kalmak için hastaları ve her şeyi bilen 'yardı m arkadaşları 'tarafı ndan sürekli 
kurtarı lmaları , bebekleştirilmeleri ve dolandı rı lmaları gerekir. Bu aktarı m kaçı nı Imazdı rve Amerikalı kocalar fazlası yla çekingen ve kendini 


geri planda tutan olma eğilimindedir. Bu davranı ş, eşlerin aşı rı saldı rgan, ciddi ve kadı nsı olmayan olma eğilimlerini daha da artı rı yor. 


Öte yandan İzlanda tarzı yetiştirilmiş, disiplin ve görev anlayı şı neredeyse sı fı r olan Thora, benim üstlerime olan anı nda itaat ve saygı mı 
anlayamı yordu. Bir keresinde, filodaki işten sonra en yakı n amirim beni neredeyse bir saat konuşturdu, böylece karı mı n benim için sı cak ve 
baştan çı karı cı hazı rladı ğı güzel akşam yemeği, ben geldiğimde soğuk ve yağlı hale geldi. Çok kı zdı ve neden geciktiğimi öğrenmek istedi. 
"Kaptanı n beni alı koyduğu" açı klaması ona yetersiz bir bahane gibi geldi. İzin alı p hemen eve gelmeliydim! Aslı nda bu konuda epey tartı şma 
yaşadı k, neredeyse yı lı nen kötü savaşı ydı .Cinayetdı şı nda üstümün emrettiği her şeyi ve hatta bazı durumlarda bunu yapmak zorunda 


olduğumu anlayamı yordu. Daha sonra bir iki kez yaptı ğı gibi beni bütün gece orada tutabilirdi. 


Bir zamanlar, fı rtı nadan sağ kurtulanları ararken Atlantik üzerinde motor yangı nı yaşadı k ve okyanusun ortası nda duran ve iniş pisti sadece 
aşağı da olan Vestmanneyja adlı küçük bir kayaya inmek zorunda kaldı m. birkaç yüz metre uzunluğunda, her iki ucunda da uçurumlar var. Diğer uçta 
düşmemek için iyi olan pervaneyi inişten hemen önce tersine çevirmek zorunda kaldı m ve oradaki küçük balı kçı köyündeki küçük bir İzlanda handa 
kalmak zorunda kaldı k. O köyde elbette balı kçı kı zları da vardı . Böylece, ana karadan kurtarı Imayı beklerken, bu kadar soğuk ve yalnı zken, 


Thora'yı bu istekli genç kı zlardan hiçbirinin entrikaları na kurban gitmediğime ikna etmeye çalı şı rken çok uğraştı m. 


Judy'nin her ay talep ettiği yüklü miktardaki parayı göndermek bizim için hayatı biraz zorlaştı rdı ama başardı k. Mayı sayı nda eşim, merkez 


hastanede "Büyükbaba" adı nı verdiğimiz ilk oğlum Lincoln Hallgrimmur'u doğurdu. Çok sevindim! Üç kı zı ndan sonra en sonunda bir oğlu oldu. 


Yı Isonunda Donanma ciddi bir kesinti programı na başlamı ştı .İlk karı m, eyalet tarafı ndakikı demli komutanı ma gitmiş ve benim hakkı mda biraz 
kötü konuşmuştu, bu da benim daha fazla aktif görevde kalma talebime yardı mcı olmadı , bu yüzden hazı rlanmam için sadece bir ay kala 
'firfedildim' Aylı k 400 dolarlı k nafakadan oluşan muazzam mali yükün yanı sı rası fı rdan başlayarak yeni ve büyüyen bir ailenin masrafları nı da 


üstleneceksiniz! 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM IX. 


Askerlerin eşlerinin dünyanı n her yerine nakledildiğini ve koşullar hakkı nda önceden hiçbir bilgi olmadan sürekli olarak vahşi ve 
tuhaf ortamlara nakledildiğini gözlemlemiştim. Onları n sorunları sı radan ev kadı nları ndan tamamen farklı ydı , özellikle de 
Amerika, dünyayı gayri resmi olarak denetlemeye başladı ğı nda. 

Sı radan eşler ve anneler için dergiler vardı ama milyonlarca hizmetli eş için dergi yoktu. Burada hizmet verilmeyen bir 


pazar olduğu ortaya çı ktı ; her alanda serbest girişimci bir iş adamı için ideal birfı rsat. 


Ancak iş olanakları nı nyanı sı ra böyle bir derginin güçlü bir siyasi etkiye de sahip olabileceğini fark ettim. Yahudilerin çoğunlukta olduğu tüm 
gazetelerde, dergilerde, kitaplarda, her zaman eğlence ve bilgi niteliğindeki sinsi propaganda tekniğini dikkatle gözlemlemiştim ve asker eşleri için 

hazı rladı ğı m dergiyle bu süreci tersine çevirebileceğime inandı m. Elbette çok kurnaz olmam gerekirdi, ancak aylar geçtikçe Marksizmin, 
mobokrasinin ve rksal kirliliğin kirli fikirlerini uzaklaştı rmaya ve bunları n yerine cumhuriyetçi hükümet vel rksal özsaygı fikirlerini koymaya 
başlayabilirdim. Örneğin, Mark Anthony'nin cenaze konuşması tarzı ndakiyazı ları n yayı nlanması nı hayal ettim; burada zencilerin ve beyaz 

kı zları n-belkideonları nkı zları nı n-dans edip birbirlerine sarı Idı kları iğrenç resimlerle ve abartı lı bir metinle kadı nları hasta edeceğim. 
bu tür 'kardeşliği', 'noşgörüyü' vb. övmek, buna genellikle bu tür iğrenç karı şı k olayları n sorumlusu olan kaçı nı lmaz Yahudilerin resimlerini 
eklemek. 'Kardeşliğe' o kadar büyük bir 'övgü' olurdu ki, hayatta kalmak için kazanmam gereken Yahudi reklamcı lar şikayet edemezdi, ancak sonuç 


Yahudilerin görmek istediklerinin tam tersi olurdu. 


Bulabildiğim hiçbir sı radan işin, sahip olmam gereken geliri sağlayamayacağı nı fark ettim; eski eşim, devasa nafaka ödemelerini 
gönderemediğim takdirde korkunç eylemle tehdit ediyordu ve mevcut ailem, kazanabileceğim her şeye ihtiyaç duyuyordu. Felaket 
ancak kendime büyük meblağlar ödeyebilecek bir iş ve iş yaratarak önlenebilirdi. Umutsuz bir çaba gerekiyordu! Bu amaçla böyle bir 


hizmet eşleri dergisi için anket ve çalı şmalara başladı m ve US Lady ismine karar verdim. 


Hisse senedi satı n alma taahhüdü olarak bazı sertifikalar bastı rtti m ve derginin küçük bir sanat eseri "kuklası "nı 

hazı rladı m. Bunlarla, araları nda İzlanda'da tanı dı ğı m subayları n da bulunduğu askerlerin ailelerine gittim. Bu 
sertifikalardan 8000 $ değerinde imza aldı m ve ABD şirketlerine bası m ve dağı tı m hakkı nda bilgi almak için yazmaya 
başladı m.Sı ksı k duyduğum melodiden bir doz daha aldı m: "Yapı lamaz!" Yayı ncı lar, matbaacı lar, herkes bana böyle 
bir derginin çı kması için milyonlara ihtiyacı m olacağı nı söyledi. Daha da kötüsü, hizmet kaynakları bana, bazı ları nın 
milyonlarca projeyi denediğini ve hepsinin başarı sı z olduğunu söyledi. Örneğin Bayan George Catlett Marshall, tüm nüfuzu ve 


parası narağmen bir tanesini hayata geçirmeyi başaramamı ştı 


Brown Üniversitesi'ndeyken olduğu gibi, bir kası rgayla ABD'ye geri döndük ve Brunswick, Maine'de faal olmayan görev için 
müfrezemi aldı m. Thora, Ricky, "Büyükbaba" ve ben Bailey Adası 'nda şiddetli bir fı rtı nanı n ortası nda küçük bir kulübe tuttuk ve 


metodik olarak tam renkli bir ulusal dergi yayı nlamaya hazı rlandı k. Tam olarak 300 doları mı z vardı 


Fikrimi silahlı o kuvvetlere, Pentagon'da her bir hizmetin halkla ilişkiler sorumlusu amiral ve generallerin katı Idı ğı bir 
toplantı da sundum ve onlardan içten bir güven oyu aldı m. Bütünleşmenin ve haysiyetin, saygı nı nveayrı calı kları n geri 
çekilmesinin baskı sı altı nda hizmet morali hı zla düşüyordu; bunları n hepsi Anna Rosenberg tarafı ndan 'demokrasi' adı na 


savaşçı ları mı zı nüzerineatı lı yordu. Binlerce eşin hoşnutsuzluğu 


Machine Translated by Google 


yeniden askere alı nmaya zarar veriyordu. ABD'li Leydi elbette hizmet eşlerini memnun etmeye yardı mcı olacaktı ve Savunma 


Bakanlı ğı bana her türlü işbirliği konusunda güvence verdi. 


Emekli bir generalin kı zı Jane Brownlow bana yazdı ve projeyi duyduğunu ve yardı m etmekle çok ilgilendiğini söyledi. Bayan 
Brownlow ile eşimin büyükelçi amcası ile birlikte yaşadı ğı mı zİzlanda Büyükelçiliği'nde tanı ştı m ve o daha da hevesli oldu. 


Ben Maine'de Donanmadan çı karı lmayı bitirdiğimde, o bizim için bilgi ve yardı m toplamaya devam etti. 


Son iznin ardı ndan Maine'den Washington DC'ye doğru yola çı ktı m; US Lady gibi bir derginin bası lması gereken tek yer elbette burası ydı . İzlanda 
Büyükelçiliği'nde bir süre daha kaldı ktan sonra, Warrenton'un güneyindeki 'av' ülkesinde altmı ş mil uzakta, güzel, eski bir Virginia plantasyon evi 
kiraladı k. Çok uzakta olduğu için ayda 100 dolara burayı aldı k. Gerçekten lükstü. Şömineli banyolar, şezlonglar ve yağlı boya tablolar vardı ! Ancak 
küçük Plymouth istasyon vagonumla günde 190 kilometre yol kat etmek son derece zordu. Bazı geceler Beyaz Saray'a bir blok uzaklı ktaki Walker 


Binası 'nda kiraladı ğı m küçük ofiste uyumaya başladı m. 


Bu durum eşimi çok zorladı . Her türlü sosyal hayattan ve insanlardan uzaklaştı rı Imaktan ve aynı zamanda kocası ndan mahrum 
kalmaktan nefret ediyordu. Gece gündüz hararetle çalı şı yordum ve ailemi pek göremiyordum ama başka çarem yoktu. Ekonomik 
olarak 'silah altı ndaydı m' ve ABD'nin 'Lady'si ile başarı lı olacaktı m ya da açlı ktan öleceğim ve mahvolacaktı m. 

Son derece mutsuz bir unsur daha ortaya çı ktı : Eşim ona benim kadar derinden aşı k olduğuma ya da onun 'baştan çı karma' olarak 
düşündüğü şeye karşı koyamadı ğı mainanamadı . Her ne sebeple olursa olsun, ofiste bu kadar çok zaman geçirdiğim Bayan 


Brownlow'u kı skanmaya başladı 


Sonunda DC'de Connecticut Bulvarı 'nda küçük bir daire buldum ve gecenin bir yarı sı ve şiddetli bir karfı rtı nası nda oraya 
taşı ndı k. 


Bu arada ben de birbiri ardı na hedeflere doğru ilerliyordum. Tüm hisse senedi vaatlerini aradı m ve ödenen paranı ninanı lmaz 
bir yarı sı nı aldı m.Daha sonra Menkul Kı ymetler ve Borsa Komisyonu'na gitmek zorunda kaldı m ve DC'de ne kadar nefret 
dolu, keyfi ve zalim bir bürokrasiye sahip olduğumuzu keşfettim. 'A' Yönetmeliği kapsamı nda başvuruda bulunma beyanı mla 
birlikte, ancak yeni icat edilen bir 'tutarsı zlı k' nedeniyle reddedilmek üzere! Mali tabloyu hazı rlamak için bir CPA tuttum ve 

bu bile reddedildi. Çok yürek parçalayı cı ydı . İzlanda Büyükelçisi Thor Thors tüm olup bitenleri izledi ve cömertçe 

yardı m etmek için elinden geleni yapmayı teklif etti, ancak bu işgüzar bürokratlara yardı m etmenin hiçbir yolu yoktu. Bir şeyler 
üretmeye çalı şan insanları naşağı lanması ve çileden çı kması yla çocuksu tabiatları nı n tatmin olması nı beklemek ve 


boyun eğmek gerekiyordu. 


İlanlar uydurdum, birkaç gazeteye koydum ve dünyanı n her yerindeki asker eşleri kulüplerine yüzbinlerce genelge gönderdim. 
Planlama aylar sürdü ve gece yarı sı ve sabahı n erken saatlerinde yürek burkan saatler sürdü, ancak sonunda sonuçlar gelmeye 
başladı . Reklamları mı zve ön bildirimlerimiz o kadar etkiliydi ki imkansı zı başardı k: Her yerde binlerce askeri aileyi toplamayı 
başardı k. Dünya bize bir dergiye abone olmak için 3,85 dolar gönderecek ki bu henüz sadece bir fikirdi! Aboneliklerin bu kadar büyük 
bir girişimi finanse etmeyeceğini elbette biliyordum, bu yüzden şirketin hisselerini satmayı planladı m ve SEC ile anlaşmamı n nedeni 
de buydu. 


Hisse senedi satmak için bir izahname yazmamı z gerektiğini de biliyordum ama resmi borsa gereklilikleri hakkı nda bundan biraz 
fazlası nı biliyordum. Bu yüzden Bayan Brownlow'u diğer işletmelerden bazı örnek broşürler alması için gönderdim ve o da 


heyecandan nefesi kesilmiş halde geri döndü. Bana Union Trust'ı n hemen yanı nda bir adamla karşı laştı ğı nı söyledi. 
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Yayı ncı olmak isteyen ve şimdi büyük bir finansçı ve borsa komisyoncusu olan Building! Bu nedenle, bu 'büyük adam' Landrum S. 


Allen'ı Bayan Brownlow'la birlikte ne yapabileceğimizi görmek için Virginia'daki evime davet ettim. 


Korkunç bir öğleden sonra ve akşam geçirdik. Bu adamı n konuşması ndan bir sonuç çı karmak imkansı zdı . Alabildiğim en iyi şey, 

Lehçe, İsveççe, Sanskritçe ve diğer dillerde On The Avenue adı nda bir dergi yayı nlamak istemesiydi. Ona pazarı nı n ne olduğunu sormaya 

çalı ştı ğı mda-kibu bir yayı ncı lı k girişimi için kesinlikle hayati bir gerçekti- cevabı "sı cak kalpli insanlar için" oldu ve öğrenebildiğim tek şey buydu. 
Kapakları , örnek sayfaları vb.hazı rlamamı veardı ndan birlikte yayı nlayabilmemiz için ofisine taşı nmamı istedi. Bu'altı nfı rsatı 'reddettim 


ve ABD'li Leydi'nin hisselerini satmaya yardı m etmesini sağlamaya çalı ştı mama o kör bir kı srak kadar ürkekti. 


Hisse satı şı nı kendimiz başlattı k ve oldukça iyi bir performans sergilemeye başladı k. Ancak ası | iş bir dergiyi bir araya getirip 
bastı rmaktı . Yetenekli manevralar yaparak ve 'elde edilmesi zor'u oynayarak, yükselen bir başarı izlenimi vermeyi 

başardı m ki bu bir bakı ma doğruydu ve büyük matbaacı ları n bizim işimiz için birbirleriyle rekabet etmelerini sağladı k. 

Satı cı ları beni düzenli olarak görkemli öğle yemeklerine götürüyordu ve ben de büyük baskı işi için pazarlı k yapmaya başladı m. 
Eminim ki, kaderin lütfuyla, Ransdell, Inc.'in baskı için bir sözleşme imzalaması na 'izin verdim' - ki bu aslı nda hiç sermaye olmadan 


23.000 dolar değerinde kredi temin ettiğim anlamı na geliyordu! 


Bütün bunlar olurken eşim Thora kendine bir kahramandan başka bir şey göstermedi. Yine hamileydi ama bir yandan daktilo, dosyalama 
ve adres şablonları nı nhazı rlanması işlerine girişirken, bir yandan da kasvetli dairemizden kendine bir yuva kurmaya ve mektubu 
gönderdikten sonra arta kalan paralarla geçinmeye çalı şı yordu. Para ilk eşime kadar. Hatta bir işe bile girdi, kapı kapı dolaşarak 
radyo araştı rması yaptı . İçinde "Büyükbaba" bulunan bir bebek arabası nı iterek ve yaramaz küçük Ricky'nin elinden 

tutarak, sokakta her zamanki dinleyici soruları nı sorarakacı nası birkaç kuruş kazandı . Hayatta kalmak ve dergiyi ayağa 

kaldı rmak için verdiğimiz umutsuz mücadelede ne eğlendik, ne zevk aldı k, ne de duraksadı k. Ama Thora bir azizin inancı na 

sahipti. Cesaretim kı rı Idı ğı nda ve devasa mücadelemin boşa çı kacağı ndan neredeyse emin olduğumda bile, cesur küçük karı m 
kolları nı bana doluyor, gözlerimin içine bakı yor, bana nası linandı ğı nı ve güvendiğini anlatı yordu ve ben de ona oldukça iyi 
davranı yordum. yeni bir dürtü ve döllenmeyle patladı . Kadı nları nası rlı ksı rri nı biliyordu: Bir erkeğe, sadece çekinin üzerine 
nazik, sı cak bir el koyarak ve inancı nı ndı şarı doğruaktı ğı nı hissetmesini sağlayarak, tek başı na asla sahip olamayacağı 

bir güçle nası | ilham verileceğini ve doldurulacağı nı . Onu ne kadar sevdim! Onun sadakatinin ve bağlı lı ğı nı n 


karşı lı ğı nı asla ödeyemem. 


Bayan Brownlow'a ya da diğerlerine maaş ödeyemedim ama yine desı rf şevk ve liderlik sayesinde neredeyse otuz kişilik bir kadro 
toplayabildim. Artı k çok daha zor olan, erkekleri dünyadaki en zulme uğrayan örgütte örgütlemek gibi çok daha zor bir görevi 
başarmamı sağlayacak eğitimi alı yordum: Adamları m hayattaki eğlence ve kazançla ilgili her şeyden vazgeçmeli ve sonra benimle 
kalmak için para ödemeli. İnsanları n sı rfinandı kları bir şey yüzünden mucizeler yaratmaları nı nası | sağlayacağı mı 


öğrendim; bu, salt para arzusundan çok daha güçlü bir güç. Ama dişilerimle bazı korkulu sorunlar yaşı yordum. 


Bir kadı n dergisinin kadrosunda çok sayı da kadı nı n bulunması kaçı nı Imazdı ; dergiyi bir araya getirip dağı tmak için bir erkek 
gerekse bile. Böyle bir görev için gerekli olan kadı nları n yaratı cı olması vedolayı sı yla her zamankinden daha huysuz 

olması gerekiyordu. Üstelik onlara para ödeyemediğim için, kişiliğimin ve psikolojimin katı ksı z gücüyle ikna ederek, ikna ederek, 
vaatlerde bulunarak ve tehdit ederek onları çalı şı r ve organize tutmak zorunda kaldı m. Ancak bu tür yöntemler, bir ticari 
organizasyonun parası z, soğuk nakit olmadan sonsuza kadar ayakta kalması nı sağlayamaz. Ve her hafta binlerce dolar 


gelmeye başladı ğı nda bile kronik olarak nakit sı kı ntı sı çekiyordum. 


Hisse senetleri oldukça iyi satı yordu ve US Lady'nin ilk sayı sı nı tamrenkli olarak çı karmayı başardı ğı mda ve tüm dünyada 
150 bin kopya dağı ttı ğı mda, 1500'ün üzerinde hisse satı n alma talebi aldı k. 
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şirket. Bunu başardı ğı mı düşünerek tekrar birçok borsacı ya başvurdum ve onları n komisyon karşı lı ğı nda hisse senedi 
satı şları nı devralmaları nı sağlamaya çalı ştı m, çünkü ben hisse senedi satmak değil, bir dergi yayı nlama işindeydim. Ama 
biri hariç hiçbiri bununla kumar oynamazdı : Virginia'ya akşam yemeğine gelen Landrum Allen. Bunu yalnı zca yayı ncı olma 
fikrine hâlâ aşı k olduğu için aldı ğı nı söyledi. Daha sonra çok uğraştı ğı gibi, sonunda US Lady'yi benden 


uzaklaştı rabileceğini düşündü. 


Bu yüzden Allen'la "en iyi çaba" anlaşması nı imzaladı m. Ben dergiyi yayı nlarken onun benim hisselerimi satması gerekiyordu. 
Sattı ğı mı z hisselerden her beş dolardan birini alacaktı - oldukça iyi bir komisyon - ve ben de, aldı ğı mı ztüm sorulardan 
sonra, hisseleri kı sa sürede satacağı nı ve mücadelenin sona ereceğini bekliyordum. Ama ben insanı n açgözlülüğünü, 


bayağı lı ğı nı ve entrikaları nı hesaba katmadı m. 


Ücretsiz ve başı boş kadı nları m ayak uydurmaya ve tekmelemeye başladı ve yaptı ğı m neredeyse her şeye ki zı yor gibi görünüyordu. Her 
biri bunun nası I yapı lması gerektiğini benden daha iyi bildiğini hissediyordu ve her gün ofisimde iki ya da üç kişi ağlı yor ve histeri geçiriyordu. 


Ancak dergi düzenli olarak çı kı yor, giderek daha iyi görünüyor ve dünyanı n her yerinden övgüler alı yordu. 


Bay Allen'ı n kendi planları vardı ve kadı nlar da bu planlara katı Imı şlardı . Vermont Bulvarı 'ndaki caddenin iki blok yukarı sı ndaki finans 
ofisinde kadı nları m ve Bay Allen arası nda düzenli 'sağlı klı ' yönetim toplantı ları yapı Idı ğı nı keşfettim. Bugün bu tür komplolara bir son 
vermek için şimşek gibi davranı rdı m ama o zamanlar iş konusunda hala çok acemiydim ve etkili bir eyleme geçemeyecek kadar milyonlarca başka 


şey dikkatimi dağı tmı ştı . 'İsyan' atmosferi kanser gibi büyüdü. 


Dikkatimi dağı tan şeylerden biri dekı rmı zı çetenin derginin kontrolünü ele geçirme çabası ydı . 'Liberallerin' bununla alay 
edeceğini hayal edebiliyorum ama FBI'ı n ve bu işin içinde olan Jane Brownlow'un kayı tları beni destekleyecek. Army Times'dan 
Frank Bryer bana yaklaştı ve beni George Washington Room'da öğle yemeğine götürdü, burada bana "büyük çı karları n" 

beni desteklemeyi düşündüğünü söyledi ve US Lady'ye çağrı lacak bir yardı mcı dergiçı karmamı istedi. ABD Memuru. Fortune 
gibi muhteşem bir yayı n olan ve bir dolara mal olacağı nı söylediği bir dergiyi anlattı . Okur kitlesinin az olduğu göz önüne 


alı ndı ğı nda, bunun tarif ettiği türden bir derginin maliyetini karşı lamaya yetmeyeceğini söyledim. 


Bryer birbiri ardı na martini içiyordu ve ben ona bu derginin nası | mali bir başarı elde edeceğini açı klaması için baskı 

yaptı ğı mda, "büyükçı karları nı n" bunu karşı layacak kadar parası olduğunu söyleyip duruyordu. Böyle bir yayı nı n 

kalı cı olarak milyonlar kaybedeceğini anlattı m ve bu kadar parayı nereden bulacakları nı sordum. Belli ki cin yüzünden 

kı zarmı ştı vebeniyakı nı na çekti. "Sovyetler Birliği'nden" dedi, benimle dalga geçmeden. Gülüyormuş gibi yapı p konuyu 
kapattı m. Ofise döndüm ve Bayan Brownlow'a konuşmamı anlattı m. 

Belki de ne dediğini anlayamayacak kadar sarhoş olduğunu düşündük. Ben Ama Bryer bunu takip etti. Bana "ilgilerin" Teksas'ta 
olduğunu ve oraya gidip bir anlaşma üzerinde konuşmak için ücretimi ve masrafları mı ödemeye hazı r olduğunu söyledi. Elbette 
bu konuyla hiçbir ilgim olması nı istemedim ve Bayan Brownlow'a kimseye bir şey söylememesini söyledim. Ama yine de yaptı .O 
zamanki erkek arkadaşı , bir FBI arkadaşı yla birlikte poligonda atı ş yapan bir ordu subayı ydı 

FBI arkadaşı na söyleyen memura söyledi. Bu yüzden FBI ajanları tarafı ndan ziyaret edildim ve benden istediklerinde onlara 
hikayeyi anlattı m. Gidip ne olduğunu görmemi önerdiler ve tehlikeli olması durumunda etrafta ajanları n olacağı nı ima ettiler, 


ben de olayı araştı rmayı kabul ettim. 


Evde karı mla birlikte, onun ve çocukları nı nnası | yaşamak zorunda olduğunu gördüğümde, anlaşmayı kabul etme 
isteğinin neredeyse dayanı Imaz olduğunu fark ettiğim bir an olmuştu. O zamana kadar kı rmı zı ları nnası çalı ştı ği nı 
biliyordum ve sadece bu insanlarla birlikte hareket ederek ve olup biteni fark etmiyormuş gibi davranarak hayatı mı zı ngeri 


kalanı nda lüks ve güvenlik içinde kendime mutlu ve başarı lı bir kariyer sağlayabileceğimi biliyordum. Açı kça görülüyor ki onlarca başka 
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Benden önceki erkekler bu pis, kı rmı zı para-gücüne 'gittiler', ama sevgili, cesur karı m bir kez daha bu iğrenç anlaşmayı görmezden gelmemiz 


ve kendi başı mı za mücadele ederek yolumuza devam etmemiz gerektiği konusunda benimle aynı fikirdeydi. 


Dallas'a gittim ve 'temas'la tanı ştı m. Bir milyonerler kulübüne götürüldüm ve teklifi dinledim. 

Yağlı finansman karşı lı ğı nda hisselerin yüzde 51'ini (kontrol) istiyorlardı ve derginin Teksas'ta sahip oldukları matbaalarda 
bası lması konuşuluyordu. Milyoner, Washington'da anlaşmayı başlatan Frank Bryer ile bir ilgisi olması nı bekleyeceğim 

son kişiydi. O, muhafazakarlı ğı n ruhuydu ve olup bitenler hakkı nda çok az şey biliyor gibi görünüyordu. Hiçbir 

anlaşmaya varamadı k ve Washington'a geri döndüm. 


Sonra FBI istemeden de olsa bana ihanet etti, artı k bundan eminim. Onlara Bryer'in, hizmet yayı ncı lı k işinde beni 
mahvedebilecek bir ekip olan Army Times'da çalı ştı ğı nı söylemiştim ve hikayeyi FBI'a verdiğimi bilmesini istemedim. Ama yine 
de onu sorguya çektiler ve "Sovyetler Birliği" kı smı nı araştı rdı kları nı bildirdiler. 


Bryer, FBI onu terk ettiğinde dehşet içinde bana telefon etti ve ben de Jane Browntow'un bu inanı lmaz çağrı yatanı k 

olması nı sağladı m. Kendisinin 'ateşli' olduğunu ve şehirden ayrı Iması gerektiğini ve bir süreliğine "Philly'de 

saklanacağı nı " söyledi. Kimin 'ciyakladı ğı nı ' hayal bile edemediğime onu ikna etmeyi başardı m ve o da benim de 'gözlerden 
uzak durmamı ' önerdi. Daha sonra FBI'ı acı ması zca eleştirdi, FBI'ı nzorbalı ğı ve Metodist sosyal eylem grubunu gizlice 
gözetlemesi hakkı nda bir konuşma yaptı ğı nı söyledi ve Philadelphia'ya gitti. 


Bunun 'propaganda' ya da yalan olduğunu düşünenler, isimlerin hepsinin burada bası Idı ğı nı ve bu ifadelerin doğru 
olmaması durumunda bu kişilerden herhangi birinin dava açabileceğini düşünebilirler. Eğer bunlar doğruysa, ki öyledir, 
'liberaller' ulusal dergilerimizin ve diğer yayı nları mı zı n çoğunun pembe içeriği konusunda daha fazla düşünebilir. Belki bazı 
adamlar milyonları vatanseverliğe tercih ediyor. 


Hisse senedi sigortacı sı Landrum Allen, bir gün aniden hisse senedi satı şı nı durdurdu ve ben yönetim yöntemlerimi değiştirene 
kadar vicdanen satı şlara devam edemeyeceğini açı kladı . Bu zorba manevrada, personelin geri kalanı tarafı ndan "büyük 
dörtlü" olarak anı lan ve çoğu bana fanatik bir şekilde sadı k olan kadı nları mdan dördü tarafı ndan desteklendi. 


Pek çok yetkiden vazgeçip hanı mları n istediği şunu bunu yapacaktı m. Normalde Bay Allen'ı ofisten hı zla gönderirdim, 

ancak bu durumda hisseleri satmak için özel bir sözleşme vardı ve bunu yapmayı reddetti. Hisse senedi parası gelmeden 

işin başlatı lması ndan kaynaklanan masrafları karşı lamanı n hiçbir yolu yoktu ve çökeceğimizi biliyordu. Bu tam da Bay 

Allen'ı n güvendiği şeydi. O ve kadı nlar derginin tanı tı m planları ma müdahale etmeye başladı lar. Profesyonel olduğum 

terfi konusunda hiçbir şey bilmeden, beni Ordu, Deniz Kuwvetleri, Hava Kuwetleri ve Savunma Bakanlı ğı Sekreterlerinin 
eşlerinden oluşan ve kurduğum son derece tartı şmalı 'danı şma kurulunu' terk etmeye zorladı lar. artı üst düzey amirallerin ve 
generallerin eşleri. Bundan daha da önemlisi, Hizmet Eşleri Federasyonu'ndan vazgeçmemi istediler; çok sı cak bir konu; eğer bu 
konuyu ilk sayı da yapmaya başladı ğı m kadar zorlayabilseydim, ABD Leydisini merkez haline getirebilirdim. Siyasi bir fı rtı nadan 
kurtuldu ve onu futbol maçı ndaki sosisli sandviçler gibi sattı . Ancak çekingen hanı mlar, eğer onları n politikaları na karşı 

çı karsak Savunma Bakanlı ğı 'nı n bizi "kapatacağı ndan" emindiler, bu yüzden Bay Allen'ı tekrar yakaladı lar ve ben de 

geri adı m atmak zorunda kaldı m. 


Nakit para olmadan, ne kadar akı Ilı , ne kadar adanmı ş, ne kadar haklı , ne kadar çalı şkan olursa olsun ya da katkı sı 
ne kadar değerli olursa olsun, bir adamı n iş dünyası nda neredeyse çaresiz olduğunu öğrendim. Nakit olmadan, ağı zlı klı 
ve zincirli bir 'kiralı k işçi' olmanı zdı şı nda, toplumumuza katkı da bulunmanı z 'yasaktı r". Bu şeylerden biri 
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değiştireceğiz. Tabii ki serbest girişime ve yatı rı ma saygı duyulacak şekilde her şey düzenlenmeli, ama aynı zamanda 
deha ve yetenek paranı nacı ması z, çirkin gücü tarafı ndan ezilip köleleştirilmemeli. 


Dünyanı nen pasaklı kesimlerinin bile sağlı ğı nı verefahı nı teşvik etmeye yönelik hükümet olanakları olduğu gibi, 
insan dehası nı n korunması na, büyümesine ve gelişmesine yönelik de bir tür hükümet olanakları nı n olması gerekir. 
Dünya için hiçbir şey dahilerin katkı ları ndan daha değerli değildir; yine de Stephen Foster'ları mı z, Robert Fulton'ları mı z 
ve diğer büyük yaratı cı ları mı z, yeteneklerini kör ve açgözlü bir dünyaya dayatmak için paranı ntümacı ması zve 

çirkin dünyası yla savaşmak zorundadı rlar. Çoğunlukla, zamanı n başlangı cı ndan bu yana dünyaya herhangi bir 
milyonerden daha fazla değer katmayı başardı ktan sonra bile, sefalet ve yoksulluk içinde ölmelerine izin veriliyor! Bir insanı n 
hayatta kalması na, resim yapması na, yazması na, düşünmesine, inşa etmesine, örgütlenmesine veya reform yapması na izin 
verilmeden önce neden öncelikle Yahudi para oyununda uzman olması gerekiyor? Binlerce parlak beyinden yalnı zca biri 
toplum için harika bir şey üretmiş olsa bile, diğer hususlara bakı lmaksı zı n nüfustaki en iyi beyinlerin beslenip giydirilebileceği 
ve Yaratı cı çabaları nı n sonuçları dı şı nda,karşı lı ğı nda onlardan hiçbir şey istenmeden barı ndı rı lı yor. Kim bilir 
kaç senfoni yoksullar evinde öldü, kaç büyük filozof ya da devlet adamı sefaletlerimizde can verdi, kaç ölümsüz tablo 
çömlekçilerimizin tarlaları nda gömülü kaldı ? 


Allen ve komplo kuran hanı mlar yapabileceğim her hareketi görmezden gelebiliyorlardı , çünkü hisseleri satmayı her 

bı raktı ğı ndafaturaları mı ödeyemiyordum. Sonunda müzakere ve tartı şmayı o kadar uzun sürebı raktı ki, faturalar 
artı kelealı nabilecek noktaya geldi. Alacaklı lar toplantı ları ve iflas konuşmaları yapı lı yordu ama kimse bu kadar iyi bir 
mülkün mahvolduğunu görmek istemiyordu. Allen bile o kadar ileri gitmek istemedi. Eminim ki mücadelede kontrolü ele almayı 
ve böylece sonunda bir yayı ncı olmayı umuyordu. 


Ama bir şekilde haberler yayı Idı ve New York City kadar uzak yerlerden dergiyi satı n alma teklifinde bulunan telefonlar 

aldı m. Bu, Allen'ı n hesaba katmadı ğı nı düşündüğüm bir şey; bir öğleden sonra Washington DC'den John B. Adams'a tüm 
hisselerimi sattı ğı mda,tavrı nı n da gösterdiği gibi Allen, Adams'a somurttu ve ona zor anlar yaşatmaya çalı ştı - Onu 
birkaç kez mahkemeye gitmeye zorladı - ama Adams'ı n Bay Allen'ı n burnunu bu işten atacak kadar parası vardı ve 

yaptı ğı datam olarak buydu. 


Adams şu anda Washington'da US Lady'yi çok başarı lı bir şekilde yayı nlı yor ve Readers' Digest geçen yı | bundan iki parça 
yayı nladı . Yaratmak için yola çı ktı ğı m şeyi bir kez daha yaratmı ştı m ama sermayem olmadı ğı için emeklerimin 
meyvesini kaybetmiştim. 


US Lady'deki son çaresiz haftalarda, üçüncü çocuğumuz Jeannie Margaret, Columbia Bölgesi'ndeki George Washington 
Üniversitesi Hastanesi'nde doğdu ama küçük meleği neredeyse hiç görmemiştim. Zamanı mı n neredeyse tamamı nı ofiste ya 
da evde bitkin bir halde, bitkin bir halde geçiriyordum. Böylece, bankadaki 4000 dolar ve derginin kabus gibi baskı sı yla, 

kadı nlar, Allen ve alacaklı lar birdenbire ortadan kaybolunca, geçimimi sağlamak için yeni bir mücadeleye girişmeden önce 
nefesimi toplamak için ailemle birlikte evde bir hafta veya on gün dinlendim. iki canlı ! 


Siyasi reform için kullanmayı düşündüğüm aracı elimde tutamadı ğı m için, iki hayatı mı aynı anda kazanmanı n bir 
yolunu bulmam şartı yla, doğrudan siyasete girmeye karar verdim. 


Bu zamana kadar, "sağcı "ları n -muhafazakârları n- faaliyetlerine göz atmak için bolca fı rsatı m olmuştu ve davanı n 
gerçek doğası na ilişkin tamamen bilgisiz olduğum için, onları n tek yapmaları gereken şeyin bu olduğu sonucuna 

vardı m. Başarı , onları iş benzeri bir planla 'bir araya getirmeye' yönelik organizasyonel bir dürtüydü. Texas'tan HL Hunt ve 
Boston'dan Robert Welch gibi düzinelerce, belki de yüzlerce çok zengin adamı n olduğunu keşfetmiştim. 
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benim yaptı ğı m kadar ve birlikte Marksist-Siyonist Yahudileri ve solcuları batı rmaya yetecek parayı ve kaynağı bir 
araya toplayabilecek olan. Çok fazla yetenek ve beceri var gibi görünüyordu ve halkı mı zı n büyük bir çoğunluğu 
siyasette benim tarafı mdaydı , öyle ki sağduyu, sola izin veren şeyin yalnı zca bunu bir araya getirmek için kararlı o bir 
çaba eksikliği olduğu sonucunu zorluyor gibi görünüyordu. Yahudilerin alt azı nlı ğı nı n ateşlediği kanatazı nlı ğı n, 
zafer üstüne zafer kazanmaya devam etmesi ve böylece Amerika'yı (Marksist sosyalizme ve ı rksal parçalanma 

yoluna sokması . 


Sorunu gördüğüm kadarı yla 'muhafazakarlar' gerçek bir ulusal ve popüler ifade aracı ndan yoksundu. The Washington 
Times Herald'ı n ölümüyle birlikte artı k ulusal çapta okunan 'muhafazakar' bir gazete kalmamı ştı ve ben de böyle bir 
dergi için aç bir pazar olduğuna karar verdim. Dikkatlice The Conservative Times adı nı verecek bir ulusal gazete planladı m 
ve eğer benim aksime hâlâ "iyi' olan sağdaki insanlar bunu finanse ederse bunun başarı lı olacağı nı düşünüyorum. 


Anketlerden, yalnı zca Washington'da böyle bir gazetenin pazarı nı n - yalnı zca yüksek sesle 'liberal' seslerin duyulduğu 
- onu destekleyecek kadar büyük olduğunu öğrendim. Bölgedeki pek çok kişi, reklamverenlerin bulunması zor olsa bile, 
gerçek bir sağcı gazete için o zaman da yüksek bir fiyat öderdi ve şimdi de ödemeye devam edecek. Ve bir 

gazeteyle, parçalanmı ş ve çekişen sağ kanadı uyumlu, etkili bir örgüt halinde organize etmek ve hatta disipline etmek 
kolay olurdu. O zaman bile, tek değerli siyasi hedefe, GÜÇ'e yönelik olmadı ğı sürece konuşmanı n ve eğitmenin 

aptalca ve işe yaramaz olduğunu fark ettim! Gazete önce bizim tarafı mı za söz hakkı vermeli, sonra etkili iletişim yoluyla 
örgütlenmesine yardı m etmeli, sonra Yahudilerin şimdi yaptı ğı gibi, harekette bir sorumluluk ve yön duygusu yaratmak 
için gerekli olduğu gibi, tanı nma ve övgüyü geri çekerek veya vererek disipline etmelidir. tüm iletişim ve eğlence 
mekanizmamı z. Kamuya mal olmuş herhangi bir kişi, Yahudilerin gitmesini istediği yöne gittiğinde, bası nda cömertçe 
övülür ve yüceltilir; onları hoşnut etmediğinde ise, beyanı veya eylemi ne kadar haber değeri taşı rsa taşı sı n, ölüm 
sessizliğiyle karşı lanı r. kuyruğunu bacakları nı narası naalı p sinsice uzaklaşana kadar lekelendi ve patlatı Idı . 

Bir gazeteyle yavaş yavaş aynı şeyi kendi tarafı mı zda yapmaya başlayabilirdik ve ben de yeteneğimi ve deneyimimi 
böyle bir gazetenin ve nihayetinde SİYASİ GÜCÜ hedefleyen güçlü bir muhafazakar örgütün geliştirilmesine 

yönelik olarak uygulamaya koyma görevine başladı m. John Birch Topluluğu, bu yazı yazı Idı ğı ndan beri planladı ğı m 
şeyi yapmak üzere ortayaçı ktı . 


Ama 'sağ'ı n insani içeriğine dair hiçbir bilgim olmadı ğı nı hesapladı m. Milyonerlerden, bitmek bilmeyen, zavallı 
'muhafazakar', '90100 Amerikalı ', 'eski moda", 'anayasal', 'devlet' hakları ' toplantı ları na katı lan korkmuş 

küçük insanlara kadar, acı deneyimlerle öğrendim ki, insan malzemesi Sağcı kesimin 90'ı korkaklardan, salaklardan, 

kaçı klardan, tek yönlü akı Ilardan, boşboğazlardan, memelerden, tedavisi mümkün olmayan dar kafalı lardan ve en 

kötüsü hobi meraklı ları ndan, birbirlerine sonsuza dek anlatmaktan sapkı n, mazoşist bir zevk almaya başlayan insanlardan 
oluşuyor. hepimiz "şşşt - bilirsin kimler" tarafı ndan tecavüze uğruyoruz, ama kim hiçbir koşulda bu konuda bir şeyler 
yapmak için iki arabası nı , düzenlenmiş evlerini veya harika işlerini riske atacak. Ancak bu konuda hiçbir şey bilmeden ve 
her zamanki coşkum ve gayretimle dolu olarak, Fulton Lewis'ten önce ve sonra bir dizi radyo spotu için para ödedim.' sağ 
kanadı örgütlemek için Washington'da bir toplantı yapı lacağı nı duyurdu. 


Yanı ttatmin edici görünüyordu. Yüzlerce kişi aradı ve ben de onlardan biri olan Bill Buckley's National Review muhabiri 
Sam Jones'la ilk buluşmamı z için McLean'deki güzel eski Virginia malikanesini kullanması nı ayarladı m. 


Arayan yüzlerce kişiden yalnı zca ellisi toplantı ya katı Idı ; araları nda John Kasper ve bir Arap arkadaşı davardı . 
Toplantı da en iyi 'muhafazakâr' üslupla konuştum, her şeyden çok 'bir araya gelmenin' gerekliliği konusunda 'güzel' 
ders verdim ve bu sı rada küçük kibar alkı şlaraldı m. Ah!Irkı mı zvetüm dünyamı z vahşice yok edilirken, şimdi tüm 
buzayı f, işe yaramaz, aptalca 'iyiliği' düşününce nası | da ürperiyorum! 
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Zaman zaman izleyicilerden biri "Yahudiler ne olacak?" diye soruyordu ve birisi "seks" sözcüğünü söylediğinde ilkokul çocukları gibi 
kı kı rdayı payaklarkı pı rdanı yordu. Sonra bu 'cesur' karakteri böylesine 'iğrenç bir önyargı gösterisi' nedeniyle azarlardı m, 'harika' 
Yahudilere olan haklı sevgimi çok açı k bir şekilde ortaya koyardı m ve hatta 'zeki' aldatmacamı karşı lı klı olarak takdir 


etmek için bazı yakı n arkadaşları mla bilerek göz kı rpardı m.. 


Yahudiler böyle bir toplantı yı dünyadaki hiçbir şey için rahatsı z etmezlerdi. Biz de diğer milyonlarca 'muhafazakar' gibi, hiçbir 
şey YAPMADAN ve düşmanı n kendisine zarar vermeden, ihanetle, yı kı cı lı kla, komünizmle vel rkları n karı ştı rı lması yla - diğer 
bir deyişle Yahudilerle - 'mücadele etme' yanı Isaması na kapı Imı ştı k. Eğer bu kadar aptalca küçük gizli toplantı ları mı z OLMAMIŞ 


olsaydı , sonunda öyle bir hüsrana uğramı ş vatanseverlik baskı sı oluştururduk ki, güçlü ve dolayı sı yla etkili bir şey yapmı ş olabilirdik. 


Eşim biraz para topladı , üyelik kartları nı dağı ttı kve düşmanla yapı lan bu tür 'savaşlardan' sonra kaçı nı lmaz bir gelenek olduğu 
gibi etrafta gevezelik ettik. John Kasper'ı n o zamanlar söylediği gibi "Eskimolar"a yönelik bu yeni ve korkunç saldı rı dan dolayı herkes 


herkesi tebrik etti ve biz de evimize büyük bir "başarı "nı n coşkusuyla döndük. 


Butanı madı ğı mjohn Kasper'la arkadaş oldum ve osı ksı k Viyana, Virginia'daki evimizde kalı rdı . Georgetown'da, Bohem tuhaf 
tiplerin, uyuşturucu bağı mlı ları nı n, şairlerin ve vatanseverlerin uğrak yeri olan sağcı küçük bir kitapçı dükkânı işletiyordu. 
Birbirimize "Aziz" dediği Adolf Hitler'e olan bağlı lı ğı mı zı itiraf ettik -ama onun daha da büyük bir sevgisi vardı : Saint Elizabeth's'te 
kaçı k olarak hapsedilen, Mussolini'nin ünlü şairi ve yayı ncı sı Ezra Pound. John Kasper, çı Igı n delilerle dolu koğuşta ustanı n 

ayakları nı n dibinde oturan tapı nan hayranlardan oluşan bir çevreye liderlik ediyordu. Bir pazar günü eşimle birlikte bu seanslardan birine 
katı Idı kveinanı Imaz bir öğleden sonraydı . Pound'un etrafı nda oturan grubun yanı ndaçı plak ayaklı bir deli bir aşağı bir 

yukarı dolaşı yordu ve görünmez bir arkadaşa yüksek sesle cehennem yaşatı yordu. Bir pencere pervazı nda sonsuz bir korku 

içinde çömelmiş başka bir adam daha vardı ve diğerleri de en tehditkar bakı şları atı yordu. Busı rada grup, şortlu, sandaletli, bol 
gömlekli ve sakallı Ezra'nı n ayakları nı n dibindeydi. Tapanlar arası nda bir uyuşturucu bağı mlı sı kadı n, bir sanatçı , şair 
olduğunu söyleyen bir beatnik, John Kasper'ı niri, sarı şı nkı zarkadaşı Nora Devereaux, John Kasper, Pound'un neredeyse sessiz 


karı sı ,karı mvebenvardı . 


John Kasper, onu ilk tanı dı ğı mda neredeyse tamamen Pound'un yönetiminde çalı ştı ve henüz kesin olarak bilmesem de, John'un Clinton 
ve diğer yerlerdeki faaliyetlerinin, yönlendirilmese bile büyük ölçüde Pound'dan ilham aldı ğı ndan eminim. Bir keresinde Amiral Crommelin'e 
senatör seçim kampanyası nda yardı m edip edemeyeceğimi görmek için Alabama'ya gittiğimde, gelmemi isteyen John'du ve 

neredeyse her gün talimat mektupları gönderen de Pound'du. Mektupları nçı Igı nca olduğunu düşündüm ama John onlara değer 
veriyordu ve harfiyen uyuyor gibi görünüyordu. Neyse ki Amiral, Pound'un ya da John'un daha ruhani fikirlerinden etkilenmeyecek kadar güçlü 


ve inatçı ydı . 


Zamanı mı ve paramı , Amerikan Muhafazakar Örgütler Federasyonu'nun himayesi altı nda sağ kanadı 'güzel bir şekilde' örgütlemek 
için var gücümle harcadı m ve ulusal bir muhafazakar gazete yayı nladı m. Statler ve Mayflower otellerinin en iyi toplantı odaları nda 
toplantı lar yaptı k. Altı nla işlenmiş çok güzel kı rtasiyelerim vardı . Tüm becerilerimi sanatta, yazmada, organize etmede, tanı tı mda 
ve liderlikte kullandı m - şu anda Amerikan Nazi Partisi'ne çok iyi hizmet eden aynı beceriler - ama en iyi çabaları m işe yaramazdı . 
Muhafazakârlı ğı n temel ilkesi 


yanlı ştı . 


Her ne kadar öyleymiş gibi gösterilse de 'muhafazakârlar' ile 'liberaller' arası ndaki mücadele, fikirlerin ve hatta siyasi örgütlerin savaşı 


değildir. Bu bir güç, terör ve güç savaşı dı r. Yahudiler ve onları n suç ortakları 
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Ülkemizi ve insanları mı zı , fikirlerinin mükemmelliği, çalı şmaları nı n değeri veya çoğunluğun gerçek desteğine 
sahip oldukları için aldatanlar yönetmiyor. Siyonistler, bunları n yokluğuna rağmen iktidardalar ve yalnı zca cesur 

azı nlı k taktikleriyle iktidara gelmeyi başardı kları için iktidardalar. Sadece insanlar onlara karşı çı kmaktan 
korktukları | için, sosyal olarak dı şlanacakları ndan korktukları için, bası nda karalanacakları ndan korktukları için, 
işlerini kaybedeceklerinden korktukları için, işlerini yürütememekten korktukları için, işlerini yürütemeyeceklerinden 
korktukları | için iktidarda kalabilirler. Siyasi makamları nı kaybedecekler. Bu pis solcu sinsileri iktidarda tutan yalnı zca 
korku ve korkudur. 'Muhafazakarlar'ı n birbirlerine "gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kı lacak" diye güvence verdiği 
gibi, bu Amerikan halkı nı n cehaleti DEĞİLDİR; gerçek şu ki, herhangi bir köle gerçeği biliyorsa, o da öyledir. bir köledir 
- ancak bu gerçeği bilmesine rağmen, bir şekilde özgürlüğe giden yolu zorlayacak gücü elde edemediği sürece özgür 
değildir. Bizi Amerika'da özgür kı lacak olan gerçek değil, çünkü milyonlarca kişi zaten gerçeği biliyor ve olup bitenlerden 
acı bir şekilde nefret ediyor, ancak gerçeği bildiklerini itiraf etmekten bile korkuyorlar. Joe McCarthy adı na dilekçeyi 

on milyon kişi imzaladı ve sağ kanattüm zamanı nı ve parası nı bizimon milyonu almak yerine bir on milyonu 

daha 'kazanmak' için harcadı ğı sürece, hepsi ölmemiş olsalar bile ölmemişler. zaten ayağa kalkmak zorundası n! Eğer 
olup biteni zaten bilen herkes artı k korkmasa ve ayağa kalksa, yarı n sabah Amerika'yı hainlerden geri alacak çok 
insanı MI z, paramı zveimkanı mı zvar! 


Sağ kanat, mücadelesini 'iyilik' ile sı nı rlandı rdı ğı sürece, halkı n büyük kitleleri, karalama, ekonomik zulüm, yasal 
taciz ve şiddet kullanan sol kanata koyun gibi boyun eğecek, bu da hoş DEĞİLDİR. son olarak da fiziki terör, milli 

hayatı mı z ve kültürümüz üzerindeki hakimiyetini zorla sürdürmektir. Güç elbette çek defterlerinde, yargı çları n 
cübbelerinde, hileli parti toplantı ları nda vb. gizlenmiştir, ancak Amerika'yı çökerten ve korkutan şey yine de güç veya 
güç tehdididir. Hepsi propagandanı n başyapı tları olan ne kadar gazete ve broşür olursa olsun, ne kadar çok 
konuşma ve toplantı olursa olsun, bu büyüyen sol gücü ve gücü ve onun uyandı rdı ğı korkuyu durduramaz; onu 
geri püskürtmek ve yok etmek şöyle dursun. 


Ancak 1955'te hâlâ, hanı m evladı arkadaşları m gibi Yahudilere 'gizlice yaklaşabileceğimizi' hayal ediyordum. 
Yahudilerden hiç bahsetmeyerek, hatta onları överek büyük bir 'taban' üyeliği inşa ederdik. Sonra, onlar hiçbir şeyden 
şüphelenmese de, biz daha da güçlenebilirdik ve sonunda, güzel bir gün, yüzlerimizdeki gülümsemeleri siler, şaşkı n 
İbranilerin etrafı nda dönerek aklı mı zdan geçeni görmelerine izin verirdik! 


Gittiğim her yerde bu korkağı n hayalinin tanı tı Idı ğı nı gördüm. Karşı laştı ğı m her'muhafazakar' beni bir 
kenara çekiyor ve 'kim olduğunu bilirsin'lerin en son öfkeleri ve ihanetleri hakkı nda inliyor ve bana işkencecilere 
gizlice yaklaşmaya yönelik son planları anlatı yordu. Bu çocukça yanı Isamaya herkes kadar ben de kapı Imı ştı m. 
Bu süper sinsi devrimin yöntemlerini tartı şmak için yüzlerce saat harcadı m ve tüm bunlardan kazandı ğı m tek şey, 
teröristleri konuşarak alt etmenin her zaman imkansı z olduğunu ve her zaman imkansı z olduğunu keşfetmem oldu. 
Bu tür şeytani gaspçı ları , onları içeri sokan silahla defetmek gerekir: GÜÇ! Onları nki gizliydi ve gizlenmişti. 

Bizimki doğası gereği açı k, yasal ve dürüst olmalı ama yine de güç olmalı , konuşma, broşür ya da sinsi hayaller 
değil. Dolayı sı yla risk içerir. 


Ayrı ca, eşimle benim, hatı rlayamadı ğı m belirsiz bir nedenden dolayı "ölümcüller" olarak adlandı rdı ğı mı z 
insanları datanı maya başladı m. Bunlar daimi "yurtseverler", toplantı ları n ebedi katı lı mcı ları , tükenmez 
gevezeler, "bu sefer seçimi eve atacak" süper zeki her şeyi bilenler ve pişmanlı kları nı yerine getiren iğrenç 
hobicilerdi. Haftada bir ya da daha fazla mazoşist orgazm sı rası nda 'vatanseverlik'i, Yahudilerin en son öfkeleriyle 
kendilerini kı rbaçlayarak elde ediyor gibi görünüyorlardı . Bu insanlar hayatları boyunca, on yı Ilar boyunca 
Yahudilerle 'savaşmı ş' görünüyordu. Yahudilere gizlice yaklaşmak için kendilerinin düşünmediği yeni planlara karşı 
standart tepkileri şuydu: "Sen doğmadan önce ben bu şeyle savaşı yordum, oğlum." Bunun, sanki kı rk ya da elli yı | 
boyunca bu kadar başarı sı z bir şekilde savaşan insanları nağı zları nı açmaya hiç gerek yokmuş gibi, yeni 
başlayanları toparlaması gerekiyordu. Bu "ölümcüller"ı srarla 
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gece gündüz durmadan ve her saat kulağı nı bükmek. Onlardan kaçmaya yönelik herhangi bir girişim kişisel bir hakaret olarak 
algı landı . Eşim ve ben, konuşmak dı şı nda hiçbir şeyle ilgilenmeyen ve zamanları nda Dünya Şampiyonu olan "ölümcüller" ile 
yapı lan seanslardan korkmaya başladı k. 


Toplantı ları mı z dahaiyi ve daha katı lı mlı oldu ama hiçbir sonuç alı namadı . Hiçbir şey başarı lmadı . Aylar geçtikçe ve 
hiçbir gerçek ilerleme belirtisi göstermeden küçük birikimlerimizin azaldı ğı nı görmeye başladı kça, sağ kanatta çok yaygı n olan 
bir 'çaresizlik' vakası yla karşı karşı ya kalmaya başladı m. Her yerde var olan geniş, örgütsüz ama düzenli bir 'yurtsever' 

çevresi ile tanı şmaya başlamı ştı m ve onlarla Yahudiler hakkı nda her türlü 'fasulyeyi dökme' hilelerini bir anda tartı ştı m. Çaresiz 
Yahudiler milyonlarca broşürün gökten aşağı uçması nı aciz bir öfkeyle izlerken, uçaklardan 'tüm hikayeyi' halkı n üzerine bı rakmak 
için sonsuz planlar vardı . Büyük ağlardan birinin televizyon kanalı na baskı n yapı lması ve personelin silah zoruyla 

tutulması planı ndan bahsedilirken, içimizden birinin -tam olarak kimin- Yahudiliğe dair belge ve gerçekleri nefesi kesilen milyonlara 
sunacağı nı tartı şmak kimsenin umrunda değildi. Bolca sahip olduğumuz ama sadece birbirimize ulaştı ğı mı z sürece pek bir 
anlam ifade etmeyen Komünizm. Hatta, Yahudileri aşağı indirmek için çı Igı nca çabalarken gökten "ciyaklayacak", 

erişilemeyen yerlere bağlanan balonları n üzerine devasa tabelalar gönderme planı bilevardı .Buçı Igı n fikirler, siz bunu okurken, 
aslı nda bir yerlerdeki zeki insanlar tarafı ndan tartı şı lı yor; kendi çekingenliklerinden ve cehaletlerinden bunalmı ş insanlar, 


Yahudilere bu iğrenç oyunları ooynasalar bile, orada bir şeyler olacağı nı anlayamazlar. hiçbir şekilde sonuç alı namaz. 


Sadece iki hafta önce, ben bunu yazarken, Yahudiler konuşmaları mdan birinin iki yada üç dakikası nı ulusal bir TV kanalı nda 

ı rkları karı ştı rmaadı nauzun bir programı ntanı tı mi nı yapmak için kullandı lar. Yahudi! rkları nı karı ştı rma 
propagandası nı n o kasvetli saatinde Beyaz adamı n tek sesi benimkiydi. Hatta İbrani medya ustaları bir konuşmamı n Yahudi 
Komünistlerin Beyaz Adam'a karşı kitlesel bir saldı rı için dünyanı nrenkliı rkları nı örgütlediklerini açı kladı ğı m bölümünü 
bile kullandı lar. Yahudiler, kendi cehaletleri içinde, Washington'da uluyan bir kalabalı ğa tüm çı plak tutkusu ve gaddarlı ğı yla 
yaptı ğı m konuşmanı n, insanları geri çevireceğini sanı yorlar - ki bu da, "ölümcüllerin" şu aptalca fikirleri kadar yanlı ştı r: 
fasulyeleri dökmek bir şekilde 'halkı uyandı racak' ve onları n desteğini çekecektir. Durum böyle değil. İnsanlar, onları n doğuştan 
gelen ataletlerini keşfettikten sonra bile, inanabileceğinizden daha hareketsizdirler. onları biraz olsun harekete geçirmek için 
defalarca tekrarlanan inanı lmaz miktarda propaganda gerekir. Joe McCarthy'nin bana tüm gerçeği söylemeye kalkı şmayacağı nı 
söylemesinin nedenlerinden biri de bu. "Beni bir deli olarak içeri tı karlardı " dedi ve ekledi "ve halk tüm bunları n neyle ilgili olduğunu 
unuturdu." 


Ve muhtemelen haklı ydı . 


Biz Beyaz Saray'a muzaffer bir edayla girerken, Yahudi hainlerin fareler gibi İsrail'e doğru koşması na neden olacak kolay 

yapı labilecek her şeyin olduğu fikri, sağcı gevezelik eden ve onları ayakta tutan en kötü yanı Isamalardan biridir. Yahudiler 

bize gülerken ve Anayasamı zı , hakları mı zı , geleneklerimizi, onurumuzu ve Beyaz Irkı mi zı ayaklar altı naalı rken komplo 
kuruyorlar. 


Neler olup bittiğini ilk keşfettiğinde herhangi birinin bu yanı Isamayı ve umudu beslemesi için belli bir süre affedilebilir, ancak 
Yahudilerin işlerini kaybeden, hapse atı lan, sürgüne gönderilen umut arkadaşları nı n ailelerini aç bı raktı ğı nı gördüğünde.'akı | 
sağlı ğı merkezleri' ve Yahudi gücüne karşı çı kmak için en ufak bir girişimde bile karalanı p lanetleniyorsa, bu fikri en fazla 

birkaç yı | içinde anlaması gerekir. Ülkemiz ve Beyaz Irkı mı z batarken, otuz yada kı rkyı lı nı böyle kolay bir yol olduğunu hayal 


ederek geçiren biri ne hayalperest ne de cahildir. O bir korkak! 


'Muhafazakarlar', kumun altı nda birbirlerine 'gizlice'mı rı Idanan, Yahudilerin boş zamanları nda tekmelemeleri için tüylü 


kı çları meltemde dalgalanan dünyanı n şampiyon devekuşları dı r. Kendilerinden başka kimseyi kandı rmı yorlar. 
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Temas kurduğum muhafazakar liderlerden biri National Review'un yayı ncı sı William F. Buckley Jr'dı . Washington DC'deki 

arkadaşı m Sam Jones onun muhabiriydi ve New York'ta bir toplantı da bir araya geldik. Buckley ve ekibiyle konuşmak bile entelektüel 
bir heyecandı . Buckley'in çevresinde, benim şimdiye kadar bulunduğum dünyanı n herhangi bir yerinde olduğundan daha fazla 
heyecan verici beyin gücü ve deha var. Bill'in kendisi aşı rı derecede cana yakı n ve diğerlerinden daha parlak, ancak kadrosunda üç 


veya dört Yahudi var, bunlardan biri özellikle Yahudi görünümlü ve oradaki atmosfer diğer 'muhafazakar' gruplardan farklı . 


Buckley, Yahudi Sorunu konusunda son derece temkinlidir ve onu tek başı na yakaladı ğı nı zda bile onun farkı ndalı ğı na 

ilişkin bilgi edinmek zordur. Alabileceğiniz en iyi şey, istediğinizi çı karma özgürlüğüne sahip olduğunuz, korunan çı karı mlardı r.O 
zamandan beri bunun nedenini öğrendim: Buckley'nin milyoner babası nı n İsrail petrolünde Yahudilerle büyük bir ilgisi vardı ve 
sonuç, bugün bile Buckley'nin anti-liberalizmi ve anti-komünizminin İsrail sı nı rları nda ve İsrail'in kapı ları ndadurması dı r. 


Siyonist toplantı salonları . 


O zamanlar ben de şu aptal "Gözlerimi kapattı mM" oyununu oynuyordum, bu yüzden Buckley'e yardı m ederek çok şeyin 
başarı labileceğini hissettim. Onun adı na National Review'un tanı tı mı nı yapmayı kabul ettim ve o da bir Washington 
bankası na benim hesabı ma bin dolar yatı rdı . Böylece National Review'un kolejlerde ve üniversitelerde kitlesel tirajı nı elde etmek 


için tasarlanmı ş bir projeye başladı m. 


Ancak o zamanlar AFCO'yu ve gazeteyi kurma çabaları na yoğun bir şekilde dahil oldum ve Bill için berbat bir iş yaptı ğı mı itiraf 
etmek zorunda kaldı ğı m için utanı yorum. Biraz çaba gösterdim ama onlar böyle bir terfi için gereken motivasyon ve coşkudan 
yoksundular ve hiçbir şey olmadı . Masrafları düşerek parayı vicdan azabı yla Bill'e iade ettim. Yahudi Sorunu konusunda fazla 
temkinli olması nı ndı şı nda,kibuonunayrı calı ğı dı r, Bill Buckley 90100 dürüst bir erkekti ve birlikte çalı ştı ğı m yada 
çalı şmaya çalı ştı ğı m diğer sağcı ları ndurumundan farklı olarak, benim başarı sı zlı ğı m Buckley ile herhangi bir şey 


başarmak tamamen benim hatamdı . 


Bu süre zarfı nda harika eşim ve ben evliliğimizin tadı nı çı karı yorduk, çünkü evlilik kurumunu çok az çiftin 

uyguladı ğı ndan eminim. Her şeye sadı k bir şekilde katı Idı , toplantı larda bana yardı mcı oldu, bağı ştopladı , hatta küçük 
konuşmalar bile yaptı . Ona Noel hediyeleri almayı o unuttum, doğum günlerini unuttum, ona politik dersler verdim, sevdiği gey 
toplumunda onu neredeyse hiçdı şarı çı karmadı m,artı k bir çocuk olduğum için bizimle hiçbir ilgisi olmayan 'iyi' insanlardan 
uzaklaştı rdı m. Profesyonel 'McCarthy'ciydim ve bana gösterdiği sürekli bağlı lı ğı nvesı cak sevginin karşı lı ğı ndaona 
genellikle çok az şey verdim. Çoğu zaman, siyasi kariyerimin bu dönemine kadar, ona bir gün, büyük olası lı kla, yanlı ş yaptı ğı m 
için değil, Yahudi ihanetine karşı durduğum için hapse girmem gerekeceğini bildiğimi söylerdim. Asla çekinmedi ve yı larca 
sadakatle bekleyeceğinden bir an bile şüphe etmedim. Utandı ğı vebiranlı ğı na sessiz kaldı ğı tekan, kendisinin ve çocukları n 
hayatı mdaki en önemli şey olup olmadı ğı nı sorduğu zamandı . Ona en çok sevildiklerini söylerdim ama ülkemi ve Irkı mı 
kurtarmak için elimden geleni yapmanı n daha önemli bir görevim olduğunu hissettim. Ona defalarca, evlenmeden önce de 
söylediğim gibi, bu görevin önce gelmesi gerektiğini söyledim. Kadı nlar, bir kocanı n böyle bir beyanı karşı sı nda sarsı lmaz bir 


şekilde durabilecek eş bağlı lı ğı nı n niteliğine karar verebilirler. 


Öte yandan eşim kadar sevdiğim bir insana bunu söylemenin kolay olduğunu kimse düşünmesin. Sahip olabileceğim başka herhangi 

bir arzu, ihtiyaç veya sadakat tarafı ndan caydı rı lamayacağı nı bildiğim içimdeki yanan dürtüyü yalan söylemek ya da örtbas 

etmek cazip geliyordu. Böylesine sevgili, sı cak bir insanı kolları ma almak, derin, sevgi dolu gözlerine bakmak ve bu sessiz bağlı lı ğa, 
bir gün görevim gereği yapmam gerektiğini hissettiğim şeyi yapmak zorunda kalabileceğimi söyleyerek karşı lı k vermek, toplayabildiğim 
tüm cesareti gerektirdi. onu incitmeyi göze alsa bile bunu yapar. Ülkenin her yerindeki sağcı tanı dı kları mı n çevresini genişletmeye 

devam ettim. Şu anda yaptı ğı m şey için kaçı nı lmazçı raklı ğı mı yapı yordum, ancak o zamanlar elbette bunu bilmiyordum. 


Kendimizi kolay bir şekilde kurtarabileceğimiz umudunu hâlâ taşı yordum. 
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Bu, bilinçaltı mı n derinliklerinde bir gün bunu yapmak için mücadeleye liderlik edeceğimi bildiğimden emin olmama rağmen, şu anda 


yaptı ğı mgibi bu mümkün olan tek yol anlamı na geliyor. 


Hiçbir gerçek başarı umudu olmadan banka hesabı nı n dibine ulaştı ğı mda, son bir umutsuz girişimde bulundum. 4 Temmuz için 
yeni bir "Bağı msı zlı k Bildirgesi" planladı m ve kongre üyelerini, generalleri, amiralleri, önemli ve etkili dostları ve zengin 

adamları , bunu hazı rlamak için Mayflower'da büyük bir toplantı ya davet ettim. 

New York'tan Kongre Üyesi Ralph Gwinn yardı mcı oldu ve ayrı ca Güney Carolina'dan Dom, Kansas'tan Wint Smith ve diğer birçok 
kişinin de yardı mı nı aldı m.Lübnanlı milyoner Fred Maloof geldi ve neredeyse tüm toplantı yı mahvetti. Tüm kongre üyeleri, 
generaller ve diğer önemli kişiler koltukları nda kı vranı rken, o 'hnemen ortaya çı ktı 've şiddetli bir Yahudi karşı tı tirad yaptı ! Ama 
onu susturmayı başardı m ve sunumumu ve dikkatle hazı rladı ğı m planları ortaya çı karmayı başardı m. Sonra arkama 
yaslandı m ve bu büyük şahsiyetlerin 'bir araya gelmenin' manası nı anlayacakları nı ve işi istekle yapmaya yardı mcı olacakları nı 
umdum. 


Sonuç kesinlikle sı fı rdı ; hiçbir şey. Çok sayı da iltifat ve hoş sözler vardı , ancak böyle bir organizasyonun kurulması na yardı mcı 
olacak gerçek bir ilerleme veya teklif yoktu. Sadı k ve anlayı şlı bir arkadaş olan Sam Jones, depresif eşimi ve beni yukarı daki otel 


lobisindeki salona götürdü ve yenilgiyi içki içerken tartı şti k. 


Gerçekten kendimi kötü hissettim. Planları mı n mükemmel olduğunu biliyordum ve herkes öyle olduğunu kabul ediyordu. Bunları 
çalı ştı racak güce ve yeteneğe sahip olduğumu biliyordum ve herkes de aynı fikirdeydi, Ulusumuz için durumun umutsuz olduğunu 
biliyordum ve herkes de öyle olduğu konusunda hemfikirdi. Ama kimse bir şey yapmazdı . Ne kadar çabalasam da sağlam, boş ve 
sessiz bir duvara çarptı m. 


Sam bizi neşelendirdi ve hatta bizi biraz dans ettirdi. Sonra eve gittik ve mübarek karı m başı mı okşayı p bana dayak yiyen bir 
çocuk gibi annelik yaparken ben uzun süre uyanı k yattı m, bir şeyleri çözmeye çalı ştı m. Amerikan Muhafazakar Örgütler Federasyonu 


ve The Conservative Times'ta başarı sı z olmuştum ve aynı durum siyasi kariyerim için de geçerliydi. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM X. 


Mayflower'daki büyük buluşmamı n felaketi tamamlanmı ş görünüyordu. Para ve düşünce, zaman ve çalı şma da dahil olmak üzere, 
bu son çabaya sahip olduğum her şeyi koymuştum. Ve sağ kanatta olup biten hemen hemen her şey gibi, bu da sadece başka bir 


konuşma oturumuydu. Ama artı ktanı dı ğı m ve güvendiğim anlaşı Imaz bir kaderin elini hesaba katmadı m. 


Mayflower'daki son toplantı ya gelen adamlardan biri, Hughes, Arkansas'tan son derece zengin bir plantasyon sahibi olan 

Robert B. Snowden'dı . New York'tan arkadaşı m Kongre Üyesi Gwinn aracı lı ğı ylaadı mı duymuş ve sonra beni arayı p 
toplantı için Memphis'ten geleceğini söylemişti. Toplantı da yaşadı ğı m aşağı lanmanı nbirkı smı Snowden'ı n 
konuşması ydı . Bu vesileyle gruba kendi organizasyonunu ve benim teklif ettiğim şeyi farklı bir şekilde yapma planı nı 
anlatmak için kullanmı ştı . Üstelik kendisine ait bol miktarda parası ve diğer zengin Amerikalı lardan aldı ğı binlerce doları 
vardı . Pek çok kongre üyesinin ve nüfuzlu kişinin aktif desteğine sahipti ve onun organizasyonu, benimkinin aksine, 'iş halindeydi' 
vehı zla büyüyen bir başarı gibi görünüyordu. Bütün bunlarla birlikte, çok anlaşı lı r bir şekilde, istediğim desteğin, 48 Eyalet 
Kampanyası adlı organizasyonuna çok daha iyi bir şekilde aktarı labileceğini vaaz etti. Mantı klı ydı . Aslı nda 

toplantı mı çaldı . 


Ancak ertesi sabah siyasi kariyerimin enkazı nı incelerken önerilerinin anlamlı olması benim için bir teselli olmadı . 
Artı k para, organizasyon, belge veya iş olmadı ğı ndan bir sonraki hamleyi düşünmek zordu. Sonra telefon çaldı . Snowden'dı 
bu. 


"Kongre Oteline gelebilir misin?" diye açı kça sordu. 

"Elbette" dedim, bir milyonerle konuşarak kaybedecek hiçbir şeyim olmadı ğı ndan."Ne zaman?" 
"Şu anda." 

"Hemen burada ol." 


Telefonu kapattı m ve Kongre salonları nı n hemen yanı ndaki oteldeki süitine koştum. BVD'sindeydi, bardaktan viski içiyordu. O 
içten ve blöf tavrı yla bana biraz teklif etti, ben de kabul ettim. Ondan hoşlandı m. Büyüktü, aslı nda gösterişli, açı k sözlü, 
hatta açı k sözlüydü ve 'hareket' olarak adlandı rı lan gevşek insan kalabalı ğı arası nda denildiği gibi 'skoru biliyordu". 


Snowden'da "ölümcül" bir yaşlı kadı n yoktu. 
"Sözünü beğendim" diye homurdandı . "İhtiyacı mı z olan şeyler sende var. Seni maaş bordrosuna dahil etmek istiyorum. Peki ya?" 


Kendimi elektrikli sandalyede erteleme teklif edilen bir adam gibi hissettim. 'Muhtemelen o anda Nikita Kruşçev'in maaş bordrosuna 
girmeyi kabul ederdim, iki aç aile eve biraz domuz pastı rması getirmemi beklerken, eğer eve biraz domuz pastı rması 
getirmeseydim içlerinden birinin arama izni ve hapishanesi hazı rdı . Ama Snowden beni ziyaretimde görmüştü. 
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En iyisi, rahat bir çevredeydim ve başarı geçmişimi biliyordum, bu yüzden sakin kalmaya çalı ştı m. 


"Ne yapı yorsun?" Diye sordum. "Peki ne kadar?" 


"Kampanyayı organize etmeme, para toplamama ve TV filmleri için senaryo yazmama yardı mcı oluyor." 


"Maaş bordrosu nedir?" Cennet artı maaş gibi görünen bu teklif karşı sı nda heyecanı mı bastı rmaya çalı şarak tekrarladı m. TV filmi 


senaryoları yazmak duaları ma cevap gibi geldi! 


"Sekiz bin." 


Burbonunu yudumladı k ve eğlendik. Birkaç kişi geldi ve gitti ve BVD'S'sinde onlar adı na mahkemeye çi ktı . 

Birbirimizden hoşlandı k. Bu iş elbette kalbimin arzusuydu, her ne kadar çı Igı n sevincimi makul bir süre boyunca saklamı ş olsam 
da. Ayrı ntı ları hallettik ve Virginia'daki evimde kalı p 48 Eyalet için Kampanya'nı n 'hilesi'ni oluşturan Anayasa'da yapı lan beş 
değişikliğin tanı tı mı nı yapmaküzere filme alı nacak yarı m saatlik beş TV programı yazmam konusunda anlaştı k. hükümeti 


gaspçı lardan gizlice geri almak için. 


Snowden giyindi ve aşağı daki bara gittik, burada kı demli teğmen ve Annapolis mezunu olması na rağmen büyük ihanete dikkat çektiği 
için Donanmadan atı lan arkadaşı m Bill Evans'la tanı ştı k. Kore Savaşı 'nda bir destroyerdeyken yaşananlar. Evans 'hareket' ve 

insanlar hakkı nda -hangilerinin sahte olduğu vs.- o zamanlar tanı dı ğı m herkesten daha fazla şey biliyordu ve onun Kampanya'ya 

yardı mcı olabileceğini düşündüm. Snowden, Evans'ı n herhangi bir yardı mı olacağı nı düşünmüyordu ama kendini o kadar geniş ve 
cömert hissetti ki, Evans'ı n şansı yaver gitmediği için, karı sı nı ve çocukları nı yurtdı şı nda mahsur kaldı kları yerden geri almak 
için Evans'a hemen 800 dolar borç verdi. Washington'un pembe bürokratları yla olan mücadelesinden sonra. Showden'ı n fevri cömertliğini 


çekici buldum ama çok geçmeden adamı n başka bir yönünü öğrenecektim. 


Son paramı , sipariş edildiği gibi onun için TV filmleri yazı p organize etmek üzere Viyana'daki evimi düzgün bir şekilde kurmak için 


kullandı m. Senaryoları ve taslakları tamamlanı r tamamlanmaz ona gönderecektim. 


Ancak daha başlamadan New York'taki büyük bir toplantı ya katı lmak üzere acele bir çağrı aldı m; burada Snowden ve Gwinn'in bir öğle 
yemeğinde para toplaması na yardı m edeceğim. Geldiğimde, Kampanyanı n ABD endüstrisinin en büyük isimlerinden bazı ları nı bu 
görkemli özel akşam yemeğinde bir araya getirebildiğini gördüm. Snowden ve Gwinn, toplanan kapitalistlerin her birinden 495 dolar talep 
ederek küçük konuşmalar yaptı lar; bu, bildirilmeyen en büyük katkı ydı . Konforlu atmosferin ve pürüzsüz sahanı n 


sonuçları mükemmeldi ve birkaç dakikalı ğı natakı mı n bir parçası olmaktan çok memnun kaldı m. 


Sonra, o gün için ayrı lı rken, Snowden aniden bana TV filmlerini yazması için daha sonra Yahudi çı karları nı n hakim olduğu bir 
firmayı kiraladı ğı nı ve benim de onunla birlikte ofiste çalı şmak üzere Memphis'e taşı nacağı mı söyledi! Bu, yaratı cı lı k, mali 
ve aile açı sı ndan korkunç bir darbeydi. Üzerinde bu kadar mutlu çalı ştı ğı m filmleri yazmazdı m. Virginia'daki sevimli küçük 
evimizden vazgeçip 1000 milden fazla güneye taşı nmanı n getirdiği ciddi mali sı kı ntı ya katlanmak zorunda kalacaktı m. Ailemin 
büyüyen köklerini söküp eşime yeni hicret hakkı nda bilgi vermem gerekecekti ve eşim anlaşı lı r bir şekilde hastalanmaya ve hicretten 
yorulmaya başlamı ştı . Zaten iki yı Ida dört kez taşı nmı ştı k. Ama maaş bordrosundaydı m ve seçtiğim kariyer olan siyasette 


çalı şı yordum, bu yüzden taşı nmaktan başka söylenecek ya da yapı lacak hiçbir şey yoktu. 


Thora ve ben, Ricky, Büyükbaba ve bebek Jeannie, Plymouth steyşı n vagonumuza doluştuk ve arabayı sürdük. 
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Memphis'e giden uzun bir yol. Yolda, ileride neler olabileceği hakkı nda saatlerce düşündüm ve ailemin bu şekilde kökten sökülmesine 
karşı 'sigorta' yaptı rmaya karar verdim. Snowden'ı n ani değişimiyle birlikte, 'maaş' konusunda bile siyasi kariyerimin pek de 
güvende olmayabileceği ihtimalini gerginleştirdim. Bir ev ya da daire satı n almaya ya da kiralamaya değil, büyük bir karavan 


almaya karar verdim. Eğer daha ani bir hareket olursa, otostop çekip gitmeye hazı rdı m. 


Snowden, Memphis'teki ofisinde minyatür bir diktatörlük yönetiyordu; diğer asistanı Fred Rosenberg (Alman) ve sekreteri üzerinde 
bir tiran gibi hüküm sürüyordu. Daha önce "Bob" ve "Linc" olmuştu ama ofise girdiğimde patrona kı saca "Bay Snowden" diye hitap 
etmem emredildi. Bu beni pek rahatsı z etmedi. Patronun yetkisini veya itibarı nı kullanması na karşı değilim. Aslı nda ben de 


bunda srar ediyorum ama sonraki emirleri beni rahatsı z etti. 


Memphis'e kadar geldiğimde, örgütün "Günde Bir Penny" sloganı sayesinde ABD'nin dört bir yanı ndan gelen 3,65 dolarlı k 
bağı şları n küçük makbuzları nı elle kesmek zorunda kaldı m. Bu makbuzlar iki işyerimdeki ofislerimde bulunduğu için 
bası Imı şve damgalanmı ş olabilirdi. Bir adama günde sekiz saat makbuz yazmak için 8.000 dolar ödemek ve ailesiyle birlikte bin mil 


yol kat etmek aptalca görünüyordu. Öğle yemeğine çı ktı ğı nda yeni ortakları ma bu aptalca iş hakkı nda sorular sordum. 


"O da böyle" dediler. "Sana kimin patron olduğunu gösteriyor." 


Onu patron olarak kabul etmekten, ona "Efendim" demekten ve emirlerine itiraz etmeden uymaktan mutluluk duyduğumu 
vurgulamanı n bana bir faydası yoktu. Her gün sandviçlerimle çalı ştı ğı mı ve saatlerce oturup o ebedi küçük makbuzları 
karaladı ğı mı bildirdim. Yeteneklerimi bu şekilde 'işgal ederken', Bay Snowden'ı n ofiste gösteriş yapması nı ve diğer ikisine 
kendi otoriter tavrı yla emir vermesini izledim. Yararlı öneriler sunarken, özellikle de bitmek bilmeyen küçük makbuzlar gibi 

çok sayı da verimsiz ve işe yaramaz evrak işini ortadan kaldı rma yöntemleri konusunda, çok nazik ve son derece diplomatik kumar 


oynamaya çalı ştı m. Bu onu sadecekı zdı rdı , ben de vazgeçtim. 


Sonra bir gün pahalı New York anlaşması ndan ilk senaryoları aldı . Bunları artan bir şaşkı nlı kla okudu. Onlara 
bakmama izin vermedi ama onları Rosenberg'e gösterdi ve onları n ölülüğünden ve aptallı ğı ndanacı bir şekilde şikayet etti. 


Sözleşmeli olduğu firmaya çirkin bir mektup yazdı ve daha da berbat senaryolar aldı . 


Zaten bir karavan satı nalma kararı mı yerine getirmiştim ve eve gittim, kompakt olsa da oldukça görkemli olan bu eve gittim ve 
bütün gece oturup senaryoyu yazı lması gerektiğini düşündüğüm gibi yazdı m. Ertesi sabah çabaları mı sessizce Bay 


Snowden'a teslim ettim, oda aynı sessizlikle kabul edip okudu. Hiçbir şey söylemedi ve öğle yemeğine çı ktı . 


Geri döndüğünde bana huysuz bir şekilde meşgul olmamı ve senaryoları yazmamı söyledi, ben de makbuz defterimi bir kenara 
koydum ve Virginia'da yapabileceğim işe, o diğer şirkete ödeme yapmadan önce yaptı ğı m işe geri döndüm. bunu yapmak için, 
ancak bilmesi gerektiği gibi, bu senaryoları yalnı zca kendini adamı ş, bilgili ve yaratı cı bir sağcı nı n yazabileceğini 
keşfetmek için. Ancak benim acil emirlerinin dı şı nda orada oturmam onu rahatsı z etti, bu yüzden bana eve gidip bunları 


yazmamı söyledi; bu çok hoş bir emirdi. 


Ben de katı Idı mveşovları yazdı m,anladı ğı m kadarı yla hiç görmemiş olsam da sonunda kullanı Idı , ama onun 
'yardı mı 'olmadan da olmadı . Mavi kalemi, dikkatlice yazı Imı ş propaganda parçaları nı niçine,ti pkı biryı kı m çubuğu 


gibi, kendi zevkine göre balyozla vurmak zorundaydı . 


Bütün bunları n ortası nda, Donanma bana Anacostia, DC'den birkaç yedek filoyu götürmem emrini verdi. 
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Grosse Isle, Michigan, iki haftalı k yoğun uçuş eğitiminden oluşan bir yaz 'gezisi' için. Anacostia'da Fasron 661'in komutanı ydı m, her 
ay bir hafta sonu Washington'da uçuyordum ve şimdi eğitim grubunun görev gücü komutanlı ğı na atandı m. Bu yüzden Donanmada 
hizmet etmek için Memphis'ten, ailemden ve Bay Snowden'dan iki haftalı ğı na ayrı Imak zorunda kaldı m. Benim yokluğum 

sı rası nda Bay Snowden karı mı ve çocukları mı Arkansas'ı n Hughes kentinde yüzmek için bir gölünün bulunduğu görkemli 


çiftliğine ziyarete götürmeyi teklif etti. 


Savaş güçlerimizi iğdiş eden 'Yahudi demokratik' çürümenin tüm boyutları nı en sonunda Grosse Isle'daki bu gemi seyahatinde öğrendim. Görev 


gücü komutanı olarak bana verilen emir, subayları n ve askerlerin savaşa hazı r olmaları nı sağlamak için iki haftalı k yoğun tatbikat ve eğitim için 
kendi Fasron 661'imi ve Grosse Isle Donanma Hava İstasyonuna bağlı bir keşif filosunu almaktı . Hepimiz tam görev ücreti alı yorduk ve Donanmada 
aktif hizmetin tüm avantajları ndan yararlanı yorduk, bu yüzden bana öyle geliyordu ki filoları n, subayları n ve askerlerin gerçek savaşa hazı r 


olmaları nı sağlamak için Amerika'nı n vergi mükelleflerine yapabileceğimiz her şeyi borçluyduk. erkekler. 


Savaşa hazı r olmanı n en temel gerekliliklerinden biri disiplindir ve disiplinde anı nda itaat ve saygı gerektirir. Tüm etkili askeri 
organizasyonlarda astlar tarafı ndan yaşlı lara verilen selamlamaları n, onurları n, törenlerin, saygı nlı kları n ve hizmetlerin 
çoğunun nedeni budur. Bu en gerekli unsuru eğitim programı na dahil etmeye çalı şarak korkunç bir 'hata' yaptı m. Tüm 

astları n,tüm kı demlileri günde bir kez selamlamaları nı vetüm komutanları n, aktif çalı şma koşulları veya uçma vb. 
durumlar dı şı nda, her ortaya çı ktı kları nda selamlanmaları nı emrettim. Bu, iyi disiplinin hakim olduğu gemilerde 


standart prosedürden başka bir şey değildir. 


Sonuç olarak, bazı subaylar ve adamlar Anacostia'ya şikayette bulundular ve ben de neredeyse tatmin edici olmayan bir uygunluk 
raporu alarak iyice çiğnendim. Yeni 'demokrasi' ve birliklerden 'dostlar' yaratmanı n gerekliliği vb. hakkı nda bir konferans aldı m. 


Eski Omaha'da mancı nı k pilotuyken içinde bulunduğum Donanmanı naynı sı olduğuna inanmak zordu. on altı yı | önce. 


O günlerde, bazı birliklerin subayları yla 'arkadaş' olmadı kları için'demokratik' duyguları incinmiş olsa da, Donanma hâlâ 
aristokratik savaş geleneklerini sürdürüyordu. Aslı nda gençler ve büyükler arası nda uçurum yaratmak için her türlü çaba gösterildi. 
O zamanlar asteğmenler ile astsubaylar arası nda, şimdi asteğmenler ve yüzbaşı lar arası nda olduğundan daha büyük bir uçurum 
vardı ! Biz 'demokrasi'ye geçmeden önce, mesleği savaş olan bir beyefendinin ayrı calı ğı olarak, kı demsiz bir deniz subayı na 

bile özel yemek görevlisi atanı yordu. Bu, Yahudilerin, her amiral ve generalin bulaşı kları nı ve köpeğini yı kaması gerektiği ve 
sorumlulukları ulusları n kaderini de içerebilecek bir adam için bu görevleri yapmanı n bir zencinin "onuruna" yakı şmadı ğı fikrini 


yaymayı başarması ndan önceydi. . 


O günlerde rütbenin gerçekten bir anlamı vardı ve diğer asteğmenler ve ben, üçüncü si nı ftan bir teğmene "efendim" 

dı şı nda bir şey demek aklı mı n ucundan bile geçmezdi. Hatta teğmenler ve üstü için bir 'kafa' veya tuvalet bile vardı ve bir 
keresinde, ben zaten jg'lerden biriyken, bir teğmen tarafı ndan uçuşlar arası nda kutsal odası nı kullanarak iki merdivenden 

yukarı veaşağı uzun bir koşudan tasarruf etmek için yakalandı m.'Kalküta'nı n kara kalesinde' mahalleler. Daha yüksek bir 

dünyanı n bu saygı n kişisi, günümüzün subayları kadar popülerlik delisi değildi ve benden daha iyi olanları mn mahremiyetine bu 
şekilde izinsiz girdiğim için en tuzlu gelenekle beni çok yerinde bir şekilde çiğnedi. Daha 1941 gibi birkaç yı | önce bile, her rütbeden 
Amerikalı savaşçı lar, komutanlar ve komutanlar dünyanı n en onursuz görevlerinde bir arada dururken hiç kimsenin komuta onurunu 
koruyamayacağı ve çok sayı da askerin saygı sı nı koruyamayacağı basit gerçeğini anlayabiliyordu. bazen askeri kurumlarda 


olduğu gibi, yerlerin en onursuz yeri. 


Doğru tavı r ve ruha sahip bir asker veya kı demsiz bir subay, iyi bir subayı selamlamak, onurlandı rmak ve ona ayrı calı ktanı makla 
kendini aşağı lanmı ş ve alçakgönüllü hissetmez. Ancak günümüzün subayları nı n çoğu, iyi subaylar yerine popüler olma 


arzusunu takı ntı haline getirdi. 
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41'de, onu her gördüğümde komutanı mı selamlardı m ve buiyi, sert subayı selamlamaktan büyük bir gurur duyardı m. 
Onunla birlikte çiş yapma demokratik 'ayrı calı ğı na' sahip değildim, ancak onun liderliğini takip etme ve beni hiç 

tereddüt etmeden alkı şlatacak bir subay ve beyefendiye karşı gerçek, sağlam, on sekiz karatlı k saygı hissetme 

ayrı calı ğı na sahiptim. Böyle bir saygı yı göstermedeki kası tlı ve bariz başarı sı zlı ktan dolayı zincire vurulacağı m. 


Elbette, komutanlar eskiden sahip oldukları gerçek güce sahipken zorbaları mı z ve zorbaları mı z vardı , 

ancak bazen zorbaları n kabalı kları nda bir amacı olduğunu ve bunun savaşta karşı lı ğı nı aldı ğı nı öğrendik. 
Çoğu zaman komutanları mı z olağanüstü liderlerdi. Bugün bir CO', her şeyden önce en ucuz şekilde 'popüler' olması ve 
ardı ndan teknik uzman ve kağı tkarı şti rı cı olması beklenen bir tür işadamı , yönetici ve okul öğretmenidir. Eğer 
popülerliğin yanı sı ra her zaman ayrı calı k ve korku unsurları nı da içeren etkili liderlik için itibar ve saygı nı n 
uygun koşulları nı oluşturmaya çalı şı rsa, derhal 'demokratik' olmamakla suçlanı r. 


Bu kötü deneyime ek olarak, iki haftalı k Donanma gezisinden dönüşümüm, Snowden'la bu kez ciddi nitelikte yeni bir savaş için 
fı rsattı . Daha sonra konuyu mahkemedı şı nda çözdü ve ben de olayı nayrı ntı ları nı açı klamamayı kabul 
ettim ve bu nedenle bunu burada yapamam. 


O karşı laşmadan sonra ofiste işler zordan da beterdi. Davam ve işim uğruna son derece, hatta resmi olarak saygı lı ve 
yardı msever olmaya çalı ştı m, ancak patronum keyfi zulmünü iki katı naçı kardı . Ona Mercury dergisinden Russell 
Maguire ile iyi bağlantı lar kurduğumu ve bize iyi bir tanı tı m sağlayabilecek diğer bağlantı lar kurduğumu anlatmaya 
çalı ştı m, ancak Snowden bu teklifleri küçümsedi ve tanı tı mı yapması için serseri olduğunu bildiğini kabul ettiği 
biradamı işealdı .işealı ndı ğı miişler. 


Bir sabah ofise gittiğimde Snowden'ı erkenden orada buldum. Benden masası ndaki bir faturaya falan bakmamı istedi ve 
ben de bunu yaparken "Rockwell'i Ateşle" yazan bir not görmekten kendimi alamadı m. Ona ne olduğunu sordum ve 
saklamaya çalı ştı ama artı k çok geçti. Konuşmayı hallettik ve asansöre kadar daha fazlası nı dinlemem için bana emir 
vermesiyle birlikte ofisten hı zlaçı ktı m. 


Fragmanı alacak öngörüye sahip olduğum için şükürler olsun ki, kendini badminton kuşu gibi hissetmeye başlayan eşime 
kötü haberi vererek eve koştum. 49 model eski bir Cadillac satı naldı kve ben o 12 metrelik dev arabayı (bir kamyondan 
daha büyük) bağladı m ve aileyi cüce arabanı n içine yı ğdı m. 


Çok az sayı da savaş uçuşu deneyimi, eşi ve çocukları ile dolu bir araba ile devasa bir römorkun çekildiği ilk yolculuk kadar 
'tüylü' olmuştur. Tepelerden aşağı giderken yaratı k tehlikeli bir şekilde sallanı yordu ve bir keresinde karşı daki tepeden 
aşağı ya doğru kükreyen dev bir Greyhound otobüsü görmüştüm, ben de başka bir tepeden aşağı , yolun bir dere üzerindeki 
küçük bir köprüye doğru daraldı ğı noktaya doğru kükreyerek inmiştim! Ortada buluşacağı mı z belliydi ve köprü ancak 
ikimize yetecek kadar genişti; bir adı mdan az kalmı ştı !Duramadı ğı m için otobüs şoförüne çı Igı nlar gibi kolumu 
salladı m ama o her zamanki gibi bir otobüsün devasa hı zı yla yoluna devam etti. Parmakları m ölümcül, soğuk bir 
korkuyla direksiyonu kavrarken, eşimi ve beni kelimenin tam anlamı yla yoran, kı | payı bir kaçı şla o köprüde birbirimizin 
yanı ndanhı zla geçtik. Çocuklar elbette bunun eğlenceli olduğunu düşündüler! Ayrı ca kasabalarda dar virajları 

dönerken korku dolu anlar yaşadı k ve eşim diğer arabaları durdururken bana rehberlik etmek için sı k sı k arabadan 
atlamak zorunda kalı yordu. 


Yolda, römork bağlantı mı zkı rı Idı verömork korkunç bir gümbürtüyle düşerken neredeyse bir felaket yaşadı k, ama 
savaşmayı ve mücadele ederek Washington, DC'ye kadar yolumuza devam etmeyi başardı k ve sonunda güzel parka çekildik. 
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Haine's Point'te, Potomac'ı n ortası ndaki bir adada - devasa bir rahatlamayla! 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XI. 


ABD'nin İzlanda'daki çı Igı nlı kları yla ilgili bir makaleyi Mercury Magazine'in yayı ncı sı Russell Maguire'a zaten satmı ştı m, bu 


yüzden şimdi ona daha fazla çalı şma önermeyi planladı m. New York'taki Park Lane'deki lüks dairesini aradı m ve randevu ayarladı m. 


Onunla hiç tanı şmamı ştı m ve onu Memphis'teki son işverenimin tam tersi olarak gördüğüme sevindim ve rahatladı m. 

Ufak tefekti, zekiydi, alçakgönüllüydü ve kendisini tamamen Amerika ve Beyaz Irk davası naadamı ş görünüyordu. Vatansever 
liderlerin toplantı sı rası nda kaçı nı Imaz olarak yaptı ğı gibi 'hareket' hakkı nda konuştuk ve ihtiyaç duyulan şeyin, onun "sert 
çekirdekli" dediği şey olduğu konusunda anlaştı k. Ona eninde sonunda bir Nazi Partisine ihtiyacı mı zolacağı nı düşündüğümü 
söyledim, o da kabul etti ama bunun son derece gizlilikle yapı Iması gerektiğini söyledi. O zamanlar, şimdi olduğu gibi onu bu 


fikirden vazgeçirecek kadar bilgim yoktu, bu yüzden ben de buna uydum. 


en 


Daha sonra, sevdiği projesi Mercury Magazine'in tanı tı mı nayardı mcı olmak ve istediği "sert çekirdeği" sessizce kurmaya 

başlamak için beni Beşinci Cadde'deki ofislerinde asistanı olarak maaş bordrosuna almayı teklif etti. Hayal ettiğim bu olmasa bile, 
bunu iyi bir maaşla kabul ederdim. Tanı dı ğı m birçok genç Amerikalı nı n övdüğüfı rsat buydu: vatana ihanetle mücadele için 
para almak! Hemen işe gitmek için rapor verdim ve karavanı bir taşı ma şirketi tarafı ndan Manhattan'ı n hemen karşı sı ndaki 


Moonachie, New Jersey'deki bir karavan parkı na çektirdim. 


Bir süreliğine gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu. Maguire için 'boynumu kı rdı m've o bunu takdir ediyormuş gibi görünüyordu. 


Önerileri dinlemeye istekliydi ve kabul etti. Memphis'teki ofisten sonra cennet gibiydi! 


Ama sonra dünyanı n her ofisinde devam eden ofis entrikaları na bulaşmaya başladı m ve unvanı olmayan pozisyonum zorlaştı . Bazen personelin bu 
küçük multimilyonere verdiği adla "RM", beni 50. Cadde'deki Mercury ofisindeki tüm postalara atmam ve oradaki personelin - kendi kı zı da dahil - olup 
olmadı ğı nı görmek için postaları karı ştı rmam için gönderirdi. Mercury'nin patronuydu; posta hesapları ndan para çalı yor ya da hesapları 

karı şti rı yorlardı ! Bu durum beni ne o kadroya sevdirdi nede bazı editörlerin sola sempati duyduğunu keşfettiğimde ve görevim gereği kanı tları 
patrona sunduğumda herhangi bir popülerlik kazanmadı m. İşimin bir parçası da, her zengin adamı n başı na bela olan binlerce finansman talebini 


filtrelemek ve RM'in rahatsı z etmek istemediği alçakları , sahteleri, göğüsleri ve pek çok düzgün insanı dı şarı atmaktı . 


Bu arada ben de yoğun bir şekilde Maguire'ı n'sert' karakterinin yeteneğini araştı rı p topluyordum. Bu süreçte DeWest Hooker 
adı nda bir adamla karşı laştı m. Hooker'la bir kez dahatanı ştı ğı mda hayatı mkalı cı olarak değişti. 

Hooker, Maguire ve Hooker'ı n Bund'dan bu yana Nazi'ye en yakı n kişiler olduğunu zaten biliyordu. Kendisi Cornell mezunuydu, 
tam benim yaşı mdaydı ,aynı mizaca,aynı fikirlere ve çok daha fazla deneyime sahipti. 

Yakı şı klı ydı ,okadaryakı şı klı ydı ki, hala sigara reklamları nda gördüğüm profesyonel model olarak para kazanı yordu. 
Sağlam, aristokrat yüzü, şakakları ndan ağarmaya başlayan mükemmel bakı mlı saçlarla çerçevelenmişti. Vücudu atletik ve 

uzun boyluydu ve adı mları nda, bizim beat insanları mı zarası nda nadiren görülen bir sı çrayı ş ve yaylanma ile yürüyordu. 


O, Hooker'ı n soyundan geliyordu. milyoner ebeveynleri ve milyoner bir karı sı ylaBağı msı zlı k Bildirgesi'ni imzalamı ştı . 
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Ama hepsinden önemlisi Hooker bir Naziydi! O bir 'vatansever", 'sağcı 'ya da 'muhafazakar' değildi, savaşan, sert, 
topyekun bir Naziydi. New York şehrinin sokakları na inmiş ve sert çocuklardan oluşan çeteleri toplamı ştı . Potansiyel 
genç suçlular haline getirdi ve onları Amerika Birleşik Devletleri'ne, Beyaz Irk'a ve Adolf Hitler'e fanatik bir sadakate 
dönüştürdü. Bu küçük serseri çetesine Milliyetçi Gençlik Birliği adı nı verdi ve liderliğin ve cesaretin bunu 

başarmak için neler yapabileceğini gördüğümde derinden etkilendim. Küçük kayı p bebek gangsterlerden düzgün, 
kendini adamı ş Amerikalı lar Hooker'ı n çocukları ona tapı nı yordu! O, Greenwich, Connecticut'taki bir 

malikanede, büyük bir onurla Homburg ve Chesterfield giyen bir aristokrattı ve o küçük New York sefaletini yönetiyordu. 
umutsuzluktan kurtulan çocuklar, Yahudi Komünizminin pis kalesi New York'ta ona karşı grev hattı oluşturuyorlar! 


Hooker'la ilk buluşmam bir Şükran Günü'ndeydi, onun bir aile yemeğine katı lması gerekiyordu ama biz 
tartı şmamı za o kadar dalmı ştı kki,karı sı nı onaçokkı zana kadar saatlerce bekletti. Konuştuğumuzda bana 
birbiri ardı nainanı lmaz şeyler anlattı . 


Wes bana Yahudileri daha önce hiç anlamadı ğı m kadar açı k bir şekilde anlattı . Dramatik jestlerle, farklı 
derilere sahip bir yı lan gibi nası | hareket ettiklerini, stratejik bir ihtiyaç ortaya çı ktı ğı nda içinden çı kı p içeri 
girdiklerini anlattı . 


Yahudi Komünizmi, ABD'de olduğu gibi, Yahudi Komünist casusları n geçit törenini gören milyonlarca insan yüzünden 
fazla'kı zmaya' başladı ğı nda, onlar bu deriden sı yrı lı p Siyonist oluyorlar. Ve buda çokı sı ndı ğı nda,deri 
değiştiriyorlar ve 'anti-komünist' ya da başka bir şeye dönüşüyorlar. Heyecan içinde, hiç kimse onun hep aynı yı lan 
olduğunu fark etmiyor gibi görünüyor. 


Daha da aydı nlatı cı ydı , bana kendi başı ma 'hareket' olaraktanı dı ğı mkarı şı klı ğı n parlakve netbir 
resmini verdi - korkaklar, gürültücüler, hobiciler, ADL ajanları , 'fahişeler' parası yok -- çoğu moral bozucu. 


Bu enerjik genç dahi daha sonra bana Joe McCarthy'nin şaşı rtı cı ve doğru iç hikayesini anlattı ve şimdiye kadar beni 
şaşı rtan düşman operasyonları hakkı ndaki hayati bilgileri derinlemesine anlama ve sunma tarzı yla beni tamamen 
kazandı . Yolun heradı mı nda bana Joe McCarthy'nin nası | başladı ğı , yükseldiği ve sonunda mahvolduğuna dair 
hikayeyi destekleyen belgeler, gazete kupürleri ve fotostatlar gösterdi. 


Bana, çok fazla Yahudi casusun öne çı ktı ğı bir dönemde, her şeyi Bernard Baruch'un başlattı ğı nı söyledi. Baruch, 
Joe'yu New York'taki dairesine çağı rdı - burada Hooker bana The New York Times'tan bir kupür gösterdi - ve ona anti- 
komünist bir haçlı seferine ihtiyaç olduğunu, ancak komünizmin etrafı ndan dolaşmak için talihsiz bir fikir olduğunu 
söyledi. Yahudiydi, çünkü çok sayı da Yahudi casusu vardı . Joe, Yahudi olmayan bazı casusları kazı p biraz daha 
'adil' davranarak iyi, heyecan verici bir Kı zı Il avı yürütür müydü? Eğer Joe bunu yapsaydı , Bernie bunda Joe için 

iyi birtanı tı m ve ilerleme olduğunu görecekti. McCarthy bu anlaşmanı n kokusunu alabiliyordu ama kendisinden 
önceki pek çok Şabbez goy gibi o da Yahudiyi alt edebileceğini hayal ediyordu. Zamanı geldiğinde, reklamı ve desteği 
Yahudi ve Yahudi olmayan TÜM Komünistleri dı şarı çı karmak için kullanacaktı . 


Böylece Joe büyük avı yürütmeyi kabul etti ve Wheeling, Batı Virginia'da işe başladı . Amerika'daki "usta Kı zı | 
ajanı " tespit etme sözü verdi ve Dı şişleri Bakanlı ğı 'nda komünizmle ilgili birçok suçlamada bulundu. 


Daha sonra 'iyi' Yahudi' arkadaşı köşe yazarı George Sokolsky ona yaklaştı ve onu Komünist Parti'de bu kadar çok 
Yahudi'nin 'tesadüfi' varlı ğı nedeniyle 'Yahudi karşı tlı ğı "ile suçlanma tehlikesi konusunda uyardı . aparat. 
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"Neden 'iyi' bir Yahudi'yi ekibinizin başı na alarak buna karşı önlem almı yorsunuz?" George'u ikna etti. "O zaman senin Yahudi 


düşmanı olduğunu söyleyemezlerdi! 


Joe bu tavsiyenin oldukça iyi olduğunu düşündü ve George'un aklı na doğru Yahudi olan Roy Cohn geldi. 


Kı sa sürede mesele halledildi ve Yahudi Cohn, 'McCarthycilik'in organizatörü oldu. 


Daha sonra Cohn, Joe'yla mücadeleye yaklaştı ve katkı lara ve daha fazla yardı ma ihtiyaçları olduğundan ve 'Yahudi 
karşı tlı ğı 'ile suçlanmayacakları ndan iki kat emin olmak istediklerinden, harika, zengin, genç bir Yahudi arkadaşı nı işe 


almanı nakı lı ca olabileceğini öne sürdü. , Dave Schine, personel adı na. McCarthy yine bu muhteşem vuruşa uydu. 


Her şey hazı r olduğunda McCarthy, söz verdiği gibi 'büyük kı rmı zı balı ğı nı 'usulüne uygun olarak ortaya çı kardı ; balı ğı n Owen 
Lattimore adı nda bir üniversite profesörü olduğu ortaya çı ktı - bir Yahudi olmayan! Ne öncesinde ne de sonrası nda kimse onun hakkı nda 
pek bir şey duymamı ştı , ama yirmiden fazla Yahudi Sovyet casusunun yargı landı ğı davaları n ortası nda Lattimore, uygun çı ğlı klarla, 
gerçek bir kı rmı zı ringabalı ğı , Yahudi olmayan bir ringa balı ğı olarak bası nda ileri geri sürüklendi. her iki 'taraf' tarafı ndan öne 


sürülüyor. Bernie iyi bir iş çı karmı ştı . 


Tüm bunlara rağmen McCarthy, manipülatörlerinden daha akı Ilı olduğunu ve bir Cumhuriyetçi iktidara geldiğinde TÜM 
kı zı ları n, Yahudilerin ve Yahudi olmayanları n peşine düşeceğini ve fişlerin mümkün olduğu yere düşmesine izin vereceğini düşündü. 
Ancak şimdilik, Yahudi gazetelerinin ve Komünist Daily Worker'ı n hakkı ndabağı rdı ğı adam, bir Yahudi tarafı ndan tuzağa 


düşürülen, bir Yahudi tarafı ndan tavsiye edilen ve kadrosunda iki Yahudi bulunan adam olarak şöhretinin üzerinde dinleniyordu. 


Sadı k ve çalı şkan personel artı k 'McCarthycilik'i dünyaya sergilemeye koyuldu. İki Yahudi Cohn ve Schine, ABD Bilgi Servisi'nin 

aslı ndakı rmı zı ve pembe propagandayla dolu kütüphanelerini ziyaret ederek Avrupa'da kası rga gibi bir tur attı lar. Ancak 
ABD'nin vergi mükelleflerinin parası nı n Marksizm'i yaymak için bu çürük kullanı mı nı açı ğa vurarak ve durdurarak sorumlu bir iş 
yapmadı lar. Bunun yerine bası na sinir krizi geçirdiler, kitapları yere attı lar ve iki aptal gibi davrandı lar. Kimse onları n iki 

Yahudi olduğunu fark etmedi ama bu ikisinin bası nda geniş yer alması sayesinde herkes 'McCarthycilik'i delilikle eşitlemeye 

başladı ! 


Başkanlı k seçimleri artı ktümhı zı yla sürüyordu ve McCarthy, Truman'ı n kendisini durduramayacağı günü sinsice hayal ederek 
Ike'nin tarafı nı tutmaya başladı ; kaç tanesi Yahudi olursa olsun, komünistleri gerçekten kazı yacağı günü hayal ediyordu! Tabii ki 


Ike seçildi ve McCarthy fişi çekti, gaza bastı , iticileri çalı ştı rdı ve sahip olduğu her şeyi bı raktı 


Fort Monmouth'a, en gizli radar laboratuvarları mı za gitti ve korkunç güvenlik kayı tları olanvekı rmı zı geçmişe sahip 41 
kişiyi keşfetti. Bu 41 kişiden 39'u Yahudiydi! Daha sonra, kı rmı zı sicilini inkar ederek yalan yere yemin ederken suçüstü yakalanan 
Irving Peress adı nda Yahudi bir dişçi buldu. McCarthy, Savunma Bakanlı ğı 'ndan konuyu incelemesini ve durumu rapor etmesini 
istedi. Bunu yapmak yerine, Anna Rosenberg'in hakimiyetindeki Ordu, Peress'i terfi ettirdi ve onu askeri mahkemenin ulaşamayacağı 


bir yerde bir günde topladı ! 


Haklı olarak kana susamı ş olan McCarthy, Irving'in peşine düştü ve bu komünisti kimin desteklediğini öğrenmek istedi. 
Sonunda The New Masses'ta makaleler yazan ve Komünist John Reed Kulübü'nün üyesi olan Anna'ya ulaşacaktı . Belki de bu iz onu, 
kaleminin bir darbesiyle Milliyetçi Çinlileri kişisel olarak silahsı zlandı rmakla övünen ve böylece Çin'i komünizme teslim eden Bakan 


Marshall'a götürecekti. 


Böylece McCarthy'nin iki Yahudi "yardı mcı sı " Cohn ve Schine yeniden harekete geçti. Schine askere alı ndı 
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ve Cohn, McCarthy adı naaradı ve nüfuzuyla onun için iyilikler sağlamaya çalı ştı . Bu yozlaşmı ş eylem, yalan yere yemin etmekten 


suçlu olan Komünist Yahudi bir dişçiyi terfi ettiren ve onu askeri mahkemeye çı karı Imadan öncediı şarı çı karanları n öfkesini 
hafifletmek için mükemmel bir aldatmacaydı . 


Bir kez daha, 'McCarthycilik'i yaratan ve ona kötü bir üne sahip olan iki Yahudi - Joe McCarthy değil - gerçekten cesur ve iyi kalpli bir 


adamı n çöküşüne neden olan kirli işlerin kaynağı ydı . 


Hooker, Yahudilerin manipülatif dehası nı ve bunu çözme konusundaki kendi dehası nı gösteren bu son dereceyı kı cı ve karşı 


çı kı lamaz gösteriyi bitirdiğinde, her şeyin büyüklüğü karşı sı nda şaşkı na dönmüştüm! 


Hooker'ı nadı naçalı ştı ğı m Maguire'dan nefret ettiğini keşfettim. Maguire'ı n tek bir konuda kudurmuş olduğunu söyledi; en 
sevdiği proje olan Merkür ve bu davanı n canı cehenneme. Bana, Maguire'ı n mali açı dan son derece acı ması z olduğunu ve 
kendisine paraya mal olması halinde yapabileceği her türlü anlaşmadan kaçacağı nı söyledi. Hatta Maguire'ı n kendisini, Bill Evans'ı 
(Snowden'dan kredi almı ştı m) ve başka bir adamı kişi başı na 10.000 dolar karşı lı ğı nda kilit Yahudileri öldürmesi için işe almaya 
çalı ştı ğı nı bile iddia etti, ancak para sorununu kesin olarak belirlemek o kadar zorlaştı ki, asla ödemeyeceğini düşünüyorlardı . 
Aslı nda bazı çocuklar bunun yerine Maguire'ı vurmak istedi. Hooker, Maguire'ı n sonsuza kadar "sertliği" hakkı nda konuşacağı nı 


ancak hiçbir şey yapmayacağı nı söyledi. 


Bu arada Moonachie'deki karavanı mı zda eşim ve ben, kı sı tli yaşamalanı gözönünealı ndı ğı nda çok mutluyduk. 
Bir kez daha hamileydi ama bankada paramı z vardı ve ailemiz her geçen gün daha sevgi dolu ve birleşmiş bir halde büyüyordu. 


Maaşları n istikrarlı bir şekilde gelmesi ve Maguire'ı n yapmayı çok istediğim bir iş için bana zam sözü vermesiyle gelecek ideal 
görünüyordu. 


Wes'le Greenwich ve New York'taki evinde çok zaman geçirdim. İftirayla Mücadele Birliği ve odönemde New York Başsavcı sı olan 
Jacob Javitz tarafı ndan ticari ve siyasi faaliyetlerden uzaklaştı rı Imı ştı . Hatta Yahudiler New York'ta ona karşı kalı cı bir tedbir 
kararı bileçı karmı şlardı ,tı pkı şimdi benim durumumda yapmaya çalı ştı kları gibi. Larcnmont, New York'tan Greenwich, 


Connecticut'a taşı nmak zorunda kaldı . 


Hooker, 'hareket'in ABD'de asla başarı ya ulaşamayacağı na inanı yordu çünkü şöyle dedi: "'Şişman kediler', Yahudilerin kendi 
çocukları nı desteklediği gibi bir hareketi destekleyemeyecek kadar bencil ve açgözlüdür." Kendi deyimiyle 'şişman kediler ile 
yaşadı ğı bir dizi deneyimi duyduktan sonra tiksinmişti ve onu suçlayamazdı m; o zamandan beri benim de 'zevk aldı ğı m' 


deneyimler. 


Bu yaratı klar, akı Iları ndaki küçük bir proje için her türlü meblağı öderlerdi, ancak Yahudilerin yaptı ğı gibi, birlikte mücadeleci, 


verimli bir organizasyon oluşturmak için gerekli olan insan yeteneğine herhangi bir para ödemezler. 


O zamanlar hâlâ onları n sorumlu bir planı ve sorumlu insanları desteklemeye ikna edilebileceğini hissettim ve West'i, örneğin daha 
önce TV'de yaptı ğı gibi, hareketi bı rakı p para kazanmak için işe geri dönme planları ndan vazgeçmesi konusunda ikna 

ettim. yı Ida 40.000 dolar kazanı yordu. West'e böyle bir grubu organize etme konusunda özel talimatlar vererek Maguire için 

çalı ştı ğı mı söyledim. Alay etti ve Maguire'ı n memnuniyetle karşı layacağı nı söyledi. Farklı hissettim ve Maguire'ı sonuna 
kadar destekledim. Bütün bu çı Igı n konuşmalara ve suçlamalara rağmen bu iki iyi adamı eninde sonunda bir araya getirebileceğime 


emindim. 


Hooker, ölü sağ kanadı n umutsuzca ihtiyaç duyduğu dehaya sahip ve sonunda Maguire'ı n onu bir lider olarak desteklemesini 
sağlayabileceğimden emindim. Birbirlerine sı rtları nı dönmüş iki somurtkan okullu kı zarası nda yaptı ğı nı zgibi, onları n 
arası ndaileri geri koşmak zorunda kaldı m. Ama yavaş yavaş onları birbirine yaklaştı rdı m. Sonunda Maguire, Hooker ve Fred 


Willis (Maguire'ı n en eski ve en iyi arkadaşı ) arası nda gizli bir görüşme yapmayı kabul etti. 


Machine Translated by Google 


ve ben Maguire'ı n Park Lane'deki dairesindeyiz. 


Hooker tüm inancı nı bu çabaya verdi ve hareketteki tüm kişilerin ve "liderlerin", kayı tları nı n, potansiyellerinin ve 
dezavantajları nı ntam bir listesini çı kardı . Ayrı ca Maguire'ı nkaşı ndı ğı İftirayla Mücadele Birliği'nin 

casusları nı n ve ajanları nı ntam bir listesi de vardı . Her ne kadar bu onu sinirlendirse ve doğası naaykı rı olsada, 
Hooker'ı benim gibi Maguire'a "Efendim" diye hitap edecek kadar kı zdı rdı m. 


Hooker'ı n zaten çokiyitanı dı ğı personel veliderleri kullanarak, "neredeyse" Nazi tadı nda bir paravan grup olan ve 
Maguire tarafı ndan finanse edilen, Hooker'ı n yönetimi altı nda ABD çapı nda yavaş ve gizli bir Nazi oluşumu için 

eksiksiz bir plan sunduk. Maguire sunduğumuz her şeyden büyülenmiş gibi görünüyordu, diğer zengin adamları n 

çoğunun yardı mcı olacağı nı hissettik. Hooker ona ADL'nin ve diğer Yahudi ajanları n tam listesini ve ayrı catüm 
değerlendirmeleri vermek istedi. Kanat liderlerine, ancak bir tür kararlı lı k elde edene kadar beklemeyi önermiştim. Bu taktik 
sonuçaldı . 


"Elbette!" dedi Maguire, birden büyük bir adı m atmaya karar vermiş bir adamı n havası yla. "Destekleyeceğim! Ülkenin beş 
yı li kalmadı !Yapmamı z gereken tek şey bu! İlk yı | için bin dolar koyacağı m!" 


Hooker ağzı açı k bana baktı . Hooker'a baktı m, sonra ikimiz de Maguire'ı n eski arkadaşı Willis'e baktı k. Burada, 80 
milyon doları n üzerinde serveti olan bir multimilyoner, kendisine ayda en az 1500 dolara mal olan bir apartman dairesinde 
oturuyordu, Connecticut'ta sahildeki muhteşem sarayı ndan bahsetmeye bile gerek yok -- ve bize 'geri döneceğini' söylüyordu. 
yı Ida 1000 dolarla Amerika'yı kurtaracak devasa boyutlarda bir ulusal siyasi hareket! Ve bu harika şeyi yapacaktı çünkü 
"sadece beşyı lı mı zkaldı !" 


Hooker ve Willis, Maguire'ı hemen oracı kta cehenneme çevirmekten yanaydı . Willis tiksinmenin de ötesinde öyle söyledi 
ama Hooker benim isteğim üzerine sessiz kaldı . 


Tekrar denedim. Maguire'ı n Mercury'yi ve derginin yeniden bası mları nı ,ayrı ca dört veya beş ofisi için her türlü 
materyali basmak için yı Ida yüzbinlerce dolar harcadı ğı nı biliyordum. Eğer katkı da bulunamayacak kadar cimriyse belki 
onuenazı ndan bizimle matbaacı olarak ticaret yapmaya ikna edebilir ve böylece hareketi finanse edebiliriz diye düşündüm. 
Matbaacı lı k mesleğini bir gecede öğrenecek ve boş yere at gibi çalı şacak düzinelerce gençadamı mı zvardı ;buda 
matbaacı lı ktan elde edilen tüm kârları mücadele için saf sos haline getirecekti. Bu anlaşmayı bir yandan tutarken bir 
yandan da aklı mdaçı Igı nca çabalı yordum. Toplantı da barı ş Maguire'a teklifte bulundum ve o da bunu kabul etti. Bize 
baskı yı veyı lda'muhteşem' bin doları vermeyi kabul etti! 


Park Avenue'deki gölgelikli kapı da ayrı Idı k. Willis daha fazla konuşamayacak kadar tiksinmiş görünüyordu. Maguire'ı n 
Amerika ve Beyaz Irk'ı n son derece umutsuz durumu hakkı nda her yı | inilti ve inlemelerini duyduktan sonra, kendimizi 
Yahudilerden kurtarmanı n tek yolunun sert, sert bir çekirdekle olduğunu itiraf ettiğini duyduktan sonra, bu durum sinir bozucu 
olsa gerek. Onu para keselerinin üzerinde otururken görmek ve zorbalar tarafı ndan başları mı zı ezmek için sokaklara 

çı kmamı zkarşı lı ğı nda bize birkaç bakı ratmayı teklif etmek aşı rı bir şey. 


Hooker ve ben hemen köşedeki kulübüne (Cornell) gittik ve kütüphanede oturup sakinleşmeye ve daha fazla eylem için 
yönümüzü toparlamaya çalı ştı k. Tüm aksiliklere rağmen, o zamanlar bana baskı anlaşması yla işleri kurtarmı ş gibi 
göründüm. Düzenlemelere tam gaz devam etmek istedim. Hooker anlaşı lı r bir şekilde huysuzdu ve Maguire'ı n yine 
memnuniyetle karşı layacağı nı tahmin etmişti ama ben onu anlaşmaya uymaya ikna ettim. Sadece maaş bordrosunu 
alarak ve toplantı yı ayarlayarak Maguire'da şimdiye kadar herkesten daha başarı lı olduğumu itiraf etti. Maguire'ı n 
tanı klardan kaçı nmak için genellikle aynı anda birden fazla kişiyi görmeyi reddettiğini belirtti. Böylece West'te benim 
heyecanı ma olan inançkı rı ntı sı oluştu ve bir matbaa kurmak için çalı şmaya başladı k. 
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Bir matbaamı z, küçük bir dükkânı mı z var, çocuklara matbaacı lı kla ilgili el kitapları nı çı lgı nca okumaya başladı k, toplantı lar 
düzenledik, finansman planladı k, para topladı k ve genel olarak iş anlaşması nı n bize düşen kı smı nı halletmeye hazı r olmak için 


gereken her şeyi yaptı k. Daha sonra Maguire'a gittim ve bazı küçük baskı siparişleriyle, belki de ofis formları yla başlamaya hazı r 
olduğumuzu söyledim. 


Olan biteni açı kça anlatmak muhtemelen okuyucunun zekası na hakarettir. Erkekler alı şkanlı kları nı birdenbire 
değiştirmezler, diye sevindi Maguire. Ofislerinin hiçbirinde bası lacak bir şey yoktu. Sadece sevinmekle kalmadı , artı k 
onun için büyük bir rahatsı zlı k kaynağı haline geldim. Varlı ğı m, sadakatsizliği nedeniyle ona sessiz, dile getirilmemiş, 
hatta bilinçsiz bir azarlamaydı . Hergün yaptı ğı gibi, ben deyanı ndayken tüm ziyaretçileriyle birlikte "sadece beş 

yı ll mı zkaldı "kı smı nı yaşamak onun için zordu. 


Maguire, Mercury için Gridley Wright adı nda iyi bir genç Katolik çocuğu kiralamı ştı . Wright'ı n kalbi 90100 saftı ve 
Mercury'de benim gibi aynı beceriksizliği ve solcu sempatiyi keşfetti. Bana orada olup biten bazı şaşı rtı cı ve dehşet 
verici şeylerden bahsetti. Maguire'ı n sözde özenle seçilmiş çalı şanları ndan üç veya dördü yalnı zca şiddetli bir şekilde 
Hitler karşı tı değil, aynı zamanda sinsi liberallerdi. Neredeyse her sayı sı nda Maguire karşı tı bir makaleyi kendi 
dergisine gizlice yerleştiriyorlardı . Bir keresinde, Beyaz bir kı zla evli olan bir Siyah'ı n yazdı ğı , Zenciyanlı sı bir makale 
ve ardı ndan bir Yahudi'nin, zihinsel kapasitede evrensel eşitlik yönündeki kı rmı zı fikri destekleyen bir makalesini 
yakaladı k. Bu eşyaları , kendi ofisindeki diğer sadakatsizlik kanı tları yla birlikte, usulüne uygun olarak Maguire'ı n 
dikkatine sundum. Tepkisi olumlu görünüyordu ama kan sudan daha yoğundu. 

Maguire'ı nkı zı Mercury'nin patronuydu ve çok geçmeden ofiste yapmaya çalı ştı ğı m her şeyin tarif edilemez bir 
şekilde engellendiğini keşfettim. İlk başta onun kı zı Natasha olduğunu düşündüm, ancak birkaç bitin arkası nda yaşlı 
adamı n kendisinin olduğunu öğrendim. Bir gün beni ofisinden aradı ve iki kat aşağı da onunla buluşmamı söyledi. 
Görüşürken görülmemizi istemedi. Erkekler tuvaletinde buluştuk ve bana karı sı nı n ona benim hakkı mda zor anlar 
yaşattı ğı nı söyledi. Onun bir Beyaz Rus olduğuna ve 'bizim' tarafı mı zda olduğuna dair güvence verdi, ancak 

kocası yla birlikte elde ettiği lüks yaşamı ya da çocukları nı n güvenliğini tehlikeye atmak istemiyordu. Bu eski bir 
hikayeydi ama bunu bir multimilyonerden duymayı hiç beklemiyordum. Maguire bana karı sı nı n onu Karayip gezisine 
götüreceği için çok üzgün olduğunu söyledi; o zamandan beri öğrendiğim kadarı yla işler çok kı zı ştı ğı nda bu yolu 
takip ediyor, yakı n zamanda New York gazeteleri ADL'nin kı şkı rtması yla ona saldı rdı ğı ndadayaptı ğı gibi. 
kurnaz küçük tilkinin yalanladı ğı "Yahudi karşı tı " olduğu için! 


Bana, karı sı nı n kendisi için bir 'sert' örgütleme çabaları mı duyduğunu ve "dehşete düştüğünü" söyledi. Üzerindeki 
baskı hakkı nda o kadar iğrenç bir şekilde fı sı ldadı ve "ipin kesilmesi" olası lı ğı ndan, yani işimden bahsetmeye 
devam etti, ben de doğal olarak istifa etmeyi teklif ettim. Ben sözlerimi ağzı mdan alamadan kabul etti, işimi sürdürebilmem 
için beni maaş yerine gizlice nakit parayla destekleyeceğine ve "yakı nda" hareketi başlatmak için matbaacı lı kişini bize 
vereceğine dair güvence verdi. Bunları n hiçbirinin gerçekleşmediğini söylemeye gerek yok. 


Bununla birlikte, Deniz Piyadeleri elitliği ve aristokratik, zorlu gelenekleri nedeniyle kı zı lları nsaldı rı sı na 

uğradı ğı nda yaptı ğı m makalelerden ikisini satı n aldı . Teşkilat bana Parris Adası 'ndaki her şeye ücretsiz erişim 
hakkı verdi; burada bir hafta boyunca küçük Brooklyn kı rmı zı ları nı nnası laşağı indiğini, "vahşet" ve sonuncuyu 
kurtarmak için demir gibi duran kötü niyetli eski dedektiflerin nası | kötü kokular çı kardı kları nı öğrenerek geçirdim. 
Savaşçı erkekliğimizin kalesi ABD Deniz Piyadeleri. Ama bu Russell Maguire'ı yada parası nı son görüşümdü. 
Muhtemelen hala insanlara her şeyin bitmesine sadece beşyı lı mı zkaldı ğı nı , bu yüzden acele edip Mercury'ye abone 
olmamı z gerektiğini söylüyor! Sanı rı m Yahudi karşı tı bu derginin balyalanmı ş kopyaları yla Yahudileri 

öldüresiye döveceğiz. Bu yazı Idı ğı ndan beri tamamen satı Idı ve kaçtı . 


Pek çok sağcı nı n, Maguire, Snowden ve benzeri adamlarla olan mücadelelerimden içtenlikle endişe duyduğunu biliyorum. 
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al. ve onları n gerçekte ne olduğuna dair açı klamaları m. "İyi yapı yorlar" diyorlar bana, "neden işlerini kendi yöntemleriyle yapmaları na 


izin vermiyorlar. Yardı m ediyorlar. Onlara zarar vermeyin." 


Sadece yardı m ediyormuş gibi göründüklerini düşünüyorum. Ası lacı çeken onlar. 
Bir kitlenin ayaklanı p zorba bir duruma karşı etkili ve güçlü bir şey yapması ndan önce, belli bir duygusal baskı nı n oluşması gerekir. 
Bir kestane fişeği tüfek mermisi kadar güçlü değildir çünkü her yöne zarar vermeden patlar. Ancak bir tüfek mermisinden çı kan gaz, mermiyi 


müthiş bir hı zladı şarı itmekdı şı nda kaçamaz, çünkü hapsedilir ve yararlı kanallara yönlendirilir. 


Maguire ve onun gibi zengin ve fakir tüm diğerleri, tek bir Yahudi haine bile zarar vermeden içlerindeki baskı yı sözlü ve zararsı z bir şekilde - her 
yöne - patlatarak Yahudilerle savaştı kları yanı Isaması nı kendilerine yaşatabildikleri sürece, onlar çok önemli olan baskı nı n yeterince artması nı 
engelleyin ki savaşacak kadar öfkelenelim. Yahudiler bunu biliyor ve bu yüzlerce ve yüzlerce zararsı z küçük sağcı örgütün, Yahudilerin sessizlik 'kağı t 
perdesi'nin arkası nda aralı ksı z ve dikkate alı nmadan konuşmaları na izin veriyorlar. Bu kuruluşlar, kendi grupları dı şı nda önemli sayı da 
insana ulaşamı yor ve ulaştı kları zaman da yaklaşı mları o kadar zayı fve yanlı ş oluyor ki, yalnı zca birkaç tuhaf insanı işe 

alı yorlar. İlham veren, harekete geçiren, erkeksi bir hareketle kitlelere ulaşmak için asla ve asla halkı n arası na, sokaklara çı kmı yorlar, onları n 


kalbini kazanabilecek tek şey bu! 


Onlarca yı Idı r bu tür 'havai fişek' hareketlerine akı tı lan soğuk paranı n sadece onda biri kontrol altı naalı nsaydı , yönlendirilseydi ve 
savaş mesajı veren savaşçı adamlar şeklindeki ideolojik bir kurşunun arkası na aktarı Isaydı , Yahudiler hiçbir şeyden vazgeçemezlerdi. 
o ölümcül 'kurşunu' ezmek ve yok etmek. Bu mecazi 'barut'un büyük miktarları olmasa bile, güç ve yön ile ateşlediğimiz mermiler 
Yahudilerin topyekün saldı rı sı nı haketti; bu, olağandan çok daha etkili bir şeyi ateşlediğimizin tek kesin işareti. sağcı onlara 'gaz' 


yağdı rdı . Yahudiler, bizim keskin nişancı lı ktarzı mı zı n eninde sonunda yasadı şı , zalim güçlerini yok edeceğini biliyorlar. 


Kendimizi 'dirgen ve barikat' zihniyetine alı ştı rmamı z gerektiğini veya şiddet içeren bir devrime girişmemiz gerektiğini kastetmiyorum. 
Bizim tarafı mı zı n Münih'teki Feldherrnhalle'de öğrendiği gibi, bu eski moda saldı rı işe yaramayacak, ancak bizim yaptı ğı mı zgibi 
işlerini kaybetmeyi tercih edecek kadar insanı n omurgası nı güçlendirmeliyiz; böylece onlar da bizim gibi haksı z yere hapse atı lmayı 
ve para cezası na çarptı rı lmayı tercih ediyorlar; bizim gibi tı marhaneye götürülmek; Ya da Yahudi tiranları nı rksal gurur ve ulusal 


özgürlüğün son kalelerine bir santim daha ilerlemelerine izin vermeden bizim gibi dövülmek. 


Amerika'nı n her yerindeki kurnaz küçük 'vatansever' toplum sürüleri, ezilen ve taciz edilen halkları mı zı n bu pistiranlı ğı n yarattı ğı 
baskı yı haftada bir kez zararsı z'rüzgar' ve 'gaz'ile atması na izin verdiği sürece, Amerika'da asla ortaya çı kmayacak. Kitleleri uyandı ran 
o kutsal ve müthiş güç, toplumsal ayaklanmanı n azgı n ateşleri, her zaman en büyük tiranları deviren ve yerine başkası konamayan tek 
şey. Amerika'da zaten uyanı k olan pek çok insan var, korkuyorlar ve büyüdüğünü gördükleri korkunç kötülük konusunda hiçbir şey 


yapamadı kları için hayal kı rı klı ğı na uğruyorlar. 


Mercury Magazine gerçekten de pek çok insanı 'bilgilendiriyor'. Ancak ayağa kalkı p zulme karşı mücadele etmeyecek daha fazla bilgili insana 
ihtiyacı mı z yok. Merkür gibi şeyler, halihazı rda bilgi sahibi olan ve Merkür yayı nlandı ğı sürece 'bir şeyler' yapı Idı ğı nı düşünen 
milyonlarca Amerikalı nı n duyguları nı n'buhar baskı sı nı 'da düşük tutuyor. Bu tür Amerikalı lar, sanki bir şekilde dilekçe 

verebilir veya tiranlı ktan konuşarak kurtulabilirmişiz gibi sürekli 'kongre üyenize yazı n' tavsiyesine aldanı yorlar. Ama hepsinden kötüsü, 
Mercury ve onun gibi diğer binlerce küçük proje, sağ kanadı n kan kaybı ndan ölmesine neden olan mali sı zı ntı lardı r. Savaş için para 


yok, mermiler ve barut için para yok, çünkü bunları n hepsi havai fişeklere, üniformalara, silahlara harcandı 
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bando, düşman resimleri, heyecan verici mitingler ve birlikler için uyku vakti hikayeleri. 


Benim öğrendiğim ve her tecrübeli 'vatansever'in de bildiği gibi, bu sayı sı z damga yalayan ve ciyaklayan toplumu bir araya getirmek 
imkansı zdı r. Ve onları birleştirmeyi başarabilseniz bile, ayrı ayrı kavga etmelerinden daha çok bir araya gelmeleri daha kötü 


olur. Hitler'in çok ustaca ifade ettiği gibi, "kol kola yürüyen sekiz topal adam bir gladyatör etmez." 


Her zaman zaferin bedeli olan umutsuz, tehlikeli mücadeleden kaçı nmak için kı rk-elli yı Idı r milyonlarca farklı numarayı vaaz 
eden sahte sağ liderler yolun sonuna yaklaşı yor. 

Artı k şekerli ilaçları yla kendimizi kurtarabileceğimizi iddia edemeyecekler ve hasta, beyaz Amerika'nı n şimdi hissedebildiği gibi 
göğsündeki ölümhi rı Itı sı nı hissettiğinde, halkı mı z şarlatan doktorlardan, onları n şeker şurupları ndan ve hapları ndan 


tiksinecek. ve sert, sert ama güçlü ilacı mı zla bize akı n edecekler. 


Bu siyasi sahtekarlı kları bilinçli ve hesaplı bir şekilde ifşa etmemin nedeni kişisel düşmanlı ğı m değil, siyasi sebeplerdir. 
Hasta şarlatanları n peşinde olduğu ve kendisinin "iyileştiğini" hayal ettiği sürece doktor tedavi edemez. Hasta, yani Beyaz 


Irkı mı z ölüyor! Durum vahim ve bir milyoner olup, şeker şurubu karşı lı ğı nda samimi küçük insanlardan on kuruş ve dolar 


almak büyük bir suçtur! 


Sağ kanat birlikte kandı rı lamaz ama birlikte yönlendirilebilir. Bu bizim çı plakamacı mı zdı r. Ofisimizin yanı nda davulları nı ne 
kadar çalarlarsa çalsı nlar, sahtekarları n ilaç gösterilerine devam etmelerini imkansı z hale getirmeyi amaçlı yoruz. Sağ kanatta 
ustalı ğı mı zer ya da geç güvence altı naalı nacaktı r. Yahudilerin karşı laştı ğı en kötü şeyle karşı laştı k ve onu yendik. 

Zayı fsağı fethetmek ve örgütlemek konusunda çok az zorluk çekeceğiz. Russell Maguire gibi adamlarla ilgili basit gerçeği ortaya 

çı karmak, bu zalim ama son derece gerekli zaferin bir parçası . Dar görüşlüler tarafı ndan ne kadar lanetlensek ve nefret edilsek de, 
uzun zamandı r dua ettikleri şeyi yaptı ğı mı zı gördüklerinde tüm samimi Amerikalı ları ve Beyaz Adamları kazanacağı z: sağcı 
ve güdümlü çeliği omurgası nda birleştirmek. . Süreç hiçbir zaman kolay ya da keyifli değil ama biz Vatanı mı zı velrki mı zı 


kurtarmak istiyoruz. Birkaç milyonerin, hobicinin ve beceriksiz liderin incinmiş duyguları bizi kutsal misyonumuzdan alı koyamayacak. 


Sahte ve zayı f liderler ve dar kafalı milyoner 'yurtseverler', bu insanları n yaptı ğı gibi, ölümcül bir tehlikeyi hafife almanı n 
yanı sı ra, yeteneklerini kendimizi kurtarma çabası na ödünç verebilecek gerçek liderler üzerinde de korku verici bir etkiye sahiptir. 
DeWest Hooker şu anda İtalya'da bir şişeleme şirketiyle çalı şı yor. Tiksiniyor ve cesareti kı rı lı yor. Maguire ve diğerleriyle olan 
deneyimleri, benim ve ailem için hayatı bu kadar çekilmez hale getiren aynı deneyimler, onu Yahudilerin ve onları n 

paraları nı n kolları na geri itti. Bunu karşı layamayı z Amerikalı lar! Her gün nefes nefese bana ne kadar vazgeçilmez bir lider 
olduğum, hareketin bana ne kadar ihtiyacı olduğu ve bana bir şey olursa ne kadar korkunç olacağı anlatı lı yor. Bu gerçekten 
doğrudur. Sahte alçakgönüllülüğün canı cehenneme! Ben olmasaydı m, Yahudiler paraları nı sayarken, Siyahları okulları nı za 
ve evlerinize iterken ve zaman zaman anti-karşı tı gibi zayı f sembolik saldı rı jestleri yaparken, Amerika'da hâlâ sadece 


gevezelik, fı sı Itı , sinsi konuşma, yayı nlama ve umut olurdu. -Semitler'. 


Üçyı I önce, öncü bir 'Nazi' saldı rı sı nı ntümsağı cesaretlendirerek canlandı racağı tahminini yazmı ştı m - ve öyle de oldu! Yahudiler, her 


zamankinden daha fazla Nazi karşı tı yalan ve sahtekarlı k kusarak onlara 'heebie-jeebies' verdiğimizi açı ğa vuruyorlar! 


Ama Hooker, Amerika'yı kurtarma mücadelesinde benim gibi genç adamlarla savaşmaya liderlik edebilecek adamlardan biri! Maguire 


LU 


gibi "Amerika'yı uyandı ran" "vatanseverleri" destekleyen "iyi" insanlar, büyük bir Beyaz lideri Yahudi para efendilerinin kolları na 


sürüklediler! Kaç tane daha Fahişe olduğu trajik ve cevaplanamayan bir sorudur. 
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Hayı r, Amerika, o. Maguire ve benzerlerini ifşa etmek ve onlara saldı rmak kötü bir davranı ş değildir. Bu tür sahtekarlar, yaratmaları gereken 
hareketi uzun yı Ilardan beri mahvediyorlar. Bu 'vatanseverler' paraları yla, beyinleriyle, cesaretleriyle ve kanları yla işe karı şı ncaya kadar 


sahtekardı rlar ve ben onları yolumuzdan çekmek niyetindeyim. 


Buradaki sloganı mı z şu: Beyaz Adam, bizimle birlikte hayatta kalmak için savaşı n ve savaşı n ya da yolumuzdan çekilin! 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XII. 


Manhattan'ı n karşı sı ndaki karavanı mı zda oturup siyasi kariyerimdeki bir başka fiyaskoyu düşünürken, bir yandan politikada 
çalı şı rken, bir yandan da benim yaptı ğı m gibi iki aileyi geçindirme şansı nı npekdezayı folmadı ğı nı fark ettim. Acilen 
ticari gelir kaynağı bulmam gerekecekti. Aynı zamanda hayattaki tüm amacı mdan vazgeçmeye de hiç niyetim yoktu. Fazladan 
çaba harcayarak ve kı sa zaman aralı kları yla iki aile için gerekli olan parayı kazanabileceğim, siyasi hedeflerim doğrultusunda 


çalı şma özgürlüğüne sahip olabileceğim bir iş istiyordum. 


Washington'dayken, işletme mühendisliği işinde olan Ed Strohecker adı nda bir Nazi sempatizanı iletanı şmı ştı mve 

beni sı ksı k kendisine katı lmaya davet etmişti. Bunu tam olarak şu anda ihtiyacı m olan türden bir şey olarak tanı mladı ; bir 
ofis masası na bağlı kalmadan önemli miktarda para kazanabileceğim ve daha kı sa sürelerde ekstra sı kı çalı şarak iki ailemi 
destekleyebileceğim bir iş. EJ durumumu öğrendiğinde benimle temasa geçti ve bana New York'taki bir yönetim mühendisleri 


firması nda kendisinin yanı nda çalı şma teklifinde bulundu. Kabul ettim. 


İşin fikri, çoğu firmanı n genellikle mevcut olmayan veya küçük işletmeler tarafı ndan bilinmeyen modern yönetim mühendisliği 
teknikleriyle paradan tasarruf edebilmesi ve daha iyi işler yapabilmesidir. Sağlı klı ücretler için şirket bu teknikleri sağlı yor. Benim 
işim 'soğuk' ofislere girmek, firmanı n başkanı nı istemek ve ardı ndan buileri gelen kişiyi, işin bir incelemesini 100 dolara yaptı rma 
fikrini satmaktı . Bu ücret karşı lı ğı ndabazı öneriler alacaklardı , ancak 'anket' çoğunlukla pahalı mühendislerin takip 


edeceği bir satı ş konuşması ydı . 


Neredeyse hiç yatı rı m yapı Imadan yönetim mühendisliği firması na verilen ödül nispeten astronomiktir. 

Sonuç olarak, yönetim mühendisliği firmaları arası ndaki rekabet müthiştir ve bu nedenle satı cı lar işadamları ndan çok kurtlar gibi 
çalı şı rlar. Pek çok küçük firma anlaşı lı r bir şekilde bu fikre sı cak bakı yor, özellikle de klip başı na yüz dolarlı k bir veya iki 
'anket' yaptı rmı şlarsa. Bir defası nda öfkeli bir başkan, çağrı mı n gerçek mahiyetini öğrendiğinde beni merdivenlerden aşağı 

atmı ştı . Bu nedenle, yönetim mühendisliği satı cı sı , oldukça agresif olan diğer türdeki satı cı lardan çok daha agresif ve 

'yaratı cı 'olmakzorundaydı .'Ürün' sadece soyut ve çoğu zaman görünmez olmakla kalmı yor, aynı zamanda potansiyel müşteri 
genellikle her yı |, her yı Il aynı konuşmayla ona saldı ran yüzlerce başka satı cı tarafı ndançı Idı rtı lı yor.Satı şı 

imzalamanı za izin verilen tek kişi olan başkanı görmek bile genellikle ustalı k gerektiren bir strateji ve devasa bir küstahlı k 


meselesidir. 


New York City ve çevresinin bu tür işler için biraz zorlu olacağı nı anlamak zor olmayacaktı r. İş adamları nı n çoğu Yahudi ve Yahudi 
olmayanlar da Yahudi ormanı nda savaşarak kendilerine yol bulmuşlar. Rakipleriyle ve çaresiz halkla açgözlü ve kanlı bir fare sürüsü 


gibi savaştı lar, dolayı sı yla 'yumuşak' olmaktan başka bir şey değiller. 


Strohecker ve şirketi, kimsenin olmadı ğı bu alanla ilgilenmeye istekli bir adam bulduğu için mutluydu. Gözlerimde kan ve iki evde 
esneyen on açağı zla, onları doyurmamı bekleyerek yola çı ktı m. O sert Yahudileri görmek için zorladı m, tartı ştı m, gizlice 


sı zdı m ve savaşarak içeri girdim. Ve içeri girdim! Peşinden gittiğim adamları n yaklaşı k üçte ikisini görebildim. 
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Ve içeri girdiğimde satmayı başardı m! Çocukluğumda kapı kapı dolaşı p elektrikli süpürge satı şı yaptı ğı mda,butür 

satı şları n çok da ikna edici olmadı ğı nı , karşı ttarafları n iradelerinin savaşı olduğunu keşfettim. Elbette ikna edici bir sunum 
yapmalı sı nı z,ancako zaman bile kapanı şta potansiyel müşteriniz satı n almak istemiyor ve siz onun satı n alması nı 
istiyorsunuz. Onun satı Ilması ya da kaybedilmesi sizin argümanları nı za değil, kimin iradesinin daha güçlü olduğuna bağlı dı r. 
Böyle bir işte, kapı kapı işlerinde olduğu gibi, sert, kaba, iğrenç ve kelimenin tam anlamı yla imkansı z olmayahazı r 


olmalı sı nı z, böylece kurban teslim olmaz, böylece o uysal bir şekilde pes eder ve haklı oda olsa işaretler verir. senden kurtulmak için. 


Yahudilerin psikolojisini biliyordum. Çoğunlukla zorbadı rlar ve daha büyük ve daha sert bir zorba tarafı ndan etkilenip 
satı lı rlar. Ben de Yahudileri sattı m! İlk haftamdadı şarı çı ktı m ve üç tanesini sattı m! Bu'ürünün' bir satı şı eşit ve 
geçim kaynağı sayı lı r, ancak ben üçünü sattı m ve 300 dolar kazandı m. Bu durumda satı cı , anket sözleşmesi için 100 doları n 


tamamı nı alı r; bu, kesinlikle ikinci satı cı olan anketör için giriş ücretidir. 


Bu Yahudilerin zorbalı ğa ve satı cı nı nsatı şı eldeetmek için her şeyi yapmaya istekli olması na duydukları derin saygı yı 


keşfettim, bu yüzden onları kibirli ve acı ması zca ittim. İnlerken bile onu seviyorlardı . 


Yağlı bir karakter New Jersey'de bir plastik fabrikası  işletiyordu ve sözleşme formunu masası nı n çekmecesine koyup bana 

bunu düşüneceğini söylüyordu. Şişman göbeğinin önündeki çekmeceyi açı p kalemi hazı r halde yine önündeki masanı n üzerine 
koymaya devam ettim. Sonunda, dakikada bir kilometre konuşarak sözleşmeyi yan çekmecelerden birine koydu, bir anahtarla kilitledi 

ve anahtarı da orta çekmecesine koydu. Bu çekmeceyi açtı m, anahtarı aldı m, diğer çekmeceyi açtı m, kontratı tekrar önüne 
koydum ve ona yalnı zca yapması gereken işi ertelediğini söyledim. Bana şaşkı nlı kla baktı ve "Oğlum, keşke senin gibi bir satı cı m 
olsaydı !" dedi. 'Ankete' katı lmak istemediğini ancak böylesine duyulmamı ş bir satı ş tekniğine olan mutlak hayranlı ğı ndan 


dolayı ankete katı Idı ğı nı söyleyerek imzaladı . 


Görünüşe göre işler iyi giderken, akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere günün her boş dakikası nı siyasi planları m ve 
yazı ları m üzerinde çalı şmaya adadı m. Eşim için berbat bir hayattı . Aklı m acil işlerden milyonlarca kilometre uzaktaydı ve 
kaçı nı Imaz çamura girip çı kan üç çocuk ve bir bebekle birlikte bir karavanda yaşı yordum; evde olduğum günün yedi ya 

da sekiz saati boyunca daktilonun başı na oturmuş oturuyordum. ve hafta sonları tüm gün eşim gibi sosyal bir genç kı z için 
oldukça cesaret kı rı cı ydı ama Thora sevgi dolu ve cesaret vericiydi. Hatta siyasi konferansları mı ve siyasi incelemelerimin 
okunması nı bile görev bilinciyle dinledi; Bunlardan çok azı nı anladı ama herzaman bana güven verdi ve fikirlerime saygı 
gösterdi. O ve ben iyi bir eşin politik bir savaşçı olmaması gerektiği konusunda hemfikirdik. Bir eşin kudurmuş bir politikacı 
olmaması en iyisiydi. Ben inandı ğı m için o da benim siyasetime inanı yordu. Hiçbir erkeğin bundan daha anlayı şlı , daha 


sabı rlı ve daha sevgi dolu bir karı sı olmadı . 


Organize bir eylem planı na ulaşmak için düşünmem gereken siyasi durumla ilgili tüm gerçekleri zaten biliyordum. 'Sağ kanattaki' 
insanları n çoğunu tanı yordum ve Hooker aracı lı ğı ylatanı madı kları m hakkı nda eksiksiz ve açı klayı cı birrapora sahip 
oldum. Düşmanı n operasyonunun genel planı nı veonunyı kı cı lı ğı , ihaneti ve gizli tiranlı ğı hakkı ndaki gerçeklerin 
çoğunu biliyordum. Pek çok sağcı 'yurtsever'in dar görüşlülüğünü, kötü niyetliliğini, zayı flı ğı nı , dar görüşlü fanatizmini, 


bağnazlı ğı nı , cimriliğini ve düpedüz çı Igı nlı ğı nı ve onları n işe yaramazdan da beter 'taktiklerini' biliyordum. 


Dünyadaki tüm konuşmaları n kesinlikle hiçbir şey ifade etmediğini, tüm ince plan ve planları n gücü olmayan, planları ve fikirleri 
gerçekleştirmek için gerekli güce sahip olmayan boş sözler olduğunu biliyordum. Bu nedenle, düşüncemin her dakikası nı , 
Yahudi para efendileri, gaspçı lar tarafı ndan akı lı ca ve gizlice manipüle edilen yasal hükümete verilen güç olan siyasi gücü elde 


etmeye adadı m. 
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Tüm sağı n, yeterli sayı da insan ulusal yaşamı mı zda ve hükümetimizde olup bitenlerin farkı na varabilirse kötülüklerin bir 
şekilde duracağı yanı Igı sı üzerinde ilerlediğini buz gibi bir netlikle gördüm. 

Aynı zamanda, sağcı ları n, Yahudi hakimiyetindeki kamuyu bilgilendirme medyası tarafı ndan kendilerine 'sessiz muamele' 
uygulandı kları için kitlelere ulaşamadı kları nı söyleyereksı zlandı kları nı duydum. Ne yaparlarsa yapsı nlar ya da söyleseler 
de bası nda, radyoda ya da televizyonda bununla ilgili hiçbir haber yer almazken, Yahudilerin sinsi operasyonları ve onları n 'liberal' 


araçları halkı n beynini yı kamak için sonsuz ve parlak bir şekilde yayı nlanı yordu. 


Yahudi 'kâğı t perdesinin' ya da 'sessiz muamelesinin' etkili olması nı n tek nedeninin, kurbanları n dövülme, tutuklanma ya 

da öldürülme tehlikesi nedeniyle asla kavga etmemesi, el ilanları , grev işaretleri ya da konuşmalarla asla sokaklara çı kmaması 
olduğunu fark ettim! Sağ kanat kendisini özel olarak 'güvenli' çabalarla sı nı rlandı rdı , birbirleriyle durmadan konuştu; asla 
Yahudileri faaliyetlerini fark etmeye veya bildirmeye zorlamadı , çünkü bunlar hiçbir zaman Yahudilerin sansürlediğini kamuoyuna 


açı klayacak kadar yeterince haber değeri taşı mı yordu. Bası n, genel olarak kabul edilen bazı faaliyetleri haber yapmayarak. 


Ayrı ca en zengin sağcı örgütün bile içler acı sı mali durumunu da fark ettim. Yahudilerin 'İftiraya Karşı Birlik', Amerikan Yahudi 
Kongresi ve Amerikan Yahudi Komitesi için milyonlarca dolarlı k bütçeleri var. Hatta takı mı mı zı nen zengin 'şampiyonu' 
Gerald L..K. Smith'in yı Ida yarı m milyondan fazla parası yoktu. Ve beş kat daha fazla fona sahip olsaydı k, bunlar Yahudilerin 
milyarlarca dolarlı k propaganda ağı yla beyin yı kama savaşı nda rekabet etmeye asla yeterli olmayacaktı . Yahudiler, 

yalnı zca TV'yi kullanarak, örneğin Edward R. Murrow'u sahneye koyabilir ve tek bir dramatik saat içinde milyonlarca insana 

incelikli bir fikri duygusal olarak güçlü bir şekilde ulaştı rabilirler! Bu koşullar altı nda, kendi küçücük imkanları mı zla, yeterince 
elilanı dağı tabileceğimizi, yeterince kişisel kamuya açı k konuşma yapabileceğimizi veya kamuoyunu önemli ölçüde 
etkileyebilecek başka herhangi bir şey yapabileceğimizi hayal etmek deliliktir. 


Yalnı zca Yahudileri kendi imkanları yla mesajı mı zı yaymaya zorlayarak onları n solcu,ı rkları karı ştı ran 


propagandaları na karşı başarı lı olma umuduna sahip olabiliriz! 


Bunu yapmak için iki şeye ihtiyacı mı z var: (1) En bariz bası n sansürünü açı ğa vurmadan göz ardı edilemeyecek çarpı cı , 
dramatik bir yaklaşı m ve (2) süper güçlü, sert çekirdekli genç dövüşçülerden oluşan, Kaçı nı lmaz Yahudi şiddetine rağmen 
kamuoyuna böylesine dramatik bir sunum. 


Yahudilerin soruna yönelik daha önceki tüm yaklaşı mlarla başa çı kma taktiklerini inceledim ve onları açı kça ifşa etmeye ve 


açı kça karşı çı kmayaçalı şanlara karşı giderek daha şiddetli saldı rı lar sergilediklerini gördüm. 


Yahudinin ilk ve içgüdüsel silahı ekonomiktir. Eğer bir 'Yahudi karşı tı ' iseniz, ozaman siz ve aileniz, eğer Yahudiliğin gücü 
dahilindeyse, açlı ktan ölmeniz gerekir; ki bu neredeyse her zaman öyledir, çünkü onlar tüm işleri tedarik eder, kontrol eder 

veya patronluk taslarlar. Yahudi işinin tüm ağı rlı ğı , bu ifade özgürlüğünü sevenlere karşı çı kmaya cesaret eden herkesin 
omuzları ndadı r. Genellikle bu, herhangi bir erkeği, özellikle de ailesi olan birini korkutmak ve Yahudiliğe karşı aşağı layı cı ve 
iğrenç bir teslimiyete düşürmek için yeterlidir. 


Ancak bu işe yaramazsa itibarı nı n ve sosyal hayatı nı n peşine düşerler. Yahudi kontrolündeki eğlence ve bilgi medyası nda ona 
iftira atı lı yor, aşağı lanı yor ve hakkı nda yalanlar söyleniyor. Ona 'yobaz", 'nefret taciri', 'başarı sı z' deniyor ve en sonunda, her 
şey başarı sı zlı ğa uğrayı nca bir 'Nazi' olarak lanetleniyor. 


Yahudi ihanetini ifşa edecek kişide hâlâ yaşam varsa, onu kamuoyuna duyurma korkusuyla konuyu tersine çeviriyorlar ve bunun 
yerine ona 'sessiz muamele' uyguluyorlar. Ne yaparsa yapsı n toplantı ları , konuşmaları ,dağı tı mları ve kararları 


görmezden geliniyor. Bu özellikle sinir bozucu bir deneyimdir ve genellikle cesareti kı rar. 
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En zorlu savaşçı lar bile, sadece zaman geçtikçe. 


Yükselen 'Yahudi karşı tlı ğı 'tüm bunlardan sağ kurtulursa, bir sonraki adı mda hapishaneyi deneyecekler. Polis, çatlayı ncaya 
kadar baskı altı ndadı r ve 'suçluyu' her türlü 'ihlal' nedeniyle taciz etmeye ve zulmetmeye hazı rdı r. Ve eğer Yahudi savaşçı , 
uygun şekilde lisanslı bir köpeğe sahip olmamak, yayı nları düzensiz bir şekilde dağı tmak vb. nedeniyle maruz kalı nan para 
cezaları na ve diğer cezalararağmeniı srar ederse, Emory Burke'e yaptı kları gibi ona da bir 'çerçeve' hazı rlı yorlar. Atlanta'da. 
Vatansever, elinde uyuşturucuyla bulunur ya da çalı şanları na 'komisyon' verdiği 'keşfedilir' ya da vergi beyannameleri düzgün 
değildir vb. 


Bu taktiği başaramayan Yahudiler, adamları nı en yeni başyapı tları yla vurdular: 'akı | sağlı ğı '. Vatansever 'hasta' olmalı , 
bu yüzden 'kendi iyiliği için' ı slahevinde kilitleniyor. 


Eğer bu da böylesine 'çı Igı n bir Yahudi düşmanlı ğı nı 'durdurmayı başaramazsa, o zaman Yahudiler tüm tiranları n ebedi 
silahı na başvururlar: çı plak şiddet. Yahudi ihanetinin ve zulmünün sözde rakibi, serseriler tarafı ndan dövülür, evi ateşler ve 


füzelerle saldı rı ya uğrar ve Yahudileri rahatsı z eden her ne ise onu yapmayı bi rakmadı ğı sürece hayatı nı n tehlikede 
olduğunu keşfeder. 


Yahudi "tatlı aklı sevenler", sadı k vatanseverlere yönelik tüm doğrudan saldı rı ları sı rası nda, eşit derecede kirli iki dolaylı 
oyuna başvuruyorlar: John Birch Cemiyeti gibi samimi ama zararsı z anti-komünist örgütler kuruyorlar ve onları reklam yağmuruna 
tutuyorlar. Giderek artan çı lgı n Amerikalı sürülerini gerçek ve dolayı sı yla tehlikeli faaliyetlerden uzak tutuyorlar ve ikinci 
olarak, bize herhangi bir tanı tı m yapmadan, bizim gibi 'Nazileri' itibarsı zlaştı rarak yok etmek için, Hitler ve Nasyonal Sosyalizm 


hakkı nda yoğun bir yalan bombardı manı başlatı yorlar.. 


Tüm bu saldı rı lardan sağ kurtulan bir adamı n, mümkünse Yahudiler ya da onları n ajanları tarafı ndan öldürüleceğine şüphe yok. 
Yahudilerin başka seçeneği yok. Kimsenin onları ifşa etmesine ve onlara karşı etkili bir direniş örgütlemesine izin vermeyecek 


kadar suçlular. Hainler böyle bir maruziyetten sağ çı kamazlar. Yahudiler gibi, ya öldür ya da öldürül. 


Bu taktiklerin çoğuyla ilgilenecek organizasyonu ve gücü geliştirebileceğimden hiç şüphem yoktu. Daha önce de yapı Imı ştı ama 
propagandamı zı onları n medyası aracı lı ğı yla yaymaya zorlayacak dramatik yaklaşı m sorunu başka bir şeydi. Elbette, özünde 
Nasyonal Sosyalist -Nazi- olan bir program oluşturmaya kararlı ydı m, ancak uzun bir süre, diğer sağcı ları n çoğunun yaptı ğı 

gibi, başka bir yöntem kullanarak bu programı "gizleme" fikriyle oynadı m. isim ve biraz farklı bir sembol. O zamanlar açı kça 


'Nazi' olan bir parti, düşünülemeyecek kadar fantastik görünüyordu. 


Ama sonra Yahudilerin en büyük iftirası nı n her zaman "Sen bir Nazisin!" olduğunu düşünmeye başladı m. Ve ben de şu cevabı n 


nası l olacağı nı merak ettim: "Haklı sı nı z, biz Naziyiz ve siz Yahudi hainleri kı sa sürede gaz odası natı kacağı 2!" 


Hemen cevabı buldum! Açı k, kibirli, topyekün bir Nazi olarak, sinsi bir Nazi değil, Swastika'sı olan bir Nazi olarak, fı rtı na 
birlikleriyle ve Yahudi hainlerini gazla öldürme niyetimizi açı kça beyan ederek (soruşturmalardan, yargı lamalardan ve 
mahkumiyetlerden sonra), Gamalı haç kolluklu ve gaz odaları ndan bahseden Nazileri asla görmezden gelemezler ve bu pis 

"sessiz muameleye" son vermekle kalmaz, aynı zamanda Yahudileri propagandamı kendi bası nları nda yayı nlamaya da zorları m! 
Ne zaman benim 'gaz odaları nı 'savunduğumu haykı rsalar insanlar şok oluyorlardı , ama aynı zamanda İncil'in bu 


'hoşgörü havarileri'nden ilham alan pis terör olarak adlandı rdı ğı 'Yahudi korkuları 'ndan da biraz olsun kurtuluyorlardı . 
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Milyonlarca insan Yahudi bası nı nda sadece 'Yahudi karşı tı "değil, aynı zamanda açı k bir Hitlerci, bir Nazi olan ve bu şekilde 
hayatta kalan bir adam hakkı nda okumaya devam etseydi, Yahudilerin yenilmezliği efsanesi yerle bir olurdu. Bütün bu yı lar boyunca 
'kendilerini uyandı rmak' için tasarlanan bu materyali sessizce ve korkuyla okuyan, ülkenin her yerindeki ürkek küçük insanlar, 
dolapları ndan çı kmaya başlayacaktı . Yahudiler umutsuzca benimle savaşmakla meşgulken, küçük arkadaşlar daha cesur hale 


gelecek ve Amerikalı ataları gibi davranmaya başlayacaklardı . 


Swastika ile bir Nazi olarak, etrafı mda istediğim tek türden insanları da toplayacaktı m: bu idealler için savaşmaya ve gerekirse 
canları nı vermeyehazı r, sert, kendini adamı ş idealistler. Ve daha da önemlisi, 'hareket'in geri kalanı nı istila eden milyonlarca 
gevezeyi, korkağı , aptalı ve çatlakları otomatik olarak korkutacağı m. Swastika muhtemelen bana çok fazla destekçi getirmeyecekti 


ama gelenler 


erkekler. 


Swastika bana başka bir bonus daha getirecek: Yüksek Mahkeme de dahil olmak üzere Amerikan yargı sistemi, yı Ilar boyunca 
Yahudi-Komünist yı kı cı ları n ve hainlerin çı karları için itildi, itildi ve çarpı tı Idı . Birbiri ardı na verilen kararlar, ihaneti ve 

yı kı cı li ğı vaaz etmeyi daha güvenli hale getiriyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, hükümetimizin ve yetkililerimizin Komünist 
kibrin saldı rı ları nakarşı direnişini kı rmak için yorulmadan ve etkili bir şekilde çalı şı rken, halka 'diğer yanağı nı 

çevirmesi' ve en aşağı lı k hainlerin bile öldürüleceği kadar hoşgörülü olması öğretildi. 'Beşinci Değişiklik" küstahlı ğı yla Kongre'nin 


gözüne tükürme hakkı da dahil olmak üzere her türlü 'hakkı 'tanı dı lar. 


Yahudilerin çabaları sayesinde, herhangi bir işlem yapı Imadan Nazileri basitçe yakalayı p hapse atmak imkansı zdı r, aksi 
takdirde zulmlerini herkesin görmesi için açı ğa vururlardı . Yahudi komünistlerin hançerlerini Amerika'nı n atan kalbine daha da 
yaklaştı rması nı sağlayan aynı mahkeme kararları , kanunlara göre hainlerin gazla öldürülmesini vaaz etmemize ve organize 


etmemize olanak tanı yor. Yahudi-Komünist hainlerin ifade özgürlüğü, 'Nazilerin' ifade özgürlüğü demektir! 


Açı k Nazizm lehine olan bu ezici argümanlara ek olarak, Swastika'nı n Yahudiler üzerinde de etkisi vardı r. Yahudilerin çoğunun 'hasta' 
olduğu sonucuna uzun zaman önce ulaşmı ştı m. Paranoyanı n standart belirtileri büyüklük ve zulüm yanı Igı ları dı rveişte bu 
klasik paranoya belirtilerini bir din haline getiren bütün birı rk vardı ! Onlar 'Tanrı 'nı n Seçilmiş Halkı ' oldukları nı iddia 

ediyorlar ki Yahudi olmayanlar bunu şaka olarak algı lı yor, ancak Yahudiler dindar olmasalar bile buna yürekten inanı yorlar. Yahudiler 
arası nda yaygı nolanbuinanı şı nyanı sı ra"herkesin onlardan nefret ettiği" yönündeki feryatları ve haykı rı şları davardı r. 


Yahudiler bu iki inancı yüzyı Ilar boyunca kayı tlı tarih boyunca yanları ndataşı mı şlardı r. 


İnsanları n Amerika'ya vardı kları nda bir zamanlar İrlandalı lardan, İskoçlardan, Slavlardan, İtalyanlardan, Yunanlı lardan, Çinlilerden, 
Japonlardan ve diğer azı nlı k grupları ndan nefret etmeleri dikkat çekicidir, ancak hepsi kolları sı vamı ş, devreye girmiş 

ve kendi isteklerini gerçekleştirmeyi başarmı şlardı r. bu ülkede 'nefret edilmeyi' bir fetiş haline getirmeden. Gerçekte kutsal ve masum 
küçük kuzular oldukları halde bize sürekli olarak 'günah keçisi' haline getirildiklerini söyleyenler yalnı zca Yahudilerdir. Herkesin onlara 
'ayrı mcı lı kyaptı ğı nı ",haksı z yere zulmettiğini ve onlardan nefret ettiğini söylüyorlar! Bir bireyde bu tür kişilik özellikleri, 

en yakı ntı marhaneye tek gidiş bileti olacaktı r. Bunu düşün! Ancak Yahudiler paranoyaları nı , örtülü de olsa, sözde 

'Amerikancı lı ğı mı zı n'veHı ristiyan dinimizin temel ilkesi haline getirdiler. Eğer Yahudilerin çı Igı nlı ğı nı paylaşmı yorsanı z 
ve onları n 'seçilmiş' oldukları nı inkar ediyorsanı zo zaman kafirsiniz demektir. 

Eğer bu noktanı n ötesine geçip Yahudilerin haksı z yere zulme uğradı ğı nı inkar ederseniz ve diğer grupları n günahları nı 


yaptı ğı nı zgibi onları ngünahları nı ifşa ederseniz, o zaman 'Amerikalı olmayan", 'nefret taciri' ve 'Nazi' olarak etiketlenirsiniz. ". 
Kı sacası Yahudiler deli! 


Paranoyakları n olağan zekası nı ve bariz rasyonelliğini sergiliyorlar. Onlar, kendi deliliklerini en temel gerçeklik ve akı | 


sağlı ğı nı nkanı tı olarak'açı klamada' dünya şampiyonudurlar. Eğer sevmiyorsan 
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Yahudiler, o halde siz delisiniz! Ancak gerçekle yüz yüze kalanlar Yahudilerin kendileridir ve bu çaba onlara kişi başı na diğerı rk veya 
gruplardan daha fazla akı | hastalı ğı na mal olur! Onlar sadece delilerdir ve bu nedenle Swastika'nı n, bu tehlikeli sembolü 


kullanma çabası na değecek özel bir yan etkisi vardı r. 


Yahudiler elli yı ldı rAmerika'mı za, özgürlüklerimize, geleneklerimize, kültürümüze, halkı mı zasaldı rı lar planlı yor. 
Planları nı gerçekleştirme konusunda acı ması z, kurnaz, cüretkar ve zekidirler. Onlar her zaman iyi huylu uysallı ğa, koyun 
gibi takip etme eğilimine, saf safdilliğe ve tipik Amerikalı nı n çok karakteristik özelliği olan mazlumdan hoşlanmaya güvenirler. 
Ortalama bir Amerikalı , dayanı klı lı ğı n çok ötesine geçene kadar 'bela aramayacak' ya da hakları için savaşmayacaktı r. 


Amerikalı lar sadece hayatı nsı radan şeylerinden keyif alma konusunda yalnı z kalmak istiyorlar. Yaşam çayı rları nda 'otlamaları 


sı rası nda çok fazla rahatsı z edilmedikleri sürece, kendilerine doğru sinsice yaklaşan kurtla fazla ilgilenmezler. 


Yahudi kurdu gizliliğinin ödüllendirildiğini gördü. Koyunları takip ederken rahatsı z edilmemekle kalmadı , aynı zamanda çobanı 
yutmayı vesaldı rı rken dişlerinden kaçmamaları için koyunları n etrafı na büyük bir çit çekmeyi başardı . Çokaçı kolmadı ğı 


sürece istediğini yapabilir. 


Koyunlar güzel çimlerinde, iki arabası nda, güzel evlerinde, hi-fi'ları nda, televizyonları nda vb. mutlu bir şekilde otlamaya devam 


ediyorlar. Boş kafaları nı kaldı rmaları na neden olacak tek şey bir tür yüksek ses olacaktı r; savaş! 


Bu koşullar altı nda Yahudiler, şu ana kadar şaşmaz bir başarı formülü elde etmeyi başardı lar. 

Saldı rganlar olarak inisiyatife sahip oldukları için hedefleri seçebiliyorlar ve saldı rı ları nı kendilerine maksimum avantaj 
sağlayacak şekilde zamanlayabiliyorlar. Üstelik rakiplerinin taktiklerini de biliyorlar çünkü ne yapacağı mı zı önceden biliyorlar. Bu 
neden? Çünkü bizim tarafı mı zelliyı Idı r Yahudilerin her saldı rdı ğı ndaaynı şeyi yapı yor! Böylece Yahudiler, 
muhalefetlerini önceden yok etmek için tasarlanmı ş bir unsuru planları na ekliyorlar. Yahudilere karşı muhalefetimiz tam olarak 


onları n hesapladı ğı gibi olduğu sürece başarı sı zlı ktan daha kötüsüne mahkum olacağı z. Gülünç görünmeye mahkumuz. 


Daha önce de belirttiğim gibi, Yahudiler saldı rı ları nda zeki ve zekidirler, ancak paranoyaları nda temelde mantı ksı zdı rlar. Bunu 
bilerek, ihanetleri nedeniyle kendilerine yönelik beklenmedik, mantı ksı z ve korkutucu bir saldı rı nı n, kendilerinde istem dı şı 
tepkiler doğuracağı nı düşündüm. Swastika ile ilk kez inisiyatifi ele geçirebilir ve onları n zekice planları nı mahvedebiliriz! 

Onları n saldı rı ları nı bizim aptalca tepkilerimizi de içerecek şekilde planlamaları yerine, biz saldı rı ları mı zı planlı yor ve 
onları nçı Igı n tepkilerini de hesaba katı yorduk! Otlayan koyunlar bile kurdun köpürdüğünü, çı lgı na döndüğünü ve dişlerini 
gösterdiğini fark ederdi. 


Son olarak, elbette Swastika Beyaz Adam'ı n Sembolüdür ve binlerce yı Idı r öyledir. Aynı zamanda güneşin ve dinamik gücün de 


sembolüdür; modern Yahudileşmiş Amerikalı lardan çalı nan güç. 


Bütün bu argümanlar, Batı lı İnsanı n çöküşüne karşı çı kmak için hareketimi başlatı rken hangi yolu izlemem gerektiğine karar 
verirken aklı ma geldi. Bunlar taktiksel nedenler ama Swastika'nı n kullanı mı nı n çok daha derin bir nedeni var. 

İnsanlar, 'kutsal' ve herhangi bir insandan daha büyük hale gelen bir tür Kutup Yı Idı zı , kutsal bir sembol olmadan, tarihin 
felaketlerinden, tüm insanları harekete geçiren güçlü ideolojik ve sosyolojik ayaklanmalardan sağ çı kamazlar. 

Eskiden bu 'kutsal' şeyleri din sağlı yordu, ama mucizelere ve doğaüstücülüğe olan genel inancı n devri bitti. Bugün bu dünyadaki 
milyonlarca insanı n herhangi bir dini yoktur ve bu, mevcut benzersiz kaosun nedenlerinden biridir. Erkekler karanlı kta, yönsüz, 


ümitsiz, amaçsı z'dolaşı yor' 
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anlayı ş. Ancak insanları mı za bir tür rasyonel 'Kutup Yı Idı zı 'nı geri getirmeyi başarabilirsem halkları mı z 
kurtarı labilirdi. Ancak bireyin, Doğa'nı n amaçladı ğı gibi,ı rk kadar önemli olmadı ğı nı görmelerini 
sağladı ğı moda, acil politika yerine tarih ve insanlı k açı sı ndan başarı lı olabilirdim. 


Bu nedenle, Swastika'nı n kullanı mı nı ntüm taktiksel nedenleri mevcut olmasa bile, İnsanlı ğı n Yok Edicilerine meydan 
okurken kalkanı mı n üzerine işlenmiş o ölümcül amblemle öne çı kmaya karar vermeliydim. Ben her şeyden önce iki bin 

yı Idı rdünyanı nen büyük kurtarı cı sı olan Adolf Hitler'in Havarisiyim ve öyle olmalı yı m. Benden önceki Aziz Paul gibi, 
bir zamanlar yanlı şanladı ğı m, nefret ettiğim ve savaştı ğı m şeyi şimdi yaymalı yı m. 

İlk Hı ristiyanlar gibi ben de materyalizmin, açgözlülüğün, bencilliğin, dar görüşlülüğün ve korkaklı ğı n'kötü ruhları nı 
kovmalı ve eğer kaderim buysa, 'Colosseum'un aslanları 'nı n ortası nda bile meydan okumalı yı m., dünyaya artı k 

sı zmı ş dinlerin sağlayamayacağı yön, amaç, umut, sadakat ve sevgi 'Kutup Yı Idı zı 'nı bir kez daha vermek. 


Adolf Hitler copu elinden geldiğince uzağa taşı dı . Artı k kimse bunu yapamayacağı için onu alı p gücüm yettiğince 
taşı mak benim görevimdi. 


Swastika'nı n Yahudi'kağı t perdesinin' kilidini açacak bir anahtar olduğunu kanı tlamı ş olması nı n ve böylece bana bu 
kitabı n yayı nlanması nı sağlayacak prestij ve kötü şöhreti vermiş olması nı n önemsiz olmadı ğı na en derinden 

inanı yorum. Bu sembol, bu dünyadaki herhangi bir güce sahip tek 'kutsal su' ile vaftiz edilmiştir: kan. Zı ddı nı , ölümün ve 
parçalanmanı n simgesi olan Çekiç ve Orak'ı yok edebilen tek simgedir. 


Bu düşüncelerle Hitlerizmin Amerika'ya ve günümüz dünyası na uyarlanan yeni kitabı Battle Call adlı kitabı yazmaya 
başladı m. 


Yönetim mühendisliği firması ndaki işim Pennsylvania, New York Eyaleti ve New Jersey'in her yerine oldukça uzun yolculuklar 
gerektiriyordu. Artı k daktilomu yanı maalı yordum ve geceyi bir eyalet parkı nda ya da kamp alanı nda geçirip orman 
hamakı mı ve fenerimi kurduktan sonra, gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalı şarak yazmaya devam edecektim. 
Gündüzleri para için Yahudilerle savaşı rdı m, geceleri ise hayatta kalmak ve özgürlük için sessizce onlarla savaşı rdı m.Bu 
parklarda ve kamp alanları nda, iki yı I sonra Arlington, Virginia'da, Swastika'nı non beşyı | boyunca çamur ve balçı k 
içinde çiğnendikten sonra Amerika'da ilk kez uçtuğu yerde Amerika'ya patlayacak olan sözleri yazdı m ve planları ortaya 
koydum. Yahudi yalanları . 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XIII. 


New York bölgesinde iyi satı şlar yapmama rağmen gelirim beklentilerim doğrultusunda artmadı . İki ailemi geçindirmeye yetecek 
kadar kazanamı yordum. Kazandı ğı m yüz dolarlı k avansları n yalnı zca başlangı ç olduğu sanı lı yordu. En büyük gelir, 
satı cı nı n, müfettişler tarafı ndan müşteriye satı lan mühendislik işlerinden elde ettiği yüzdeden geliyordu ve bu oran 
genellikle beş ya da altı haneli rakamlara ulaşı yordu. Bu komisyonlardan 100 dolar düşülecekti ama benim satı şı mla takipler 
arası nda bir eşitsizlik vardı . Çok fazla satı ş yapı yordum ve sonradan gelen adamları n müşteriyi elinde tutması zor 
oluyordu. Şirketin başkanı bana New York'ta satı ş rekorları kı rdı ğı mı amaaynı zamanda başarı sı z olma rekorunu da 


kı rdıi ğı mı gösterdi. 


Bölgede yaptı ğı m yirmi satı ştan sonra, takip görevlileri ya da haritacı lar, müşteriden pahalı mühendislik işlerini kabul ederek tek 
bir "devam" alamamı şlardı ; Benim için komisyonlar vardı ama şirket için ağı r bir masraftı m. Bu cesaretkı rı cı bilgi ticari 
sanata ve reklamcı lı ğa geri dönme arzumu alevlendirdi, ancak işverenim satı cı lı ğı mı nkarşı lı ğı nı almadan önce bunun 
sadece ortalamalar kanunu meselesi olduğunu o kadar güçlü hissetti ki bana yönetimde duyulmamı ş bir teşvik teklif etti. mühendislik 
işi, haftalı k 100$ maaşla, satı ş olsun ya da olması n! Bana, en fakir satı cı nı n bile her üç satı ştan birinde 'devam ettiğini' ve 


satabildiğim işlerle, bunlardan sadece birinin hem şirkete hem de bana yüklü miktarda kazanç sağlayabileceğini gösterdi. 


Bütün bunları burada belirtmemin nedeni, Yahudilerin, benim ve 'nefret tacirleri' arkadaşları mı n, diğer her konuda beceriksiz 
oldukları nı kanı tladı kları nda bir şamata olarak 'nefreti' kullanan 'başarı sı zlı klar' olduğumuz yönündeki sürekli 
karalamaları .'Akı | hastalı ğı 'karalaması savunulamaz hale geldiğinde, Yahudi 'gerçeğin havarileri' 'başarı sı zlı k' 

açı sı na geçer. Yönetim mühendisliği işindeki performansı m ve ticari sanatçı veişadamı olarak deneyimlerim kayı tlara 
geçen bir konudur. New York City'deki Empire State Binası 'ndaki Cleworth Şirketi'nin kayı tları burada söylediklerimin hepsini 


doğrulayacaktı r. 


Şirketin başkanı Bill Brown, New York'un tam tersi olarak Pennsylvania'yı önerdi. Oradaki 'saman tohumları nı n' 


'araştı rmacı ları n''devam etmesi'nin daha kolay olması gerektiğine inanı yordu. 


Bu arada eşimin dördüncü çocuğumuz Evelyn Bentina, New Jersey'deki Hackensack Hastanesi'nin ücretsiz kliniğinde dünyaya 
geldi. Diğer ailenin geçindireceği parayı ödeyemeyecek kadar fakirdik, bu yüzden karı m zencilerle dolu bir koğuşta doğum yaptı . 


Şimdi ona bir kez daha bu kez Pennsylvania'ya yepyeni bir bebekle taşı nacağı mı zı söylemek zorunda kaldı m! 


Römorku eski '49 Cadillac'a bağladı k ve Lancaster ile Reading arası ndaki Pennsylvania Hollanda ülkesindeki Lincoln, Pensilvanya'ya 
çektik. Orada küçük, hoş bir karavan parkı bulduk ve en büyük oğlan Ricky'yi ilk yı lı nda okula yerleştirdik. Sonra ormandaki 


ovaları aramak için yola çı ktı m. 


Bir başka hayati siyasi ve ekonomik gerçeği neredeyse anı nda öğrendim: Burada, uzaktaki şapka fabrikaları nı n, plastik 

fabrikaları nı n, kağı t fabrikaları nı n vb. sahipleri, New York'ta tanı ştı ğı m Yahudilerle aynı ydı ! Elbette birkaç Yahudi olmayan 
vardı , ama heryerde aynı kişilerin bizim isimlerimize, Yahudi olmayan çalı şkan kurucuları n ve üreticilerin isimlerine 

taşı ndı ğı nı gördüm, ama bunlar artı k büyük devleti kötü bir şekilde sömüren Yahudilerin elindeydi. kurucuları n isimleri, değerleri 


ne olursa olsun. 
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Bu 'beyler' üzerinde elimden geldiğince çalı ştı mama satı şı yaptı ğı nı zda bile, muhtemelen takipten herhangi bir gelir elde 
edilmeyeceğini bilmek cesaret kı rı cı ydı . Bununla birlikte, bu bölgeden üç veya dört'devam' vardı ; bu, New York'ta tek bir 
takip bile sağlamayan yirmi satı şa kı yasla çok büyük bir gelişmeydi. Böylece, mali durumumuzun bu kadar çaresiz olduğu bir 
dönemde kesinlikle ihtiyaç duyulan umudu toplamaya başladı m. İlk defa, ilk eşime olan bazı nafaka ödemelerini kaçı rdı m ve 
destek alamadı ğı m için şerif ve hapis korkusuyla yaşadı m. 


Busı ralarda DeWest Hooker beni New York'tan aradı ve Knoxville, Tennessee'deki bir toplantı ya konuşmaya davet edildiğini 
söyledi. Artı k kesinlikle İtalya'ya gideceğine ve Nelson Rockefeller'ı 'ortak' olarak alarak orada şişeleme işini kurmak üzere 
onun yerine benim gidip gitmeyeceğimi sordu. West, kendisi milyoner olana kadar milyonlarca dolar gerektiren bir harekete 
henüz dahil olmak istemiyordu. Hooker'ı n bana güvence verdiği gibi, orada olacak olan Güneyli 'Naziler' birliğiyle 

tanı şmayı sabı rsi zlı kla beklediğim için gitmeyi kabul ettim. Ancak, bu toplantı nı n sonucu konusunda o kadar 
endişelendiğimi ve aslı nda "George Lincoln" adı nı kullandı ğı mı itiraf etmekten utanı yorum! 


1956 yazı nda Wallace Allen, Emory Burke ve Ed Fields ile bu toplantı datanı ştı m. Burke, savaştan hemen sonra Atlanta'da The 
Columbians adı nda neredeyse başarı lı bir örgüt kurmuştu, ancak ofisine Anti-Nazi Birliği'nin ajanları sı zmı ş, garajı na 
dinamit yerleştirilmiş ve daha sonra bir zincir çetesine sürüklenmişti! Hooker'a göre Ed Fields genç bir kayropraktik 

uzmanı ydı ve 90100'dü. 


Wallace Allen muhteşem bir insandı . Çocuk felci yüzünden her iki bacağı da sakatlanmı ştı ama öylesine insanüstü bir 

iradeye sahipti ki, Philadelphia'da bir gece, anlatı lamaz bir bit onları çaldı ğı nda koltuk değneklerini bı raktı . O andan 

itibaren Allen inanı lmaz bir şekilde onlarsı z yürümeye başladı . Zihninin o kadar keskin olduğunu keşfettim ki, 

neredeyse siz daha sözcükleri ağzı nı zdan çı karmadan, ne demek istediğinizi algı layabiliyordu. 

Bu benim için ferahlatı cı bir deneyimdi çünkü insanları n neyin apaçı k olması gerektiğini görmesini sağlamanı n korkunç 
mücadelesine alı şmı ştı m. Böyle bir adamla karşı laşmak, yı Ilarca fişlerle koşum takı mı yla çalı ştı rı lan, sonra 

birdenbire serbest bı rakı lı p yarı şatları yla parkurda koşan bir yarı şatı olmaya benzer. Allen'la, dinleyicinin kaybolan dikkatini 
yeniden yakalamak için ara sı ra geriye gitmenin olağan sefaletine gerek kalmadan, zihnimin ve fikirlerimin özgürce uçması na izin 
verebildim. Wallace Allen tanı dı ğı mtüm erkekler arası nda en keskin zekaya sahip ve bir gün Yahudilere o yaylı tuzak zihninin 
çelik çenelerinin üzerlerine kapanması nı hissetmenin nası | bir şey olduğunu gösterecek. 


Açı kbir Nazi olmanı n gerekli olduğu düşüncesini zaten oluşturduğum için, güneydeki grubun da buna uyması nı sağlamaya 

çalı şti mve onları çoğunlukla ölümüne korkutmayı başardı m. Duyguları konusunda hiçbir şüphe yoktu ama hepsi bu konuda 
açı kolmanı n intihar olduğunu düşünüyordu. Hatta ertesi gün beni konuşmamdan bile alı koymaya çalı ştı lar,ama ben o 
zamanlar "Lincoln Planı "adı nı verdiğim mevcut Nazi programı mı zı nbirkı smı nı nhanı mevladı sunumu hakkı nda 
konuşarak konuyu bir dereceye kadar dinleyicilere anlatmaya zorladı m. Başkan Lincoln'ün ve ilk başkanları mı zı n ve 

devlet adamları mı zı n çoğunun savunduğu gibi, zencileri Afrika'ya geri göndermek. 


Çoğunlukla Güneyli ı rkçı lardan oluşan bu dinleyici kitlesine, Konfederasyon ruhları ne kadar parlak ve kahramanca olursa olsun 
veya isyancı bağı rı şları kanı nekadarkı zı ştı rı rsakı zdı rsı n, Güneylibirazı nlı k olarak tek başları na hiçbir şey 
başaramayacakları nı açı kça belirttim. Aslı nda, ulusun geri kalanı na fanatik ve tamamen farklı , çoğunluğun geleneklerinden 
yoksun bir azı nlı k olarak göründükçe, Beyaz Adam'ı n ülke çapı ndaki kitlesel desteğinden kendilerini o kadar 

soyutlayacaklardı . Yahudilerin zincirlenmesi ve Yahudi kontrolünün sonucu olan kaçı nı lmazı rkkarı şı mı . İç Savaş 
kaybedildi. 


Ulusumuzun geri kalanı nı n çoğu zenciyi Güney'in onu yakı ndantanı dı ğı kadartanı mı yor. Kuzey, Kuzeybatı ve 
Batı , zenciyi nadir görülen bir şey olarak görüyor; yakı ndan bakı Idı ğı nda genellikle 'doktor', 'avukat' veya 'öğretmen". 
Kasabanı n 'renkli kesimi'nin 'yerlileri' ile ilişkileri neredeyse sı fı rdı r. 
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Entelektüel olarak, Ulusun geri kalanı siyahları seviyor ve onlara değer veriyormuş gibi davranı yor ve yalnı zca Siyahlar Güney'de 
olduğu gibi yaklaşamadı ğı için kendilerini bu tutumla kandı rabiliyorlar. Ne zaman bir Zenci, Güneyli olmayan bu beyazlara yaklaşsa, 
hı zlaı rkçı oluyorlar, ama gerçekten yakı n mesafeden iyi bir 'kardeşlik' dozu elde edinceye kadar, Beyaz Çoğunluk, Siyahlar 

ile Beyazlar arası ndaki tek farkı n bu olduğunu hayal etmekte ı srar edecek. ten rengidir, her ne kadar onlar daha iyi bilseler de, 


bilinçaltı nı n derinliklerinde, içgüdülerinin onlara doğruyu söylediği yerlerdir. 


Eğer hayal kı rı klı ğı nauğramı ş ve hiçbir güce sahip olmayan gevezeleri dövmüş olmaktan oluşan çürümüş durumdan 
kurtulmak istiyorsak, bu milyonlarca Beyaz ve siyahı n - bu seçmenlerin - kazanı Iması gerekecek. İktidara ulaşmak için, Zenci 
sorununa yapı cı bir çözüm önererek yumuşak kafalı ları veliberalleri -artı bizzat Zencileri- kazanmalı yı z. Böyle bir çözüm, 
bugün ne kadar karalanı p gülünse de, Siyahlar için gönüllü geri dönüştür. Çoğu bizden nefret eden komünist ülkelere giden dı ş 
yardı maşu anda harcadı ğı mı zdan çok daha az parayla, aslı nda zencilerimize cömert bir nakit ikramiye ödeyebiliriz, 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm varlı kları nı satı n alabiliriz, onlara Amerika'da gerçek bir sanayileşmiş bölge inşa edebiliriz. 
Afrika'nı neniyikı smı - cahil Afrikalı ları n becerileri ve eğitimli yetenekleri için yaygara kopardı ğı yer - onlara buradaki 

yeni ve çok daha iyi yaşam koşulları na birinci sı nı fulaşı m sağlı yor, buradaki mevcut gecekondu mahallelerine kı yasla ve sonra da 
yerleşmelerine yardı mcı oluyor iş ve tarı mda terbiyeli. On beş milyon insanı bu şekilde hareket ettirmenin imkânsı z olduğunu 
söyleyenlere cevabı m, yalnı zca İkinci Dünya Savaşı sı rası nda çok daha zor koşullar altı nda, silah altı nda çok daha 

fazlası nı hareket ettirdiğimizdir. İnsanlar bu konuyu düşünmemekte | srar ettikleri ve konuyu akı Iları ndan uzaklaştı rdı kları 
sürece Zenci sorununu bu şekilde çözmek mümkün değildir. Ülkesine geri gönderilme, uygulanabilir tek çözümdür. Ayrı şma 

tarih boyunca hiçbir zaman işe yaramadı . Seks olduğu ve siyahlarla beyazlar aynı coğrafyada birbirine karı ştı ğı sürece, 

ayrı m kuralları ne kadar katı olursa olsun, şehvet kendi yolunu bulacak ve toplum, tı pkı Roma,MI sı r,Mı sı rgibi 


melezleşecek. Yunanistan ve bir düzine diğer büyük uygarlı k. 


'İlerici', "iberal''zenci sevenleri' bu çözümün adil olduğuna ve işe yarayacağı na ikna ettiğimizde, yalnı zca Güney'deki ve diğer 
yerlerdeki 'zencilerden nefret edenleri' değil, aynı zamanda yumuşak başlı ları da kazanacağı z. Zencileri sevmemekten 
utanan ve bunu yapmaya çalı şan 'liberaller', ancak zencilerin 'ortadan kaybolması ' için bir yol bulunursa, onları vicdanları 


rahatbı rakı rsa, siyahlar adı na doğru bir şey yaptı ğı mı za ikna olan "liberaller". 


Onyı layayı lan ve ulusal ekonomimize sağlı klı etkileriyle pompalanan 50 milyar doları , bir gün büyük şehirlerimizde tek bir zenci 
bile bulamayı zve aynı zamanda orijinalini adil ve net bir şekilde telafi ettiğimizi de biliriz. onları buraya köle olarak getirip 


satmak suç. 


Konuşmamı n özü buydu ve dinleyiciler bunu coşkuyla karşı ladı lar; bu da beni Siyahlara Afrika'ya gönüllü geri dönüş fikrini satma 
planı na çok fazla destek olacağı na inandı rdı . Ayrı ca, program üzerinde çalı şmaya başlamamı ve böylece politikaya geri 


dönmemi sağlayacak olan, hepsinin vaat ettiği katkı ları yakı ndaalacağı mı da hayal ettim. 


Bu toplantı nı n organizatörü Ed Fields, bu fı rsatı , şimdiki Ulusal Devletlerin Hakları o Partisi'nin öncüsü olan Birleşik Beyaz Parti'yi 
kurmak için kullandı . Bunun en iyi ihtimalle sadece geçici bir boşluk olabileceğini görmesini sağlamakta başarı sı z oldum, zira bu 
tür örgütler her zaman yok edilmişti, yönelimi kesinlikle güneye dönüktü ve er ya da geç onu yok edecek uzlaşma ve zayı flı k 


kokuyordu. 


Benden açı kça etkilenen Allen ve Burke'le tanı ştı ğı m için mutlu olarak Knoxville'den ayrı Idı m. Afrika'ya dönüş 'Lincoln Planı mı 
sattı ğı mdan emindim, ancak haftalar geçtikçe, tı pkı 'vatanseverleri' yanlı ş değerlendirdiğim gibi, Knoxville'deki 'sert' insanları da 


yanlı ş değerlendirdiğimi keşfettim. ve 'muhafazakarlar'. Hiçbir tepki olmadı 
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ne destek ne yardı m. Malzemelerin, el ilanları nı n, antetli kağı tları n vb. bası lması nda çok çalı şmama rağmen bu coşkulu 


konuşmacı lardan tek kelime bile çı kmadı . 


Cesaret verici tek şey Atlanta'daki Wallace Allen'dan gelen bir telefondu. Battle Call'un ilk prova sayfaları nı ona ve Emory Burke'e vermiştim ve 
iki Georgialı yanı yordu! Kitaba övgüler yağdı rdı lar ve yemin ettiler ve Allen bana oraya gelmem için yalvardı ve Atlanta'nı n Yahudilerle 
savaşı lacak yer olduğunu söyledi. Pennsylvania'da çok az para vardı , bu yüzden Atlanta'yı denemeyi kabul ettim ama ailemi tekrar taşı mak 


istemedim, özellikle de oğlum okuldayken, bu yüzden nası | olduğunu görmek için bir ay kadar yalnı z başı na oraya gittim. işe yarardı . 


Atlanta'da günde birkaç saatimi telefon görüşmeleri yaparak, Allen için çeşitli kitapçı klarda reklam satarak geçiriyordum ve sonuçlar karşı sı nda 
şaşkı na dönmüştüm! İlk hafta, daha önce hiç olmadı ğı kadar az çalı şarak 200 dolardan fazla kazandı m! Sonraki hafta da iyiydi, ancak Noel 
yaklaşı rken satı şlar biraz düştü. Ama yine de tam aradı ğı m şeydi. Allen'ı n güzel evinde kalı yordum ve boş zamanları mda siyasi 

planlar üzerinde çalı şı yordum. Dört hafta böyle yaşadı ktan sonra Noel için Lincoln'e geri döndüm ve eşime işlerin nası | gittiğini mutlulukla 


anlattı m. 


Yeniden taşı nma ihtimali karşı sı nda neler hissettiğini hayal etmek zor olmayacak ama her zamanki kadar sevgi dolu ve 

anlayı şlı ydı . Eski Cadillac'ı n valflerini topraklamı ştı m. Otostop çektik ve bir kez daha o devasa karavanı çekerek ülkenin öbür ucuna 
doğru yola çı ktı k; bu sefer dört küçük çocukla. Atlanta'ya şimdiye kadar yaşadı kları en soğuk Ocak gününde vardı k! Acı , dondurucu bir 
soğuktu ve rezervasyon yaptı rdı ğı m karavan parkı na girdiğimizde hazı rolmadı ğı nı gördük. Şehrindı şı na, daha uygun bir 
şekilde 'çöplük' olarak adlandı rı labilecek bir 'parka' gitmek zorunda kaldı k. Her tarafta çöp vardı ve kötü hava nedeniyle kanalizasyonla 
birlikte kampı n tamamı ndaki borular da donmuştu, dolayı sı yla ilk gün su bağlantı mı z, tuvaletimiz veı sı nmamı z yoktu! Bu, biri 
yeni bebek olan dört çocuğu olan bir anne için oldukça zor bir durumdu ama Thora her zamanki gibi devreye girdi ve neşeyle herkes için 


yapı labilecek en iyi şeyi yaptı . 


O zamanlar, görünüşe göre Noel öncesi deneyimime dayanan umutlarla yaşı yorduk, bu yüzden ilk dondurucu, sefil haftayı her şeyin daha 
iyi olacağı na dair her beklentiyle yaşadı k. O andan itibaren, Arlington, Virginia'da milyoner Arrowsmith'in aniden ve hiçbir uyarı da bulunmadan 
bir ihbarname ile şerifleri ve polisi evimize gönderdiği o korkunç güne kadar, talihimizin kötüden daha da kötüye ve imkansı za doğru 


gideceğini ne kadar az biliyorduk. ve şerifler içeri girmeye çalı şı rken eşim ve ben aslı nda evimizi fiziksel olarak savunmak zorunda kaldı k! 


Reklam satı şları üzerinde çalı şmaya devam ettim ama aniden büyük bir fark keşfettim. Bunu bilmiyorduk ama 'durgunluğun' ortası na 
gelmiştik. Allen'ı n işi çoğunlukla Atlanta çevresindeki büyük sendikalar ve otomobil fabrikaları ile ilgiliydi ve 'durgunluk' ortaya çı ktı ğı nda 
fabrikalar kapandı ya da yavaşladı . İşçiler esnafa hesapları nı ödeyemedi ve esnaf da reklamları nı kesti. Geçimimi sağlamaya 

yetecek kadar reklam satmak için gün boyu çok çalı şmak zorunda kalmaya başladı m. Sonra daha da kötüleşti. O telefonu ne şekilde takarsam 


takayı m eski müşteriler satı nalmı yorlardı . İşleri çok düşüktü. 


Allen ilk başta gerçekten reklam satmaya çalı ştı ğı mainanamadı . Daha sonra bunu kendisi denedi ve doğru olduğunu gördü. 'Altı na 

hücum' sona erdi. Hatta sendika başkanları ndan biriyle anlaşmazlı k yaşandı ve çevredeki ilişkiler ciddi şekilde gerildi. Allen ve ben 

tartı ştı k. Her zamanki uğrak yerlerimden ve işlerimden uzakta, aç bir ailem olduğundan yine çaresizdim ve Allen kendini biraz sorumlu 
hissetmekten kendini alamadı . Güzel bir evi, iki arabası , bir Cadillac'ı ve bankadaki parası vardı ; bunları n hepsini kendi cesareti ve beyniyle 


çok acı ması z bir dünyadan söküp atmı ştı . 


Ama aynı zamanda Allen, benim zor kazanı Imı ş bir servetten ona baskı yapmaya çalı ştı ğı mı da hissetti. Ancak bana satı şlardan iyi 


bir anlaşma sağlamak için elinden geleni yaptı ve sattı ğı m şeylerin neredeyse tüm gelirinin bende kalması na izin verdi, bu yüzden ben de 
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Elimdeki her şeyle satı ş yapmaya gidiyordum ama yine de faydası yoktu. Bir adamı telefonda reklam almayı kabul etmesi 
için dövdüğümde bile, koleksiyoncu çoğu kez onun fikrini değiştirdiğini fark eder ve reklamı kaldı rmazdı yada 


ödemek. 


Bütün bunlar olup biterken, Newport News, Virginia'dan William Stephenson adı nda bir adamla yazı şı yordum. Time dergisinin 
tarzı na çok benzeyen, The Virginian adı nda yakı şı klı , iyi yetişmiş küçük bir ı rkçı derginin yayı ncı sı ve 

editörüydü. Ona bir mektup yazmı ştı m ve onun beni duyduğunu öğrendim. 

Zihinsel notları ve fikirleri karşı laştı rdı k ve etkilenmiş görünüyordu. Kendisine, 'liberaller' ve sinsi bir şekilde Yahudilerle 
kuşlara benzetilerek dalga geçilen 'Tuhaf Kuşlar' adlı bir çizgi film serisi önerisinde bulundum. Fikri beğendi ve bunları 

üretmeye karar verdik. 


Stephenson Atlanta'daki sı kı ntı mı zı duyduğunda aradı ve bizi çok güzel bir şekilde neşelendirdi. 

Onun çağrı sı beni, sevgili eşimin ve bebeklerimin gerçekten korkunç yaşam koşulları nı görmemden kaynaklanan çok derin 
bir umutsuzluktan kurtardı . Stephenson bizi baskı makinesi ve fotoğraf ofset ekipmanı nı n olduğu Newport News'e davet etti. 
Onunla maaşla değil, "Odd Birds" ve diğer materyalleri yayı nlarken paylaşı m esası na göre çalı şmayı kabul ettim. Ayrı ca 
derginin tanı tı mı nadayardı mcı olacaktı m. 


Çantamı za birkaç dolar koymak için daktilo ve kamera ekipmanı mı askı yaaldı k ve kuzeye doğru uzun, uzun bir yolculuk için 
otostop çektik. Geceleri römork kullanmanı za izin verilmiyor ve bu devasa aracı özel izin olmadan yollarda kullanamazdı k, bu 
yüzden her akşam hava kararmadan önce bir tür yasal durma yeri bulmamı z gerekiyordu, umarı m iyi bir yerdir. 


Bir öğleden sonra, Kuzey Carolina'nı n Cheraw kentine yaklaştı ğı mı zda, karavanı n endişe verici bir şekilde yükseldiğini ve 
sonra beni bir kenara çektiğini hissettim. Kı pı rdayı p durduk ve sorunun ne olabileceğini görmek için geri döndüm. Bir taraf 
patlama nedeniyle aşağı ya doğru sarkı yordu! Çok tonluk römorku küçük bir araba krikosuyla kaldı rmak, hamleler ve 

kaldı rmalarla çalı şmak zorunda kaldı m ve sonunda aksı bulduğum bazı tahta parçaları nı n üzerine yerleştirdim. Bu 
arada hava kararmaya başlamı ştı . Çocuklar aç, yorgun ve sinirliydi, ağlı yor ve yaygara koparı yorlardı . Eşim bu zorlu 
koşullarda elinden geleni yaptı . 


Kasabaya gitmek ve lastiği bir yerde tamir ettirmek için bağlantı parçası nı çözmem gerektiğini fark ettim, ancak artı k 
yasadı şı olarak yola çı kan karavan hakkı nda ne yapacağı mı bilmiyordum. İlk başta karı mı ve çocukları mı karavanda 


bı rakmayı düşündüm ama bundan vazgeçtim, uzaklardaki ı ssı zkı rsal bölgede, bu yüzden onları yanları nda kasabaya götürdüm. 
Ben. 


Chera'da bir darbe daha aldı k. Küçük kasabada ikinci el lastik yoktu ve alabileceğimiz tek şey, yolculuk için toplam sahip 
olduğumuzdan daha fazla olan 50 dolara mal olan bir kamyon lastiğiydi! Karı mı n yakut yüzüğü de dahil olmak üzere çeşitli 
eşyaları benzin istasyonu görevlisine asmaya çalı ştı mama bu bile işe yaramadı . Bu arada eyalet polisi, karavanı 

otoyolda bı raktı ğı m için beni tutuklamakla tehdit ediyordu ve ben de onlara bir lastik alacağı ma ve onu taşı mak için hemen 
döneceğime dair güvence vermek zorunda kaldı m. 


Eşim büyük bir çaresizlik içerisinde, İzlanda Büyükelçiliği birinci sekreterinin karı sı olan Washington'daki kuzenini aradı ve 
ondan 50 dolar havale etmesini istedi ve o da bunu yaptı . Ama bu aşağı lanma, üzüntü ve tüm bu karmaşa Thora için çok 
fazlaydı . Biz o kabusun geri kalanı yla uğraşı rken neredeyse istikrarlı bir şekilde ağladı ; neredeyse inanı Imaz bir 

dizi kalp kı rı klı ğı ve talihsizlik. Telgraf parası yla pahalı lastiği aldı k ve karanlı kta treylere doğru yola koyulduk ama 
treylerinağı rlı ğı arabanı narkakı smı ndançı kı nca, süspansiyon yayları ile aksarası natakı lan'yardı mcı ' 
yaylar devreye girdi. bir bataklı ğı n yanı ndan geçerken araba fı rladı !Yardı mcı yaylar olmadan römorku hiçbir şekilde 


çekemezdik. 
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Durup karanlı k bataklı kta onları bulmaya çalı şmam gerekiyordu. İlk olarak, ikisinin de gittiğinden emin olmak için arabanı n altı na girmem gerekti 
ve sonra o küçük bobinleri bulmak için pis çamurda santim santim aramaya başladı m! Mutsuz eşim arabada oturup çocuklarla ağlarken, oğlumun elinden 


geldiğince yardı m etmesiyle saatlerce aşağı yukarı araştı rdı m. 


Ben de neredeyse umutsuzluğa kapı Imı ştı m. Sonra cüzdanı mı n hâlâ orada olduğundan emin olmak için arka cebime baktı m. 
Değildi. Gitmişti! Artı k yayları mı zve cüzdanı mı z yoktu. Benzin için para yoktu, bir santim daha ilerlemenin imkânı yoktu! 
Muhtemelen arabanı naltı nda yayları ararken, tulumumun içindeki büyük bir delikten cüzdanı n düştüğünü keşfettim. Arabayla 
birlikte bataklı ğı n kenarı boyunca geriye doğru gitmeye başladı m, farları kullanarak karanlı ğı hem cüzdan hem de yaylar 
için araştı rdı m. Tamamen faydası z görünmeye başladı vekarı mı nyanı na oturup onunla birlikte ağlamak bana cazip geldi. 


Ama sonra, her ne kadar kişisel bir tanrı ya inanmasam da, gizemli bir kaderin iş başı nda olduğuna beni ikna eden açı klanamaz 
olaylardan biri geldi. Çiftlik kamyonundaki bir adam ve bir oğlan yanı mı za geldi ve bana ismimin ne olduğunu sordu. Bu açı k soru 
beni rahatsı z etti çünkü kesinlikle oyun oynayacak havamda değildim. Bilmek isteyen adama sordum, o da soruyu tekrarladı . 
Öfkemin yanı sı raartı k birazda endişelenmeye başladı m. İşte ben burada, meteliksiz ve ülkenin çok uzağı nda, karanlı k bir 
bataklı kta, bir araba dolusu ağlayan aileyle çaresizce cüzdanı mı veyayları mı arı yordum ve bu adam bana kendimi tanı tmamı 


sağlamakta srar etti! 


Sonunda patladı m: "Ben Lincoln Rockwell'im. Şimdi ne istiyorsun?" 


"Bu senin cüzdanı nmı 7?" diye sordu bu çok hoş nesneyi havaya kaldı rarak! 


Minnettarlı k gözyaşları mla kendisine teşekkür ettim. Cüzdanı yolda farları n arası nda gördüğünü, aldı ğı nı ve kaybeden adamı 


aramaya başladı ğı nı söyledi! 


Bu küçük şans moralimi canlandı rdı ve yenilenmiş bir kararlı lı kla bataklı ğa daldı m. Çok geçmeden sümüksü bir hendek 

dibinde pı narları buldum ve karavana geri döndük. Yayları tekrar taktı m, direksiyonu taktı m ve nihayet hava karardı ktan 

sonra araba kullanmaktan tutuklanmadan önce bir park alanı na yöneldim. Sonunda küçük bir parka girdim. Ev sahibine gerekli ödemeyi 
yaptı ktan sonra bana hizmet etmek için yataktan kalkmak zorunda kaldı . 

Uykulu bir şekilde beni park alanı na yönlendirdi ve ben de o yöne doğru ilerlemeye başladı m, ancak aniden büyük bir yapı şkan çamur 
parçası na saplandı m. Hem arabanı n hem de römorkun tekerlekleri göbeklere kadar battı . Olduğumuz yerdesi kı şı pkalmı ştı k, 


gece boyunca çocuklara bakmak veya başka bir şey yapmak için kamu hizmetlerini bağlamanı n bir yolu yoktu. Artı ko çamurdan çı kmam 
gerekiyordu. 


Bir saatten fazla bir süre arabayı ileri, geri ve her yöne hareket ettirerek, tekerlekleri sallayarak, iterek ve iterek mücadele ettim. 
Zavallı karı m çamurun içindeydi, tüm kalbiyle itiyordu ve sanı rı m kendini ve artı k - Tanrı ya şükür - uyuyan çocukları nı boğmaya 
hazı rdı.. 


Bir kez daha imkansı z gerçekleşti. Yakı ndaki bir kulübeden büyük zincirli bir adam belirdi. Saat sabahı n ikisi ya da üçüydü ve çamura 
saplanan insanlara yardı m etmek için kimsenin yataktan kalkması beklenemezdi ama bu adam yaptı ! Zincirini önce römorka, sonra 
da kuru zeminde bulunan ağı r arabası na bağladı . Ben römorku kendi arabamla ittim, o kendi aracı yla çekti, eşim de çı plak elleriyle 
itti. Tüm geçit töreni yapı şkan maddeden kurtuldu ve biz kuru zemine doğru ilerledik. Bize yardı m eden adama büyük bir şükran 
duygusuyla | şı kları ve suyu bağladı m ve kendimi boş, içi boş bir kabuk gibi hissederek yatağa attı m. Topallayan, uyuyan 


çocukları yatakları nabı raktı ktan sonra mübarek eşim yanı ma çöktü. Uzun bir süre biz 
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Aslı nda uyuyamayacak kadar yorgundum ve orada uzanı p kaderimizi tartı şı yorduk. Siyasi kariyerim bizi bu zor zamanlara 
sürüklemişti ama sonunda uykuya daldı k ve Newport News'e vardı ğı mı zda her şeyin düzeleceğine inanmaya çalı şti k. 


İki gün sonra, bu yarı mada şehrine giden köprüyü geçtik ve yolun sonunda Bill Stephenson, Lacy Jeffries ve Bayan Stephenson 
tarafı ndan karşı landı k. Bizim için harikalardı . Bayan Stephenson yorgun ve gergin karı mı rahatlattı . Bill beni çok 
neşelendirdi ve Lacy bize 20 dolar verdi. Tek kuruşumuz kalmadan meteliksiz kaldı k. Bir karavan parkı bulmamı za yardı m 
ettiler, Bill ve Lacy bizim için ilk haftanı n kirası nı ödediler. Ayrı ca bize bir paket sosis de verdiler. 


Bu kadar iyiliğe inanamadı m ve sonunda Bill'e sordum: "Bütün bunları neden yapı yorsun?" 


Cevabı nı hiçunutmadı m. Bu, müjde yayı Idı kça yakı nda tüm dünyada çı nlayacak olan bir cümledir: "Çünkü biz 
Nasyonal Sosyalistiz" dedi sessizce, gözlerinde özel, kutsal bir bakı şla. 


Birkaç kişide bile böyle bir ruh olduğu sürece halkı mı z yok olmayacaktı r. Komünistlerin ve Yahudilerin kutsal olmayan 
ama ateşli inancı na, Nasyonal Sosyalistlerin kalplerindeki aynı derecede yakı cı , kutsal ve gerçek inanç karşı çı ktı ğı 
sürece, Beyaz Adam yeniden dünyaya hakim olacak ve Batı medeniyetini sürdürecek. 


Parkta oldukça fakir bir yere yerleştik - sular altı nda kalmı ştı - ve karavana ulaşmak için basamak taşları Üzerinde yürümek 
zorunda kaldı k, ama iyi insanlar arası nda durdurulup güvende olduğumuz için o kadar minnettardı k ki bunu neredeyse hiç 
fark etmedik. rahatsı zlı k. Bu iyi insanlara yardı m etmeye ve davanı n tam burada büyüyüp gelişmesini sağlamaya karar 
verdim. Şu an öyle görünüyordu. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XIV. 


"Ayakları nı çek!" Bana bir Roma imparatorunun otoriter ses tonuyla emir verildi. William Stephenson, benim ayağı mı bastı ğı m 
sandalye gibi değersiz ve kı rı k olsa bile, insanları n ayakları nı sandalyelere koymaları ndan hoşlanmaz. Bu onun karakterinin bir 
parçası . İnsanlardan bir şey yapmaları nı istemez, onlara emir verir. Kendisi son derece zeki, muhtemelen bir dahidir ve bu gerçeğin 


gerektiği gibi tanı nması nı vesaygı duyulması nı beklemektedir. 


Ayrı ca benim sesim de dahil olmak üzere anormal derecede yüksek seslerden hoşlanmaz, bu yüzden sesimi yumuşak, nazik bir 
mı rı Itı yadüşürmem için emredici bir şekilde yönlendirildim. Aslı nda Bill beni sevmesine, yeteneklerime hayran kalması na ve 
onunla çalı şmamı istemesine rağmen, gelir gelmez sesimin, sandalyelerdeki ayakları m ve diğer özelliklerin onun 


yaratı cı lı ğı nı rahatsı z etmeyeceği arka taraftaki garaja sürüldüm. 


Tüm sözcüklerin ötesinde dramatiktir. İlk akşam çekmeceden 38'lik bir tabanca çı kardı ve bana hayatı nı n ölümcül tehlikede 
olduğunu söyledi. Daha sonra beni kahve içmeye davet etti ve silahı gösterişli bir şekilde kemerinin altı na koydu. 


Ancak kimse onu öldürmeye çalı şmadı . 


Geri döndüğümüzde beni oturttu ve büyük masası nı n arkası nda kaşları nı çatarak otururken beni dakikalarca sessizce bekletti. 
Aniden eğildi ve resmi bir bildiri verdi: "Öfkeliyim!" bir Scotland Yard müfettişi gibi kesik kesik, kesin tonlarla bağı rdı . "Ufak 
tefek sı kı ntı lardan hoşlanmam! Anlamanı isterim ki, kı rgı nlı k istemiyorum ama kontrolümü kaybediyorum. Sinirlendiğimde 


çı Igı na dönüyorum!" Bana yaklaştı ve korkuyla kaşları nı çatarak gözlerini benimkilere dikti. Sonra hı rladı : "Öldürüyorum!" 


Bütün bunları ve daha fazlası nı büyük bir nezaketle kabul ettim. Bill sadece yirmi yaşı ndaydı ve mükemmel bir yayı nla şimdiden 
dünyada iz bı rakı yordu. Şu anda politik olarak bunun yarı sı kadarı nı bile başaramamı ştı m. Bill özünde birinci sı nı fbir 
adamdı ama bilmiyordu. Annesi ve hali vakti yerinde, çok uysal, çok sessiz ortağı LacyJeffries tarafı ndanşı martı Idı ve 

ölesiye şı martı Idı . En ufak isteği şefkatle ve anı nda karşı landı ve etrafı ndaki herkesin onun her isteğine uyması nı bekleyecek 
kadar büyümüş görünüyordu. Birçok bakı mdan bu saygı yı hak ediyordu. Bu kadar basit bir çocuğun bu kadar olgunlaşması 

ve bu kadar kı sa sürede bu kadar çok şey başarması dehaya yakı ndı r.'Roma imparatorunun eylemi' beni sessizce eğlendiriyordu 


ve Bill'i o kadar çok seviyordum ve ona saygı duyuyordum ki bu beni rahatsı z etmiyordu. 


Güzel bir şekilde yapı lan çizimler ve yorumlardan oluşan portföyün satı şı nı n, umutsuzca ihtiyaç duyduğumuz geliri getireceğini 
umarak "Tuhaf Kuşlar"ı n yayı nlanması na devam ettik. Bill bunları n The Virginian'da reklamı nı yaptı ve özel bir posta 


gönderdi. Daha sonra sonuçları bekledik. 


Sonuçlar sefil, perişan ve yürek parçalayı cı ydı . İnsanlar onları sevdi ama doları ödeyecek kadar değil. Çoğu zaman karavanda 
yemek zorunda olduğumuz tek şey Lacy ya da Bill'in bize vereceği şeylerdi - bir ya da iki kutu, biraz sosis vb. Faturalar her zamanki 


gibi birikmişti ve aile neredeyse imkanları nı n sonuna gelmişti. 


Herhangi bir geçici iş bulmak için Virginia iş bulma bürosuna gittim: kazma, inşaat, ücretli herhangi bir şey. Ama bana 


vası fları ma göre bir iş bulmakta! srar ettiler ve bölgede bu kadar yüksek işler kesinlikle mevcut değildi. 


Machine Translated by Google 


Serbest sanat eseri ve yazı satmayı başardı m ama para durumu acildi. İlk eşime birkaç aydı r hiçbir ödeme yapı Imamı ştı ve diğer dört 
çocuğum bir yana, küçük Bonnie, Nancy ve Phoebe Jean'in durumunu hayal ettiğimde mutsuzdum. Eşimin ailesi onun İzlanda'ya gelmesini istedi ama o 


gitmek istemedi. Ben de gitmesini kesinlikle istemiyordum. Bunu uzatmaya karar verdik. 


Bu arada Virginian'ı n kendisi de zor günler geçiriyordu. Abonelikler ve gelir azaldı . Yayı nı n faturaları benimki gibi 


birikti. Bir sabah Lacy Jeffries bana başka bir sayı çı karmanı nimkansı z olacağı nı söyledi. 


Matbaacı ya çok şey borçluydular. Mükemmel bir matbaa, bir sanatçı ve bir matbaacı varken, bir matbaacı ya bu kadar para 
ödemenin aptalca göründüğüne dikkat çektim. Yardı m etmeyi teklif ettim ama Lacy bana böyle bir plan önermenin Bill'i muhtemelen 


rahatsı z edeceğini söyledi. Stephenson mükemmeliyetçiydi ve bası nı mı zda düzgün bir dergi çı karabileceğimize inanmı yordu. 


Bu konuşmadan kı sa bir süre sonra, Stephenson'ı n koruması ve katibi olarak çalı şan Bill Anderson bana yaklaştı . O genç 

bir boksördü, kendini adamı ş bir Nasyonal Sosyalistti ve i rkı MI zı n umutsuzca ihtiyaç duyduğu türden savaşçı bir vatanseverdi. 

O ve ailesi, tı pkı benim ailemi benzer bir teklifle Memphis'e götürmem gibi, maaş vaadiyle Chicago'daki evlerinden Newport 

News'e taşı nmı şlardı . Bill'e, ilk etapta çok az bir ücret alması na rağmen maaşı nı n ciddi şekilde düşürülmesi gerektiği söylenmişti. 
Ayrı ca tamamen görevden alı nması gerekebileceği kendisine bildirildi ve çok kı zdı ! İçinde bulunduğu durumu kendi 


deneyimlerimden bildiğim için onu suçlayamazdı m. 


Ona durumu kurtarabileceğimize ve kendi sı kı çalı şmamı zla dergiyi çı karabileceğimize inandı ğı mı söyledim ama Anderson, Stephenson'ı n bunu 
yapmama asla izin vermeyeceğini söyledi. Onun yerine 'Führer' olarak geçeceğimden çok endişeliydi! Bu kelime Amerika bağlamı nda 


kullanı ldı ğı nda nefret etmeye başladı m. Tek bir Führer vardı ve bu kelimenin böyle durumlarda kullanı Iması beni, bir papazı n "İsa" olarak 
anı lmaktaı srar ettiğini duymak bir Hı ristiyan'ı etkileyecek kadar etkiliyor. 


Stephenson'ı n zorba yöntemlerinin kabul edilmesinin zor olduğu ve ona verdikleri anlaşmanı n çürük olduğu konusunda Bill'le aynı 
fikirdeydim, ancak durumun büyük ölçüde Stephenson'ı n korkusunun sonucu olduğu konusunda srar ettim. Bir zamanlar 
kardeşimin bana böyle durumlarda hatı rlamanı n son derece değerli olduğunu söylediği bir şey buldum: İnsanlar genellikle kötü 
değildir. 'Kötü' şeyler yaptı kları nda bunun nedeni genellikle korktukları içindir. Dehşete düşmüş kediler gibi çı Igı nca ve aptalca 


saldı rı yorlar, önlerine çı kan herkesi tı rmalı yorvel sı rı yorlar. 


Anderson'a, eğer Stephenson'ı n işi tekrar ayağa kaldı rması na diplomatik ve başarı lı bir şekilde yardı m edebilirsem, bu 
girişimin mali meleği Harold Arrowsmith Jr.'ı n sakinleşeceğine ve her şeyin hala iyi olabileceğine dair güvence verdim. 


Ancak Anderson'ı n öngördüğü gibi Stephenson, benim onun konumunu gasp etmeye çalı ştı ğı mı düşündü ve konuyu benimle 
tartı şmayı reddetti. 


Kı sa bir süre sonra Arrowsmith'in ziyarete geleceği haberi geldi. Stephenson beni aradı ve milyonerin çok gergin ve alı ngan 
olduğunu ve o orada olduğu sürece garajda kalmamı n daha iyi olacağı nı söyledi. Eğer içeri girmem gerekirse arka kapı yı 


kullanacaktı m. 


Birkaç gün sonra mutfağa -tabii ki arka kapı dan- girdim ve Arrowsmith'i Stephenson'la birlikte mutfak masası nda kakao yudumlarken 
gördüm. Mümkün olan en kı sa şekilde tanı ştı rı Idı mveayrı Idı m. Yaklaşı k bir gün sonra karavanı mda Battle Call'un 


devamı nı yazarken kapı çalı ndı . BEN 
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kapı yı açtı k veBill Anderson ile Arrowsmith'i, karavanı mı zı çevreleyen göletteki basamak taşları nı n üzerinde dengede 
dururken bulduk. 


Bill, Arrowsmith'in Stephenson'ı n operasyona yatı rdı ğı binlerce doları idare etme şeklinden tiksindiğini ve işi kapatı p ekipmanı 
satmayı planladı ğı nı açı kçaaçı kladı . BİİI, Arrowsmith'i benim zaten girişimde bulunan muazzam yatı rı mla değerli bir şey 
yapabilecek yetenek ve bilgi birikimine sahip olduğum konusunda ikna ettikten sonra gelip beni görmeye ikna ettiğini söyledi. En 


azı ndan, karı şı klı ktan bir şeyler kurtarmak için baskı ekipmanı nı iyi bir şekilde kullanabilirdim. 


Derhal hep birlikte Stephenson'a gitmeyi ve davanı n yararı na bunu açı kça ortaya koymayı önerdim. Her zaman entrikadan nefret 
etmişimdir ve herhangi bir insani girişimde uzun vadede başarı lı olmanı n tek yolunun mümkün olan en açı k ve dürüst yol 
olduğuna inanı rı m; sinsice yaklaşmak geçici bir avantaj sağlasa bile. Ancak Anderson ve Arrowsmith bunu önerdiğimde heyecanla 


ayağa kalktı lar ve böyle bir anlaşmanı n hiçbir parçası olmayacakları konusunda! srar ettiler. 


Arrowsmith kararı nı verdiğini söyledi. Ne olursa olsun Stephenson'ı kapatacaktı ve beni görmeye geldiği tek şey, ekipmanı 


neredeyse bedavaya satmak yerine benim kullanı mı ma verip vermeyeceğine karar vermekti. 


Anderson, iki genç yayı ncı Stephenson ve Jeffries'e, karı sı ve bebekleriyle birlikte Chicago'dan onca yolu buraya getirdikleri 
için o kadar kı zmı ştı ki, Stephenson'ı n, böylesine harika bir kitabı mahveden bu buyurgan, deneyimsiz aptallı ğı 

nedeniyle hak ettiği cezayı alması gerektiğini düşünüyordu. Dava için fı rsat. Bill Chicago'nun kenar mahallelerinde büyümüştü. 
Bı çaklanmı ş, dövülmüş ve vurulmuştu ve çukurun köpek yiyen taktiği konusunda eğitilmişti. Her ne kadar Anderson, suçlanamaz 
doğal eğilimlere sahip saf bir Kuzeyli olsa da, aldı ğı eğitim onaacı ması zolmayı öğretmişti. Herhangi bir şey yapmanı n tek 
yolunun Stephenson'un üzerine atlamak, o iyileşemeden ekipmanı hı zladı şarı çı karmak olduğunda srar etti, oda 

bu kadardı . 


Aktör Sidney Greenstreet'e benzeyen ve insana her zaman korkmuş ve köşeye sı kı şti rı Imı ş izlenimi veren Arrowsmith, bunun bu 


şekilde yapı Ilması gerektiğini ve Stephenson'a tek kelime etmemem gerektiğini kabul etti. 


Bununla birlikte, Stephenson'un sadece birkaç ay önce bana olan büyük yardı mı ve nezaketi karşı sı nda, Lacy'ye gittim ve 
Arrowsmith'in çok tiksindiğini ve onu geri kazanmak için kesin ve satı labilir bir plan bulamazlarsa bunun mümkün olmadı ğı nı 
söyledim. baştan. Ona Arrowsmith ve Anderson'ı n söylediklerini doğrudan söylemedim ama hareket adı na ondan 'İlahi 


Majesteleri' William Stephenson hakkı nda biraz mantı klı konuşması nı istedim. 


Her zaman nazik, uysal, kendini geri planda tutan ve rahat davranan Lacy Jeffries, ne yapabileceğini görmeyi kabul etti. 'Büyük Han'ı 
kişisel olarak odası na girerek rahatsı z etmemenin daha iyi olacağı nı düşündüm, çünkü duygusal bir patlama olası lı ğı 


vardı ve bu duyguyu düşününce kendisine izin vermemiş olmayı  dileyecekti. 


Ama faydası olmadı . Stephenson mesajı duyunca öfkeyle bana geldi ve "Dı şarı !Dı şarı !" diye emir verdi. aynen bu sözlerle 
söyledi ve benim onu mahvetmek ve Arrowsmith'i 'kaybetmek' için komplo kurduğumu düşündüğünü açı kça ortaya koydu. Diğer 
ikisine ihanet etmeden, böyle bir planı n parçası olmadı ğı mı ve sadece her şeyi bir arada tutmaya çalı ştı ğı mı , zaten var 
olanı yok etmeye çalı ştı ğı mı açı klamaya çalı ştı m. Ancak kelimelerin Stephenson için hiçbir anlamı yoktu. 

Yaralanmı ştı , korkmuştu ve küçük bir çocuk gibi davranı yordu. Eğer babası olsaydı m, onu yakalar, her iki kulağı na 


da ikna edici bir 'argüman' sunar ve dağı nı k durumu düzeltmeye çalı şı rdı m. Bir kez daha öğrendim 
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en iyi insan kardeşlerimin bile zayı fl ğı veaptallı ğı . 


Arrowsmith ve Anderson karavanı mda tekrar belirdiler ve 'ciyakladı ğı m' için beni azarladı lar. Her şey bir şekilde geri gelmişti ve 
şimdi her iki taraftan da yakaladı m ama Arrowsmith yine de benden baskı ekipmanı nı kullanmak için elimden geleni 
yapmamı istedi ve Stephenson'ı n bağlantı sı nı derhal kesme konusundaki kararlı lı ğı nı doğruladı . Eğer onu kullanmak 


için bir plan bulamazsam, bana onu hemen orada satacağı nı söyledi! 


Stephenson'u kurtarmaya çalı şmanı n daha fazla bir işe yaramadı ğı nı göremiyordum, özelliklede o ve karı sı gelip, eşimin 
İngiltere'den almak için büyük zahmete girdiği çok güzel bir kaşmir kazak da dahil olmak üzere bazı eşyaları mı karavana 
attı ktan sonra. karı sı . Ekipmanı namacı uğruna kaybolması na izin vermenin bir faydası yoktu, bu yüzden konuyu tekrar 


düşünüp ertesi gün ikisiyle de konuşmayı kabul ettim. 


Arrowsmith'in Savaş Çağrı sı kanı tları mı ödünçalması na izin verdim ve o, "Nasyonal Sosyalist"in "Sosyalist" kı smı 

dı şı nda çok hevesliydi. Annesi, Bill'in bana söylediği gibi, Dunn & Bradstreet'in sahiplerinden biri olan multi-milyoner bir süper 
kapitalist olarak, toplumdaki herkesin icat, yönetim, yönetim yoluyla bir şeyler üretmesi gerektiğini öngören her türlü doktrine 
anlaşı lı r bir şekilde karşı ydı . emek ya da gerçek risk - ancak tefecilikle hiçbir risk oluşturmayacak kadar korunan 
spekülasyonlarla değil. Biz Nasyonal Sosyalistler olarak kapitalizmin spekülatif yönüne elbette karşı yı z. Ancak öğrenebildiğim 


kadarı yla Arrowsmith hayatı nda bir gün bile çalı şmamı ş ve bu düzenlemeden hoşlanmaya başlamı ş. 


Ama Nasyonal Sosyalist programı n geri kalanı nı n, özellikle de Yahudi hainlerin gazla öldürülmesiyle ilgili kı smı nı n harika 
olduğunu düşünüyordu. Arrowsmith, hiçbirinin insan olmadı ğı nı , ancak alt hayvan olduğunu söyleyerek herhangi bir Yahudinin 
muaf tutulması na itiraz etti. Ona küçük çocukları Yahudi oldukları | için kişisel olarak öldürüp öldüremeyeceğini sordum ve o 

da "Elbette!" diye cevap verdi. ve ona neredeyse ama tam olarak değil inanı yorum. Et yiyemeyecek kadar hassastı r, bu yüzden onu 


kanlı bebek katliamcı sı rolünde hayal etmek biraz zor. 


Ertesi gün kiralı k arabası yla geldi ve beni ı ssı z bir kumsala götürdü, orada park ettik ve saatlerce durumu tartı ştı k. Ne 

yapı lması gerektiğini düşündüğümü bilmek istedi. Ona, dünyada güçlü bir hareketin başarı lı olabileceği tek yerin Arlington, 
Virginia'da, Ulusal Kongre Binası 'nı ntam karşı sı nda olduğunu söyledim. Diğer her yerde Yahudiler yetkililere o kadar çok 
baskı uygulayabiliyorlardı ki, Yahudi karşı tı hertürlü çaba acı ması zcaveyasadı şı bir şekilde ezilecekti. Ancak Amerika'nı n 
ve "özgür dünyanı n" gösteri yeri olan Washington'da, bizi fena halde incitebilecek olsalar da, Yahudilerin ihanetini açı ğa vurmayı 
susturmak için tüm adalet ve hakları n Yahudilerden ilham alan olağan ağı r ihlalleri çok açı kve dolayı sı ylaimkansı z 

olacaktı r. Ne kadar örtbas etmeye çalı şsalar da, 'sessiz muameleyi' kullanı p bizi yok etmeye çalı şsalar da, çok fazla insan bunu 
görecek ve duyacaktı r. Ayrı ca Virginia hala iyi niyetli Beyaz Adamları n elinde değil. Adolf Hitler elbette, ama aynı zamanda 
Wayne Morse ya da Jacob Javitz de değil. Büyük ölçüde Byrd tarafı ndan kurulan mahkemelerin dürüst olduğuna o zaman inandı m 
ve o zamandan beri Virginia'nı n sonuncusu olduğunu kanı tladı m. Birlik'teki, hâlâ Virginia'daki yetkililerin tasarladı ğı şekilde 
yönetilen son eyalet değil, yine de Yahudilerden en kötü ihtimalle korkan, yine de yetkililerin yaptı ğı gibi iğrenç bir şekilde 


Yahudilerin ayakları nı n dibinde sürünmeyecek. diğer birçok eyaletin ve federal hükümetin. 


Arrowsmith, Yahudilerin ihanetleri ve ihanetleriyle ilgili inanı Imaz, kabus gibi itirafları nı n binlerce açı klaması nı basabileceğimiz 
bir merkez kurmak istiyordu. Kongre'nin hemen yakı nı nda, ziyaret etmeyi çok sevdiği böyle bir merkezin fikri onu büyülemişti ve 
ben de Arlington'da kurma fikrini ona kabul ettirmekte pek zorlanmadı m. Benden açı k ve halka açı k, Yahudiliğin nihai olarak 

yok edilmesine yol açacak topyekün bir Yahudi karşı tı kampanya üzerinde çalı şmamı istedi; bu arada biz de Kongre'yi ve resmi 


Washington'u onun böyle bir ortamda topladı ğı suçlayı cı Yahudi karşı tı belgelerle doldurduk. bolluk. 
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Ona,ı srar ettiği gibi açı k havada çalı şmamı istiyorsa, karı m ve çocukları m için güvenli bir evim ve yaşamam gerektiğini 
söyledim. O da kabul etti ve eğer tüm hikayeyi açı kça ve güçlü bir şekilde ortaya koyacak cesaretim olsaydı , kendi deyimiyle 
"fasulyeleri dökmeyi" sağlayacağı nı söyledi. 


Şu anda Stephenson'ı n yerindeki ekipmanı kullanarak, bir matbaa kurulu güvenli bir eve sahip olacağı mı , ekipmanı 
çalı ştı rdı kçabası m kârları ndan evi satı nalmaayrı calı ğı nı nbanatanı nacağı nı ve benim de oraya 
gideceğimi kabul etti. hepsi Yahudilere karşı ydı , belgeleri istediği gibi bası yordu. 


"Amerika'yı Yahudi Hakimiyetinden Kurtarmak İçin Ulusal Komite" adı nı kullanmak istedi ve ben de bunu kabul ettim. İtiraf etmeliyim ki, açı k 
Nazizmin doğruluğuna dair inancı ma rağmen, o zamanlar 'hareket'te hala yaygı n olan, Swastika sergileyen herhangi bir Nazi'nin hı zla hapse 
atı lacağı veya öldürüleceği yanı Isaması nı paylaşı yordum. Yahudiler çok güçlü görünüyordu ve Nazizm'i "Ulusal Komite"den çı karmak 


için kademeli olarak kaymayı planladı m. 


Ofis konusunu tartı şı rken, aslı nda böyle bir ofis kurarsam oraya girip çı kmak için her zaman korumalara ihtiyaç 

duyacağı mı hayal etmiştim! Bugün Amerikan Nazi Partisi adı na olan posta kutumuza tek başı ma gittiğimde Yahudilerden 
korkmanı n ne kadar saçma olduğunu anlı yorum. Ancak üçyı | önce bile, Yahudilerin gerçek gücünü ve komploları nı n gevşek 
doğası nı keşfetmeden önce, diğer milyonlarca Amerikalı gibi ben de bu sinsilerin gücünün tam olduğunu, onlara açı k 
meydan okumanı n bir şekilde gizli olduğunu hayal ettim. 'kesin ölüm"! Şimdi, Yahudilerin zayı flı kları nı öğrenmiş olmam ve 
onları n yenilmez terör mitini çürütebilecek olmam gerçeği, Yahudiler için beni faaliyetlerimin devam etmesine izin vermeyecek 
kadar tehlikeli kı lı yor; eğer cennetin altı nda veya cehennemde bir yol varsa onlar beni durdurabilir. 


Arrowsmith gitmeye hazı r olduğunda bekleyemedi. Aslı nda geçit törenini bekleyen küçük şişman bir çocuk gibi kı pı r 
kı pi rdı vehemen başlamamı z konusunda! srar etti. 


Stephenson elbette bir terör olduğunu ve ekipmanı tutmak için ölümüne savaşacağı nı açı klamı ştı . Arrowsmith'le 
ilişkisi olduğunun farkı nda olmayan Anderson'a, bası nı ve diğer ekipmanı sönmeden sabote edeceğini söyledi.. Ancak 
Arrowsmith sulh cezası nı aldı venası | müzekkerealı nacağı vs. söylendi ve Stephenson bunu duyunca teslim oldu. 
Arrowsmith bir kamyonla eşyaları almaya gitti ve Bill 'ölümüne mücadelesini' eski velinimetini binadan attı rmak için bir polis 
çağı rmaklası nı rladı 


Bir kez daha, tüm bu aptallı kları ve kavgaları açı ğa vurmam karşı sı nda sağ kanattaki pek çok kişiden acı çı ğlı kları 
çı kacağı nı fark ettim. "Neden bu insanlara şimdi zarar veriyorsunuz?" ağlamadı r.'Her şey bitti! Ne faydası olabilir?" 


Cevap yine şu; ben bunu iki mor gözle, yı rti Imı şbirağı zla ve Yahudilerin organize ettiği bir dayak sonucu kı rı Imı ş 

bir burunla yazarken bile, Kanada'da iyi bir vatansever olan Ron Gostick'in başkanlı ğı ndaki Kanada İstihbarat Servisi, az önce 
şunu yayı nladı : Bütün bir broşürü tüm dünyaya yaydı m, çok detaylı bir şekilde ve şeytani ama sapkı n bir mantı kla 
benim Yahudiler için çalı şan bir casus olduğumu açı kladı m! 


Sağ kanadı n küçük kı skançlı kları , bencilliği, cehaleti, kötülüğü ve aptallı ğı sona ermeli ve bunu durdurmak istiyorum, 
ölmekte olanı rkı mı zadı na bu insanlara yalvararak değil. Bunu denedim. Beş yı | boyunca başarı elde edemedik ama bu 
korkunç derecede küçük beyinlerin hareketi mahvetmeye devam etmesini imkansı z hale getirdik. 

Kı sa bir süre içinde, sinsi, korkak 'Nazilerin' iş kurması ve Kutsal Davamı za yönelik olağan küçük çekişmeler, casus 
hikayeleri ve sabotaj turları na başlaması söz konusu bile olmayacak. 
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Karanlı ğı ortadan kaldı racakı şı kgibi bir şey yok ve karanlı ğı n, cehaletin ve korkunun her şeyin ve herkesin üzerine boğucu 
siyah bir battaniye gibi yattı ğı sağ kanadı n her yerine yayacağı mı zşeyıi şı ktı r. Hikaye ilerledikçe okuyucu sadece Yahudilerin 
değil, kendi halkı mı zı nda hainliğini, korkaklı ğı nı ve ihanetini görecektir. Hiçbir konuşma, hiçbir mantı k, hiçbir tatlı rica, hiçbir 
mektup ya da dua, sağ kanadı nfı stı kruhları nı n trajik, yürek parçalayan çekişmelerini, çekişmelerini ve sabotajları nı durduramadı . 
Yahudileri ve onları nyı kı Iması nı konuşarak yenemeyeceğimiz ve onları tahttan indirecek gücü ve gücü oluşturmamı z gerektiği 
gibi, sağ kanada düzen ve yön getirmek için de gücün tüm yasal biçimlerini kullanmalı yı z. Şu anda sağ kanatta olduğu gibi kaos hakim 
olduğunda, düzeni sağlamak için bu gücü uyguladı ğı nı zda insanları n incinmesi kaçı nı lmazdı r, ancak Kutsal Davamı za 

inandı ğı nı iddia eden bir veya iki kişinin incinmesinin daha sonra hiçbir anlamı kalmayacaktı r. Şu anda 'zarar verebileceğimiz' 
kişilerin bile kazanması na yardı m etme yeteneğimizi gösterdiğimizde ve bunu yaptı ğı mı zda, bunun yanı nda ciddi bir 'incinmenin' 


bile hiçbir önemi yoktur. 


Eğer insanlı k tarihinin en çaresiz hayatta kalma savaşı nı kazanamazsak, 'iyi bir adam' olmaktan ve zavallı sağcı ya düzen ve zafer 
getirememekten gurur duymayacağı m. Buradaki ifşalara kişisel olarak öfkelenenler bile bunları n doğru olduğunu ve aşina 

olmadı kları bilgilerin de aynı derecede doğru olduğunu bileceklerdir. Daha önce bahsettiğim insanları n birden fazlası yla barı ştı m 
ve bir gün, çocukça kavgaları bı rakı p, bizim tarafı mı zda ya da kendi başları na savaşmaya başlar başlamaz, hepsiyle minnetle 


barı şacağı m, ama Davaya karşı değil. 


Arrowsmith hemen başlamak için neredeyse çı lgı na dönmüştü. Kalı cı bir yer bulmak için oraya gitmeden önce bile 
arkadaşları ma telefon ederek Arlington'da yerleşecek bir yer bulmamı istedi. Bir arkadaşı mı n bodrumunda geçici bir yer bulmayı 


başardı m.Daha sonra kalı cı bir yer aradı k ve yeni 'şişman kedim' ile tanı ştı m. 


Arrowsmith'in gececi olduğunu öğrendim; benim tam tersimdi. Sabahları seviyorum ve geceleri düzenli olarak yatmayı seviyorum, 
ancak sabahı n erken saatlerine kadar oturup onunla düşman dediği "eskimolar" hakkı nda konuşmam konusunda! srar ediyordu. 
Ayrı ca para kazanmak için başka bir şey yapmamı da imkansı z hale getirdi ve sonra ben onun için çalı şı rken bana yemek yememe 
yetecek kadar para ödeyeceği sözünü tuttu. Dişim çok kötüydü ve yüzüm greyfurt gibi şişmişti ama dişçiye param yetmiyordu ve bu 
multimilyoner her gece beni İskenderiye'deki otelinin önünde arabamda otururken küçük diş için yalvartı yordu. Kurulum için bana söz 
verdiği bir miktar para. Beş parası zdı m, eşimin ve çocukları n yiyecek hiçbir şeyi yoktu ve o, söz verdiğinin küçük bir kı smı 


için bile benim saygı lı isteklerimi sanki onu dolandı rmaya çalı şı yormuşum gibi karşı ladı . 


Başı m zonklayarak ve dayanı lmaz bir acı yla şişerek, saatlerce oturup bu tombul anne oğlunun bana aklı ndaki tüm harika projeleri 
anlatması nı dinlemek zorunda kaldı m. Ona arabadan inip yatması için yalvarı rdı m, biraz dinlenmeme ve biraz aspirin almama izin 
verirdim, o da incinmiş gibi görünür ve "Evet, ama mesele şu ki..." der ve sonra daha fazla işe koyulurdu. ders. Bir gece, sabahı n beşi 
civarı nda, her şeye rağmen, imkansı z maddi durumuma rağmen, karı ma ve çocukları ma rağmen, nafaka hapishanesine ve diğer 
eşime ve çocukları marağmen, tüm akla ve akı Isağlı ğı ma rağmen; Hayatta kalma içgüdüsüme rağmen alabileceğim her şeye 


sahiptim. Arabadan atladı m, yanı na koştum, kapı yı açtı mveonadı şarı çı kması nı söyledim. 


O bunu yapmazdı . Ağlayacakmı ş gibi orada oturdu ve somurttu. Yüzüme inat burnumu keseceğimi söyledi ve bana aptal olmanı n 


bir anlamı olmadı ğı nı vs. söyledi. Bir şekilde sakinleştim ve gittik. müzakerelere geri dönelim." 


Sipariş üzerine yapı Imı ş gibi görünen güzel bir banliyö evi bulduk. Arlington'un Williamsburg bölümündeydi ve şaşı rtı cı 
bir şekilde 'ticari' olarak imar edilmişti, bu da evi siyasi merkez ve ofisler için kullanmamı za izin veriyordu. Uzun bir konferansı n 


ardı ndan emlakçı larla buluştuk ve anlaşmaya vardı k. 
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Arrowsmith 15.000 $ peşinat artı uzlaşmayı yapacaktı ve biz de ipotek ödemelerini anaparanı n bize tahakkuk etmesiyle 
yapacaktı k. Ayrı ca Arrowsmith'e bası m kârları mı zdan peşinat kredisi ödeyecektik. 


Bu amaçla, ailemin geçimini sağlamak için baskı ekipmanı nı kullanmamı sağlayacak ek şartlar içeren bir sözleşme 

yapı lacaktı , böylece güvenliğimiz sadece bir evi değil, bir iş yerini de kapsayacaktı . Onun adı na, üzerinde çalı ştı ğı bir 

kitabı n hazı rlanması nda ona yardı m etmek de dahil olmak üzere materyallerini basacak ve Amerika'yı Yahudi Hakimiyetinden 
Kurtarmak için Ulusal Komitemizle birlikte Yahudi Komünizmi-Siyonizm'e topyekun bir saldı rı yapacaktı m.. Arrowsmith ile benim 
aramdaki sözleşme, ikimizin de kendimizi tehlikeli olmasa bile böylesine riskli bir operasyonda 'çantayı elinde tutarken' 

bulmamamı zı garanti altı na alacaktı 


Arrowsmith, bir şey almak için New York'a gitmek için büyük bir acele içindeydi ve o öğleden sonra bir arkadaşı na 15.300 dolarlı k 
bir çek bı raktı ve sonra ortadan kayboldu. Sözleşmeyi aynı zamanda Anacostia'daki filomun subayları ndan biri olan bir 

avukata hazı rlattı m ama belgeleri imzalatacak Arrowsmith'i bulamadı m. Beyaz Saray'daki bir arkadaşı maracı lı ğı yla, 
1917'de burada ciddi bir belaya giren Troçki (Bronstein) hakkı nda bazı bilgilerin izini sürmek için Arrowsmith'i New York'taki bazı 
önemli siyasi kişilerle tanı ştı rmayı ayarlamı ştı m. her türlü göç 'iyiliği' ve sonunda Bolşeviklerin Rusya'yı ele geçirmesini 
finanse etmek için 20 milyon dolarlı k Yahudi parası yla New York'tan ayrı Idı . Ancak yakalanması zor milyoneri kimse bulamadı , 
bu nedenle tanı tı myapı İmadı ve belgeler imzası z kaldı 


Ben de onu yakalamak için duramadı m çünkü 'tüm topları havada tutmak' için çı gı n bir mücadelenin içindeydim. 
Karavanı mi zı satmam, bası nı n yeni yere gitmesini sağlamam, taşı nmam, iş bulmam, örnek propaganda malzemesi 
basmam, bunu sağcı 'müşterilerimize' ulaştı rmam ve genel olarak işleri başlatmam gerekiyordu. Birkaç hafta sonra bu 
görevlerde bazı başarı lar elde etmeye başladı m. 


Arrowsmith bir öğleden sonra aniden yeniden ortaya çı ktı ve "harekete geçme" zamanı nı n geldiğini söyledi. Operasyonu 
kendisinin başlattı ğı nı hissediyordu ve bazı sonuçları görmek istiyordu. Bu amaçla bana dünyayı şok etmek ve uyandı rmak 
için ne yapı labileceğini sordu. Yı Ilarca süren düşünce ve planlamaları mı özetlemek gerekirse, ona tek çözümün, Yahudilerin 
neyin peşinde olduğunu zaten bilen insanlar arası nda artı k broşür ve kağı talı şverişi değil, sokaklarda kamusal faaliyet 
olduğunu söyledim. 


O zamanlar tüm gazetelerimizde yer alan Yahudi çizgisi, paradoksal bir şekilde, Mı sı rli Nası r'ı n hem başka bir Hitler hem de bir Komünist 

olduğu yönündeydi. Aslı na bakı lı rsa Nası r, Komünist Partiyi yasa dı şı ilanetmişveki zı Iları hapseatmı şken, 'bizim' Yüksek Mahkememiz 
ABD'li kı zı ları , hatta casusları biledı şarı salı yordu. Orta Doğu'daki tek Komünist parti, bu suçluları n vatandaşları n ve hükümet üyelerinin 
dörtte birinden fazlası nı oluşturduğu İsrail'deydi ve hala da öyle. Lübnan'da Yahudi yanlı sı bir kukla hükümet vardı . Yahudilerin 2000 yı lı 

aşkı n süredir Araplar tarafı ndan işgal edilen "vatanı geri alabilmeleri" için acı çeken ve bir milyondan fazla Arap yurttaşı nı n çölde açlı ğa ve sefalete 
sürüklenmesine tanı k olan öfkeli Lübnanlı Araplar, yönetimi ele geçirmekle tehdit etti. hain hükümetleri ve Arap kardeşlerini katleden ve sürgüne 


gönderen uluslararası suçluları n peşine düştüler. 


ABD'li Yahudiler, 'bizim' hükümetimizi Lübnan kukla rejimini kendi halkı na karşı 'savunmak' üzere Deniz Piyadeleri göndermeye 
zorlamak için her zamanki taktiklerini (bası n çarpı tma ve gizli baskı ) kullandı lar. Yahudi yalancı lar bize müdahalemizin 
Nası r'ı n "komünizmini" durdurmak olduğunu söylediler, halbuki gerçek şu ki İsrail'i kurtarı yorduk. 


Görünüşe göre bir evim, ailem için bir güvenliğim ve uzun zamandı r konuştuğumuz şeyi yapmak için mükemmel bir şansı m 
vardı : Yahudi ihanetine saldı rı p kamuoyu önünde ifşa etmek! Gösteriler düzenlememizi önerdim ve 
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Lübnan'daki Yahudi uluslararası saldı rganlı ğı adı na Amerikalı savaşçı ları nbuacı ması zkullanı mı nı ortaya 
çı karmak için Beyaz Saray'ı n önünde olduğu gibi çeşitli şehirlerde de yayı ndağı tı mları yapı Idı . Arrowsmith, sirke götürülen 


tombul bir çocuk kadar sevinmişti. Tombul ellerini çı rptı ve bunu nası | yapabileceğimizi sordu. 


Hareketteki çı raklı kyı ları m, ülkenin her yerindeki diğer erkeklerle bağlantı lar kurmamı sağladı . Bunları n arası nda işbirliği 
yapacağı nı düşündüğüm kişiler de vardı . Arlington'da genç savaşçı larla herhangi bir temas kuracak kadar uzun süre 

kalmamı ştı m ve bu nedenle yalnı zca'muhafazakar'fı sı ldayanlar ve 'sessiz işçiler' vardı , bu yüzden Arrowsmith'e Beyaz Saray'ı 
gözcülük yapmak için beni çağı rmamı z gerektiğini söyledim. oğlanlar - Hooker'ı n çocukları - New York'ta. Tabelalar, literatür 

ve ulaşı mı n toplam maliyeti 1000 doları n üzerinde olacaktı r. Arrowsmith devam etmemizi söyledi. Bekleyemedi. Ona bu 
düzenlemelerin benim karşı layamayacağı m kadar büyük telefon faturaları gerektireceğini söyledim ve o da "bununla ilgileneceğini" 
söyledi. 


New York'la çocuklardan oluşan bir otobüs dolusu kiralı k otobüs ayarladı m, floresan kı rmı zı ve siyah devasa muşamba tabelalar 
tasarladı m ve serigrafiyle kapladı m, onbinlerce iki renkli broşür yazdı m, tasarladı m ve bastı m, grev gözcüleri için 

ayrı ntı lı talimatlarhazı rladı m, Ülkenin her yerine telefon etti ve Louisville'den Ed Fields'ı ve Atlanta'dan Wallace Allen'ı bizimle 
aynı anda grev yapma konusunda anlaşmaya ikna etmeyi başardı .Bu çalı şmaları nyanı sı ra bu kadar büyük ölçekli bir 
operasyonun gerçekleşmesi için gerekli olan binlerce düzenlemeyi de yaptı m. Arrowsmith mutlu küçük bir çocuk gibi tüm 


bunları n üzerinde duruyor, hatta mahzendeki tabelaları n serigrafi ile kaplanması na bile yardı m ediyordu. 


Eşim, evinin tüm heyecanı nı ve karmaşası nı harika bir ruh hali içinde yaşadı , öfkesini yalnı zca bir kez kaybetti. 
Arrowsmith bir öğleden sonra onunla planları tartı şı rken ve çocuklar yan odada gülüp oynarken öfkeden morarmı ştı . 
Patlamı ştı : "Ah, canı m! Olanet çocuklar hakkı nda bir şeyler yapamaz mı sı n? 

Onlara gaz falan verin!" Karı m bu sözünden dolayı öfkelenip onu azarlamı ştı , oda somurtarak arkası nı dönmüştü. Her 


ikisiyle de sorunu çözmeyi başarmı ştı m. 


Buhazı rlı klarsı rası nda Arrowsmith'e sözleşmeyi imzalaması nı istediğimde sinirleniyor ve operasyonu geciktirmeye 
çalı ştı ğı mdan şikayet ediyordu; grev gözcülüğünden sonra, nefesini toparlama fı rsatı bulduğunda imzalayı p etrafa 


bakı yordu. sözleşme bitti. Böylece insan doğası na ve ona ne kadar güvenilebileceğine dair sondan bir önceki dersimi öğrenmek 
üzereydim. 


Büyük olaydan önceki gece, New York'tan bir otobüs dolusu çocuk geldi ve bazı ları nı tekrar görmek harikaydı . Ancak yanları nda 
George Legget adı nda vahşi ve yünlü bir serseri vardı ; arabası yla yanı mı za gelip bir banliyö bankası nı n yanı nda 

yaşadı ğı mı zı gözlemlediğinde ilk söylediği şey şu oldu: "Aman tanrı m! Hadi bankayı odevirelim!" Hayatta kalmamı zı n ve nihai 
başarı mı zı n yasal, hukuk üstü olmamı za bağlı olduğu konusunda onu defalarca uyardı m. Biz sadece onları n sahip olduğu 


yasalara değil, sı rf bizden kurtulmak için sahip olabilecekleri ya da sahipmiş gibi davranabilecekleri yasalara da uymak zorundaydı k. 
faydası yok. 


George, grev gözcülüğünü duyuran o zamanki cesur Yahudi karşı tı yayı nları mı zı dağı tmak için bir ekipledı şarı 

çı ktı ve çok geçmeden onun deli olduğunu öğrendim. Arabalara, camlara çı kartmalar yapı ştı rdı ve dikkatli olmayan bir polis 
memuruna yapı ştı rmak üzereyken çocuklar onu yakalayı p bana geri getirdiler. Onu dı şarı attı m ama gitmedi. Nihayet bu şişko 
deliyi, New York polisinin New York'tan ayrı lması nı nakı Ilı ca olduğuna ikna ettik. Şartlı tahliyede falandı , bu yüzden onu 


oraya bir otobüse bindirdik. 


Bu arada Yahudi komplosunun yolları konusunda ilk derslerimi alı yordum. O zamanlar hâlâ Yahudilerin gücünün tam olduğunu, 
polisin komplocularla yüzde 100 işbirliği içinde olduğunu ve bu nedenle belgelerimizi gizlice dı şarı çı karmam gerektiğini ya da toptan 


tutuklamalar beklemem gerektiğini hayal ediyordum. 
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İlk mürettebatı mı ztutuklandı ğı nda, yayı nları na el konulduğunda ve çocuklara "Arlington'dan defolun" söylendiğinde, şimdi her zaman yaptı ğı m 
gibi açı kça polise gidip önce anayasal hakları mı zı talep etmek yerine onları gizlice geri götürdüm. Ama osı rada, olup bitenlerden en az bizim 
kadar nefret eden ve adil, tarafsı z ve adil olmak için ellerinden geleni yapan polislerden kaçmaya çalı şarak arka sokaklardan aşağı koştuk, saklandı k ve 


koştuk. Emirlere uymak. 


'Hareket'teki pek çok kişi, aptalca ve zalimce suçladı kları gibi 'casus' olmadı ğı mı z sürece, yaptı ğı mı ziştennası | 

'kaçtı ğı mı 'anlayamı yor. Biz sağcı sahneye çı kana kadar polisin, FBI'ı n ve diğer tüm yetkililerin bize 'karşı ' olduğuna 

ve onlarla 'mücadele etmemiz' gerektiğine inanı lı yordu. doğru değil. Elbette paranı n gücü Yahudilerin elindedir ve 
yönetimimizin büyük kı smı da öyle. Yetkililerimizden bazı ları ya Yahudi ya da açı kça Yahudiler için çalı şı yor, 

ancak kolluk kuvvetleri yetkililerimizin büyük bir kı smı Beyaz Adamlar ve bildikleri en iyi şekilde kanunları o uyguluyorlar. 
Aksine, doğaları gereği güç sahibi olanları n çoğu, olayları suçlu Siyahlar ve Yahudiler gibi değil, bizim gibi görmeye eğilimlidir. 


Her ne kadar polisler ve diğer kolluk görevlileri görevlerini yerine getirseler de, onlara göre, neredeyse hepsi bana ve bizim açı k, 
vahşice açı k sözlü Yahudi karşı tı ajitasyonumuza karşı aynı derecede nazik ve adil davrandı lar. 


Polisin de diğer yaratı klar gibi ormandaki kovalama içgüdüsünü takip etmeye eğilimli olduğunu keşfettim: Koşarsanı z sizi 
kovalarlar. Ancak önce onlara gittiğinizde, planları nı zı , hakları nı zlailgili bilginizi açı kladı ğı nı zdavebu 

hakları kullanma konusundaki kararlı lı ğı nı zı saygı yla açı kladı ğı nı zda, size saygı duyarlar ve çoğu zaman sizin 
için mücadele ederler. Yahudilerin sizi yasadı şı , adaletsiz, vahşice ve hatta suç teşkil edecek şekilde durdurmaya yönelik çirkin 
baskı ları nı gördüklerinde, polisin öfkeli bir adalet duygusuyla ateşe vermesi için onlara Yahudi yöntemleri hakkı nda ders 
vermenize gerek yok. Böylece tüm polis teşkilatları nı n kalbini kazandı k. 


Yahudiler üst kademelerde ne yaparlarsa yapsı nlar, bizimle ilgilenen polisler, FBI ajanları ve dürüst yetkililer, Yahudiler bu 
kadar aşağı lı k ve iğrenç yöntemlere başvururken, bizim adil, dürüst ve yasal olmak için belimizi büktüğümüzü biliyorlar. Bizi 
susturmak için apaçı k taktikler; biz her gün, her hafta, her yı | butür zorbalı k ve teröre karşı koyarken yetkililerin sakin ve 
kararlı cesaretimize hayran kalmamak elde değil. 


Üst düzey yetkililer ve yargı çlar bana özel olarak, Yahudi zulmünü halka açı k olarak göstermemizin ve kendilerinin 
Yahudilerden gördükleri baskı nı n, onları bir milyon yı Idaki tüm vatansever literatürün başaramayacağı bir duruma 
'uyandı rdı ğı nı ' söylediler. Sağ kanadı n Yahudi olmayan yetkililerin siyasi zulmüne ilişkin şikayetlerinin çoğu, onları n 
kendi hatalı strateji ve taktiklerinin sonucudur. Hayatta kalı yorum ve hayatta kalmaya devam edeceğim çünkü milyonlarca 
insan asla, asla okuyamayacakları nı kendi gözleriyle görmeye ve kendi kulakları yla duymaya başlı yor -'kağı ttan 
yurtseverlerin' bu kadar yı Idı r başarı sı zolması nı n bir başka nedeni 'Amerika'yı uyandı r' kampanyası yla. Ancak 1958 
yı ll nı nosı cak Temmuz günlerinde bu muazzam gerçekleri henüz öğrenmemiştim ve 'saklanı p' kaçarak çok zaman ve 
çaba harcamı ştı m. 


Kendi kendimize empoze ettiğimiz 'sinsiliğe' rağmen çok sayı da broşür çı kardı k ve ertesi gün Pazar günü grev yapmaya 
hazı rlandı k. Şimdi bunu hayal etmem neredeyse imkansı z ama hepimiz ölesiye korkuyorduk. Kaplanlar kadar sert olan 
New York'lu çocukları m huzursuz ve endişeliydi ve onları n 'liderleri' Luke Dommer tam bir korkak olduğunu kanı tladı 
Onlara hepsinin "üç ya da dört yüz zenci" tarafı ndan öldürüleceklerini söyledi. Çocukları hepsinin benden vazgeçmesi 
gerektiğine ikna ettikten sonra Dommer bir otobüse atlayı p New York'a doğru yola çı ktı ve beni isyanla baş başa bı raktı 


Arka bahçede çocukları etrafı ma topladı m ve gerekirse oraya tek başı ma gideceğimi ve beni terk edecek hiçbir adamı 
bir daha asla görmek istemediğimi söyledim. Özellikle bu kadar korkaklı ktan sonra kendilerine 'Nazi' demelerine asla 
tahammül edemem. Beni sessizce dinlediler ve ben uzaklaşı p sopalara işaretler tutturmaya çalı şmaya geri döndüğümde 
gerçekten yalnı z olacağı mı düşündüm. 
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Sonra Yunanlı bir çocuk geldi, işaretlerle bana yardı m etmeye başladı ve gideceğini, diğerlerinin canı cehenneme dedi. 
Başka bir çocuk geldi ve sessizce raptiyeleri itmeye başladı . Sonra bir başkası . Sonunda hepsi geldi. Taşan bir yürekle onlara teşekkür 


ettim. 


Gitme zamanı geldiğinde bir çocuğu aileme bakması için bı raktı mvekarı mı kucağı maalı p uzun uzun gözlerinin içine baktı m. 
Bugün kulağa ne kadar saçma gelse de, geri dönüp dönemeyeceğimi gerçekten bilmiyordum. "Kike" gibi kelimeler kullanan ve kanca 
burunluları n iğrenç resimlerini gösteren tabelaları mı z daha önce kamuoyunda görülmemiş bir şeydi ve çok sayı da tutuklama, 

dayak veya öldürme tehdidi ve uyarı sı almı ştı k. Gerçekten çok korkmuştum, iki savaş sı rası nda olduğu kadar korkmuştum. Her 


zamanki gibi Thora cesur ve ilham vericiydi, ben de o gün başarı lı olmaya ya da ölmeye kararlı bir şekilde ayrı Idı m. 


Beyaz Saray'ı n birkaç blok aşağı sı nda arabaları mı zdan indik ve kalp atı şları mı zhı zlanarak eylem alanı na doğru 
yürüdük. Beyaz Saray'a yaklaştı ğı mı zda, sekiz veya dokuz polisten oluşan sağlam bir falanks bize yaklaştı ; buldog suratlı , 
altı n örgülü bir yüzbaşı önümüzde yürüyordu. Bunun 'o' olduğundan emindim. Hepimiz tutuklanı rdı k, ben daha mücadeleye 


başlamadan şehit olurdum. 


Ancak kaba görünüşlü yaşlı yüzbaşı ,tanı dı ğı meniyi eski polislerden biri ve çok iyi kalpli insanlardan biri olarak tanı dı ğı mbir 
adamdı . O, DC'nin Özel Soruşturma Birimi'nden Yüzbaşı Mahanney'di. 


Polis, Beyaz Saray'da gözcülük yaparken uyulması gereken bazı kurallar olduğunu söyleyerek bana homurdandı . Sonra bana 
yürüyeceğimiz yeri gösterdi. 


Olağan koşullar altı nda rahatlayabilirdim ama Yahudiler ve Komünistler bir yana, uyarı Idı ğı mı zo"üçyüz zenci" hala oradaydı ! 


Onları bulmak için etrafa baktı m. Henüz pek fazla yoktu ama oradaydı lar ve et gibi zevkle bize bakı yorlardı . 


En çirkin tabelayı taşı yarak indim: "IKE'Yİ KIKES'TAN KURTARIN!" Bu tabelada Ike'nin kafası na silah dayayan çirkin bir Yahudi'nin 
devasa bir karikatürü vardı ve bununla kaderime doğru yürüdüm. Çocuklar arkamdan ilerlediler ve çok geçmeden iki ağaç arası nda 
ileri geri hareket eden, komünizm de dahil olmak üzere akla gelebilecek her dava adı na binlerce grev gözcüsünün yürüdüğü bir sı ra 


oluşturduk. 


ADL fotoğrafçı ları oradaydı ve Yahudiler ve serserileri hattı mı zı n her iki ucunda ve caddenin karşı sı nda toplanmaya 
başladı lar. Biz grev yapmaya devam ettik ve biraz yerleşmeye başladı k. Şu ana kadar hâlâ hayattaydı k. Ozamandan beri beklemeyi 


ve kontrol etmeyi öğrendiğim gibi büyük çeteler yoktu ve "300 zenci" bizi hala et arabaları yla morga gönderecek gibi görünmemişti. 


Durum biraz stabil hale gelir gelmez susamı ş gözcülere portakal suyu dağı tmaya başladı m. Bunu yaparken bir adam yanı mdan 
geçti ve "Birisi seni heykelin arkası nda görmek istiyor" diye fi sı lIdadı . Başparmağı nı sokağı n karşı sı ndaki parkta bulunan bir 
anı ta doğru salladı . Kim olduğunu elbette biliyordum. Onun melek gibi küçük yüzünün taşları n arkası ndandı şarı baktı ğı nı 


görebiliyordum ve ben ona doğru bakarken bana işaret etti. 'General'den 'talimatlar' almak için oraya birkaç gezi yaptı m. 


Bill Stephenson da koyu renk gözlük takarak yanı mı za geldi. Yakası nı çenesinin üzerine kadar yukarı oçekerekkı lı k değiştirmesini 
tamamladı . Her zamanki karanlı k ve dramatik tarzı yla "merhaba" diye mı rı ldandı ve dahafazlatanı dı ğı na dair bir işaret 


vermeden yoluna devam etti. 


Mutluydum! 'İmkansı z'a cesaret ettim ve başardı m! 
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Gözcülük yapmayı  bitirdiğimizde, kaptan, toplanmı ş olan uluyan kalabalı ğı n takipte olabileceğini gözlemledi. Kalabalı k çok büyürse 
ve öldürücü hale gelirse polis karakoluna gitmeyi planlamı ştı m, ancak çocukları n kaldı ğı ve kiralı k otobüsün park ettiği Haine's Point'e 
kadar bir polis eskortu ayarladı k. Çocukları n kutlama yapması için bira almaya gittik ve Arrowsmith, Nası r'ı n istihbaratı nı n başı 


olduğunu iddia ettiği bir Arap ile birlikte ortaya çı ktı . 


Arrowsmith'i Araplarla hiçbir ilgisi olmaması konusunda uyarmı ştı m çünkü Lübnan'daki durumla ilgili nöbet tutuyorduk ve yabancı 
ajan olmakla suçlanmayı istemiyordum. Yine de bu istihbarat memurunu eşim ve başka bir bayanı n onunla buluştuğu eve getirmişti ve 


şimdi ona tüm muşamba işaretlerimizi vermişti. Daha sonra bana bunları n Kahire'de Nası r'a sergilendiğini söyledi. 


Eve, karı mı nyanı na gittim, şeref olduğunu düşündüğüm bir çelenk içindeydim. Yapmaya karar verdiğim şeyi ve Arrowsmith'in benden 


yapmamı istediği şeyi tam olarak başarmı ştı m. Her şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu. Ve gerçek olamayacak kadar güzeldi! 


Gerçekte, çaresiz bir hayatta kalma mücadelesinin yanı sı ra, ezici yoksulluk, firar ve herkesin saldı rı sı karşı sı ndaakı Isağlı ğı mı 
koruma mücadelesine doğru gidiyordum; koşullar tarif edilemeyecek kadar cesaretkı rı cı ydı .Yı Ilardı r siyasi kariyerimde işler 
kötüye gittiğinde eşime şöyle diyordum: "Bu en kötüsü değil. Önümüzde çok daha zor günler var!" Doğal olarak bana asla inanmayacaktı 


ama şimdi tahminimin kesin gerçeğini görecekti. Beni neyin beklediğini bilmediğim için Tanrı 'ya şükrediyorum. Ben o kadar cesur değilim. 


Birkaç gün içinde grev yaptı ğı mı z diğer şehirlerdedesi kı ntı yaşandı ğı haberini aldı k. Ed Fields'ı n grubu başarı lı bir şekilde 
gözcülük yapmı ştı ancakyayı ndağı ttı kları için insanları tutuklatmı ştı . Atlanta'da sessiz, düzenli gözcülerimiz üç dakika içinde 
tutuklandı . Pazar günü erken saatlerde Atlanta'da gösteriler başladı ğı nda herhangi bir kalabalı k ve kargaşa yoktu. Ancak bir polis 
memuru, B'nai B'rith Hakaretle Mücadele Birliği'nden gözcülerin tutuklanması nı talep eden ve polis onları tutuklamadı ğı takdirde 
şiddet tehdidinde bulunan bir telefon aldı ğı nı ifade etti. Yani, çok iyi bildiğimiz bir kalı pla, polis şiddet ve adam kaçı rma tehdidinde 


bulunanları yakalamadı , gözcülerimizi tutukladı ve onları huzuru bozmak ve düzeni bozmakla suçladı ! 


Atlanta'da kullanı lan yöntemler, Washington'da şimdiye kadar deneyimlediğimiz yöntemlerden daha kabaydı . Gözcüler yakı n bir yerde 
tutuldu, tehdit edildi ve suçu kabul etmeleri için baskı yapı Idı . Duruşma tutanakları nı n bir yerinde, gözcülerden birine polis 
tarafı ndan, eğer cezayı kabul etmezlerse ya da temyize giderlerse "herhangi bir bombalama olayı na karı şacakları " söylendiği açı kça 


görülüyor! Bunlar, Atlanta Sinagogu'nun bombalanması ndan birkaç hafta önce bir polis memurunun tam olarak söylediği sözlerdi! 


Gözcülerimiz bu baskı ya boyun eğmeyi reddettiler ve itirazda bulundular. Onu aradı ktan sonra Russell Maguire, Atlanta savaşı na 


yardı m etmesi için Arrowsmith'e 500 dolar gönderdi. 


Wallace Allen, Arrowsmith ve benimle Washington'daki Kongre Oteli'ndeki odası na bir toplantı için uçtu ve bize Atlanta'da olup 
bitenlerle ilgili bazı inanı lmaz hikayeler anlattı . Bu şehir Yahudiliğin kalesi haline geldi; bazı açı lardan New York'tan daha kötü, çünkü 
insanlar New York'ta olduğu gibi Yahudi egemenliğinin farkı na varmı yorlar, dolayı sı yla Atlanta Yahudileri daha kaba yöntemlerle 


sı yrı labiliyor. 


Allen bize oradaki küçük grupları nda LE Rogers adı nda sinsi bir karakter olan bir casus keşfettiklerini söyledi. 

Arrowsmith'e ve bana, Rogers'ı n Atlanta'ya vardı kları nda benim işaretlerle birlikte paketlediğim gizli grev gözcülüğü talimatları nı 

nası | ele geçirdiğini ve onlarla birlikte evine doğru kaçtı ğı nı anlattı . Allen ve çocuklar onları geri almak zorunda kaldı lar. Daha 
sonra, John Kasper Atlanta Hapishanesi'nden serbest bı rakı Idı ğı nda ve birisinin onu selamlaması nı istediler, ancak karalamaları ve 


tanı tı mları istemediler, kurnazca göndermişlerdi. 
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Rogers'ı n halkı n selamı nı vermesi gerekiyordu ve obunundı şı naçı kamamı ştı . Allen o zamanlar bunun oldukça komik olduğunu 
düşünüyordu. 


Ayrı ca Rogers'ı n Atlanta'da yaptı kları toplantı larda sürekli dinamit yapmayı önerdiğini de anlattı . Şunu öğrendim: 

Toplantı ları mı zda herhangi biri belirsiz bir şekilde bombalama ya da en ufak bir yasa dı şı şey önerdiğinde, hemen polisi ya da FBI'ı 
ararı z. Ancak Atlanta'daki çocuklar, bu tür yasadı şı faaliyetlerin bir parçası olmak istemeseler de, bu kadar zayı f bir kanı ta dayanarak 
sözde bir 'vatansever'i yargı lamak, mahkum etmek ve teslim etmek konusunda tereddüt ettiler. Herkes 'istihbarcı ' olmaktan nefret eder, 
bu yüzden Rogers provokasyonundan paçayı sı yı rdı , ozamandan beri bunun Yahudi maaşlı provokatörün en kolay tanı nan 
işaretlerinden biri olduğunu öğrendim. Ama o zamanlar Rogers'ı n hikayesi hakkı nda çok az düşündüm, Wallace'ı n onu Kasper'ı 


karşı lamaya göndermesindeki zekası na gülmekdi şı nda! Yahudiler bize sağlı klı bir ders vermek üzereydiler. 


Birkaç hafta sonra, 12 Ekim 1958'de Atlanta Sinagogu'nun bombalanması tüm dünyada manşetlere çı ktı ! İlk başta bende pek bir etki 
yaratmadı . Bir sabah eşimle birlikte yatakta yatı yorduk, televizyonda sabah haberlerini izliyorduk, birdenbire Wallace Allen'ı n çok iyi bildiğimiz 
evde tutuklandı ğı nı ,karı sı ve çocukları yla birlikte onu evine sürüklenirken ona veda ettiğini gördük. hapishane! Tam da tehdit edildiği 
gibi gözcülerimizi bombalayarak bağlamı şlardı . Hepsi Atlanta Sinagogunu bombalamakla suçlandı ! Sabahı n erken saatlerinde 


meydana gelen patlama tüm hayatı mı sonsuza kadar altüst etmişti. 


Şimdi, Yahudi baskı sı altı nda, Atlanta polisi gerçekten inanı lmaz bir yasadı şı gaddarlı k sergiledi! Gözcülerimiz izinsiz tutuklandı , 
serserilikle suçlandı , kimseyle görüştürülmeden tutuldu, acı ması zca yönlendirildi ve hakkı nda hiçbir şey bilmedikleri bir suçu itiraf etmeye 
zorlandı lar. Suçlayı cı bir şeyi ortaya çı karmaları umuduyla hücrelerine casuslar ve yalancı lar yerleştirildi. Mahkum edilmeleri 

halinde elektrikli sandalyeyle sonuçlanabilecek özel bir yasaya göre suçlandı lar! Tüm sağ kanat, 'bombardı man uçakları yla' ulusal bağlantı lar 


arayan FBI ajanları tarafı ndan soruşturuldu. 


Bu arada, Allen ve çocuklara elimden geldiğince yardı m etmekdı şı nda tüm bunlarla hiçbir bağlantı molmadı ğı ndan emin olarak, 
Arlington'da başı mı suyun üstünde tutmak için çok çabalamak zorunda kaldı m. Ne kadar yalvarı rsam yalvarayı m, Arrowsmith'in 

'icabı na bakacağı nı ' söylediği yüklü telefon faturası nı ödeyemedim ve bu artı yemek için para da dahil olmak üzere tüm diğer faturalar 
acildi. Sonra Arrowsmith tekrar ortadan kayboldu! Duydum. Onun New York'ta olduğu ve oradaki adamları mla temasa geçtiğine dair 
söylentiler vardı ama ben pek umursamadı m. Aklı m Atlanta'ya ve orada yaşanan ölümcül drama odaklanmı ştı ; Yahudiler onlara karşı 


çı kmama dersi olarak kelimenin tam anlamı yla halkı mı zı elektrikli sandalyede öldürmeye kalkı ştı . 


Ancak daha sonra New York'tan gelen söylentiler daha da rahatsı z edici olmaya başladı . Çocuklardan bazı ları beni aradı ve sadakatle 
Arrowsmith'in orada olduğunu, parası yla Amerika'nı n en iyi ve en dövüşçü adamları nı n liderliğini satı n almaya çalı ştı ğı nı söyledi. 
Para tekliflerinin yanı sı ra, bu umutsuz mücadeleyi başlatmak için bana ve aileme vaat ettiği bası n ve ekipmanı da verdi. Ekipmanı 
Stephenson'dan aldı ğı gibi benden dealı p New York'a göndermek istedi. Ama onu tanı klar önünde yeterince taahhüt ettiğimi hissettim, 
böylece asla imzalayamayacağı sözleşme olmasa bile aileme ve bana böyle adaletsiz ve ahlaksı z bir şey yapamazdı .Amaşı marı k küçük 
zengin çocuk Harold Arrowsmith Jr.'ı n doğası nı hesaba katmadı m. O, istediği her şeyi, istediği zaman, parası yla elde etmeye 


alı şkı ndı . Herzaman avukat tutabilir ve insanları satı n alabilirsiniz, neredeyse tüm insanları . 


Ben bodrumda Annapolis'te bir avukat adı nayazı yazı yordum ki eşim ellerini önlüğüne silerek merdivenlerden koşarak indi. Bana 


İzlandaca şöyle dedi: "Burada bir kamyon ve bazı kağı tları taşı yan bir adam var, bası nı ve diğer şeylerialı yor!" 
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Bası nı kapattı m ve bu konuyu görmeye gittim. Gerçekten de ön tarafta Baltimore'dan gelen bir kamyon ve kapı sı nda 
'Satı ş Bildirisi' taşı yan bir adam vardı . Ekipmanı "satı naldı ğı nı "veonuanı ndakaldı racağı nı Iı srarla 
vurguladı . 


Polisi aradı m ve adamı n benim mülküme gelmesini yasaklama hakkı m olduğunu söylediler ve ben de öyle yaptı m, 
ancak Arrowsmith'i arayı p bunun neyle ilgili olduğunu öğrenmeye çalı şmadan önce değil. İçeride değilmiş gibi davrandı 
ve annesine Baltimore'da olmadı ğı nı söyledi ama ben onu duymuştum ve birkaç dakika sonra Baltimore'dan gelen 
kamyonu taşı yanadamı nadı nı kullanarak tekrar aradı m. Bu sefer sinsi cevap verdi. Bir buçuk saat boyunca 
şehirlerarası faturamda, ekipmanı teslim edip evden çı kmanı n benim görevim olduğunu söyleyerek bana sı zlandı . 


Ona, sözlü sözleşmemizde bile belirtilen minimum süre olduğundan, bir yı Idan daha kı sa bir süre içinde 

taşı nmayacağı mı ve bana ve aileye taahhüt ettiği ekipmanı vermeyeceğimi söyledim. Yanlı ş bir şey yapmı ş olsam 
bile karı mı ve çocukları mı geçim kaynağı olmadan kelimenin tam anlamı yla sokağa atmanı n ne kadar 

korkunç bir adaletsizlik olacağı nı ona göstermek için elimden geleni yaptı m. Benden memnun 

kalmaması nı n sebebini sorduğumda, yaptı ğı mı n kendisine yanlı ş ya da haksı zlı k olduğunu ifade edemedi. 
Bulabildiği en iyi sonuç benim kötü bir matbaacı olduğumdu! Sonunda telefon faturası nı durdurmak için telefonu 
kapatmak zorunda kaldı m. Ekipmanı teslim edip dı şarı çı kmam gerektiğini defalarca söyleyip duruyordu. 


Birkaç gün sonra bası n ve FBI birkaç saat arayla beni aradı lar. Bana Wallace Allen'a yazdı ğı m ve "Sieg Heil!" ile 
imzaladı ğı m bir mektuptan bahsedildi. ve benim olup olmadı ğı soruldu. Gerçekten öyle olduğunu yanı tladı m. 
Allen'ı yakalayı p evini aradı kları nda bunu keşfetmişlerdi. Bana operasyonum ve Arrowsmith'in bundaki rolü 
hakkı nda her şeyi sordular ve ben de onlara bir kez daha gerçeği anlattı m. Hepimiz Atlanta bombalaması nda suç 
ortaklı ğı şüphesi altı ndaydı k ve yalan söylemek başı mı za ciddi bir bela açmaktan başka bir işe yaramazdı ; 
elektrikli sandalyeyi Atlanta'nı n talihsiz gözcüleriyle paylaşmak gibi. Elbette evin Arrowsmith'e ait olduğunu 
saklamaya çalı şmanı n biranlamı yoktu. Kaymakamlı klarda dosya vardı . 


Birkaç saat içinde ülkenin gazeteleri, FBI tarafı ndan soruşturulan ulusal bir yeraltı bombalama çetesinin olduğu ve 
Arrowsmith ile benim sı rası yla Para Çantaları ve beyni olduğumuz yönündeki manşetleri tüm ön sayfalara 
taşı dı ! Arrowsmith, koruma talep ederek FBI ofislerine koştu. 


Evim inanı Ilmaz istismarı n hedefi oldu! Hı zla gelen arabalardan kiraz bombaları atı Idı , çocukları m taşlandı , 
telefonları mı z sürekli çaldı , arayanlardan bazı ları tehdit ve tacizlerinin şiddetiyle eşimi gözyaşları na boğdu. 
Caddenin karşı sı ndaki süpermarketten aldı ğı m bir torba yiyecekle eve doğru yürürken, karanlı kta bir araba 
otoparkı n garaj yoluna girdi ve neredeyse bana çarpı yordu. Ancak o kadar hı zlı bir şekilde yoldan çekilerek 
kurtulabildim ki, yüzüstü kaldı rı mayayı Idı m. 


Oğlum okulda sürekli hakaret ve nefretin hedefiydi. Açı k pencereden içeri bir kiraz bombası girdi ve uyuyan dört 

yaşı ndaki küçük meleğim Jeannie'nin yatağı nda patladı . Kolları mı zaçı ğlı katarak geldiğinde yaşadı ğı Oo 
deneyimin dehşetini unutacağı ndan şüpheliyim. Bunu asla unutmayacağı m ve bunu yapan yobazları , aptal yarı m 
akı llı ları vezorbaları asla affetmeyeceğim! Bir sabah çimenlerin üzerinde ev yapı mı bir bomba bulduk; her iki ucu 
da kapalı ve patlayı cı larla dolu devasa bir boru parçası ! Eğer o patlasaydı hepimiz öldürülürdük. 


Ve şimdi Arrowsmith gerçekten harekete geçti! Biz bu vahşi hayatla baş etmeye, geçimimizi sağlamaya ve aileyi ayakta 
tutmaya çalı şı rken eşim yine bodruma indi ve kapı da iki şerif ve polisin bulunduğunu ve replevin yazı sı ile haber 
verdi. Okçuluk demek iş demekti! 


Kavga etmeden pes etmemeye kararlı ydı m ve filomdaki bir avukat arkadaşı madanı ştı m. 
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Arama emri olmadan zorla içeri giremeyeceklerini söyledi. Ama şerif bana izne ihtiyaçları olmadı ğı nı söyledi ve birkaç kez zorla 
içeri girmeye çalı ştı .Onudı şarı da tuttum. Daha sonra daha fazla adam, daha fazla polis ve Arlington County'nin üst düzey Şerifini 
çağı rdı . Avukatı mı veya herhangi bir avukatı aramaya çalı ştı m ama hepsi yasal bir pikniğe gittiler! Ben telefondayken eşim, 
kanunun bu zorlayı cı adamları nı kapı datutmaya çalı şı yordu ve onun acı içinde "Canı mı acı tı yorsun!" diye 

bağı rdı ğı nı duydum. Vahşileştim. Artı k sevgili karı mı , sadece evimi değil, ne yaptı ğı mı da biliyordu ve bunu 

yapmamam için o kadar acı klı bir şekildeçı ğlı katmı ştı kidurdum. O cesur kadı nı naklı vekahramanlı ğı için Tanrı 'ya 


ne kadar şükrediyorum! 


Daha sonra şerifin bizi kenara itip içeri girmeye hakkı olduğunu öğrendim. Eğer o silahı okullansaydı m kariyerim ve muhtemelen 
hayatı m mahvolurdu. Ayrı ca çaresizliğimizi, kanun konusundaki bilgisizliğimi ve Arrowsmith'in korkakça, sefil eylemlerini fark 
ettiğinde övgüye değer bir hoşgörü sergileyen şerife de büyük bir borçluyum. İkincisi, bunca zaman boyunca bir tepenin 


üzerinde 'kahramanca' saklandı ve kanun adı na kirli işlerini yapmaları | için ücretli memurları gönderdi! 


Mücadelemiz sonuç verdi ve sonunda şerifi içeri aldı ğı mda, ekipmanı almak için çok geç olduğuna ve sabaha kadar bir 


kefalet gönderip Arrowsmith'in yı Idı rı msaldı rı sı nakarşı karşı dava açmam gerektiğine karar verdi. 


Ama içi boş bir zaferdi. Artı k herhangi bir işte para kazanma ihtimalimin çok az olduğu değil, aynı zamanda yaşayacak bir yerimizin 
ve geçimimizi sağlayacak ekipmanı mı zı n olmayacağı da oldukça muhtemeldi. Ayrı ca sürekli saldı rı lar, tehditler, duyarlı , 
nazik bir hanı mefendinin acı dolu kötü şöhreti ve masum küçük çocukları n yaşadı ğı imkansı z hayat, sevgili ailemi artı k 


bu tür koşullara daha fazla maruz bı rakamayacağı mı açı kça ortaya koydu. 


Eşimin İzlanda'daki ailesinin durumu oldukça iyi. Babası Bay Hallgrimmson, ülkenin en büyük şirketlerinden biri olan Shell Oil'in baş 


sahibi ve yöneticisidir. Onun rahat, ekonomik ve fiziksel olarak güvende olacağı oraya gelmesini istiyorlardı . 


Çok az erkek ailesini benim harika karı ma ve güzel çocukları ma taptı ğı mdan daha fazla sevmiştir, ancak bu sevgiden dolayı , 
onlar İzlanda'da düzgün bir hayatı ntadı nı çı karabilecekken ailemle birlikte olmaya çalı şmaktan vazgeçmek açı kça benim 
görevimdi. Atlanta bombalaması ndan ve Arrowsmith'in ihanetinden sonra enkazdan çı kmak için savaştı m. Sadı k eşim gitmek 
istemedi. Ailesi ona yardı m etmek ve ne yapı labileceğini görmek için İzlanda'dan geldi. Tüm bu tehlike ve karmaşa içinde, tanı dı ği 
en tatlı ve sevgili insan ve değerli çocukları m olmadan yalnı z kalma düşüncesi kalbimi kı rı yordu. Ama onun gitmesi 


gerektiğini, benim de kalı p savaşmam gerektiğini fark ettim. 


Bir yı Ili kayrı lı ğı n, bizim kadar aşı k insanlara bile neler olabileceğini biliyordum ve karı mı , fazla rahat edip onları güvende 
tutabileceği ve geri dönmek istemeyebileceği konusunda uyardı m. Ama bir meleğin inancı na sahip görünüyordu ve gitmeyi kabul 
etmesi için onunla kavga etmek zorunda kaldı m. Orada benden uzaklaşabileceği ve ne kadar uzun süre kavga etmek zorunda kalsam 
dünyadaki hiçbir şeyin evliliğimizi bozamayacağı ihtimalinden bahsettiğim için beni defalarca azarladı . Hapse gireceğimden emin 


olduğumu söylediğimde bile inancı nı kaybetmedi. Bu yüzden ailemin İzlanda'ya gitmesi için düzenlemeler yaptı m. 


Ailesi, eşyaları nı n paketlenmesi ve nakledilmesinin yanı sı ra Thora ve çocukları n biletlerinin masrafları nı da cömertçe 


ödedi ve en fazla bir yı | sonra onu tekrar geri göndereceklerine söz verdiler; mevcut karmaşanı n. 
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Aileyi New York'taki LdIewild Uluslararası Havaalanı na götürdüm. O değerli insanı yakı nı mda tuttuğum, onun yaş 
dolu gözlerine baktı ğı m ve onu her birimizin karşı laşabileceği en kötü yı | için hayatı mdançı kardı ğı man, 

hayatı mı zda korkunç bir an oldu. Bütün küçüklerime sarı Idı m; Uçaklar yüzünden yaşanan trajediyi pek fark edemeyecek 
kadar heyecanlanan Ricky, peri gibi küçük kı z kardeşi Jeannie ile kavga eden şişman küçük "Büyükbaba"; ve minik 

bebek Evelyn. Sonra yalnı z, boş savaşa doğru uzaklaştı m. 


Param yoktu, işim yoktu, iş bulma imkanı m yoktu; evime mahkeme kararı yla el konulacaktı ve dünyanı n en devasa ve 
intikamcı gücüyle karşı karşı yaydı m. Atlanta bombalaması ndan sonra yı lı n çoğunu hapiste geçirmeyi 


bekliyordum. 'Arkadaşları mı n' çoğunun - 'ölümcüllerin' - beni terk ettiğini söylemeye neredeyse gerek yok. Gerçekten 
kendimi yalnı z hissettim. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XV. 


Sessiz ve boş evin içinde yürürken, adı mları m mutlak yalnı zlı ğı vurgulayarak yankı lanı rken, bunun kesinlikle hayatta 
ulaşabileceğimiz en düşük seviye olduğuna kendimi inandı rmak istedim. Geride bı rakı lan küçük bir bebek elbisesinin, çocuk 
odası ndaki tek kollu bir oyuncak bebeğin, karı mı nyarı m içtiği son fincan kahvesinin görüntüsü; kaybı mla ilgili bu hatı rlatmalar 


neredeyse kendimi kontrol edemiyordum ve beni uçurumun kenarı na itti. kendine acı maktan, hı çkı rmanı n eşiğinde. 


Ancak en derinlerde, en kötüsünün sona erdiğini güvenli bir şekilde hayal etmeden önce daha fazlaı stı rabı n olduğunu biliyordum. 
Yepyeni bir dünyayı sı radanacı larvei stı raplarla kazanamazsı nı z, ancak gerçek olimpiyat boyutları nda trajedilerin ve 


ı stı rapları n en büyüğüne katlanı p bunları n üstesinden geldikten sonra kazanabilirsiniz. 


Şükran Günü'nü ve Noel'i yalnı z geçirdim ve beni akşam yemeğine davet etmek isteyeceklerini vs. açı klamak için arayan 
'muhafazakârlar' ve çoğu 'muhafazakârlar' tarafı ndandı şlandı m, ancak bunun böyle olduğunu 'anlayacağı mı ' söyledim. 'çok 
tehlikeli'. Kamu hizmeti şirketlerinin ödeme alamama konusunda cesareti kı rı Idı vetelefonveil şı klar kesildi. Her gün avukatı m 


olmadan mahkemedeydim ve Arrowsmith'in bize garanti ettiği 'ev'i korumak için umutsuzca mücadele ediyordum. 


Kötü şöhretime ve adı mdan kaynaklanan korkuya rağmen orada burada bazı tuhaf işler bulabildim. Yavaş yavaşı şı kları tekrar 
açmaya yetecek kadar fatura ödedim ve hatta telefonumu geri aldı m. Bir gün Arrowsmith'in yüksek maaşlı avukatı yla çevre 
mahkemesi yargı cı önünde yüzleşene ve uzlaşma için bir anlaşma kazanana kadar hukuka şiddetle karşı çı ktı m. Anlaşmayı 
kazandı ğı mgün beni mutlu etmeliydi. Böyle dengesiz ve çetin bir savaşta zafer tatlı olmalı ydı . Ama gürültülü çocuklarla 


vesi cak, sevgi dolu bir eşle dolu o soğuk ve boş eve 'evime' gittiğimde, 'zaferim' neredeyse yenilgiden daha kötü görünüyordu. 


İlk kez, sevdiğiniz biriyle paylaşı lamayan mutluluğu bahşederek kaderin acı ması z şakası nı keşfettim. O zamandan beri, 
gol üstüne gol kazandı m ve dünyanı n her yerindeki binlerce iyi insanı nalkı şı nı kazandı mvealdı m,amaonları n 
tüm övgüleri, tüm zaferler - Beyaz Saray'a yürürken bile - asla insani değerde olamaz. Birlikte paylaştı ğı mı zen küçük avans 


karşı sı nda bile eşimin şefkatli, kutlu gülümsemesinin tatmini. 


Adolf Hitler'in ölümünden bu yana dünyadaki 'nefret'in sözde efendisi olan ben, yumuşak, sevgi dolu ve sevgiye susamı ş bir doğayla 
kutsandı m ya da lanetlendim. Karı msı z kaldı ğı mdan beri, paylaşı lmayan zaferin, sevilmeyen zaferin tam, korkunç ve 

tarif edilemez acı sı nı öğrendim. Geçtiğimiz yaz pazar öğleden sonraları , Yahudi kalabalı ğı na karşı büyük başarı lardan 

geri döndüğümde ve beni sı rı İsi klam, bitkin ama muzaffer bı rakan iki saatlik aralı ksı z hitabetle kalabalı ğı kazandı ktan 
sonra, o tarif edilemez acı yı tattı m. Partili yoldaşları mı n tebriklerine, kadı nlara ve arkadaşları ma hayranlı k duymama ve boş 
odama geri dönmem. Aldı ğı m ve alacağı m hiçbir fiziksel darbe, hiçbir hapishane, hiçbir mahkeme, hiçbir akı | hastanesi ve hiçbir 
iftira beni içten içe, sevgili eşimin ve ailemin giderek daha fazla elde edebildiğim başarı ları paylaşma zorunluluğu kadar incitemez. 


acı ması z dünya. Ancak objektif olarak bakı Idı ğı nda siyasi savaşı m kaybedilmiş olmaktan çok uzaktı . 


Arkamda neredeyse beş yı | zorlu, çetin bir çı raklı k dönemi geçirdim; bu süre zarfı nda hataları mı yaptı m ve derslerimi 
öğrendim. Bu hataları tekrarlamayacaktı m ve böylece profesyonel devrimcinin işareti olan insanları ve olayları manipüle etme 
sanatı nda teknik ustalı k seviyesine yaklaşı yordum. Sanatı n en yüksek biçimi olan politikada en azı ndan asgari mesleki 
yeteneğe ulaşmak için boyalar, kağı tlar ve kelimelerle sanattan ilerledim. Diğer tüm sanatlarda sı nı rlı sayı da malzeme ve fikir 


kullanı lı r. 
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çoksı nı rliı bir amaca ulaşmak. Sanat yalnı zca politikada tüm dünyayı ve içindekileri kapsar. Gerçek politika 

savaşı nda, yapı cı vedolayı sı yla devrimci bir biçimde, bir sonraki domuzu pislik çukurundaki yerinden itme 
mücadelesinden başka bir şey olmayan 'Demokratlar' ve 'Cumhuriyetçiler'in iğrenç sahte 'Siyasetleri' değil. siyaset, 

kişinin tuvali insanlı ğı n ta kendisidir, kişinin boyaları fikirlerin, sözcüklerin, grafik sanatları n, blöflerin ve insan 
varoluşunun en küçük yönlerinin tüm yelpazesidir; oysa kişinin fı rçaları yalnı zca ses telleri, broşürler, 

televizyon ve dünyanı n geri kalanı ndan ibaret değildir. kamusal ifade medyası , ama kişinin yumrukları , kişinin 

hayatı nı n ta kendisi! Dünyanı n büyük devrimcilerinin ve politikacı ları nı n çoğunun sanatçı olması tesadüf değildir. 


Milyonlarca 'sağcı arkadaşı mı n' aksine ben, ya sadece bahsettikleri hedeflere ulaşmaya ya da ölmeye mahkum, 
sert ve kararlı bir devrimci olmuştum. O boş evde tek başı ma otururken ya da sessiz, boş karanlı kta o daha da boş 
yatakta tek başı ma uzanı rken, ne yapmakta olduğumun tam olarak farkı na varmak üzerime korkunç bir aciliyetle 
geldi. Geri dönüşün olmadı ğı nı anladı m. Yaşadı ğı m sürece Yahudi karşı tlı ğı damgası yla damgalandı m. 


New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargı cı olan ADL Başkanı Meler Steinbrink'in İftirayla Mücadele Birliği 
üyelerine hı rlaması boş bir övünme değildi: "Onları asla affetmemeliyiz! (yurtseverler) Onları kanalizasyona 
atmalı yı z. Hapishanelerimizi ve akı | hastanelerimizi 'Yahudi karşı tı ' gangsterlerle doldurun!" Bir daha asla 
'normal' bir yaşam kazanmayı umamazdı m. Yahudiler hayatı mı n geri kalanı nda beni örnek almadı kça hayatta 
kalamazlardı , aksi takdirde pek çok kişi benim örneğimi takip etme eğiliminde olabilirdi. Benim 'Rubicon'um 

aşı İmı ştı ve savaş ve kazan ya da öl. 


Aklı mda bu düşüncelerle bir sabah postaneye gittiğimde beni bekleyen büyük bir karton buldum. İlk destekçilerimizden 
biri olan James K. Warner'dandı . İçeride özenle ve sevgiyle katlanmı ş, on sekiz fit uzunluğunda devasa bir Nazi 
bayrağı buldum. Beklediğim kaderin darbelerinden biriydi bu. 


Aklı mda hiçbir şüphe yoktu. Eve gittim, oturma odası nı n perdelerini kapattı m ve güzel pankartı tamamen duvara 
astı m. Ortaya Adolf Hitler'in bir plaketini yerleştirdim. Daha sonra altı na küçük bir kitaplı k yerleştirdim ve önüne 

de yanan üç mum yerleştirdim. Adolf Hitler'e adanmı ş kutsal sunağı mı n önünde, sessiz evde tek başı ma,ne 

yaptı ğı mı bilen yada umursayan tek bir kişi olmadan durdum. Sonra, Hı ristiyan dinimi kaybettiğimden beri ilk kez, 
modern, kı sı r, ateist "entelektüellerimizin" esirgediği ama yine de sayı sı z yüzyı lar boyunca insanı rkı nı 
harekete geçiren güç olarak kalan, ruhumu heyecanlandı ran duygu yükselişini yaşadı m. : dini deneyim. Yirmi 

yüzyı lı nen büyükaklı nı n sert yüzüne bakarken, gün doğumunda bir dağı n tepesinde duran ve Büyük Ruh ile 
iletişim kuran herhangi bir vahşi Hintlinin kolayca anlayabileceği inanı Imaz'dinsel' güç akı şı nı niçimeaktı ğı nı 
hissettim. savaştan önce. sözde entelektüellerin, her şeyi 'bilebilecekleri' şeklindeki kibirleri yüzünden kendilerinden 
esirgedikleri gücün ta kendisi. 


Liderin şu sözlerini hatı rladı m: "İnsan kalpleri kı rı Idı ğı nda ve insan ruhları umutsuzluğa düştüğünde, 

sı kı ntı vetasanı n, utanç ve sefaletin, entelektüel özgürlüksüzlüğün ve fiziksel baskı nı n büyük galipleri, onlara 
geçmişin alacakaranlı ğı ndan bakarlar ve onlara tutunurlar. sonsuz ellerini korkak ölümlülere uzatı n, onları 
kavramaktan utanan halkı n vay haline!” 


Açı klamak için kelimelerin gücünün ötesine geçtim. Her tarafı mda tüylerim diken diken oldu, saçları m diken diken 
oldu, gözlerim insan sefaletinin ve utancı nı n bu en büyük fatihi için sevgi ve şükran gözyaşları yla doldu ve nefesim 
küçük kesik kesik geldi. Liderin bu kadar övgüyü küçümseyeceğini bilmeseydim, utanmadan tapı nmak için dizlerimin 
üstüne çökebilirdim ama bunun yerine kendimi dikkatlere çektim, antik Roma lejyonları nı n ebedi selamı için 
kolumu kaldı rdı m ve kutsal duayı tekrarladı m. "Heil Hitler!" -- her heceyi tüm kalbimle, aklı mla ve ruhumla 
kastediyorum. 
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Artı k Adolf Hitler benim için sadece büyük bir zeka değildi. Artı k insan ruhunun anlaşı lmaz gücünün farkı na vardı m. 

Artı ko insan ruhunun gücünün neden on bin yı | boyunca, tüm olası lı klar ve olası lı klar ne olursa olsun, en güçlü fiziksel 

güç ve zorbalı kyı ğı nları nı tekrar tekrar fethettiğini biliyordum! Vahşi ve çocuksu hayvan içgüdüsünden (insanlı ğı n çoğunun 
ilkel aşaması ) kibirli ve kı sı r entelektüalizme (inançlı Marksistlerimizin ve "liberaller"imizin aşaması ) kadar tüm daireyi 
koşmuştum ve sonunda, Büyük Lider'in yardı mı yla, her köpeğe ve solucana, her maymuna ve insana bedava verilen ve zekanı n 
yalnı zca bir tür yeni gelişme ya da 'hile' olduğu doğal dünya anlayı şı na geri dönüş yolunu buldum. Yalnı zca "bilgelik" olarak 
adlandı rı labilecek sonsuz bilmecelerin bilinçsiz anlayı şı na giden yolu buldum; farklı kı lı klarda,tüm zamanları n tüm büyük 


liderlerinin öğretilerinin temelini oluşturan, şeylerin özüne ilişkin aynı algı .. 


İçimdeki duygusal fı rti na dindikçe, beni devrimci bir liderin temel silahı vezı rhı olan kutsal görev duygusuyla doldurdu. 

Daha önce zorbalı ğı n ve gericiliğin güçleriyle savaşmak isterken, şimdi onlarla savaşmak zorundaydı m. Ama daha da önemlisi, 
olaylardan kişisel olarak bunalmı ş olsam bile, içimde galip gelme gücünü, kendi gücümün ötesinde bir gücü, doğru şeyi yapma 
yeteneğini hissettim. 

Ve bu güç beni başarı sı zlı ğa uğratmadı ve başarı sı zlı ğa uğratmayacak. Atomun ötesindeki güç, entelektüel olmayanları n 
"dinsel", günümüz "beyinlerinin" "psikolojik kendi kendini hipnotize etme", gerçek bilgeliği öğrenmiş olanları n ise "bilinmeyen" dediği 
güçtür. Tam olarak ne yapacağı mı sakin bir kesinlikle biliyordum ve açı klanması zor bir anlamda ileride ne olacağı nı biliyordum. 


Bu, yerden sadece ilerideki virajı gördükten sonra bir yola havadan bakmak gibi bir şeydi. 


Dünya açı kça, kitlesel cehaletin, açgözlülüğün, kı skançlı ğı n, nefretin ve aptallı ğı n (entrikacı Yahudi tarafı ndan bir araya 
getirilen ve yönetilen) karanlı k güçleri ile Doğa'nı n seçkinlerinin azalan güçleri (Beyazlar) arası nda duyulmamı ş, eşi benzeri 
görülmemiş bir çatı şmaya doğru ilerliyordu. Adam. Yahudi, salt sayı ları n üstünlüğüne ilişkin Marksist-Demokratik fikriyle, dünya 
çapı nda Beyaz Adam'ı , uygarlı ğı inşa eden Beyazları n sayı ca yediden bir oranı nda daha fazla olan, kalabalı k renkli, aşağı 
ı rkları n katı ksı zkitlesi karşı sı nda alt etme tehdidinde bulunuyor. 


Adolf Hitler hayatta kalmanı n yolunu göstermişti. Onun fikirlerini ve yaşayan örneğini dünya çapı nda tam bir zafere taşı mak benim 
bu dünyadaki görevim olacaktı r. Mümkün kı lacağı m zaferi görecek kadar yaşayamayacağı mı biliyordum ama bu zaferi 


kesinleştirmeden de ölmeyecektim. Yeni rolümün ilk perdesinde Destiny'nin perdeyi çekmesi için çok beklemem gerekmedi. 


Bir akşam ateşin yanı nda yalnı z ve merak içinde otururken kapı çalı ndı . Kapı yı açtı m ve Eugene Collton adı nda bir 
adamı n daha önce hiç görmediğim iki adamla birlikte orada durduğunu gördüm. Gene, yakı n zamanda tanı ştı ğı m27yaşı nda 
bir sağcı ydı . Adamlardan birini, blöflü ve çok huysuz bir inşaat işçisi tipini, JV Morgan olarak ve diğerini Louis Yalacki olarak tanı tti ; 


aldatı cı derecede iyi görünümlü, neredeyse 'güzel' ama içten içe çivi kadar sert olan küçük bir adam. 


Collton benim büyük Nazi bayrağı m ve mumları m karşı sı nda pek şaşı rmamı ştı ama diğer ikisi inanamayarak ve dehşet 
içinde geriye sendelediler. Böyle bir şeye hazı rlı klı değillerdi! Her ikisi de eski askerler olduğundan, Amerika'ya 90100 sadı k 
oldukları ndan ve çoğunlukla zencilerden nefret ettikleri için Collton'la birlikte oldukları ndan, kendilerine ihanet gibi görünen bu 
duruma öfkeliydiler. Collton onlara onları durumla gerçekten mücadele eden bir adama götüreceğini söylemişti ama onlara 
benim bir Nazi olduğumu ya da kendi Hitlerciliği hakkı nda herhangi bir şey söylememişti. Morgan ve Yalacki savaşı p ayrı Imama 


yada kalı p dinleme konusunda kararsı zdı lar ama sonunda Collton onları hikayeyi dinlemeye ikna etti. 


Böylece içeri girdiler ve ateş vemumı şı ğı nda onlara anlayabilecekleri dünyevi terimlerle yoğun, temel, küçük bir konuşma yaptı m. 
Zencinin çokhı rssı z, zeki ve iyi huylu olduğunu açı kladı m. 
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tüm "zenci sorunları na" tek başı na neden oluyor ve osı radan,sı radan, sı radan "zenciler", zorlamadı kları zaman genellikle 
oldukça iyi arkadaşlardı . İkisi kabul etti. İyi huylu, gülen, uysal 'zenciler', ancak Siyahlar dı şı ndakiler tarafı ndan tedirgin 
edildiklerinde, sinirlendirildiklerinde ve organize edildiklerinde NAACP'nin simgelediği saldı rgan, kötü, itici 'zenciler' haline 

geldiler. Yine anlaştı lar. Daha sonra hem NAACP hem de CORE'un zenciler tarafı ndan değil komünist Yahudiler tarafı ndan finanse 
edildiğine ve yönetildiğine dair kanı tları ortaya koydum. 

Bu onlar için yeni bir fikirdi ama onlara NAACP başkanı çirkin Arthur Springarn ve CORE başkanı Marvin Rich'in resimlerini 
gösterdiğimde fikri anlamaya başladı lar. Sonra Yahudi resminin geri kalanı na baktı m ve zihinlerinin tökezleyerek, isteksizce ama 
kaçı nı lmaz olarak beni takip ettiğini gördüm. Gerçekler, eğitimsiz Amerikalı lara bile bir kez sunulduktan sonra inanmamak için çok 
kahredici. 


Sonra onlara Yahudilerin, özellikle paraları nı ve haber ve eğlence medyası üzerindeki hakimiyetlerini kullanarak, çoğunlukla 
Marksizmin yardı mı yla, sayı caazvezayı f Beyaz Adam'a karşı , dünyadaki geniş renkli insan sürülerini nası | örgütlediklerini 
anlattı m. her Beyaz oya karşı lı k yedi renkli oy olacağı 'demokrasi' silahı nı kullanı yorlardı . Onlara konuşarak hayatta 
kalamayacağı mı zı ,ataları mı zı nyaptı ğı gibi hayatta kalmak için savaşmamı z gerektiğini ve yasal olarak ve dolayı sı yla 


başarı lı bir şekilde savaşmanı n tek yolunun Naziler gibi sert, topyekün Beyaz Adamlar olduğunu söyledim! 


Sonuç şuydu: Üç ya da dört saat içinde sadece ben değil, dört Nazim vardı . Morgan ve Yalacki hemen topyekün savaşa hazı rdı lar 
ama Collton bunun daha dikkatli ve yavaş yapı lması gerektiğini hissetti. Her akşam küçük toplantı lara gelmeye başladı lar ve ben 
de yavaş yavaş bu iki yeni adamı , her zaman anladı kları dünyevi terimleri kullanarak, tarihi durumumuzun korkunç gerçekleri 
konusunda eğittim. 


Sonra öneçi kı p mücadelemizi verme zamanı nı n geldiğine karar verdim ve bunu yapmanı n yolunun da, halkı n Nazi 
bayrağı mi zı ,sunağı mı zı , mumları mı zı görebilmesi için kapı ları ve büyük pencereleri çok gezilen bulvara açmak 
olduğuna karar verdim. Kı rmı zı projektörler, vb. Hatta yaydı ğı 1 sı nı n psikolojik etkisi ve ürkütücü, kı rmi zı parı ti sı 
nedeniyle pankart için kı zı lötesiiı şı kbilealdı m. Elbette bunu şimdi güvenli bir şekilde başardı k, ancak o zamanlar bu tür 
davranı şlar çı Igı nca ve intihara meyilli görünüyordu. Gene Collton, en az on adamı mı z olana kadar böyle bir yolun yanlı ş 
olacağı nı içtenlikle hissetti ve kendisini bu çabadan ayı rdı , ancak bu zamana kadar Louis ve JV'yi geride tutmak zordu. 


Beyaz Adam'ı savunmak için mümkün olduğu kadar ve hemen, her şeyle ve herkesle savaşmak istiyorlardı . 


Kendimize kahverengi gömlekler, kol bantları ve deri kemerler aldı k. (V tüfeklerini, tabancaları nı vekı lı fları nı getirdi. 
Bunun Yahudilerin kaldı ramayacağı kadarağı rolacağı nı bilerek, bilinçli ve bilinçli bir şekilde evin içinde en dramatik ve 
kı şkı rti cı şekildekası p kavurduk. 


İlk başta sadece çocuklar bakmaya, yuhalamaya ve taş fı rlatmaya geldiler ama cesaretimiz kı rı Imadı ve Yahudilerin er ya da 


geç bu meydan okumayı görmezden gelemeyeceklerini biliyorduk. 


Bir gece, büyük, pahalı bir araba, içindekilerin pankartlar, projektörler ve fı rtı na birliklerinden oluşan dramatik gösterimizi takdir 
etmelerini sağlamak için önümüzde durdu. İçeride birinin notaldı ğı nı görebiliyorduk. Birkaç gece sonra, Drew Pearson her 
şeyin korkunçluğu hakkı nda çarpı cı bir ulusal açı klama yaparak bize saldı rdı ğı nda, onun muhtemelen kim olduğunu 
öğrendik: Naziler Lincoln Anı tı 'ndan sadece birkaç dakika uzaktaydı , vb. Sakin, hesaplı bir Yahudi'nin tehlikeli olduğu, ancak 
'Naziler' hakkı nda çı Igı nca öfkelenen ve köpüren bir Yahudi'nin dişlerimiz için çiğ et olduğu yönündeki mantı ğı mla aynı 
doğrultuda. Ve işe yaradı ! 


Kontrollü baskı ları aracı lı ğı yla kullanabilecekleri akı Ilı ve bariz karşı önlemler yerine paniğe kapı Idı lar. O zaman ön 
sayfalara bol resimli bir şekilde bizi karalasalardı ve çeteleri yeterince kı şkı rtsalardı , ben güç kazanamadan işimiz çabuk 
biterdi ama başaramadı lar. 
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kendilerini bunu yapmaya zorlayacağı nı açı kçailan ettiğini bildikleri bir adama 'tanı tı m yapmaya' başladı lar, bu yüzden gazetelere 
hakkı mı zdası kı bir sessizlik örtüsü koydular. Her gece karargâhı mı zı n çevresinde pencerelerden ateş açı lması yla isyanlar 

çı ktı amabası n bu konuda sessiz kaldı . Bütün çevre bizim hakkı mı zda konuşuyordu ama bası n biz yokmuşuz gibi davrandı ! Kapı 
kapı dolaşarak vatandaşlara Yahudilerin bu tür haberleri gözlerinin önünde bastı rma gücüne dikkat çeken binlerce broşür 

dağı ttı mveetkisiyı kı cı oldu. Yumuşak kafalı "liberaller" bile, bir azı nlı ğı n bası na bir konuda sansür uygulayabiliyorsa, bunu 


başka bir konuda, "liberallerin" sansürü onaylamayabileceği bir konuda da yapabileceğini görebiliyordu! 


Bu arada kavgamı z nedeniyle tam da öngördüğüm gibi asker toplamaya başlamı ştı k. Hepsinden iyisi, bunlar 'konuşan vatanseverler' 
değil, sert işçiler, kamyon şoförleri vb. - yeterince 'zenciler' ve Yahudi azı nlı k zulmüne sahip savaşan adamlardı . Her gün yüzlerce kişi 


benimle konuşmak ve nası | bir 'yaratı k' olduğumu görmek için merkezimize geliyordu. 


Bir kez daha, Yahudi yalanları kendi çöküşlerine neden oldu, çünkü sı rı tan, kibirli ziyaretçilerin beşte üçünden fazlası nı , 
Yahudilerin ı srar ettiği gibi bir canavar, bir yalancı ya da sahtekar olmadı ğı ma, sadece bir sahtekar olduğuma ikna ettim. Bizi 


felaketten kurtarmak için mümkün olan tek yolla savaşan en samimi ve dürüst Beyaz Amerikalı vatansever. 


Lise öğrencilerinin çoğunu kendi tarafı mı za kazanmaya başladı k ve kilometrelerce uzaktaki tüm okullarda ana tartı şma konusu haline 
geldik. Yahudiler öğretmenleri kendim, merkezimiz ve fikirlerim hakkı nda en çı Igı n yalanları yaymaya zorladı ; buna karı mı n bana 
bı raktı ğı , çocukları mı boğmaya çalı ştı ğı m, deli olduğum ve bir grup insan olduğumuza dair kötü hikaye de dahil. suçlular ve 


hainler. 


Hı zla giden arabalardan atı lan büyük taşlar yüzünden camları mı zkı rı lIdı . Turtalar, ketçap, boya ve koku bombaları 
gece gündüz düzenli olarak bize doğru yağı yordu, ancak silahlı fı rtı na birliklerimiz ön tarafta nöbet tutuyordu ve kimse bize kişisel olarak 


saldı rmaya cesaret edemiyordu. 


Bir gün birkaç yüz kişi caddenin aşağı sı ndaki bir otoparkta toplandı ve oldukça ölümcül bir kalabalı kla yüzleşmek zorunda kalacağı mı zı 
biliyorduk. Silahlı ydı k ama birini vurmak ya da öldürmek partinin sonu olurdu. Ateş etmeden, kalabalı ğı durdurmanı n bir 


yolunu bulmam gerekiyordu. Psikolojiyi silahı mı z olarak kullanmaya karar verdim. 


Devasa bir elektronik flaş tabancası yla kameramı hazı rladı m ve kalabalı k yaklaştı ğı nda kamerayla üzerlerine koştum ve liderlerin 
flaşlı fotoğrafları nı çekmeye başladı m. Korktular ve sı rtları nı döndüler! İhtiyacı m olan tek şey buydu. Ne kadar korkak oldukları nı 


düşündüğümü herkesin bilmesini sağlayarak onlarla alay ettim. Kalabalı k dağı Idı ve uzaklaştı . Saldı rı püskürtüldü! 


Bu arada kişisel hayatı m neredeyse dayanı lmazdı . Ben eşim ve çocukları miçinı stı rap verici bir yalnı zlı k ve gönül yarası 

yaşadı m, o da İzlanda'da aynı yoksunluğu yaşadı . Benimle ilgisi olduğu için ailesinden şeytanı yakalayan karı mdan gözyaşı lekeli 
mektuplar ve yürek parçalayan kasetler aldı m. Onun acı sı benimkinden daha kötüydü, çünkü en azı ndan benim zihnimi meşgul 
etme gibi sürükleyici bir görevim vardı . Bakması gereken dört kavgacı küçük çocuğudı şı nda hiçbir şeyi yoktu, kocası yoktu, sosyal 
hayatı yoktu ve babası nı n ona verdiği ve kuruş kuruş hesabı nı vermek zorunda olduğu paradı şı nda parası yoktu. Ama en 

azı ndan Arlington'daki olaylardan güvendeydi ve benim gibi açlı ktan ölmeyecekti. Sadı k askerler ve arkadaşları mı n getirdiği bayat 


ekmek, ezik teneke kutular vb. gibi küçük yiyecek paketleriyle yaşı yordum. 


John Kasper'ı n arkası nda sadı k bir şekilde duran Floyd Fleming, neler olup bittiğini görmek için yanı na geldi. 
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İlk başta Nazi bayrağı onu itti, ama yavaş yavaş bunun Yahudi bası nı ablukası nı aşmanı n ve umutsuzca ihtiyaç duyduğumuz genç savaşçı ları 


çekmenin tek yolunun bu olduğunu görmesini sağladı m. 


Her gün ziyaretçi sayı sı arttı . Birçoğu kolejlerden ve üniversitelerden gelmeye başlamı ştı ve ben de onları n 

akı lları nı ve kalplerini kazandı m. Çoğu meraktan geldi ama burayı sonsuza dek mahvetmeye kararlı olanları n da 
önemli bir yüzdesi vardı . Böyle bir 'yı kı m ekibi' Maryland Üniversitesi'nden on yedi büyük kardeşlik adamı ndan 
oluşuyordu. 


Hepsi içeri girdi ve ben de çalı şmamda olduğu gibi onları önüme oturttum, bu arada elimde dolu bir 45'lik dolu bir 45'lik 
vardı . Herzaman odanı n her iki köşesinde duran iki silahlı fı rtı na askerim vardı ve bir diğeri de ön kapı da, 

ben konuşurken birkaç kez, içlerinden biri ayağa kalktı ve kapı nı n üzerindeki büyük Nazi pankartı nı nyanı na gitti. 
duvar. Adamları mdan biri tarafı ndan kibarca ama kararlı bir şekilde koltuğuna geri gönderildi. Daha sonra bu adamları n 
silahlı olduğunu ve bize iyi bir 'ders' vermeyi, beni dövmeyi, bayrağı yı rtmayı , ortalı ğı yakı p Partiye son vermeyi 
planladı kları nı öğrendik.' Bunun yerine üniversiteye geri döndüler ve iki gün boyunca kardeşlik evlerinde Nazi bayrağı nı 
dalgalandı rdı lar, ta ki üniversite konuya el atana kadar. 


Tartı şma bilimini daha önce hiç öğrenmediğim şekilde öğrenmeye başladı m. Büyüyen yeteneklerimi özellikle telefonla 
arayan yüzlerce küfürbaz Yahudi üzerinde denedim. Onları n standart 'argümanları nı ", konserve ve mantı ksı z 
sloganları nı ve sloganları nı öğrendim: "Birkaç kişi yüzünden bütün bir grubu mahkum edemezsiniz" vb. ve birkaç hafta 
içinde hepimiz bu tür Yahudi safsataları nı n ustası olduk.. Çoğu zaman beni bu nefret dolu Yahudilerle telefonda 
"zamanı mı boşaharcadı ğı m" için eleştirdiler, ama ben onları mı zrak dövüşü olarak kullandı m ve adamları ma 
onları nzayı f hamlelerini savuşturmayı ve sonra gerçeklerimizi ve tartı şmaları mı zı herzaman olduğu gibi eve 
götürmeyi öğrettim. Yahudileri zehirli kalemleri ve kiralı k kukuletaları için koşuşturmaya gönderiyor. 


İlgimizi çeken karakterlerin çoğu insanlı ğı n oldukça zavallı örnekleriydi. Bir adam gecenin geç saatlerinde kafesteki bir kuş 
ve bir tür "kutsal kitap" ile geldi. Partiye katı lmak istiyordu çünkü "Bolşevikler onun seks hayatı nı mahvediyordu" ve bir 
kı z arkadaş edinmesini sürekli engelliyorlardı . Kendisi ve kuşla "onlarla savaşmak" istediğini iddia etti. 


Taksiyle bir bayan geldi. Gösterişli kürk parçaları yla süslenmişti ve ucunda böğürtlen bulunan çı Igı n bir şapka vardı ve 
bana "Yeraltı Yahudileri"ni anlatmakta ı srar ediyordu. Ona bunu bildiğimi ve bununla mücadele ettiğimizi söyledim. 


"Evet" dedi, "ama onları kazı pçı karmamı zlazı m! Şu anda oradalar, kemikleri ve etleri öğütüyorlar!" Bana, 
Yahudilerin "günahkarları ndan" çı kan ve yeryüzünü petek gibi tarayan yer altı geçitleri olduğunu anlattı . Umutsuzca 
ve tutkuyla, bu kötü tatil yerlerinde, şeytanları n toplumdan kopardı kları insanları ezip zehirli bir balçı k haline 
getirdiklerini ve daha sonra bunu gizlice geri kalanı mı zı n yemeğine katarak zihinlerimizi mahvettiklerini açı kladı | 


İster inanı n ister inanmayı n, bu kadı n bir zamanlar ABD büyükelçisinin karı sı ydı . Onu toplayabildiğim kadar 
anlayı şla gönderdim. 


Geceler benim için sadece ezici yalnı zlı ktan değil, saldı rı lardan dolayı da zor geçiyordu. O zamanlar kimse benimle 

yaşamı yordu ve birliklerin hepsi on ya da on birde ayrı Imak zorundaydı . Bazen, özellikle cuma veya cumartesi geceleri, 
sabah saat on ikide veya birde araba dolusu kapüşonlular ortaya çı kı yordu ve polisi aramak için telefona ulaşana kadar 

onları tek başı ma oyalamak zorunda kalı yordum. 
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Morgan ve Yalacki en öfkeli kişileri sakinleştirmeye çalı ştı .Işı kları kapalı , yüksek güçlü arabaları nda oturuyorlardı ve bir 
araba dolusu füzefı rlatı Idı ğı nda eşekarı ları gibi arkaları ndan koşuyorlardı - ihtimaller onlara karşı beşya da altı olsa 
bile. Bu vahşi, kaygı verici kovalamacaları n hiçbirine katı Imadı m ve olanları kişisel olarak teyit edemem ama saldı rı ları n 
yavaşladı ğı nı ve sonunda neredeyse durduğunu biliyorum. Artı k o kadar saygı ve ustalı k kazandı k ki, elbette mevcut 
karargahı mı zı nyalnı zcabircamı kı rı ktı vesaldı rı lar son derece nadirdi. Cesaretimiz ve kararlı lı ğı mı zla 


bölgemizdeki gençlerin çoğunu kazandı k. 


Ve planladı ğı mı z gibi Yahudileri imkansı z bir ikilemin ortası ndabı raktı k: Eğer hiçbir şey yapmazlarsa ve haber 

karartmaları na devam ederlerse, sadece bizim vaaz ettiğimiz gibi bası nı sansürlediklerini kamuoyuna kanı tlamakla kalmayacaklar, 
aynı zamanda biz de bunu yapacağı z. büyümeye ve binlerce genç beyin kazanmaya devam etti. Öte yandan, yasadı şı ve vahşice 
üzerimize saldı rsalardı , bizi 'şehit ederler' ve ihtiyacı mı zolantanı tı mı , bizden esirgemeye kararlı oldukları reklamı bize 


verirlerdi. 


Bir süre istihdamı mı za saldı rarak uzlaştı lar. Yalacki, Capital Airlines'ta çalı şı yordu ve düzenli olarak merkeze gelen ve katkı da 
bulunan geniş bir işçi çevresi kazanmı ştı . Yahudiler ilk önce orayı vurdular. Drew Pearson, Capital'deki ilerlememizi 'ifşa etti', bu 
yüzden Yalacki ve havayolunun diğer adamları na Partiden ayrı Imak zorunda kalacakları yoksa kovulacakları söylendi. Yalacki 

dı şı ndaki herkes istifa etti. Çirkin bir horoz gibi kavgayla dolu olan Louis, ona adamları mı zı n işlerini elinde tutabileceğimizi 

kanı tlamamı z gerektiğini söylediğimde bana inandı ve o da Partiden ayrı lmayı reddetti. Her zamankinden daha Nazi oldu, 
hangarlarda "Sieg Heiling" oldu ve Nazi inançları nı açı kça sergiledi. Biz yasaldı k, dürüsttük, vatanseverdik ve Amerika'dan 
yanaydı k, ona karşı değildik. Biz totaliter değildik. Yahudi baskı sı nedeniyle kovulmamı z için hiçbir neden yoktu ve havayolu 
yönetimine bu yönde bir mektup yazdı k ve eğer Louis'i kovarlarsa, grev gözcülüğünden tutun da akla gelebilecek tüm yasal 


sorunları onlara yaşatacağı mı zı açı kça belirttik. davalar. 


Bir yanda hı rlayan Yahudiler, diğer yanda katı , açı k Naziler ile karşı karşı ya kalan yönetim, adil olmaya karar verdi. Louis işini 


kaybetmedi! Bu bizim için büyük bir zaferdi ve Yahudilerin böyle bir duruma tahammül edemeyeceğini biliyorduk. 


Louis'in çocukları nı vekarı sı nı tehdit etmek, müstehcen telefon görüşmeleri yapmak ve akla gelebilecek her türlü çürümüş 


baskı yı uygulamak gibi eski terör taktiklerine geri döndüler. Hepsini özümsedik ve onlara güldük. 


Bir öğleden sonra merkezde yalnı zdı m ve bodrumda daha fazla program bası yordum. Aniden arkamdaki kapı açı Idı ve beş 
veya altı adam içeri daldı . Bir şerif yardı mcı sı nı vebazı ilçe yetkililerinitanı dı m. 

Üzerime bir kağı titip bunun bir baskı n olduğunu söylediler. Üst kattaki ön kapı dan içeri alı nacak daha fazla memurun olduğunu söylediler. Üst kata 
çı ktt mveki rmıi zı 1 şı kları yanı p sönen polis arabaları yla, büyük bir kalabalı kla, muhabirlerle, polislerle, şeriflerle, vb. çevrili bir yer 
keşfettim. Ön kapı yı açtı m ve Şerif Taylor'ı ve başka bir memur sürüsünü selamladı m. Arkaları nda bir sürü gazete muhabiri vardı . Bunları 


dı şarı çı kardı m ve görevlilere içeri girmelerini söyledim. 


Araları nda Emniyet Müdürü, İlçe Savcı sı , üst düzey dedektifler, İlçe Şerifi ve diğer ileri gelenlerin de bulunduğu on dört kişi vardı . 
Her yeri aradı lar, Nazi ya da Nazi olduğu düşünülen her şeye "kanı t olarak" el koydular ve bana suç duyurusunda bulunulması için 


celp sundular. 


Bütün bunlar olurken, onlar her dolabı , kileri ve çatı katı nı araştı rı yorlardı . Baskı n ekibi ayrı Imadan önce flaşlı 
fotoğraflar çekiyordum ve bunları bastı rı p bastı rı yordum. Bu fotoğraflardan biri, baskı ndan 45 dakikadan kı sa bir süre sonra 


Washington bölgesi televizyonunda yayı nlandı - bir Yahudi gazetesi haberiyle birlikte, çok etkilendim 
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Baskı nsı rası nda korku ve dehşet içinde çı ğlı klar atarak "odadan odaya" koştuğum "histerik"! Washington Evening Star, 


kullandı kları baskı için bana 10 dolar ödedi ve ben de böyle bir Yahudi yalanı bekleyerek çekin fotoğrafı nı çektim. 


O akşam Parti için bir toplantı oplanlanmı ştı vetüm polisleri görür görmez ve beni şahsen yakalamayacakları nı öğrenmeden 
diğerlerini telefonla aradı m ve gelmemeleri konusunda uyardı m. 

Birkaç dakika sonra dı şarı dabağı rı şlarve bağı rı şlarduydum ve ardı ndan kapı çaldı . Benimle karşı laşacakları şeyle 
kahramanca yüzleşen, evin etrafı ndaki kalabalı ğı narası ndan omuz omuza ve savaşarak geçen askerlerimdi! Özellikle iğrenç 
küçük bir ahmak Morgan'dan röportaj istedi ve ona kükredi: "Yolumdan çekil, seni pis Yahudi!" Bu kalabalı ğı gı dı kladı . Heradam 


içeri girdiğinde "Sieg Heil!" diye bağı rdı . Bu son Yahudi baskı sı na karşı koymamı zı n kalibresini gösteren, ciğerlerinin tepesinde. 


Ev, bir tür gizli kod olduğundan şüphelendiklerini tahmin ettiğim manyetik müzik bantları ndan bilearı ndı rı lIdı ğı nda, 


baskı ncı larayrı dı vebendedı şarı datasmayı zorlayan muhabirlerle bir bası n toplantı sı düzenledim. 


Artı k Yahudiler işimizin bittiğini düşünürken, aniden bir tanı tı m seline kapı Idı k. Ama hemen başka bir Nazi bayrağı , daha fazla 


ı şı k, yayı nvb.aldı k ve yeniden işletmeye açı Idı k! 


Ancak İftirayla Mücadele Birliği bülteninde hakkı mı zda bir makale yayı nladı ve tipik Yahudi küstahlı ğı yla 'ölümümüzü' analiz 


edip kutladı . Bu erken ölüm ilanı na "Führer için fiyasko" adı nı verdiler! 
Katkı da bulunanlardan bazı ları onları n bu sözleri şimdi yemelerini nası | da istiyor olmalı |! 


Bu arada, ülke genelindeki ve hatta Afrika'daki zenci gruplar bizimle iletişime geçiyor ve siyahi insanları n büyük çoğunluğunun 
samimiyetini ve dürüstlüğünü takdir ettiğimiz için bize teşekkür ediyorlardı . Chicago'daki bir grubun liderlerinden biri olan Bay 
SA Davis, grubunun benim İncil'deki kehanetin gerçekleşmesi olduğunu hissettiğini yazdı : Siyah Adam başka bir ülkede 200 yı | 
hizmet edecek ve sonunda hediyelerle ve adaletle Afrika'ya dönecekti. . Bir keresinde onu aradı ğı mdakarı sı minnettarlı k ve 


dinsel coşkuyla o kadar duygusallaştı ki bayı Idı ve "Şükürler olsun!" diye bağı rarak yatağa taşı nmak zorunda kaldı . 


Şüphelendiğimiz gibi, milyonlarca zencinin -adil muameleyle- Afrika'ya dönmek istediğini, ancak ucuz iş gücü, atölye ve taksit planı 
isteyen aynı Yahudi çetesi tarafı ndan susturulduğunu ve bunun engellendiğini keşfettim. Siyahları n bunları sağlamak için 
kandı rı Idı ğı müşteriler, kira ödeyenler ve seçmenler. Aynı zamanda Yahudiler, Beyaz Amerika'mı zı karı ştı rı pyok 


etmek için hem Siyahlara hem de Beyazlara karşı şiddetli bir şekilde kı şkı rtı yorlardı . 


Hepsinden şaşı rti cı olanı ,isterinanı n isterinanmayı n, dört milyon zencinin, önerdiğimiz düzgün program olmasa bile, Afrika'ya 
geri dönmek için bir dilekçe imzaladı ğı nı keşfettik ve bu gerçek bastı rı Idı ve hareketin lideri Marcus Garvey, hapse 
atı Idı ! 


Zencilerin kendi toprakları nda nası | hissettiklerini ilk elden öğrenmek için Zenci buluşmaları na gitmeye başladı m. Onlara 

biyolojik olarak daha aşağı seviyede oldukları nı ,ı rkları n birbirine karı şması nı durdurmak için ölümüne savaşmaya hazı r 
olduğumuzu, ancak onlara adil bir hak verme borcumuz olduğunu açı kça söyledim. Aslı nda onlara,ı rkları mı zarası ndayalnı zca 
kaosa ve kanlı şiddete yol açan ve yol açan sahte 'noşgörü' ve 'kardeşlik' karmaşası ndan kurtulmaları na yardı m etme arzumuzun 
samimiyetini kanı tladı m.Buyazı Idı ğı ndan beri, ilham veren ve yanlı ştanı tı lan hareketleriyle kaçı nı Imaz olarak 


Amerikan Zencilerini kazanacak olan Elijan Muhammed'in Siyah Müslümanları ile temas kurduk. 
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Bir avukata ayı racak param olmadı ğı ndan ve paramı z olsa beni savunacak bir avukatı m olmadı ğı ndan, defalarca 
mahkemeye tek başı ma gittim ve davayla adı madı m mücadele ettim. Her boş dakikamda hukuk okuyordum ve 

mahkeme salonunda, sinirli İrlandalı savcı Willam Hassan'ı n karşı sı nda çok değerli bir eğitim alı yordum. 

Onun hakime karşı tutkulu hitabetini alçakgönüllü, samimi ve sessiz ifadelerle etkisiz hale getirmeyi öğrendim. 

Savcı nı n, bir zamanlar onu mahkeme salonunda bir avukatı n dişlerine vurması na yol açan ateşli mizacı nı 

gözlemleyerek, onu şişkin bir eederhaya dönüştüren açı klamalarla ona nazikçe iğne yaptı m. Özellikle savcı nı n sefil 

durumu ve argümanları nedeniyle hakimden sürekli özür diledim ve belli bir kesimin "baskı sı yla" bu üzücü geçişe 

zorlandı ğı nı anladı ğı mı açı kladı m."Baskı " kelimesini duyunca savcı ayağafı rlı yor, masaya vuruyor, 

bağı rı yor,kı zarı yor, böğürüyor, kükrüyor ve bana saldı rmakla tehdit ediyordu. Ben bu gösteri karşı sı nda 

'şaşkı nlı k' ve 'dehşet' içinde geri çekilirdim ve yargı ç da engel olamadı ğı bir gülümseme için yüzünü elinin arkası na saklardı 


Puan puan kazandı kça mahkemenin, hakimlerin ve ilçe yetkililerinin saygı sı nı da kazandı m. Bunu kesinlikle, 
eşimle kapı mı zda kavga ettiğimiz ve beni basan şerif, duruşmamdan önce yasal olarak elinden gelen her şeyi yapmak 
için beni ofisine çağı rdı ğı nda öğrendim. Emin olduğum şeyi kanı tlamı ştı m ve bu eninde sonunda savaşı bizim 
için kazanacaktı r. İnsan cesareti, cesareti -evet, kahramanlı ğı - karşı konulmazdı r. Şuanda halkı mı zı 


ayakları nı naltı nda ezen bir sinsi ve sürüngen çetesi, açı k ve kahramanca kararlı lı ğa karşı galip gelemez 

ve kazanamaz. Yahudiler, tüm paraları na, güçlerine, medya kontrollerine ve beyin yı kayan yı kı cı lı kları narağmen, 

alev ne kadar küçük görünürse görünsün, idealizmimizin ve bağlı lı ğı mı zı nsaf,beyazsı caklı ğı karşı sı nda düşecekler. 
Şimdi. 


Bütün bunlar olup biterken Arrowsmith'ten kazandı ğı m evde kalma dönemim sona yaklaşı yordu ve kazandı ğı mı z 
zaferlerden sonra, gelecek vaat eden umutlarla bizi sokaklara atacağı na inanamı yorlardı . Açı kçası önümüzde bir 
gelecek vardı . Arrowsmith'in savaşmaya devam etmesi için bir tür anlaşmayı , herhangi bir anlaşmayı kabul etmesini 
sağlamak için tekrar tekrar denediler, ama 'şişman kedimiz' huysuz şı marı k küçük oğlunun isteklerine karşı 

geldiğim ve bunları n üstesinden geldiğim için benden o kadar nefret ediyordu ki kararlı görünüyordu. elinden 

gelse beni mahvetmek ve parçalamak. 15 Haziran'da anlaşma sona erdi ve Yahudiler çok sevinçliydi. Drew Pearson, 

kı yı dankı yı ya, yakı nda"Potomackı yı ları ndan sürüleceğimizi" söyleyerek keyifle övünüyordu. Kesinlikle 
sonumuz gibi görünüyordu. Hâlâ mahkemede cezai suçlamalarla karşı karşı yaydı m; hiç paramı z yoktu; tüm baskı 

ve diğer ekipmanlar gitmişti ve artı k kalacak yerimiz kalmamı ştı .Tüm bu kayı plara ek olarak insan psikolojisi 
üzerine bir ders daha aldı m. 


Yahudilerin istihdamları na karşı artan küstah saldı rı ları ve karargahı n bakı mı konusunda görünen umutsuz 
durum nedeniyle, askerlerimin üçü dı şı nda hepsi istifa etti. Hiçbir utanç ya da yalvarma, onları n yeminlerini ve 
zafere bizimle birlikte cehennemden geçme vaatlerini yerine getirmelerini sağlayamaz. Benim için inanması zordu ve 
çok acı birilaçtı . 


Bir kamyon ödünç alı p taşı nmak zorunda kaldı ğı moimkansı z günlerde Morgan, Yalacki ve üye olmayan Cary 
Hansel adlı biri benim sadı k yardı mcı ları mdı . Fairfax County'nin uzak ormanları ndaki küçük bir barakadı şı nda 
taşı nacak bir yer bulamadı k, o yüzden onu aldı k. İçinde şı k, su, tuvalet ya da başka bir şey yoktu ama kutuları mı z 
ve eşyayı ğı nları mı ziçin yeterliydi ve içinde bir çeşit yatak vardı . Haziran ve temmuz ayları nı orada tek başı ma, 
meteliksiz, sı cakta diri diri kavrularak, üç dört gün boyunca başka bir insan görmeden geçirdim. Yahudiler burayı 
ziyaretçilerimden birini takip ederek keşfettiler, bu yüzden ağaçları n tepeleri üzerinde sessizce süzülen küçük uçaklar, 
içindekilerin benim onursuz fotoğrafları mı çekmeyi umarak ellerinde bası n kameraları ile pencerelerden dı şarı 
eğilmeleri beni daha da utandı rdı . 


Karı mdan gelen mektuplar gittikçe azalı yordu ve onda çok sevdiğim fanatik bağlı lı kazalı yordu. Alabildiğim 
tüm sürdürülebilir sevgiye ihtiyacı m vardı ve daha fazla posta almak için onu sı kı ştı rı p duruyordum. Sonunda 
neden daha sı k yazamadı ğı nı soran nispeten keskin bir mektup yazdı m. 
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Manyetik bir kaset aldı m ama elektrik olmadı ğı için çalamadı m, bu yüzden kayı tcihazı nı yakı ndaki boş bir 
kiliseye götürdüm, bodruma gizlice girdim, makinenin fişini prize taktı m ve karı mı n sesini dinledim. Duydukları m 
kanı mı dondurdu. Hayatı mı zdailk kez sesi gerçekten mesafeli ve hatta biraz iğrenç geliyordu. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XVI. 


Artı k hayatı mı nencanı mı sı kacakayları başlı yordu. Eşim, anne ve babası nı n benden boşanması için ona yalvardı ğı ndan 
şikayet etmeye başladı ve bunu onları n "kampanyası " olarak nitelendirdi. Ona yapı lacak en iyi şeyin evliliğimize bir şey olmadan 
hemen eve gelmesi olduğunu söyledim. Bir yere gidebilir ve kaderimizi onarmak için elimizden gelen en iyi şekilde birlikte sessizce 

çalı şabiliriz. Buna bir cevap yoktu ama sonra politikadan tamamen çekilme talebi geldi. Orada, sı cak tarlalarda küçük, taşı nabilir 

bir daktiloyla uzun, uzun mektuplar yazdı m ve neredeyse hiçbirini postalamadı m. Felsefe ve politik tartı şmaları nThora'nı n 


zor durumdaki bir eşe yazı lacak son şeyler olduğunu biliyordum ama mantı klı olan başka bir şey yazmak neredeyse imkansı zdı . 


Fairfax barakası nda geçirdiğim süre boyunca Morgan, Yalacki ve Hansel beni bir araya gelip daha fazla yardı m edebilecekleri 
kasabaya yaklaştı rmak için ellerinden gelen çabayı göstermeye karar vermişlerdi. Etrafı dolaştı lar ve Arlington'daki bir evde benim 
için küçük bir bodrum katı kiralamayı başardı lar. Daha sonra kamyonu tekrar ödünç aldı k ve tonlarca kitabı , mobilyayı ve 


diğer gereçleri yeni sı ğı nağa taşı dı k. Bu eşyalar küçük mahzeni tamamen doldurdu 
Odalar. 


Busı rada komşular bir şekilde yeni kiracı nı n kim olacağı nı öğrenmişler ve bir dilekçeyle ortalı kta dolaşı yorlardı .Bazı ları 
bunun kişisel bir şey olmadı ğı nı , sadece mahalledeki isyanlardan vb. korktukları nı açı kladı ki budaanlaşı labilir bir 

durum. Ev sahibi beni hemen dı şarı atmaya çalı ştı ama ben o andataşı nmayı elbette reddettim. İmkansı zdı ve on gün istedim. 
İlk başta derhal görevden alı nmayı talep etti, ancak mahkemede bir savaşçı olarak itibarı mı nhatı rlatı lması onu sakinleştirdi ve 
bana on gün ceza verdi. Yahudiler bu konuda herkesi daha da karı ştı rdı lar ve çok geçmeden Arlington imar memurları beni 


derhal tahliye edecek gibi göründüler: 
-sağlı k tehdidi! 


Bu tacizle mücadele ederken,ı şı k tutacak başka bir yer aradı m ve Carey Hansel, karı sı ve çocukları yaz tatilindeyken Falls 
Church'teki dairesinde kalmama izin verdi. Bir kez daha oda dolusu eşyayı toplayı p ödünç alı nan kamyona yükledik. Bu sefer daha 


fazlakı rı lma ve kaybolmayı önlemek için eşyaları taşı mak yerine kiralı k bir garaja koymaya karar verdik. 


Son derece sadı k iki veya üç kişiden gelen küçük bir fonla ve orada burada sempatizanlardan bulabildiğim birkaç tuhaf işten geçiniyordum. 
Gizlice bir tabelada çalı şmaya çalı ştı m ama kaçı nı Imaz olarak biri benitanı dı ve sözde dost canlı sı işveren benden 


ayrı Imamı istemek zorunda kaldı . 


Eşimden gelen mail yürek parçalamaya başladı . Ben hala siyasetteyken bana geri dönerse onu reddedeceklerini söyleyen 


ebeveynlerinin "kampanyası ndan" giderek daha fazla şikayet ediyordu. 


Evliliğimin tehlikede olduğunu görebiliyordum, mali durumumu düzeltip sevgili ailemi kurtaracak kadar siyaseti bı rakmaya karar 
verdim. İşten sonra sahip olduğum her şeyle dı şarı çı ktı m, birkaç tuhaf sanat işi, bazı tabela yapma işleri ve diğer küçük gelirler 
elde etmeyi başardı m. Arlington'lu iş adamları nı n çoğu bana karşı anlayı şlı ydı ve bana iş vermek için ellerinden geleni 

yapı yorlardı , ancak genellikle ben önemli bir işe yerleşemeden uzaklaşı yorlardı . Yine de, bölgedeki çeşitli heterojen 

'hesapları ' bir araya getirmeyi başardı m - insanlar yeteneklerimi çeşitli şekillerde terfi etmem için bana para ödeyen. Ayrı ca eski 


Cadillac'ı mı biraz tamir ettirmeyi başardı m ve serigraf işi kurmaya başladı m. Ailem için biraz para bile biriktirmiştim. 
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Sonra bir gün İzlanda'dan başka bir bomba daha aldı m: karı mı nanne ve babası nı n benim en az üç ay boyunca ayda 150 

dolar kazanmam, daha iyi bir arabaya sahip olmam ve ödeme için başka düzenlemeler yapmam şartı nı koyduğunu belirten bir mektup. 
borçlar vs., bunları n hepsi karı m dönene ve ailemiz yeniden bir araya gelene kadar beş ya da altı bin dolar kazanmamı 

gerektiriyordu. Thora, bu koşullar yerine getirilmeden geri gelirse onu evlatlı ktan reddedeceklerini ve mirastan mahrum 


bı rakacakları nı söyledi. 


Bu koşullar altı nda bu koşullar imkansı zdı . Amerika'nı n hiçbir yerinde bu kadar parayı enazı ndan uzun bir süre kazanamadı m. 
Eşimin böyle bir talepte bulunması nı anlayamadı m. Onun en iyi arkadaşı ve kuzeni, İzlanda Büyükelçiliği'nin birinci sekreterinin 
karı sı ydı , buyüzden bu çok çekici kı zı nyanı na gittim ve her şeyi onun önüne koydum. Son derece anlayı şlı davrandı ve 
eşimden gelen mektupları n, ailemizi yeniden bir araya getirmek için duyulan acı verici arzudan başka bir şey ifade etmediğine 

ve bu zorluğa neden olan şeyin muhtemelen sadece ebeveynlerden gelen baskı olduğuna dair beni temin etti. 


Siyasetten uzak olmamda! srar ettikleri ve destekledikleri çaresiz eşim üzerinde bu kadar nüfuzları olduğu ve onları n ve onun 
istediği şartları burada Amerika'da yerine getiremediğim için arkadaşı na ne yaptı ğı nı sordum. Ona gitme ihtimalimi, 

sadece iki Yahudi'nin yaşadı ğı ve yeteneklerimin ve yeteneklerimin iyi bir yaşam sağlayabileceğini bildiğim İzlanda'da ailem için 
çalı şma ihtimalimi düşündüm, babası na destek olmak için harcadı ğı parayı geri ödedim. aileme ve ailemizdeki yürek 
parçalayan kı rı lmayı onarmam için bana zaman ver. Karı mı n arkadaşı bunun harika bir fikir olduğunu düşündü ve 

İzlanda Birinci Sekreteri olan kocası da bunu duyduğunda aynı sı nı yaptı .Buplanı eşime yazdı m ve oraya gelmek istediğimi 
söyledim, ancak o, bir evim, bir işim ve aileyi geçindirebilecek diğer imkanları m olması koşuluyla, imkansı z koşullardan vazgeçip 


onun yerine buraya gelmeye karar verdi. 


Bu haber beni çok sevindirdi ve zor şartlarda bile ailemin güvenliği için asgari bir destek sağlamak için her türlü çabadan kaçı ndı m. 
Küçük serigraf işini ilerlettim, emlak ve kamyon taşı macı lı ğı firmaları için tabelalar yaptı m. 

Gazeteye bir ilan vererek birkaç küçük promosyon hesabı na sahip oldum. Durumum pek iyi değildi ama hayatta kalmaya yetecek 
kadar para kazanmayı ve hatta ailem için bir miktar biriktirmeyi başarı yordum. Carey Hansel'in ailesi onun evine dönmüştü ve ben de 
Louis Yalacki'nin evinde bir odaya taşı ndı m. Sözde geri dönen ailem için bir ev kiraladı m ve mutlu eve dönüş için planlar yapmaya 
başladı m. Yahudi baskı sı na ve işverenlerin korkuları na rağmen, eşime her gün işve parası kı nti sı çekme konusundaki 
küçük zaferlerimi anlatan uzun mektuplar yazı yordum. 


Aniden İzlanda'dan garip bir sessizlik geldi. Derken bir gün eşimden, babası nı n aniden ve beklenmedik bir şekilde "iş için" Amerika'ya 
çağrı Idı ğı nı vebiriki gün içinde gelip aileyle ilgili düzenlemelerimi inceleyeceğini bildiren bir mektup geldi! Eşimin babası nı n 
son derece metodik, acı ması ziş yöntemlerini ve her hamlesini ne kadar önceden planladı ğı nı biliyordum. Şimdi birdenbire, 

karı mı n ve çocukları mı n dönmesi planlanandan tam iki hafta önce "iş için" Amerika'ya çağrı Idı . 


İzlanda ve Bay Hallgrimsson ile ilgilenen yöneticilerle zaten tanı ştı ğı m Shell'in New York ofisini aradı m ve onun geleceğini 
bilmiyorlardı . Biraz daha kontrol edince şüphelendiğim şeyi kesinlikle anladı m: Gezinin "işi" karı m dönmeden önce durumun ne 
olduğunu görmekti ve muhtemelen onun geri dönmesini engellemeyi amaçlı yordu. 


Yaşadı ğı mtüm zorluklara rağmen, evliliğim dengedeyken bu şekilde ortalı kta dolaşmak son derece ağı rlaştı rı cı ydı ve 


bunu sadı k destekçilerimden oluşan küçük çevremle konuştum. Ancak yine de yanlı ş bir karar verdim. 
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Eşimin babası ve belki o da oyun oynadı ğı içinbendeaynı sı nı yapmaya karar verdim. Bir adamdan bize bir ev alma sözü 
vermiştim ve bu söz sonradan yerine getirildi, ancak daha iyi bir güvenlik izlenimi vermek için onu zaten satı naldı ğı mı iddia etmeye 
karar verdim. Yaşlı beyefendi geldiğinde onu kiralanan evi görmeye götürdüm ve satı nalı nacağı nı söyledim. Ona bankadaki 
küçük meblağı n para yatı rma makbuzları nı ve kamyon taşı macı lı ğı firması yla yaptı ğı m iş sözleşmesini gösterdim. 

Bütün bunlardan etkilenmişe benziyordu ama bu kadar tecrübeli ve başarı lı bir iş kurdunu bu kadar kolay kandı rdı ğı mı 
düşünmektense onu daha iyi tanı malı ve hatı rlamalı ydı m. Ertesi gün onun otel odası nda buluştuk ve bana ipotek 

ödemeleri vb. hakkı nda delici sorular sormaya başladı . Başka bir deyişle, kendimi tam bir rezil ettim. Tek çare ona İzlanda'ya geri 
dönmesini ve karı mdan, ben işleri daha iyi kontrol altı na alana kadar beklemesini istemesini söylemek gibi görünüyordu ve ben de 


öyle yaptı m. 


Daha sonra New York'a ve dolayı sı yla İzlanda'ya dönerken böyle bir gidişatı n evliliğimiz için ne kadar tehlikeli olabileceğini 
anlamaya başladı m. Uzaktan eşimi arayı p beni sevip sevmediğini ve eve dönmek isteyip istemediğini sordum. Cevabı yakı cı ve 
tutkuluydu: "Evet! Evet! Evet!" 21 Ekim'e kadar uçağa bineceğini söyledi ve ben bitkin bir halde yere yı ğı Idı m ama kelimelerle 


anlatı lamayacak kadar mutluydum. 


Ailenin gelişi için eşyaları hazı rlamak için çabaları mı iki katı naçı kardı m, ancak birkaç gün sonra, her şeyi gözden geçirmek için 


tek başı na geleceğini ve benimle değil kuzeniyle kalacağı nı söyleyen tuhaf bir mektup aldı m! 


Bunun şaşkı nlı ğı , utancı ve incinmesi dayanamayacağı m kadar fazlaydı .Dı şarı çı kı p bir galon şarap aldı m ve neredeyse tamamı nı içtim. 
Yapmam gereken tüm işleri bı raktı ğı mı bilmeme rağmen ne yaptı ğı mı hatı rlamı yorum. Zihnim bir anda hem dönüyor hem de donuklaşı yordu. 
Düşünemeyecek kadar canı macı dı . Geriye dönüp o güne ve onu takip eden kabus gibi gün ve gecelere baktı ğı mda, o zamanlar Yahudilerin bana 
inanmak isteyeceği bir psikotik olduğuma ikna oldum. İçtim, kara kara düşündüm ve ne yapacağı mı anlamak için mücadele etmeye çalı ştı mama 

hiçbir şey göremedim, yalnı zca katı bir trajedi. Karı m, ona bir yı | boyunca sadakatle tapan ve onu bekleyen kocayla yatmaktan kaçı nmak için, bir 
arkadaşı nı nyanı nda herkesin içinde kalmanı n beni ölümcül acı sı namaruzbı rakı rsa, bir kuruş bile kazanamayacağı mı biliyordum. Geriye 


kalan tek şeyi yapmaya karar verdim: ne olursa olsun hemen karı mı n yanı na gitmek. 


Pervası zca,çı Igı nca, sahip olduğum her şeyi neredeyse bedavaya sattı m; her yerde toplayabildiğim kadar para topladı m ve 
ailemi bir arada tutmak için İzlanda'ya gitmek üzere tüm düzenlemeleri yaptı m. Eşimin babası nı n etkisi ve ilgili herkesin 

İzlanda'ya gitme talebimin kişisel koşulları hakkı nda bilgisi olması nedeniyle İzlanda Büyükelçiliği'nden vize almak için 

mücadele etmek zorunda kaldı m. Ama hepsini bir şekilde yaptı m; hatta geçimimi sağlayabilmek için sanat eserlerimin, fotoğrafları n 


ve diğer profesyonel eşyaları mı n İzlanda'ya gönderilmesini ayarladı m. Amerika Birleşik Devletleri'nde her şeyi olduğu yere bı raktı m. 


Kruşçev'in ülkeye geldiği gün, dürüst Virginia mahkemeleri bana karşı davayı düşürdü. "Kol katlama" ve "topuk tı klama" gibi 
histerik suçlamalar da dahil olmak üzere, sürdürülemeyecek kadar saçmaydı ! Altı ay boyunca tek başı ma mücadele ettikten sonra 
tamamen aklandı m. Bası na ailemle birlikte olmak için İzlanda'ya gideceğimi ve Ulus biraz daha 'pişirdikten' sonra geri döneceğimi 


duyurdum; daha fazla 'kardeşliğin', bütçe açı ğı harcamaları nı n vb. sonuçları nı görme şansı bulduktan sonra. . 


Eşimle aramdaki derin ve kalı cı sevginin, ailemizi bir arada tutmak için gereken her şeyi yapma konusundaki mutlak kararlı lı ğı mla 
birleştiğinde, çı kmaza neden olan buzları çok geçmeden eriteceğine ve artı k birbirimizden ayrı lacağı mı za dair hiçbir şüphem 


yoktu. Karşı laştı ğı mı z zorlu koşullarda bile bir kez daha mutlu ebeveynler ve sevgililer olduk. 


Bu berbat karmaşada yalnı zca üç sadı k arkadaşı myanı mda oldu: Floyd Fleming, Louis Yalacki ve JV Morgan. 
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Onlara İzlanda'ya gidip belirsiz bir süre orada kalmam gerektiğini, hasarı onarmaya çalı şı rkenkarı mı kemirenbağı mlı lı k 
ve yükümlülük duygusundan kurtarmak için kayı npederime borcumu ödeyebileceğimi söyledim. şimdi acı çekti. Üstelik ailemi 

bir kez dahatanı dı ğı m aileler arası nda en mutlu ve en bir arada olan aile yapmak istedim. Onlara bir gün, birleşmiş ailemle 
birlikte, daha önce hiç olmadı ğı kadar savaşmaya hazı r olarak geri döneceğime söz verdim. Ne zaman döneceğim konusunda ne 
onları nne de benim hiçbir fikrim olmaması narağmen bu sadı k dostlar asla tereddüt etmediler. New York Uluslararası 
Havalimanı 'ndan İzlanda'ya doğru yola çı ktı ğı mda, dönüşümün ne kadar çabuk olacağı na dair kesinlikle hiçbir fikrim yoktu; 


sevgili Thora'mı görmek ve ona sarı lmak için sabı rsı zlı ktan kelimenin tam anlamı yla ağrı yorveacı çekiyordum. 


Eşime telgraf çekerek varı ş saatimi bildirdim ve onu Reykjavik'teki gri ve kasvetli küçük havaalanı nda aradı m. Orada kimse yoktu. 
Karı sı yla buluşmak için orada bulunan bir ABD Ordusu binbaşı sı na bindim ve eşimin ve çocukları mı n yaşadı ğı nı bildiğim, 
hiç görmediğim apartmanı n adresine doğru yola çı ktı m. Bir oyuncak buharlı kürek ve merdivenlerden yukarı çı kmaya 

çalı ştı ğı m devasa bir oyuncak bebek de dahil olmak üzere bagajla yüklüydüm. 


Diğer tarafı nda çocukları mı n küçük seslerini duyabildiğim o sihirli kapı yı çaldı m; bütün bir yı | boyunca duymaktan aciz 
kaldı ğı m sesler! Sonra kapı açı Idı ve eşim kucağı nda küçük Evelyn Bentina'yı tutarak orada durdu. Toreador pantolonu giyiyordu 
ve görünüşe göre benim geleceğime dair hiçbir fikri yoktu - nedenini hala bilmiyorum. Ben onu parçalara ayı rmaya hazı r bir 


halde orada dururken dehşet içinde geri çekildi ve şöyle dedi: "Nel Sen! Burada ne yapı yorsun!" 


Küçük çocukları m oyuncaklara bakmak için tereddütle dı şarı çı ktı larvebenitanı mı ş gibiydiler. İlk başta hareket edemeyecek 
ya da bir şey söyleyemeyecek kadar şaşkı na dönmüştüm. Sonra karı mı öpmeye çalı ştı m ama öfkeyle geri itildim. Tek söyleyebildiği 


şuydu: "Buraya gelmekle ne demek istiyorsun?" -- tekrar tekrar. 


Onun dairesinin önünde merdivenlerde oturdum, ölüyordum, buruşuyordum ve içeride stı raplaçı ğlı katı yordum. Okuyucuyu, 
bunu takip eden inanı Imaz gün ve gecelerin acı verici anlatı mı ndan kurtaracağı m. Evden çı kmam emredildi. Reddettim ve fiziksel 
olarak kavga etmeye karar verdim çünkü karı mı ndavranı şları na inanamadı m ve avukatlar ve polis beni ayrı Imaya zorlamaya 


alı şmı şti . 


Birkaç gündür aklı mı kaçı rdı ğı ma kesinlikle eminim. Keder, acı , şok ve dehşet, kaldı rabileceğimden daha fazlaydı . Bulabildiğim 
viskileri içtim ve soğuk, gri, çiseleyen sokaklarda dolaştı m. 


Her şeyin yanı sı ra korkunç bir diş ağrı mda vardı . Ölmek istedim. 


Gündüzleri Thora çocukları mı görmem için geri gelmeme izin verdi ve onlar da beni hatı rladı lar ve sevdiler. Sevgileriyle kalbimi 
kı rdı lar. Görünüşe göre en büyükleri olan Ricky anladı ve annesine bizim "boşanmamı zı " istemediğini söyledi. Eşim benimle sakin 
ve soğuk bir şekilde konuştu ve benden mümkün olduğu kadar uzak durdu, hatta benimle yolculuk yapmamak için taksinin ön koltuğuna 


oturmaya çalı şti . 


Bir şekilde, dı şarı atı lmanı n getirdiği aşağı lanmanı n üstesinden gelmek için gereken gücü toplamayı başardı m ve ailemi bir 
arada tutmak için mücadele etmek üzere yeni bir kararlı lı k geliştirdim. Otuz mil uzaktaki Keflavik'teki ABD hava üssünde iyi bir işe 
başvurdum ve geçici olarak onay aldı m ve onlarla birlikte olma ayrı calı ğı na sahip olmasam bile aileyi desteklemek ve yardı m 
etmek için 'Sibirya'ya gitmeye hazı rlanı yordum. eşimin sevgisini kazanmak. Ama tam beni Keflavik'teki bu korkunç, izole 

sürgüne götürecek otobüse binerken Thora "Bunun bir faydası olacağı ndan emin değilim!" dedi. Ona ne demek istediğini sordum 


ve ne yaparsam yapayı m evliliğimizi sürdüreceğinden emin olmadı ğı nı söyledi. 


İzlanda'da evlilik kanunları neredeyse yok denecek kadar az. Ne kadar kusursuz olursa olsun bir eşten veya kocadan kurtulmak için 
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belki de kişinin aynı zamanda bir hükümet yetkilisi olan yerel vaize gitmesi ve evliliğini bitirme niyetini duyurması yeterlidir. 
Otomatik olarak ve herhangi bir neden olmaksı zı n, böyle bir kişiye bir yı | süreyle ayrı lı k hakkı tanı nı rveardı ndan boşanma 
hakkı elde edilir! 


Sevgili karı m, sanki bir 'randevuya' çı kı yormuşuz gibi beni de bizimle evlenen ve boşanma için mekanizmanı n 

çalı ştı rı İması nı isteyenaynı vaizin yanı na götürdü. Reklamı yapı Idı ğı gibi bunun bir 'uzlaşma duruşması ' olması 
gerektiğine inandı m, bu yüzden yalvardı m, yalvardı m, ikna ettim ve tartı ştı m. Hattakarı mı n önünde diz çöktüm ve ailemizi 
kurtarması için ona yalvardı mama bu onu dahadakı zdı rdı veoda dizlerinin üzerine çöktü ve şöyle dedi: "Gördün mü, ben de 
dizlerimin üstüne çökebiliyorum!" Bu saçma "uzlaşma duruşması " biraz daha devam ettikten sonra, vaiz beni avukatları n imzalamam 
gerektiğini söylediği bir tür kağı dı imzalamam için yerel belediye binası na gönderdi ve hepsi bu! Küçük kı zı mı n doğum günü 


olan 28 Ekim'i hatı rladı m. 


İnsanoğlunun dayanma gücünün sı nı rı olduğundan emin olduğum duygusal bir cehennemde, o gece, babası nı n nüfuzunu 
kullanarak beni bir uçakla İzlanda'dan çı karması için karı ma yalvardı m ve oda bunu yaptı . Babası bana ücreti ödünç verdi ve 


biletleri aldı , ben de o korkunç geceyi kaçı rdı m. 


Uçağı n Orn'dan kalkması nı beklerken karı mı n eski kocası nı n erkek kardeşi küçük arabası yla yanı ma geldi ve karı mı 
da yanı nda gördüm. Daha önce de anlayı şlı ve yardı msever davranmı ştı ve bir kezdahayardı mi nı esirgemedi. Arabadan 
indi ve bana binmemi söyledi. Thora veda etmeye gelmişti! Gözyaşları odöküyordu. Ben de onu kolları maaldı m,hı çkı rarak 


ağladı m ve bana nedenini söylemesi için yalvardı m - ama onun tek söylediği, bunun başka türlü olması nı benden daha çok 
dilediğiydi! 


Daha aklı başı nda anlarda, tüm bunları nçı Igı nlı ğı nı düşünmek için durup düşünebilirdim ama o korkunç dakikaları zar zor 
hatı rli yorum. Daha fazla dayanamadı m ve tamamen kontrolden çı karak arabadan atladı m. İzlanda gecesinin karanlı ğı na 
doğru uzaklaştı lar ve ben de yüzümden aşağı dökülen ve siyah piste damlayan gözyaşları nı donduran buzlu rüzgarla orada 


durdum. 


Geri döndüğümde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her şey mahvolmuştu ve gitmişti. Elde etmek için umutsuzca çalı ştı ğı m 

ticari hesaplar elbette gitmişti. Mobilyaları m, aletlerim ve diğer eşyaları m, İzlanda seyahatinin masrafları nı karşı lamak için 
alelacele tasfiye edilmişti ve siyasi organizasyonum çoğunlukla bir hatı radan ibaretti. Ayrı Idı ğı m günden tam bir hafta sonra 
döndüğümde arkadaşları m çok şaşı rdı lar. Ancak bu maddi kayı plardan daha kötüsü, dindarları n ruh dediği şeyin bedenimden 
çı ktı ğı nı hissettim. İradem, umudum ve mantı ğı m geçici olarak yok oldu. 


Yalacki'nin evine döndüm ve şarap içmeye başladı m. Dünyada kalan azı cı k şeyi de satı p rehin verdim ve iğrenç bir serseri oldum. 
Birinin bana nası | katlanabildiğini veya yanı mda durabildiğini hiçbir zaman anlayamayacağı m. Ama üç sadı k dostum Morgan, 
Yalacki ve Fleming beni hoş karşı ladı lar ve bir şekilde bana güveniyor gibi göründüler. Saatlerce Louis'nin evindeki sert küçük 

yatakta yattı m ve böyle bir şeyin nası | olabileceğini anlamaya çalı ştı m. İçim daha fazla dayanamayacak kadar acı çektiğimde, şarap 
şişesini tekrar çı karı rve sonunda İzlanda'daki sahnelerin kabus gibi yeniden canlandı rı Iması yla dolu perişan bir uykuya 

dalardı m. Ancak günler geçtikçe gerçeği biraz olsun kabul etmeye başladı m ve kendimi bu intihara meyilli ruh halinden kurtarmak 


için bilinçli bir çabaya başladı m. 


Hayatı mı n talihsiz bir düzeni olduğunu düşündüm. Benzer koşullar altı nda ikinci kez bir ailemi kaybetmiştim. İş hayatı nda ve 
yaratı cı çabalarda,'imkansı z' bir şey üretmek için birçok kez mücadele ettim ve başardı m, ancak bu, yaratı cı olmayan 
ama daha sert kişiler - safdil, duyarlı , nazik ve aşı rı dürüst olmayan insanlar - tarafı ndan kapı lı p götürüldü. - her zaman 
olduğum gibi. Bunun başı manası | geldiğini analiz etmeye başladı m; keşfettiğim her vaka, insanlara inanmanı n ve onlara 


inanmanı n sonucuydu, dolayı sı yla sadakatsizliğin veya düşmanlı ğı nilk işaretinde harekete geçmeyi başaramadı m. 
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İzlanda'da başı ma gelen en korkunç şeylerden biri, eşime evlilik yeminimizi ihlal edecek ne yaptı ğı mı ve kendisinin de 
yeminleri ve yeminleri ile birlikte yazdı ğı mektuplara bağlı olup olmadı ğı nı sorduğumda verdiği yanı ttı . "sonsuz aşk" 
vb. hakkı nda yazdı . Soğuk bir tavı rla bunları n "sadece kelimeler" olduğunu ve "herkesin onları kı rdı ğı nı " söyledi. 
Acı ması zveacı ması zbir dersti ama buna çok ihtiyacı m vardı , çünkü bu doğru. Eşim gibi eşsiz bir insan, bu kadar 

vefalı , vefalı , tahammüllü, iyi, nazik ve asil bir insan, belli bir acı noktası na ulaştı ktan sonra en kutsal adakları ve altı 
kişilik bir aileyi bir kenara bı rakabilseydi, ozaman gerçekten de, tüm yeminler sadece kelimelerdir. 


İnsanlar yeminlerini ancak mutlulukları veya mutlulukları olduğuna inandı kları şey onları tutmaya bağlı olduğu sürece 
tutarlar. Faul yapmak zorunda kaldı mamaneyazı kki Yahudilerin kimseye güvenilmeyeceğine dair gerçek inancı . 

Bu dünyada yalnı zca para, güç, güç, ceza, ödül ve mal mülk güvenilirdir. 

Yarattı kları mdaki kayı pları m her durumda vaatlere, dostluğa, sadakate, sevgiye vb. inanmaya çalı şmanı n 

sonucuydu. 


Artı kamansı z bir kader beni dünyanı n en zor okulundan mezun etmişti ve diplomam kalbimde derin izler 
bı rakmı ştı . Bir daha asla kimseye sı rf beni 'sevdiği', 'söz verdiği' veya 'arkadaş' olduğu için inanmayacağı m. 
Bütün liderlerin düsturunu öğrenmiştim: Bütün insanlar korkaktı r; sadece kı rı Ima noktaları farklı dı r. 


Ancak İzlanda'da yaşadı ğı m duygusal ve ruhsal felaketin bir faydası daha vardı . Yaşadı ğı macı ması zve yürek 
burkan savaştan sonra savaşarak orada birleşmiş bir aileye geri dönmeyi başarabilseydim, karı mı n ve çocukları mı n 
sı cak sevgisi Davaya karşı olan görev duygumu yenebilirdi. Burada verdiğimiz ve kazandı ğı mı z topyekün savaşı 
çok uzun süre ertelemiş olabilirim, zira mermi şokuna uğramı ş bir adam elinden geldiğince siperlerden kaçı nı yor. 
Kim büyük olası lı kla boğulacağı buzlu sellere atlamak için sı cak bir kuş tüyü yatağı bı rakı r? 


Mantı ksı z olsun ya da olması n, sevgili karı mı n ikimizin de anlamadı ğı bir dramda esas rolünü oynadı ği 

sonucuna vardı m ki bu, havaalanı ndaki çı Igı n vedanı n tekaçı klaması dı r. Neredeyse onunla tanı ştı ğı m 

ilk gün ona söylediğim gibi, hayatı mı ntekamacı olan kavgaya beni acı ması zca geri püskürttü. Beni bir insanı n 
incinmesi ve hayatta kalması için mümkün olduğuna inandı ğı mdan daha korkunç bir şekilde yaralayarak, bana savaşmak 
ve zaferimi korumak için ihtiyacı m olan son silahı verdi: dünyadaki en aşı lmazzı rh! 


Guadalcanal'dan Guam'a kadar savaşta, vurulmamak için en çok çabalayan adamları n genellikle Hindistan cevizi 
kütüğünün üzerinden gizlice geçerken kuyruğundan vurulduğunu öğrendim. Hiç umursamayan, ayağafı rlayan ve "Hadi 
orospu çocukları , sonsuza dek yaşamak mı istiyorsunuz!" diye bağı ran adamlar. - Birinci Dünya Savaşı 'nı n ölümsüz 
Deniz savaş çı ğlı ğı - çoğuzaman düşmanı n vurması imkansı z görünür! 


Savaşta büyülü bir yaşam sürüyor gibi görünüyorlar. Rommel savaşı n ortası nda şöyle derdi: "Yanı mda durun. Ben kurşun 
geçirmezim!" Ve öyleydi! 


Ruhsal çöküşümden kurtulmaya başladı ğı moda, kendimi çelikleşmiş ve sertleşmiş, kendinden emin tavrı mla neredeyse 
uyurgezer buldum. Hayatı moda ilk kez ne olduğu umurumda değildi. Hayatı mı şekillendiren devasa güçlerin istekli bir 
aracı oldum. Eşim bana paha biçilmez korkusuzluk zı rhı nı vermişti ve bu harika kadı nı n bana ihtiyacı m olanı 
tam zamanı nda verdiğini fark etmeye başladı m. 


Tam 'bilincime' kavuştuğum sı ralarda, Nazi bayrağı nı gönderen genç adam James Warner, 
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Nazi sempatisi nedeniyle Hava Kuwvetleri'nden terhis edildi ve Nasyonal Sosyalizmi ilerletmek için elinden geleni yapmaya hazı r bir şekilde 
Louis'in evine geldi. Bu genç çocuğun hayatı nı davamı za ve benim liderliğime adamaya hazı r olması , depresyonumdan çı kmak için ihtiyaç 


duyduğum şoktu. 


Aynı zamanda Baltimore'daki iki kardeş Bernie ve George Hariss de Davayla ilgilenmeye başlamı ş ve bizimle iletişime geçmişlerdi. Beni 


kendileriyle Şükran Günü yemeğine davet ettiler. 


Louis Yalacki, JV Morgan, Harisse'ler, Warner ve benimle yeniden bir Parti kurmanı nhazı rlı kları na başladı k. Şarap şişelerini ve çukurları nı 
büyük bir hevesle kül tablası na attı mvebiryı Idı rne biraya ne deliköre dokundum. Daha önce İzlanda'da da benzer bir durumda yaptı ğı m gibi, 


üzüntülerimi çalı şma ve çilecilikte boğdum. 


İkimiz Yalacki için çok fazla olduğumuz için Warner ve ben yaşayacak bir yer bulmak zorundaydı k. Sonunda Washington'un neredeyse 40 mil 
güneyinde, Warner'ı nadı nı kullanarak ormanda küçük bir kulübemiz oldu ve ben de Partiyi yeniden inşa etmek ve bizi hiçliğin dibinden 


dünya gücüne götürecek yolculuğu planlamak için çalı şmaya koyuldum. 1972. 


Çok az parayla ya da hiç para olmadan, bize kuruş başı na maksimum getiri sağlayacak bir tür dövüş icat etmek zorunda kaldı m. 
En başı ndan beri, para konusunda eksiğimizi kişisel cesaret ve gayretle telafi etmemiz gerektiği açı ktı ve ben mümkün olan en kritik sorunla 
ilgili mümkün olan en güçlü literatürün Washington'un ana caddelerinde halka dağı tı lması na karar verdim. Ulusun Başkentindeki 


zencilerin durumu tam ihtiyacı m olan konuydu. 


Şu anki gidişatla, birkaç yı | içinde Başkent tümüyle siyaha bürünecek. Şimdi bile Beyazlar, telaşlı zenci sürülerinin elinde malları nı , 
hayatları nı ve özgürlüklerini kaybederek, ani bir geri çekilme içindeler. 


'Liberaller' bile Washington'da kaçı ramayacakları dersler alı yor ve çoğu zaman tecavüze uğrayanları rkları karı ştı ranları n eşleri oluyor. 


Bu imkansı z duruma neden olanı n Zenci değil, Komünist Yahudiler olduğu gerçeklerine dikkat çekerek ve bu karanlı k çölde Beyaz yanlı sı tek ses 
olarak,ı rkçı kı şkı rti cı ları n, yalancı ları nelinizorlamı ş olacağı z. ve gazete sansürcüleri. Başlangı çta Washington'da dört kişiydik ama Louis'le 
aramı z bozuldu ve o partiden ayrı Idı . Böylece, Noel'den önceki haftalarda, özenle hazı rlanmı şamaacı nası derecedeazsayı daelilanı yla 
Washington'a akı n eden, üç Naziden oluşan bir 'ordu'ydu. Tek başı mı za,kı rmı zı işlemeli el ilanları mı zla sokak köşelerinde durduk, yoldan geçenler 
büyük harfleri görebilsin diye çarşafları salladı k: "BEYAZ ADAM! ULUSUNUZUN BAŞKENTİNDEN KAVGA OLMADAN KAÇACAK MISINIZ?" Arka tarafta, her 


sayfa, sorunun Yahudi-Komünist arka planı nı vel rkları nkarı şması nı belgeliyordu. Hiçbir söz söylemedik ama amacı mı zı n ABD Anayasası 
uyarı nca Yahudi hainleri gazla öldürmek olduğunu açı kça ilan ettik. 


Sonuçları n gelmesi uzun sürmedi. Bizi neredeyse görmezden gelen siyahlarla pek zorluk yaşamadı k ama Yahudiler çı Igı na döndü! Bize 
bağı rdı lar, tükürdüler, broşürleri yı rti p üzerimize attı lar. Bizi korkutmak, hapse attı rmak için ellerinden geleni yaptı lar. Columbia 
Bölgesi Şirket Danı şmanı broşürümüzü inceledi ve bunun yasal olduğuna karar verdi. Bu, militan Yahudilerin yoğun baskı sı nın 


departmanı etkilemesinden önceydi. 


Biz sadece üçümüz, uluyan, çı ğlı k atan Yahudi kalabalı ğı na göğüs gerereki srar ettik. Bazen birimiz bunu başaramı yordu ve bu yüzden 


sadece iki kişi kalı yordu. Onlara meydan okuduk! 


Sonunda Yahudiler gerçekler karşı sı nda yenilgiye uğradı kları nda her zamanki 'tartı şmaları na' başvurdular: şiddet. Kocaman bir ve 
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Berman adı ndaki zengin Yahudi aniden diğer beş büyük Yahudiyle birlikte ortaya çı ktı , broşüryı ğı nı mı kaptı ve 

Berman, Morgan tarafı ndan yakalanana kadar itişmeye başladı . Hem Yahudi'yi hem de Morgan'ı yakalayan polisin ani müdahalesi 
olmasaydı topyekün bir çatı şma yaşanabilirdi. Gazeteler, daha önce Yahudilerin "gaz odası broşürleri" dedikleri şeylerle Nazilerin 
varlı ğı nı görmezden geldikleri için artı k bu tür ayaklanmaları örtbas edemiyorlardı . Sadece bunu bildirmeleri gerekiyordu! 


Bu arada Yahudi gruplar Donanma'ya beni dı şarı atması için sürekli baskı yapı yordu ve Donanma da aynı şekilde 
direniyordu. Yanlı ş yada yasadı şı hiçbir şey yapmı yordum ve bunu herkes biliyordu. Ama şimdi, kabine görevlileri ve 
Başkan Yahudi kı rbaçları nı hissettikçe, tanı tı mla kendi yolları nı kazandı lar. Donanma bir duruşma kurulu 
huzuruna çağrı Idı ve her ne kadar bir Yedek Komutan olarak tüm eylemlerimin tamamen bana ait olduğunu kanı tlamama 
ve neredeyse mükemmel bir sicile sahip olmama rağmen bana aceleyle Şerefli Terhis kararı verdiler. 


Kkkkkkk*k 


Beyanı 


KOMUTAN GEORGE LINCOLN ROCKWELL 


Amerika Birleşik Devletleri Donanma Rezervi (1315 -- 106684) 


Şubat 1960'da Pentagon, Washington, DC'de Donanma Bakanlı ğı Subaylar Kurulu Önündeki Duruşmada Sunuldu 


Beyler: 


Donanma Bakanlı ğı 'nı n, Donanma Rezervindeki bir Komutan olarak benim komisyonum hakkı nda dava açması na 
neden olan suçlamalara karşı savunmamı sunmadan önce, kendimi savunmak için bu adil fı rsat için derin takdirlerimi ifade 
etmek ve Kurul'a şu güvenceyi vermek isterim: Bu ayrı calı ğı kötüye kullanmayacağı m ve kesinlikle gerekli olandan daha uzun süre 


almayacağı m. 


Bir subayı n suçlamalara karşı kendini savunma fı rsatı ndan dolayı minnettarlı ğı nı ifade etmesi tuhaf görünebilir, ancak 
ne yazı kki diğer servislerdeki benden çok daha az radikal siyasi görüşlere sahip olan ancak yine de herhangi bir gerekçe 
gösterilmeden kı sa bir süreliğine görevden alı nan diğer Yedek Subayları n farkı ndayı m. Daha sonra göstereceğim gibi, 
savunmaları nı sunmafı rsatı na sahip olacaklar. 


Gazeteciler ve karşı çı ktı ğı m grubun üyeleri bu duruşmanı n boş ve anlamsı z bir formalite olduğunu varsaydı lar ve hatta 

bazı durumlarda bununla övündüler ve karar, gazetelerde ve radyoda duruşmayla ilgili ilk sözlerimi almadan önce verildi. 

TELEVİZYON. Ancak öte yandan, Donanma Bakanlı ğı 'ndaki en üst düzey yetkililer, bu duruşmanı n boş bir formalite OLMADIĞINA, 
hileli OLMADIĞINA dair kişisel olarak bana güvence verdiler ve ben de onlara inanı yorum, Beyler. Neredeyse yirmi yı Idı rDonanmayı 
sevdim ve ona ve Ülkeme her çağrı Idı ğı mda sadakatle hizmet ettim ve böyle bir prosedür kadar onursuz bir şey ne gördüm ne de 
biliyorum. Burada sunduğum gerçekler ve kanı tlar bunu gösteriyorsa, Kurul'un özel siyasi faaliyetlerimin seferberlik potansiyelime 
zarar vermediğini ve etkilemediğini tespit edeceğine ve Kurulun tavsiyelerde bulunacağı na inanı yorum ve bu güvenceye güveniyorum. 
Herkesin bana uyguladı ğı korkunç baskı ya rağmen, görevden alı nmayacağı mı ya da ihraç edilmeyeceğimi. Ayrı ca 

Kurul'un görevde kalmamı tavsiye etmesi halinde, ilgili yetkili tarafı ndan Kurul'un tavsiyelerine saygı duyulacağı ve gerektiği gibi 


değerlendirileceği konusunda bana güvence verildi. 
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Bu nedenle, adil bir duruşma için en derin minnettarlı ğı mla, bir beyan hazı rlamak ve kı sa sürede makul olan 

kanı tları toplamak için elimden geleni yaptı m, umarı m bu Kurul üyelerini bunun sadece OLMADIĞINA ikna eder. 

Beni hizmetten çı karmanı z Donanmanı n ve Ülkenin çı karı nadı r ancak Donanma Departmanı üzerindeki 

organize baskı karşı sı nda görevde kalmam Amerikan cumhuriyetimize ve kuşatı Imı şhalkı mı za büyük ve tarihi bir 
hizmet olacaktı r. 


Artı ksiz beylerden herhangi birinin beni kişisel olarak tanı ması imkânsı z. Ekonomik varlı ğı karşı çı ktı ğı m 
gruba bağlı olan bası ndaçı kanaşı rı ,kı smive çarpı tı Imı ş haberlerdi şı nda, çoğunuz benim veya fikirlerim 
ve faaliyetlerim hakkı nda herhangi bir yargı ya varmafı rsatı nı zolmadı . Bu toplantı ya hazı rlanı rken 

kafanı zda dönüp duran düşünceleri hayal edebiliyorum - "deliyi" - "tuhaf topu" - yada kötü adamı hayal etmeye 

çalı şı rken - yardı m edemediniz ama hayal edin bu adam Rockwell olacak. Bu tür lakaplardan dolayı  incinmiyorum. 
Ben onlara alı şı ğı m. Her gün yüzlerce insan bu "çı Igı nm maymunu" "tı marhanesinde" görmeye geliyor, ki ben de 
öyle düşünüyorum, çünkü bu sayede bu insanlarla KONUŞMA ve çoğunu kazanma olanağı m oluyor. Ancak burada, 
benim "deliliğim" hakkı ndaki önyargı lı düşüncenin veya bu ÖNYARGI'nı n, Kurul'u oldukça anlaşı labilir bir şekilde 
renklendirip etkilemesinden ve Kurulun, sunmak zorunda olduğum somut gerçekleri ve kanı tları kabul edemeyecek 
olması ndan endişe duyuyorum. bir "delinin" çı Igı nca köpükleri dı şı nda. 


Aklı başı nda, oldukça zeki ve yetkin bir Amerikalı olduğumu ve gerçeklerimin ve kanı tları mı n en dikkatli şekilde değerlendirilmeye değer olduğunu 
umduğum şeyin belirlenmesine yardı mcı olmak için, üyelere saygı yla bir derginin birkaç kopyası nı göstermek istiyorum. Tanı dı k olabilirsiniz, 
ABD'Lİ KADIN. Bu, subayları n eşleri ve silahlı kuvvetlerdeki erkeklere yönelik bir dergidir. Belki eşleriniz okur ve bundan hoşlanı rlar. En bilgili profesyonel 
görüşlerin, uluslararası bir dergiyi bir milyonun altı nda bir sayı yla çı karmaya çalı şmanı n"çı Igı nlı k" olduğu yönündeki açı klamaları na 
rağmen, bu dergiyi başlatan, organize eden ve faaliyete geçiren bendim. Toplam sermayem üç yüz dolardı ve övünmek istemeden beyler, Bayan 

George Catlett Marshall gibi önde gelen isimlerin ve daha fazla fon ve nüfuza sahip düzinelerce kişinin bile başarı sı z olduğu "çı Igı n" projede 

başarı lı olmayı başardı m..USLADY dünyanı n her yerinde yayı nlanı yor ve Reader's Digest'te sı ksı k yeniden bası lı yor. Tekrar ediyorum, 


bu övünmek değil, bu özel görevi başarabilen bir adamı n "deli" olmadı ğı nı göstermektir. 


Aynı zamanda, Amerikan Mercury'nin birkaç kopyası nı da Kurul'a sunmak isterim; bu dergi için makaleler 

yazdı m; Deniz Piyadeleri ile ilgili ikisi de dahil olmak üzere, onu o zamanlar bu büyük kola yapı lan sadakatsiz ve hain 
saldı rı lara karşı savunuyordum. Donanma. Bu süreçte, tesadüfen, beni şu anki siyasi savaşı ma sürükleyen deliller 
zincirinden başka bir gerçeği daha öğrendim; buna daha sonra değineceğim. 


Akı Isağlı ğı mı ve yeteneğimi gösteren bu iki örneğin, Kurul'a, gerçekleri ve kanı tları mı , bunları sunan sözde 
"nefret delisi" "deli"yi dikkate almaksı zı n, yalnı zca dürüstlük veya ikna edicilikleri ı şı ğı nda incelemesinde 
yardı mcı olacağı nı umuyorum. 


Bu işlemleri başlatan Donanma Bakanlı ğı 'nı n resmi mektubunda bana şu suçlamalar yöneltiliyor: 


1. Nazi çizgisinde şekillenen çeşitli örgütlerin aktif bir katı lı mcı sı velideri olduğumu. 


2. Açı kçaveaçı kçaı rk vedini nefreti benimsediğimi. 


3. Donanma Rezervindeki rütbem ve statümü,ı rksal ve dini nefreti körükleyen bası lı materyallerde halka 


dağı tı Idı ğı m veya kullanı lması na izin verdiğim. 


Machine Translated by Google 


4. Donanma Bakanlı ğı 'nı n izni olmadan ABD'den ayrı Idı ğı m. 


5. Propagandamı n hedeflendiği ı rk ve dinlerin mensupları ndan en azı ndan kı smen oluşan erkeklere komuta eden bir subay olarak 


statümün tehlikeye atı lması . 


Öncelikle, Donanmanı n izni olmadan ABD'yi terk etme suçlaması nı gözden kaçı rdı ğı m için suçlu olduğumu söylemeliyim. Eşime ve 
küçük çocukları ma hakaret eden, saldı ran, bombalayan, tehdit eden cahil veya kötü niyetli kişilerin zulmüne uğramamak için ailemi eşimin 
ailesinin yaşadı ğı İzlanda'ya göndermek zorunda kaldı m. Sadece altı günlüğüne onları ziyarete gittim ve bu olayı n duygusal stresi 
nedeniyle Donanmadan izin alma kuralı nı unuttum. Bununla birlikte, böyle bir gözetim nedeniyle neredeyse yirmi yı | ve iki savaştan 
sonra bir subayı Donanma Hizmetinden çı karmak veya görevden almak aşı rı derecede sert görünebilir ve Kurula bunun bir daha 


olmayacağı na dair güvence verebilirim. 


Diğer dört suçlama üç şeye özetleniyor: (1) Irksal ve dinsel NEFRETİ savundum, (2) Donanma Rezervindeki rütbemi ve statümü uygunsuz bir 
şekilde kullandı m ve (3) Donanmaya hizmet etme yeteneğim. ve Ülkem yine Komuta pozisyonundayken, bir sivil olarak özel siyasi fikirlerim ve 


faaliyetlerim o kadar azaldı ki, seferberlik durumunda Donanmaya hiçbir faydam olmayacak. 


Bu nedenle bu Kurul önündeki savunmamı aşağı dakileri kanı tlamakla sı nı rlayacağı m: 


1. Irkları veya dinleri ne olursa olsun, hainler veya yı kı cı lar vetüm iyi ahlaklı insanları n nefretini hak eden diğerleri DIŞINDA nefreti asla 


teşvik etmedim veya savunmadı m. 


2. Donanmadaki rütbemi veya konumumu, benim yaptı ğı m gibi, göreve seçilmek için siyasi bir kampanya yürüten senatörler ve kongre üyeleri 


gibi diğer tüm adamları n kullandı ğı ndan daha başka bir şekilde veya daha uygunsuz bir şekilde kullanmadı m. 


3. Benim seferberlik potansiyelim, şu anda binlerce durumda olduğu gibi, düşmanca bir ı rksal durumun olduğu yerlerde erkeklere komuta 


eden herhangi bir subayı nkinden daha düşük değildir. 


Son olarak, kurula sadece "tuhaf" bir subayı n yargı lanmakla kalmayı p, daha önce birçok askeri mahkemede görüldüğü gibi Amerikan 
tarihinin bir dönüm noktası nda bulunduğunu göstermek için elimden geleni yapacağı m. ve önünde Donanma Bakanlı ğı üzerindeki 
baskı ya boyun eğme ve Amerika'yı aşağı layı cı kafakarı şı klı ğı ,zayı fli kve sonunda köleliğe giden yolda devam ettirme veya 
babaları ve babaları gibi dimdik ve dik durma konusunda zor ama görkemli bir karar var. büyükbabalar ve bir zamanlar "ahşap gemilerdeki 


demir adamlar" ile gurur duymamı zı sağlayan Amerikan omurgası na çeliği yeniden yerleştirmek. 


KAkAkkkkkk*k 


Beyler hepiniz, sanı rı m denizde deneyimi olan Deniz Subayları sı nı z. Bu deneyimin bir kı smı nı n savaşzamanı nda 


yaşandı ğı na eminim. Size çok özel bir durumla nası | başa çı kacağı nı zı sorayı m. 


Diyelim ki bir kruvazörde çok kı demsiz bir subaysı nı z.Hı zlı Taşı yı cı Görev Gücüile ekran görevindesiniz. Mürekkep karanlı ğı nda 
zig-zag bir rotada kararmı ş bir halde seyrediyorsunuz. Aşağı daki sı cakta uyuyamazsı nı z, bu yüzden güvertede sı cak, karanlı k 

rüzgara çı kı n. Gözleriniz gecenin karanlı ğı naalı şı rken bir barbetin karşı sı ndauzanı yorsunuz. Üzerinizde beliren silahları ve 

taşı yı cı ları n, muhriplerin ve formasyondaki diğer kruvazörlerin karanlı k gövdelerini seçmeye başlı yorsunuz. Sonra küçük, yanı p sönen 


biri şı kgibi görünen şeyi görüyorsunuz 
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formasyonun deniz tarafı na doğru - ama KENDİ GEMİNDE! Bir an şaşkı na dönersiniz ama bir kodun yanı p söndüğünden emin olursunuz. Geliyormuş gibi 
göründüğü yere doğru koşarsı n ve Yöneticinin orada uzandı ğı nı görürsün! Ona bunu sorarsı n, telaşlanı rsı n ve o da bu fikirle alay eder. İki saat 


içinde tüm eller GO'ya yönlendirilir ve şiddetli bir denizaltı saldı rı sı olur ve bir kruvazör ikiye ayrı lı r. 


Gördüklerinizi zihninizde tekrar tekrar çevirirsiniz ama her şey fazlası yla karı şı kveinanı lmazdı r. Ancak yöneticiyi yeni bir şekilde izlemeye 

başlı yorsunuz. İki gece sonra onu tekrar güvertede ve küçük biri şı ğı yanı p sönerken buluyorsunuz. Bu sefer araştı rı n ve okuyun. Saatin zig-zag 
planı dı r. ve NİŞANCI SUBAYI onunla birlikte! Düşünemeyecek kadar dehşete düşmüşsün. Ama artı k eminsin. Çok geç olmadan hain polisleri 

durdurmalı sı nı z. O halde Kaptan'a git. Ranzası nda bir dedektif hikayesi okuyor ve böylesine çı Igı n ve saçma bir fikri öne sürdüğünüz ve bu kadar 
düşüncesiz bir zamanda onu rahatsı z ettiğiniz için sizi şiddetle azarlı yor. Kı sa bir süre sonra başka bir saldı rı olur ve daha fazla gemi düşer. Çaresiz 
kalı rsı n ve Kaptan'a geri dönersin. Öfkelidir ve her şey saçmalı k olarak ortaya çı kar. Ancak o andan itibaren işler değişir. Yönetici ve Topçu Subayı 
hayatı nı zı n MÜKEMMEL olması nı sağlı yor. İtibarı nı zı kaybedersiniz ve size her türlü sı radan veya hoş olmayan görev verilir. Böyle bir 

ihanete kesinlikle inanamayan diğer memurlar hayatı nı zı cehenneme çeviriyor. Onları veya Kaptan'ı uyarmak için ne kadar çabalarsanı z çabalayı n, 


sonuç sadece deliliğinizin ve kötü hayal gücünüzün daha da doğrulanması olacaktı r. 


Benzetmeye devam etmenin gereksiz olduğuna eminim, Beyler. Belki de değerli Amerikan devlet gemimizde devam eden ihanet, ihanet ve yı kı m 
konusundaki inançları mı zdayanı lı yoruz ve yanı lı yoruz, ancak eğer öyleysek, o zaman ihanet suçlamaları mı z için herhangi bir duruşma almak 
neden tamamen MÜMKÜN olsun? Peki neden kötü isimlerle sonsuza kadar lanetleniyoruz ve susturuluyoruz, ama suçladı ğı mı z GERÇEKLER hakkı nda 


hiçbir soruşturma yapı Imı yor? 


Size şunu sormama izin verin; geminize ve gemi arkadaşları nı za düşmana ihanet ederken yakalanan kardeş subaydan NEFRET etmez misiniz? Tabii 
ki yapardı n; eğer eşcinsel olmasaydı n! İhanete, hainliğe, korkaklı ğa ve zorbalı ğa karşı nefrette YANLIŞ bir şey var mı ? Bir insan iyi ve 
ahlaklı bir insan olduğunu iddia edebilir ve ihanetten ve ihanetten nefret ETMEZ mi? Hainin göz renginin, saç renginin, ten renginin konuyla bir ilgisi 


var mı ? Bu, bir adamı n vatana ihanet ettiğini öğrendiğiniz için onun DİNİNDEN nefret ettiğiniz anlamı namı gelir? Kesinlikle değil. 


Tüm yayı nları mda ve konuşmaları mda defalarca tekrarladı m: "Hiçbir insandan yalnı zca kontrol edemediği ı rkı ndan dolayı nefret etmiyoruz 

veya karşı çı kmı yoruz ve öncelikle ABD'ye saldı rmayan hiçbir dine veya inanca karşı çı kmı yoruz.!"Çı kardı ğı mı zbazı broşürlerden 

alı ntı yapmakistiyorum. ("Nefret Taciri Kimdir?", "Yahudilere Meydan Okuyuyoruz!", "Beyaz Adam vb. vb. kitapları nönkı smı ndanalı ntı dı r.) 

Varlı ğı mı zı n her zerresiyle kastettiğimiz bu pasajlar mutlaka ortadan kaldı rı lmalı ve giderilmelidir. Benim veya ortakları mı n, HERHANGİ bir kişiye 
yalnı zcaı rkı veya rengi nedeniyle nefreti savunduğumuz ve ezilen ve masum zenci insanlara anlayı ş ve gerçek yardı m için olumlu bir şekilde baskı 


yaptı ğı mı z yönündeki suçlamayı o çürütüyoruz. 


Ve bize, halkı mı za veya değer verdiğimiz kurumlara SALDIRMADIĞI sürece hiçbir dine kesinlikle karşı değiliz. Örneğin bizi insan kurban 
etmeyi gerektirmediği veya refahı mı za başka bir şekilde zarar vermediği sürece, herhangi bir insanı n Tanrı 'ya ibadet etme şekliyle ilgilenmiyoruz. 


Bu küçük broşürden kı saca tekrar okumama izin verin: "Nefret Taciri Kimdir?"...(Creed'le ilgili ilk paragraflar)... 


Bu iddiayı abartma riskini göze alarak, lütfen bu "nefret" meselesini net bir şekilde ortaya koymama izin verin; HİÇBİR MASUM BİREYİ veya GRUBU 


savunmuyoruz ve nefreti teşvik etmiyoruz, ANCAK YALNIZCA AMERİKA'YI, HALKIMIZI VE İDEALLERİMİZİ YOK ETMEK İÇİN ÇALIŞAN HAİNLERİ VEYA 
DÖNÜŞLERİ İFŞA ETTİK VE KARŞILAŞTIK. 


Resmi bası lı programı mı zı incelerseniz, titizlikle itinalı davranı Idı ğı nı tekrar tekrar fark edeceksiniz. 
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ABD'ye zarar vermeye çalı şmadı ğı veya vatana ihanet etmediği sürece, ı rkı , rengi veya inancı ne olursa olsun 

HİÇBİR İNSANIN zulme uğramaması nı veya yaralanmaması nı sağlayacak önlemler oluşturmak. Son bir örnek olarak 
Partimize katı lmak için başvuru formunu göndereyim ve her üyenin imzaladı ğı yemin metnini belirteyim. (Irk, 

renk, din vb. ne olursa olsun masum insanlara zulüm veya zarar verme nedeniyle Partiden ihraç edilmeye ilişkin yemini okuyun.) 


Şimdi, eğer vatana ihaneti ifşa etmek, küçük birazı nlı kı rkı tarafı ndan toptan gerçekleştirilmiş olsa bile, "nefret"se, 
o zaman ülkedeki her bölge savcı sı ,aşı rı sayı da Sicilyalı İtalyan'ı n yargı landı ğı bir nefret taciridir. 
gangsterler. On beş Amerikalı açı ğaçı ktı veatomsı rları mı zı Sovyetlere sattı kları içinmahkum edildiler ve 
bu on beş, on dördü dinsel olarak değil Irksal olarak Yahudiydi. FBI tarafı ndan yakalanan, yargı lanan, mahkum edilen, 
hapsedilen ve ABD Yüksek Mahkemesi tarafı ndan serbest bı rakı lan ABD'nin en üst düzey komünistlerinin 17'si yine 
Yahudiydi. Dindar Yahudiler değil, dikkat edin, çünkü onlar Komünistler ve Komünistler de ateisttirler ancak "Yahudi 
görünüşlü" oldukları nı görmek için sadece yüzlerine bakmanı z yeterlidir, bu fikir hoşgörülü Amerikalı lar için ne 
kadar nahoş olsa da ve çoğu bunusı r olarak saklamaz. onları n IRKININ. Sovyet propagandası nı n başı Ilya Ehrenburg 
Irksal bir Yahudidir. Beyler, komünizmin Yahudi Karl Marx tarafı ndan yasalaştı rı Iması ndan Lenin'e (gerçek adı 
Tsederbaum, bkz. , 1920, Rus Devrimi), Troçki (gerçek adı Bronstein - bkz. Troçki'nin "Stalin" kitabı ), Litvinoff (gerçek 

adı Finklestein), vb., vb., vb. - neredeyse sonsuza kadar - Kruşçev'e kadar açı k, Yidiş bir ailede büyümüş, Yidiş 

konuşuyor ve Eleanor Roosevelt'e Yüksek Sovyet Başkanlı ğı üyelerinin yarı sı nı n bile şu anda Yahudi olduğunu 
söyleyerek övünüyor (Washington Evening Star) - ama GERÇEK bu. Komünizm tam anlamı yla Yahudidir ve bu GERÇEKTEN 
kaçı ş yoktur. Bu beyanı n uydurma olduğuna inanan bu kurulun herhangi bir üyesi, deli olmadı ğı mı za veya "nefret" 
vaaz etmediğimize kendini ikna etmek için sahip olduğumuz belgelerin dosyaları nı incelemeye davet edilir çünkü 
ülkemizin savunması nda hayati bir gerçeğin farkı ndayı z. ve insanlar. 


Kamuoyunu pis manipüle edenlerin, küçük bir azı nlı k grubunun ÇOĞUNUNUN GRUP ihanetini keşfeden bizlerin "nefret 
tacirleri" olduğumuzu iddia etmeleri giderek daha da zorlaşı yor. Unutmayı n, TÜM Komünistlerin Yahudi olduğunu ya da 
tüm Yahudilerin Komünist olduğunu söylemiyoruz; yalnı zca tüm dünyada Komünizmin liderliğinin ve itici gücünün 

ı rksal Yahudilerden geldiği ve Yahudilerin çok yüksek bir oranı nı n çok yüksek olduğu çı plak gerçeğini ifade ediyoruz. 
ı rksal Yahudiler Komünizmin destekçileridir ve bu gerçeğe üzülmek ve bunu kabul etmek yerine, istisnası z TÜM 

Yahudi örgütleri bunu histerik bir şekilde inkar ediyor ve sorunu ifşa etmeye çalı şan herhangi bir Amerikalı nı n 
dikkatini dağı tmak için en şeytani baskı yolları na başvuruyor. ve bununla terbiyeli ve akı Ilı ca başaçı kı n. Ancak her 
geçen gün daha fazla sayı da kusursuz sicile ve dürüstlüğe sahip Amerikalı sorunu görmeye başlı yor ve durumu 
kamuoyuna ifşa etmek için karşı laştı kları karalama, pislik ve baskı yağmuruna karşı koymaya başlı yor. Amiral 
John Crommelin, General Stratemeyer, Deniz Piyadeleri'nden General Del Valle ve daha pek çok askeri lider, kaçı nı lmaz 
olarak bu ölümcül sorun konusunda eğitim alı yor ve karalama yı ğı nı narağmen tüm güçleriyle onunla mücadele 
ediyor. 


Ve gerçekte neler olup bittiğini keşfedenler sadece üst düzey liderler değil beyler. Sizlere daha önce kı saca American 
Mercury'nin kopyaları nı ve içinde makalelerimin yer aldı ğı nı göstermiştim. Bunlar için ilk elden malzeme toplamak 
amacı yla, Deniz Piyadeleri Parris Adası 'nda kuşatma altı ndaki eğitim üssündeki "vahşet" durumunu incelemem için 
bana her türlü yardı mı sağlayacak kadar nezaket gösterdi. 


Amerika'yı uzaylı hakimiyeti için zayı flatmaya ve yumuşatmaya kararlı güçler, deneyimli herhangi bir komutanı n 
bileceği gibi, askeri bir organizasyonda yüksek moral ve disiplinin temeli olan aristokrat ve otoriter geleneklerini sürdürdükleri 
için Donanma ve Deniz Piyadeleri'nden nefret ediyor. Son zamanlarda ortaya çı kan "gamalı haç"reklamı gibi 

"vahşet" suçlamaları nı n patlak vermesi, temellerimizi yiyen termitler tarafı ndan tam olarak planlanmı ştı ve 

Denizci "vahşeti" suçlamaları na yol açan olayları n şaşı rti cı vebastı rı Imı şbiryönü vardı . Bu, birçok denizciyi 

olup bitenler konusunda uyandı rdı .Acı bir şekilde şikayet eden şı marı k veletlerin çoğu 
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DI'lerin dayak ve "vahşet" olayları nı n çoğu New York bölgesindendi ve bunları n ne olduğuna dair size yalnı zca bir tahminde bulunacağı m. Tabur 
taburunda acı çeken GI'larla konuştum ve kardeşleri tarafı ndan sömürülsünler diye olayları kı şkı rtmak gibi özel bir amaçla görünüşe göre eğitim 
üssüne sı zan New York'lu bilge adam küçük Yidler hakkı nda aynı üzücü hikayeyi duydum. Ülkenin bası n ve bilgi medyası nda termitler. Dedektifler bunu 


biliyordu, memurlar da biliyordu ve ben de biliyordum - ama İncil'de "Yahudi Korkusu" diye adlandı rı lan şeyden dolayı bunu YAZAMADIM beyler. 


Eminim ki bugün burada bulunan çoğunuz, muhtemelen sadece "SNAFU" olduğuna inandı ğı nı z şeyler hakkı nda üzücü hikayeler 
anlatabilirsiniz; durum normal, her şey berbat. Ancak ne yazı kki bilmiyor olabileceğiniz şey, bu "SNAFU" durumları nı n 

birçoğunun daha telaffuzu zor olan "SNPFU" adı ylaanı lması gerektiğidir - durum normaldir, KESİNLİKLE bozuldu! Ordunun en üst 
kademelerinde siviller var, beyler, bunlar Bilerek, üzgünüm ki, subayları mı zda ve adamları mı zda kafa karı şı klı ğı , 


adaletsizlik, bitkinlik ve umutsuzluk yaratmak için ellerinden geleni yapı yorlar. 


Tekrar ediyorum beyler, bunun inanı lmayacak kadar inanı lmaz göründüğünün farkı ndayı m, bu yüzden size sadece bir vakayı , 
MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK SEVİYEDE KANITLAMAK için kanı t ve doğruluğu tartı şı lmazbir tanı k getirdim. 


Öncelikle size dün öğleden sonra saat üçte Kongre Kütüphanesi'nde çektiğim bir derginin iki fotoğrafı nı veya fotostatı nı 

göstereyim. İşte hepinizin resmi komünist dergisi olduğunu bildiğinizden emin olduğum "New Masses" dergisinin ön kapağı . Tarih 8 
Aralı k 1942. Unutmayı n, bu bir "cephe" ya da yarı -komünist bir paçavra değil; bu, GERÇEK ŞEY! Ön kapakta, bir makaleye katkı da 
bulunan kişi olarak listelenen Anna M. Rosenberg var ve lütfen ortadaki baş harfe dikkat edin beyler. Bu diğer fotoğrafta bu iğrenç ihanet 
belgesinin iki iç sayfası nı göstermiştim ve işte burada. Anna M. Rosenberg'in ÇİZİMİ. 


Bu Komünist makaleyi yazan Anna M. Rosenberg'in, "yanlı ş kimlik" tarafı ndan tutulan bir ofis olan Savaş İnsan Gücü 
Komisyonu'nun NY Eyaleti Bölge Direktörü olarak listelendiğine dikkat edin. Ann, savunma teşkilatı mı zı n ikinci en yüksek 


makamı na atandı 


Artı kbukanı ta Kongre Kütüphanesi'nden tek başı ma ulaşmak benim için bile KOLAY. FBI için bu çocuk oyuncağı ndan daha az. 


Bu Anna M. Rosenberg'in kimliği ya da resmi Komünist dergisi "New Masses" için Komünist bir makale yazdı ğı konusunda 


kafanı zda herhangi bir şüphe olabilir mi? 


Bununla birlikte, subay kardeşlerim ve Amerikalı dostları m, iki kez yeminli olarak Komünist olarak tanı mlanan ve bir Komünist dergide yazan bu Macar 


Yahudi kadı n, DWIGHT D. EISENHOWER VE GEORGE MARSHALL TARAFINDAN ÖNERİLMİŞTİR VE TAM BURAYA PENTAGON OLARAK YERLEŞTİRİLMİŞTİR. 
İNSAN GÜCÜ SAVUNMA SEKRETER YARDIMCISI Harry Truman tarafı ndan, savaş kuvvetlerimizdeki tüm işe alma ve insan gücünün ustası ydı 1! 


Belki de bunları n hepsi kulağa inanı Imayacak kadar fazla geliyor, bu yüzden itibarı nı zedeleyemeyeceğiniz kanı tları 

sunmak için elimden gelenin en iyisini yaptı m. Amerika'nı n en büyük vatanseverlerinden birinden buraya gelmesini ve 
Budapeşte'den gelen bu Yahudi Komünist kadı nı n, bu Ülkeye olan sadakatsizliğinin bu korkunç kanı tı na rağmen, ABD Senatosu 
tarafı ndan nası | insan gücümüzün efendisi olarak seçildiğini anlatması nı istedim. Bayan Anna M. Rosenberg ile aynı 1 rktan olan, 
"Yahudi" olarak adlandı rı lanı rktan olan ve dolayı sı ylaı rk veya dini önyargı yla suçlanamayan New York'lu Bay Benjamin 
Freedman, Yahudidir. Sadı k olduğu bir Ülkeyi ve insanları kurtarmak için hayattaki iyi ve hoş hemen hemen her şeyi benim gibi feda 


eden adamlardan biri. 


Her ne kadar anlamsal müdahale nedeniyle terimler biraz kafa karı şti rı cı olsa da Bay Freedman, 
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sokak bir kişiye "Yahudi" der - ve Bay Freedman'ı ve onun gibi sadı k Yahudileri beşliğimizle memnuniyetle koruyacağı mı zı 
söylemekten gurur duyuyoruz. O da bizim toprakları mı zda İHANETİ ifşa etmek ve ona karşı çı kmak için bizim gibi itibarı ndan, 
parası ndan, sosyal konumundan ve diğer neredeyse her şeyden vazgeçti. Kendisi, siz Amerikalı dostları na, bu kutsanmı ş Ülkede 
meydana gelen İHANET türünün sadece BİR örneğini açı klamaya çalı şmak için, masrafları kendisine ait olmak üzere, New York'tan 
buraya gelmeye gönüllü oldu. Beyler, Anna M. Rosenberg'in Savunma Bakan Yardı mcı sı olması için Senato'da yapı lan 
duruşmalar sı rası ndaki deneyimlerini size anlatacak olan New York City'den Bay Benjamin Freedman'ı size sunmaktan büyük 
gurur duyuyorum. 


Teşekkür ederim Bay Freedman. 


Anna Rosenberg'e karşı açtı ğı mdavanı n son maddesi olarak, yeminli olduğumun, açı k ve apaçı k yalan beyanda bulunmanı n 
cezası nı nağı r olduğunun ve cezai hakarete karşı katı yasaları n bulunduğunun bilincinde olduğumu kurul önünde belirtmeme 
izin verin. Bütün bunları bilerek beyler, ve her kelimenin öneminin bilincinde olarak, Anna M. Rosenberg'in bu Ülkeye ihanet eden bir 
Yahudi Komünisti olduğunu kayı tlara geçiriyorum. Eğer bu bir yalansa, beni Donanma'dan atmak için bu duruşmayı hı zlandı ran 
güçler, buradaki açı k ifademi kullanarak beni hem yalancı şahitlik hem de cezai iftira suçundan hapse atsı nlar. Hiçbir 

kovuşturma olmayacağı ndan emin olabilirsiniz, çünkü söylediğim her kelimeyi açı k mahkemede kanı tlayabilirim ve bu, komplocuları 


ve hainlerin isteyeceği veya karşı laşabilecekleri SON şeydir. 


Ve beyler, umarı m bu bana karşı olanveı rksal veya dini nefreti desteklediğim veya desteklediğim ilk suçlamayı çürütmeye hizmet 
eder. Sizlere, SADECE İHANET VE YIKILMADAN, özellikle de Komünizmin NEFRETİNİ vaaz ettiğimi ve "tüm Yahudilere" toptan karşı 
olmadı ğı mı pratik bir şekilde gösterdiğimi size göstermeye çalı ştı mveumarı mbanainanı rsı nı z.sizeneyazı kkinadir 
görülen bir hayvanı , GERÇEKTEN anti-Komünist bir Yahudiyi gösteriyor. 


Daha sonra Donanma Rezervindeki Komutan olarak pozisyonumu propagandamı zda bundan bahsederek uygunsuz bir şekilde 
kullanmakla suçlanı yorum. Yönetim kuruluna saygı yla sunarı m. Konudan yalnı zca iki edebiyat eserinde ve yalnı zca tesadüfi 

bir şekilde söz ettim. İş arkadaşları mı nbazı | srarları narağmen ve bunun uygunsuz olmayacağı na inandı ğı m halde, hiçbir 
zaman üniformalı veya savaş uçağı vb. ilefotoğrafı mı basmadı m. İşte iki literatür parçası .(Alı ntı ları okuyun.) Şimdi, 
hizmet kayı tları mdan ve bağlantı ları mdan bahsetmenin yerindeliği veya uygunsuzluğu, öyle görünüyor ki, söz edilenlerin 
yeraldı ğı literatürün uygunluğuna bağlı dı r. Ben, görüşlerimin alı şı Imı şı ndı şı nda olması narağmen, diğer Amerikalı lar 
gibi göreve seçilerek siyasi bir kariyer arayan onurlu bir Amerikalı yı m ve söylendiği gibi, askeri geçmişimi gururla belirtme hakkı na 
sahip olduğuma inanı yorum. ve siyasi makam arayan diğer Amerikalı larla aynı şeyi onurlandı rı yor. Edebiyatı mı n bir şekilde 
ahlaka aykı rı veya kötü olduğu gösterilmedikçe -ki kötü isimlere değil, gerçeklere dayanarak GÖSTEREMEZ- o zaman Donanmanı n, 
Donanma geçmişimden ve pozisyonumdan bahsettiğim için beni görevden alması için artı k bir nedeni olmadı ğı nı saygı yla 
sunarı m. Siyasi kariyerimi ilerletmek için senatör veya temsilci olan ve bu tür materyaller kullanan diğer birçok yedek subayı 


görevden almak zorundayı m. 


Ayrı ca bu ülkeye olan sadakatime yönelik küfürlü ve karalayı cı saldı rı lardan dolayı öncelikli olarak hizmet geçmişimi ve 
bağlantı mı belirttiğimi bu kurula arz ederim ki, bunu kı nanmaz olarak arz ederim. Bası nda sürekli olarak saldı rı ya uğrayan ve 
"sadakatsiz" olduğu iddia edilen bir adamı n, ülkesi için savaşma isteğinden, bunu onurlu bir şekilde yaptı ğı ndan ve işindeki 


mevcut konumundan bahsetmesine izin verilmesi adil görünüyor. hizmet. 


Üçüncü ve benim için anlaşı lması en kolay olan suçlama, fikirlerim ve faaliyetlerim nedeniyle Yahudi veya Zenci birliklere veya 
subaylara komuta etmenin benim için zor veya imkansı z olabileceği ve bu nedenle seferberlik potansiyelimin beklenenin 


ötesinde azalabileceğidir. Donanma Bakanlı ğı için herhangi bir değere sahip. 
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İki nedenden dolayı şarjı n su tutacağı nainanmı yorum. 


İlk olarak RECORD'da, on yı lı aşkı n süredir şimdi biraz daha dramatik bir şekilde benimsediğim aynı fikirleri tuttum ve onlar için çalı ştı m. 
Memphis, Tennessee'de Kı rk Sekiz Eyalet Kampanyası için maaşlı bir işçiyken, Anacostia'da yedek Donanmada Fasron 661'in komutanı ydı m. 
Yahudi ve zenci subayları m ve adamları m vardı ve hiçbir zaman özel inançları mı n veya görüşlerimin Deniz Kuwvetleri Yönetmelikleri 

veya politikaları na karşı görevlerimi ihlal etmesine izin vermedim. Aslı nda, filomdaki iki siyah tamircinin reytingde ilerlemeyi denemeyi 
reddettiğini ve bunun nedeninin, Donanma düzenlemelerine ve politikaları na karşı çı kmak için sinsi yöntemler kullanan subaylar ve 
astsubaylar tarafı ndan zulüm ve tacize uğrama korkusu olduğunu keşfettim. Zenciler görünmez ama çok gerçek bir baskı yla "aşağı " 

kaldı lar. Subayları mı ntanı klı k edebileceği gibi, Koğuş odası ndaki bir Komutan Subaylar toplantı sı nda ayağa kalktı m ve herkese 
politika ve kurallara uymaları , Zencilere kendilerine gelmeleri için her şansı vermeleri ve durumu düzeltmek için çalı şmaları yönünde 


çağrı da bulundum. Mümkün olduğu kadar politika. Bu GERÇEKTİR ve Yahudi subayı mla (örneğin Teğmen) yaptı ğı m bir çek. 


Roth'un beni taşı yacağı na eminim. 


Seferberlik potansiyelimin tamamen yok edilmediğinden emin olmamı 'n ikinci nedeni, ŞİMDİ zenci subaylar ve komando olmayanlar altı nda 
daha düşük kapasitelerde hizmet veren çok sayı da "sert kabuklu" güneyli Beyaz Adamı n bulunması ve bu birliklerin geri çekilmesi için 
herhangi bir hareketin mevcut olmaması dı r. Zencileri görevlerinden veya pozisyonları ndan uzaklaştı rmak veya onları değersiz olarak 
görevden almak veya görevden almak. Eğer Mississippi'nin ormanlı k bölgelerinden gelen genç bir adam, Renkli Adamları n emir ve 

komutası altı nda başarı lı bir şekilde hizmet edebiliyorsa, o zaman Renkli Adamlar ve/veya Yahudilerden de mantı k çerçevesinde topyekün 
bir emir ve komuta altı nda hizmet etmeleri istenebilir. Beyaz Üstünlükçü (özel görüşe göre). Kı sacası , tüm uygunluk raporları mı n KİTAP'a 
göre komuta ettiğimi göstereceğini saygı yla sunarı m ve İzlanda'daki son Komutanı m, eğer hatı rlamı yorsam, özellikle kurallara ve 
politikalara uyma konusunda fanatik olduğumu belirtmişti ve Adamları mı nrengi veyaı rkı ne olursa olsun, seferber edilirlerse bunu 


yapacakları na güvenilebilir. 


Şu ana kadar bu panoyu şunu gösterdiğime inanı yorum: 


1. HİÇBİR masum kişiye veya gruba karşı ası İsi z "nefreti" teşvik etmedim. 


2. Donanma rütbemi uygunsuz bir şekilde kullanmadı m. 


3. Olağanüstü durumlarda Donanmaya ve Ülkeme olan değerim, özel bir siyasi organizasyonda Ülkemi ve halkı mı koruma mücadelesine 


olan bağlı lı ğı mdan azalmaz. 


Son olarak beyler, bu sunumun özellikle zor olan bir yönünü ortaya çı karmak istiyorum, çünkü küstahça, hatta kibirli görünmeden bundan bahsetmek 
zordur. Ve kesinlikle bu kurula herhangi bir kibir veya kendini beğenmişlik izlenimi vermek istemiyorum. Hiçbiri hissedilmiyor ya da kastedilmiyor. Ancak tüm 
kalbimle bunun, bir memurun kaderi ve çok değer verdiği göreviyle ilgili basit bir duruşmadan çok daha fazlası olduğunu hissediyorum. İnanı yorum ki, eğer 
yeterince çabalarsam ve siz denizci kardeşler ve Amerikalı dostlar olarak size olan çağrı mı yeterince iyi yaparsam, bunun, kararlı adamları n bir yol 

ayrı mı nda durduğu nadir tarihi fı rsatlardan biri olduğunu benimle birlikte görebilirsiniz. . Örneğin, kaç subay Billy Mitchell'in askeri mahkemesinde 


ONLARIN ne yapacağı nı merak etti? 


Kalabalı ğı n ve "doğru" düşüncenin yanı ndamı hareket edeceklerdi, yoksa "doğru düşünen" insanları n gerçeği savunmak için 

yaptı kları devasa baskı lara karşı duracak vizyona ve her şeyden önce CESARET'e mi sahip olacaklardı ? 

Tarih, genellikle bunu yapmadı kları nı gösteriyor. Tüm "düzgün" "doğru düşünen" insanları n Kolezyum'da üzüm kemirdiği ve 

"Hı ristiyan" olarak aslanlara yem edilen delilere ve "fanatiklere" - kendi döneminin en NEFRET EDİLEN adamı nı n takipçilerine - hayret ettiği 


günlerden beri. zaman ve ondan sonraki yı Ilar boyunca -- golfün oynandı ğı güne kadar- 
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Nero'yu oynayan, Uluslararası Komünizm ve Siyonizm'in yı kı mı ve ihaneti karşı sı ndahalkı her geçen gün daha da zayı flayı p 
kafası karı şı rken,insanı rkı kararlı bir şekilde göğüslerini aslanlaştı rmada ve kurtarı cı ları nı çarmı hagermedel srar etti. 


İşte burada bariz kibrin tehlikeli zemininde yürüyorum beyler, ama sizi temin ederim ki alçakgönüllü bir şekilde konuşuyorum ve yalnı zca 
Ulusumuz ve halkı mı ziçin EN DERİN endişemden dolayı konuşuyorum. Ailemden, gelirimden, kazanma kapasitemden, sosyal 

statümden, rahatlı ğı mdan, güvenliğimden ve çoğu zaman özgürlüğümden vazgeçtim ve belki de hayatı mdan vazgeçmem gerekebilir; 
kendi varlı ğı mı koruma dürtüsü. Sadece bul şı kaltı nda size söylüyorum, buradaki yargı çları m, Washington'un Valley Forge'da 


yaptı ğı gibi, Amerikan tarihinde büyük bir kavşakta duruyorsunuz. 


Bu Kurula, ulusumuzu BUGÜN "birlikte var olan" haliyle görmeleri ve John Paul Jones'un, Serapis'in Kaptanı na ateş etmek yerine Bon 
Homme Richard'ı n yanı nda yelken açması için yalvarı p yalvarmayacağı nı kendilerine sormaları için yalvarı yorum çünkü Kaptan 
Jones, mürettebatı nı n İngilizlerin büyük silahları tarafı ndan yok edilmesinden ya da Stefan Decatur'un Berberi korsanları nı 
kamarası nda öğle yemeğine davet etmesinden ve mürettebatı na, gücenmeleri ve savaşmak istemeleri korkusuyla vahşileri 


kı şkı rtmamaları için yalvarması ndan korkuyordu. !!! 


Kore Savaşı 'ndaki üst düzey generallerimizden ve amirallerimizden beşi, tarihimizdeki ilk kaybedilen savaş olan Kore Savaşı 'nı 
KAZANABİLECEKLERİNİ, ancak Washington bürokrasisindeki esrarengiz güçler tarafı ndan kazanmamaları nı n emredildiğini Kongre 
önünde ifade etti. General Clark, sanı rı m öyleydi, hatta geri çekilmeyi talep eden SAHTE EMİRLER aldı ğı nı ve bu korkunç 

İhanetle ilgili herhangi bir soruşturma yaptı ramadı ğı nı bile ifade etti. Burada Anna M. Rosenberg'e karşı sunulan deliller göz önüne 
alı ndı ğı nda, siz beyler, bize ve tüm cesur adamları mı za bu savaşı kaybetmemizi KİMİN emrettiği konusunda herhangi bir 


şüpheniz var mı , yoksa NEDEN? 


Tam şu anda, ABD Ordusu Genelkurmay Başkanı , Lemnitzer adı nda bir adamdı r ve kendisi, Kongre önünde, Kongre tarafı ndan 
sağlanan Güney Kore'nin silahlandı rı lması nı engelleyenin kendisi olduğunu ve böylece saldı rı yı hı zlandı rdı ğı nı 

ifade eden adamdı r. trajik Kore Savaşı . Dürüst askeri planlamacı ları mı z, savunması z Güney Kore'nin kaçı nı Imaz olarak bir 
Komünist istilaya maruz kalacağı nı fark ettiler ve öyle de oldular ve Güney Kore'yi silahlandı rmak ve eğitmek için milyonlarca dolar 

ayı rdı lar. Görevlendirilen kişi Lemnitzer'di ve kayı tsı zca TÜM silah ve mühimmat dağı tı mı nı engellediğini ve SADECE tam olarak 
27,00 dolar değerinde dikenli tel teslim ettiğini ifade etti!! Yine de üst düzey subay olarak seçildi. 


Burada çok az sayı da memur var beyler. Ama Thermopolae'de ya da Horatio Köprüsü'nde de birkaç tane vardı. - 

- veya Valley Forge'a. Ama onlar görevlerinin farkı na vardı lar ve erkekçe ve başarı lı bir şekilde bu işin üstesinden geldiler. Bir yı lı 

aşkı n bir süredir tüm Departmanı n üzerinde beni görevden alma yönündeki baskı nı n farkı ndayı m. Burada sadece baskı yı 

kimin getirdiğini değil aynı zamanda nası | yalan söylediğini ve yanlı ş beyanda bulunduğunu açı kça gösteren bir kupür var. B'nai 
B'rith'in İftirayla Mücadele Birliği ONLARIN gazetesinde (diğer gazetelerde faaliyetlerimize ilişkin tüm sözleri gizlerken) bizim "Amerikan 
Yahudilerini gaz odası yla tehdit ettiğimizi" manşete çı karı yor - oysa gerçek şu ki, bizim de söylediğimiz gibi YALNIZCA hainleri, Yahudileri 
veya Yahudi olmayanları tehdit ettiğimizi defalarca belirttik. Ayrı ca Donanma Bakanlı ğı 'na beni görevden almaları için 

baskı yaptı kları nı daitiraf ediyorlar ve ben bu kurul üyelerine, bu durum karşı sı nda beni görevden almanı n son derece yanlı ş ve 
korkakça olacağı sonucuna varmaları durumunda uygulanabilecek baskı ları n farkı ndayı m. dürüst olmayan baskı . 


Ama sonunda manipülatörlere ve yı kı cı lara, hainlere ve yalancı lara savaşan ataları mı zı nkanı nı n haladamarları mı zda 


aktı ğı nı gösterebilirsek ve artı k tehditler ve baskı lar karşı sı nda boyun eğmeyeceğimizi gösterebilirsek, bu küçük bir 
fedakarlı k olacaktı r. 


Yirmi, otuz, kı rkyı lı k bilgiye dayalı fikir oluşumunu değiştirmem mümkün değil. 
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TAMAMEN bir tarafta - birkaç dakika içinde bugün burada. Yapmayı umabileceğim tek şey, mevcut binlerce vakadan yalnı zca bir veya 
iki tanesinde, aldatı ldı ğı nı zı , size yalan söylendiğini ve Anna M. Rosenberg gibi hainlerden oluşan bir suç çetesi tarafı ndan askeri 
güçler olarak mahvolduğunuzu şüpheye yer bı rakmayacak şekilde göstermektir. Pentagon'un "büro işlemlerine" yüklediğiniz milyonlarca 
sı kı ntı nı n, Parris Adası 'nda görüldüğü gibi, çoğu zaman PLANLANMIŞ ve YAYILMIŞ kafa karı şı klı ğı ve aksaklı kları n 

sonucu olmadı ğı nı -- sizin kutsanmı ş ulusunuzun ve onun uzun süredir acı çeken, hoşgörülü olduğunu. , rahat insanlar TAM BU 
PENTAGON'DA ve BURADA AMERİKA'DA, yurtdı şı ndan çok daha fazla ölümcül tehlike altı nda. 


Bir subay olarak şerefim üzerine, değer verdiğim ve kutsal tuttuğum her şey adı na, subay kardeşlerim, size yemin ederim ki, karanlı kta Amerika'nı n 
can damarları nda çömelmiş, yurtdı şı ndaki yandaşları na ihanetlerini ve ihanetlerini işaret eden HAİNLER var ve hoşgörü ve "kardeşlik" içinde sizi 
yı kı mı nı za götürüyor! Ve onlardan NEFRET EDİYORUM beyler!! Sizi "gömecekleriyle" övünüyorlar ve bunu gizlice ve kurnazlı kla yapı yorlar. 


Nefretimizi hak ediyorlar. 


Devletimizin sancak gemisi tamamen denizaltı kurt sürüleriyle çevrili ve ben ve benim acı çeken, zulme uğrayan yurtsever kardeşlerim, 
düşmana işaret vererek ONLARI suçüstü yakaladı k. "Gemi arkadaşları mı zı "uyarmaya çalı ştı k-veacı ları mı z yüzünden takip 
ediliyoruz, sürülüyor ve lanetleniyoruz. Dönekler Kaptan'ı n gözüne girdi; gemi seyir defterinin yazı lması nı kontrol ediyorlar; 


Mağazaları kontrol ediyorlar ve direksiyon başı nda malzeme sorumlusu var, böylece daireler çizerek koşuyoruz. 


Uyarı mda tamamen yalnı zı m ve tarihte binlerce kez olduğu gibi, sadı k gemi arkadaşları gibi görünen adamlar hakkı ndaki çirkin 
haberlerimi kimse duymak veya inanmak istemiyor. Kimse benim GERÇEKLERİMİ araştı rmayacak ve bu GERÇEKLERİ keşfeden herkese "nefret 


tacirliği" diye bağı rmak üzere eğitilmiş uluyan kalabalı kları n önünde neredeyse hiç kimse durmayacak. 


Beyler, benimle güverteye gelmeniz ve karanlı kta devam eden hain sinyalleri kendiniz görmeniz için alçakgönüllülükle ve 

ciddiyetle yalvarı yorum. Sadı k bir subayı , bir baskı grubunun emriyle yirmi yı | hizmet verdiği bir örgütten kovmadan önce, 

gecenin karanlı ğı nda düşman filoları na göz kı rpan hainlerde KENDİNİZİ arayı n. Amerika'nı n cankurtaran halatları nda bir an bile 
olsa benimle birlikte durun ve milyonlarca Hı ristiyan Beyaz Adamı n birbirini öldürdüğü iki kanlı savaştan sonra NEDENİni 


anlayacaksı nı z- biz daha kötü durumdayı z HER ZAMAN olduğundan daha fazla. 


Beyler, size yalvarmaktan utanmı yorum; hainlere ve yı kı cı lara, Birleşik Devletler Donanması 'nda hâlâ histerik kamuoyunun teşvik 

edilen baskı sı na ya da bir profesyonel çetenin doğrudan baskı sı na boyun eğmeyecek ERKEKLER bulunduğunu gösterin. manipülatörler ve 
gizli teröristler. Buradaki soru, bir subay ve onun kaderi değil, şu: Olgun ve tetikte Amerikan askerleri, vatana ihanete ve ulusumuzu ve 

halkı mı zı yı kmaya kararlı örgütlü birazı nlı k tarafı ndan DAMGALANMAYA DEVAM EDEBİLİR Mİ? 


ŞİMDİ orada, cankurtaran halatları ndalar, düşmana ihanetlerini gösteriyorlar, hazı r ve hazı r! Yukarı yaçı kı nveÜlkenizveTanrı nı z 


adı na onları n neler yaptı ğı nı görün! 


Sonra ataları nı zı nyaptı ğı gibi çenenizi dikleştirin, iradenizi güçlendirin ve bu sinsilere Amerika'nı n SONUNDA DÖNdüğünü söyleyin! 
Onlara, Amerika Birleşik Devletleri Donanması 'nda, hainlere karşı çı ktı ğı içinsadı kvebaskı altı ndaki bir kardeş subayı 


görevden almak için zorbalı ğa maruz kalamayacak ve korkutulamayacak HALA demir adamları n bulunduğunu söyleyin! 


Deniz Kuwvetlerinin en iyi geleneklerine uygun olarak beyler, piçlere cehenneme gitmelerini söyleyin! 
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Lincoln Rockwell, Birleşik Devletler Donanma Rezervi Komutanı 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XVII. 


Bu, iki savaşta neredeyse yirmi yı Ilı k onurlu hizmetten sonra bir adamı hizmetten atmak, tüm sivil hakları n ve adaletin o kadar 
ağı r bir ihlaliydi ki, bu öfkeyi en iyi nası | dramatize edebileceğimi düşündüm. Güya HERKESİN sivil hakları nı korumaya adanmı ş bir 
örgüt olan, ancak çoğunlukla Komünistler adı na savaşı yor gibi görünen Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ni kullanmaya karar verdim. 


Açı kça onlardan yardı m isteyerek onları zor durumda bı raktı mvetanı tı mları garantialtı naaldı m. 


Bana yardı m etmekle de ilgilendiler. O zamanlar beni sadece bir at sineği, siyaset camiası ndaki kötü küçük bir sivrisinek olarak 
görüyorlardı ve beni savunarak ve sonra bu gerçeği sivil haklar ilkelerine mutlak bağlı lı kları nı nkanı tı olarak göstererek 


kazanacakları bir şey vardı . Bireye veya onun fikirlerine olan nefretleri ne olursa olsun. 


Ben ACLU ile Donanmanı n durumunu tartı şı rken sokaktaki mücadele yaşandı . Böylece bir sonraki olayda konu doğal olarak 
gündeme geldi. Washington ofisinin Yahudi başkanı Lawrence Speiser, danı şmanlı k isteyip istemediğimi sordu. "Evet" dediğimde 


bana Shapiro adı nda Yahudi görünümlü bir Yahudiyi görevlendirdi. 


O sabah, Shapiro'nun Nazi müvekkillerine yol gösterdiği kalabalı k Savcı lı k ofisine doğru yürüdüğümüzde diğer Yahudilerin 

sarkan çeneleri tüm mücadeleye değerdi - sadece görmeye değerdi. Ve yaşlı Shapiro bir irade ve tipik Yahudi zekası yla bizim için 
savaşmaya gitti. Her iki tarafa yönelik suçlamaları n düşürülmesini sağlamayı başardı . Bu arada, koridorda, ben gazetelere, 
Shapiro'nun da komünistlerle şüpheli bir şekilde faaliyet gösterdiği için daha sonra gaz vermenin gerekli olabileceğini açı klı yordum. 


Bütün bunlar gazetelerin bastı ramayacağı kadar fazlaydı . Hesapladı ğı mı zgibi sonuççı ktı ve Parti bir kez daha parası Z, 


cesaret ve zekadan başka hiçbir şeyi olmadan büyük bir zafer elde etti. 
Yavaş yavaş reklam bize daha fazla erkek kazandı rmaya başladı ve biz de bunları sokaklarda çalı ştı rmaya başladı k. 


Sahte bir isimle küçük bir matbaada iş terfisi almayı başarmı ştı mvesı rf hayatta kalabilmek için neredeyse hiçbir ücret 
karşı lı ğı nda deli gibi çalı şı yordum. Ama uzun sürmedi. Dükkana kendi fotoğrafı mı ve sanat malzemelerimi getirmiştim ve bir 
gece kapüşonlular içeri girip hepsini parçaladı ve parçaladı . Birisi orada olduğumu öğrenmişti. Ertesi gün elli özel polis burayı 


gözetlemek üzere görevlendirildi. Gitmem gerektiğini söylememe gerek yok. 
Bir süre tabela dükkanı nda çalı ştı m ama yine birileri bunu öğrendi ve kı yamet koptu. 


Bununla birlikte, Yahudi ihanetine ilişkin savaşta ortaya çı kan ifşaları mı z yeniden bir miktar destek sağlamaya başladı ve 
dağı tı mları mı zı ve faaliyetlerimizi iki katı naçı kardı k. 


Sonunda, Aralı k ayı nda, tüm Amerikan yurtseverleri arası nda en sadı kolanı Floyd Fleming, başarı ları mı zdan ilham alarak 
Arlington'daki Beyaz Saray'a eskisinden daha da yakı n olan yeni bir genel merkez için ön ödeme yapmamı za karar verdi. 
"Potomac'ı nkı yı sı nda" GERİ DÖNDÜK. 
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Warner, posta listemizi düzenlemek ve sempatizanlara materyal ulaştı rmak konusunda iyi bir iş çı karı yordu. Fonlar istikrarlı fakat küçük 


miktarlarda gelmeye başladı . 


Son derece etkileyici olan resmi parti kı rtasiye malzemeleriyle ilgili olarak, 3 Nisan'da Washington Anı tı alanı nda konuşmak için İçişleri 


Bakanlı ğı 'ndan izin talep ettim; hava yeterince sı cak olur olmaz. 


Bunu yalanladı lar ama bana, ABD Kongre Binası ile Washington Anı tı arası nda, Smithsonian Enstitüsü'nün hemen yanı nda, neredeyse 
Mail'deki kadar iyi bir zeminde izinsiz konuşabileceğim bilgisini verdiler. Milyonlarca turist bu noktadan geçiyor ve İçişleri Bakanlı ğı 'na bizim 
için tellerle çevrilmiş bir alan ayarlaması nı sağladı k. 


Bir konuşma kürsüsü kurduk, kredili bir PA sistemi kurduk ve adamları mı zı bir savunma gücü halinde organize ettik. 


Nazi olarak açı kça konuşma yönündeki ilk girişim oldukça dehşet vericiydi. Kimin önce koşacağı vs. konusunda birbirimizle durmadan dalga geçtik 


ama 3 Nisan'a büyük bir kararlı lı kla hazı rlandı k. 


Büyük gün geldiğinde Detroit ve Florida kadar uzaklardan gelen Naziler vardı . 


Ve sonra yağmur yağdı ! 


Verdiğimiz tepkinin, iktidar hedefimizi kazanacağı mı zı nkanı tı olduğunu düşünüyorum. İnsanı n marifet ve iradesi, daha önce de 


belirttiğimiz gibi, yeryüzündeki en büyük kuwvettir. 


Yahudi ağı rlı klı bası nı n Mall'daki konuşmaları mı z için hazı rladı ğı "sessiz muameleyi" biliyordum. Yahudiler, bizim de diğer 
ayaktakı mı nı kı şkı rtan küçük ayaktakı mları gibi olduğumuzu ve tanı tı m reddedilirse kuruyup yok olacağı mı zı , -bizim de 
aldı ğı mı z- özel çarşafları nda birbirlerine durmadan hatı rlatı yorlardı . Bu yüzden Beyaz Saray'ı ateşe versek ya da sokaklarda koşsak 


bundan bahsetmeyeceklerdi. 


Ama "başarı sı zlı kları mı zı " bildirmeden duramadı lar. "Bir Führer için Fiyasko"yu hatı rladı m. 


Bu yüzden onlar için bir "başarı sı zlı k" ayarladı m. 


Yağmurda hiçbir parlak teçhizatı mı z olmadan aşağı ya indik, sağanak yağmurun altı nda boğulmuş kuşlar gibi durduk ve ben de küçük 


askerlerden oluşan dinleyicilerimize hüzünlü küçük bir konuşma yaptı m. 


Washington Evening Star yem kancası nı , ipi ve kurşunu aldı . 


Sı rı Isı klam konuşmamı nvel slak Nazilerin üç sütunluk bir kı smı nı bastı lar ve büyük Nazi "flop"uyla ilgili kibirli küçük bir hikaye 


yayı nladı lar. Hatta iyi vatandaşlara biz Nazilerin ne kadar başarı sı z olduğumuzu gösteren bir başyazı bile yazdı lar. 


Böylece ertesi hafta güneş parladı ğı nda oraya gittik ve Nazilerin gerçekte ne olduğunu gösterdik. Daha önce hiç gerçek bir konuşma yapmamı ştı m 
ve ilk başta çoğunlukla gerginlikten dolayı berbattı m. Birinin ilk konuşması nı yapmak zorunda kalması yeterince kötü, ancak bu kişinin 
hayatı ndan, tutuklanma veya başka bir felaket korkusundan dolayı yapı lması gerektiğinde soğukkanlı kalmak ve duruma hakim olmak büyük 


bir sorun haline gelir. 


Star Spangled Banner'ı ve Horst Wessel şarkı sı nı çaldı k, ardı ndan konuşmama başladı m. İki saat boyunca, 
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Yahudi komplosunun tüm kötülüğünü ortaya çı kardı m ve beyniyı kanmı ş halkları mı zdan saklanan gerçekleri belgeledim. İlk 
başta kalabalı kası k suratlı ve düşmancaydı , ama eve doğru ilerledikçe ilgi daha da arttı ve bir zamanlar beni de hayrete 


düşüren şaşı rtiı cı gerçeklere karşı düşmanlı ğı n merak ve şaşkı nlı ğı nsı caklı ğı nda eridiğini hissedebiliyordum. 


İlk mitingimiz, binden az kişi olmamı za rağmen büyük bir başarı ydı ve ciğerlerimiz patlayana kadar Parti şarkı sı nı söylemek ve konuşma yapma 


işine girişimizi kutlamak için merkeze geri döndük. 


Ancak başarı ya ve üniformalı Nazilerin ve fı rtı na birliklerinin Başkent'te konuşmalar yapması na rağmen, Yahudiler kukuletalı 


sansürlerine sı kı sı kı yasarı Idı lar ve biz, Drew Pearson'un izole edilmiş bağı rı şları dı şı nda bilinmiyorduk. 


Yahudileri ulusal bazda bizi dikkate almaya ZORLAMAK zorundaydı k. 


Doğu Yakası dı şı nda hâlâ nispeten tanı nmı yor olduğumuz için, şu ya da bu şekilde başka bir tanı tı m mucizesi bulmam 


gerekiyordu. Test edilmiş ve mükemmel olan formülü tekrar uyguladı m ve mümkün olan en cesur hamleyi yapmaya karar verdim. 


New York City'deki Union Meydanı , komünistlerin ve hain Yahudilerin geleneksel damgalama alanı dı r. 
Yüzlercesi her gün, her yı | oradaki halkı mı za ve hükümetimize kirli tehditler savuruyor. 
ABD'de Marksizmin atan kalbidir 


Ben de orada konuşmak için New York City'den izin istedim. 


Tüm gereken buydu. 


İlk başta çok az tepki vardı . Yahudilerin her zaman ilk denedikleri gibi, "Rockwell'i ve onun provokasyonları nı görmezden 
gelin!" sözü yayı Idı . 


Ancak Yahudiler Yahudi olduğundan ve benim de gösterdiğim gibi psikopat paranoyak oldukları ndan, kendilerine küstahça karşı çı kan 
herkesi ve kendileri kutsalken diğer herkese hakaret etme ve mahvetme hakkı na sahip olan Tanrı 'nı n seçilmiş halkı oldukları 
yönündeki iğrenç iddiaları nı görmezden gelmek konusunda anayasal olarak yetenekli değiller. ve kutsal. Ve biri, vatana ihanetten 
şüphelenilenleri yargı lamak ve mahkum oldukları nda onları gaz odası nda öldürmek niyetinde olduğunu soğuk bir şekilde 
duyurduğunda, psikotik kişilikleri onlara galip gelir ve onlar, dünyanı n kadim, nefret dolu, intikamcı Yahudileri haline 


gelirler. Eski Ahit - Romalı lara İsa Mesih'i çarmı ha gerdiren aynı "Ferisiler" çetesi. 


Komünist İşçi, Parklar Komiserinin bana hakları ma uygun olarak izin vermeyi planladı ğı nı duyunca protesto başlattı . 


Sonra Yahudi New York Post büyük bir gürültüyle serbest kaldı . Yahudi gazeteleri uğuldamaya başladı ve sonunda New York Times 
da dahil olmak üzere onurlu ve kı lı k değiştirmiş Yahudi bası nı konu hakkı nda karanlı k bir şekilde mı rı Idanmaya başladı . Ve 
tüm bu zaman boyunca Komünistler, aynı Union Meydanı 'nda, en ufak bir protesto olmadan, tam da olacağı nı bildiğimiz gibi, 

açı kça bu Ülkenin yok edilmesini vaaz ediyorlardı . 


Birkaç gün içinde İbranice koronun tamamı serbest bı rakı Idı ve New York, Yahudi karakterini herkes için açı kça ortaya koydu. 
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VAHŞİ giderken görülecek dünya. Yahudiler tüm Yahudi hakimlere koştular ve ihtiyati tedbirden elektrikle idama kadar her şeyi talep ettiler. 
Gazeteler öfkelendi ve tartı ştı .İmkansı z bir durumda kalan Sivil Özgürlükler Birliği, vatana ihanetten hüküm giymiş kendi üyelerinin 
yargı lanması ve infaz edilmesi yönünde vaaz verme hakları mı savunmak zorunda kaldı . Bu, Yahudileri haddinden fazla öfkelendirdi 


ve birbirlerine son derece tatmin edici ve gülünç bir şekilde bağı rı pbağı rdı lar. Tarihte ilk kez birbirlerini ifşa ediyorlar! 


Sonunda ifade özgürlüğünü ve hoşgörüyü seven bu çete, Union Meydanı 'naçı kmama karşı geçici bir tedbir kararı aldı ve konuyla ilgili 


olarak New York Yüksek Mahkemesi'nde bir duruşma yapı lacaktı . 


Oraya gitmeye ve yeni bulduğum yasal yeteneklerimi hakları m için savaşmak için kullanmaya karar verdim. 


Adliye'ye vardı ğı mda etrafı dönümlerce Yahudi sürüsüyle çevriliydi; uluyan, çı ğlı k atan ve grev gözcülüğü yapan işaretler sallı yordu. 


Hepsinin yanı ndan geçip mahkeme salonuna gittiğimde beni tanı madı lar ve orada sessizce oturdum. 


Katip davayı açı kladı ğı nda kargaşa çı ktı . Bulunduğum tüm mahkeme salonları nda ASLA böyle bir şey görmedim! En az elli 

avukatı n tümü New York'tan kovulmamı n talep edilmesi için kürsüye koştu. Hala orada olduğumu bilmiyorlardı . Ama bir şekilde 
televizyondakiler bunu öğrendi ve benden mahkeme sonrası nda röportaj vermemi istedi. Kabul ettim ve hı rı Itı lı Yahudi 

avukatları n arası nda kürsüye çi ktı m. 

Yargı ç başkaları nı n da sesini duyurmak isteyip istemediğini sorduğunda, tüm Yahudiler bağı rı p çağı rdı ktan sonra konuştum - ve bana 


yönelen ateşli nefret hissedebileceğiniz bir şeydi - ve KOKU. 


Hemen içlerinden biri benim tı marhaneye yatı rı Imamı talep etti. Yargı ç bu öfkeyi bir kenara itti ve ben de kendi fikrimi söyleme 
fı rsatı buldum. Sonra bana ateş ettiler. Ortakları m kimlerdi? Destekçiler mi? Adresleri mi? Kaç asker? Nerede? Kara listelerini 

oluşturuyorlardı . "Gaz odası "literatürümüzden seçilmiş alı ntı ları okuyorlar. Toplama kampları , duşlar, dövmeler ve yara izleri 
hakkı ndaacı klı hikayeler anlattı lar. Yargı ç düzeni sağlamak için elinden geleni yaptı ama kürsüdeki vahşi kalabalı k varken bu 


neredeyse imkansı zdı . 


Seyirciler arası nda bir haham, ölü taklidi yapan bir köpek gibi kolları ve bacakları havaya kalkarak sı rt üstü düştü ve aslı nda ağzı KÖPÜKLENDİ! O idam 
edildi. 


Sonunda yargı çkı sa bir ara verdi ve televizyondakiler bir röportaj için benden adliyenin büyük mermer kubbesine adı matmamı istedi. 
Dı şarı çı ktı ğı mda, kurdukları devasal şı klar yüzünden kör oldum ve etrafı mı nsı kı bir şekilde Yahudiler, Yahudiler ve 


daha fazla Yahudi tarafı ndan sarı Idı ğı nı keşfettim. 


Röportajı yapan kişi bana Yahudilere gaz bombası atmak isteyip istemediğimi sordu ve ben de ona bunun saçma olduğunu söyledim, 
amacı mı zyalnı zca HAİNLERİ, Yahudileri ve Anayasa hükmü uyarı nca vatana ihanetten mahkum olan herkesi gazla öldürmekti. Sonra kaç 
Yahudi olabileceğini düşündüğümü sordu ve ben de ona sadece Yahudi casusları nı n vb. sayı sı na bakarak tahminde bulunabileceğimi 


söyledim. Ancak gazla öldürmemiz gereken yetişkin Yahudilerin muhtemelen yüzde seksen kadar olacağı nı düşündüm. 


Bu başardı ! 


"Öldürün onu! Öldürün!" diye bağı rmaya başladı lar. Yeni Ahit'in bazı bölümlerini hatı rlatan bir haykı rı şveçi Igı n bir öfkeyle 
üzerime saldı rdı lar. Beni yakaladı lar, televizyon kameraları nı ve adamları devirdiler, ben de bu vahşi arbedede ayakları m üzerinde 
durmaya çalı ştı m. İki huysuz New York City dedektifi kalabalı ğı n arası ndan geçerek beni çı kmaz bir koridora doğru sürüklemeye 
başladı . Bunu başardı k ve kana susamı ş kalabalı kla savaşı rken barikat kurduk. Beni ve benimle birlikte gelen asker Roger Foss'u arka 


odaya götürdüler. 
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daha fazla polis ve çevik kuvvet ekibi geldi. 


Sonunda duruşmanı n yeniden başlaması için yeterli düzen sağlandı ve işimiz bittiğinde polis ekipleri tarafı ndan korundum. 
Daha sonra bana ne yapmak istediğimi ve Belediye Binası na gitmeyi planlayı p planlamadı ğı mı sordular. Polis o cani 
kalabalı k karşı sı nda hakları ma sonuna kadar saygı lı , nazik ve cesur davrandı . New York'ta gitmek istediğim her yerde ve 
kalmak istediğim süre boyunca hakları mı korumayı teklif ettiler; hatta bir otel odası tutmam karşı lı ğı nda polis 

koruması bile teklif ettiler. 


Ama Yahudileri tanı yordum ve birkaç gün içinde haklı çı ktı ğı mortayaçı ktı . Beni temelli hapse atmak ve hakları mı ncanı cehenneme vs. için 
HERHANGİ bir bahaneyi kullanı rlardı . En iyi seçeneğim New York'tan çı kmaktı ve onlara bunu yapmak istediğimi söyledim. Binadan dı şarı 
çı kmam için banası kı bir refakatçi gönderdiler ama yine de içeri girmemiz imkansı z görünüyordu. Savaşmak zorunda kalacağı mı bekliyordum 


ama polisler, biz yola çı karken arabaya tükürmeyi başaran bir Yahudi dı şı nda kalabalı ğı durdurdu. 


LaGuardia Havaalanı nda uçağa bindik ve ilk büyük siyasi savaş sona erdi. Yahudi ağı rlı klı bası n elbette polislerin bana 
"serseri hücumu" yaptı ğı nı manşeteçi kardı - düpedüz yalan! 


Milyonlarca ve milyonlarca dolarlı k paha biçilmez tanı tı m kazandı k; Yahudilere meydan okuyup hayatta kalmanı n 
mümkün olduğunu göstermiştik; Union Meydanı 'ndaki Yahudi histerisinin Komünistler hakkı ndaki sessizlikleriyle 

karşı laştı rı Idı ğı nda göze çarpan tutarsı zlı ğı na dikkat çekmiştik; Yahudilerin bizimle nası | baş edecekleri konusunda 
kendi araları nda umutsuzca kavga etmelerini sağladı k ve Amerikan Nazi Partisi'ni yalnı zca birkaç ay içinde sağ kanadı nen 
dinamik, en güçlü ismi haline getirdik. 


Ama zaferin bedelini ödememiz gerektiğini biliyordum. Kaplanı n kuyruğunu çekmiştik ve çok geçmeden sarı dişlerini bize 
gösterecekti. Çocukları mı kendilerine aşı rı güvenmemeleri ve kibirli davranmamaları konusunda defalarca uyardı m. 
Alı şveriş merkezinde onları uzakta tutmayı öğrenmiştik. 


Konuşmacı olarak giderek daha fazla beceri kazandı m ve hatta bunları yalnı zca ses ve irade gücüyle tutmayı öğrendim. 

Çı ğlı kattı kları nda, boğuştukları nda ve saldı rmakla tehdit ettiklerinde, onları izleyen Yahudi olmayanlara işaret eder 

ve o küstah Yahudileri bile o kadar utandı rı rdı m ki, sakinleşirlerdi. Bir keresinde çocuklardan birine büyük bir plastik burun ve 
gözlük taktı rdı m ve aşağı ya gelip, geveze bir Yahudi gibi davranması nı sağladı m - bu da uzun burunlu gerçek çeşitliliği 
çaresiz bir öfkeyle neredeyse akı lları ndançı kardı . Kendilerine gülülmeye dayanamazlar ve burun ucu onlara çok fazla gelir. 
Kendilerinin yalnı zca bir din olduğunu iddia ediyorlar, dolayı sı yla oyunu ele vermeden sahte gagalara resmi saldı rı da 
bulunamazlar. 


Ancak New York'tan sonra öyle ya da böyle bizi ele geçirmeleri gerektiğini biliyordum. Gerçekten de, 3 Temmuz'da, iki yüz 

elliden fazla büyük bir güçle geldiler - ve bu isyanı n hikayesi bu kitabı n ilk sayfaları nda yer alı yor. Pis ulumalara veçı ğlı klara 
başlamadan önce tek bir kelime bile söyleyemedim. Polis bir zamanlar adil ve dürüst davranı rken, artı k bu canavarları ntam 
anlamı yla oynaması na izin vermek için emekli oldular. Yine de dokuzumuza saldı rmak için cesaretlerini toplamaları bir 

buçuk saatten fazla sürdü! 


Dokuzumuz da tutuklandı , üç ya da dört Yahudi de tutuklandı ve onlara on dolarlı k teminattan vazgeçme şansı teklif edildi. 
Yargı lanma talebinde bulunduk ve kişi başı on doları mı zı ödeyerek serbestbı rakı ldı k. 


Hemen Yahudilerin ve zencilerin tamamen beyazlardan oluşan parka girmek için grev yaptı ğı Glenn Echo Eğlence Parkı 'na 
gittik ve NAACP ve CORE birliklerini gözcülük yaptı k. Öğleden sonraki savaştan dolayı hepimiz parçalanmı ş, morarmı ş, 
kanamı ş ve bandajlanmı ştı k ve gösterdiğimiz cesaret ve irade bize büyük bir grup kazandı rdı 
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gelip BEYAZ ADAM olmanı n ve hayatta kalmak için MÜCADELE etmenin ne demek olduğunu gören ve anlayan genç adamlar. 


Ertesi gün, her zamanki Pazar günü, eminim ki Yahudiler, bir daha konuşmaya kalkı şmayacağı mı za dair kesin bir inançla 

rahatlı yorlardı . Ancak iki kez emin olmak için Parklar Dairesi başkanı beni aradı ve bu sefer hepimiz ölmemek için aşağı inmememi 
tavsiye etti. Güvenliğimizi garanti edemeyeceklerini söyledi - önceki günkü Park Polisi sergisinden sonra bu gülünç bir durumdu. Ona yine 
de geleceğimizi söyledim. Daha sonra bana konuşma kürsüsü olmayacağı nı söyledi. Tamam dedim. Sonra iplerin de olmayacağı nı 
söyledi. Polis de yok sanı rı m.Çı plak yerde tek başı ma da olsa konuşacağı mı söylediğimde şaşkı na döndü! Yahudiler, Yahudi 
karşı tları nı n TV propaganda programları nda her zaman tasvir ettikleri korkak korkak oldukları ndan o kadar eminler ki, bir 
ayaklanmanı nardı ndan koruması z veya polissiz, dayak atı p hapse atacak ve yeniden deneyecek bir adam hayal edemiyorlar! 


Onlara her zamanki saatte orada olacağı mı söyledim. 


Saat ikide, üzerinde durmam için kı rmı zı bir yağ kovası yladüğmede göründük. Sadece üç taraftan saldı rabilsinler diye onu bir 
ağacı n önüne kurduk. On ya da on iki adamı mı zetrafı mda toplandı ve ben daha yeni konuşmaya başlamı ştı mki, bir polis 
heyeti fotokopi makinesinden çı kmı şhâlâı slak bir kağı tla geldi. Onu bana verdiler ve ben de kalabalı k izlerken okudum. Parkı n 
konuşmalara kapatı lması yepyeni bir emirdi, görevliye başka hangi alanları n konuşma için müsait olduğunu sordum, onlar da 

bana belediye avlusunun yakı nı nda bir park olduğunu söylediler. Ona oraya ilerleyip konuşacağı mı zı söyledim. "Yüksek duygu" 


nedeniyle beni caydı rmaya çalı ştı ama ben yeni yere başladı m. 


Biz vardı ğı mı zda,burası zatenaynı cani,çı ğlı katan Yahudi güruhuyla tı ka basa dolup taşmı şti ! 


Bunun öyle olacağı nı bize NASIL bildirdiler -- bugün kesinlikle alacağı z! 


Yetkililer bana nerede konuşacağı mı gösterdiler ve ben de etrafı mdaki askerlerle birlikte ayağa kalktı m. 

Yahudiler "Hasta! Hasta! Hasta!" diye uluma şeklindeki eski taktiğe başladı lar. ve beni susturacak diğer sevgiler ve gittikçe yaklaşmaya 
başladı . Önceki gün bu hainleri bizim kı şkı rtti ğı mı ziddiası vardı , ben debu sefer onları , eğer cesaret ederlerse, hiçbir polisin 
bunu kaldı ramayacağı kadar açı k bir şekilde terörizmlerini açı kça ortaya koymaya zorlamaya karar verdim. Adamları mı 'n 


itaatini ve cesaretini asit testine tabi tutmaya karar verdim. 


Onlara, daha bir gün önce onlara saldı rı p yaralayan aynı öfkeli haydut ve serseri çetesine sı rtları nı dönerek DÖNMELERİNİ 


emrettim. 


Kovamı n üzerinde kolları mı kavuşturmuş halde dururken bana pek çok meraklı bakı ş olması na rağmen herkes itaat etti. 
Yahudileri konuşmaya ya da kı şkı rtmaya ÇALIŞMADIĞIM gerçeğini dramatize etmek için bir puro yaktı m ve Yahudiler ulumaya, tehdit 


etmeye veçi İgı na dönmeye çalı şı rken saatlerce öylece durduk. 


İşe yaradı |! 


Polis, Yahudi saldı rganları n en kötüsü ile bizim oğlanları n arası na girdi ve Yahudiler, onları n vahşi maskaralı kları ndan 
dolayı oradaki herkesin hissettiği tiksinti hissini tam olarak hissetmeye başladı . Bir mafya olarak uyumları nı yavaş yavaş kaybettiler. 
Bazı Yahudiler, BENİM KANITLAMAYA ÇALIŞTIĞIM ŞEYİ, BENİM SÖYLEDİĞİMDEN DAHA İYİ, HAREKETLERİYLE GÖSTERDİKLERİNİ anlayı nca, 


"Bı rakı n konuşsun" diye bağı rmaya başladı lar! Kendi araları nda fare sürüsü gibi kavga etmeye başladı lar. 


Bir saat sonra adamları ma bir kez daha öne bakmaları nı emrettim. Tek kelime etmeden bile irade gücümle o kalabalı ğı n 


komutası nı ele geçirdiğimde sessizlik yayı Idı . 
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Konuşmaya başladı m. Arası ra histerik bağı rı şlar oluyordu ama yalvarı rı m çoğunlukla kadı nlar ve ayyaşlar tarafı ndan 


yapı lı yordu. Acı ması z teröristlerin kendileri de dövüldü ve bunu biliyorlardı 


Konuşmamı başarı lı bir şekilde yaptı m - TV veffilm kameraları çalı şı rken - ve o parktan zaferle çı ktı k. 


Yahudi kalabalı ğı nı narası nda yer alan dostları mı z, daha sonra bize, bu ifade özgürlüğünü sevenlerin, planladı ğı mı z gibi bize saldı rmama 


konusundaki korkaklı kları nedeniyle birbirlerine yaklaştı kları nda ne kadar öfkeli oldukları nı anlattı lar! 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XVELL. 
6 Temmuz'da, 3 Temmuz isyanı yla ilgili "mahkeme günümüzü" geçirmeye gittik. 


Columbia Bölgesi'nin heybetli Belediye Mahkeme Salonu, zenciler ve zenci polislerle tı ka basa doluydu; insanlı ğı n 

süprüntüleri gruplar halinde aşağı daki sarhoş tanklardan çı karı Idı ve bir ve iki dakikalı k "duruşmalar" için mahkemeye 
götürüldü. Mahkeme heyetindeki Yargı ç Neilson, ağı r cezaları ve sert kararları ylatanı nı yordu ve adamları m ve ben, 
onun sanı klara bir montaj hattı planı na göre iki ve üç aylı k hapis cezaları nı hesaplaması nı saatlerce izledik. Eski hakimle 


yüzleşmek için sı ramı zı bekliyorduk. 


Şimdi mahkemeye çı ktı m, "kamu düzenine aykı rı davranı 5" ile suçlandı m ve DSÖ'nün bu bozukluğu desteklediğini ve beraat 


kararı nı n kesin olduğunu gösteren birçok kanı tla hazı rlandı m. 


Ancak savunmama başlayamadan hayatı mı nenağı r şokları ndan birini yaşadı m, oysa arkadaşları mı zı n bileceği gibi ne 
olacağı nı bekliyordum. Ancak suçlamalara, gerçeklerime ve iddiaları ma karşı o kadar haklı bir öfkeye kapı Imı ştı m ki, savcı 
öneçıi kı p şunu söylediğinde bu neredeyse soğukkanlı lı ğı mı kaybetmeme neden oluyordu: "Sayı n Yargı ç,sanı rı m 
burada bunu gösteren ilk bakı şta bunu gösteren bir şey var." Bu sanı ğı naklı başı nda olmayabilir ve Federal Ceza 


Muhakemesi Kuralları ve Bölge Kanunu uyarı nca, onun otuz gün süreyle DC Genel Hastanesi Psikiyatri Koğuşunda tutulması nı 


Mahkeme salonunu dolduran Yahudi kalabalı ğı nı n ve ADI'nin sevinç mi rı Itı ları duyulabiliyordu. Delilik davaları nı n 
kuralları hakkı nda hiçbir bilgim olmadı ğı ndan, ADL'nin savcı yla hazı rladı ğı şeytani planlara karşı asla şansı m 
olmayacağı nı hemen anladı m. Ayrı ca herhangi bir savunma hazı rlamafı rsatı m da olmadı . Ben de dengemi 


sağlamak ve kavga hazı rlamak için mahkemeden bir avukat ve sürenin uzatı lması nı istedim. 


Böylesine ciddi bir davada bir avukat bulundurma ayrı calı ğı m olduğundan, mahkeme talebimi kabul etti ve bana deneyimli bir 
polis mahkemesi avukatı olan, ancak doğal olarak söz konusu siyasi mücadelenin türü hakkı nda çok az bilgisi olan ve çok az bilgisi 
olan bir adam verdi. hayal gücü. Çalı şmaları nı n çoğu sarhoş, düzensiz ve önemsiz polis mahkemesi davaları ndan oluşuyordu, 


ancak dürüsttü ve elinden geldiğince yardı m etme isteğiyle başvurdu. 


Akı Isağlı ğı mı ve yeterliliğimi kanı tlamak için kendi psikiyatristlerimizi işe alma iznimiz ve üç haftalı k iznimiz var. 


Sonra beni muayene edecek Yahudi olmayan iki psikiyatrist bulmaya çalı ştı k ve Beyaz Adam'ı n neden yok edildiğini bir kez daha 
öğrendik. Açgözlülükten, korkaklı ktan ya da her ikisinden dolayı , BÖLGEDE HİÇ BİR PSİKİYATRİST BENİ MUAYENE VE İfade 
VERMEZ! Sonunda beni muayene edecek ve akı Isağlı ğı m hakkı nda bana bir mektup verecek bir İrlandalı buldum ama bu 


elbette mahkemede kabul edilemezdi. Yine de alabileceğimizin en iyisi buydu, bu yüzden ona para ödedik ve mektubu aldı k. 


Bu arada, yeniden ortaya çı kmamı z halinde bizi ölüm ve yı kı mla tehdit eden çirkin konuşan Yahudilerden yüzlerce telefon 


alı yorduk. 
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Polis, Yahudilerin canları nı n istediği kadar bağı rabileceğine vesı kı ştı rabileceğine hükmettiğinden ve polisin ihtiyati 
birliklerimizi (her şeyi dağı ttı kları yerde) kalabalı ktan uzaklaştı rma yönündeki talebini gönüllü olarak kabul ettiğimiz için 

saldı rı ya uğradı ğı mdan beri - karar verdim Yahudilere kendi ilaçları ndan bir doz vermek. Hı zla büyüyen birliklerimizi iki sı ra 
halinde dört takı m halinde organize ettim ve karargahı n arkası nda, tatbikat alanı nda yeni bir taktik uyguladı k. Komuta üzerine, 
herhangi bir sayı daki ekipdı şarı çı kı p saldı rmaya çalı şan (kimseye vurmakla suçlanmamak için kolları nı 

kavuşturmuş halde) sözde "heckler"ı n etrafı nı saracak ve Yahudilere kükreyecek. Adamları mı z kalabalı ğı n içinde, 
yumruklaşmanı n Yahudilerin burunları nı nkı rı lması na yol açabileceği bir yerde kaldı ğı nda, bireysel olarak Yahudilerin 
savaşmak için o kadar da ateşli olmadı ğı nı zaten keşfetmiştik ve sözde toplantı yı bozanları n, düşmanları n kuşatması 


altı nda uzun süre dayanamayacakları nı biliyordum. Adamları m, dolandı rı cı ları susturma hakkı nı kullanı yor. 


Böylece, bir sonraki Pazar her zamanki Yahudi karşı laması nı görmeye başladı ğı mı zda, ilk iki adam ekibine emir verdim. 
Adamları mdan biri, Al Wiengin adı nda canavarca bir kişi, emirlerime kendi küçük filizini de eklemekten kendini alamadı . 


kolları nı kavuşturdu ve ona doğru gelen iri bir Yahudi'nin çenesinin altı na katladı ğı kolları nı ağı rbir şekilde kaldı rdı . 


Polis hemen hepimizi tutukladı , hatta bayrağı taşı yanadamı bile hapseattı . 


Bu arada, bu tür işlere aşina olmayanlar için hapishane, sı cak bir günde polis arabası na kı yasla hiç defena sayı Imaz! 


Havalandı rma neredeyse sı fı r; vagon elbette siyahtı r; ve eğer arabanı zası cak güneşin altı nda kaldı ktan sonra bindiyseniz, 
o vagonun içinin nası | olduğunu yarı sı kadar bilirsiniz. Ve orada bir saat kadar, sardalye gibi toplanmı ş, karanlı k bir fı rı nda 


domuzlar gibi terlerken, serin hapishane cennetin ta kendisi gibi görünüyor. 


Kefaletten kurtulmayı beklerken (günün çoğunda) parti şarkı sı nı haykı rdı k, birbirimize su fı şkı rttı k ve o hapishanede öyle 
bir top oynadı k ki, birkaç geri zekalı zenci kim olduğumuzu sordu. Onlara katı lmak istediklerini söylediğimizde eğlenceli 


göründüğünü söylediler. 


Ancak sonuç olarak ifade verecek bir psikiyatrist bulma şansı bulamadan kendimi bir kez daha yargı ç Neilson'la karşı karşı ya 
buldum. On dolarlı k "teminatı " kaybedebilir ve bundan kaçı nabilirdim, ancak prensip olarak, her seferinde düzensizlikten "mahkum 


edilmeden" konuşma hakkı mı zı tesis etmek zorundaydı k, bu yüzden ne olursa olsun onunla tekrar yüzleşmeyi seçtim. 


Ve öyle oldu. Savcı yine beceriksizlik ve delilik suçlamaları nı gündeme getirdi ve bu kez mahkemeyi kendi psikiyatristlerimi 
bekletemedim. Savcı üçtanı k sundu. Biri merkezimizde bulunan bir fotoğrafçı ydı . Yahudiler vb. hakkı nda anlattı ğı mı z 
işaretleretanı klı ketti, ancak çapraz sorguda beni tamamen yetkin bulduğunu itiraf etti. Bir diğeri ise bir yı | önce bir psikoloji makalesi 
yazmak için aramı za katı lan bir adamdı . Ne kadar haklı olduğumuzu öğrendiğinden beri çok utanmı ş gibi davrandı ve savcı ya 
pek bir faydası olmadı . Çapraz sorgu sı rası nda oda benim aklı başı nda olduğuma ve mahkemeye çı kabileceğime 


inandı ğı nı itirafetti. 


Ama sonra savcı kaçı nı lmaz Yahudiyi ortaya çı kardı . 


DC Genel Hastanesi başkanı Dr. Shultz kürsüye çı ktı ve YİRMİ YIL ÖNCE BROWN ÜNİVERSİTESİ'nde üniversite mizah dergisi "Sir 
Brown" için yaptı ğı m düzinelerce karikatürün fotostatı nı gösterdi. 


O zamandan bu yana ülkem için iki savaşa katı Idı m, askerealı nmı şrütbelerden Donanma Komutanlı ğı na yükseldim. 
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Üç Donanma filosuna komuta etti, iki başarı lı işletme kurdu ve şu anda başarı lı bir ulusal dergi olan US Lady'yi kurdu ve hiçbir zaman 
"hasta" olmakla suçlanmadı . Fotostatlar, kaçı nı Imaz Yahudi B'nai B'rith'in İftiraya Karşı Mücadele Birliği tarafı ndan savcı ya 

bağı şlandı ! Dr. Shultz'da ayrı ca Parti literatürümüzden bazı parçalar vardı ve bunları okuduğunu ifade etti ve bu benim 'büyük 

olası lı kla çok hasta' -'Paranoyak' olduğumu gösterdi! "İyi insanlara" (yani Komünist Yahudilere) karşı duyulan bu nefret, benim muhtemelen 
çok tehlikeli olduğumun kanı tı ydı ! 


(Bunda biraz acı ması z mizah var. Hainler için ben tehlikeliyim.) 


Çapraz sorgu sı rası nda büyük doktor, beni hayatı nda daha önce hiç görmediğini ve ADL tarafı ndan savcı ya verilen şeyin benim 


eserim olup olmadı ğı nı bile bilmediğini itiraf etti! 


Ancak bu, DC'nin kamu görevlilerini adaletsizliğe ve hatta bazı durumlarda yalancı şahitliğe sürükleyen ve sürükleyen Yahudi baskı sı na 
ve ajitasyonuna son vermenin güzel bir yolu gibi görünüyordu. Bunun üzerine yargı ç, "bana yöneltilen suçlamaları anlayı p 
anlayamayacağı mı ve avukatı ma savunmamda yardı mcı olup olamayacağı mı " görmek için beni bir ay boyunca delilerin yanı na 


sürükleyip hapsetmem gerektiğine karar verdi. 


Yasanı ndahaacı ması ztarafı nı hiç deneyimlememiş vatandaşlar için, yargı ç bir taahhüt kararı verdiğinde mahkeme salonunun 
görgü ve kibar atmosferinin ne kadar çabuk hapishanenin çı plak gücüne dönüştüğünü keşfetmek şaşı rti cı bir şey. Kararı n "suçlu" 
olacağı belli olunca, üç ya da dört boğuk "mareşal" arkanı za süzülür ve liste sözcüğü üzerine elini kemerinize takı p "Hadi gidelim!" diye 
homurdanı r. 

Yan kapı dandı şarı ve parmaklı klar arkası na itilmeden önce, kağı tları nı zı vb.yanı nı zdaki bir arkadaşı nı za verdiğiniz için 
şanslı sı nı z; burada genellikle sefil görünüşlü, çoğunlukla siyahi, etrafta dolaşan, kusan ve üzerinize tüküren suçlulardan oluşan bir sürünün 


bulunduğu büyük bir kafestesiniz. zeminde ve hepsi nası | "demiryoluna tabi tutuldukları nı "açı klı yor. 


Pis tanka geri döndüğümde, devriye arabası bir sürü bizi hapishaneye ve tı marhaneye götürene kadar insan pisliğiyle birlikte gittim. 
Kavurucu bir yaz gününde, bir sürü yı kanmamı ş siyahla birlikte bir devriye arabası na hiç binmemiş olanlar, bu incelikli işkencenin tuhaf 
doğası nı hayal bile edemeyecekler. Sı cak güneşte sı yı sı radan bir otomobilden çok daha kötü emen siyah vagonda hava için 

yalnı zca dört küçük yarı k var ve yalnı zca birkaç dakika içinde yüzün üzerine çı kı yor. Birkaç dakikalı ğı na bile pis kokulu siyahları n 
arası nası kı şı p kalmak, asla unutulmayacak bir koku alma deneyimidir; dayanı lmazsı caklı ğı birkenarabı rakalı m. Ve yolculuğu 
bitirmek için acele yok. Evraklar, mahkumları n yer değiştirmesi vb. için bitmek bilmeyen beklemeler oluyordu, öyle ki yolculuk bir saat kadar 
sürdü, sonunda çorapları m bile terden sı rı Isı klam oldu ve kalı cı olarakyı kanmamı ş siyah bedenlerin kokusunun üzerime 


sineceğinden korktum. 


Ancak sonunda çift güvenlik altı nda DC Genel Hastanesi'ndeki "birimler" dedikleri birimlerden birine götürüldüm. Hiç çı karmadı ğı m 
evlilik yüzüğüme bile el konulan check-in sonrası nda iki zenciye teslim edildim ve soyunmam emredildi. Giysilerim kilitlendi, bana duş 


verildi ve intihar için kullanı lamayacak aşağı layı cı bir "güvenli" pijama takı mı giymem emredildi, vb. 


Daha sonra koridora çı karı Idı m ve pejmürde görünen mahküm sürüsünün bana "karşı lama komitesi" olduğunu söylediği kişi 

tarafı ndan karşı landı m. Bu grup, biraz sakinleşecek kadar uzun süre orada kilitli kalan ve benim gibi yeni gelenlerin şokunu içtenlikle 
hafifletmeye çalı şan siyah ve beyaz alkolikler ve uyuşturucu bağı mlı ları ndan oluşuyordu. Ama benim için bunu hafifletecek bir şey yoktu. 
Bu insanları n deli, keyifsiz ya da korkunç olduğu o kadar belliydi ki bu, üzerimdeki tı marhaneye kapatı Idı ğı m izlenimini ikiye 
katlamaktan başka işe yaramadı . Birinin tek dişi vardı ve çiçek desenli yüzünde tüyler ürpertici bir gülümsemeyi korumakta ıı srar ediyordu. 


Uyuşturucu bağı mlı sı bir başkası nı n gözleri ve burnu akı yordu veelsi kı şı rken beni korkutanı slak elleri vardı . 


Karşı lamanı nardı ndan, üstte gören bir göz ve sonsuz biri şı k bulunan odama götürüldüm. Her şey tarafı ndan yapı lı r 
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Oradaki personel, buranı ntı pkı evinizmiş gibi davranması nı ister ama hiçbir hayal ürünü kapı lardaki somunları ve kilitleri 


gizleyemez. Her yerde, her yere gittiğinizde HER kapı  kilitlidir - diş fı rçanı zı nsaklandı ğı yerin kapı sı bile! 


Adil olmak gerekirse, bazı zenci muhafı zları n nazik ve anlayı şlı olduğunu itiraf etmeliyim ve onlara çok minnettarı m. Tamamen 


zenci gardiyanları n, görevlilerin, doktorları n ve hemşirelerin insafı na kalmı ştı m ve onları n gücü altı ndaydı m. Beyaz bir 
yüz nadirdi. 


Ancak beklenebileceği gibi, bazı gardiyanlar ve görevliler, beyaz bir adam üzerindeki korkunç güçlerinden aşı rı derecede yararlandı lar 
ve hayatı çekilmez hale getirmek için ellerinden geleni yaptı lar. Televizyonda sı ksı kresmimin çı kması yla, bu sadistler 


diktatörlüklerini benim üzerimde sergilemekten özel bir zevk aldı lar. 


Cehennemi şı kları nı bütün gece gözlerime parlatmak, gece yarı sı duşalmamı sağlamak, dayanı lmazsı cak gecelerde küçük 
parmaklı klı penceremi kilitlemek, gün boyu rahatsı zlı ğı ma yol açacak keyfi emirler vermek onları n oyunları ndan biriydi. bu 


patron zencilerin kullandı ğı diğer yöntemler. 


Bu arada cesur adamları m her yerde grev gözcülüğü yapı yor ve salı verilmem için ajitasyon yapı yorlardı , her ne kadar birçoğu 
benim gittiğime ve beni takip edebileceklerine inanı yor olsa da. Ancak Yahudilerin beni açı kveacı ması z doğrudan rüşvet, yasal 


dolandı rı cı lı kve hatta şiddet yoluyla ortadan kaldı rması nı engelleyen tek şey, davayı kamuoyuna duyurmaya devam ettiler. 


Geceleri çı plak hücremde yatarken kendi düşüncelerime çoğu zaman korku karı şı yordu. Shultz ve ADL için beni bu noktaya kadar 
sürüklemek o kadar kolaydı ki, şimdi Shultz'un kendi hastanesinde olduğum için, benim bir tahtakurusundan daha deli olduğumu 
"keşfetmeleri" ve beni iletişim kurmadan kilitlemeleri daha da kolay olurdu. ömür boyu. Daha da çok, frontal lobotomi (zihnin düşünen 
kı smı nı n basit bir ameliyatla beyinden düzgün bir şekilde ayrı Idı ğı yer) ya da herhangi bir duruşmada beni gerçekten deli gibi 
gösterecek enjeksiyonlar olası lı ğı konusunda endişeliydim. öyle görünüyordu. 


Ancak, olası lı kları düşündükçe ve düşündükçe, Yahudilerin gerçekten de devam eden bir komplosu olması na rağmen bunun tam 
olmadı ği sonucuna vardı m (ki bu doğruydu). Herkesin bu işe dahil olması mümkün değil, yoksa kı sa sürede komplo olmaktan 
çı kar; herkes her şeyi bilecekti. Komplocular birkaç önemli Yahudi'ye, kendilerine söyleneni para için ya da korku yüzünden yapacak 
birkaç aptal ya da korkak Şabez-Goy'a, kendilerini "ilerici" ve aydı nlanmı ş olarak hayal eden daha büyük bir beyinleri yı kanmı ş 
göğüsler grubuna güvenmeye zorlanı yorlar. "liberallerin" ortaya attı ğı saçmalı kları derin düşünce olarak "anlı yorlar". 


Bütün bu aygı t, çoğunlukla bu konudaki gerçeği keşfedenlerin bilgisizliği, korkusu ve korkaklı ğı nedeniyle bu kadar iyi çalı şı yor. 


Terör ve tiranlı k makinesini işleten üst düzey Yahudiler hayatta kalabilir ve bizi ti pkı bir aslan terbiyecisinin ölümcül aslanlar ve 
kaplanlarla dolu bir kafesi manipüle edebildiği gibi manipüle edebilirler çünkü hayvanlar çok aptaldı rvekı rbacı nı n ve sandalyesinin 


aptalca şaklaması ndan korkarlar. durumu olduğu gibi görürler ve sahip oldukları ama kullanmaktan korktukları muazzam gücü 
kullanı rlar. 


Benim deli olmadı ğı mdan kimsenin şüphesi yoktu. Ancak bu koşullar altı ndaakı Isağlı ğı mı kanı tlamak korkunç bir 

olası lı ktı . Yahudilikle meşhur olan psikiyatri, kendi karmaşı k kavramları na o kadar batmı şdurumdaki,sı kı sı kı ya kontrol 

altı naalı nmı ş toplumumuzda "farklı " olan herkes, tanı mları gereği kaçı ktı r. Zencilerin ve Yahudilerin bu kadar sevimli ve değerli 
oldukları na göre, bu doğa harikası nı n üstün niteliklerini algı lamamak, takdir etmemek ve tapı nmamak, konunun deli olduğunun 
ipso facto delilidir. Ve işte buradaydı m, yalnı zca pek çok Yahudiden hoşlanmadı ğı nı ve zencilerle sosyal olarak kaynaşmayı 


reddeden bir adam değildim, aynı zamanda açı kça ve bilimsel olarak Yahudilere büyük sayı ları Yahudilerin arası na sokmayı planlayan bir ada 
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Yahudi hainleri gaz odaları nda tutuklayacak ve milyonlarca zencinin Afrika'daki evlerine geri dönmesini sağlayacak. İşleri benim "muhtemelen 
deli" olduğum önermesine kendini adayan adama bağlı olan Dr. Shultz'un psikiyatrist sürüsünü ikna etme şansı m neydi? Peki ya 


Shultz'un kendisi? 


Beklentiler hiç de parlak değildi. Aslı nda o kadar kötü oldukları nı itiraf etmekten utanı yorum ki, her türlü kavga ve tehditte ve hapishane 
hücrelerinde benimle birlikte kalan iki oğlum, artı k kavganı n bittiğine karar verip kaçtı lar. Hatta biri, tüm Partinin yakı nda yastı klı 


hücrelerde olacağı nı hayal ederek Oregon'a kadar gitti. 


Ama sadece o cehennem çukurundan çı kmakla kalmayı p, tarihin kötülüğün doruğa ulaştı ğı bir noktaya geldiğine, yükselişimizin ve 


zaferimizin gecenin karanlı ğı ndan sonra güneşin doğuşu kadar kaçı nı Imaz olduğuna da ikna olmuştum. . 


Ancak işleri daha da zorlaştı rmak için, mahkemenin atadı ğı avukatı m beni görmeye geldi ve beni ömür boyu hapse atacak en korkunç 
komploya ikna olduğunu ve tek umudumun kimseyle, özellikle de psikiyatristlerle konuşmayı reddetmek olduğunu fı sı Idadı . Avukat 
Bay Parker, Yahudi komplosuyla ilgili gerçekleri hiç duymamı ştı , ancak davam kendisine teslim edildiğinde Yahudi baskı sı nı , 
tehditlerini ve taktiklerini kı sa bir şekilde anlatması , onu benim pratikte bir gidici olduğuma ikna etti. Yahudilerin çalı şma biçiminden 

ilk kez bahsettiğimde alay etti, ancak konuyu lı mlı bir şekilde ifade ettiğimi anlayı nca çok geçmeden paniğe kapı Idı . İstediklerini 


enacı ması z şekilde elde etmek için herkese ve her şeye yaptı kları baskı , ilk kez maruz kaldı ğı nı zda korkutucudur. 


Ama Dr. Shultz'un emri altı nda kilit altı ndaydı m ve çaresizdim ve tek umudum bu durumdan çı kı ş yolunu DÜŞÜNMEKte yatı yordu. 


karı şı klı k. 


Yahudi hainleri politik olarak ifşa etme mücadelemde, komplonun tam olmadı ğı nı ,yalnı zca çokazsayı da üst düzey kişinin yasadı şı 
amaçlara ve planlara dahil olduğunu ve bunları n korkuya, aptallı ğa ve parlak taktiklere dayandı ğı nı zaten keşfetmiştim. hedeflerine 


her zaman yasal gibi görünmesi gereken yollarla ulaşı rlar. 


Bu sert komplocu çekirdeğine karşı en büyük silah, zaten tatmin edici sonuçlarla elde ettiğim tanı tı mdı r. Yeterince kötü şöhrete sahip 


vetanı nmı şbiri olmayı başardı ğı nı zda,insanı sessizce bir zindana ya da yastı klı hücreye atamazlar. 


Ve bu zihinsel kilitlenmede keşfettiğim ve mükemmelleştirdiğim diğer silah, en iyi komplocuları araçları ndan ayı rma tekniğidir. 


Düşman sizi bir deli gibi kilitlemeye ve susturmaya çalı ştı ğı nda, Amerika ve Beyaz Irk adı na savaşan yoldaşları m için hayata değer olan sı r şudur: 
KARŞILAŞTIĞINIZ İNSANLARIN ÇOĞU, YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SAMİMİ OLACAKTIR. Yahudiler, yapmaya çalı ştı kları şeyi herkesin anlatması naizin 
veremezler ve kirli işlerini yapmak için beyin yı kama araçları nabağı mlı dı rlar. Araçlar kendilerinin "modern", "ilerici" fikirler vb. ile dolu olduğunu ve 


Yahudilerin kendi kirli amaçları için yapı lması nı istediklerini içtenlikle yerine getirdiklerini hayal ediyor. 


Mesela bütün bir grup olarak paranoyak olan Yahudilerin kendileridir. Paranoyanı n başlı ca belirtileri büyüklük ve zulüm sanrı ları dı r. 
Dört bin yı Idı r bu Yahudiler kendilerinin "Tanrı 'nı n Seçilmiş Halkı " (tüm bir "dinin" fetişi haline getirilmeseydi, tek bir kişinin bir dakika 
içinde ölmesine neden olabilecek bir yanı Igı ) oldukları nı bağı rı p çağı rı yorlardı veaynı zamanda,,acı nası feryatlarla bize 


"Yahudilere zulmedildiği", onları n her zaman "masum günah keçisi" olduğu, antisemitizmin "nefret" olduğu vs. vs. hatı rlatı lı yor bize. 
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Bunlar paranoyak eğilimlerin açı k ve kaçı nı lmazkanı tları dı r. 


Bunu bildiğimiz için, psikiyatristin sizi ele geçirdiğinde bu "büyüklük yanı Isamaları "ve "zulüm görme yanı Isamaları 
arayacağı nı biliyoruz. O, sizin (Yahudilerin yerine) Beyazı rkı korumak gibi tarihi bir misyonu yerine getirmek için seçildiğinize dair 
en ufak bir ipucu ile ortaya çı kmanı zı fare deliğindeki bir kedi gibi bekliyor olacak ve buna eşlik eden teklif de, Yahudiler kendilerini 
ifşa etmeye çalı ştı ğı nı z için size "zulmediyor". Beyaz Irk'ı n bir grup Yahudi'nin elinde olduğu sürece ortadan kaldı rı Iması 

ve bu "seçilmiş" hoşgörü ve kardeşlik havarilerinin terörist entrikaları na karşı kendinizi savunmak için savaşmanı z hiç fark etmez. . 

Gerçeklerin durumla hiçbir ilgisi yoktur. Yahudi düşüncesine gömülmüş bir psikiyatristi ikna etmeye yönelik herhangi bir girişim, 


yalnı zca yastı klı hücrenizin son kilidini kı racaktı r. 


Ancak aynı zamanda psikiyatrist, kendisi Yahudi değilse de hâlâ insandı r ve manipülasyona açı ktı r. 


Oyununun kuralları nı  bildiğinizde, eğer öz kontrolünüz ve yeterince cesaretiniz varsa, onu yenebilir ve onayı nı kazanabilirsiniz. 


İlk kural işbirliği yapmaktı r! Hiç konuşmamamı söyleyen avukatı ma itaat etmek yerine, hücre blokumda terapiye ihtiyacı olan 
deli siyahlar için sosyal hizmet görevlisi olarak gönüllü oldum. Onlar için resimler çizdim, mektuplar yazdı m ve onlarla konuştum, 
ancak onları n "konuşmaları "bazı durumlarda insanı duvarı nyarı sı na kadar göndermeye yetiyordu. Anti-sosyal davranı şlar 
arı yorlar; "anlaşamayacağı nı za" dair herhangi bir işaret. Yani, ne kadar tiksindirici olsa da, dost canlı sı olun, rakunlar arası nda 
popüler olun ve gardiyanlar da dahil olmak üzere herkesin sizi sevmesini sağlayı n. 

Her şeyden önce aptalları n, delilerin ya da gardiyanları n provokasyonu ne olursa olsun kavgaya girmeyin. Herhangi bir şiddet 


ve onlar sizin "kavga ettiğinizi", "tehlikeli" olduğunuzu ve uygulanması gerektiğini dürüstçe ifade edebilirler. 


İkinci kural dürüst olmaktı r! Küçük pedleri, testleri ve püf noktaları ile sizi oturttukları nda korkmayı n. Olumsuz tutumları ve 
korkunun kendisini arayacaklar. Sakin olun ve size verdikleri görevlere iyi niyetle ve onları iyi ve hı zlı bir şekilde tamamlama 

kararlı lı ğı yla saldı rı n. Size mürekkep lekelerinde ve lekelerinde ne gördüğünüzü sorarlarsa, kendinizi olumlu ve hoş şeyler 
görmeye hazı rlayı n ve sonra onlara dürüstçe söyleyin. Nası | ki bir kadı n başka bir kadı nı n elbisesini fark ederken bir erkek onu 
göremiyorsa, bir sanatçı da bir reklamda sı radan bir adamı n asla fark etmediği resim ve sanatçı nı n becerisini görür. ve bir 
mimar, sı radan bir insan için yalnı zca kamusal bir konfor istasyonu olabilecek bir binada ilkeleri, ayrı ntı ları ve fikirleri görür. 
Kan, ceset, enkaz vb. görmeyin, ancak güzel tüylü kuşları , belki de uçuşan cübbeli Japon dansçı ları vb. dürüstçe görmeye kendinizi 
hazı rlayı n. Eğer kendinizi böyle ayarlamazsanı z, akı | hastanesinin korkunç atmosferi, gardiyanlar, doktorlar vb. sahtekârca 


kı yamet ve ölüm tepkileri vermenize neden olacak ve bu da sizi zihinsel kilitlenmenin dehşetine daha da sürükleyecektir. 


Üçüncü kural, Yahudi komplosu ne kadar kötü olursa olsun, her şeye kadir olmadı ğı nı n ve mutlakolmadı ği nı nfarkı na 
varmaktı r. Yahudilerin çoğu bizim onlardan hoşlanmamamı zı ne kadar sağlarsa sağlası n, devam eden komplodan bizim kadar 
nefret eden "iyi Yahudiler", dürüst adamlar var. Beni kalı cı olarak ve sonsuza kadar deliler hapishanesine sürükleme baskı sı na 
rağmen DC General'e gelip beni muayene etmeye gönüllü olan, başka bir hastaneden Yahudi bir psikiyatriste çok şey borçluyum. Bu 
adama güvendim, onunla özgürce ve dürüstçe konuştum ve politikaları mı Zz96100zı tolması narağmen onu aynı seviyede ve 


aklı başı nda olduğuma ikna ettim! Uzun bir şanstı ama işe yaradı . 


Eğer gerçekten paranoyak bir deli olsaydı m, onun bana tuzak kurmaya yönelik yadsı namaz komplonun bir parçası olmadı ğı na 
dair nesnel kararlı lı ğı m ne olursa olsun, Yahudi gibi görünen ve konuşan bir Yahudi'ye tamamen düşman olacağı mı doğru 


bir şekilde düşündü. Bu Yahudi görünümlü Yahudi bana en utanç verici soruları bile sorduğunda kelimenin tam anlamı yla şok oldum 
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çekincesiz doğruyu söyleyerek ona. Bu Yahudi, istememesine rağmen benden hoşlandı vedı şarı çı kı p,aklı mı n yerinde olduğuna ve 
mahkemeye çı kabileceğime dair bir yeminli beyan yazdı . O, St. Elizabeth'ten başka bir gönüllü psikiyatrla birlikte habeas corpus 
davası nda benim için kendini ortaya koymaya hazı rdı ve eğer ben önce kendimi kurtarı p ekibin desteğini kazanmamı ş olsaydı m, bu 


benidı şarı çı karabilirdi. hastane, özellikle de benim kilitlenmemden veya "birimimden" doğrudan sorumlu olan psikiyatrist. 


Dr. Shultz tüm hastanenin başkanı ydı ve mahkemeye "muhtemelen deli" olduğumu söyleyerek beni görünmez bir yere kilitleyen adamdı . Onun 
altı nda psikiyatri bölümünün başı olan liberal bir bayan psikiyatrist vardı . Demiryolu planı ndaki konumları konusunda herhangi bir 


soru yoktu. Ve Yahudiler, hastane müdürü ve psikiyatri şefi beni yakalamaya kararlı yken, benim artı k gittiğimden emindiler. 


Ama eğeraklı nı zı kullanı rsanı zve bir komploya çok fazla insanı n dahil olamayacağı nı ya da komplonun kendini ele vereceğini 


hatı rlarsanı z, tüm bu güç bile işe yaramaz. 


Eğer siz de benim gibi bir deli gibi yakalanı p kilit altı naalı nı rsanı z,tanı şacağı nı zinsanları n büyük çoğunluğunun anlaşmaya taraf 
olmadı ğı nı ve diğer binlerce mahkumla yaptı kları gibi işlerini dürüstçe yapmaya çalı şacakları nı unutmayı n. sürekli görüyorlar. 
Entrikacı ları n hepsini kendi güvenlerine almaları ve hepsinin size "demiryolu" konusunda yardı m etmelerini sağlamaları imkansı zdı r. 


Tüm muhalefeti alt etmek için tepedeki güce ve nüfuza güveniyorlar. 


Göreviniz, hapsedilmenize karşı öfkeyle alttaki tüm bedeni harekete geçirmektir ve tepedeki komplocular çaresizdir. Mahkemelerimizin tümü 
(muhtemelen New York Yahudi mahkemeleri hariç) dürüst değildir ve kötü adamlar, kendilerinden başkaları nı datanı k olarak 

çağı rabileceğinizi biliyorlar. Seni ömür boyu hapse atmadan önce bir tür duruşma yapmaları gerekiyor ve eğer paniğe kapı lı p 

koğuştaki tüm asistan doktorlar, hemşireler, gardiyanlar ve casuslardan oluşan ekibin desteğini kazanmazsan, kı demli entrikacı lar 
kendilerini zor durumda bulacaklar. Diğerleri sizin deli olmadı ğı nı zı bildiği halde sizin deli olduğunuz konusunda srar ederlerse 


sahtekarlı kları nı kendi çalı şanları na ifşa etmek gibi rahatsı z edici bir durum. 


Benim durumumda, doğrudan baş psikiyatristin emrindeki doktor neredeyse tamamen Yahudi hastanelerinde ve okulları nda eğitim almı ştı , 
ancak o bir Yahudi değildi ve samimi olduğuna inanı yordum. Zulüm ve "komplo" diye bağı rmak için her fı rsatı m vardı ama 

yapmadı m! Avukatı mbana"susmamı " söylemişti ve psikiyatrist bunu biliyordu ama ben bilmiyordum. Benim, dünyaya karşı 

vahşi bir nefret tacirliği yapmam ve tüm Yahudilere ve Zencilere karşı nefretle delirmem gerekiyordu. Ama değildim. Zenciler benden 

hoşlanı yordu, psikiyatristler benden hoşlanı yordu, hatta hastaları n benden hoşlandı ğı Yahudi bile ve hapsedilmenin adaletsizliğini 

o kadar bariz bir şekilde iyi niyetle ve sakin bir güvenle karşı lı yordum ki, özellikle de bana verilen dozdan sonra akı Isağlı ğı mı veya 


kişiliğimi sorgulayamazlardı . Ben gelmeden önce Yahudilerden duydukları yalanları . 


Dördüncü kural, eğer Yahudi ihanetini ifşa etmeye çalı ştı ğı nı z için zihinsel bir vaka olarak hapsedildiyseniz, komplocuları n bile cinayete 
ya da doğrudan Sovwyet tarzı enjeksiyonlara vs. başvuracak kadar cesur olmadı ğı nı hatı rlamaktı r. Yapmaya çalı ştı kları şey 
korkutmaktı r. ve sizi deli gibi davranmaya kı şkı rtı rlar, böylece kendi gözlemleri ve tüm personelin gözlemleri sayesinde deli olduğunuzu 
dürüstçe ifade edebilirler. Eğer işbirliği yapmazsanı z, zulüm hakkı nda bağı rı rsanı z, somurtursanı z ve personele küfrederseniz, sizi her 


zaman gördükleri, tam olarak bu şeyleri yapan (ancak sebepsiz yere) gerçek kaçı klarlası nı flandı racaklar. 


Eğer kendimi kendi mantı ğı ma fanatik bir inançla seçmeseydim, komplocuları n büyük saldı rı sı benim için ölümcül olabilirdi. Bir gece iki 
zenci gardiyan, bir Çinli doktor ve bir zenci hemşireyle birlikte hücreme baskı n yaptı lar. 
Hemşire iğrenç görünümlü, kahverengimsi siyah bir sı vi yla dolu devasa bir hipodermiyi havaya kaldı rdı ve bana bir atı ş için dönmemi 


emretti. Ne olduğunu sordum, "vitamin" dediler. 
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Benzer koşullar altı nda ne yapardı nı z diye kendinize sorun. Beni sonsuza kadar hapse atmaya kararlı oldukları nı biliyordum. 
Walter Wincheli (Izzy Lipshitz), bunun benimle ne yapı lacağı na dair resmi çizgi olduğunu belirtmişti ve ben gözlem altı ndayken beni ateş 
vb. yoluyla aklı mdan çı karmanı n birçok yolu olduğunu biliyordum. Şimdi gecenin bir yarı sı "vitaminlerle" geliyorlar, hiç şüphesiz 


sağlı ğı mı şefkatle düşünüyorlar. 


Dövüşmenin, çı ğlı katmanı n,o ölümcül atı ştan kaçı nmak için son hendeğe kadar mücadele etmenin cazibesi karşı konulmazdı . 
Ama ben yapmadı m. Yakalanmanı n planları nı tamamen mahvedeceğinden bu tür yöntemleri kullanmaya cesaret edemeyeceklerine 


inanı yordum. Ama eğer beni kavga ettirip çı ğlı kattı rı p deli gibi davrandı rsalardı ve bunlar vitamin olsaydı , dünyadaki herhangi 
bir mahkeme beni mahkum ederdi! 


Ben de uysalca yuvarlandı m ve şutu çektim. 


Ve vitaminlerdi! Kan dolaşı mı makarı şı rken onları ntadı nı alabiliyordum. Hücremdeki vitaminlerle dolu o küçük sahne, 
Yahudilerin ülkenin her yerinde onlarla savaşmaya çalı şan insanları mı za yaptı kları nı n kapsül versiyonu. Bizi deli gibi 
davranmaya sevk ediyorlar ve çoğumuzun, başı mı za gelen her şeyin kendi komploları nı n bir parçası olduğuna, çok güçlü 


oldukları na inanması nı sağlı yorlar. 


Yahudilerin böylesine güçlü bir komplosu yok. Üst düzey Yahudi-Komünist-Siyonistlerin ölümcül bir komplosu var ve bu, dünyayı ele 
geçiriyor; ama bu onları n çok parlak ya da çok cüretkar oldukları ndan değil. Kazanı yorlar çünkü bizi aptal, zayı f ve düzensiz olmaya 
kı şkı rtmaları na izin verdik. Yahudiler, masum vitamin aşı ları na karşı savaşacağı mdan emin oldukları için mahkemede benim 
"deli" olduğumu göstermeyi planlarken, içimizden biri her seferinde "entrika" diye bağı rarak Amerikalı lara bizim tarafı mı zı nne 
kadar vahşi ve çı Igı n göründüğünü göstermeye devam ediyorlar. Aşı rı hı z yapmaktan ya da mahkeme kararı nı ihlal etmekten 
tutuklandı . Yasa, örneğin şu anki haliyle okulları n entegre olması gerektiğini söylüyor. Bu yasadı şı bir yasa elbette ama şu 

anda yasal yaptı rı mı varve örneğin FBI'ı n bunu uygulaması gerekiyor. Kudurmuş "Güneyliler", bu yasayı -ya da Zencilerin 
vatandaş olduğunu ve oy kullanabileceğini söyleyen Anayasa değişikliğini- uyguladı ğı için FBI'ı lanetleyen Komünist işçilere 

katı Idı ğı nda, "vitamin aşı sı yla savaşı yorlar" ve kazanmamı z gereken milyonları ikna ediyorlar. Yahudilerin dediği gibiyiz: 
"nefret tacirleri" ve kanunsuz teröristler. Doğru çözüm, yasadı şı yasayı değiştirmek, korkak bir Kongre ve eğitimli maymun Yüksek 


Mahkemesi tarafı ndan yapı lması na izin verdiğimiz yasaları uygulamak için dürüst polis ve FBI ile mücadele etmek değil. 


Onları geridebı raktı ğı nı zdavemantı ğı nı zı cesaretle desteklediğinizde -benim vitaminlerle yaptı ğı m gibi ve bizim Nazi 


Partimizde yaptı ğı mı zgibi-kı rbaçlanı yorlar ve şaşkı na dönüyorlar! 


Yasadı şı hapsetme karşı sı ndaçı Igı n duygular ve haklı öfke yerine aklı mı ve cesaretimi kullanarak, Shultz yönetimindeki 
doktorları ve liberal kadı n psikiyatristi kazandı m ve bu dürüst doktorlar, iki üst düzey patrona karşı gelip on yı Ida aklı başı nda 
olduğumu ilan etme cesaretini gösterdiler. günlerce, ben hapishaneden çı ktı ğı mda bile hâlâ "Hastası n! HASTA! HASTA!" diye 


bağı ran Psikiyatri Şefinin histerisine rağmen. 


Konuşma yapmak için hemen parka geri döndüm ve bu sefer artı k "HASTA! 
HASTA! HASTA!" Yahudiler artı k bastı rı lmı şve şaşkı na dönmüşlerdi. Liderleri onlara bunun "o" olduğunu, benim iyi kalpli Izzy 


Winchell'in onlara söz verdiği gibi benim kilit altı naalı nacağı mı ve yoldan çekileceğimi söylemişti. . 


Bu büyük bir zaferdi; Yahudilerin en büyük tehdidine karşı tam bir zaferdi. Gaz odası nı ve gücü vaaz eden açı k bir Nazi "deli" 
olmasaydı , komplocuları n daha fazla küçük Yahudi düşmanı nı sı rfbunu yapmaya çalı ştı kları için deli olarak "akı Isağlı ğı " 


hapsine atmaları imkansı z olurdu. Yahudi entrikaları nı açı ğaçı karı n. 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 
Bölüm XIX. 


Yazı ngeri kalanı nda ve sonbahar boyunca, Yahudiler mitinglerimizde yürekleri kı rı k bir halde dururken çaresiz sessizlikleriyle, 
terörizmlerini tamamen ezdiğimizi kanı tlayana kadar düzenli bir programla konuşmaya devam ettik. Kendi bölgemizde 

tartı şması z bir şekilde tesis edilen ustalı ğı mı zla,tüm çabaları mı dramatik taktiklerimizle kazandı ğı mı z askerlerin 

ve destekçilerin örgütlenmesine ve beyinlerinin yı kanması na yönelttim. Her şeyden önce, tüm halkı mı zı n, Komünizmin ekonomik 
bir komplo olmadı ğı nı , hatta her ikisi de olması na rağmen Yahudilerin dünyaya hakim olma planı nı n bir parçası olmadı ğı nı 
anlaması nı sağlamam gerekiyordu. Komünizm, dünyadaki aşağı sı nı fları n seçkinlere karşı isyanı dı r. İnsanoğlu ilk kez kaba 
bir taş alet yaptı ğı ndan beri, kendisini alt eden doğa güçleriyle bitmek bilmeyen bir savaşa girdi. Doğum sı rası nda ölüm, 
depremde ölüm, volkanik patlamalar, vebalar, gelgit dalgaları , kuraklı klar, kı tlı klar ve vahşi hayvanları n pençeleri ve dişleri 
yüzünden ölüm, onbinlerce yı Idı rinsanlı ğı n büyük bir kı smı nı n kaderi olmuştur. Hayatta kalan bir veya iki çocuğa sahip olmak 
için ebeveynlerin on veya on iki çocuk sahibi olması gerekiyordu. Sayı sı z çağlar boyunca yalnı zca en güçlü, en kurnaz ve en 

sağlam olanlar insan varoluşunda hayatta kaldı . Bu her zaman acı ması zve çok talihsiz görünüyordu. Ancak doğayla olan bu 

eşitsiz mücadelenin ciddiyeti, yalnı zca en akı Ilı ve en güçlü bireylerin liderliğe yükselmesini sağladı ; yalnı zca en iyi organize 
olmuş ve en mükemmel aileler grubun liderliğine yükseldi; ve umutsuzca mücadele eden bir dünyada grupları n yalnı zca en güçlü, 


enakı lı ve en iyi örgütlenmiş olanları öneçi ktı . 


Zayı flar ve aptallar uzun ömürlü olmadı . Hele ki korkunç varoluş mücadelesinden sağ çı kan güçlü ve bilge adamları , 

aptalları ,demagogları vezayı fları "büyük liderler" olarak kabul etmeye ikna edemediler. 

Böylece, insanlı k tarihinin başlangı cı ndan bu yana, nadir istisnalar (göreceli olarak konuşursak, gücün mirası nı n neden olduğu, 
göreceli olarak uzun sürmeyen) dı şı nda, yalnı zca liderlik edebilen liderler gerçek, kalı cı liderliğe ulaşabildi ve yalnı zca 
gerçekten üstün olanı rklar (gruplar) hükmedebildi. . Bu koşullar altı nda, kabaca "Aryan beyaz adamlar" olarak adlandı rı lan 
insanlı k grubu, kaçı nı lmaz olarak uygar dünyaya tam hakimiyet kazandı rdı ve vahşi dünyanı n çoğunu uygarlaştı rdı . Ve 

bu elit insan grubu veya türü içinde Sezarlar, Periklesler, Frederickler ve Washingtonlar kişisel liderliğe yükseldi. İnsanlı ğı n 

hastalı klar, vahşi hayvanlar ve vahşi unsurlar gibi doğal düşmanları , doğal olarak aşağı olan grupları , üstün beyaz grubun 
hakimiyetini ve liderliğini kabul etmeye zorladı . Ve beyaz grup içindeki aynı acı ması z mücadele, aşağı kitleleri, doğal olarak üstün 
ve elitazı nlı ğı n liderliğini ve tahakkümünü kabul etmeye ve hatta aramaya zorladı . "Halk Devrimleri" her zaman nispeten 
geçiciydi ve güç ve liderlik, er ya da geç, liderlik etmek için gerçek kapasiteye ve güce sahip, biyolojik olarak üstün insanları n 

ellerine geri döndü. Sonuç olarak dünya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya vb. ülkelerin olağanüstü beyazları nı n 


uygarlaştı rma çabası ndan yararlandı ; ama hepsinden önemlisi İskandinavlar. 


Sömürgeciliğin "tebaası " boyunduruk altı nda rahatsı z olmuş ve şikayet etmiş olsa da, binlerce yı | boyunca tarih öncesi sefalet, 
cehalet ve vahşet içinde yaşayan milyonlarca aşağı düzeydeki vahşiye, doğal güçleri kontrol etmenin ilkel teknik yöntemleri 
nispeten aniden öğretildi; içlerinden bazı ları hayatta kalabilir ve kendi yöntemleriyle vahşi, sömürgeleştirilmemiş kardeşlerinden 
daha güçlü olabilirler. Tarihin tüm bu çağları boyunca, eniyi rkları n ve en iyi bireylerin liderliğini, bu durum içerse bile, aramak ve 
kabul etmek, tebaa için (aşağı 1 rklarve hatta beyazı rkı naşağı bireyleri için) son derece avantajlı ydı . biraz tiranlı k. 
Doğanı n kendisi daha da zalim bir tirandı veyalnı zca üstün beyazı rkı n ve beyazı rk içindeki üstün bireylerin sağladı ğı 
liderlik ve organizasyonla insanlı k kendini koruyabilir veya doğayla olan mücadelesinde ilerleyebilirdi. Üstün beyaz adamı n ve 
beyaz adamlara liderlik eden üstün bireyin silahı hiçbir zaman yalnı zca fiziksel güç değildi, her zaman eylem halindeki insan 
iradesinin en üstün biçimi olan örgütlenme gücüydü. Beyaz adam, aklı nı kendisine zulmeden doğanı n zalim güçlerine 
uygularken kaçı nı lmaz olarak batı I inançları , dini mitleri, kocakarı masalları nı ve hüsnükuruntuları bir kenara 

attı . Şimdi "bilimsel yöntem" dediğimiz şeyi, organize, titizlikle mantı ksal düşünmenin gücünü keşfetti. Bu entelektüel aracı n 


tam olarak anlaşı Iması ve kullanı lması yla insan 


Machine Translated by Google 


birdenbire binlerce yı Idı r onu döven doğanı n vahşi güçlerinin çoğunu kontrol edebilecek müthiş bir güce kavuştu. 

Bu yöntemle insanlı ğı n hakim olamayacağı , kontrol edemeyeceği ve kullanamayacağı hiçbir şey ya da eylem 
neredeyse yoktur. İnsan uzaya ve atomun kendisine nüfuz etti. Doğal öldürücüleri ve hastalı kları birbiri ardı na 
kontrol altı na aldı ve hatta yok edilen veya çürüyenlerin yerine yapay insan organları geliştirdi. Belki de yaşamı n 

sı rları nı keşfetmenin eşiğindedir. Kendi dehası ve bilimsel yöntemin kullanı mı yoluyla elde ettiği başarı 

karşı sı nda tamamen hayrete düşen insan, daha sonra ölümcül olabilecek bir hata yaptı . Doğa yasaları nı 
kullanabileceğini keşfettiği andan itibaren, doğayı fethedebileceği ve onun sağlam yasaları nı sergileyebileceği 
sonucuna vardı . Bilimsel ve maddi başarı ları ndan dolayı kendini beğenmişlik içinde kendisinin de doğanı n 

bir parçası , bir hayvan olduğunu unutmuştur. Evrimi "fethetmeye" başladı . Şimdi bunu tersine çevirdi. 

Kaotik çağı mı zı nen büyük tehlikesi budur. Doğa, en iyi bireyler ve en iyi grup (ortalamadan bahsederken) insanlı ğa 
egemen olana kadar sayı sı zyüzyı Ilar boyunca insanlı ğı itlaf ederken, o artı k kendi üremesi dı şı ndaki her şeye 
bilimsel yöntemi uyguluyor. Tı pkı 10.000 yı I önce en vahşi ve aptal ataları nı n batı Il inanç biçiminde yaptı ğı gibi, 
antropomorfizmin (kibirin) devreye girmesine ve kendisini kontrol etmesine izin verdi. 

Bilim ona kalı tı mı nsı rları nı vebusı rları ndahaiyisı ğı r, köpek, at ve hatta böcek yetiştirmek için nası | 
kullanı lacağı nı gösterdi. Ancak sı ra kendi kalı tı mı na geldiğinde insan, aynı türden Homo Sapiens'in tüm 
bireylerinin ve grupları nı n eşit derecede değerli ve eşit doğal yeteneklere sahip olması için artı k hiçbir bilimsel 
nedenin bulunmadı ğı şeklindeki belki de "haksı z"amaacı ması zca doğru olan gerçeği kabul etmekten nefret 
ediyordu. bundan daha fazlası , tüm atları n veya köpeklerin, ı rk veya bireyler bakı mı ndanaynı kalitede olması 
gerekir. Nitekim 18. ve 19. yüzyı Ilarda insan hem bilimsel yönteme hem de kendi aklı naaşı k olmuştur. Tı bbi 
bilgisiyle, uzun zamandı r hayatta kalmak için en iyi bireyleri ve grupları tek başı na seçen doğal güçleri büyük 

ölçüde fethetti ve böylece üstün beyaz adamı ve beyaz adamlar arası ndaki dahilerin beyinlerini keşfeden evrim 
sürecini tamamen tersine çevirdi. bu bilimsel harikalar. Zekaya bu tür bir tapı nmayla birlikte fiziksel güçte de bir bozulma 
meydana geldi. Bir zamanlar beyaz adam vahşi ı rkları geride bı rakmakla ve manevra kabiliyetiyle geride 

bı rakmakla kalmayı p, aynı zamanda onları çı plak güç ve hatta gerektiğinde terörle uysal bir itaat altı nda 
tuttuğunda, beyaz adam şimdi kendini rahatlatı cı "liberal" fikirle kandı rmaya başladı . bu güçten vazgeçilebilirdi 

ve insan, başarı ları nı yalnı zca saf zekayla koruyabilir ve genişletebilirdi. Düğümlü sopası nı bı raktı , 

kitapları nı n üzerine eğildi ve kendisini hâlâ çiftleşmek, dı şkı lamak, işemek ve hayatta kalmak için savaşmak 
zorunda olan hayvanlar dünyası nı n geri kalanı ndan "üstünde" hayal etmeye başladı . Ve bunu yaparken, binlerce 

yı Idı r bu süper entelektüellik içinde eğitilmiş ve özellikle seçilmiş bir insan grubu vardı : Yahudiler. 

Doğal olarak zayı f, saldı rgan olmayan ve yaratı cı güçten yoksun olan bu insan grubu, bir tür parazit olarak yalnı zca 
zekası yla hayatta kalmı ş ve hatta entelektüel paranoyayı ve fiziksel korkaklı ğı "Tanrı 'nı n yolu" olarak kodlayan ve 
hatta yücelten bir "din" geliştirmişti. Güçlü, otoriter ve yönlendirici beyaz adam sopası nı bir kenarabı rakı p, 
kendisinin de bir hayvan olduğunu unutup, bilimsel yönteminin ve tı bbi bilgisinin evrimi tersine çevirmesine izin verince, 
insanlı ğı Yahudilerin egemenliğine hazı rladı . Yahudi, içgüdüsel olarak beyaz adamı n savaşma konusundaki 

artan isteksizliğini algı ladı ve bir söz savaşı nda ve karşı lı klı dolandı rı cı lı k durumunda, binlerce yı Ilı k 
deneyiminin, daha az kurnaz Aryan beyaz adamla rekabet etmekten daha fazlası olacağı nı fark etti. Yahudi böylece 
entelektüalizmin ve bilimsel yöntemin önde gelen ve en gürültülü savunucusu haline geldi. Aynı zamanda kalı tı m, 
üreme, rk veya bireysel liderlikle ilgili tüm fikirleri içgüdüsel olarak reddetti. Melezleşmiş bir dünyada efendi olacak kişi 
Yahudi'dir. Bir kurt sürüsü, güce dayalı birtür karşı lı klı rı zaile en güçlü veenakı llı kurttarafı ndan yönetilir. 
Bu düzenleme tüm sürüye fayda sağlar çünkü bilge ve sert yaşlı kurt lideri, sürünün geri kalanı için yiyecek 

ve güvenliğe vs. doğru organize ve başarı lı bir şekilde yönlendirileceklerinin en iyi garantisidir. doğal tehlikeler ve 
insan düşmanları yla kuşatı Imı ş bir kurt sürüsü konumundaydı . Ancak entelektüalizmin ve pasifizmin yükselişiyle 
birlikte Yahudi, insanlı ğı n "kurt sürüsü"nün üyelerine yaklaşabildi ve aslı nda şunu söyleyebildi: "Biz sayı ca ondan 
üstünken, neden 'zalim' lider tarafı ndan patronluk taslayalı m ki? Büyük ölçüde bir demokrasi kuralı m ve onun iflas 
etmesine oy verelim." Eğer "Sürü" bu dolandı rı cı lı klasatı labilirse, doğal liderine karşı isyan edecek ve ortaya 

çı kan "demokrasi", güçlü lider çok sayı da kişi tarafı ndan ortadan kaldı rı Idı ğı ndaaslı ndaenakı Ili demagog 
veyaakı cı konuşan biri tarafı ndan, genellikle bir Yahudi tarafı ndan yönetilecektir. Fransı z Devrimi'nde, Oliver 
Cromwell'in ayaklanması nda ve insanlı ğı n doğal olarak üstün liderlerine, sözde "aristokratlara" karşı güçlerini 
kaybeden ve yozlaşmı ş olan buna benzer yüzlerce "halk devriminde" gördüğümüz şey budur. 1850 civarı Yahudi Karl 
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Marx, entelektüalizm, bilim ve demokrasi adı na astları n doğal liderlerine karşı isyanı nı organize etti ve sistemleştirdi. 
Yahudiler tarafı ndan komünizm biçiminde örgütlenen, yeryüzündeki milyonlarca aşağı insanı n doğal olarak 
üstüni rklara ve bireylere karşı düzenlediği bu "isyan", insanlı ğı bunaltma tehdidinde bulunuyor. Bugün, 

"insancı Ili k" ve "ilerleme" adı na insan, bencilce ve aptalca, doğanı n kendisini canlı ve bir tür olarak gelişmesini 
sağlayan mekanizmaları n her birini durdurdu, hatta tersine çevirdi. 

Bir zamanlar sadece en güçlü ve en sağlı klı olanı n hayatta kalması için on iki ya da on üç çocuğu varken, şimdi 
çocukları nı zalimce bir, iki, üç ya da en fazla dört çocukla sı nı rlı yor. Bunlardan güçlü ve güçlü olanları , "pasifizm" 
ve insan pislikleriyle kardeşlik gibi sinir bozucu öğretilerle dizginliyor, bir yandan da salyaları akan aptallardan iki başlı 
canavarlara kadar en acı nası türdeki yaratı kları hayatta tutmak için toplumun ve bilimin tüm güçlerini seferber 
ediyor. . Yaşamları n korunması için şu ya da bu temele ve dolayı sı yla doğanı n, eğer öyle olsaydı ,acı ları nı 
merhametle ortadan kaldı racağı en sefil ve mutsuz küçük insan hataları nı üretme becerisine katkı da bulunmak 
için yüksek güçlü çağrı ları n sayı sı her geçen gün artı yor. Eleanor Roosevelt'in belki de en iğrenç 

örneği olduğu dar görüşlü erkek ve kadı nları n yumuşak kafalı "insancı Ilı ğı " için değil. Beyazı rk, yavruları nı 
ciddi biçimde sı nı rlandı rarak ve türün pahası na en uygunsuz bireyleri hayatta tutarak kendini iğdiş ederken ve 
yok ederken, aynı zamanda sayı sı z renkli insan sürüsünün böylesine şaşı rti cı birhı zla çoğalması na aktif 
olarak yardı m ediyor ve hatta zorluyor. Sonucun, en düşük türden insan melezlerinin nüfus patlaması ndan başka bir 
şey olmadı ğı görülüyor. Zaten dünyada her beyaz insana karşı lı k yedi renkli insan var ve bu oran her geçen gün daha 
da ezici bir çoğunlukla siyahi hale geliyor. Eğer liderlerimizin inandı ğı gibi "demokrasiye" gerçekten inanı yorsak, o 
zaman kişi başı na bir oyla, siyahi ve siyahilerin "eşitliği"nin gelgit dalgası na kapı lı p sürüklenmek üzere olan küçük 

birazı nlı ğı z demektir. Birleşmiş Milletler zaten en aptal beyazlara bile bu gelişmenin bir ipucunu veriyor; 

yamyamlar ve Kongo'dan gelen en beklenmedik mı zrakçı lara bizim liberal dalkavukları mı z tarafı ndan "devlet 

adamları "muamelesi yapı lı rken, hatta bu ozan "devlet adamları "lokma toplarken bile son siyasi rakiplerinin sivri 
dişlerinden. Sayı ları azalan yüksek kaliteli beyaz insanlar bile, eğer doğup sonra hayatta kalmayı başarabilirlerse, 

giderek yetersiz ve tembellerin çı karları için donatı lan bir dünyada, bu çı Igı n dünyamı zda hayatta 

kalmaları na hâlâ izin verilmiyor. 

Benim yaşamı m boyunca iki kez, "demokrasi" adı na insanlı ğı nen fakir ve en karanlı kları nı nsı nı rsi z 

üremesini teşvik eden aynı kötü güçler, Beyazları n EN İYİSİ'nin de dahil olduğu "Dünya Savaşları "adı verilen 

karşı lı klı korkunç katliamları teşvik ettiler. bir taraf Beyazları n EN İYİSİNİ katlediyor, diğer tarafta ise her iki 

taraf da kazanamı yor. Bu kabus gibi kı yı mları "kazananlar" her zaman Yahudiler, siyahi ı rklar ve Marksistler 

olurken, halkı mı zı nen cesur, en idealist, fedakar ve fedakar gençleri gönüllü olarak birbirlerini öldürmeye gidiyor. 

4-F'ler ve ticaret prensleri, orkestra müziğini, kurşunları , güzel üniformaları ve "vatansever" gençleri "dünyayı demokrasi 
için güvenli hale getirmek" amacı yla gidip birbirlerini öldürmeye kı şkı rtmak için gerekli mekanizmaları sağlamak 

üzere evde kalı yorlar. "ya da "zorbalı ğı sona erdirmek" vb. - gerçi aynı çocuklar KIRMIZI tiranlı k ya da SİYAH 

tiranlı k konusunda heyecanlanmamaları konusunda uyarı lı yorlar - ki bu gerçekten iş başı nda "demokrasi"dir. 

Öyle görünüyor ki, her otuz yı Ida bir, dünyadaki beyaz elitlerin sayı sı azalı yor ve onlara dünyayı Yahudiler ve 

Zenciler yetiştirmek için daha iyi bir yer haline getirmek için çalı şmaları ve mücadele etmeleri öğretilirken, birbirlerinin 
boğazı nasarı lı yorlar. Halkı mı z bu zalimce ve intihar niteliğindeki süreci hiçbir zaman görmüyor ve şu anda bile; 

Halkı mı zı neniyileri, en vatanseverleri, insanlı ğı n düşmanı olanı n eğitimsiz ve sefil insanlar değil, Komünistler 
olduğunun farkı na varmak yerine, aynı zamanda Beyaz olan Rusları öldürmek için bağı rı p savaş dansı 

yapı yor.tı pkı bizim burada Amerika'da olmamı z gibi, bu dünya iblislerinin esiri olan çaresiz Rus beyaz erkek ve 

kadı nları . Ve insanlı ğı n biyolojik kreması nı n gezegen çapı ndaki bukı yı mları arası nda, Yahudiler 

seçkinlere hiç fı rsat vermiyor. "Liberalizm" entelektüel gençliğimizi hadı m ediyor, onlara kendilerini yok edenleri ve 

kendi parçalanma süreçlerini fiilen sevdiriyor. Bunun sonucunda ortaya çı kan ahlaki çöküntü, sonunda 

uygarlı ğı n en büyük utancı na yol açı yor: Hercai menekşeler, eşcinseller! Yahudilerin hakim olduğutı p 

alanları , bu iğrençliğe şefkat ve hoşgörüyle bakmamı zı sağlayacak çünkü insanlar "hasta". Ama sokaktaki deli katiller 

de öyle. Yahudiler, Hitler'in de "hasta" olduğunu söylüyorlardı , ancak onun zavallı , hüsrana uğramı ş küçük iradesini 
kullanması na izin verecek hiçbir tavsiye yoktu. Hasta olduğumu söylüyorlar ama küçük peccadillo'ları mı bana vermeye 
pek de istekli görünmüyorlar. Her zaman ve yalnı zca parçalayı cı ahlaki çöküntüler için "onu rahatbı rak, o sadece 
hasta"kı smı nı ortayaçı karı yorlar. Büyük büyükbabaları mı z, muhtemelen, "vuruş" olarak mazur gördüğümüz 

anlatı Imaz sürünen, pis şeyleri, sağda ve solda katletmek için aşı rı güçlü ve doğal bir öfkeyle ayağa kalkarlardı . Uyuşturucuyla 
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kirli, gösterişli bir şekilde anti-sosyal ve itici, Afrika'nı nenaşağı lı kyamyamları nı n şehvetli ritimleriyle "deli", hayal 
edilebilecek en sahte Yahudi "entelektüalizmiyle" (Ginsberg) dolu ve kadı n ve erkek Zencilerle dönüşümlü olarak uyuyan bu 
aşağı layı cı vezavallı yaratı klar "demokrasiyi" ve "liberalizmi" çalı şma pratiğine sokmanı n kaçı nı lmaz sonucudur. 

Kı sacası , "modern" toplumun bilimsel, kültürel, ahlaki ve entelektüel her gücü, türün pahası na bireyi şı martmak için 

vahşi "liberal" mücadele içindeı rkı , grubu basiretsizce unuttu. Tüm doğal seçilim ve üreme süreçleri şiddetle tersine 

döndü ve insanlı k, ataları mı zı n bir zamanlaracı ması zamasağlı klı bir çevreyle binlerce ve binlerce yı Ilı k zorlu 
mücadeleyle mücadele ettiği ormanlara ve mağaralara geri dönüyor. Kendi kalı tsal dehaları nı ve güçlerini küçümseme 
aptallı ğı , dünyanı n her yerindeki genç üniversite "entelektüelleri" arası nda moda haline geldi ve beyaz adam, çok hayran 
olduğu entelektüalizmin ve bilimsel yöntemin kendisine ve arkadaşları na uygulanması gerektiğinin farkı na 

varmadı kça. Bir hayvan olarak üremeye devam edersek, insanlı k toplumsal kaos ve biyolojik evrimin tersine dönmesi nedeniyle 
yok olacak. Aslı nda bu süreç çoktan ilerlemişti ve tı pkı yı lanları n önündeki hipnotize edilmiş kuşlar gibi, beyaz 

adam ve dünyanı n her yerindeki uluslar, Yahudiler tarafı ndan kı şkı rti lan ve yönetilen, aşağı düzeydeki insanlardan ve 
siyah vahşilerden oluşan isyancı çetelerin önünde alçak bir korkaklı kla siniyorlar. Nasyonal Sosyalizm, her şeyden 

önce, bilimsel yöntemin yalnı zca hayvanları n ve böceklerin yetiştirilmesinde değil, aynı zamanda insanları n 
yetiştirilmesinde de uygulanması nı nyalnı zca insanlı ğı n iyiliği için değil aynı zamanda insanlı ğı n hayatta kalması 

için kesinlikle gerekli olduğunu söyleyen doktrindir. . Nasyonal Sosyalizm, bir kurt liderinin sürüyü yok etmeyi istemesi gibi, 
aşağı 1 rkları veya bireyleri yok etmek istemez; yalnı zca onları , hayatta kalmaları nı ve bir dereceye kadar insani 
mutluluktan yararlanmaları nı sağlayacak tek şey olan üretken bir düzen içinde örgütlemek ister. Nasyonal Sosyalizm, 

refahçı lı k, kardeşlikçilik, ı rkları n karı şması vealtı rkları n ve bireylerin sı nı rsi z üremesiilehı zlanan insan 
evriminin tersine çevrilmesinden üzüntü duyarken, üstı rklar kendilerini az sayı da çocukla veya hiç çocukla sı nı rlamaz. Bu 
son derece temel ve hayati hedeflere ulaşmak için Nasyonal Sosyalizm, amacı nı n Aryan beyaz adamı n dünyanı n beyaz, 
medeni bölgelerine mutlak hakimiyeti ve Aryan beyaz adamı n en güçlü ve bilge bireyler tarafı ndan liderliğinden başka bir şey 
olmadı ğı nı ilan eder. çok sayı da zayı f,sı radan ve bencil özel çı kardan ziyadeı rkı n. Bu hedefe ulaşmak için Nasyonal 
Sosyalizm, gücün önce dünyanı n stratejik merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ardı ndan dünyanı n diğer 

tüm beyaz Aryan bölgelerinde yasal olarak kazanı lması gerektiğini kabul eder. Nasyonal Sosyalizm, ulusları n hayali coğrafi 
sı nı rları nı n, IRK'ta doğanı n belirlediği gerçek sı nı rlar kadar önemli olduğunu kabul etmez. Bu nedenle, tüm Kuzeyli ve 
Aryan beyaz halkları tek bir siyasi varlı k altı nda birleştirme niyetimizi ilan ediyoruz, böylece beyaz adamlar bir daha asla 
hayali coğrafi sı nı rlar veya Yahudi ekonomik dolandı rı cı lı kları gibi kötü şeyler adı na savaşı p birbirlerini 
öldürmeyecekler. - ya Komünizm ya da kapitalizm. Ayrı ca, herhangi birı rkı öldürmeye ya da yok etmeye çalı şmadı ğı mi zı , 
yalnı zca bölgelere ya da üyelere tecavüz etmediği ya da onlara saldı rmadı ğı süreceheri rkı n kendi kaderini gerçekleştirme 
özgürlüğüne sahip olacağı ayrı alanlar oluşturma niyetinde olduğumuzu beyan ederiz. başka birı rktan. Son olarak, hangi 

ı rktan olursa olsun, insanlı ğa ve doğa kanunları na karşı suç niteliğindeki Komünist komployu ve isyanı organize 
etmekten, planlamaktan veya yürütmekten suçlu olan tüm bireyleri tamamen yok etme niyetimizi ilan ediyoruz. Yahudilerin 
büyük bir kı smı nı n,insanlı kı rkı nakarşı bu canice Bolşevik isyanı n ve komplonun liderleri olduğunu ve 

lider oldukları nı biliyoruz ve bu tür zehirli insan bakterilerini tamamen yok etme görevinden çekinmeyeceğiz. Ancak 

bu, ideallerimizin ve amaçları mı zı nyalnı zcaolumsuzkı smı dı r. Nasyonal Sosyalizmin amacı , insanlı ğa olan 

katkı ları nı mümkün olan en üst düzeyde geliştirmek ve ifade etmek ve bilimsel yöntemi insan yetiştirmeye uygulayarak, 
dünyanı n giderek daha fazla zenci yozlaşmı şla değil, insanlarla doldurulması nı sağlamaktı r. Valhalla'nı n tanrı ları ve 
tanrı çaları tarafı ndan eski İskandinav destanları nda ifade edilen yüce ideale giderek daha fazla yaklaşanlar. 


-ENDEKS- 
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BU KEZ DÜNYA 


George Lincoln Rockwell'in yazdı ğı 


BÖLÜM XX. 


NOT: Kitabı n yukarı daki bölümleri, Kası mayı nda Chicago'daki bir yayı ncı ya teslim edilmek üzere 1960 yı lı nı n Eylül ve 

Ekim ayları ndayazı Imı ştı r. Yayı ncı ve diğerlerinin, çoğunlukla B'nai B'rith'in İftirayla Mücadele Birliği ve diğer Yahudi 
örgütlerinden gelen tehditlerle, yayı nı bı rakma yönünde korkutulması nedeniyle tam bir yı I kaybedildi. Nihayet, kitabı n 

bası mi Eylül 1961'de New York'taki Parlamento Binası tarafı ndan üstlenildi. Ancak bu firma, kitabı kendi küçük Davidson 221 ofis 


çoğaltı cı mı zdı şı nda herhangi bir yerde bastı rı p üretemedi. 


O zaman bile yayı nı n durdurulması çabaları durmadı . "Gönüllü daktilolar" kitabı n IBM'e yerleştirilmesine yardı mcı 

olmak için geldiler - ancak ilk bölümlerdeki dizgi ve yazı m hataları nı n gösterdiği gibi, gösterdiğimiz tüm çabaya rağmen çalı şmayı 
sabote etmek için. Aslı nda gece yarı sı bası nodası nı ateşe verdiler ve felaketi yalnı zca alarm görevlisi kurtardı . 

Matbaacı m ve düzen adamı m çok kritik bir anda istifaya zorlandı lar, böylece partinin sadı k bir kadı n üyesi tarafı ndan IBM 
tarafı ndan yazı Iması dı şı nda kitabı n neredeyse tamamı nı sadı k subayları n ve askerlerin vası fsı zyardı mı yla 
kendim ürettim. 


Sonuç olarak, kitabı güncel hale getirmek için 1961 yı lı nı n Aralı kayı nda bu son bölümü yeniden yazdı m. Okuyucuya, 

kitabı n mermiler, molotof kokteylleri, fosfor bombaları ve karargah ve matbaalarda uçuşan taşları n yanı sı ra Yahudi ajanları n 
daha kurnaz saldı rı ları ile gerçek savaş koşulları nda yazı Idı ğı ve üretildiği bir kez daha hatı rlatı lı yor. Ben bunları 
yazarken, adamları mdan ikisi hapiste, biri yeni çı kmı ş ve ben de New Orleans ve Arlington'da temyiz bekleyen hapis cezası na 
çarptı rı lı yorum. Adalet Bakanlı ğı 'ndaki Yahudiler, geçerli olacak bir "kovuşturma" için bazı gerekçeler bulmak amacı yla 
hayatı mı n her yönünü tarı yor (kopyaları 1 Aralı k 1961'de dün FBI tarafı ndan ele geçirilen bu kitap dahil). Son olarak, işletme 
fonları mı zo kadar az ki, on gün öncesine kadar baskı yapı yor ve tüyler ürpertici soğukta çalı şı yorduk çünkü geçen Nisan 


ayı ndan bu yana doğalgaz faturası nı ödeyemiyorduk. 


Tüm bu nedenlerden dolayı okuyucunun bu eserin üretimindeki teknik aksaklı kları o affedeceğini ve içeriğin şekli ne 

olursa olsun burada olduğunu ve bunun geçici bir konu olduğunu hatı rlayacağı nı umuyoruz. Daha sonraki baskı lar, şu anda 
kitapçı ları mı zı dolduran tonlarca Yahudi eserine eşit ve hatta onu aşacak. Onları n durumunda form kesinlikle oradadı rı; 
kitapçı sanatı nı n şaheserlerini üretmeleri için Yahudi olmayan zanaatkarlara ödeyecekleri milyonlar var - ancak günümüzün 
"modern" hayatları ndaki çoğu şeyde olduğu gibi içerik de eksik; plastik çağı . Zaten üretimimizin satı şı yla ilgili operasyondan 


geçiyoruz ve büyük bir kararlı lı kla, yakı nda Bu Kez Dünyayı hak ettiği tarzda üretecek parayı bulacağı z. 


Arlington mahkemelerindeki zafer ve Washington'daki "akı | sağlı ğı "saldı rı sı nakarşı kazanı lan ezici zaferle, iktidar 
mücadelemizin ilk aşaması na iyi bir şekilde giriş yaptı k. O zamandan bu yana dünya bizim başarı ları mı zı gazetelerde 
okudu. 


Bu ilk aşama, kitlelere ne pahası na olursa olsun Beyaz Adam'ı n fanatik savunucuları ve Yahudi hainlerindüşmanı olarak 
tanı nma mücadelesiydi. 


Bizim gibi düşünen ama bizim vahşi ve yünlü taktiklerimizi "onursuz" vb. diyerek kibirli bir şekilde kı nayan birçok kişi var. Bu her 


şeyi bilenler, "onurlu", "incelikli" veya "makul" olmanı n hiçbir işe yaramadı ğı nı anlayamı yorlar. Sağcı hareketler şu ana kadar 
başarı yaulaştı . 
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Sol, onurlu ya da makul değil ama başarı lı oluyor. Gücü var! Kazanı yor çünkü tüm siyasi gücün temel kaynağı nı n 
sı radan halk kitlelerinde olduğunu anlı yor. 


Nihai siyasi güç "muhafazakarlarda" veya "liberallerde" veya entelektüellerde veya serseri ekiplerde değil, milyonlarca tesisatçı da, 
marangozda, işçide, taksi şoföründe, barmende vb. bulunur. Ve bu milyonlar asla tartı şmayla kazanı lmaz, ama her zaman aşı rı 
duygusallı kla. Severler ve nefret ederler. Çocuklar gibi oynuyorlar ve hayvanlar gibi dövüşüyorlar. Özellikle liderlerin zayı fli ğı nı 
küçümserler ve onlara zulmetse bile gücü severler. Roosevelt bunun şeytani bir örneğiydi. Yüce siyasi fikirler arası ndaki 
entelektüel bir tartı şmayı değil, kendi tarafları nı n ezici zaferini ve kim olursa olsun düşmanı n tamamen yok edilmesini 
görmek istiyorlar. 


Yahudilerin demokrasi fikrini öne sürmesi, tüm kitle iletişim araçları nı n ve popüler eğlencenin kontrolünden oluşan bu kitleler 
üzerindeki kendi güçlerini gizlemeye yönelik korkunç bir sahtekarlı ktı r.Sı radan bir insan, "oy vermesine" izin verilen kişileri ve 
konuları kişisel olarak bilemez. Amerika gibi "özgür" bir demokraside bunları ancak televizyonda, gazetelerde, dergilerde vb. kendisine 
gösterildiği şekilde "bilir". oylar, "baba imgeleri" ve güçlerinin geri kalan tüm araçları nı oluşturmak için bilinçli ve acı ması zca 
duygusal mühendislik tekniklerini kullanan "gizli ikna ediciler", bilimsel zihin manipülatörleri tarafı ndan üstün bir kurnazlı kla 

boyanmı ş insan görüntüleri ve meselelerdir. "Diğer tarafı n"bı rakı n kendini ifade etmesine, var olması na bile izin 


verilmiyor. 


Yahudi karşı tı ulusal TV şovunu kim duydu? Yoksa siyahi suçluları n yer aldı ğı bir suç programı mı ? Ya da örneğin Ike'nin 


kı rmı zı plağı nı açı klayan birJohn Birch TV programı ? 


Sonuç olarak zavallı , açı k sözlü, sı radan ve terbiyeli küçük Amerikalı John Doe, günün yirmi dört saati bası ndan, televizyondan 
vb. aracı lı ğı yla kafası na dökülen saçmalı kları n çoğunun gerçekten olduğuna inanı yor. Yahudiler," "tarı m reformcuları ", 
"yoksun zenciler", "hasta suçlular" -geri kalan tüm liberal imajlar- bir Yahudi gazetesi okuyan veya siyahi bir suçlu tarafı ndan 

saldı rı ya uğrayan herkesin bildiği gibi gerçek değildir. Ancak bu sentetik görüntülerin kitleleri duygusal olarak etkileme konusunda 
muazzam bir gücü var, böylece kitleler milyoner Roosevelt gibi dayanı lmaz şı marı k bir popinjay'e, örneğin bir "halkı n 


adamı " olarak oy verecekler! 


Düşmanı n kitlelerle iletişim kurmanı n tüm araçları üzerindeki mutlak hakimiyetine rağmen, bu kitleleri başka yöne yönlendirebilecek 


bir siyasi örgütlenme kurma sorunu, bu nedenle, öncelikle kitlelere - her ne şekilde olursa olsun - ulaşma sorunudur. Tümü. 


Sizi ve iktidardakilerin zı t kutbunda olduğunuzu öğrendikleri sürece, ilk başta onlara nası lulaştı ğı nı zı n bir önemi yoktur. 


Bizim "Nazi" taktiklerimiz, Yahudileri, "sessiz muamele" gösterme çabaları na rağmen, "canavarlar", "nefret tacirleri", serseriler, 
teröristler vb. diyerek bize saldı rmaya zorluyor. kendi televizyonları nda, kendi kuklaları nı n görüntüleri kadar sahte olan bir 


imajı mı z inşa ediyorlar - ama yine de bizim bir imajı mı z ve kitlelere ulaşan duygusal etki yaratan bir imajı mı z. 


Sokaktaki adama Rockwell ve Amerikan Nazi Partisi'ni sorun, muhtemelen size bu örgütün "tüm Yahudileri ve zencileri öldürmek" 


isteyen bir örgüt olduğunu söyleyecektir. 


Bunun Yahudilerin teşvik ettiği iğrenç bir yalan olması önemli değil. Aslı nda bu aşamada imajı mi zı n şu şekilde olması tercih edilir: 


Machine Translated by Google 


canavarca. 


Kitleler elektronik hesap makinesi gibi düşünüyor. Modülasyonları yok, yalnı zca artı ve eksi, siyah ve beyaz, kesinlikle iyi ve 
kesinlikle kötü. Pavlov köpekleriyle, temel davranı ş kalı pları nı n temel olarak fiziksel koşullar tarafı ndan belirlendiğini kanı tladı ; 
Yahudiler ve Komünistler de "beyin yı kama"ları yla insanları n Pavlov'un köpekleriyle aynı mekanik psikoloji yasaları nı 

takip ettiğini kanı tladı lar. Uygun tekniklerle insanlar da dahil olmak üzere her canlı manipüle edilebilir. 


Yalnı zca havalı entelektüeller, kurguları nı n gerçek hayatta olduğu gibi "grilerle" "modülasyonunu" isterler. Sı radan insan kahramanlar ve kötü 
adamlar ister ve bunda hiç şüphe yok. "İyi" bir kötü adamı veya "kötü" bir kahramanı anlayamaz veya ona sempati duyamaz. Tercih ettiği ucuz dergiler ve 
çizgi romanları n incelenmesi bu ifadenin doğruluğunu kı sa sürede ortaya çı karacaktı r. Eğer "Süpermen" sarhoş olup kendini rezil ederse ya da arada 


bir korkaklaşı rsa -gerçek "kahramanlar"ı n yaptı ğı gibi-anı nda iflas ederdi. 


Dolayı sı yla Yahudiler, Nazi vahşeti yalanları nı bu tür okyanus selleriyle Amerika'ya yaymaya devam ederken, tam olarak 
onlardan yapmaları nı istediğimiz şeyi yapı yorlar. Şu anda ve bir süre daha, onlar parlayan "kahramanlar", biz ise 90100 çürümüş 
"kötü adamlar"ı z. Neyse, olan bitenin topyekun muhalifi imajı yla kitlelere ulaştı k. John Doe olup bitenlerden ve kendi 


kaderinden makul ölçüde memnun olduğu sürece, bu imajı kabul etmeye devam edecektir. 


Ancak Yahudiler ve onları n zehirli liberalleri, eşcinselleri, ı rkları birbirine karı ştı ranları vb., zavallı küçük John Doe'yu ona 

yaptı kları ndan dolayı daha uzun süre mutlu edemezler. En usta TV kardeşlik programları nı n hiçbiri, karı sı öfkeli 

siyahlardan oluşan bir çete tarafı ndan vahşice tecavüze uğrayan bir adamı n, "ezilmiş" ve "masum" zenci şeklindeki Yahudi imajı nı n 
sahteliği konusunda kaba bir şekilde uyanması nı engelleyemez. Barı ş ve birlikte yaşama şiiri, Bay Doe'yu, komünizmin dünyayı 
fethetmekte olduğu, dünya insanları nı n üçte birinin zaten köleleştirildiği ve geri kalanı nı n yumuşadı ğı ,oysaartı kbirkı yı ya 


vurduğu gerçeğine karşı kör tutamaz. Florida'nı n kilometrelerce açı ğı nda! 


Şu anda,"sı radan insan" süper sahte bir savaş korkusunun ve manipüle edilmiş ekonominin ürünlerinin tadı nı çı karı yor 
ve kulakları , bu sahte "refah"ı n temelini incelemesi yönündeki ricalara sağı r. Ancak kağı ttan evrallisi çöktüğünde, ki bu 


kaçı nı Imaz olarak sekiz ya da dokuzyı | içinde gerçekleşecek, John Doe aniden uyanacak! 
Ve çokkı zacak! 


Aç siyahlar ve beyazlar var olmayan işler için savaşı rken Amerika'nı n dört bir yanı ndaı rk ayaklanmaları yaşanı rken, "dostları nı n 
başı ndan beri onun düşmanı olduğunun ve onun "dostları " olduğunun acı dolu bir şekilde farkı na varı lması yla birlikte, kardeşlik ve 


tatlı makullüğe dair tüm güzel kavramlar yok olacak. dolayı sı yla düşmanları onun dostları olmuştur. 


Yalancı lar şimdi Amerika jürisi önünde kendilerini mahkum ediyorlar ve jüriyi ne kadar çok yalan söyler ve dolandı rı rlarsa, jüri 

onları nnası | götürüldüklerini keşfettiklerinde yalancı nı n kanı ndan dolayı o kadar çok haykı racak. Bizler, bu doğru olmasa bile, 
tüm Yahudilerin sözde katilleri olarak reklam edilmekten memnunuz - hatta MUTLUyuz, çünkü bu şekilde (1) basit fikirlerle kitlelere 

ulaşı yoruz ve (2) dünyanı n en önde gelen temsilcisi olarak öne çı kı yoruz. kitlelerin nefret etmeye başladı ğı nı ve birkaçyı | 


içinde de tutkuyla nefret edeceklerini bildiğimiz şeyin uzlaşmaz düşmanları 


Artı k iktidar mücadelemizin ilk aşaması nı neredeyse tamamladı k. Hem ismimiz hem de Yahudi Komünizmi-Siyonizm'e ve 
ı rkları nkarı ştı rı lması nakarşı fanatik muhalefetimiz, birçok kişi tarafı ndan yanlı ş anlaşı lması na ve yakı cı 


bir nefretle de olsa tüm dünyada biliniyor. İlk amacı mı z buydu. 


Mücadelenin bir sonraki aşaması , kitlelerin beyni yı kanmı ş zihinlerine birkaç basit fikri sokmaya başlamaktı r. 
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gerçekte ne olduğumuzu, söylediklerinden ziyade. Her ne kadar kitleler onu okumayacak olsa da, bu kitap bu yönde 

atı lanilkbüyükadı mdı r. Ama kaçı nı lmaz olarak propaganda savaşı nda bize yardı m edecek bazı entelektüel 

savaşçı ları da kazanacaktı r. En önemlisi, kitap, gerçek doğamı z ve kendi içinde değerlendirilebilecek fikirlerimiz 

hakkı ndaki Yahudi yalanları nı n, yalancı lar için korkutucu sonuçlar doğuracak, ezici bir reddiyesi olarak kalacaktı r. Adalet 
Bakanlı ğı 'ndaki Yahudiler gittikçe çaresizleştikçe, hapishaneye, yeni bir böcek evi turuna atı Idı ğı mda bile, ki bu büyük 
ihtimalle yasalara titizlikle bağlı kalmamı za rağmen, kitap bana vaaz verecek. Gerçeği ve kurtuluşu sessizce binlerce, belki de 
milyonlara duyuruyor. 


Bir salon kiralama ve halka açı k toplantı lar başlatma hakkı mı zı zorlamak için hâlâ çok zayı fı z. Bugün bir toplantı 

için genelevin çatı katı nı kiralayamadı k. Ancak bu uzun sürmeyecek. Kitaptan elde edilen gelir sonunda damarları mı za 
kan akmaya başladı ğı nda, birkaç cesur öncünün katkı ları ndan akan su yerine mahkemeye gideceğiz ve diğer 

Amerikalı lar gibi bir salon kiralama hakkı mı z için mücadele edeceğiz -- New York'ta halka açı k bir parka sahip olma 

hakkı için mücadele ettik ve kazandı k. 


Ve saygı n bir salon kiralayı p halka açı k bir toplantı odüzenleyebildiğimizde, mücadelemizin ikinci aşaması na, 
propaganda yoluyla eğitim aşaması na iyi bir şekilde başlamı ş olacağı z. Yahudilerin şu anda insanları n zihnine kazı nan 
şeytani derecede zekice sloganları nı n yerini alacak birkaç basit, unutulmaz slogan ve fikri halkı n zihnine kazı yacağı z: 
"kardeşlik", "gruplara göre yargı layamazsı nı z, sadece bireyler olarak", "hoşgörü" (geriye kalan her şey için, ancak "nefret 
tacirleri" için nefret). İfade özgürlüğünün bu sevdalı ları Nazi "sloganları "vs. hakkı ndası zlanı rkenbı rakı n 
düşünceli Amerikalı , Yahudiler ve "liberaller" tarafı ndan yürütülen kampanyanı n doğası nı düşünsün. Ayrı ca sloganlar 
ve en canavarca duygusal propagandayı da kullanmı yorlar mı ? 


Bu bilimsel ve güçlü yöntemlerle yavaş yavaş kitlelere gerçekte ne olduğumuzu anlatmaya başlayacağı z. Ve yine, 

Yahudilerin yalanları onlara geri tepecek, tı pkı insanları n benimle röportaj yapmaya gelip beni zeki, okuryazar, nazik, 
makul ve çoğu kişinin kişisel olarak sempatik bulduğu zaman zaten küçük bir şekilde yaptı kları gibi. Başı mdaki boynuzları 
görmedikleri, ateş ve kükürt dumanı nı koklamadı kları zaman yüzlerindeki şok açı kça görülüyor. Beş ya da yedi yı llı k 
bir süre içinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce ve son olarak milyonlarca insanı ideallerimize ve Amerikalı ları n ve Beyaz 
adamları n gerçekten istedikleri şeylere yönelik erkeksi, açı k sözlü liderliğimize inandı racağı z. 


Bu arada, mümkün olan her siyasi makam için aday olmaya başlayacağı z ve köpek yakalayı cı için bile oy pusulası na 
girdiğimizde TV saati satı n alma hakları mı z konusunda! srar edeceğiz. Televizyondaki gamalı haçlı pankartı n önünde 
belirdiğimde ve insanları n duymaktan aciz kaldı ğı gerçekleri eve götürdüğümde Yahudilerin vahşi ulumaları kulakları ma 
müzik, sinsilerin ve hainlerin ölüm şarkı sı olacak. Er ya da geç, önce küçük makamlara, sonra da büyük makamlara seçilmeye 
başlayacağı z. Yahudiler Virginia'nı n dürüst halkı nı zorla entegrasyon ve yı kı mla, pornografiyle ve komünizmle 

tahrik etmeye, zorlamaya ve takip etmeye devam ettikçe, ben kaçı nı Imaz olarak vali seçilmek için yeterli oyu kazanabileceğim. 


Ve bu, Amerikan mirası mı zı geri kazanma ve ülkeyi inşa eden Beyaz Hı ristiyanları n yararı na Anayasayı uygulama 
mücadelesinde üçüncü aşamanı n başlangı cı nı işaret edecek. Yahudilerin tüm yalanları na ve terörüne rağmen, 

kamu görevinin prestijiyle, dürüst, korkusuz bir devletin nası | olduğunu gösterecek ve kazandı ğı mı zhalkı örgütleyeceğiz. 
Eğitimli, katı mevcut Nazilerimizi, Amerikan Devrimcilerinin kovduğu gibi kutsal bir coşkuyla coşacak ve iç savaştan 

bu yana halkı mı zda eksik olan, ülke çapı nda bir kitle örgütü haline getireceğiz. Bu zamana gelindiğinde, bayat bulaşı k suyu 
programları ve "eski güzel atlara ve arabalı günlere dönüş!" savaş çı ğlı kları yla "muhafazakarlar", şimdi fark etmiyormuş 
gibi davrandı kları Yahudiler tarafı ndan itibarsı zlaştı rı lacak ve dövülecek. Amerika'nı n düşmanları oözgürlüklerimiz, 
geleneklerimiz ve en önemlisi beyazı rkı mı züzerindeçi Igı nca koşacak. Goldwater'ı n Kennedy'yi takip edeceği 
neredeyse kesin; zira Kennedy dört yı | daha dayanı Imaz bir ihaneti Amerikalı ları n boğazı natı ktı . 
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Ve Goldwater, Yahudilere ve onları n yalanları na inanmak için çok çabalayan iyi ve sabi rlı insanlar için bardağı taşı ran son damla olacak. O da halka 
ihanet ettiğinde onlara başvuracak yer kalmayacaktı r. Cumhuriyetçi Partililer ile Demokanlar arası ndaki sahte "rekabet" şimdiden milyonlarca insanı 
tiksindirdi ve bu milyonlarca kişi artı k "liberallere" karşı "muhafazakarlar" olarak bir şeyler yapı lması nı umuyor. Ve bu zavallı masumlar, kurnaz 
Yahudilerin onlara liderlik etme şeklindeki eski numaraları nı bir kez daha başardı kları nı anladı kları nda - onları yenemedikleri zaman (ki bunu 
yaptı lar - Ike'yi oyuna soktukları nda) - tam da bu noktada olacaklar. Koyun gibi sabı rları nı n sonunu bulacaklar ve sonunda görecekleri ölümcül 

bir düşmanla topyekün, uzlaşmaz bir mücadeleye hazı r olacaklar. Özellikle zengin "muhafazakarlar", Goldwater onlara parlak ihanetin son dozunu 
verdikten sonra sancakları mı zaakı n edecek. Nası | ki Ruhr'lu sanayiciler, cüzdanları na el uzatan komünistleri yenmenin orta yolu olmadı ği nı 
anlayı p sonunda Hitler'i destekledilerse, zengin Amerikalı gericiler de Yahudilerin bunu öğrendiklerinde bizi destekleyecekler. ve Komünistler paraları na 


el koymak üzereler. 


Yalnı zca halktan değil, aynı zamanda korkmuş gericilerden de gelen fonları n artması yla, 1968 yı lı na kadar dördüncü aşamaya, 
yani iktidarı n kazanı lması na başlayabileceğiz! Cumhurbaşkanlı ğı yarı şı nı gerçekleştireceğiz, bu da ulusal TV'de muazzam bir 
yayı nyapı Ilması nı garanti edecek. Goldwater'ı ya da başka bir Yahudi'yi ya da onları n ortaya koyduğu Yahudi yardakçı ları nı 
henüz yenemeyeceğiz, ama burada, çukurda yapmı ş olsak bile, terörü en üst düzeyde yenilmezse onları n makinesini parçalayacağı z. 


İktidara planlı yükselişimizde kilit faktör, zaten hem beyazlar hem de siyahlar için tamamen dayanı Imaz hale gelen bir sorun olan 
Zenci sorununa çözümümüz olacak. 


Amerika'nı nsı radan emekçi halkı "zenciler" dedikleri insanlardan bı kmı ş durumda ve bu konuda şiddet içeren eylemlerde 
bulunmaları ancakenaşı rı beyin yı kama önlemleri ve ABD Ordusu da dahil olmak üzere silahlı güç kullanı mı yoluyla 
engelleniyor. Küçük kaya. Bu Güney'in sorunu değil; Detroit ve New York gibi kuzey şehirlerinde durum daha da patlayı cı 


Aynı zamanda siyahları ndabı ktı ğı anlaşı lı r. Bu dünyadaki her insan, kendisini "değerli" ve kendi öz saygı sı nalayı k 
görmenin bir yolunu bulmalı dı r. Aksi takdirde, psikolojinin demir kanunları oonu (1) delirmeye (2) intihar etmeye (3) sarhoş, 


sersemlemiş bir serseri haline gelerek Sorundan kaçmaya zorlar. 


Onu seviyormuş gibi yapan (ancak siyahlarla karı şmak zorunda kalması nlar diye kendi çocukları nı özel okullara gönderen vb.) beyaz 
ikiyüzlüler tarafı ndan sürekli olarak kendisine "eşit" olduğu söylenen Amerika'daki zenci giderek daha fazla hüsrana uğruyor. çok 


önemli olan değerlilik duygusunu arayı şı nda. 


Yüzyı | önce, "eşitliğin" henüz duyulmadı ğı zamanlarda siyahları n durumu daha az umut verici görünüyordu, ancak tartı şı lan 

açı dan durum çok çok daha iyiydi. Zenci yalnı zca kendi ayrı calı klı siyah çevresi içinde yaşadı ve hareket etti. 

Elbette neredeyse bir hayvan gibi küçümseniyordu ama psikolojik varlı ğı 96100 kendi grubu içindeydi. Örneğin beyaz bir eş alma 

olası lı ğı nı , hatta beyazlarla ilişki kurma olası lı ğı nı bile hiç düşünmedi. 

Değerlilik duygusunu yalnı zca kendi grubu içindeki statüsüyle kazanı yordu ve burada öne çı kı p belki de "büyük bir adam" olabilirdi. 
Diğer zenciler arası nda belki de en iyi banço oyuncusu veya hikaye anlatı cı sı olmayı başaran zenci, çok gerçek bir 

başarı ydı 


Ancak modern "eşitlik" ikiyüzlülüğünün yükselişiyle birlikte, Zenci sürekli olarak beyaz çevrelerde başarı lı olmadı ğı sürece başarı lı 
olmadı ğı ve değerli olmadı ğı fikrini önüne koydu. Artı k bir Zenci kadı ndan memnun değil, ama, Yeterli para ve prestije sahip 
olan hemen hemen her zencinin bir Beyaz ile evlenmesinin de gösterdiği gibi, beyaz kadı nlar edinmenin, beyaz işler bulmanı n ve 


asla olamayacağı Beyazlarla 96100 aynı şey olarak kabul edilmenin hayalini kurar. 
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"Liberaller" elbette argümanı hafife alı yorlar, ancak sorunun en temel kı smı , en "liberal" beyazları n bile yalnı zcaağı zları yla 
eşitlikten bahsetmeleri ve bu durum kimseyi etkilemediği sürece. kişisel yaşamları . Zenciı rkla üreme amacı yla cinsel olarak 
karı şmaya hiç niyetleri yok ve Zenci bu reddedildiği sürece, ten rengi dı şı nda beyaz insanlarla aynı olduğu saçmalı ğı na 


gerçekten nası | inanabilir? 


Dürüst Amerikalı lar ön kapı ları na renkli çizgi çizerler ve dürüst olmayan "liberaller" de aynı renkli çizgiyi kı zları nı n yatak odası 


kapı sı na çizerler. Ama çizgi oradadı r ve her zaman da öyle olacaktı r. Veacı yor. Bundan emin olabilirsin. Yalnı zca balı k gibi 
soğuk bir "liberal" "insancı Ilı k" gevezeliği, siyahlara 90100 eşitliğin yalnı zca bir zaman meselesi, oturma eylemleri ve uyuma 
meselesi olduğu yönündeki yanlı ş fikri vererek onlara verdiği korkunç acı yı fark etmekte başarı sı z olabilir... 


Öte yandan, Amerika'nı nsı radan çalı şan beyaz halkı , "Zenci" örgütlerin arkası ndaki Yahudiler tarafı ndan kı şkı rtı Idı ğı için baskı ları 
giderek daha iğrenç hale gelen siyah adamdan nefret etmeye başlaması yla suçlanamaz. Sör Stafford Cripps'in yaptı ğı gibi, kendikı zları nı Zenci 
"eşitliği" sunağı na sunmaya hazı r olan birkaç alçak liberal olsa bile, bozulmamı ş, sağlı klı beyaz çalı şan adam, onu öldürmeden önce çı plak şiddet 


için her şeyi yapacaktı r. kutsal içgüdülerinin ve doğa yasaları nı n toptan ihlal edilmesine izin verecektir. 


İtfaiye ve polis departmanları entegre edildiğinden ve Sammy Davis Jr. gibi canavarlar tüm bası n ve dergilerimizde beyaz eşleriyle 
birlikte sergilendiğinden, paranı n Yahudi gücü şu anda iş kaybı nedeniyle bu sinir bozucu Beyaz adam ordusunu kontrol altı nda 
tutuyor. Ancak para ve işler gittiğinde (ki kesinlikle öyle olacak), sahte ekonomi çöktüğünde ve artı k Berlin "kriziyle" ve benzeri 


dolandı rı cı lı klarla düzeltilemediğinde, öfkeli milyonlarca Beyazı durduracak hiçbir şey olmayacak. erkekler. 


Sonuç olarak şiddet ve kan dökülmesine yol açacak tüm planlar iş başı nda. Münafı klar ve Yahudiler zenciye eşit olduğunu ve zorlaması 
gerektiğini söyleyip duruyorlar. Ve Beyazlar - Güney'de olduğu gibi Kuzey'de de - sadece işlerini kaybetmeleri ve belki de hapse 
girmeleri gerçeğiyle cehennemi baskı yı durdurmak için şiddetten uzak tutuluyor. Onlara "yobaz" demek onları sonsuza kadar 


durduramayacak. 


Bunu entelektüel olarak çözemeyen Amerikalı ları n çoğu bunu içgüdüsel olarak biliyor. Zenci baskı sı devam ederken herkes 


korkunç, ölümcül gerilimi hissedebiliyor. 


Bu tarif edilemez durumu akı lı ca çözerek göreve gelmemizi sağlayacak oyları n çoğunu kazanacağı z. 


Ekonomik felaket vurduğunda, ABD'nin her yerinde ı rk isyanları kaçı nı lmaz sonuç olacaktı r. Stevenson'dan Goldwater'a kadar 
tüm politikacı ları mı zı n oybirliğiyle gözardı ettiği veya ağı rlaştı rdı ğı 1 rk sorunu, zeka, dürüstlük ve iyi niyetle 


çözülmeli, yoksa katliam ve kan dökülerek çözülmeli. 


Amerikan Nazi Partisi, bir zencinin Beyaz Toplumda asla mutlu olamayacağı nı , çünkü kendisine sürekli olarak renk çizgisi 
hatı rlatı Idı ğı sürece, ister dürüstadamı n yanı nda olsun, o önemli değerlilik ve kendine saygı duygusunu asla 
kazanamayacağı nı kabul eder. önkapı ya daliberalin kı zı nı n yatak odası kapı sı 


Zenci, mutlu bir insan olarak var olması gereken "statüyü" ancak kendi coğrafyası nda, kendi halkı nı narası nda bulabilir. 
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Washington, Lincoln, Jefferson, Madison, Monroe ve tüm ilk liderlerimiz bu temel gerçeği fark ettiler ve Afrika'da, başkenti Başkanı mı z 


Monroe'dan sonra Monrovia olarak adlandı rı lan Liberya'nı n zencilerimiz için kurulması na yardı mcı oldular. 


Çok uzun zaman önce, bir zenci olan Marcus Garvey, Afrika'ya dönüş isteyen bir dilekçeyle dört milyon zenci imzası toplayan bir Afrika'ya 
Dönüş hareketine öncülük etti. Ancak bu gerçeğin kamuoyuna açı klanması na izin verilmiyor çünkü Yahudiler, Zencileri burada üç kötü 


amaç için istiyor: 


(1) Zencileri siyasette güç dengesi olarak kullanı yorlar. Beyazları neredeyse eşit bir şekilde Cumhuriyetçiler ve Demokanlardan oluşan 


iki anlamsı ztakı ma böldüler, böylece oyları düzgün bir şekilde birbirini iptal etti (Yahudilerin önderlik ettiği "oylardan çekilme" 
yönündeki büyük çabaları n ana nedeni, enayilerin kendilerini hayal etmelerine neden oluyor). kendi hükümetlerine katı lı yorlar). 
Bugün bir politikacı ancak siyahları n oyları nı kazanarak seçilebilir ve Yahudiler Siyahları n oyları nı kontrol edebilir. Nispeten 
cahil ve saf kalpli olan Zenciler, Marvin Rich ve Arthur Spingarn gibi kurnaz ve kurnaz Yahudiler tarafı ndan kolaylı kla yönetiliyorlar. Ve 
NAACP, CORE vb.'nin bu Yahudileri, siyah sürülerinin oyları nı Yahudilere ve Zencilere en çok teklif veren kişiye satı yorlar ve ülkenin, 


Anayasanı n ve BeyazHı ristiyan çoğunluğun canı cehenneme. Bu son derece kirli bir plandı r! 


(2) Yahudiler ekonomik açı dan çaresiz olan Zencileri mali açı dan avlı yorlar. Yahudilerin siyah sı ğı rları nı nası Isağdı kları nı 
görmek için şehrin Zenci kesimini ziyaret etmek ve dükkânları n üzerindeki isimlere bakmak ya da hamam böcekleri ve farelerin kol 

gezdiği siyah apartmanlardaki devasa kiraları kimin topladı ğı nı görmek yeterli. Siyahlara kimin çürük şarap ve viski sattı ğı nı görün. 
Ya da çocuksu siyahlara çöp ve plastik hurda satarken yaratı lan kolay ödeme borçları karşı lı ğı nda Zencilerin acı nası maaşları na 


kimin haczedildiğini görmek için belediye mahkemesi kayı tları nı inceleyin. 


Yahudilerin Siyahları burada tutması nı n üçüncü nedeni ise daha incelikli. Onlar, Yahudiler, bunun bir Yahudi operasyonu olduğunu 


açı kça belirtmeden, Yahudi olmayan Beyaz toplumu Yahudilerin yararı na parçalamak için Zencileri koçbaşı olarak kullanı yorlar. 


Yahudiler, Siyahlara eşitlik vaaz ederek ve kendilerini entelektüel sanan ama hissedebildikleri zaman düşünmeyen Eleanor gibi yumuşak 
kafalı ve kalı n kafalı ları safları na katarak, zenci istilaları yla toplumumuzu ve moralimizi bozuyor. arkaları na gelen Yahudiler 
tarafı ndan derhal sömürüldü. 


Kı sacası , 96100 Yahudilerin yönettiği TV ve sinema sektörü kadar, Zenciler de Amerika'daki Yahudi gücünün anahtarı dı r. 


Zenci sorununa gerçek bir çözüm bulmaya yönelik her türlü çabanı n Yahudiler tarafı ndan takip edilmesinin ve ortadan 


kaldı rı Iması nı n nedeni budur - Marcus Garvey hapse atı lı rken ve hareketi dağı tı lı rken. 


Ancak Yahudilerin saldı rı ları , Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da ve şu anda ABD'de olduğu gibi Beyazlar arası nda da her zaman 
bir karşı güç oluşturduğu gibi, sonunda gerçek bir lider de ortaya çı kardı lar. Zenci halk arası nda "Siyah Müslümanları n" başı 


olan Elijah Muhammed var. 


Bay Muhammed'in bir zamanlar Beyazları n katliamı nı vaaz ettiğini biliyorum. Onu suçladı ğı mı söyleyemem. Ben bir zenci 
olsaydı m, bendeaynı şekilde hissederdim. Ancak Bay Muhammed bizimle aynı sorunlarla karşı karşı yaydı ve hâlâ da karşı 
karşı ya: Yahudilerin ve hükümet dahil tüm uyduları nı n topyekun düşmanlı ğı . Yahudi bası nı , CORE ve NAACP gibi Yahudilerin 


önderlik ettiği "siyah" örgütler ve faaliyetler için övgüler ve övgüler yazarken, onu görmezden gelmek için elinden geleni yapı yor. Bu 
koşullar altı nda ve çoğu zencinin basit kalplerini, cehaletlerini ve fena halde baskı altı ndaki durumları nı hatı rlayarak, onun, 


hak ettiği değeri kazanmak için gerekli olan her türlü vaaz vermesi affedilebilir. 
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Sorunu çözmek için yapı cı bir şeyler yapma gücümüz var, tı pkı Yahudibası nı nı nyalancı ları nı altetmek için oldukça 
güçlü yöntemler kullanmamı z gerektiği gibi. 


Ancak Elijah Muhammed, dünyadaki en aşağı türden bir milyon veya daha fazla insanı -tembel, sarhoş, kirli, pis ağı zlı , kötü 
fikirli siyah serseriler ve suçlular, "zenciler" adı verilen iğrenç yaratı klar- aldı ve onları disiplinli insanlara dönüştürdü. , 
kendine saygı lı , ayı k, çalı şkan, nazik, temiz konuşan ve temiz insanlar. Elijah Muhammed'e saygı duyduğum için beni 
"zenci aşı ğı " olmakla suçlayan Beyaz adamlar, bugün bana liderlik konusunda böylesine ustaca bir yetenek sergileyen Beyaz 
lideri göstersin! 


Muhammed'in bilgeliği ve itibarı geliştikçe, program ve taleplerinde de dahaı lı mlı ve devletadamı na benzer hale geldi. 
Yahudilerin halkı nı nası | kullandı ğı nı ve istismar ettiğini biliyor ve bunu söylemekten korkmuyor, tı pkı Muhammed'i 
övdüğüm için beni lanetleyen ve ardı ndan en korkakça "şşşt! 'Yahudiler" diye fı sı Idayan Güneyli Beyazları n çoğu gibi. . 


Zenci ulusu için Amerika toprakları talep ediyordu. Ve şunu söyleyeceğim ki, eğer Zenci sorununu çözmenin başka bir yolu 
olmasaydı ve bunun alternatifi Beyazı rkı n melezleşmesi olsaydı ki bu mevcut karı şı k baskı lar devam ederse 

kaçı nı lmazdı r, Zencilere bir teklif bile vermeye hazı rdı m. Beyazı rkı mı zı n Güney Amerika'daki sürü gibi kahverengi 
melezlerden oluşan bir ulusa dönüştüğünü görmeden önce Amerika'da kendilerine ait bir bölge (belki de New York City, Yahudi 
"arkadaşları nı n" arkadaşlı ğı ndan keyif alabilecekleri yer). 


Ama bu gerekli değil. 


Ekonomik felaket vurduğunda, altı ila sekiz yı | içinde sahte savaş korkusu ekonomisi Berlin ve Laos'tan çı ktı ğı nda, 
ekonomimizi canlandı rmak veya canlandı rmak için CCC'nin "PWA" kampları na ihtiyacı mı z olmayacak."Dı şyardı m"ile 
düşmanları mı zdan dostluk ve "tarafsı zlı k" satı n almaya yönelik iğrenç çabaları mı za son vererek ve bu parayı ve şu 

anda sivil haklar ve zenci suçları | için israf edilen parayı Afrika'da modern bir sanayi ülkesi inşa etmek ve inşa etmek için kendi 
zencilerimize tahsis ederek, Sadece kendi modern Ulusları nı n geleceğini, Zencilerimizin göç etmek için akı n edeceği kadar 
çekici hale getirmekle kalmı yoruz, aynı zamanda kendi serbest ekonomimize - müteahhitlerimize, teknisyenlerimize, hizmet 
organizasyonları mı za, işadamları mı za-yı Ida sekiz veya on milyar dolar pompalayacağı z. bankalar vb. Ve bu, 

milyonlarca Amerikalı yı daha fazla sorunu çözmek için değil, sorunu çözmek için yapı cı bir proje üzerinde çalı şmaya itecektir. 


Pek çok kişi on beş milyon zencinin Afrika'ya taşı nması nı nimkansı zolacağı konusunda itiraz ediyor. Bu insanlar, savaş 
koşulları altı nda, İkinci Dünya Savaşı 'ndakinden çok daha fazla insanı hareket ettirdiğimizi unutuyorlar! Uygun irade ve 
ruhla kolay olacak. 


Zencileri kazanmak ise modern satı ş ve halkla ilişkiler yöntemleriyle gerçekten çocuk oyuncağı . Amerika'daki çoğu zenci inanı lmaz 
derecede çürümüş durumda. Yahudilerin Zencilere sunduğu görkemli "eşitlik" ve "biraz bal tadı " (yani beyaz bir kı zla cinsel ilişki) 
vizyonu, siyahları hı zla hayal kı rı klı ğı na uğratı yor ve baskı devam ettikçe bunu artan bir hı zla yapacak... Yalnı zca 

nadir bulunan "profesyonel" Zenciler herhangi bir şeyden gerçekten nefret eder ve onlar ezici bir azı nlı ktadı rlar. 

Serserilerin mahkemelerimize ve hapishanelerimize koşturması göz önünealı ndı ğı nda, Amerikalı zencilerin büyük bir 

kı smı sefil bir şekilde fakir, hüsrana uğramı ş, sömürülüyor ve genellikle yaşayacak çok az şeyleri var. 


Halkla ilişkiler çalı şmaları için her türlü fonla, milyonlarca mazlum yaratı ğı n uzun, çok uzun bir süre sonra gerçek bir 

mola vermesini sağlayacağı z. Bir adam, her savaşı n her iki tarafı n da gösterdiği gibi, gerçekten inandı ğı birvizyonadı na 
düşmanı n toplu süngülerine saldı racaktı r. Zencilerimizin artı k, onları , özellikle de profesyonel ya da amatör bir beyaz 
fahişeye parası yetmeyen yoksulları fena halde hayal kı rı klı ğı na uğratan ikiyüzlü "karı şma" umududı şı nda hiçbir 
vizyonu yok. 
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Vahşi Afrika'da neredeyse hiç vası flı işçi ve lider yok, bu yüzden Amerikalı zenciler burada aşağı ve ezilen ikinci sı nı f vatandaşlar 
statüsünden, yeni topraklarda öncü kahramanlara ve çok aranan uzmanlara hemen sı çrayacaklar. Tüm Amerikan kasabaları nı n 
Zenci bölümlerindeki, içinde edebiyat ve dilekçelerin bulunduğu çekici vitrinler, TV programları , halka açı k mitingler ve modern toplu 
satı ş tekniklerinin tüm diğer araçları , hüsrana uğramı ş milyonlarca Amerikalı Siyahı n hayal gücünü ve kalbini ateşleyecek. 


90100 eşitliğin umutsuz hayali asla başaramaz. 


Ve Elijah Muhammad, bu kudretli hareketi organize edecek ve yönlendirecek açı k ve kanı tlanmı şliderdir; bu, Amerika'nı n başka 


topraklarda zulüm gören ve takip edilen insanlar tarafı ndan medenileştirilmesiyle neredeyse tamamen paraleldir. 


"Zenci aşı ğı "nı n aptalca ulumaları narağmen acı çekmek zorundayı m ve Bay Weiger'ı n kalbinde bize karşı anlaşı lı r bir korku var. 
Muhammed, Zenci sorununa gerçek bir çözüm bulma büyük hedefine yönelik karşı lı klı güven ve işbirliği konumuna ulaşabileceğimize 
inancı mı ztam. Teğmenleri zaten bizimle temasa geçtiler ve yapabilecekleri her türlü yardı m konusunda bize güvence verdiler ve biz 


de onlara benzer bir güvence verdik. 


Güç ve nüfuzumuz arttı kça, Amerikalı zencilerimizin üç yüz yı | sonra onlara borçlu olduğumuz gerçek özsaygı ya ve düzgün çevreye 
nihayet sahip olacağı güne doğru, onurlu ve ayrı ayrı amakarşı lı klı yardı mlaşma içinde çalı şabileceğiz. kölelik ve sömürüye 


son verecek ve Beyaz adamları mı z, ataları nı n kanı yla kendileri için saf Beyaz Hı ristiyan medeniyetini kazanacaklar. 


Ve bir gün bu korkunç sorunu, Yahudi komplocular hariç, siyah ve beyaz tüm dürüst insanları tatmin edecek şekilde çözdüğümüzde, 


yumuşak kafalı lar ve liberaller bile bize oy verecekler. 


1972'de, her eyaletteki Nazi senatörleri ve temsilcileriyle ve milyonlarca Nazi seçmeniyle, seçimlerde iktidara gelebileceğiz. Daha 
sonra mücadelenin beşinci aşaması başlayacak: temizlik! Demir bir süpürgeyle (ancak her zaman yasa ve Anayasa dahilinde) hain 
sürülerini görevden alı p gaz odaları na süpüreceğiz; belirli birı rktan ya da "din"den oldukları için değil, dinlerinde kanı tlanmı ş 
oldukları için. mahkemeler, jüriler önünde, insan aklı nı n şimdiye kadar tasarladı ğı en harika insanlara ve hükümet sistemine 


ihanet ettiler. 


Beyaz Saray'da bir dönem içinde, Zencilerin Afrika'ya veya buradaki rezervasyonlara yönelik büyük kitlesel hareketini bitirebileceğiz, 
böylece şehirlerimiz BEYAZ parlayacak ve artı k kendi ulusal başkentimizi kı sı r bir ormana dönüştüren öfkeli suçlulardan nispeten 

arı nmı ş olacak. cinayet ve tecavüzden. Bizim ne kadar zorba olduğumuz ve insanları nası | öldürmek ve soymak istediğimiz hiç 
durmadan anlatı lan halk, güçle GERÇEKTEN neler yapabileceğimizi görecek ve idealizmimizin saf beyaz ateşini ilk elden bilecek, aynı 
derecede cesur. ve dürüst Almanlar, "Büyük Günler"de Almanya'nı n, dürüst Yahudiler için bile - ama özellikle Almanlar için - ne 

kadar cennet olduğunu anlatabilirler. Amerikalı lar bir kez daha eşcinsellerden, pornografiden, sera seks atmosferinden, ikiyüzlülerden, 
sahte Hı ristiyan pembe vaizlerinden ve en önemlisi hainlerden ve yalancı lardan tertemiz temizlenmiş harika, kutsanmı ş 


Amerika'nı ntadı nı çı karacaklar. 


İşte o zaman hareketimiz ve halkı mı ziçin en tehlikeli zamanlar başlayacak. 


Moskova'da, Kudüs'te ve dünyadaki banka evlerinde ipleri elinde tutan Yahudiler (Rothschild'lerin şimdi Papa John'un Kutsal Kitap'tan 
İsa'yı çarmı ha geren Yahudileri memnun etmeyen pasajları nı sildiği Vatikan da dahil!) Tı pkı bizi TI. Dünya Savaşı 'na sürükledikleri 
gibi, çürümüş gizli kan ve altı n imparatorlukları nı kurtarmak için dünyayı başka bir kan banyosuna sokmak için şeytani bir 


ustalı kla çalı şı yorlar 
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Hitler kaçarken dünyayı Marksizm için yeniden güvenli hale getirmek. 


Hiç seyahat etmemiş olan Hitler, iflah olmaz bir izolasyoncu ve şovenistti. Pis Yahudi dünya imparatorluğunun tam 

ortası nda, Yahudi pisliği ve balgamı ndanarı ndı rı Imı ş, lekesiz ve temiz küçük bir "balon" yaratabileceğini hayal etti. 
Bir süreliğine mucizeyi başardı ama görevi, kükreyen dı şkı akı ntı ları yla dolu bir kanalizasyonda hastane 
temizliğinde ve antiseptik küçük bir alan yaratmaya çalı şmak kadar imkansı zdı . Küçük Almanya'yı saran Yahudi nefreti 
ve zehir seli onu bunaltmı ştı . 


Eğer baştan başlasaydı , bir ALMAN hareketiyle değil, dünyadaki tüm Beyaz adamları kapsayan bir BEYAZ ADAM 
hareketiyle, hareketin milliyet ve hatta "din" gözetmeksizin tüm Yahudileri kapsadı ğı ve Komünist hareketin olduğu gibi 
uluslararası olsaydı kazanması çok daha uzun sürerdi ama kazanacağı ndan emindi. Kanalizasyonda güzel ve temiz 
bir yer yaratmadı ğı nı z gibi, uluslararası bir hareketi de ulusal bir hareketle yenemezsiniz. 


Biz bu hatayı yapmadı k. Başı ndan beri, ABD'de partiyi kurmak zorunda kaldı ğı m kadar, dini veya milliyeti ne olursa 
olsun TÜM Beyaz erkeklerin uluslararası dayanı şması nı inşa etmek için de çok çalı ştı m. 


Yöntem inanı Imaz derecede zor - çoğu ülkede yasaklı yı m ve dünyanı n diğer bölgelerindeki insanlarla yalnı zca 
posta yoluyla iletişim kurabiliyorum - ama KESİN. İngiltere'de, İsveç'te, Norveç'te, İzlanda'da, Kanada'da, Arjantin'de, 
Almanya'da, Danimarka'da -hatta Japonya'da- ve diğer onlarca ülkede, ölümüne mücadele için Dünya Nasyonal 
Sosyalistler Birliği'ni kurmaya çalı şı yoruz. Dünya Marksist Komintern ve Siyonist örgütlerin muadili. Bugün 

bu ülkelerdeki Nazi partileri ön isimlerle faaliyet gösteriyor, tı pkı benim birçok Amerikan şehrinde Nazilerimize Yahudi 
terör saldı rı ları ndan kurtulabilecek kadar güçlü olana kadar başka isimler altı nda faaliyet göstermeleri yönünde 
talimat verdiğim gibi. Ama güçleniyorlar ve saflaşı yorlar. Artı k hiçbir şey onları durduramaz. 


Yahudiler 1920'lerde Almanya'ya yaptı kları nı şimditüm dünyaya yapı yorlar. Hatta Yahudi patronlar, moda 

reklamları na bakı Idı ğı ndakadı n modası nı n20'liyı Iları nçı İlgi n modası na benzemesi gerektiğine bile 

karar verdiler. Her şeyi tekellerine alı yorlar ve pisliklerini ve çürümelerini bu şaşı rtı cı gezegenin her köşesine ve 
bucağı nayayı yorlar. Onları nkı zı | Birleşmiş Milletleri, tüm ulusal özgürlüklerin nihai mezarlı ğı olarak planlanı yor 
ve giderek daha renkli ve siyah hale geldikçe, Beyaz Irk'ı n nihai mezarlı ğı planlanı yor. 


Biz burada ABD'de büyüyüp güç kazandı kça, Yahudilerin bizi durdurmak için başka bir dünya savaşı nı n nihai 

çı İgi nlı ğı na karar vermesi gibi korkunç bir tehlike var - bitmek bilmeyen alternatif tehditleriyle dünyayı çı Igı na 
çevirmek için şimdi kullandı kları bir tehdit vetı pkı Pavlov'un köpeklerinin, mekanik işkence ve bakı m değişimleriyle 
öyle kaygı lı durumlara sürüklenmeleri gibi ki, tı pkı insanları mı zı n kitlesel olarak yapmaya başladı ğı gibi, 
manipülatörleri tarafı ndan emredilen her şeyi yapmaya istekli yaşayan zombilere dönüştüler. Yahudilerin, 

korkutucu renkli makalelerde ve televizyonda bize tasvir ettikleri hidrojen bombası savaşı nda kendilerini havaya 
uçurmak gibi bir niyetleri yok. "Soğuk savaş" kesinlikle savaşı n korkuttuğu ekonomiden para kazanmak ve burada kirli 
işler yapı lı rken, enayiler "orada" dehşet içinde izlemekle meşguller ve Lenin'in emrettiği gibi kendimizi ölene kadar 
harcamamı zı sağlamak için. 


Bununla birlikte, eğer Yahudiler tamamen ifşa edilmenin ve bunun sonucunda da özenle hak ettikleri cezanı n eşiğindeymiş 
gibi görünürse, intikamdan kurtulma umuduyla son dakikada her şeyi herkesin kulağı na çekmeye çalı şı rlardı . 
felaket kafa karı şı klı ğı ve sefalet içinde. 


Biz, hareketimizin temel fikri olan Beyaz Aryan Irkı nı n birliği olan, ol rkı n üyelerinin dünya üzerindeki konumu ne 
olursa olsun, buna karşı koruduk. Bu birlik Beyaz Aryan'ı da içeriyor 
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Bizim kadar Yahudi Komünizminin kurbanı olan Rus halkı , hatta bizim kalı n kafalı "liberallerimiz" gibi bu işe uyan Ruslar bile, 


onları kullanan şeytanları n doğası nı bilmiyorlar. 


Aynı zamanda biz burada ABD'de çalı şı yoruz ve büyüyoruz, diğer Batı lı ülkelerdeki Nazi dostları mı zdaçalı şı yor, Rusya'da 

da bir Nazi hareketi hazı rlamak için yasal olarak elimizden geleni yapı yoruz. Bir zamanlar Alman kardeşlerimizi bize "düşman" 

oldukları söylendiği için öldürmeye gittiğimizde, gidip Rus Beyaz adamları nı öldürme arzumuz yok. İkinci Dünya Savaşı 'nda kendi 
çürük ve bencil amaçları uğruna dünyayı mezbahaya çeviren, şimdi açı kça "Bizi gömecekler" diye övünen Bolşevik insanlı ğa hainleri 
katletmek için yakı cı bir arzumuz var! Bay Acheson gibi Rusça, Yidiş ya da İngiliz aksanı yla İngilizce konuşsalar da onlardan nefret 
etmekten utanmı yoruz. Ve onları n hak ettikleri kaderle karşı laştı kları nı görmenin yolu, bize öğretildiği gibi Rus halkı ndan nefret 
etmek değil, Rus Beyaz adamları nı n zorbaları defetmesine yardı m etmektir. Elbette cahiller ve belki de bize karşı nefret dolular, 


ama bu ülkede pek çok samimi "liberal" de öyle. 


Oturma odası ndaki halı ya kusan zehirli çocuklara benziyorlar. Zehirleyicilerin kurnaz ve sonsuz şeytani dehası nı bilerek, 


zehirlendiklerinden dolayı onlara kim lanet edebilir ve nefret edebilir? 


1920'lerde Yahudiler her şeyin yolunda gittiğini sanı yorlardı ve öyle de yaptı lar. Batı dünyası , spekülasyon, seks, caz, 

çı Igı n modalar, aptalca eğlenceler, zehirli zenci "kültürü" veı rksal hayatta kalma iradesini yok etmeye yönelik Yahudi cephaneliğinin 
geri kalanı ndan oluşan vahşi ve ahlaksı z bir cümbüş içinde kendini yakı yordu. Entelektüellerimiz kı zı | bayraklara 

akı n etti ve edebiyatı mı zo dönem için neredeyse açı kça komünisttir. Almanya'da Yahudiler, yedi milyon kı zı | serseri 

Almanya'nı n sokakları nda yürüyüp insanları döverken kibirli ve açı kça komünisttiler ve bunu başardı kları nı sandı lar. 

Almanya dünya devriminin merkezi olacaktı ve neredeyse başardı lar. Ancak, şu anda ABD'de olduğu gibi, onları n bu hain 

saldı rı ları , bizzat halkı n içinden bir karşı gücün, Adolf Hitler'in ortaya çı kması na neden oldu. Son dakikada hor görülen ve zulme 


uğrayan Naziler ayaklanı p hainleri yere serdiler. 


Bugün Yahudiler, Almanya'da yaptı kları nı naynı sı nı dünyanı n her yerinde yapı yorlar; aynı vahşi seks partisi, aynı çı Igı n 
spekülasyon ve harcamalar, aynı komünizm inşası ,aynı ahlaksı zlı k ve pornografi, aynı vahşi suç dalgaları , hatta aynı 


modalar. Kı zı | devrimin planlanan başlangı cı olantam bir çöküş ve kafa karı şı klı ğı noktası nahı zla yaklaşı yoruz. 


Belki de en ölümcül olanı , bu sefer Yahudilerin, Komünizmleri ve "demokrasileri" ile, gezegenin renkli sürülerinin Beyaz adama karşı 
vahşi ve isyankar isyanı yla neredeyse tüm Afrika'yı , Güney Amerika'yı , Hindistan'ı ve Asya'yı alevlendirmeleriydi. - ve dolayı sı yla 
Beyaz ideallerin ve dehanı n ürünü olan medeniyete karşı . Eğer bu korkunç isyan eninde sonunda başarı ya ulaşacak olsaydı , büyük 
adı mlarla yaptı ğı gibi, sonuç, Beyazları ezip isyan eden siyahi ı rklar için bir cennet olmayacaktı . Sonuç, Beyaz adamı n Haiti 


gibi zenci bölgelerden her kovuluşunda yaşanan vahşete ve sefalete aynı gerileme olacaktı r. 


Amerika'nı n dünyanı n Mekke'si olması nı n nedeni, kaynak ve zenginlik bakı mı ndan daha zengin olması değildir. Güney 


Amerika, doğal zenginlik bakı mı ndan sonsuz derecede zengindir, ancak yine de sefalet ve tipik, istikrarsı z, zalim "Latin Amerika" 
tarzı devrimler vebi yı klı müzikal komedi tipi "liderler" içinde batmı ştı r. Arjantin ve Uruguay'da olduğu gibi ancak nüfus 


beyazlaştı kça medeniyet daha idealist ve düzenli hale gelir. 


Medeniyeti pigmelere ve yamyamlara bir tepside sunmaya bu kadar kararlı olan yumuşak kafalı "liberaller", kendilerini motive eden 
ve tapı ndı kları ideallerin bu dünyadaki varlı kları nı n Beyaz Irk'a bağlı olduğunu anlayamazlar. ve onları n eşitlik yönündeki 
çabaları nı n sadeceaşağı 1 rklarayardı m etmekle kalmayı p, aynı zamanda ebeveynleri çaresiz ve masum çocuklardan 
uzaklaştı rmak gibi işleyeceği de. Vahşi Afrika'daki Beyaz hakimiyetini geri çekmenin sonuçları zaten ortada ve yakı nda felakete 


dönüşecek. Renkli olarak 
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İsyan Yahudi "demokratlar" ve Marksistler tarafı ndan yayı lı rsa, Beyaz Adam kendi medeniyet seviyesine yükseltilmiş renkli ı rkları 
ve medeniyeti sürdürebilecek idealleri bulamayacak, aksine kendi medeniyeti ve idealleri kendi medeniyet seviyesine çekilecektir. 
vahşilerin ve sonunda, bugün kanlı Afrika'da ve New York'un Harlem'inde tanı k olduğumuz gibi, kükreyen bir kara selde yok oldu! 


Ancak yine, tt pkı 20'liyı Ilarda Almanya'da olduğu gibi, bu kötü adamlar bir karşı gücün ortaya çı kması na neden oldu. 20'li 
yı. Ilarda yereldi; Almanya'da, İtalya'da ve İspanya'da. 


Ancak bugün, bir kez daha dünya gücünü ele geçirecekleri aynı kritik ana yaklaşı rken, karşı ları nda uyanan tek bir izole edilmiş 
küçük ulus yok. Bir büyücünün çı rağı gibi, durduramadı kları "süpürgeyi" parçalara ayı rdı lar ve şimdi parçalar canlanı yor. 


Burada neredeyse algı lanamayacak bir titreme ... Biraz hareket var... Yahudi duvarı na bulaşmı ş birkaç gamalı haç... 


Kansas'ta bir lise grubu, liderin resminin altı ndamumı şı ğı nda buluşuyor! Berlin'deki bir meyhanede boğuk, boğuk seslerle Horst Wessel şarkı sı ! İngiliz 
Spearhead savaşçı ları platforma koşuyor ve Londra'daki kı zı | hainlerin toplantı sı nı yerle bir ediyor! İsveç ve Norveç'teki Rikspartiet savaşçı ları , 
Stockholm ve Oslo'daki Yahudi komünist hainlere saldı rı yor! Güney Afrika başbakanı , Yahudileri açı kça, onları n açı k ve rezil devrimciı rkçı ajitasyonları na 
daha fazla tolerans göstermeyeceğini söyleyerek uyarı yor!... Büyük bir şehirde bir polis yetkilisi, bakanlı ğı n çoğunun sonunda ne yapmaya çalı ştı ğı mı zı 


anladı ğı nı özel olarak itiraf ediyor yapı n ve hepsi bizim için! 


Japon Nazileri, kendi Dı şişleri Bakanlı ğı mı zı n teşvikiyle kurulan kibirli, yı lan dansı yapankı zı llarla kanlı savaşlar veriyor! ... 
Maryland'deki bir kardeşlik evinde dalgalanan bir gamalı haç bayrağı !... Köln'de, cesurlar ve gamalı haçlı pankartları Yahudi 
zindanları na atı Imadan önce Nazi davulları nı n ve yürüyüş botları nı n sesi... Kutsalı şı kyansı dı BeyaziIrk'ı n yeni bir 

fi rtı na askeri olarak Karargah'ta göreve başlayan Teksaslı bir çocuğun parlayan gözlerindeki mum parı Itı sı nda... Mexico 
City'deki taksilerden küçük gamalı haç flamaları uçuşuyor! Arjantin'deki sadı kları n saygı lı , gizli buluşması ... Adolf Hitler'in 
kutsal "Blutfahne"si ("Kan bayrağı ") Şili'de bir kasada sevgiyle katlanmı ş, Büyük Günü bekliyor!... Genç İzlandalı Naziler, 

Reykjavik'in gri ve yağmurlu sokakları nda, gamalı haç bayrakları nı cesurca dalgalandı rarak Nazi pilotları nı n mezarları na 
yürüyorlar... Washington DC'de konuşmak için Swastika'nı n altı nda yürüyen kı rk genç Amerikalı oNazi'nin kükreyen, meydan okuyan 


sesleri!... "Yürüyeceğiz ve savaşacağı Z, ölüme ya da zafere! 


Gücümüz haklı ! Hiçbir hain galip gelmeyecek"... biz çı ğlı k atan, nefretle çarpı tı Imı ş Yahudi teröristlere meydan 


okurcası na yürürken, Yı Idı zlar ve Şeritler'in yanı nda rüzgârda kı rbaçlanan ve şaklayan Beyaz Adam'ı n görkemli kı rmı zı - 
beyaz-siyah bayrağı ! 


Bu gezegenin her yerinden küçük hareketler toplanı yor, zulme uğrayan kahramanları n cesur küçük grupları birleşiyor! Hitler gençliğinin inatçı ları , 


Yahudilerin ve onları n dalkavukları nı n darbeleri altı nda kanlı başları nı tekrar tekrar kaldı rı yorlar. Bir Nazi ölmez! Öl Fahne Hoch! Die Reihen Fest 
Geschlossen! 


Cesur şarkı ları nı n sesi duyuluyor! Geliyoruz cesur yoldaşlar! 


İngiltere, İsveç, Nijerya, İzlanda, Amerika, Güney Afrika, İtalya, Fransa, Danimarka, Arjantin'deki Beyaz Aryan kardeşleriniz - HER 
YERDE - sizi duyuyor! Biz geliyoruz! YÜRÜYORUZ! SAVAŞ! Büyük ADALET GÜNÜ YAKIŞIYOR! 


BU KEZ hainler, onları n yalanları nı dinleyip onlar adı na Yahudi düşmanları nı öldürecek bir Beyaz Adam grubunu hiçbir yerde 


bulamayacaklar. Saklanacak bir yer olmayacak...sonsuz hayatları na başlayacak bir yer yok 
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hiçbir şeyden haberi olmayan ev sahiplerinin dostane bir yı kı m oyunu... onları n cehennemi nefretlerini ve kardeş katili 
savaşları nı üretecekleri bir yer yok... kapitalist sömürü örslerini ve komünist devrim ve katliam çekicini kuracakları bir yer yok. 


BU KEZ hainlerin, altı bin yı Idı r hastalı klı kalplerini kemiren çı Igı n nefret canavarı ndan kurtulabilecekleri tek bir yerleri kalacak! ... Ve o son 


teselliyi biz sağlayacağı z. Ölümcül, inanı Imaz bir ironiyle, kader şimdi Almanya'da - dünya çapı nda - yaşananları tekrarlı yor! 


BU KEZ, Churchill'in bile Britanya'ya karşı bir onur ve sadakati olduğuna ve Beyaz Irk'ı nayrı Idı ğı nainandı ğı için tankları nı Dunkirk'te çaresiz 


İngilizleri katletmek için kullanmayı reddeden Büyük Adam gibi yumuşak kalpli ve nazik olmayacağı z. 


Yahudiler bizi yeri doldurulamaz Beyaz kan okyanusları na sürüklemek için başka bir dünya savaşı nı kı şkı rtı rken BU KEZ 


burada "kendi işimize bakmakla" yetinmeyeceğiz! 


BU KEZ, Alman Komünist Yahudilerinin Amerika'ya yaptı ğı gibi, hainlerin içeri girip onlara ihanet edebilmeleri için 


"kaçmaları na" izin vermeyeceğiz. Hiç kimse cezayı geçemeyecek veya kaçamayacak, hiç kimse! 


BU KEZ kendimizden başka hiçbir şeye veya hiç kimseye inancı mı zı ve şu anda dünyanı n her yerinde olduğu gibi, kötülük 
tarafı ndan çarmı ha gerildiğinde iyiyi diriltme kararlı lı ğı nı zaten göstermiş olan anlaşı lmaz bir kader tarafı ndan 


ileriye doğru itilen sarsı Imaz irademizi koymayacağı z. zavallı gezegen. 


BU KEZ, ne kadar kı vranı p bir kutuptan direğe ya da dağı n tepesinden orman bataklı ğı na ne kadar sürünürlerse sürünsünler, 


son insan farevekı rmi zı yı lan ölene kadar dövülene kadar dinlenmeyeceğiz ve kolumuzu indirmeyeceğiz! 


Liderimiz SON KEZ dünyanı n tek bir bölgesinde zafere giden yolu gösterdi. "Bugün Almanya!" "DÜNYADA YARIN !!" kehanetinde 
bulundu 


Artı k YARIN! Şimdi tam zamanı Beyaz Adamlar! 


BU KEZ DÜNYALI! 


HEIL HİTLER! 


-ENDEKS- 
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